


Muuzevangers en Muuzevangerinnekes,

oor u ligt het Muuzeneejs 2013, een krant 

boordevol “neejs” van de Muuzevangers. Dat 

betekent dat het carnavalsseizoen weer is  

begonnen. Op het moment dat u dit leest zijn 

de eerste activiteiten weer achter de rug. Voordat het 

seizoen start zijn verschillende commissies echter al druk 

bezig met de voorbereiding van evenementen. 

De PR-commissie zorgt er ieder jaar samen met alle  

andere commissies voor dat het Muuzeneejs boordevol  

informatie over het carnavalsseizoen staat. Maar ook  

zorgen zij ervoor dat er adverteerders worden gevonden, 

die het mogelijk maken dat deze krant gratis huis-aan-huis 

kan worden verspreid. Een woord van dank aan hen is dan 

ook zeker op zijn plaats.

We wensen u veel leesplezier. Wilt u meer weten over 

onze vereniging, of wilt u in de carnavalssfeer komen 

met foto’s van eerdere activiteiten? Bezoek dan ook eens 

onze website, www.muuzevangers.nl. Hier kunt u ook  

terecht als u contact met ons wilt opnemen. Muuzevangers en  

Muuzevangerinnekes, een heel fijn carnavalsseizoen  

gewenst en graag tot ziens op één van onze evenementen!
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Beste Muuzevangers en Muuzevangerinnekes,

oor alweer het tweede jaar mag ik een woordje 
schrijven voor jullie programmaboekje. Ik ga 
hard richting mijn eerste 11-jarig jubileum..! 

Carnaval in alle kernen vieren. Vorig jaar dacht ik dat dit, 
naast het bekijken van alle optochten, gemakkelijk te doen 
moest zijn. Ik wil als burgemeester namelijk graag alles 
eens meegemaakt hebben. Nou, ik kan u zeggen, het viel 
niet mee! Het is overal al snel zo gezellig dat je niet ge-
makkelijk weer weg komt. Gelukkig heb ik veel kunnen 
zien en meemaken. Ik heb ook veel mensen leren kennen 
tijdens deze dagen en ik heb daar goede contacten uit 
overgehouden. Daarnaast zal een groot gedeelte van u 
vast en zeker gehoord hebben dat ik het samen met ‘mijn 
zus Annie’ enorm goed naar mijn zin heb gehad op alle 
zittingen. Sowieso bevielen de zittingen mij enorm goed. 
De afwisseling tussen muziek, zang en dans was overal 
ontzettend leuk en goed gedaan!
Carnaval vieren in Cranendonck is een belevenis en een 
geweldig feest. Het was wat mij betreft daarom een suc-
cesvol en gezellig jaar! 

Ik heb voor het aankomende seizoen weer hoge verwacht-
ingen. Het goed gevulde programma voor het komende 
seizoen bij de Muuzevangers toont in ieder geval weer veel 
leuke activiteiten. Ik zag een speciale activiteit gericht op 
de kinderen. Namelijk de Muuskesrally. Een leuke spel- en 
speelmiddag waarbij het leukst verklede kind ook nog een 
mooie prijs krijgt. Erg leuk! 

Via deze weg wil ik graag alle Muuzevangers en Muuzevan-
gerinnekes veel plezier wensen tijdens het komende car-
navalsseizoen. Ik wens de organisatie veel succes bij de 
voorbereidingen van alle activiteiten. Daarnaast wens ik 
alle deelnemers van de optochten veel succes bij het bou-
wen van de carnavalswagens. Ik ben benieuwd naar de 
creaties! 

Ik hoop u in ieder geval tegen te komen tijdens de jaar-
lijkse sleuteloverdracht, dit jaar in Budel-Schoot bij De 
Toeters.

Houdoe en Alaaf!

Marga Vermue – Vermue
Burgemeester van Cranendonck

BURGERNEEJS
Muuzevangers en Muuzevangerinnekes,

et gepaste trots schrijf ik voor de eerste 
keer het Veurproatje, het voorwoord voor 
de carnavalskrant het Muuzeneejs. Het is 
voor mij de eerste keer dat ik carnaval ga 

meemaken als voorzitter van CV De Muuzevangers. 
De afgelopen jaren heb ik op verschillende manieren  
geprobeerd mijn steentje bij te dragen aan het carna-
val in Maarheeze. Ik vind het een hele eer dat ik nu 
de voorzittershamer van onze mooie vereniging mag 
hanteren.

Het afgelopen jaar was een memorabel jaar. Het 44-jarig 
bestaan van onze vereniging werd gevierd. Een feest-
avond in november, een receptie in maart en natuurlijk 
de traditionele activiteiten in ons Muuzegat.

Onder aanvoering van Prins Bert, Prinses Nancy en 
Adjudant Mark en natuurlijk Jeugdprins Niels, Jeugd-
prinses Cella en Jeugdadjudant Rik hebben we een 
mooi seizoen beleefd. Aan hun opvolgers Prins Twan, 
Prinses Bertie en Adjudant Chris en Jeugdprins Roan, 
Jeugdprinses Fleur en Jeugdadjudant Jaron de taak om 
ook het 45e carnavalsseizoen van De Muuzevangers tot 
een succes te maken. En dat gaat zeker lukken!

De Prinsenparen zijn het boegbeeld van carnaval vie-
rend Muuzegat. Op de achtergrond zijn de vele vrijwil-
ligers van onze vereniging actief bij het organiseren 
van activiteiten. Alleen dankzij hun inzet is het mogelijk 

om u elk jaar weer een mooi programma voor te 
schotelen. Ik ben er trots op dat dit ook dit jaar weer 
is gelukt. 

Deze carnavalskrant heeft als naam Muuzeneejs, 
oftewel het nieuws van de Muuzevangers. En nieuws 
is er zeker te melden! Een vernieuwd bestuur,  
verschillende nieuwe commissieleden en natuurlijk 
nieuwe Prinsenparen. Verderop in dit blad leest u hoe 
de scepter van de Prins is gerestaureerd. Ook vindt 
u informatie over een blijvend aandenken aan onze 
vereniging dat een plaats gaat krijgen in het dorp. 
Dat we dit voor elkaar kunnen krijgen door de inzet 
van vrijwilligers betekent voor mij dat carnaval nog 
altijd leeft. 

Ook tijdens het seizoen zult u merken dat de 
Muuzevangers met de tijd meegaan. Hoe, dat kunt 
u zelf aanschouwen. Maar ik weet zeker dat het  
bijdraagt aan weer een mooi carnavalsseizoen. 
Met leuke evenementen en een fantastische sfeer,  
zoals u inmiddels gewend bent. Want dat verandert  
natuurlijk niet!

Ik hoop u te mogen ontmoeten op onze activiteiten.

Alaaf!

namens het bestuur,
Edwin van Zuiden

VEURPROATJE

M

2

V

Bestuur C.V. De Muuzevangers



et afgelopen seizoen vierden we ons 44-jarig 

bestaan. Tijdens de festiviteiten werd volop 

teruggekeken op de rijke historie van onze 

vereniging. Maar een jubileum is ook een 

mooie gelegenheid om vooruit te kijken naar de toekomst.

Naar aanleiding van het afgelopen jubileumjaar van de 

Muuzevangers heeft het bestuur besloten om een blijvend 

aandenken aan dit 44-jarig bestaan te geven en wel in 

de vorm van een beeldje, genaamd de Muuzevanger. Een 

commissie binnen onze vereniging is er druk mee bezig 

om dit beeldje tijdens de carnavalsdagen zo omstreeks 

eind februari 2014 te laten onthullen. 

Met het bestuur van de gemeente Cranendonck en de 

Monumentencommissie zijn wij op dit moment in overleg 

over de locatie voor dit beeldje.

arnavalsvereniging De Muuzevangers beschikt 

over een eigen scepter. Waar bij veel vereni-

gingen de Prins zijn eigen scepter kiest, hebben 

 de Muuzevangers sinds jaar en dag dezelfde 

scepter. Bijna niemand weet hoe bijzonder onze scepter is. 

“14 jaar geleden was ik vorst van De Muuzevangers.” Aan 

het woord is Michel Feijen. “Ik zag elk jaar een scepter in 

de handen van de Prins. Ik kwam toen op het idee om een 

eigen scepter te laten maken, en deze te schenken aan 

De Muuzevangers.” Goudsmit Eric Derks van de Ven werd 

benaderd voor het maken van de scepter. 

Inmiddels hebben 14 Prinsen de scepter gehanteerd, Fons 

Mulder was de eerste. “Na veertien jaar was er de scep-

ter wel aan restauratie toe” zegt Eric Derks van de Ven. 

“De Muus was zo gehavend door de vele schroefjes dat 

het leek alsof hij piercings had. Bovendien was het hout 

beschadigd.”

Eric en Michel hebben gezamenlijk de scepter gerestau-

reerd. Zoals u kunt zien op de foto kan hij er weer mins-

tens veertien jaar tegenaan. Heren, bedankt!   

DE ScEPTER 
OVERGEDRAGEN
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 egin augustus kwam DE vraag. Ik moest voor 

onderhoud aan de auto bij Ruud van Mensvoort 

zijn. We stonden wat te buurten, zegt Ruud 

opeens “nu je toch hier bent wil ik je meteen 

wat vragen: zou jij prins carnaval willen worden?!” Ik  

begon wat ongemakkelijk te lachen en reageerde terug: 

“dat meen je niet..”. Denk er maar eens rustig even over 

na en dan bel ik je volgende week zei Ruud. Ik kwam 

thuis en zei tegen Bertie je raadt nooit wat Ruud me 

net vroeg? Bertie raadde ’t meteen, “ja wat moet Ruud  

anders vragen” zei ze. Ik was direct enthousiast, maar  

Bertie moest er toch echt even over nadenken. Na een 

week belde Ruud terug. Ik gaf aan dat we meer wilden 

weten wat het allemaal inhoudt en wat er van ons  

verwacht gaat worden. Er werd een gesprek met de prins-

commissie  gepland. We kregen uitgebreid uitleg en we 

werden allebei steeds enthousiaster. Aan het eind van de 

avond zeiden we samen “we doen het”!

Toen de volgende vraag kwam over wie onze adjudant zou 

moeten worden, hoefden we niet  na te denken. Het was 

voor ons meteen duidelijk. Dat wordt mijn ‘rechterhand’: 

Chris Tonnaer. Binnen een week werd Chris benaderd en, 

zonder veel moeite om hem over te halen, kregen we van 

hem meteen een  “ja!” Dus we konden van start.

Ik zal me even voorstellen: ik ben Twan Bierings(30), woon 

sinds zeven jaar in Maarheeze en ben vijf jaar geleden met 

Bertie Scheepers(27) gaan samenwonen op de Kalberg 

in Bertie’s ouderlijk huis. We zijn drie jaar geleden get-

rouwd en vorig jaar is onze zoon Tyme geboren . Negen 

jaar geleden ben ik een transportbedrijf gestart en inmid-

dels heb ik elf vrachtwagens. Wij vervoeren voornamelijk  

zogenaamd zwaar transport met de dieplader, maar ook 

groente & fruit en ‘hangend vlees’. Bertie heeft haar  

kapsalon aan huis, ze heeft haar vrachtwagenrijbewijs  

gehaald, en als het nodig is rijdt ze voor het bedrijf.

PRiNSENPAAR
Ik werk graag en veel, maar op zondagmiddag is het 

family-time, dus doen we iets gezelligs met ons drietjes. 

Hobby’s heb ik eigenlijk niet. Mijn werk ‘alles op wielen’, 

vind ik fantastisch. Bertie heeft veel gedanst. Ze heeft 

meegedaan aan ‘Dancing with the Cranendonck stars’. 

Sinds onze zoon Tyme is geboren is het dansen op een 

laag pitje komen staan en neemt ze de volledige zorg voor 

onze Tyme op zich. Op vrijdagavond en zaterdagmiddag 

ben ik regelmatig in residentie ‘t Hof te vinden; lekker 

even wat buurten en de werkdruk ‘wegdrinken’…

We zijn allebei niet ‘opgegroeid’ met carnaval; onze ouders 

hebben er niks mee. Bertie is 16 jaar geleden jeugdprinses 

van de Muuzevangers geweest, dus zij weet een beetje 

hoe het er aan toegaat. Ik ben lid van cv de Taphangers 

en die zijn ook niet ‘vies’ van een feestje. Toevallig bestaan 

we dit jaar ook 11 jaar!! We hebben vaak meegedaan met 

de optocht en ook regelmatig de bronzen muus gewon-

nen. We zijn benieuwd over wat ons te wachten staat, 

maar hebben er ontzettend veel zin in om samen met de 

jeugd-PPA, Raad van 11 en heel Mares er een te vette 

carnaval van te maken.

Onder het motto;

B

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

www.rabobank.nl/weert

Carnavalsvereniging de Muuzevangers levert een unieke bijdrage aan uw dorp. 

Via sponsoring helpt Rabobank Weerterland en Cranendonck daar graag bij. 

Kijk voor de speciale openingstijden tijdens Carnaval op

Carnaval met de Muuzevangers

Dat is samen
feest vieren.

Carnaval
2014.

Foto: Hans Sweegers

lADEN, lOSSEN, UREN EN TiJDEN
GAAN wiJ DEzE cARNAVAl VERmiJDEN,

DiT wORD DE BESTE cARNAVAl AllERTiJDEN!



www.stafa.nl

Het toepassingsgebied voor verbindingstechniek is ongekend groot. 

Overal ter wereld worden bevestigingsmaterialen voor grenzeloos veel 

toepassingen gebruikt. Met de kennis en ervaring die de afgelopen 

jaren is opgedaan, is Stafa Group een belangrijke speler geworden 

op de Europese markt. Stafa Group is de voorraadhoudende 

importeur, die naast 25.000 artikelen uit eigen voorraad ook kan 

voorzien in uw speciale behoeften als het om verbinden gaat.

Met een krachtige combinatie van fl exibiliteit, kwaliteit, handelsgeest 

en persoonlijke aandacht biedt Stafa Group een passend antwoord 

op alle vragen op het gebied van verbindingstechniek. 

STAFA GROUP: WE CONNECT QUALITY & FLEXIBILITY

UW PARTNER IN
VERBINDINGSTECHNIEK

Al vanaf 1977 verbindt Stafa Group het beste 

antwoord met uw vraag op het brede vlak van 

bevestigingsmaterialen. 

610-0031 Corporate adv_concreet_A5_NE.indd   1 15-04-13   15:43
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Hallo Muuzevangers en Muuzevangerinnekes, 

oor degenen die me niet kennen, zal ik me eerst 

even voorstellen. Ik ben Chris Tonnaer en woon 

bij mijn ouders op de Sterkselseweg 3. Ik ben 

23 jaar en word op 7 maart 24. In het dagelijks 

leven werk ik bij Twan Bierings. Ik rij daar met de diep-

lader en samen met Twan maak ik ook de planning. Als 

we even niet hoeven te werken, gaan we meestal een 

pilsje drinken bij ’t Hof, daarom ook onze residentie. Nou, 

om terug te komen op carnaval. Een aantal jaren geleden 

gingen we met de carnaval altijd skiën. Skiën doe ik nog 

steeds graag, maar niet meer met carnaval. Carnaval vind 

ik te gezellig om te moeten missen. 

Op een avond, zo’n twee maanden geleden, volgens mij 

op een dinsdag moest ik per se op kantoor blijven van 

Twan. Op een gegeven moment kwamen Fons Mulder en 

Enrico van Gansewinkel binnen. Twan liep weg en Fons en 

Enrico begonnen wat te vertellen. Eerst praatten ze wat 

over het nieuwe hek wat er bij Twan is geplaatst en toen 

via een omweg kwamen ze bij het onderwerp carnaval 

uit. Ik dacht eerst nog  dat ze wat wilden weten over de 

Taphangers. 

De Taphangers is de carnavalsgroep waar ik bij ben, maar 

toen kwam de vraag hoe ik het zou vinden om adjudant te 

zijn komend jaar. Het was toen natuurlijk niet zo moeilijk 

meer om te bedenken wie er de prins en prinses zouden 

worden en mijn antwoord was meteen: “ja”. Die vraag krijg 

je natuurlijk geen 2de keer. Na een aantal vergaderingen 

op een geheime locatie waar we goed op moesten letten 

dat niemand ons zag lopen, is het dan nu zover. We gaan 

er een geweldige carnaval van maken! Ik weet zeker dat 

dit moet lukken samen met prins Twan en Prinses Bertie! 

En de rest van de Muuzevangers natuurlijk!

lADEN, lOSSEN, UREN EN TiJDEN
GAAN wiJ DEzE cARNAVAl 

VERmiJDEN,

DiT wORD DE BESTE cARNAVAl 
AllERTiJDEN!

Alaaf!

Adjudant Chris

24u per dag tanken

m� fantastische

korting!!

+

een t�aal 

vernieuwde shop

incl DHL-Servicepoint

V
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e dansgroepen van de Muuzevangers bestaan 

normaal gesproken uit 3 groepen, te beginnen 

met de jongste groep de dansmarietjes.

De dansmarietjes zijn allemaal meiden van groep 8 en het 

eerste jaar van de middelbare school. Deze meiden zijn 

heel enthousiast en lachen wat af. Soms wat veel,  maar 

dat is geen probleem want dansen bij de Muuzevangers 

moet vooral gezellig en leuk zijn. Natuurlijk moet er regel-

matig ook gewoon flink getraind worden want per slot van 

rekening moet tijdens de Bonte Avonden toch een spet-

terend optreden gegeven worden.  De Bonte Avonden zijn 

niet de enige plaats waar de dansmarietjes te zien zijn. Ze 

verzorgen ook een optreden voor de ouderen in Marishof 

en tevens gaan ze met de Prins en zijn gevolg de scholen 

bezoeken. Met carnaval zelf zijn ze samen met de jeugd-

prins, - prinses en adjudant het stralende, meezingende 

en dansende gezicht op de jeugdprinsenwagen. Al met al 

een heel gezellige groep :-)

Ze staan onder de leiding van Vera Rozenveld en Evelien 

Harbers. Nieuwe trainsters dit jaar. Vera is nieuw als train-

ster, maar ze danst al bij de Muuzevangers vanaf groep 

8 en heeft alle groepen doorlopen. In die zin een oude 

bekende dus. Evelien is wel nieuw.  Zelfs vrij nieuw in 

Maarheeze, ze woont er pas een goed jaar, maar haar 

kennende is dat geen enkel probleem. Wat betreft dans-

ervaring is ze zeker niet nieuw. Ze heeft in haar oude 

woonplaats jaren les gegeven in dansen. We zijn dan ook 

heel blij met deze combinatie. Ze gaan zeker spetteren 

met hun meiden…

DE DANSGROEPEN VAN DE mUUzEVANGERS
De dansgarde heeft dit jaar ook nieuwe trainsters. Een 

trio, wel bekend, berucht, haha, grapje dames :-) …  Het 

zijn Simone Thijssen, Eline van Mensvoort en Evi Rutjes. 

Deze meiden zijn ook oude bekenden vanuit de dansgroe-

pen en zijn heel enthousiast. Ze trainen de groep meiden 

van ongeveer 13 jaar tot 16. De meiden van de dansgarde 

dansen al enkele jaren en hebben dus een stukje meer 

ervaring. Dat kun je zien! Hun dans is al meer voor gevor-

derden en ze weten het publiek goed te vermaken. De 

dansgarde gaat zeker weer knallen dit jaar!!!

Helaas is er dit jaar geen Mouse Dancing Team. Veel 

“oude” meiden zijn, allen om hun eigen redenen, gestopt, 

en de meiden van de dansgarde zijn nog te jong om door 

te stromen naar de Mouse,  waardoor de groep te klein 

werd om een mooie show neer te zetten.. En Inge Dillen 

en Renée Borg, als trainsters van onze showgroep willen 

niet minder dan een geweldige show neerzetten. Er is dus 

in goed overleg besloten dit jaar geen optreden te verzor-

gen op de Bonte Avonden. Volgend jaar is de Mouse er 

zeker weer bij.

Rest ons, als danscommissie, iedereen een geweldig car-

naval toe te wensen. Kom zeker naar de Bonte Avonden, 

ze zijn de moeite waard. Wij hebben er zin in! ALAAF!!!

Vera, Evelien, Britt, Eline, Evi, Simone, Inge, Renée, Dorien 

en Ine

D



eugdprins Roan

Hallo. Ik ben Roan Versluis, 11 jaar oud. Ik heb 
een zusje die heet Isa en mijn vader en moeder 

heten Henk en Jane. Ik woon op de Hoge Weg  en ik zit 
in groep 8b op basisschool de Stapsteen. Groep 8b is een 
hele gezellige klas. 

Mijn hobby’s zijn hockey, wedstrijdzwemmen, muziek 
maken en nog veel meer andere dingen. Ik ga graag naar 
Aruba want daar wonen mijn opa en oma. Mijn grote 
droom is uiteindelijk daar carnaval te vieren en de eerste 
Prins te worden. Ik ben ook helemaal gek van sportauto’s.

Toen ik een ½ jaar oud was kwam ik in Maarheeze wonen. 
Sindsdien heb ik altijd carnaval mee gevierd. Op mijn 8e 
heb ik voor het eerst meegelopen met de optocht. Vorig 
jaar, toen Niels, Cella en Rik het prinsenpaar waren ben 
ik naar hun receptie geweest om ze te feliciteren. Op de  
terugweg zei ik tegen mijn moeder dat ik het heel leuk 
zou vinden om jeugdprins in 2014 te zijn. En jawel, dit 
jaar wordt Maarheeze opgeschrikt door Jeugdprins Roan, 
Jeugdprinses Fleur en Jeugdadjudant Jaron.  We kunnen 
het goed vinden met elkaar en gaan er een vette carnaval 
van maken.

De yell: Alaaf, Alaaf Alaaf deze carnaval wordt  
super gaaf. Prins Roan, prinses Fleur en Adjudant 
Jaron steken de handen uit de mouwen om er een 
feestje van te bouwen! 

allo, ik ben Fleur van der Linden. Ik woon op 
het Laar samen met papa, mama, Lars en 
Maud. Ik ben 11 jaar oud en zit op basisschool 

de Stapsteen. Jeugdprins Roan zit bij mij in de klas en 
Jeugdadjudant Jaron ken ik ook van school.

JEUGDPRiNSENPAOR PROAT
Mijn hobby is hockey en ik ben aanvoerder 
van het hockeyteam MD3 bij HC Cranendonck. 
Verder dans ik bij de dansmarietjes. Dat vind ik 
ook erg leuk om te doen. Ik heb me opgegeven 
als jeugdprinses omdat mijn broer Lars twee jaar 
geleden jeugd adjudant was. Toen mocht ik soms 
mee naar de recepties en dat vond ik heel leuk.

Ik heb heel veel zin in het carnavalsjaar samen 
met Jeugdprins Roan en Jeugdadjudant Jaron. 
Het is zoals onze leus luidt: Deze carnaval wordt 
SUPER GAAF!

Ik wens iedereen een geweldige carnaval toe.

ALAAF!!!

allo, ik ben Jaron van der Weijden 
en dit jaar ben ik de Jeugdadjudant. 
Ik ben 11 jaar en mijn hobby’s zijn 
voetbal, bij de D1, in Maarheeze. Mijn  
favoriete voetbalclub is PSV. Verder zit 

ik op tennis en drummen.
Ik zit in groep 8a van BS de Stapsteen en mijn 
zus heet Pascalle. 

Ik heb carnaval altijd leuk gevonden en ik vier 
het ieder jaar. Omdat mijn opa altijd vertelde hoe 
leuk carnaval was toen hij Prins was, wilde ik het nu ook 
wel eens meemaken als Jeugdadjudant.
 
Met Jeugdprins Roan ben ik al heel lang bevriend en ook 
samen met Prinses Fleur weet ik zeker dat we een hele 
fijne carnaval gaan hebben.

ALAAF!
Jeugdadjudant Jaron
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Alaaf, Alaaf Alaaf deze carnaval wordt super gaaf.

Prins Roan, prinses Fleur en Adjudant Jaron steken de handen uit de mouwen
om er een feestje van te bouwen

Foto: Hans Sweegers



9

a 16 jaar is het zover: het is mooi geweest. 
Enkele maanden geleden hebben we namelijk 
besloten om te stoppen met KV de Knapzakken 
en Ko. Om niet zomaar met de stille trom te ver-
trekken, vonden we het een goed idee om voor 

de laatste keer iets van ons te laten horen. 

In dit stukje in het Muuzeneejs willen we terugblikken op al 
die jaren lol. Want dat hebben we ontzettend veel gehad. 
Dat is eigenlijk ook de belangrijkste drijfveer voor iedereen 
in onze groep geweest: lol, heel veel lol. Als broekies zijn 
de meesten van ons begonnen. In die tijd hadden we een 
hele fanatieke club die vaak kwamen bouwen bij Beerten 
in de schuur. Ook kwamen er veel Knapzakken langs om 
gewoon veel bier te drinken en te kijken hoe die fanatieke 
club aan het bouwen was. Want bouwen, buurten, slappe 
praat verkopen… Dat konden we als geen ander. 

Als we terugkijken op al die jaren denken we ook dat dat 
wel de reden is waarom we regelmatig in de prijzen zijn 
gevallen. Wij hebben nooit meegedaan om te moeten 
winnen, maar om heel veel lol te maken. Die lol heeft 
de mensen aan de kant blijkbaar heel vaak aangestoken, 
want we mochten uiteindelijk 7 x de Bronzen Muus mee 
naar huis nemen!

Het besluit om te stoppen was geen gemakkelijk besluit, 
maar wel het juiste. De afgelopen jaren werd het animo 
steeds minder, had niet iedereen meer evenveel zin en tijd 
om in de groep te steken en langzaam maar zeker kwam 
de klad er een beetje in. Om ervoor te zorgen dat we met 
trots en met een goed gevoel terug kunnen blijven kijken, 
hebben we ervoor gekozen om definitief te stoppen. Niet 
met de carnaval, maar wel met de groep: KV de Knapzak-
ken & Ko. Vanuit deze groep zullen er vanzelf opnieuw 
groepjes ontstaan, sommige met hun gezinnen, anderen 
weer met elkaar. 1 ding is zeker: carnaval zullen we blijven 
vieren!
 
Iedereen die ons in de afgelopen jaren geholpen heeft: 
BEDANKT!! Dat geldt voor onze sponsoren, alle andere 
verenigingen in Mares en iedereen die ons een warm hart 
heeft toegedragen. En als we dan toch nog een tip mogen 
geven aan de jeugdigen in Maarheeze die het idee hebben 
een carnavalsgroep op te starten: ‘Doen! Ga heel veel lol 
maken, veel slappe praat verkopen en zorgen dat je geniet 
van het mooie feest dat carnaval heet!!’

lOl, hEEl VEEl lOl!
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et seizoen is weer begonnen, 11 november is 
een feit. Voor ons is het echter het einde. Het 
nieuwe prinsenpaar is alweer paraat en staat 
in vol ornaat op de site en de Facebook-pagina 
van de Muuzevangers. Een raar gevoel kan ik 

je zeggen. We hebben een bewogen maar vooral ook een 
heel mooi jaar gehad als het edele koppel en boegbeeld 
van de Muuzevangers in het 4x11 jubileum jaar.

Het is moeilijk om het gevoel over te brengen wat het is 
om die eervolle taak te mogen vervullen maar we gaan 
het wel proberen.
Voor de PPA (vakterm voor Prins, Prinses en Adjudant) 
begon de carnaval al vanaf het moment dat we “ja” had-
den gezegd. Het oefenen van de openingsact, het laten 
maken van de kleding en natuurlijk ons rapnummer. Dit 
alles moet in stilte en gaat gepaard met heel veel lol en 
stukjes tekst of ingezongen liedjes via de Whatsapp tot 
diep in de nacht. Een feestje op kleine schaal zullen we 
maar zeggen.
Dan is daar die grote dag van de onthulling en de hoop 
dat je warm onthaald wordt als nieuw, relatief onbekend 
PPA-setje. Dit zat voor ons gevoel meteen goed. 

De meeste mensen gaan na de onthulling verder met hun 
leven en de voorbereidingen voor Sinterklaas en Kerst. 
Wij natuurlijk ook, maar ook te allen tijde met het mooiste 
feest van het jaar: de carnaval! 

Carnaval is zo veel meer dan alleen zuipen en lol maken 
en dat maak je nog eens extra goed mee als PPA. Het 
bezoeken van collega-verenigingen tijdens de recepties en 
andere activiteiten; je merkt dan pas echt wat er allemaal 
bij komt kijken om dit allemaal goed georganiseerd en 
feestelijk te laten verlopen. Samen met een zeer enthou-
siaste raad hebben we geprobeerd er overal een feest van 
te maken. Wat zeer goed gelukt is! 

Wat ons met name diep geraakt heeft, is de warmte die 
we hebben mogen voelen bij de vaak ‘vergeten’ mensen in 
onze maatschappij. De bezoeken aan de ouderen, zieken 
en gehandicapten waren voor ons zeer zeker ook hoogte-
punten. De Bonte Avonden waren zeer gezellig en van 
een wonderbaarlijk goede kwaliteit wat me toch wel een 
beetje trots maakt als Maresser mens. En dan natuurlijk 
de carnavalsweek zelf; een overvol programma met heel 
veel leuke activiteiten voor elke leeftijd en tot diep in de 
nacht... 

Wat voor ons nog wel het mooiste was in al dit feestge-
druis is de verbreding van je vrienden en kennissenkring. 
Je leert zo veel ‘nieuwe’ mensen kennen uit Mares en 
omgeving waarbij deze carnaval als voedingsbodem heeft 
gediend voor vriendschappen voor de toekomst.    

EX-PRiNSENPOAR VERTElSEl
Toch raar dat een raar pak en een steek zoveel 
los brengt bij zoveel mensen. Carnaval het feest 
van verbroedering en de lol maar meer nog een 
traditie die we nog lang in stand moeten zien 
te houden. Ik ben er mee geboren en getogen, 
maar laten we het toegankelijk houden voor  
iedereen die wil deelnemen.

We willen de Muuzevangers, de mensen van 
Mares, de buurt, onze families, onze adjudant 
Mark en zijn vrouw Esther en allen die er voor 
ons een onvergetelijke ervaring van hebben  
gemaakt middels deze weg bedanken. Het was 
geweldig!!

Wij wensen Prins Twan, Prinses Bertie en Adju-
dant Chris heel veel plezier en laat je horen voor 
de Muuzevangers!

Nancy & Bert

djudant Mark, of je even een stukje wil schrij-
ven over hoe jij het 44-jarig bestaan van de 
Muuzevangers en jouw rol daarin als Adju-
dant hebt ervaren?” Nou Muuzevangers en 
Muuzevangerinnekes dat is nog niet zo een-

voudig. Waar moet ik beginnen? Bij de voor ons erg span-
nende prinsbekendmaking, de humoristische bonte avon-
den, de (te) gekken recepties, de mooie optocht? Ik weet 
het niet. Ik heb het allemaal prachtig gevonden en één 
ding weet ik zeker, ik heb er met volle teugen van genoten!

Ongeveer een jaar geleden wisten velen van jullie nog 
niet wie ik was, kende ik ook nog maar en paar mensen 
binnen C.V. de Muuzenvangers. Nou dat is ondertussen 
wel veranderd. Eén van mijn redenen om “ja” tegen het 
Adjudantschap te zeggen was om meer mensen in Maar-
heeze te leren kennen. Ik heb tijdens het vorige carnavals 
seizoen heel veel nieuwe en leuke mensen ontmoet en 
was ook zwaar onder de indruk van al de vrijwilligers die 
dag en nacht bezig zijn om de carnaval voor iedereen een 
leuk feestje te maken. Alle respect voor deze vrijwilligers! 
En ook zeker voor de mensen van de raad, om elke keer 
weer paraat te moeten staan voor de PPA (Prins, Prinses, 
Adjudant) en ze te moeten vergezellen naar alle feestjes. 
Nu heb ik niet het idee dat het voor de meeste leden een 
grote opgave is (over het algemeen houden ze wel van 
een feestje), maar je moet er toch maar iedere keer zijn. 
Ondertussen heb ik me bij het selecte gezelschap van 
de Prinsendanten gevoegd en ook hier weer veel leuke 
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mensen ontmoet. De voorbereidingen  voor de bonte 
avonden zijn al weer in volle gang en ik kijk ernaar uit 
om met ze op te mogen treden.

Als eerste wil ik wil Prins Bert en Prinses Nancy  
hartelijk bedanken dat ze mij de mogelijkheid hebben 
gegeven en zo gek hebben gekregen dit te doen. Ik 
wil iedereen die “ons “ 44-jarig carnavalsseizoen tot 
een groot succes heeft gemaakt bedanken voor hun 
inzet, mooie dagen en avonden, de vrijheid die men 
ons gegeven heeft een eigen invulling te mogen geven 
aan bepaalde activiteiten, en natuurlijk al de fun! Als 
laatste wil ik zeker nog een speciaal dankwoordje 
uitspreken naar mijn vrouw Esther die mij alle ruimte 
heeft gegeven het carnavals seizoen te kunnen vieren 
zonder beperkingen en me zorgen te hoeven maken 
over bijvoorbeeld de oppas voor de kinderen en andere 
familie gerelateerde zaken. Schat, ontzettend bedankt!

Groetjes en maak er ook dit jaar met Prins Twan, Prinses 
Bertie en Adjudant Chris weer een knallend feest van,

Mark
      



EX-JEUGDPRiNSENPOAR PROAT

M
Beste Muuzevangers en Muuzevangerinnekes,
 

ijn taak als 44ste jeugdprins zit er helaas al 
weer op!!  Ik kijk terug op een kei leuk, maar 
vol programma. Van bekendmaking tot het 
einde was het een groot feest . En dat feest 

hebben we vooral aan jullie te danken.

We hebben 101 dingen gedaan, maar 3 dingen springen 
er voor mij toch uit: prinsvliegen, m’n eigen receptie en de 
optocht. M’n eigen receptie was geweldig maar het was 
wel jammer van het weer. Veel cadeautjes en 14 kg snoep 
gekregen. Ook zijn we naar recepties geweest in andere 
dorpen. Ik vond Zurrik de leukste receptie. Toevallig was 
dat ook de eerste. Daarna gingen we naar café de Bout en 
mochten we op de bar staan. 

De optocht was ook wel leuk eerst dacht ik dat het best 
koud was daarboven op de prinsenwagen, maar eigen-
lijk viel het reuze mee. Deze carnaval was natuurlijk niks 
zonder het grote prinsenpaar bestaande uit: Prins Bert, 
Prinses Nancy en Adjudant Mark. Maar ook mag ik de 
Raad van Elf en mijn Prinses Cella en Adjudant Rik niet 
vergeten. 

Ook zijn er nog wat mensen die ik wil bedanken, name-
lijk: Prins Bert, Prinses Nancy en Adjudant Mark voor het  
fijne seizoen. Jeugdprinses Cella en Jeugdadjudant Rik 
voor het leuke niettevergeten jeugdprinsenpaar. Ook wil ik 
in het bijzonder Mary, Mariet en Mahran bedanken. Mary en  
Mariet bedankt voor het begeleiden en Mahran bedankt 
voor het maken van de kleding. Ook de Raad, de 
dames van de Raad en het bestuur (vereniging) mag 
niet vergeten want zonder hun was mijn droom niet uit  
gekomen.

Ik wens het nieuwe Jeugdprinsenpaar en het grote Prin-
senpaar een net zo goed seizoen als die van ons!!!!!!!!

Wij, Jeugdprins Niels, Jeugdprinses Cella en Jeugdad-
judant Rik
Wij zijn samen één groot team
Feesten doen we met z’n allen
Samen gaan we dit 44ste jaar knallen
 
Alaaf, houdoe en de groeten, 
Ex-Jeugdprins Niels   

k wil alle Muuzevangers laten weten dat ik het 
geweldig leuk vond om Jeugdprinses te zijn.

Eind augustus 2012 wist ik het al en mocht ik het 
tegen niemand vertellen. Zelf de jurk bedenken en een 
kleur uitkiezen, ik was erg tevreden met mijn jurk. De 
bekendmaking was erg spannend. De dansmarietjes, waar 
ik ook bij dans, wisten het ook nog niet, zelfs mijn oma viel 
bijna flauw toen ze zag dat ik het was.

Het was een erg kort carnavalsseizoen en elk weekend 
was het druk om naar recepties te gaan, met de partybus 
mee was het leukst, lekkere muziek en dansen en sprin-
gen in de bus. Onze eigen receptie, waar het heel slecht 
weer bij was, al die mensen die je leuke dingen zeggen 
en geven, ik heb ervan genoten. Gezellige bonte avonden, 
waar we als Jeugdprinsenpaar ook de hele avond bij 
mochten zijn, lekker laat naar bed!!

  Ook een toppertje is de optocht. Je staat 
     hoog boven alle mensen en maar sprin- 
     gen op de wagen en natuurlijk ook de 
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mooie optocht bekijken. Vooraf kwamen alle dansma- 
rietjes bij ons thuis en zelfs de fanfare kwam een serenade 
brengen.

Zoals jullie lezen heb ik het erg leuk gehad samen met 
Jeugdprins Niels en Jeugdadjudant Rik. 
Ik wil alle mensen van de Muuzevangers bedanken en 
wens iedereen weer een fijn carnavalsseizoen toe.

Jeugdprinses Cella

k vond ik het een leuk carnavalsseizoen. Als de 
44ste jeugdadjudant heb ik veel leuks beleefd. Ei-
genlijk vond ik alles in het seizoen heel erg leuk 
met als toppers: de Bonte Avonden, de optocht, 

het prinsvliegen en de recepties. De Bonte Avonden waren 
heel erg grappig met heel veel goede acts. Ik vond het 
toch wel heel leuk om er elke keer bij te zijn en het Muu-
zelied te zingen. 

De optocht was supergezellig op de wagen met de dans-
marietjes, lekker veel confetti gooien en heel de wagen lag 
er bezaaid mee. Ik vond het ook leuk om in het vliegtuigje 
een rondje te mogen vliegen, ik voorin met de piloot en 
Niels en Cella achterin. De receptie was heel lang staan, 
maar het was het waard. We kregen heel veel cadeautjes 
en snoep en hebben heel veel handen geven. Ondertussen 
ook even een pauze en dan weer verder.

Het was ook heel erg leuk met Jeugdprins Niels en Jeugd-
prinses Cella. Het was ook gezellig met Prins Bert, Prinses 
Nancy en Adjudant Mark. We hebben met z’n allen veel 
leuks beleefd. Ik hoop dat de nieuwe JPPA en de PPA het 
net zo leuk, of misschien nog leuker, hebben met zijn allen 
als wij. 

Verder wil ik iedereen bedanken voor het leuke carnavals 
seizoen. Het was super!

Groetjes jeugdadjudant Rik.

I

I

DE OPTOchTcOmmiSSiE 
zOEkT VERkEERS- 

REGElAARS
Om de carnavalsoptocht verkeerstechnisch goed 
te laten verlopen zoekt de optochtcommissie van 
CV de Muuuzevangers nog enkele verkeersrege-
laars. Concreet houdt het in dat er enkele drukke 
verkeerspunten bemand moeten worden. Wij 
zorgen voor een instructie. 

Heb je interesse of vragen, neem dan 
contact op via mail met 

optocht@muuzevangers.nl of 
bel 06-30432607 (Luc Dirckx).
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p zaterdag 1 maart trekt de optocht natuur-

lijk weer door Maarheeze. Ook dit jaar willen 

wij als optochtcommissie, het publiek dat de 

laatste jaren massaal naar Maarheeze komt, 

weer een geweldige optocht presenteren. Dat onze  

optocht van hoge kwaliteit is merken wij uit de vele 

reacties. Wij kunnen dit natuurlijk niet alleen.

Daarvoor hebben wij de steun nodig van alle Muuzevan-

gers !

Dus meld u allen aan !

  Jong
    Oud
      Dik
       Dun
          Buurtverenigingen
    Wagenbouwers
  Groepen
     Individuelen en
          Muziekskes 

Programma optocht 1 maart:

14.11 uur Start optocht vanaf de “Statie”

16.00 uur Ontbinding optocht in de Smeltkroes, waar-

na de diverse muziekkapellen zullen optreden

19.30 uur Prijsuitreiking in de Smeltkroes

Na de prijsuitreiking groot optochtbal, voor alle 

Muuzevangers en Muuzevangerinnekes, in de Smelt-

kroes !  Evenals voorafgaande jaren zal ook dit weer 

een geweldige happening worden. 

Wij wensen u dan ook een gezellige carnaval !

OPTOchT iN mARES

O U kunt in de optocht starten in 5 categorieën:

* Jeugd

* Individueel ( 1 t/m 3 personen ) 

* Kleine groepen ( t/m 15 personen)  

* Grote groepen ( vanaf 16 personen ) 

* Wagens

De Bronzen muus is een prijs die al sinds 1982 zijn 

weerga kent. 

“De Muus” zoals die in de volksmond genoemd wordt, 

is een prijs die sinds 2012 voor het eerst wordt uit-

gereikt aan degene met het hoogst aantal jurypunt-

en. Voorheen betrof dit een publieksprijs. De Bronzen 

muus kan alleen maar gewonnen worden door Mareser 

deelnemers.

De Aanmoedigingsprijs is een vrij jonge prijs in de 

historie van de carnavals optocht van CV De Muuzevan-

gers. Speciaal bedoeld om jong aanstormend talent zo-

als gezegd aan te moedigen voor hun inzet, creativiteit 

en doorzettingsvermogen om iets leuks aan de man te 

brengen.

De Maffe Muus is in 2005 in het leven geroepen voor 

de degene die het publiek tijdens de tocht het meest 

aan het lachen, gieren, brullen en hossen krijgt. De 

prijs is voor iedereen te winnen.

Inschrijven voor de optocht via de digitale weg op 

www.muuzevangers.nl en kan tot en met 15 februari 

2014.  Let op; inschrijven kan pas na akkoord te zijn 

gegaan met het deelnemersreglement.

Voor vragen : e-mail naar optocht@muuzevangers.nl of 

check de website

De deelnemers aan de optocht zullen zich opstellen en 

vervolgens starten in de Stationsstraat, het gedeelde 

tussen de Puttenstraat en het spoor. Dit gedeelte zal 

voor doorgaand verkeer zijn afgesloten tussen 10.00 

uur en 17.00 uur.

De route is dan als volgt:

• Stationsstraat

• Puttenstraat

• Floralaan

• Smits van Oyenlaan

• Stationsstraat

• Moonslaan

• Vogelsberg

• Kijkakkers 

• Neerlanden

De deelnemende wagens aan de optocht zullen na 

afloop worden afgebouwd op de Neerlanden. Dit houdt 

in dat de Neerlanden tussen ongeveer 15.30 uur en 

19.00 uur zal zijn afgesloten voor doorgaand verkeer.

Het zou fijn zijn als aanwonende van de route 

rekening houden met het ergens anders parkeren van 

personenauto’s.

Komt met z’n allen kijken naar een van de mooiste  

optochten in de regio.
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ij verschillende carnavalsactivit-
eiten, georganiseerd door C.V. de 
Muuzevangers in de Smeltkroes, is 
er zoals u van ons gewend bent een  
bewaakte garderobe.

Door uw jas in de bewaakte garderobe te laten 
hangen, steunt u onze vereniging en bewa-
ken wij uw jas. De prijs per jas bedraagt € 1,-.  
Tijdens de Bonte Avonden is de bewaakte  
garderobe gratis.

De garderobe wordt tot 1 uur na afloop van de 
activiteit bewaakt.

BEwAAkTE
GARDEROBE

B


 


“”
“”
““

Songtekst: Wim Kersten - "Woensdagmorgen krijg je rode rozen" 
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Kolsteren Bedrijfshuisvesting
Stationsstraat 8A • 6026 CV Maarheeze

T +31(0) 495 58 81 11
F +31(0) 495 59 40 68

M +31(0) 683 94 76 67 
E info@kolsterenbedrijfshuisvesting.nl
I www.kolsterenbedrijfshuisvesting.nl

   ansen 
zien en 
pakken



UiTSlAG cARNAVAlSOPTOchT 2013

1982 De Laatbloeiers

1983 De Vogelsberg

1984 De Schakel

1985 Maria school

1986 De Schakel

1987 De Schakel

1988 De Schakel

1989 Maria school

1990 Maria school

1991 Meidoornstraat

1992 Meidoornstraat

1993 Meidoornstraat

1994 De “Stroat”

1995 K.D. orkest “ut Toeternietoe”

1996 C. V. De Naamlozen

1997 De “Stroat”

1998 De “Stroat”

1999 K. V .Knapzakken & Ko

2000 K. V .Knapzakken & Ko

2001 C. V. De Flappetappers

2002 K. V .Knapzakken & Ko

2003 K. V .Knapzakken & Ko

2004 K. V .Knapzakken & Ko

2005 K. V .Knapzakken & Ko

2006 C. V. de Taphangers

2007 C. V. De Flappetappers

2008 C. V. De Taphangers

2009 C.V. De Taphangers

2010 C.V. De Taphangers

2011 K.V. De Knapzakken & Ko

2012 Martien & Mariëlle

2013 C.V. De Deurzetters

Winnaars Aanmoedigingsprijs

2004 De Deurzetters

2005 C. V. De Taphangers

2006 Tiet Zat

2007 De Blikvangers

2008 C. V. De Vlegels

2009 De Rockende Rokken

2010 C.V.Krek nie gek

2011 C.V. De Blitzzkikkers

2012 Sgon-nie!

2013 Imke en Bente

Winnaars De Maffe Muus

2005 C. V. De Klippels

2006 C. V. In m’n Uppie

2007 De Pruimedanten

2008 K&D Orkest Ut Toeternietoe

2009 C. V. De Klippels

2010 C.V. We vatten d’r nog inne 

2011 C.V. We vatten d’r nog inne

2012 K.D. orkest “ut Toeternietoe”

2013 C.V.Ôhladjihyeëj

Staan er volgens u fouten in dit overzicht, 

neem dan contact op met de optochtcommissie

via optocht@muuzevangers.nl of via Luc Dirckx

wiNNAARS 
BRONzEN mUUS 
1982 - 2013

Jeugd   
 Nr.  Naam    Uitvoering       Punten
 1  Imke & Bente   Wij gooien hoge ogen      257
 2  De Koekebakkers  Wij hebben (een) rode hond !    243
 3  6c    Wij zijn de smails      232
   
Individueel   
 Nr.  Naam    Uitvoering       Punten
 1  Martien & Mariëlle  Wij zijn DIK tevreden !     288
 2  Renée & Inge   Dansmarietjes       274
 3  De Paus en de Clown  Ge het een bekend gezicht….     271
 4  C.V. We vatte d’r nog inne Goe gèèèl, maar ‘t zuitgt niet     264
 5  C.V. Nielprôd   Wief-Hiej Hotspot      262
 6  Giel van Gansewinkel  Ich vind er gin bal aan !     253
 7  In me ‘Upke’   En nou maar hopen dat tie………GROEIT !!!!!!!  252
   
Kleine groepen   
 Nr.  Naam    Uitvoering       Punten
 1  C.V. de Klippels  Gardedans       287
 2  C.V. de Doordraaiers  Tripje        285
 3  C.V. de Duckies  Zeeslag       283
 4  CC de Pruimedanten  Al 44 jaar MUUZEGAT, maar……    278
 5  C.V.Ôhladjihyeëj  We imiteren ons mateloos     272
 6  C.V. ‘t Kos Koijer  Ventweg       271
 7  C.V. Krek nie Gek  Me carnaval treden wij harder op    268
 8  Auw Mikken   Vinde os gen Tof(fe) Fee ?     263
 9  C.V. De Flappetappers  Big sjoppers ?       262
 10  De Muuzedijntjes  Wij stelen hier de show !     258
 11  Sgon-nies !   Hedde gij ok zunne kouw ?     252
 12  C.C. de Fluiters  Opgewonden met carnaval     239
   
Grote groepen   
 Nr.  Naam    Uitvoering       Punten
 1  C.V. de Flierefluiters  Wildboeket       312
 2  Ut Toeternietoe  Carnaval: Da’s je goed recht !    279
 3  C.V. de Gekkebekken  Ree-animeren       278
 4  C.V. Goed Gek   We zitte nog in d’n race     275
 5  Los Zantos   “Kom van de kant los en dans met Los Z”   269
 6  KV De Knapzakken & Ko Wa’n zootje       269
 7  C.V. de Dwarsliggers   ‘T git geliêk op       263
 8  De Blikvangrs   Carnaval style       260
 9  Oranje Nassaulaan Rappers De Rappers van de Prins van ON-laan   218
   
Wagens   
 Nr.  Naam    Uitvoering       Punten
 1  C.G. de Smeerkezen  We Staan met Panne(n)     403
 2  C.V. de Feestbeesten   ‘n schot lossen !      400
 3  C.V. de Lolmakers  Volle gas tanken      371
 4  C.V. de Deurzetters  Grof geschud       368
 5  C.V. de Plekkers  We gieren ‘t oet      367
 6  C.V. de Bengels  We zien (b)engels mej Carnaval    341
 7  C.V. Nie te Houwe  We zitten in een band      335
 8  C.V. op z’n kantje  We zen nog lang nie uitgespeuld    294
 9  C.V.  Wîtte Wel  Wîtte Gij ‘t       275
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Hoe slim wil je ondernemen?

Het antwoord op deze vraag is aan u. En wij van De Groof zijn u daarbij graag behulpzaam. Want slim 
ondernemen hangt ook nauw samen met keuzes maken op basis van betrouwbare cijfers en heldere 
analyses. En daarvoor bent u bij ons aan het goede adres, of dat nu gaat over administratie, accountancy, 
belastingen of personeelszaken, voor kleine tot middelgrote ondernemingen.

De Run 4210, Postbus 100, 5500 AC Veldhoven, +31 (0) 40 254 55 55,  
accountant@degroof.nl, www.degroof.nl

n bijna alle horecagelegenheden in Maar-

heeze kan er tijdens het carnavalsseizoen  

betaald worden met consumptiebonnen die 

door de Muuzevangers, in samenspraak met de  

horeca, worden verkocht. De consumptiebonnen kunnen 

worden gekocht op elke activiteit die wordt georganiseerd 

door de Muuzevangers.

 

De prijs van een consumptiebon wordt in overleg met 

de horeca vastgesteld en is afhankelijk van de door de  

horeca gehanteerde consumptieprijzen. Op de prijs van een  

consumptiebon zit een kleine toeslag ter ondersteun-

ing van de organisatie van de activiteiten, georganiseerd 

door de Muuzevangers. Tot en met de eerste zondag na  

carnaval zijn de bonnen die dit seizoen gekocht worden te 

gebruiken als betaalmiddel.

DE BONNEN

I
ziEkENBEzOEk

et is al jaren de gewoonte dat de prins, prinses 

en adjudant donderdags en vrijdags voor de 

carnaval op bezoek gaan bij (langdurige) zieken 

uit Maarheeze.

Dit wordt meestal door de zieken ook erg op prijs gesteld.

Of je in het ziekenhuis, verpleegtehuis of thuis verblijft, 
maakt allemaal niet uit.

Het is wel fijn, om even door te geven wanneer u iemand 

weet die ook graag met een bezoekje zou worden vereerd, 

zodat men daar rekening mee kan houden.

Dit kunt u middels een briefje of telefoontje doorgeven 

aan:

Betty den Dekker

Stationsstraat 59

6026 CT  Maarheeze

Tel.: 0495-593314

H
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Soenil Bahadoer  /  Chef 
Restaurant de Lindehof Nuenen

Fascinerend, maar ook functioneel design. Een specialisme dat wij in de 
breedste zin van het woord als geen ander beheersen. In een veelheid 
aan persoonlijke voorkeuren, stijlen, kleuren en vormen. Met ruim 
35 jaar ervaring creëren wij samen met u de keuken van uw dromen 
waarin u zich meer dan thuis voelt. Ontdek onbeperkte mogelijkheden 
in elke denkbare prijscategorie. Bezoek onze showroom of kijk op 
www.aswakeukens.nl. We ontmoeten u graag!   

Fascinerend design

“ Een slimme en functionele keuken is thuis net zo belangrijk 
als in een sterrenrestaurant. Doordachte details zorgen er 
voor dat ik ook thuis heerlijk in mijn keuken kan werken.”

DORDRECHT MIJLWEG 53C, T (078)-6321280    /    HELMOND ZUIDDIJK 18, T (0492)-548186    /    HILVERSUM 2E LOSWAL 3, T (035)-6211575    /    UDEN RONDWEG 101, T (0413)-241595

ASWA2036 adv sponsor A3_Soenil Bahadoer.indd   1 20-11-13   16:48
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kiNDERBONTEmiDDAG
Datum  : Zondag 23 februari 
Tijd  : 14:11 uur – ca. 17:00 uur
Plaats  : De Smeltkroes
Voor wie : Iedereen
Entree  : Gratis

LAAT JE TALENTEN ZIEN!

Vorig jaar hebben we weer genoten van de optredens. Op 23 februari laten kinderen 

van de basisscholen hun talenten zien.

We nodigen iedereen uit om deze artiesten aan te moedigen. 

Het is voor de kinderen prachtig om voor een volle zaal op te treden. 

Kom ze aanmoedigen en geniet van een geweldig spektakel. 

Kinderen van de basisscholen kunnen zich opgeven.

De aanmeldingsbrief zal in januari op school uitgedeeld worden.

Heb je geen brief ontvangen?

Meld je aan via jeugd@muuzevangers.nl 

SCHRIJF JE OP TIJD IN WANT VOL = VOL

Tot ziens!

De Jeugdcommissie

mUUSkESRAllY
Datum  : Dinsdag 4 maart
Tijd  : 14:11 uur – ca. 17:30 uur
Plaats  : De Smeltkroes
Voor wie : Iedereen
Entree  : Gratis

et was ook vorig jaar weer gezellig druk tijdens de Muuskesrally en we wil-

len dat deze keer natuurlijk weer graag doorzetten. Wederom zijn er een 

tiental leuke spellen, inclusief de speelhoek voor de kleinste muuskes onder 

ons, van de partij.

Er kan weer de gehele middag deelgenomen worden aan het spellencircuit. Hierbij 

zijn behendigheid, inzicht en sportiviteit zeker niet onbelangrijk. Er wordt gespeeld in 

3 leeftijdscategorieën: t/m 5 jaar, 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar. Voor iedere leeftijds-

categorie zijn er weer prachtige bekers te winnen!

Ben je op tijd klaar met de spelletjes dan kun je je ook vermaken op het springkussen 

of een kleurplaat maken. En natuurlijk heten de Smeltkroes en de jeugdcommissie 

jullie ouders ook van harte welkom.

Heb jij er ook net zoveel zin in als wij? Kom dan op dinsdagmiddag 4 maart naar de 

Muuskesrally om deel te nemen aan dit spellenfestijn. Deze gezellige middag vindt 

plaats in “De Smeltkroes” te Maarheeze vanaf 14.11 uur tot ca. 17.30 uur.

Als je jezelf ook leuk verkleedt dan maak je nog eens extra kans op een mooie prijs!

Alle prijzen worden dezelfde middag uitgereikt door ons Jeugdprinsenpaar.

Tot ziens!

De Jeugdcommissie

H

FEESTAVOND VOOR DE 
JEUGD!

Datum  : Vrijdag, 28 februari
Tijd  : 19:30 uur - 22:30 uur
Plaats  : JC Harlekyn, De Hoge Weg 3a te Maarheeze
Voor wie : Alle jongens en meisjes van 10 t/m 14 jaar
Entree  : Gratis
Consumptie : Euro 1,10
      Uiteraard wordt er géén alcohol geschonken.

Zoals jullie inmiddels van ons zijn gewend gaan we de vrijdag voor Carnaval weer een 

super gezellige feestavond voor jullie organiseren! 

Heerlijk toch: een hele avond met elkaar dansen, hossen, springen en natuurlijk 

meezingen met de karaoke! 

We hebben voor deze avond weer DJ Remy uitgenodigd dus dat wordt zeker swingen! 

We zien je graag in je mooiste carnavalsoutfit en 
hopen dat je er bij bent!

Jullie zijn van harte welkom!!

Tot ziens!

De Jeugdcommissie
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OPTOchTBAl
et als vorig jaar zal dit jaar het optochtbal plaats-

vinden in de Smeltkroes direct na de prijsuitreik-

ing van de optocht. Vorig jaar hebben we ruim 

1100 optochtbalfeestvierders ontvangen en was 

het gezelliger dan ooit.

Dit jaar hebben we wegens het doorslaande succes van 

de laatste jaren wederom gekozen voor een drive-in-show. 

Zoals u van ons bekend bent, de entree is gratis.

Wil je net als vorig jaar de 1e dag van carnaval 2013 fees-

tend afsluiten kom dan naar het gratis toegankelijk gezel-

lige optochtbal van de Muuzevangers.

De Balcommissie.

25

kOPPiENBAl
Al heel veel jaren verzorgen de Muuze-
vangers voor u als carnavalsvierder het 
ontbijt op de zondagmorgen. Ook dit jaar 
verwachten wij jullie weer. Vorig jaar hebben 

we ruim 400 ontbijtgangers ontvangen en ook dit jaar 
rekenen wij weer op minstens net zoveel ontbijters. 
Onze eigen prinselijke gezelschappen kiezen weer de 
3 prijswinnaars voor diegene die er het leukst, apartst, 
vreemdst uitzien. Bij het ontbijt kunt u kiezen uit wit, 
bruin en krentenbrood, een gekookt ei, ham en kaas. 
Voor de kinderen zal er zoetigheid zijn voor op de  
boterham. Mogelijk dat er dit jaar ook weer iets warms 
is zoals een pannenkoek en een gebakken ei en wie 
weet nog wel meer.

Ook dit jaar hebben we, door de medewerking van 
onze sponsoren, weer kunnen regelen dat het ontbijt 
gratis is voor carnavalvierend Mares; voor het kopje 
koffie of thee vragen wij 1 consumptiebon.

Wie weet hebben de ontbijtgangers, net als in voor-
gaande jaren, weer een leuke verrassing voor u in 
petto.

N A
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et is weer zover!
 
Eerst de keuze van Bruid en Bruidegom. Daarna 
de spanning: zeggen ze “Ja”, hebben we een 

nieuw paar? En dan op de geheime locatie de verloving. 
Op die plaats leren ze elkaar, soms voor het eerst, kennen. 
Spannend voor de Bruid en Bruidegom, maar niet minder 
voor de commissie. 

Daarna wordt het druk: kleding zoeken en passen, 
waar houden we de koffietafel, uitnodigingen schrijven,  
-getuigen vragen, foto’s maken en zorgen dat niemand 
iets in de gaten heeft! Gelukkig, halverwege december 
mag iedereen het weten en volgen er spannende weken 
tot de huwelijksvoltrekking in ‘de onecht’ in de Smeltkroes. 
De opmaat voor ‘n geslaagd carnaval. 
 
Het hoogtepunt van de avond is de inzegening van het  
onechte huwelijk op amusante wijze. Er is samen met 
de pastor en de commissie geoefend om op deze dag 
een geweldige huwelijksvoltrekking te hebben. Na het 
Ja-woord, onder aanwezigheid van getuigen, familie, 
vrienden en ‘n altijd afgeladen Smelkroes, gaat de Boe-
renbruiloft van start. Een geweldig feest, dat start met de 
receptie van het bruidspaar. 

Alle goede gaven worden zoveel mogelijk nog dezelfde 
avond opgegeten en het feest gaat tot in de kleine uurtjes 
door.
 
Wie er nog nooit geweest is: U bent van harte uitgenodigd. 
De vaste gasten: We verwelkomen u graag en het wordt 
weer een fantastisch weerzien. 
 
Tot ziens op
De Boerenbruiloft in MARES.
18 januari 2014 
 
Aanvang 20.15 uur
In de Smeltkroes!!!!

BOERENBRUilOFT iN 
mARES

H

Jan van Jan van de Witte Jan Put
en

Janny van Peer van Driek van de Voort uit Sterksel
nodigen u en heel Marès uit voor hun

Boerenbruiloft
Wanneer: Zaterdag 18 januari 2014

Aanvang: 20.11 uur
Waar: De Smeltkroes

De verbintenis in de onecht door ???
Aanvang: 20.30 uur

Met heuse receptie
In passende kledij

Getuigen:
Noud van Janus en Sientje Maas

Elly van Jo en Nellie Swarts uit de Leliestraat

Kadotip
Agrarische sector

Géén levende have

Afmeldingen worden niet geaccepteerd !!!
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PRimEiRA BATERiA DE SAmBA mAREScARiOS “lOS zANDTOS”
e eerste ideeën om “iets” met samba en 
trommels te gaan doen, ontstonden een 
jaar of twee geleden tijdens een feestje en 
na het nuttigen van het nodige gerstenat. Al 

snel werden deze ideeën in daden omgezet en plot-
sklaps klonken er op zondagochtend uit een schuur 
aan de Kerkstraat tegenover de kerk in Maarheeze, 
opzwepende ritmes. Weliswaar was het motto van de 
leden van het eerste uur vooral “ieder voor zich en God 
voor ons allen”, waardoor van enige samenhang in het 
geheel totaal geen sprake was, maar na enige weken 
kon een geoefend luisteraar met enige moeite toch al 
een embryonale vorm van structuur ontdekken. 

De naam “Los Zandtos” is niet zomaar gekozen! Neen!!! 
Hij verwijst naar een aantal zaken dat min of meer toe-
vallig bij elkaar kwam. Zo ontstonden de ideeën onder 
de rook van de kerk van Maarheeze, een plek waar 
(zoals we allemaal weten) de Heiligen (Los Santos) 
hun thuis hebben. De eerste inspiratie werd vervolgens 
opgedaan na het bestuderen van YouTube-filmpjes van 
de Braziliaan Marcus Santos. En inderdaad, ook zijn 
naam kan geen toeval zijn! In de derde plaats bestaat 
de grond in Maarheeze (zoals we allemaal weten) voor-
namelijk uit zand, die met de zomerse klanken van de 
band opwarmt en rul en mul wordt: inderdaad, los 
zand! Je voelt hem dus al: deze schijnbaar toevallig 
samenvallende, maar op zichzelf unieke fenomenen 
zorgen ervoor dat de naam “Los Zandtos” volkomen 
op zijn plek is. De naam zegt overigens, in tegenstel-
ling tot wat velen denken als zij de band bezig horen, 
helemaal niets over de sfeer en de samenhang bin-
nen de groep. De band bestaat uit een onwaarschijnlijk 
samenraapsel van mensen, maar verder uit van alles 
behalve uit los zand!!! 

Na een tijdje bleek dat er tegen alle verwachtingen in, 
sprake was van een ruwe en ongepolijste diamant. Maar 
ook muzikaal maakte de band kleine maar duidelijke 
vorderingen. Vanwege de samenstelling van de groep 
uit individuen, die elk voor zich (op slechts enkele uit-
zonderingen na) niet uitblinken in muzikaal gevoel en 
grotendeels gespeend van iedere vorm van muzikaal 
talent zijn, kon niemand op voorhand bevroeden dat er 
op enig moment sprake zou zijn van muzikale stukken 
met een duidelijk herkenbaar begin en eind en waarbij 
soms sprake is van een basale vorm van ritmevastheid. 
Toen dit echter bleek, was het moment aangebroken 
om de naam een wat meer officieel tintje te geven. Wij 
bedachten daarbij de toevoeging: Eerste Sambadrum-
band uit Maarheeze. Een toevoeging die niet alleen 
briljant is gevonden, maar bovendien ook volkomen 
waar. Immers, niemand ging ons in Maarheeze nog 
voor!! Alleen, deze toevoeging in het Nederlands slaat 
natuurlijk helemaal nergens op. Slim als de band echter 
(ook!) is wisten zij Via “Google Translate” te achter-
halen dat dit in het Braziliaans/Portugees zo ongeveer 
moest worden “Primeira Bateria de Samba”. Alleen 
Maarheeze kennen ze in Brazilië niet, dus daar heeft 
de band zelf dan maar van verondersteld dat de Por-
tugese vertaling zo iets moet zijn als “Marescarios”. En 
zie daar, de volledige naam van de band was geboren: 
Primeira Bateria de Samba Marescarios “Los Zandtos”. 
Inmiddels is echter al wel gebleken dat gewoon “Los 
Zandtos” toch beter werkt. 

Sinds vorig jaar vindt Los Zandtos zelf dat ze niet meer 
weg te denken zijn bij het carnaval in Maarheeze. 
Sterker nog, ze hebben zichzelf tot doel gesteld een 
bijdrage te leveren aan het verder versterken van het 
carnaval in ons dorp!! Hoe, dat wordt doorgaans ter 

plekke bedacht. Eén ding is echter zeker: voorlopig 
zijn jullie dus nog niet van ze af!! Voor meer informa-
tie over de band, de muzikanten en hun strapatsen, 
kijk op www.loszandtos.nl of volg hen op Facebook 
(www.facebook.com/loszandtos) of Twitter (@LosZandtos).

D
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De voortekenen van de Bonte Avond zijn in Maarheeze 

vanaf september al aanwezig. Bekend en onbekend  

Mareser talent heeft hun opwachting gemaakt bij de 

Bonte Avond Commissie. De tonpraters en cabaret-

groepen hebben een idee over het typetje, leuke grap-

pen en teksten. De dansgroepen hebben het thema van 

hun dans gekozen met daarbij swingende muziek en 

choreografie. Onder begeleiding van de dans- en theater 

coaches wordt gedreven gerepeteerd; in de Smeltkroes, 

thuis in de huiskamer, tijdens het autorijden of tijdens 

het uitlaten van de hond. Dit alles om er voor te zorgen 

dat u een topavond voorgeschoteld krijgt.  

Artiesten die al jaren op de planken staan zoals Erik 

Mulder, Steekje Buiten, De Dansmarietjes,  De Dansgarde, 

De Trepkes, Van Osch en nog Watt, De Prinsedanten 

en de Trepkes XL Band krijgen dit jaar versterking van 

onder andere Bram van Gogh. Bram heeft al meerdere 

jaren met veel succes meegedaan en heeft de uitdaging 

genomen om dit jaar als tonprater mee te doen. Deze 

artiesten hebben samen de taak om een uiterst vermake-

lijke avond te verzorgen. De artiesten hebben er zin in!! 

U OOK ??

Op vrijdagavond 1 februari 2014 knalt de Gala Bonte 

Avond weer los. Met overgave en enthousiasme schit-

teren de artiesten vanaf 20.00 uur tijdens een onverval-

ste Mares lacht mè Mares. Het aanwezige dweilorkest 

laat de Smeltkroes bruisen als nooit tevoren met diverse 

meezingers en inhakers.

De tweede en derde Bonte Avonden vinden plaats op 8 

februari en op 15 februari 2013 vanaf 20.00 uur. Wilt u 

hier bij aanwezig zijn? Zorg dan dat je er snel bij bent 

tijdens de voorverkoop.

Ook dit seizoen organiseren we op 31 januari 2014 weer 

een speciale seniorenavond voor alle 55 plussers. Deze 

start om 19.30 uur. Het programma van de Senioren 

avond wordt dit jaar ingekort zodat we deze avond wat 

eerder kunnen eindigen. Mocht u alle artiesten willen 

zien dan raden wij u aan om naar de reguliere avonden 

te komen.

De Bonte Avond is een avond die je niet missen mag! 

Toegangskaarten zijn in de voorverkoop onder leiding 

van Gonny Boskeljon verkrijgbaar op 5 januari 2014 tus-

sen 11.45 uur en 12.30 uur verkrijgbaar in Cafe-Bar ’t 

Huukske aan de Stationsstraat 4a te Maarheeze voor de 

prijs van € 13,50. Daarna zijn de kaarten te koop bij de 

Smeltkroes aan de bar, Kijkakkers 1 te Maarheeze. Prijs 

voor de Seniorenavond is € 9,50 inclusief 1 kop koffie 

met koffie met gebak.

*behalve voor sponsoren, deelnemers en Raad van 11 

zijn er geen gereserveerde plaatsen. De zaal gaat open 

vanaf 19.00 uur. 

Meer over de artiesten en de voorbereiding van hun act 

op de website www.muuzevangers.nl en via Facebook en 

Twitter. Voor vragen kunt u mailen naar bonteavond@

muuzevangers.nl

mARES lAchT mE 
mARES 2014
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arnaval is niet meer weg te denken in Mares.

De Muuzevangers zetten zich al ruim 30 jaar in 
om voor de inwoners van ons dorp een gran-
dioos festijn neer te zetten.

We kunnen met trots zeggen dat er steeds meer mensen 
ook als betalend lid van de Muuzevangers door het leven 
willen. Mogelijk bent u daar nog niet aan toegekomen, 
maar wilt u dat eigenlijk al veel langer.

Word dan nu lid van de Muuzevangers.

U bent al vriend van de Muuzevangers voor het carnavals-
bedrag van Euro 11,11. Met deze bijdrage maakt u het 
voor ons mogelijk om de carnavalsaktiviteiten te blijven 
organiseren.

Als vriend van de Muuzevangers krijgt u op gezette tijden 
alle gebeurtenissen binnen de carnaval te horen. Ook hebt 
u voorrang bij de aankoop van de bonteavondkaarten. Als 
u het ziet zitten en de Muuzevangers wilt steunen, meld u 
dan aan als lid.

Vul de bon in of kies voor het gemakkelijk storten van uw 
bijdrage door middel van de machtiging.

U kunt deze bon, cq machtiging inleveren tijdens de  
carnavalsaktiviteiten of bij Robert van den Berge, 
Evenestraat 13, 6026 XV Maarheeze
De Muuzevangers rekenen op U.

Ondergetekende: 
Adres: 
Postkode: 
Woonplaats: 

wil vriend van de Muuzevangers worden. De contributie 
wordt jaarlijks overgemaakt op rekening 130794740 t.n.v. 
Stichting de Muuzevangers.

Handtekening
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging 
machtiging aan:
Stichting De Muuzevangers om een bedrag van Euro 11,11 
af te schrijven van

Bankrekeningnummer: 
Postbankrekeningnummer: 
t.n.v. Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 

wegens bijdrage Vrienden van de Muuzevangers.

Datum: 
Handtekening

c.V. DE mUUzEVANGERS liDmAATSchAP

C
e redactie was ter ore gekomen dat wij  
afscheid nemen van de optocht- & boeren-
bruiloftcommissie en dus werd ons gevraagd 
om een stukje te schrijven over onszelf.

Na jarenlange en tomeloze inzet hebben wij afscheid 
genomen van deze geweldige commissie. Wij zijn  
destijds in de voetsporen getreden van Jac Beerten en 
Frans Hulsen en hebben de commissie naar een nog 
hoger niveau getild.

Ik, Ton van Gorp, ben de laatste jaren voorzitter geweest 
van dit elitair gezelschap. Een hoogtepunt van de 
boe-renbruiloft was toch wel het uitdelen van de mini-
marsjes in mijn hoedanigheid als eminentie. Hierin 
kwam menig dame aan haar trekken !!

Het hoogtepunt van de optocht is toch wel dat ik zeer 
genoten heb van onze Thomas die met zijn tomeloze 
inzet de drijvende kracht was achter de Knapzakken 
& Ko !! Met grote dank moet ik zeggen dat ik me heel 
erg kan vinden in het uiteindelijk toekennen van het 
erelidmaatschap.

Ik, Ellis Lemmens, ben vele jaren geleden gevraagd 
als vrouwelijke versterking. Mijn organisatorische  
capaciteiten (regelnicht) werden al gauw erkend door 
de overige  commissieleden. Ik was overal inzetbaar. 
Een klein hoogtepuntje daarbij was toch wel het bak-
ken van alle eieren na afloop van de boerenbruiloft 
bij de bruid of de bruidegom thuis. Hierin kon ik mijn  
creatief brein echt tentoonspreiden naast mijn com-
pagnon Ton….

De commissieleden van de optocht zijn mij tot op de 
dag van vandaag nog steeds dankbaar voor het rege-
len van de bodywarmer en de pet, die ik overigens zelf 
ook met zeer veel plezier heb gedragen !!

Mocht de commissie nog ooit van onze expertise 
gebruik willen maken, dan weten ze ons te vinden. Wij 
hebben een op en top carnavalshart.

Optocht- & boerenbruiloft commissie, bedankt voor de 
vele mooie jaren.

Ellis & Ton

TON EN ElliS  
NEmEN AFSchEiD 

VAN DE OPTOchT- & 
BOERENBRUilOFT-

cOmmiSSiE

D
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TERUGBlik OP DE BOERENBRUilOFT 2013

Op een ordinaire dinsdagavond kregen we plots 

visite van twee mannen van de boerenbruiloft-

commissie. “Och jeetje,” was mijn eerste reac-

tie,” jullie komen zeker voor Jan?”

“Inderdaad,” antwoordden ze in koor. “Nou ga dan maar 

even zitten, hij is nog even sporten. Ik denk dat hij dit 

keileuk zal vinden en ook wel heel verrast zal zijn.”

Na de nodige kopjes koffie kwam hij aangezet en zijn  

eerste reactie was: “Och gut, ik zie het al waar jullie voor 

komen.” Mijn reactie was dan ook: “ja, ze moeten jou heb-

ben, maak je buik maar nat.”

Nou daar kwam dan tenslotte de hamvraag: “Jan vinde gij 

het goed als jullie Antoinette dit jaar de boerenbruid  mag 

worden.” WAT DE F ………… wat krijgen we nou ???? Jullie 

komen toch voor Jan en niet voor mij ??!! 

Shit wat moet ik daar nou mee ??? “Hartstikke leuk,” zegt 

Jan meteen.” Ik vind het goed.” 

”Nou Netje,” vroegen ze nadat ze uitgelachen waren, “wa 

vinde gi d’r van?” Nou dat zal ik eens even vertellen, het 

zweet brak me aan alle kanten uit. Nou eigenlijk vond ik 

het maar niks en daarbij is Jan op die dag ook nog jarig 

!!! Maar Jan reageerde juist: “Dat moet je doen, dat doe 

je maar één keer en mij maakt het niet uit dat het op mijn 

verjaardag is”. “Mannen hoe lang mag ik er over naden-

ken?” Nadat Jos op zijn horloge gekeken had, zei hij heel 

laconiek: “Ge het nog krek 20 minuten !!!!!”

Uiteindelijk de knoop doorgehakt en van de zenuwen niet 

geslapen. Maar dan volgen er een heleboel gezellige din-

gen, zoals: je niet verspreken, getuigen regelen, erop uit 

voor kleren, verloving, foto’s maken (wat op zich al hilarisch 

was, doordat ik het overhemd vergeten was en daardoor 

ook niet gezien had dat hij zijn giletje vergeten was aan 

te doen).

En dan was de dag daar. Het was keigoed weer en gezellig 

met familie, vrienden en bekenden op je eigen locatie. Na 

de nodige koffie of wat sterkers was het moment suprême 

dan aangebroken. Daar ging de bel en was miene mins vur 

die aovond gearriveerd.

De bruidegom moet zelf zorgen voor een ludieke manier 

om de bruid op te halen en die heeft geen idee wat er 

gaat gebeuren. Ik had alleen gezegd: “als ik op een paard 

moet, ga ik niet mee. Ik ben als de dood voor die beesten.” 

Maar Frans had iets schitterends bedacht. Een tractor met 

voorlader, waar voorop een mooi bankje van stro stond, 

helemaal versierd. Je kon er met gemak op zitten. Voor 

de rest van de familie, vrienden en bekenden had hij een 

huifkar geregeld en die voorzien van verlichting en ver-

warming. Een echte herenboer dus. 

De receptie en de avond zijn erg gezellig verlopen. Ten 

eerste door al het werk wat de boerenbruiloftcommis-

sie heeft verzet. Maar ook door iedereen die de moeite 

genomen heeft om te komen en er een groot feest van 

heeft gemaakt. Later op de avond nog op de eier bij de 

bruidegom. Er werd  door de commissie een lekker eitje 

gebakken.

De evaluatie de volgende dag was zeker zo gezellig, dus 

ons weekend kon niet meer stuk. We wensen het boeren-

bruidspaar van 2014 dan ook net zo’n leuke tijd toe, zoals 

wij die hebben gehad.

Groetjes,

Antoinette

p een maandagavond stonden er ineens twee 

leden van de boerenbruiloftcommissie aan de 

deur. “Is jullie Frans ook thuis?” vroegen ze aan 

Maria. “Nee” zei ze, “die is naar een vergade-

ring in Deurne.” “Wordt dat laat?” was de volgende vraag. 

“Rond twaalf uur,” was het antwoord. “Nou, dan wachten 

we er maar niet op. Is hij morgenavond wel  thuis?” ”Ja,” 

zei Maria, “zover ik weet wel.” “Nou dan komen we er mor-

genavond wel op terug.” En weg waren ze weer.

Maria dacht al meteen het zal wel voor de boerenbruiloft 

zijn. Toen ik die avond thuis kwam vertelde ze mij het 

verhaal, en ik dacht meteen dat zal toch nie. De volgen-

de avond kwamen  weer twee dezelfde personen aan de  

deur, en ik zat er al gewassen en geschoren voor klaar. 

Na wat gezanik en gelul kwam de vraag eruit. “Wil jij dit 

jaar voor het boerenbruidspaar voor het vervoer zorgen?” 

En meteen zei hij erachteraan: “dan kun je ook meteen 

de bruidegom zijn.” Ons Maria riep al heel enthousiast, ja 

Frans dat moet je doen, dus ik kon niet meer weigeren.

De kinderen vroegen meteen “wat komen die doen?” Ik 

zeg  “die kwamen vragen of ik met de bonte avond mee 

wilde doen.”  Verder hadden ze niks in de gaten en vroegen 

ze ook niks meer. We hadden heel wat smoesjes moeten 

verzinnen om weer van huis te kunnen voor alle dingen te 

regelen die er bij kwamen kijken. 

Voor de buurt hadden we een week voor de grote dag nog 

een vrijgezellenmiddag en avond georganiseerd die meer 

als een volledige werkdag geduurd had. Op de grote dag 

van het feest hadden we ‘s middags zo’n 75 man binnen 

zitten. Na de koffie, cake en het koude pilsje, zijn we met 

de hele stoet  richting Bruine Akkers gegaan.

Nadat we de boerenbruid opgehaald hadden, zijn we naar 

’t Hof gegaan voor een goed verzorgde koffietafel. Daarna 

met de hele stoet richting Smeltkroes voor het verdere 

verloop van de avond.

Het was  gezellig, de tijd vloog voorbij, aan het eind van de 

avond was het weer tijd om op de eieren te gaan. Toen we 

thuis aankwamen stond er al een hoop volk op de stoep, 

snel de deur open gemaakt, en het bakken kon beginnen. 

Het werd drukker en drukker, de keuken, garage en por-

taal stonden vol met eiereters.  Het feestje werd nog tot 

in de late uurtjes door gezet.  Om zes uur in de morgen 

lagen we plat. Het was een dag om nooit te vergeten, we 

hebben er van genoten.

Iedereen die bijgedragen heeft aan dit feest,  hartstikke 

bedankt en het paar van 2014 veel plezier.

Groeten,

Frans
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uuzevangers,
Luc heeft ons namens de optochtcommissie 
gevraagd om een stukje te schrijven voor 
jullie “Muuzeneejs”. Wij zijn CV de Fliereflui-

ters en we komen uit Budel-Schoot. We zijn ooit begon-
nen in 1998 als groepje op de basisschool, en bestaan 
dus al heel wat jaren. In 1999 hebben we voor de eerste 
keer meegedaan aan de kinderoptocht van Budel. Op de 
Bert van Gilsschool (inmiddels Wereldwijzer) is het dus  
allemaal begonnen. Daar kwam een kleine groep vrienden 
van groep 8 bij elkaar die allemaal dezelfde passie voor 
carnaval had. Sindsdien is het steeds meer gaan groeien 
en inmiddels heel wat jaren later zijn we nog steeds ieder 
jaar bezig met het mooiste feest van het jaar: carnaval!

In de loop van de jaren is de samenstelling van de groep 
flink veranderd. Waar we ooit zijn begonnen met een 
kleine groep van ongeveer 10 mensen bestaat de groep 
inmiddels uit 29 personen. Er zijn steeds meer mensen 
bijgekomen, uit Budel, Dorplein, Soerendonk en ook uit 
Mares. Ondanks de grote verandering in samenstelling 
zijn we altijd een hechte vriendengroep gebleven. Buiten  
carnaval om trekken we ook veel met elkaar op, en zijn 
we als vriendengroep ook bij verschillende activiteiten te  
vinden. Denk hierbij aan ons jaarlijkse Flierefluiter week-
end, met de hele groep stappen, en deelname aan  
verschillende sporttoernooien zoals bijvoorbeeld Ledûb.

De Flierefluiters zijn op de eerste plaats meer een vrienden-
groep dan een carnavalsvereniging. Bij ons staan plezier, 
lol en een goede sfeer op de eerste plaats, dan komt de 
rest vanzelf wel. We hebben inmiddels ook veel mensen 
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M die in het dagelijks leven moeten werken en dus ook steeds 
minder tijd hebben om te bouwen. Toch gaan we ook dit jaar 
weer proberen wat moois te maken zodat we weer mee kunnen 
doen aan de carnavalsoptochten. Dat leek sinds deze zomer een 
lastig verhaal te worden aangezien we sindsdien zonder schuur 
zaten. Gelukkig hebben we sinds een week (op het moment dat 
we dit schreven) een nieuw onderkomen gevonden op het Laar 
in Mares. We zijn heel blij dat we ook dit jaar weer van de partij 
zullen zijn en we gaan hard aan de slag om weer een mooie 
creatie neer te zetten.

In jullie optocht in Mares hebben we inmiddels al 4 keer op 
rij de eerste plaats behaald bij de grote groepen. In 2010 met 
“Stoelendans”, in 2011 met “Generale Repetitie”, in 2012 met 
“Luxe Jacht”, en vorig jaar met “Wildboeket”. Daarvoor hebben 
we ook al meegedaan met de optocht van de Muuzevangers 
maar kwamen we nooit hoger dan de 4e plaats. We zijn zelfs 
ooit 6e van de 5 grote groepen geworden. Aan de eerste prijzen 
te merken worden onze creaties gewaardeerd. Maar voor ons is 
het ook zeker zo belangrijk dat we veel positieve reacties van het 
publiek langs de kant van de weg krijgen. 

Ook dit jaar komen we op zaterdag graag weer naar Mares toe 
om mee te doen met de optocht van de Muuzevangers. Ondanks 
dat we op het moment van schrijven nog niet begonnen zijn 
hopen we dat we ook dit jaar weer wat moois kunnen maken 
en dat het weer goed in de smaak zal vallen. We willen iedereen 
een heel goede carnaval toewensen!

ALAAF!
CV de Flierefluiters. (www.cvdeflierefluiters.nl)

1992 Marescarius I
  Prins Jan de Laat
  Prinses Annelies de Laat
  Adjudant Bertil Baten
   
1993 Marescarius II
  Prins Loek Chatrou
  Adjudant Mat van Himbergen
   
1994 Marescarius III
  Prins Jac Beerten
  Prinses Agnes Beerten
  Adjudant Frans Hulsen
     
1995 Marescarius IV
  Prins Harry Emmers
  Prinses Gerrie Emmers
  Adjudant Piet Rutten
   
1996 Marescarius V
  Prins Gerard Kirkels
  Prinses Anny Kirkels
  Adjudant Michel Kirkels
   
1997 Marescarius VI
  Prins Wim Franssen
  Prinses Emmy Franssen
  Adjudant Hans van de Akker

1998 Marescarius VII
  Prins Marcel Smits
  Prinses Barbara Smits
  Adjudant Louis Gubbels

Vorst Michel Feijen

1999 Marescarius VIII
  Prins Bertil Baten
  Prinses Mariel Baten
  Adjudant Michel van Gansewinkel
  Vorst Michel Feijen
   
2000 Marescarius IX
  Prins Fons Mulder
  Prinses Monique Mulder
  Adjudant Lianne de Brouwer
  Vorst Michel Feijen
   
2001 Marescarius X
  Prins Ruud van Mensfoort
  Prinses Henny Jacobs
  Adjudant Myriam Ector
  Vorst Michel Feijen
   
2002 Marescarius XI
  Prins Michel Feijen
  Adjudant Geri Sweegers
   
2003 Marescarius XII
  Prins Tom Wajon
  Prinses Marlie van der Laak
  Adjudant Geoffrey Kolijn
   
2004 Prins Enrico van Gansewinkel
  Prinses Joyce van Gansewinkel
  Adjudant Luc Dirckx
   
2005 Prins Ruud van Mierlo
  Prinses Yildiz de Koning
  Adjudant Liesbeth van Zon
   
2006 Prins Gerrie de Regter
  Prinses Ine de Regter
  Adjudant Wil Raemakers

2007 Prins Mart de Bruijne
  Prinses Yvonne Hoeben
  Adjudant Edwin van Zuiden
   
2008 Prins Erik Hendriks
  Prinses Desirée Hendriks
  Adjudant Wim Vestjens
   
2009 Prins Martie den Dekker
  Prinses Betty den Dekker  
  Adjudant Geert van Zon
       
2010 Prins Rob Beerten
  Prinses Linda Meulendijk
  Adjudant Rudi Hulsen

2011 Prins Piet Rutten
  Prinses Loes Rutten
  Adjudant Dolf Mulder

2012 Prins Peer van der Linden
 Prinses Elly van der Linden
 Andjudant Henk Snelders 

2013 Prins Bert Kiggen
 Princes Nancy Schonkeren
 Adjudant Mark van Zon
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