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Veurpraotje

Muuzevangers en Muuzevangerin-
nekes,

Als ik dit schrijf is het eind oktober en 
bijna 20 graden. En toch ben ik al weer 
een hele tijd bezig met de voorberei-
dingen voor Carnaval 2015. En niet  
alleen ik! Ook alle commissies en  
vrijwilligers zijn alweer in touw om een 
mooi seizoen voor te bereiden.

Blik op de toekomst
CV De Muuzevangers bestaat alweer 
46 jaar. En de bedoeling is dat we nog 
heel wat jaren blijven bestaan. Daar-
om is het belangrijk dat we steeds 
blijven zoeken naar manieren om onze  
vereniging levend te houden. Dat doen 
we allereerst door het organiseren van 
mooie evenementen. Gelukkig worden 
onze activiteiten nog steeds goed  
bezocht. Maar om ook in de toe-
komst te blijven bestaan proberen we  
vernieuwend te blijven.

Dit jaar hebben we de opzet van de 
Prinsenbekendmaking en de Onthul-

mensen die net als jij maf zijn van dat 
geweldige feest? Ben je geen feest-
beest, maar wil je wel graag helpen? 
We zijn altijd op zoek naar helpende 
handen in onze commissies.

We hopen alle Muuzevangers en 
Muuzevangerinnekes weer te mogen 
begroeten tijdens dit Carnavalsseizoen. 
Wij gaan er in ieder geval ons best voor 
doen om er weer een grandioos feest 
van te maken. En dat voor de 47e keer. 

Alaaf!
Namens het bestuur,
Edwin van Zuiden
Voorzitter CV De Muuzevangers

ling van de Muus wat anders opgezet 
dan voorheen. De bedoeling is dat de 
opening van het Carnavalsseizoen een 
echt spektakel wordt voor jong en oud. 
Mooie feesten voor ons mooie dorp.

Raad van Elf
In verschillende commissies zien we 
elk jaar nieuwe gezichten. Nieuwe 
mensen met frisse ideeën die ervoor 
zorgen dat we de blik op de toekomst 
gericht kunnen houden. Samen met 
onze ervaren Carnavalisten ontstaat 
het beste van twee werelden; het  
behouden van succesvolle tradities 
met een modern tintje.

De Prinsenparen zijn natuurlijk het 
grote boegbeeld van De Muuzevan-
gers. Zij bezoeken verschillende evene-
menten. Niet alleen in Maarheeze, 
maar in de hele regio. Een erg gezel-
lige tijd waarbij zij graag vergezeld 
gaan van een groot gevolg. Helaas is 
de Raad van Elf de laatste jaren kleiner 
dan wij graag zouden willen. 

Hou je van Carnaval? Denk dan eens 
na of het lidmaatschap van de Raad 
van Elf iets voor jou is. Want wat is er 
nou mooier dan Carnaval vieren met 
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Voorwoord burgemeester

Beste Muuzevangers,

De Carnavalstijd is weer bijna aangebroken. Vier  
dagen in het jaar die op veel manieren verschillen van de  
andere dagen in het jaar. Het werk en de dagelijkse zor-
gen worden op een aangename manier doorbroken.

De Carnavalsperiode is een periode waar ik me ieder 
jaar weer op verheug. Iedere inwoner mag op zijn of 
haar eigen manier meedoen in de feestvreugde. Ook 
in deze kern zijn alle leeftijden vertegenwoordigd. Dit 
maakt de band met elkaar sterker. Vooral de jeugd  
betrekken in de activiteiten zie ik als een belangrijk punt. 

Door hen enthousiast te maken, kun je er als stichting 
ook vertrouwen in hebben dat ook in de toekomst de 
Carnaval de aandacht krijgt die het verdient. Want, 
samen vier dagen feesten en gezellig met elkaar samen 
zijn, dat moet natuurlijk in stand gehouden worden. 
Daarom vind ik dat alle mensen die zich vanuit de  
Carnavalsvereniging De Muuzevangers inzetten voor 
een geweldige vier dagen Carnaval, een grote pluim  
verdienen. Ieder jaar weer weten zij hun taak op een suc-
cesvolle manier te vervullen en ik hoop dus dat dit ook 
door de volgende generatie op een glansrijke manier 
gedaan wordt. Ik heb er hier in Maarheeze het volste 
vertrouwen in!

Ook dit jaar kan iedereen de lachspieren weer losmaken 
tijdens de bonte avond en kunnen de kinderen zich  
vermaken tijdens de kindermiddag. De voorbereiding-
en voor onder andere de Muuskesrally en de optochten 
zijn ook weer getroffen. Het kan niet anders dan dat het 
ook dit jaar weer zal bruisen in Maarheeze!

Ik wens alle Muuzevangers een onvergetelijke  
Carnaval! Alaaf!

Marga Vermue-Vermue
Burgemeester van Cranendonck

Dansgarde

De dansgarde bestaat dit jaar uit 13 enthousiaste dames. De 
groep bestaat uit 7 meiden die vorig jaar al bij de dansgarde 
gedanst hebben en er zijn 6 meiden doorgestroomd van de 
dansmarietjes naar de dansgarde. De andere dansgarde 
meiden zijn doorgestroomd naar de Mouse. De dansgarde 
wordt getraind door Evi Rutjes en Simone Thijssen. Het thema 
van dit jaar is Grease. We hebben er ongelooflijk veel zin in 
om er weer een heel gezellig seizoen van te maken!

Evi en Simone
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Prins Rick

Ik zal me even voorstellen, mijn naam 
is Rick van der Linden (24), al heel 
m’n leven woonachtig in Maarheeze.  
Velen zullen me kennen van de voet-
balclub, waar ik van jongs af aan lid 
ben. Inmiddels speel ik alweer bijna 
8 jaar in het eerste elftal, wat op dit  
moment bovenaan staat in de compe-
titie. Daarnaast heb ik een aantal jaren 
in het bestuur van Jc Harlekyn gezeten 
en ben ik nauw betrokken geweest bij 
de organisatie van Zeskamp in Maar-
heeze een aantal jaren geleden.

Het afgelopen jaar heb ik het  
geluk gehad dat ik ontzettend veel van 
de wereld heb mogen zien. Aan het  
begin van dit jaar heb ik, onderdeel 
van mijn studie, twee maanden in 
Miami gestudeerd. In Miami Beach 
wel te verstaan, het partywalhalla van 
the United States, dus je raadt het al, 
ik heb daar niet alleen in de boeken 
gezeten. In m’n vrije weekenden 
heb ik ook van ‘Citytrips’ genoten. 
Zo ben ik in New York  en in Orlando  
geweest wat onvergetelijke momen-
ten opleverde. Zo ben je in de ochtend 
aan het schaatsen op ‘Central park’ en 
aan het eind van de middag lig je op 
het strand van Miami Beach. Je kunt 
het slechter treffen natuurlijk 

Na mijn terugkomst in Nederland heb 
ik een geweldige Carnaval mogen  
vieren met een prachtig prinsenpaar. 
En ja hoor, het begon weer te krie-
belen om nog meer van de wereld te 
ontdekken. Aangezien ik nog steeds 
student ben en het geld niet op m’n 
rug groeit, viel m’n oog al snel op Azië, 
een werelddeel dat bekend staat als 
relatief goedkoop vergeleken met de 
rest van de wereld. Dus, BAM, ticket 
boeken en gaan!
 
Ik heb in bijna 2,5 maand backpacken, 
zes verschillende landen mogen  
bezoeken (Thailand, Vietnam, Cam-
bodja, Singapore, Maleisië en Indo-
nesië), twaalf verschillende vluchten 
gehad en ontelbaar veel verschillende 

Oh ja komen we meteen terecht bij  
degenen die mij het levenslicht heb-
ben gegeven. Velen van jullie (voor-
namelijk de ouderen en wijzeren onder 
ons) zullen me kennen van ons pap en 
mam, Peter en Elly van der Linden, 
het prinsenpaar van 3 jaar geleden. Ik 
denk dat het voor hen misschien nog 
wel de grootste verrassing zal zijn dat 
ik hier nu sta met munne steek. 

Door m’n ‘Carnavalsgekke’ ouders, 
kwam ook ik al vroeg in aanraking 
met dit feestelijke fenomeen. Samen 
met m’n lieftallige zusje Sanne (22) 
werden we al op jonge leeftijd bloot-
gesteld aan een feest dat zijn weerga 
niet kent, liters Fristi verslinden onder 
de bar van de Stal en tikkertje spelen 
met de meisjes bij Hof van Holland, we 
hebben het allemaal mogen ervaren. 
Inmiddels heb ik de Fristi ingeruild 
voor een pilske,  en het tikkertje spe-
len heeft een iets andere definitie 
gekregen. Ik ben al heel wat jaren lid 
van CV de Taphangers (vier keer win-
naar van de Bronzen Muus)  en ook 
CV Ohladejhee (winnaar Maffe Muus).

Dit jaar hoop ik er met Adjudant John en 
onze lieftallige Hofdame Natasja een 
geweldige Carnaval van te maken… 

Klats, boem, knal…
Carnaval!!!

Prins Rick.

biersoorten mogen proeven. Ik zou 
met gemak het hele Muuzeneejs kun-
nen vullen met m’n verhalen, maar dat 
zal ik jullie besparen. Het was in elk 
geval een onvergetelijke ervaring die 
ik iedereen kan aanbevelen. 

Een week na terugkomst werd ik  
gebeld door Rudi Hulsen, hij wilde 
me spreken om wat te regelen voor 
het ‘zaalvoetbal’. Dit klonk me al heel 
apart in de oren, en uiteindelijk bleek 
m’n voorgevoel te kloppen en vroe-
gen ze me om prins te worden van 
de Muuzevangers. Na er een aantal  
dagen goed over te hebben nage-
dacht en eindeloos te hebben over-
legd met mezelf, hakte ik de knoop 
door en besloot er vol voor te gaan. Je 
leeft maar een keer toch.

Daarna kwam de vraag wie ik dan 
graag als adjudant zou willen heb-
ben… Nu heb ik met m’n goede maat 
Johnny Mulder al een eeuwenoude  
afspraak staan (gemaakt na de nodige 
liters bier, rond Carnaval 1998), dat 
als er een van ons prins zou worden, 
de ander zijn adjudant zou zijn.  
Gelukkig gaf hij meteen zijn ‘ja’ woord 
en nog mooier is dat we zijn vriendin 
Natasja hebben weten te strikken 
als hofdame. Ook zij was meteen  
enthousiast!      

Nog even terug naar mijn jonge  
leven… Tot aan hier zal je denken, wat 
een leven heeft die jongen! Maar doet 
ie zo nog wa voor de kost? Studeert ie? 
En van wie is da er eigenlijk inne?

Jazeker, ik studeer aan de Universiteit 
van Tilburg, daar ben ik in september 
begonnen aan mijn laatste jaar van 
de Master opleiding Strategic Mana-
gement. Het zal dus een hele opgave 
worden om mijn studie en het ‘prins-
zijn’ te combineren de komende peri-
ode, maar die uitdaging ga ik graag 
aan! Ik werk vele uren bij ons thuis, 
waar ons pap en mam een varkens-
houderij runnen, en het motto geldt: 
“nie zeuren maar werken!”
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Adjudant John

Enne Goeiedaaaag!!...

Ik ben John Mulder from Mares, 24 
jaar en 20 februari word ik er 25… Ik 
woon sinds kort (3 maanden en 12 da-
gen na m’n laatste verjaardag) in de 
Gaffel 2 met mijn lieftallige vriendin 
Natasja Ras uit Budel. Natasja heb 
ik al een heel tijdje terug leren ken-
nen en inmiddels zijn we al meer 
dan 3 jaar samen. Ik zit bij de voetbal 
hier in Mares en speel in ‘t 4e. Ver-
der doe ik wat aan fitness en vind ik 
het ook niet erg om samen met m’n 
schoonmoeder een balletlesje mee te  
pikken. Uiteraard is er nog wat tijd 
voor muziek, ik speel al 41,5 maand  
bij violen-vereniging-de-afrikaantjes 
en op zondag morgen vindt u mij links 
bovenaan in ‘t kerkkoor, (net voor de 
voetbalwedstrijd).

Vroegah. Studeerde deze jongen 
in het buitenland! Ja nu hoor ik jul-
lie al denken : John in ‘t buitenland?  
Studeren? Ik volgde de studie metaal 
en ben na 7 jaar afgestudeerd als 
computergestuurde-verspaanmachi-
nes-bestuurder-chefke 
(cnc-programmeur). 

Ik ben actief in ‘t bedrijf van m’n 
ouders, Hekwerk & Montagebedrijf 
Mulder. We zijn gespecialiseerd in 
hekwerk en alles wat erbij komt  
kijken. Ik zet bijna iedere dag hekwerk. 
Van spijlenhekwerk tot geautomati-
seerde zelfdragende schuifpoorten 

dom onze  bekendmaking. In het begin 
zagen we elkaar elke dag, daarna 
nog maar 7x in de week.

Verder wil ik even mededelen dat het 
vrijwel onmogelijk is om tijdens het 
lezen je tong uit te steken en niet met 
je ogen te knipperen. Dit is onder-
zocht en de resultaten waren dat nu 
50% daadwerkelijk met z’n tong uit z’n 
bek dit verhaal aan t lezen is.

Natasja en ik hebben er veel zin in 
samen met prins Ricky los te gaan 
en kunnen haast niet wachten tot  
Carnaval!

Ikbeneenlaaf!!

tot zelfautodragende gespijlden-hek-
autoschuivers…

Ik kreeg een tijdje terug een bezoekje 
van ons vader, Fons Mulder. Toen 
Fons die avond ineens heel toevallig 
gebeld werd door Rudi Hulsen had ik 
al meteen door wat ‘s pap z’n bezoek 
moest voorstellen. Het zou over de 
zoektocht gaan naar ‘t nieuwe prin-
senpaar!! Rudi vertelde dat z’n jas nog 
in de wagen bij ‘s pap lag en dat ie die 
nu toch wel nodig had, sgoed zei Fons, 
komt ‘m maar halen ik zit bij mijne 
zoon thuis. Dus zó had ik die twee 
ineens aan m’n keukentafel zitten. 

Het verhaal begon met de vraag of 
ik de Adjudant van de Prins wilde 
worden??? Ik zei ja en nee..

Ik heb ooit de afspraak gemaakt met 
m’n goede kameraad Ricky van der  
Linden dat wij elkaars adjudant 
zouden zijn als één van de twee  
gevraagd zou worden als prins. Maar 
ik wist toen nog niet wie dit jaar de 
prins zou zijn. Toen ik, na een lang 
‘gestapo-verhoor’,  uiteindelijk de 
dure informatie uit Fons en Rudi wist 
te trekken, was mij bekend wie de 
prins van Mares zou zijn: Ricky van 
der Linden… Het was voor mij dus 
ook geen moment van twijfel om JA 
te roepen.

Wij zijn meteen met z’n allen aan de 
slag gegaan en zijn elkaar vaak tegen 
het lijf gelopen op vergaderingen ron-
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Jeugdprins Mike
Hallo Muuzevangers en Muuzevan-
gerinnekes,

Ik ben Mike de Roij van Zuijdewijn. 
Mijn zus Dominique is wel 2 minuten 
ouder dan ik, dus ik ben de jongste 
thuis. Ik zit op de obs Cranendonck 
in groep 8 bij juffrouw Els en meester 
Jen.

In mijn vrijetijd speel ik vaak com-
putergames, maar ga ook graag 
buiten spelen samen met vrienden. 
Als sport speel ik voetbal bij vv Maar-
heeze in de D2. Daarvoor ga ik 2 keer 
per week trainen en op zaterdag  
spelen we een wedstrijd.

Ook speel ik graag gitaar in het bandje 
“de Muzieknootjes van Mares”. We 
oefenen bij “Muziekhuis Maarheeze” 
en we hebben al een paar keer een 
echt optreden gedaan, onder andere 
bij “De Zomer van Mares  Live” en bij 
Borgondia . Dat was beide keren wel 
spannend.

In groep 3 wist ik al dat ik me op 
zou willen geven als Jeugdprins of  
-adjudant. Voordat ik me op kon 
geven moest ik eerst papa en mama 
overhalen om een handtekening te 
zetten. Dat duurde wel even, dus kon 
ik pas op het laatste moment mijn 
blaadje inleveren. Omdat we ook 
nog dat weekend met de motor weg 
waren moest ik opa Bertje vragen of 
hij voor mij naar de loting wilde gaan.

Zondagmiddag waren we terug en 
moest ik nog even wachten voor de 
uitslag. Gelukkig kwamen ze te vroeg 
maar ik moest wel snel papa en 
mama bellen om naar huis te komen. 
Toen kreeg ik eindelijk het antwoord :

Ik word de Jeugdprins van de Muuze-
vangers 2014-2015!

Hier ben ik heel blij mee en heb er 
ook heel veel zin in, hopelijk jullie ook! 

Alaaf 
Jeugd prins Mike

Samen met Jeugdprins Mike en Jeugd-
prinses Sietske wordt dit vast een te 
gek Carnavals jaar!

Zelf heb ik er in ieder geval zin in!

ALAAF!!!

Jeugd adjudant Renzo

Yell van het Jeugd Prinsenpaar:

Carnaval is geen feest,
als Mike, Sietske en

Renzo niet zijn geweest.

Dit jaar staan wij aan kop,
maar Carnaval vier je 
samen, dus kom maar 

op!!!!!

Jeugdprinses Sietske
Hoi ik wil me even voorstellen!

Voor jullie ben ik Prinses Sietske. Maar 
buiten het Carnavalsseizoen om heet 
ik Sietske van Hoef. Ik ben 10 jaar en 
woon sinds januari in Maarheeze. 
Samen met mijn tweelingzus Minke 
en mijn moeder hebben we het heel 
erg naar ons zin. 

Ik zit op bassischool de Stapsteen in 
groep 8a. Na school ben ik vaak te 
vinden op de tennisbaan of op het 
voetbalveld. Daarnaast heb ik ook als 
hobby acteren. En daardoor heb ik in 
verschillende commercials, theaters 
en tv-series mogen meespelen.

Vanaf dat ik twee was droomde ik al 
dat ik prinses zou mogen worden. Ik 
verkleedde me daarom met Carnaval 
ook altijd als prinses. En vroeger  
verkleedde ik me ook vaak als Nijntje.  
Super schattig. 

Ik hoop dat ik samen met jullie en 
met prins Mike en adjudant Renzo, 
een onvergetelijke Carnaval zal 
hebben. Alaaf!

Jeugdadjudant Renzo
Hallo allemaal,

Mijn naam is Renzo van Montfort,  ik 
ben 11 jaar. Ik zit op basisschool de 
Stapsteen in groep 8. Samen met 
mijn ouders, broer en zus woon ik 
in de Bruine Akkers. We hebben een 
hond als huisdier, hij heet Bob en het 
is een teckel.

Mijn hobby’s zijn: Lego-en, knutselen, 
sporten, in de natuur spelen, hutten 
bouwen en muziek luisteren. 

Ik heb me opgegeven voor Jeugd-
prins en -adjudant omdat ik Carnaval 
keileuk vind. Het is elk jaar weer 
een  groot feest. Na het loten ben ik  
adjudant geworden. Mijn broer Rik 
was 2 jaar geleden ook Adjudant. Dat 
maakt het voor mij extra leuk om zelf 
dit jaar ook Adjudant te mogen zijn.
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Ex-prins verteld

Het is alweer ruim een jaar geleden 
dat ons DE vraag gesteld werd. Wat 
zijn wij blij dat we, na een korte  
bedenktijd, ja hebben gezegd. Wat 
hebben we genoten! Alleen de span-
ning vooraf was al geweldig. Af en toe 
een leugentje om bestwil ging ons, 
verrassend genoeg, steeds beter af. 

De avond van de Prinsbekendmaking 
was zo spannend… Ja hoor, eindelijk 
mocht iedereen het weten. Twan was 
in de zaal en Ruud van Mierlo kwam 
mij thuis ophalen. Ruud vond het  
verstandig eerst een wijntje te 
drinken, omdat hij zag dat ik dat wel 
kon gebruiken. Wat was ik op van de 
zenuwen! 

Eenmaal op het podium viel de span-
ning weg. We kregen vele leuke en 
enthousiaste reacties vanuit de zaal. 
Vanaf dat moment was het één groot 
feest!  

De weken voorafgaand aan Carnaval 
zijn al leuk om mee te maken. De 
recepties bij de naastgelegen dor-
pen bijvoorbeeld. De dag dat we Pim 
Donkers meenamen naar de recep-
tie in Lind en Zurrik was echt onver-
getelijk, daar hebben wij Mares ‘op de 

Ex-Adjudant verteld

Hallo Carnavalvierders!

Al meer als een jaar geleden stonden 
ze bij Twan op kantoor om te vragen 
of ik Adjudant wou worden! Na de 
vele donderdagavonden was het 
dan zo ver, de bekendmaking! Wat 
een feest was dat! We hadden al  
meteen genoeg bier op en Hanny 
van de Smeltkroes kon ons met de 
auto naar huis brengen! Een goed  
begin! 

Toen kwamen de recepties! Die van 
Leende en Soerendonk vond ik het 
mooist samen met Pim Donkers! Die 
kan er ook een feest van maken. Na 
de vele recepties, prinsvliegen en het 
ziekenbezoek brak de laatste week 
aan. De optocht in Mares om mee 
te beginnen. De zaterdag was een 
drukke maar een hele leuke dag! De 
rest van de dagen waren ook druk 
maar leuk! Ik hoop dat Prins Rick,  
Adjudant John en Hofdame Natasja 
net zo’n geweldige Carnaval hebben! 

Alaaf! 

kaart’ gezet. Onze eigen receptie, wat 
een ervaring. Leuk om te zien en te 
ervaren wat iedereen allemaal voor je 
doet. De boerenbruiloft, het bezoek 
aan de Harlekyn en de bonte avonden 
waren ontzettend leuk om mee te 
maken. Wat een talent in Mares!

Wat ons het meest is opgevallen  
afgelopen jaar is hoe je hier in Mares 
wordt ontvangen als prinsenpaar. Of 
we nou op ziekenbezoek gingen, op 
scholenbezoek of bij Marishof overal 
werden we even hartelijk ontvangen. 
Dan zie je pas wat een geweldig dorp 
het is. Andere jaren vierden wij niet 
alle dagen Carnaval in Mares, maar 
nu hebben we van dichtbij ervaren 
hoe velen hun best doen om er een 
mooie Carnavalsweek van te maken. 
Geweldig, vrijwilligers waar we zuinig 
op moeten zijn!

Wij hebben er een top Carnaval van 
gemaakt, dat was zeker niet gelukt 
zonder Jeugdprins Roan, Jeugdprinses 
Fleur en Jeugdadjudant Jaron. Een 
jaar om nooit te vergeten. 

Daarom willen wij alle Muuzevangers 
bedanken voor dit TOP-jaar.

Wij wensen de nieuwe Prinsenparen 
en hun Adjudanten net zo’n geweldig 
jaar toe.

Geniet ervan!
Alaaf! Twan en Bertie
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Ex-Jeugdprins Roan
Alaaf en houdoe,

Het is zover ik moet mijn taak als 
Jeugdprins gaan overdragen aan 
mijn opvolger. Wat heb ik genoten. 
Het was fijn dat we een lange Car-
navalsperiode hadden, we hebben  
volop van de  activiteiten kunnen 
genieten: recepties, feesten, afterpar-
ty’s, bezoeken en alle andere dingen 
die de Jeugdprins als taak heeft.

Ik heb veel avonturen beleefd 
met Prins Twan, Prinses Bertie en  
Adjudant Chris. We hebben veel 
geintjes met hun uitgehaald, en zij 
ook met ons. 

Het leukste vond ik de Bonte Avonden 
en de afterparty’s, met op de 2de  plek 
het zien van de optocht uit de jeugd-
prinsenwagen. Ook de microfoon van 
de presentator overnemen vond ik 
erg leuk. Ik heb die rol maar eventjes 
gespeeld maar het was wel erg leuk. 

De mensen in de zaal hebben zich erg 
geamuseerd. Ik heb ook genoten van 
de afterparty’s die gezellig leuk en 
druk waren. Ik heb veel nieuwe din-
gen geleerd en de Carnaval van een 
andere kant beleefd.

Een aantal mensen moeten nog wel 
bedankt worden.

Prins Twan, Prinses Bertie en  
Adjudant Chris : dit Carnavalsseizoen 
was geweldig bedankt!

Het grote Prinsenpaar: Het was 
geweldig om samen met jullie deze 
Carnaval te mogen doorbrengen.

Vooral het aan de bar hangen was 
heel leuk! Ik heb er van genoten.
Jammer dat het zo snel voorbij is 
gegaan.

Ik zal deze tijd nooit meer vergeten.
De leus kwam tot zijn recht, het was 
werkelijk een spektakel.

Ik wens het nieuwe prinsenpaar heel 
veel plezier, maak er net als ons een 
groot spektakel van!!

Groetjes,
Ex-Jeugdprinses Fleur

Ex-Jeugdadjudant Jaron
Carnaval 2014 is een hele leuke tijd 
voor mij geweest. Om eerlijk te zijn 
heb ik best even getwijfeld of ik me 
wel moest opgeven om Adjudant te 
worden, maar samen met prins Roan 
en Prinses Fleur heb ik een hele leuke 
tijd gehad. En het was soms wel 
even spannend om op het podium te 
staan voor zoveel mensen. Maar ook 
door Prins Twan, Prinses Bertie en  
Adjudant Chris hebben we een hele 
leuke tijd gehad. 

Samen met de Carnavalsbus op stap 
was altijd lachen. Adjudant Chris 
was senior en ik was junior. Door 
naar alle recepties te gaan en met  
oudere mensen en ook bij de Klim-
roos Carnaval te vieren, maar ook 
de bezoekjes als er aan de mooie  
optochtwagens werd gewerkt, heb ik 
veel  meegemaakt. De Bonte Avonden 
waren leuk maar de optocht zelf was 
wel echt het allerleukste. Eerst zelf 
helpen de wagen opbouwen en dan 
zo hoog op de wagen  staan en de op-
tocht meemaken met al die mensen 
was echt super. 

Ik wil iedereen bedanken voor de hele 
fijne tijd en ik hoop dat het voor de 
volgende Prinsenparen net zo’n mooi 
feest wordt!

Groetjes,
Ex-jeugdadjudant Jaron

Mahran: bedankt voor het maken van 
onze kleding en het begeleiden van 
ons.

Patricia en Willem: bedankt voor het 
begeleiden van ons in de Carnavals-
periode.

Los Zandtos : bedankt voor het leuke 
Carnavalsseizoen en de mooie gevel-
poster, het was “awesome”
 
De fanfare : bedankt voor de muzi-
kale begeleiding met de optocht en 
alle andere belangrijke dingen. 

Vroeger, tijdens het lopen van aller-
lei optochten, zag ik ze al op de grote 
prinsenwagen staan. Uiteindelijk heb 
ik ook op de wagen gestaan en vond 
dat helemaal te gek. Helaas zit mijn 
taak er nu op. Maar ik weet zeker dat 
mijn opvolger een fantastisch jaar 
staat te wachten! 

Alaaf en houdoe 
Ex-Jeugdprins Roan

Ex-Jeugdprinses Fleur
September, oktober ‘inschrijven’:
Het wachten duurde heel lang!
Spannend maar ook wel leuk.
Het was echt de moeite waard.

Bekendmaking: Het was een spek-
takel geworden! Wat had ik me hierop 
verheugt. Na ’t lange zwijgen!
Eindelijk was het zover. Het was 
geweldig om op dat grote podium te 
mogen staan.

Receptie: Heel veel handen moeten 
schudden. In totaal 4 uur. Maar het 
was allemaal de moeite waard!

Bonte avonden: Ze waren super leuk. 
We hebben veel gelachen en genoten. 

Scepter afpakken: Was super leuk om 
te doen. Het was ons 7 keer gelukt.
Optocht: Ik zag de optocht van de 
andere kant. Het was heel leuk om 
samen met Prins Roan, Adjudant 
Jaron en de Dansmarietjes op de  
wagen te staan. En we hebben veel 
confetti gegooid!
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De Raad van Elf

Tijdens het Carnavalsseizoen zijn ze 
op elke activiteit aanwezig, de man-
nen met de rode steken en zwarte 
pakken. De Prins van de Muuzevan-
gers gaat nergens naartoe zonder 
‘zijn’ Raad van Elf. Ze staan op het 
podium tijdens de opening van de 
bonte avonden, natuurlijk met de  
receptie van onze eigen Mareser 
Prinsenparen en op de prinsenwagen  
tijdens onze optocht. Maar ze doen 
nog veel meer….

De belangrijkste taak van de heren 
van de Raad van Elf is natuurlijk samen 
met de Prinsenparen de Muuzevan-
gers vertegenwoordigen. Naast dat 
staat vooral een feestje bouwen op 
elke Carnavalsactiviteit hoog in het 
vaandel, zowel binnen Het Muuzegat 
als bij de collega verenigingen. En 
een feestje bouwen kunnen ze! 

Of het nu op een bonte avond is,  
tijdens onze jeugdactiviteiten, met 
de boerenbruiloft of tijdens Carnaval, 
samen met de Prinsenparen maken 
de mannen van de Raad van Elf er 
iedere keer weer een groot feest van. 

Met z’n allen de bus in om naar de  
recepties van onze collega prinsen-
paren in de regio te gaan, is altijd 
weer een happening.  Met z’n alle 

recepties, prinsvliegen, sleutelover-
dracht, scholenbezoek,  bezoek aan 
de boerenbruiloft in het bejaarden-
huis en natuurlijk alle activiteiten van 
de Muuzevangers.

De Raad van Elf organiseert ook al 
jaren op de dinsdagochtend van de 
Carnaval het “Prins Toepen”. Met 
meer dan 60 deelnemers een prachtig 
evenement op de vroege ochtend.
 
Deze gezellige club is altijd op zoek 
naar nieuwe gezellige mensen die 
houden van een feestje! 

Ben jij die persoon die we zoeken en 
lijkt het jou iets om samen met een 
gezellige club op stap te gaan en Car-
naval op een nóg mooiere manier 
te beleven? 

Ga gerust eens mee naar onze evene-
menten. Iedereen is welkom om eens 
de sfeer te proeven en er samen met 
de Raad van Elf en de Prinsenparen  
een mooi feest van te maken.

Spreek gewoon eens één van de 
mannen in het zwarte pak met 
rode steek aan en ga gezellig mee!

denderen we dan onder begelei-
ding van ‘Het Muuzelied’ het podium 
op om de Prinsenparen van de  
collega vereniging te feliciteren. Na 
de felicitaties gaan we de zaal in waar 
we er met hele gevolg er een mooi 
feest van maken tot de bus ons weert 
ophaalt om ons naar de residentie of 
een volgende activiteit te brengen.

De Raad van Elf heeft elk seizoen 
weer een gezellig druk programma. 
Een kleine greep uit de vele leuke 
uitjes van de Raad van Elf zijn bijvoor-
beeld: Het Muus Event, buitendorpse  

HOUTEN RAMEN  

DEUREN 

KOZIJNEN 

SCHUIFPUIEN  

VOUWWANDEN 

GETOOGD WERK 

LICHTSTRATEN 

PREFAB 

DAKKAPELLEN

A. DAMEN
M A C H I N A A L  T I M M E R W E R K E N

Vlassloot 8 | 6027 RS Soerendonk | T 0495 594175 | F 0495 594154 | E info@adamen.nl

Willie weensen 
ullie allemaol 
unne moije 

carnaval! Proost!!

Willie weensen 

Proost!!
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BONTE AVONDEN 2015

Op het moment dat U dit leest zijn 
er in Mares alweer vele avonden 
voorbij gegaan waarin volop werd  
gebrainstormd, gerepeteerd, geoe-
fend, gedanst, gepraat, vergaderd, 
gediscussieerd maar vooral ook 
heel veel werd gelachen. En dit  
allemaal door mensen die elk jaar er 
weer voor zorgen dat we in Mares 
weer vier Bonte Avonden hebben. 

Natuurlijk zijn het niet alleen de arties- 
ten die de Bonte Avonden al jaren 
mogelijk maken. Wat dacht je van 
de dames van de schmink, mensen 
van licht en geluid, Thieu en Hanny, 
PR commissie, BAC, toneelmeesters, 
attributen-zoekers, de drukkerij, de 
presentatie, sponsoring en waar-
schijnlijk vergeten we nog heel veel 
belangrijke mensen (sorry daarvoor).

Een Bonte Avond met alleen maar “ei-
gen volk”….is niet vanzelfsprekend. Er 
zijn dorpen die dit soort avonden niet 
meer kunnen vullen, en zeker niet 
met artiesten uit eigen dorp! Dus elk 
jaar zijn wij hier weer SUPER trots op. 
Zo ook alvast voor de Bonte Avonden 
die in januari nog moeten komen….En 
zoals al aangegeven: wederom met 
“eigen volk” die hun STINKENDE best 

bezoekers in de zaal. Mooier kan het 
eigenlijk niet.

Na elke Bonte Avonden zijn er, naast 
heel veel complimenten, natuurlijk  
ook altijd signalen, meningen,  
kritieken, opmerkingen, verbeter-
punten. Deze worden altijd serieus 
genomen. Dit heeft onder andere 
met zich mee gebracht dat alle arties-
ten steeds meer gaan ´werken´ met 
een coach vanuit de commissie en 
vanuit de artiesten. Die samen met 
hen ervoor zorgen dat hun act alleen 
maar groeit en groeit, dat er nauw-
lettend wordt gekeken naar bepaald 
taalgebruik, dat bepaalde typetjes en 
grappen niet in herhaling vallen enz. 
enz.  En dat met maar één doel: 

DAT DE BONTE AVONDEN 2015 
WEDEROM AVONDEN ZULLEN ZIJN 
WAARVAN JE LATER KUNT ZEGGEN: 
“WAT HEB IK GELACHEN…IK KAN 
NIET WACHTEN TOT VOLGEND 
JAAR!!!”

Belangrijk blijft natuurlijk wel dat alle 
Bonte Avonden bezoekers weten dat 
ze van alles kunnen verwachten op 
het podium en dat er misschien ook 
iets bij zit wat minder bij je past of 
niet helemaal jouw humor is! Juist bij 
deze acts is het erg fijn als men het 
fatsoen kan opbrengen om te blijven 
luisteren en er niet gezellig door heen 
te gaan keuvelen. Tijd genoeg om  
volop te keuvelen maar niet tijdens de 
optredens. Zoals we al zeiden doen 
alle artiesten hun STINKENDE best 
om er een hele mooie avond van te 
maken, artiesten uit eigen dorp, met 
één grote hobby vanaf augustus tot  
februari nl. de Bonte Avond!  Alle arties- 
ten verdienen “un goei zaal!”

Tot in januari, 

Groetjes van de Bonte Avond 
Commissie!

doen om er weer een super avond 
van te maken.

Natuurlijk zijn de artiesten nu nog  
volop bezig met de inhoud van hun 
act, het bijschaven, het veranderen, 
het wegstrepen en het weer toevoe-
gen van iets anders. Kortom een 
heel proces voordat onzer Mareser 
artiesten ‘in het echie’ op het podium 
staan. En wat voor artiesten! We heb-
ben ze in alle soorten en maten, van 
jong naar oud! Dat betekent natuur-
lijk ook dat U weer allerlei verschil-
lende soorten acts kunt verwachten 
op 16, 17, 24 en 31 januari 2015. Van-
zelfsprekend zult U misschien weer 
denken. Dat klopt!

Maar wat elk jaar weer blijkt is dat 
door die verscheidenheid aan arties-
ten, met hun verschillende acts, je ‘t 
niet altijd voor iedereen ‘even goed‘ 
kan doen. De één houdt iets meer van 
dat, de ander houdt weer iets meer 
van wat anders, er zijn duidelijk fans 
van ‘die ene’, maar zijn er ook duidelijk 
fans van juist ‘die ander’. Eigenlijk 
wel mooi… een verscheidenheid aan 
artiesten vóór de zaal (lees: op het 
podium) maar zeker ook een ver- 
scheidenheid aan Bonte Avond  




 


“”
“”
““

Songtekst: Wim Kersten - "Woensdagmorgen krijg je rode rozen" 
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Sinds halverwege de  90-er jaren is Loes Rutten betrokken bij 
de Muuzevangers. Ze kwam bij de vereniging toen hun zoon 
Mike Jeugdprins was.

Loes heeft in de loop der jaren in allerlei commissies gezeten. 
Een korte opsomming:
-	 Bestuur
-	 Dames van de Raad van Elf (al sinds 1996!)
-	 PR-commissie
-	 Jeugdcommissie 

Daarnaast heeft Loes jarenlang het ziekenbezoek geregeld. In het seizoen 2010-2011 was ze onze  
stralende Prinses.

De afgelopen jaren heeft Loes zich ingezet voor de PR-commissie. Met name heeft ze de zorg voor de 
sponsoren op zich genomen en ook heeft ze, gebruik makend van haar uitgebreide netwerk, veel nieuwe 
sponsoren binnengehaald voor de vereniging. Daar profiteren we nu nog steeds van!

Actieve leden zoals Loes, die zich altijd belangeloos hebben ingezet, verdienen het om in het zonnetje 
te worden gezet. Nooit heeft Loes voorop gestaan, en nooit is ze geëerd door onze vereniging. Voor het 
bestuur van de Muuzevangers was de keuze dan ook niet moeilijk. De allereerste Muuzevanger van ut 
jaor is Loes Rutten. 

Loes, ook vanaf deze plaats bedankt voor je jarenlange inzet voor onze vereniging!!!

Loes Rutten
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Het heeft Zijne Majesteit behaagd.... 
Met deze woorden opende burge-
meester Vermue-Vermue haar toe-
spraak. Gerie Verhoeven is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Daar zijn wij trots op, omdat Gerie 
in het verleden veel voor De Muuze-
vangers heeft betekend. En ook nu 
nog is hij vaste gast tijdens onze  
activiteiten.

Op vrijdag 25 april heeft burgemeester 
Marga Vermue van de gemeente 
Cranendonck een Koninklijke onder-
scheiding uitgereikt aan de heer Gerie 
Verhoeven (19-2-1935) uit Maarheeze. 
 
De heer Verhoeven wordt vanwege zijn 
jarenlange vrijwillige activiteiten en  
inspanning voor de samenleving 
onderscheiden als Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. 

De heer Gerie Verhoeven was van 1972 
tot 1983 actief als lid van het carna- 
valscomité De Muuzevangers. Hij heeft 
zich voor deze vereniging ingezet als 
technisch specialist. 

Ook is de heer Verhoeven al sinds 1975 
tot op heden actief als vrijwilliger bij 
de Fanfare de Poort van Brabant. Van 
1975 tot 2002 vervulde hij een rol als 
bestuurslid. Al die tijd is hij voor deze 

vereniging betrokken bij de jaarlijkse 
huis-aan-huisacties. Sinds de jaren ’90 
is hij coördinator van het ophalen van 
het oud-papier. 

Koninklijke onderscheiding
Gezien zijn jarenlange vrijwillige inzet 
voor de samenleving, in het speciaal 
voor de kern Maarheeze, wordt de 
heer Verhoeven tijdens de Algemene 
Gelegenheid 2014 benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. 

Wij feliciteren vanaf deze plaats Gerie 
nogmaals van harte!

Cranendoncks 
Verbroederingsbal

Het Cranendoncks Verbroederingsbal 
is een jaarlijks terugkerend evene-
ment in het voorseizoen van de Car-
naval. Het doel van de organisatie, is 
een feest organiseren waar we met 
alle Carnavalsvierders zoals de naam 
het al aangeeft kunnen verbroederen. 
Niet alleen met verenigingen onder 
elkaar maar ook met andere Carnav-
alsvierders van Cranendonck en om-
streken. De opbrengst van het feest 
komt ten goede aan alle optocht-
deelnemers in Cranendonck. 

Dit evenement wordt op de laatste  
zaterdag van november bij manege 
de Auw Meule gehouden en de entree 
is geheel gratis. Samen met enkele 
dj’s, artiesten en natuurlijk met jullie, 
gaan we er weer een geweldig feest 
van maken. Voor de organisatie staat 
gezelligheid, plezier en lol daarom ook 
hoog in het vaandel. 

Zondag 15 februari
Kinderbal
Vanaf 16:00 uur

Maandag 16 februari
Optochtbal 

met DJ
Vanaf 16:00 uur is er voor de kinderen 
een Clown aanwezig en kinderdisco!

Dinsdag 17 februari
Carnavalsdinsdagbuffet

4 gangen carnavalsbuffet van 17:00 tot 21:00 uur
Volwassenen € 22,50 p.p.

Kinderen 4 - 10 jaar € 11,25
Voorgerechten * Soepen * Hoofdgerechten * Desserts

Gehele carnaval (14 t/m 17 februari)

Carnavalsmenu
3 gangen feestmenu € 15,00

Dorpsstraat 36 | 6027 PH Soerendonk
Tel. 0495 59 27 37 | Fax 0495 59 41 28
Tel. 0495 58 85 62 | Fax 0495 59 52 64

info@partycentrumantoine.nl
www.partycentrumantoine.nl

Bruiloften
Partijen

All-in arrangementen
Diners

Themafeesten
Buiten activiteiten

Vergaderingen
Catering

Verhuur service

www.partycentrumantoine.nl

Koninklijke onderscheiding
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Blijf op de hoogte van al het nieuws!
Kijk op www.muuzevangers.nl

Volg ons op
 facebook:

@muuzevangers

Volg ons op
Twitter:

@muuzevangers



De Tonpratersavond

De dag nadat…………….. de tonprater-
savond geweest is.

Het is 9.00 uur op zondagmorgen 
en veel bezoekers van de tonprater-
savond draaien zich nog eens lekker 
om. Een enkeling durft het aan en zit 
al aan het ontbijt. En voor sommigen 
van hen is het bittere noodzaak. Om 
10.00 uur verzamelen de hulptroe-
pen zich om in “De Smeltkroes” alles 
weer keurig aan kant te maken. De 
ton wordt weer opgeborgen voor de 
Bonte Avonden, het podium wordt 
verder weer opgeruimd opgeleverd 
en de panelen voor het geluid en licht 
verdwijnen ook weer in de kast.

We gaan even een paar uurtjes  
terug. De laatste tonprater - tonpra-
ter nummer 6 - staat op het podium 
en alles wat hij zegt gaat erin als zoete 
koek. Ik bezie alles achter de scher-
men en dacht dat mensen wel leeg 
gelachen zouden zijn, zo van: op = op. 
Maar nee, niets is minder waar. Het 
was geweldig en het bleef geweldig. 

Ook geweldig om te zien is het plezier 
waarmee de tonpraters de zaal weer 
verlaten en hun lof uitspreken over 
deze zaal en dan vooral het publiek 

Maar goed, de ton is weer opgeruimd, 
de banieren met de tekst “C.V. de 
Muuzevangers” zijn ook weer gestald 
en nadat het werk door de techni-
sche commissie gedaan is kan onder 
het genot van een kop koffie het  
napraten beginnen. 

Ook Thieu Rooijakkers kan niets  
anders zeggen dan: “Dit is toch fan-
tastisch, of niet soms?” En zo was het, 
fantastisch!

Misschien was het wel de beste ton-
pratersavond ooit in Maarheeze  
gehouden. Voor de tonpraters van 
volgend jaar de taak om wederom 
“het beste van het beste” te komen 
brengen. Er zijn voor het komende 
jaar al vijf tonpraters vastgelegd door 
“onze scout” om zaterdag 31 oktober 
2015 naar Maarheeze te komen. 

Noteer deze datum vast in je agenda!
Als deze avond de maatstaf is voor 
de komende Carnavalsperiode…. dan 
wordt het “fantastisch”!

De Tonpraterscommissie.

dat in de zaal zit. Voor een tonprater 
zijn dit heerlijke momenten, heerlijke 
avonden. 

En niet te vergeten….. dit jaar was er 
een nieuwe blaaskappel: PIAS, Play 
It Again Sam. Een Eindhovense for-
matie die de sfeer letterlijk de zaal 
in blies. Voorgaande tonpraters-
avonden werden we verwend door  
“De Smarteez”, maar nu werden we 
vertroeteld door “PIAS”.
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Bewaakte garderobe

Bij verschillende Carnavalsacti-
viteiten, georganiseerd door C.V. de 
Muuzevangers in de Smeltkroes, is 
er zoals u van ons gewend bent een  
bewaakte garderobe.

Door uw jas in de bewaakte garde-
robe te laten hangen, steunt u onze 
vereniging en bewaken wij uw jas. De 
prijs per jas bedraagt € 1,-. Tijdens de 
Bonte Avonden is de bewaakte garde-
robe gratis.

De garderobe wordt tot 1 uur na 
afloop van de activiteit bewaakt.

Consumptiebonnen

In bijna alle horecagelegenheden 
in Maarheeze kan er tijdens het 
Carnavalsseizoen betaald worden  
met consumptiebonnen die door 
de Muuzevangers, in samenspraak 
met de horeca, worden verkocht. De 
consumptiebonnen kunnen worden 
gekocht op elke activiteit die wordt  
georganiseerd door de Muuzevangers.

De prijs van een consumptiebon 
wordt in overleg met de horeca vast-
gesteld en is afhankelijk van de door 
de horeca gehanteerde consump-
tieprijzen. Op de prijs van een con-
sumptiebon zit een kleine toeslag ter 
ondersteuning van de organisatie 
van de activiteiten, georganiseerd 
door de Muuzevangers. 

Tot en met de eerste zondag na 
Carnaval zijn de bonnen die dit 
seizoen gekocht worden te gebruiken 
als betaalmiddel.

Ja, ik word vriend van de Muuzevangers!!

Niet twijfelen, gewoon doen. Hiermee ondersteun je het Carnaval in Muuzegat  
en wordt je op de hoogte gehouden van wat er speelt binnen de vereniging.

Meld je aan via het emailadres: 
secretariaat@muuzevangers.nl 

of vul onderstaande machtiging in:
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Hoe slim wil je ondernemen?

Het antwoord op deze vraag is aan u. En wij van De Groof zijn u daarbij graag behulpzaam. Want slim 
ondernemen hangt ook nauw samen met keuzes maken op basis van betrouwbare cijfers en heldere 
analyses. En daarvoor bent u bij ons aan het goede adres, of dat nu gaat over administratie, accountancy, 
belastingen of personeelszaken, voor kleine tot middelgrote ondernemingen.

De Run 4210, Postbus 100, 5500 AC Veldhoven, +31 (0) 40 254 55 55,  
accountant@degroof.nl, www.degroof.nl

28



29

De Bonte Avond Commissie

Onze commissie bestaat uit: 
De Bonte Avond Commissie, oftewel 
BAC  bestaat uit Gonny, Gerrit,  Marco,  
Carlo,  Stefan, Bas en Rita.

Wat doen wij: 
Wij ‘bemoeien’ ons met het reilen en 
zeilen rondom de Bonte Avonden. 
De  gezamenlijke vergaderingen met  
artiesten, geluid,  licht, schmink,   
toneelmeesters, attributen, oefen-
avonden, generale repetitie,  de zaal, 
de stoelen, de tafels, de kaarsjes en 
kleedjes op de tafel, de  kaartverkoop, 
de presentatie Bonte Avonden enz… 
EN  ‘bemoeien’ we ons met de invull-
ing van de Bonte Avonden met onze 
eigen MARESER mensen!!  

Wat doen wij niet:
Wij doen vooral ook heel veel niet! 
Strippen – stelen – jokken - door het 
rood rijden - iets expres vergeten 
te scannen bij de Jumbo - bardienst 
draaien bij Thieu en Hannie - dansen 
bij de dansmarietjes - solliciteren bij 
‘het Hof van Cranendonck’ - sparen 
voor een rode Ferrari – enz – enz - enz.

We lachen het meest om:
Ronald Goedemondt - Jamai en 
zijn maniertjes - heel veel filmpjes 
van Dumpert.nl - Mr. Bean – elke 
keer net geen vierde in de rij staan 
bij de Jumbo - de volleybalbenen 
van de mannen van Steekje Buiten 
(we lachen niet om de benen van 
Mieke) –  bloopers die we soms te 
zien krijgen bij de repetities maar 
die we (meestal) niet meer te zien  
krijgen op de Bonte Avonden zelf – de 
mensen die altijd zeker weten wie de 

dingen naar Bakkerij Rooymans. 

Onze grootste uitdaging voor  
komend seizoen:  
Met onze eigen artiesten uit Mares  
super mooie Bonte Avonden 
neer zetten met een HEEEEEEL 
hoog lachgehalte! Dit moet zeker 
lukken, kijkende naar het enthou-
siasme waar iedereen nu al volop 
mee aan de slag is!!

Wij zijn nog op zoek naar….
TALENTEN die onze artiesten kunnen 
ondersteunen en/of coachen met het 
schrijven van grappige teksten en  
begeleiding  in hun acts!!!  Daarnaast 
zijn we altijd op zoek naar TALENTEN 
die denken een grote aanwinst te 
kunnen zijn voor de Bonte Avonden. 
Misschien wordt 2016 jouw jaar!!!!

nieuwe prins wordt enz. Kortom we 
lachen wat af…gelukkig!

Bijna niemand weet dat: 
Alle arties-ten elk jaar hun STINKENDE  
best doen om er een hele leuke en 
goede Bonte Avond van te maken. 
Alhoewel…. Dat weet natuurlijk WEL 
iedereen!!! Toch?!!!

Leukste plek in Mares:
Eén antwoord? Tja, dat gaat niet, 
teveel leuke plekken. Een samenvat-
ting:  Rechtsvoor, tweede tafeltje met 
de prinsbekendmaking – tien over 
half vijf in de rij met de prinsreceptie 
rij 4, stoel 9 tijdens de tweede bonte 
Avond - nummer 22 in de optocht – 
op het muurtje bij de Jumbo tijdens 
de optocht –in de Smeltkroes na de 
optocht- enz…enz…

Onze tip voor Carnaval: 
En nu opletten… dit is een ‘gouwe 
ouwe’(herinnert U zich deze nog nog 
nog…) 

MAAK ME DEEZ DAGEN  HEUL VEUL 
LOL…. EN EET OP TIJD UNNE KRENTE-
BOL!!! Denk je het te weten van wie 
deze slogan ooit was, stuur je inzen-
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Dansmarietjes zijn er 
klaar voor!

Op maandagavond vanaf 19.30 zijn 
tien meiden al een paar weken druk 
met het oefenen voor een nieuwe 
dans. En ook dit jaar worden zij weer 
getraind door Vera Rozenveld en  
Evelien Harbers. De meiden zijn  
tussen de 11-13 jaar en heel fanatiek! 

Fleur, Sanne, Minke, Megan, Jetske,  
Joyce, Dominique, Jade, Sietske en 
Vivian hebben er in ieder geval zin in. 
Tot gauw!

Bijna niemand weet dat… Wij helemaal 
niet creatief zijn (behalve Ron)

Later als wij groot zijn: worden de 
dames volwassen en de heren worden 
dat nooit

Wij eten het liefst: lekkere hapjes, 
nootjes en chips bij het bier en de wijn

Leukste plek in Maarheeze: de goed-
gevulde vergadertafel bij Bert

Wat zijn we wel eens kwijtgeraakt 
met Carnaval: de voordeur 

Met Carnaval nemen wij mee: kwitan-
tieboekje om nieuwe adverteerders op 
te schrijven

Wij zijn nog op zoek naar: foto’s, 
video’s en leuke verhalen over de 
Carnaval in Maarheeze. Daarnaast 
zouden we nog heel graag iemand 
bij hebben die goed kan lullen op 
‘papier’; kortom een tekstschrijver. 
Interesse laat ons iets weten op  
pr@muuzevangers.nl
 
Last but not least; nieuwe adver-
teerders om de Carnaval in Mares te 
ondersteunen.

Onze commissie bestaat uit: Bert, 
Bertie, Edwin, Henry, Ilse, Mark, Ron

Wat wij doen voor de Muuzevan-
gers: werven van sponsoren en  
adverteerders en de communica-
tie met de inwoners van het Muuze-
gat via Website, Facebook, Twitter, 
Instagram, de pers en natuurlijk 
het Muuzeneejs. Verder maken 
we zoveel mogelijk leuke Carnavals  
foto’s en video’s maar leuk materiaal van  
andere is meer dan welkom.

Wat doen we niet: Mensen bedreigen 
die niet willen adverteren (voor de rest 
doen we er alles voor)

Op welk dier lijken wij het meest: 
Kookaburra oftewel laughing bird  
genoemd (als je ons hoort zingen weet 
je waarom)

We lachen het meest om: 
Stommiteiten van elkaar

We worden chagrijnig van:
Een nat geregende Muuuzeneejs

Het leukste van het afgelopen 
seizoen was: Bertie als prinses
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Jan van der Putten
Janny van der Voort

Frans Snelders
Antoinette Meulendijk

Hans van Mierlo
Irmgard van Seggelen
 
Jan Verest
Carla van Gils
 
Gerard de Regter
Jeanne van Maaren
 
Corne Rutjes
Marjo Reinders
 
Jos Maas
Irma Mulder
 
Jan van Zon
Jet Santegoeds
 
Mari Boelens
Maria Valkenburg
 
Harry Maas
Thea van Dijk
 
Huub Timmermans
Elly Rampen
 
Rex Janssen
Liesbeth van Zon
 
Jos van Mierlo
Elly van der Linden
 
Rob van der Krabben
Mien Meulendijk
 
Guus Dirckx
Riek van der Weiden
 
Martie den Dekker
Rinie Meeuwsen
 
Jan Valkenburg
Jet Vos

nodigen u en heel Marès uit voor hunnodigen u en heel Marès uiel Marès uit voor ht voor hunn

Aanvang: 20.11 uurAanvang: 20.11 uur1 uur

Waar: De SmeltkroesWaar: De SmeltkSmeltkroeroess

De verbintenis in de onecht door ???De verbintenis in de onecht door ???n de onecht door ???

Aanvang: 20.30 uurAanvang: 20.300 uurr

Met heuse receptieMet heuse receptiereceptie

In passende kledijIn passende klende kledidijj

Getuigen:Getuigigenen::

KadotipKadotipip

Agrarische sectorAgrarische sectore sector

Géén levende haveGéén levende hande haveve

Afmeldingen worden niet geaccepteerd !!!Afmeldingen worden niet geaccepteerd !!!Afmfmf eldingen worden niet geaccepteerd !!!

B

Marc van Jan en Mia van Zon ut de Smits van Oyenlaan 
en 

Manuela van Toon van Nol Vestjens uit Schoot en 
Nelly van Karel Looijmans uit Heeze

John van Jan en Riek van Erp ut de Dahliastraat
Ruben van Frank en Marieke van den Enden uit de Stationsstraat

Wanneer: Zaterdag 10 januari 2015

Foto: Rudolf van de Nieuwenhof : Papillon-Fotografie

Boerenbruidsparen
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998
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De danscommissie	

Onze commissie bestaat uit:
Evelien, Vera, Simone, Evi, Britt

Wat wij doen voor de Muuzevangers:
Wij trainen de dansgroepen van de 
Carnavals verenging en wij begelei-
den de meiden tijdens hun optredens.

De Dansmarietjes onder leiding van 
Evelien & Vera

De Dansgarde onder leiding van 
Simone & Evi

Het Mouse Dancing Team onder 
leiding van Britt

Wat doen we niet:…
Wij maken geen teksten of liederen, 
Wij dansen!

Op welk dier lijken wij het meest:
Op de Kangoeroe, want die springt 
ook altijd vrolijk rond. 

We lachen het meest om:
De foutjes die we maken tijdens het 
dansen/trainen. 

We worden chagrijnig van:
Wat is chagrijnig? Carnaval is plezier 
hebben!

Het leukste van het afgelopen 
seizoen was: Het eindresultaat!

Bijna niemand weet dat…:
Wij ongeveer 26 weken trainen per 
Carnavalsseizoen!

Later als wij groot zijn worden wij: 
Top trainers.

Wij eten het liefst: Confetti! 

Het Bestuur
Onze commissie bestaat uit:
Edwin, Mart, Peter, Marga en Ary

Wat wij doen voor de Muuzevangers: 
Wij houden het stuur van de vereni-
ging vast

Wat doen we niet: Activiteiten  
organiseren. Dat kunnen andere 
commissies beter!

Op welk dier lijken wij het meest: 
Lapjeskat. 

We lachen het meest om:
Flauwe zever

We worden chagrijnig van:
Het ontbreken van zon tijdens de 
optocht, te vroeg op moeten na 
de boerenbruiloft, bonte avonden, 
optochtbal en overdreven vrolijke 
mensen de dag na een activiteit die 
tot de vroege uurtjes geduurd heeft.

Het leukste van het afgelopen 
seizoen was: De Prinsenparen

Bijna niemand weet dat…: 
Wij het hele jaar door met Carnaval 
én alles rondom Carnaval bezig zijn!

Wij eten het liefst: 
Chinees met een pilsje, friet met een 
pilsje, shoarma met een pilsje……. of 
gewoon een pilsje met een pilsje.

Leukste plek in Maarheeze: 
Als de residentie niet open is, dán bij 
“De Muus” of daar waar Muuzevan-
gers zijn.

Onze tip voor een geweldige Carnaval: 
Vier feest, zet je zorgen opzij en geniet! 

Met Carnaval nemen wij mee:
Consumptiebonnen, consumptiebon-
nen en nog eens consumptiebonnen

Onze grootste uitdaging voor  
komend seizoen: nog een mooier 
seizoen dan de voorgaande 46 jaar

Wij zijn nog op zoek naar: 
Een penningmeester!

Leukste plek in Maarheeze:
Het podium in de Smeltkroes, Want 
daar zijn onze spetterende dansen te 
zien!

Onze tip voor een geweldige 
Carnaval:
Ga dansend door het leven!

Met Carnaval nemen wij mee:
Danspakjes, Dansschoenen en 
HEEEEEL VEEEEL Plezier!

Onze grootste uitdaging voor  
komend seizoen:
Weer 3 top dansen neerzetten.

Wij zijn nog op zoek naar: 
Wij zijn nog op zoek naar JOU! Altijd 
al leuk gevonden om mee te helpen 
achter de coulissen? Dit is je kans!! 

Wij zijn op zoek naar personen die wil-
len helpen met de organisatie van de 
dansgroepen. 

o.a. Meegaan naar activiteiten van de 
Dansmarietjes / Dansgarde, helpen 
bij de organisatie van materialen en 
andere activiteiten van de carnavals-
vereniging zoals de recepties en boer-
enbruiloft.

Voor meer informatie mail naar:  
vera_rozenveld_91@hotmail.com.
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DE BOUTDE BOUT

www.debout.nl * Soerendonk * 0495-591214

Lunchen
 Borrelen
  Stappen
  Feesten
   Bruiloften
       Evenementen

www.barthutmakelaardij.nl
Register makelaar - taxateur o.z. 

06 - 5775 07 07 • Puttendijk 15 • 6026 VW  Maarheeze

Like 
Bart 
op
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Ex Boerenbruidegom

Op een maandagavond, 7 oktober, 
waren we samen nog gezellig aan 
het werk en aan het hobby’en. Ineens 
kwamen Rob en Jos de garage in  
gefietst. Ze kwamen binnen en gooi-
den de deur dicht. Nietsvermoedend 
vraagt Truus: “lusten jullie koffie.” 
Nou, daar hadden ze wel tijd voor. 
Na wat gezellig geklets en nog een 
kop koffie werd er gevraagd of ik de  
boerenbruidegom wilde zijn. Dat was 
compleet een verrassing voor mij. Ik 
dacht: “daar vragen ze mij toch niet 
voor”, maar toch. Tijdens een lekker 
pilsje werd er geproost, maar ik wou 
er eigenlijk nog een paar nachtjes 
over slapen.

Pas na drie dagen belde ik Jos en 
zei: “ja ik ga ervoor, maar wie wordt 
mijn bruid?”. Toen kwamen de voor-
bereidingen: getuige vragen, het 
geweldige verlovingsfeest, kleding  
uitzoeken en foto’s maken. Alles 
moest geheim blijven en dat valt nog 
niet mee met al die kinderen die hier 
in de buurt wonen.

Een week vooraf zelfs nog een  
vrijgezellenfeest met de mannen in 
Borgondia.

De vraag was naar de locatie. Zullen 
we het in een zaal doen of thuis? We 
hebben de ruimte, dus werd het thuis. 
Alle genodigden kwamen bij ons op 
de koffie en uiteraard om een pilsje te 

garage was een super locatie.
Na de vakantie hebben we samen 
hard gewerkt om het in de garage 
sfeervol, warm en gezellig te maken. 
Het zag er na wat werk echt gezel-
lig uit. Bij ons thuis was ook nog de  
nodige drukte vooraf want de bruide-
gom en zijn familie zou mij en mijn 
familie thuis op komen halen. 

Jan had er echt heel veel werk van  
gemaakt. 

Daar kwam hij dan eindelijk aan in de 
Bruine Akkers op een prachtige Old 
Timer tractor. Wat een verrassing! 
Toen in optocht met zijn allen terug 
naar Jan en Truus voor de koffietafel. 
Wat een gezelligheid daar. Het had zo 
nog uren mogen duren. 

Voor mij was ook heel speciaal dat 
Janus er nog bij is geweest en dat hij 
hier ook nog zo volop van genoten 
heeft. Wat was hij trots.

Om 20 uur met zijn allen weer in  
optocht en Jan en ik op de tractor op 
weg naar de Smeltkroes. 

Foto’s, ceremonie, receptie en feest. 
Het was een eer om dit alles mee te 
mogen maken als boerenbruidspaar.
Onze families samen, vrienden, ken-
nissen, boerenbruiloftcommissie, wat 
een feest.

Na het feest nog bij Jan en Truus op 
de eieren met zijn allen en om 4.30 
uur eindelijk thuis, moe maar wel 
zeer voldaan.

HET WAS EEN GEWELDIGE DAG.

Dank je wel allemaal dat wij dit zo 
hebben mogen meemaken.

Boerenbruiloftcommissie, wat een  
organisatie! Dank je wel voor alles. 
Het was geweldig.

Boerenbruidspaar 2015 wens ik ook 
enorm veel plezier.

drinken. Vervolgens in optocht naar 
de bruid toe. Daar werden we ontvan-
gen met heerlijke Schrobbelèr. Daar-
na, weer met de nodige pilsjes, bor-
rels en oppergezellige sfeermuziek 
gingen we naar de Smeltkroes voor 
de voortzetting van de avond.

Later gingen we weer terug naar 
huis voor het eieren bakken. Dat 
was een feest dat doorging tot vroeg 
in de ochtend. Een onvergetelijke 
avond met Janny, Gerrie en de  
familie en vrienden, het was in één 
woord geweldig!

Bedankt Boerenbruiloftcommissie!
Ik wens het nieuwe boerenbruidspaar 
een superfijne tijd toe en ik hoop dat 
jullie net zoveel genieten als wij. Het 
was Super!!!

Jan, de boerenbruidegom

Ex Boerenbruid

Ook op een maandagavond maar 
dan een week later stonden Jos, Luc 
en Rob bij ons aan de deur. Ik dacht 
zeker te weten dat  ze iets met Gerrie 
wilde bespreken maar “nee” zei Jos, 
“wij komen voor jou.” Voor mij! Hoezo 
dan?” Toen kwam de vraag of ik boer-
enbruid wilde zijn en ik viel helemaal 
stil. Wat is dit nou? Vragen ze dit nou 
echt aan mij?

Na veel over en weer gepraat, vele 
speciale biertjes en gezelligheid tot in 
de late uurtjes hebben we ja gezegd. 
Wij gaan ervoor.

De commissie moest wel snel in  
actie komen want wij gingen de hele 
maand november nog naar Australië.
De verloving (wat een feest), kleding 
uitzoeken en foto’s maken moest nog 
allemaal voor de vakantie, ook moes-
ten we samen nog afspreken hoe en 
waar we de koffietafel wilde doen.

Snel was besloten dit bij Jan en Truus 
te doen met familie en vrienden. Hun 
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De Muus

Als je als vereniging al 44 jaar mooie en 
gezellige Carnavalsevenementen mag 
organiseren voor ons dorp, dan wordt 
het tijd om ook eens terug te kijken. 
Het is een mijlpaal op verschillende  
vlakken; 44 jaar Carnaval voor de jeugd 
en 22 jaar ook voor volwassenen (niet 
dat die er de eerste 22 jaar minder om 
gedronken hebben). Daarnaast een 
grote waardering voor de gemeen-
schap en de mensen die zich in die 44 
jaar vrijwillig voor ingezet hebben om 
de Carnaval in Maarheeze te organi-
seren. Een dergelijke inzet en mijlpaal 
verdient een blijvend aandenken, zo 
vond de Commissie 44-jaar.
 
Een commissie voor het aandenken 
was snel gevormd. De realisatie was 
echter minder eenvoudig. Het moet 
uitvoerbaar en betaalbaar zijn, de 
tand des tijds kunnen doorstaan en 
ook nog hufterproof zijn (helaas maar 
dat moet tegenwoordig). Met hulp 
van de Commissie 44-jaar, Ad van 
de Weiden en Michel Feijen is er een 
plan gemaakt. Een kunstenares werd 
gevonden in de persoon van Danielle 
Coeterier uit Heeze. Een bekwaam 
beeldhouwster die ook nog materiaal 
had liggen wat gebruikt kon worden; 
er moest ten slotte op de kleintjes  
gelet worden. Zoals op de foto’s te 
zien is, gaat men dan een heel proces 

De feestelijke onthulling moest bijna 
worden afgeblazen. De beschermlaag 
was niet zo geweldig gelukt en onze 
Muus had last van iets wat op een 
schimmelinfectie leek. Met veel  
poetsen is het beeld weer toonbaar 
geworden, dus kon het Muuzewater 
vloeien tijdens de feestelijke onthulling.

Nadat onze Muus een jaar tegen  
alleen maar wat gras heeft aan-
gekeken gaat hopelijk fase 2 binnen-
kort in vervulling. Voor het plant-
soentje is een ontwerp gemaakt door 
Rick Smits. Dit voorstel ligt nu bij de 
gemeente Cranendonck ter goed-
keuring. Met hulp van Martie den  
Dekker zal de Muus in de toekomst  
permanent in het licht gezet. We  
kijken vol spanning uit naar deze 
realisatie, en hopen van harte dat 
dit een gedenkteken is waar we 
vele jaren van kunnen genieten als 
teken van saamhorigheid en Bra-
bantse gezelligheid. Mede daarom 
gaat de Muus op de sokkel vanaf nu 
een prominente rol spelen bij de ope-
ning en sluiting van het seizoen. 

Voor de mensen die niet begrijpen waar-
om 44 jaar een jubileum jaar is, een  
korte uitleg. 11 Is het zotte getal vandaar 
dat het seizoen bijvoorbeeld op de 11de 
van de 11de geopend wordt. Dit komt 
ook terug in de jubileum jaren dus elk 
elfde jaar is een jubileum jaar. 

door van schets tot modelletjes om 
vervolgens het beeld in natuursteen 
uit te werken. Met discussie en uitwis-
selingen van meningen en ideeën is 
de uiteindelijk ontwerp gekozen. Onze 
Muus werd tot leven gewekt uit een 
grove steen om uiteindelijk gepolijst 
in Maarheeze te worden geplaatst.

Een beeld moet natuurlijk ook ergens 
staan; een locatie die kenmerkend is 
voor Maarheeze, duidelijk zichtbaar 
en verbonden met de historie. Het  
oorspronkelijke idee was bij ‘t bankje 
van Toon van Hunsel. Voor de niet 
ingewijden; dit is op de hoek van  
´t Bergske en de Stationsstraat. 
Deze plek was echter te donker. In 
samenspraak met de gemeente 
Cranendonck werd een betere optie 
gevonden: het plantsoentje aan de 
andere kant bij de “oude Boerenleen-
bank”.

Het beeld kon nog niet worden 
neergezet want er ontbraken nog 
wat zaken. Met vereende krachten 
en dorpse saamhorigheid hebben  
mensen en bedrijven zich bereid  
getoond te helpen. Zo kreeg de Muus 
een mooie voet en gevangeniskogel 
van Jac Beerten, een betonnen funde-
ring van Twan Bierings en een gedenk-
plaat van Wil Ramaekers. Met hulp van 
een graafmachine van Verhoeven en 
mensen als Piet Rutten, Geert van Zon 
en vele anderen werd het beeld daags 
voor de onthulling geplaatst.
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Winnaars Bronzen MUUS 
1982-2014

1982 De Laatbloeiers

1983 De Vogelsberg

1984 De Schakel

1985 Maria school

1986 De Schakel

1987 De Schakel

1988 De Schakel

1989 Maria school

1990 Maria school

1991 Meidoornstraat

1992 Meidoornstraat

1993 Meidoornstraat

1994 De “Stroat”

1995 K.D. orkest “ut Toeternietoe”

1996 C.V. De Naamlozen

1997 De “Stroat”

1998 De “Stroat”

1999 K.V. De Knapzakken & Ko

2000 K.V. De Knapzakken & Ko

2001 C.V. De Flappetappers

2002 K.V. De Knapzakken & Ko

2003 K.V. De Knapzakken & Ko

2004 K.V. De Knapzakken & Ko

2005 K.V. De Knapzakken & Ko

2006 C.V. De Taphangers

2007 C.V. De Flappetappers

2008 C.V. De Taphangers

2009 C.V. De Taphangers

2010 C.V. De Taphangers

2011 K.V. De Knapzakken & Ko

2012 Martien & Mariëlle

2013 C.V. De Deurzetters

2014 K.D. orkest “ut Toeternietoe”

Winnaars De Maffe Muus 
2005-2014

2005 C.V. De Klippels

2006 C.V. In m’n Uppie

2007 De Pruimedanten

2008 K.D. orkest “ut Toeternietoe”

2009 C.V. De Klippels

2010 C.V. We vatten d’r nog inne

2011 C.V. We vatten d’r nog inne

2012 K.D. orkest “ut Toeternietoe”

2013 C.V.Ôhladjihyeëj

2014 C.V. De Taphangers

Winnaars aanmoedi-
gingsprijs 2004-2014

2004 De Deurzetters

2005 C. V. De Taphangers

2006 Tiet Zat

2007 C.V. De Blikvangers

2008 C.V. De Vlegels

2009 De Rockende Rokken

2010 C.V.Krek nie gek

2011 C.V. De Blitzzkikkers

2012 Sgon-nie!

2013 Imke en Bente

2014 Los Zandtos

Staan er volgens u fouten in dit overzicht,
neem dan contact op met de optochtcommissie
via optocht@muuzevangers.nl of via Luc Dirckx
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Uitslagen optocht 2014 

Nr. 	 Naam				    Uitvoering							       Punten
 1 	 Imke & Bente			   t is geen gezicht						      215
 2 	 De Koekebakkers		  We bakken d’r niks van !					     208
			 

Individueel			 
 Nr. 	 Naam				    Uitvoering							       Punten
 1 	 Martien & Mariëlle		  Voor ONS en U ‘n UITJE						     240
 2 	 Henk&Janet			   Wi laupuh mi ne graute wagu mee !!				    235
 3 	 De Drie Muusketiers		  Schokkende Beelden						      217
			 

Kleine groepen	 		
 Nr. 	 Naam				    Uitvoering							       Punten
 1 	 C.V. de Klippels			  Groentjes							       263
 2 	 C.V. de Duckies			  Burgeroorlog							       247
 3 	 C.V. Booeauaaarst !		  Orchidee							       240
 4 	 C.V. de Doordraaiers		  Kustum							       238
 5 	 CC de Pruimedanten		  De Hofdames van……						      237
 6 	 C.V. We vatte d’r nog inne	 Rooie loper							       236
 7 	 de SGONNIES			   Met prins Roan naar de TAP-TOE !				    235
 8 	 Auw Mikken			   Na 22 jaar zitten wij op rozen.					     234
 9 	 C.C. de Fluiters			  Ploegentijdrit							       232
 10 	 C.V. Nie Likke			   Oêtzending Gemist						      229
 11 	 C.V. ‘t Kos Koijer		  Un goeie oetslag						      223
 12 	 C.V. De Flappetappers		  Wi pakken groot uit						      217
 13 	 C.V. Krek nie Gek		  Niks aan de hand						      215
 14 	 Vriendinnen van de Prinses	 We zien er vur geknipt, we maken disse optocht schon !	 203
			 

Grote groepen			 
 Nr. 	 Naam				    Uitvoering							       Punten
 1 	 Ut TOETERNIETOE		  IN DE SKYBOX							       252
 2 	 C.V. de Dwarsliggers		  Vers van de pers						      251
 3 	 C.V. de Flierefluiters		  Doorgestoken kaart						      249
 4 	 Los Zantos			   Straks in Brazilië top, Nu Mares op z’n kop			   244
 5 	 C.V. de Taphangers		  Twan-sport; Meedoen is belachelijker dan winnen !!		  243
 6 	 De Blikvangers			  Wij bouwen de spanning op					     242
 7 	 C.V. de Gekkebekken		  Huizenjacht							       238
 8 	 C.V. De Gekke Yuppen		  Schilderijen							       234
			 

Wagens			 
 Nr. 	 Naam				    Uitvoering							       Punten
 1 	 C.G. de Smeerkezen		  Na 11 jaar zagen we dat we moesten kappen !			  364
 2 	 C.V. de Feestbeesten		  Donor weken !							       355
 3 	 C.V. de Lolmakers		  We doen er een schepje bovenop				    347
 4 	 C.V. de Jeugbuk		  Diepgezonken							       317
 5 	 C.V. de Deurzetters		  Carnaval op hoog niveau					     316
 6 	 C.V. de Bengels			  Schip (A) Hoi							       315
 7 	 C.V. de Plekkers		  Opgetrommeld voor Carnaval					     305
 8 	 C.V. Nie te Houwe		  Carnaval op z’n best in ‘t wilde west				    301
 9 	 C.V. op z’n kantje		  Wa schuift da ?							      287
 10 	 C.V.  Wîtte Wel			   Tot(a)allos							       273
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Optocht in Mares

Op zaterdag 14 februari trekt de 
optocht natuurlijk weer door Maar-
heeze. Ook dit jaar willen wij als 
optochtcommissie het publiek dat 
de laatste jaren massaal naar Maar-
heeze komt weer een geweldige  
optocht presenteren. Dat onze  
optocht van hoge kwaliteit is merken 
wij uit de vele reacties. Wij kunnen 
dit natuurlijk niet alleen. Daarvoor 
hebben wij de steun nodig van alle 
Muuzevangers !

Dus meld u allen aan !

		  Jong
		    Oud
		      Dik
		       Dun
	          Buurtverenigingen
	    Wagenbouwers
	  Groepen
	     Individuelen en
 	         Muziekskes	

Programma optocht 14 februari:

- 14.11 uur Start optocht vanaf de 
“Statie”
-  16.00 uur Ontbinding optocht in 
de Smeltkroes, waarna de diverse  
muziekkapellen zullen optreden
-  19.30 uur Prijsuitreiking in de Smelt-
kroes

Na de prijsuitreiking groot optocht-
bal, voor alle Muuzevangers en 
Muuzevangerinnekes, in de Smelt-
kroes! Evenals voorafgaande jaren zal 
ook dit weer een geweldige happe-
ning worden. Wij wensen u dan ook 
een gezellige Carnaval!

U kunt in de optocht starten in 5 cate-
gorieën:

* Jeugd
* Individueel (1 t/m 3 personen ) 
* Kleine groepen (t/m 15 personen)
* Grote groepen (vanaf 16 personen)	
* Wagens

optocht@muuzevangers.nl of check 
de website

De deelnemers aan de optocht stel-
len zich op en starten in de Stations-
straat, het gedeelte tussen de Putten-
straat en het spoor. Dit gedeelte is 
voor doorgaand verkeer afgesloten 
tussen 10.00 uur en 17.00 uur.

De route is dan als volgt:
•	 Stationsstraat
•	 Puttenstraat
•	 Floralaan
•	 Smits van Oyenlaan
•	 Stationsstraat
•	 Moonslaan
•	 Vogelsberg
•	 Kijkakkers 
•	 Neerlanden

De deelnemende wagens aan de  
optocht zullen na afloop worden 
afgebouwd op de Neerlanden. Dit 
houdt in dat de Neerlanden tussen  
ongeveer 15.30 uur en 19.00 uur zal zijn 
afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Het zou fijn zijn als aanwonenden van 
de route rekening houden met de 
optocht door het ergens anders par-
keren van personenauto’s.

Komt met z’n allen kijken naar een 
van de mooiste optochten in de regio.

De Bronzen muus is een prijs die al 
sinds 1982 een begrip is. “De Muus” 
zoals die in de volksmond genoemd 
wordt, is een prijs die sinds 2012 wordt 
uitgereikt aan degene met het hoog-
ste aantal jurypunten. Voorheen be-
trof dit een publieksprijs. De Bronzen 
Muus kan alleen gewonnen worden 
door Mareser deelnemers.

De Aanmoedigingsprijs is een vrij 
jonge prijs in de historie van de Car-
navalsoptocht van CV De Muuzevan-
gers. De prijs is speciaal bedoeld om 
jong aanstormend talent aan te moe-
digen voor hun inzet, creativiteit en 
doorzettingsvermogen om iets leuks 
aan de man te brengen.

De Maffe Muus is in 2005 in het lev-
en geroepen voor de degene die het 
publiek tijdens de tocht het meest 
aan het lachen, gieren, brullen en 
hossen krijgt. De prijs is door ieder-
een te winnen.

Inschrijven voor de optocht via de 
digitale weg op www.muuzevan-
gers.nl en kan tot en met 1 februari 
2015.  Let op; inschrijven kan pas na  
akkoord te zijn gegaan met het 
deelnemersreglement.

Voor vragen : e-mail naar
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DORDRECHT MIJLWEG 53C  /  HILVERSUM 2E LOSWAL 3   /  HELMOND ZUIDDIJK 18   /  UDEN RONDWEG 101  /  WWW.ASWAKEUKENS.NL

Aswa wenst iedereen 
veel plezier tijdens de 

carnaval 2015!

“  Een slimme en functionele keuken is thuis net zo belangrijk 
als in een sterrenrestaurant. Doordachte details zorgen er 
voor dat ik ook thuis heerlijk in mijn keuken kan werken.”
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Cv de Gekke Bekken

Wat in 2004 begon als een groepje 
vrienden die het idee hadden mee te 
doen aan de optocht in Budel-Schoot. 
Is nu uitgegroeid tot een groep die al 
11 jaar meeloopt in optochten binnen 
Cranendonck.

In de garage van een lid van Cv de 
Gekke Bekken werd begonnen met 
het bouwen van de eerste “pop”. Deze 
“pop” was ongeveer 50 cm groot en 
zat achter in het aanhangertje van de 
skelter. Volgens ouders was dit niet 
de beste manier om voor de dag te 
komen tijdens de optochten die we 
zouden gaan lopen. Na lang twijfe-
len zijn we uiteindelijk met het thema 
“Willie naaien ullie un oer oan” onze 
eerste optochten gaan lopen.  

Iedereen had meteen het Carna-
valsvirus te pakken. Er werd meteen  
enthousiast begonnen aan het nieuwe 
Carnavalsjaar waarin we echt zouden 
gaan knallen. Met grote ambities 
werd gestart aan de nieuwe wagen. 
Al snel bleek dat de garage waarin 
we bouwden veel te klein was. Geluk-
kig konden we dat jaar in een nieuwe 
schuur bouwen van een van de leden. 
Helaas bleken de grootse plannen 
iets te groot en moest met man en 

die manier kregen we er ook steeds 
meer lol in, het was altijd gezellig in 
de schuur, en de cola maakte plaats 
voor kratten bier.

Vanaf 2010 zijn we mee gaan lopen in 
de Carnavalsoptocht van Maarheeze. 
Deze optocht vormt nu voor ons 
al jaren een hele mooie start van 4  
dagen optochten lopen. Het is er  
altijd gezellig voor de start en 
tijdens de optochten doet het publiek 
leuk mee. De gezellige avond in de  
Smeltkroes die daar dan op volgt is 
natuurlijk ook niet onbelangrijk.

Inmiddels is de Carnavals groep uit-
gegroeid tot 25 gezellige vrienden die 
elk jaar met veel plezier meelopen in 
de optochten in regio Cranendonck.  
Nu in 2015 bestaat Cv de Gekke 
Bekken 11 jaar. Een jubileum dat niet 
onopgemerkt zal plaats vinden in 
Cranendonck. Met een groots feest in 
de Zuiderpoort te Budel zal het jubi-
leum worden gevierd.

macht gewerkt worden om de wagen 
af te krijgen. 

Niet alleen de wagen maar ook 
de groep werd steeds groter. Het  
begon steeds meer op een echte Car-
navalsgroep te lijken. Naarmate de 
jaren vorderden werd ons duidelijk 
dat we met groot bouwen niet altijd 
hoog zouden eindigen. We werden 
ouder en verstandiger, gingen alles 
zelf bouwen en kregen meer erva-
ring hoe we iets moesten maken. Op 
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CV we vatte d’r nog inne

We begonnen alweer 5 jaar geleden. 
Voor de flauwekul? Eigenlijk wel ja. 
Arjan N. en Ruud v M. waren echte 
Knapzakken. Toen niet ieder jaar de 
optocht een vanzelfsprekendheid 
was, zijn we samen met Arjan B.,  dit 
clubje begonnen. Toen we na vier jaar 
individueel toe waren aan een nieuwe 
uitdaging, kwam Buck (voor wie hem 
niet kent: Ronald R.) erbij. We waren 
klaar voor de kleine groepen.

Heel veel heeft onze vereniging overi-
gens niet om handen. Wij hebben 
namelijk welgeteld 1 activiteit per 
jaar met onze vereniging. Maar dat 
is er niet zomaar 1: dat is namelijk de  
optocht van Mares! 

En of we al wat bereikt hebben in 
die 5 jaar? Wij vinden van wel….. We 
hebben namelijk alle 5 de keren de 
optocht uitgelopen, mochten al twee 
keer de Maffe Muus meenemen en 
hebben het afgelopen jaar voor het 
eerst met z’n allen op het podium 
gestaan met de prijsuitreiking! Voor 
de meesten is dat vanzelfsprekend, 
maar voor ons niet. 

De meeste mensen onderschatten 
namelijk deze barre (op)tocht. We  
beginnen vroeg in de ochtend met 
een glaasje in de hand om op te war-

Maar zoals gezegd, afgelopen jaar 
wel en wie weet komend jaar weer…… 
Wij hebben in ieder geval nu alweer 
zin in de optocht! Om te winnen? 
Nee hoor… verre van. Wel om weer 
heel veel plezier te hebben, want als 
u het net zo leuk vindt wat wij neer  
proberen te zetten als wij dat vinden, 
dan heeft u een hele leuke optocht! 
Reken maar! 

Alaaf!

men. Na het schminken nog eentje 
voor de dorst en dan op naar de 
familie Jaanen. Want voor wie het niet 
weet: deze zeer gastvrije familie zorgt 
voor de energie die we nodig hebben.  
Frikandellen en jawel, een lekker 
glaasje spraakwater. Als we dan na de 
optocht nog een paar uurtjes moeten 
wachten op die befaamde uitreiking 
dan is het verleidelijk om nog even 
wat te drinken aan de bar…. 

En ja, dan is het nou eenmaal niet altijd 
mogelijk gebleken om deze uitreiking 
met z’n allen te beleven! 
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Koppienbal

Op zondagochtend gaan wij van start 
met het koppienbal. De Muuzevangers 
zorgen dit jaar voor de 31e keer voor 
het ontbijt op de zondagmorgen met 
Carnaval. Vorig jaar hebben we ruim 
400 ontbijtgangers mogen begroeten. 
Ook dit jaar rekenen wij weer op jullie 
aanwezigheid. De ochtend wordt door 
een gastspreker aan elkaar gepraat, 
dus laat je verrassen.

Onze eigen prinselijke gezelschap-
pen zijn natuurlijk bij het Koppienbal 
aanwezig en kiezen 3 prijswinnaars. 
Degene die de leukste act opvoert, er 
het meest Carnavalesk uitziet (zowel 
kinderen als volwassenen) of het 
gezelligste stukje muziek ten gehore 
brengt, maakt kans op een leuke prijs.

Voor de allerkleinsten is er een  
ballenbak aanwezig voor vermaak en  
kinderen kunnen geschminkt worden. 
Ouders kunnen ondertussen genie-

Wist u dat….

De Raad van Elf dit jaar in het nieuw is 
gestoken? Niet alleen nieuwe steken, 
maar ook nieuwe giletjes, strikjes 
en pochetjes. De kleding is gemaakt 
door Angelique Jansen, Maria Verba-
kel, Paula Kunnen en Francien Rutjes!

De scepter van de Jeugdprins is  
gerestaureerd door de heer Kobussen? 
De scepter kan weer jaren mee!

De Muuskesrally dit seizoen wordt 
vernieuwd? Met prijzen voor jong en 
oud!

De tuin bij het beeld van de Muus 
wordt opgeknapt? Rick Smits heeft 
hiervoor een schitterend ontwerp  
gemaakt!

CV De Muuzevangers dit jaar voor het 
eerst een Muuzevanger van ut joar 
heeft uitgeroepen? 

De onderscheiding voor de Muuze-
vanger van ut joar is gemaakt door Eric 
Derks van de Ven en Wil Ramaekers? 

CV De Muuzevangers trots is dat het 
Muuzeneejs dit jaar op A4-formaat is 
gedrukt? Zo kunt u dit magazine goed 
bewaren!

ten van een heerlijk ontbijt in Carna-
valssfeer.

Bij het ontbijt kunt u kiezen uit wit-, 
bruin- en krentenbrood, een gekookt 
ei of zelfs een gebakken ei. Als brood-
beleg is er kaas en ham, en voor de 
kinderen zoetbeleg. De pannen-
koekenbakkers zijn druk in de weer 
om jong en oud te voorzien van een 
overheerlijke pannenkoek.
 
Ook dit jaar hebben we, door mede- 
werking van onze sponsoren, weer 
kunnen regelen dat een ontbijt gratis 
is voor Carnavalvierend Mares. Voor 
een kopje koffie of thee vragen wij 1 
consumptiebon.

Wij hopen jullie te mogen begroeten!

Namens de Balcommissie 
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De Prinscommissie

Onze commissie bestaat uit: 
Fons, Enrico, Marga, Geert, Ruud, 
Ruud, Rudi

Wat wij doen voor de Muuzevangers: 
zoeken van een knap prinsesje, een 
stoere prins en een verstandige  
adjudant……

Wat doen we niet: 
Serieuze praat verkopen en water 
drinken

Op welk dier lijken wij het meest: 
Een lama (geen idee waarom eigenlijk) 

We lachen het meest om: ons zelf

We worden chagrijnig van: serieuze 
praat

Het leukste van het afgelopen 
seizoen was: de bekendmaking van 
Twan, Bertie en Chris

Bijna niemand weet dat: 
We weer een mooi Prinsenpaar  
bijeen hebben weten te sprokkelen 
en dat willen we graag zo houden;  
om ieder jaar met een nieuwe PPA 
en alle Muuzevangers er een gods-
nakendgeweldig Carnavalseizoen van 
te maken.

Later als wij groot zijn worden wij: 
Niet minder knap

Wij eten het liefst:
Frikadellen, gebakken door Marga 
(jaja, wij worden tijdens onze verga-
deringen goed verzorgd!)

Leukste plek in Maarheeze: 
Daar waar we onze ontmoetingen 
met het nieuwe Prinsenpaar en  
Adjudant hebben

Onze tip voor een geweldige
Carnaval: niet zo moeilijk doen…  
gewoon plezier maken!

Met Carnaval nemen wij mee:
De frietpan van Marga

Rudi. Na enkele gezellige zomerse 
vergaderingen zijn er wat namen de 
revue gepasseerd. Dat resulteerde in 
droomkandidaat numero uno.

‘s Middags heeft Rudi hem gepolst 
met een zwetsverhaal. Uiteindelijk 
bleek dit net niet overtuigend genoeg 
om ‘s avonds op een niet nader te 
onthullen locatie te verschijnen. Na 
wat over en weer gebabbel komt dan 
toch het hoge woord eruit: Prins van 
de Muuzevangers en eventueel nog 
een Adjudant zou ook gezellig zijn.

Na een bedenktijd van enkele dagen 
kregen we de bevestiging per app, 
het is tenslotte 2014. Letterlijk; Ik ga  
ervoor...super veel zin in. Dit doorge-
stuurd in de Prinscommissie App, ja wij 
kunnen uiteraard niet achterblijven, 
en zodoende is eenieder verheugd en 
op de hoogte.

Bij onze Adjudant hadden we nog 
minder tijd nodig...twee flesjes bier 
en het hoge woord was eruit. Namens 
de PC wensen we Prins Rick, Adjudant 
John en Hofdame Natasja en uiteraard 
ook alle Muuzevangers een bijzonder  
gezellig Carnavalsseizoen 2015 toe.

Namens de PC, Geert en Rudi
Marga, Fons, Ruud, Ruud, Enrico

Onze grootste uitdaging voor 
komend seizoen: die zit er al op als 
het Muuzeneejs verschijnt

Wij zijn nog op zoek naar: 
Een prinsenpaar voor seizoen 2020-
2021. Die hebben we namelijk nog 
niet ingevuld

Vernieuwing binnen de 
Prinscommissie

Aangezien Fons en Enrico, onze Senior 
Prins Consultants inzagen dat ze aar-
dig op hun retour liepen hebben zij 
aangegeven te willen stoppen met de 
Prinscommisie. Dat wil zeggen dat zij 
dit jaar voor het laatst hierin hebben 
deelgenomen.

Aangezien deze vacante posities  
uiteraard ook opgevuld dienen 
te worden hebben ze ons, Geert 
en Rudi, tijdens Carnaval 2014 al  
gepolst of bij ons de interesse  
bestond om plaats te nemen in de 
prinscommissie, kortweg PC.

Zodoende zijn we dit jaar het traject 
ingegaan met Fons en Enrico (aan de 
zijlijn), Marga, Ruud, Ruud, Geert en 

Rondven 10
6026 PX Maarheeze

Postbus 2696
6026 ZH Maarheeze

Telefoon 0495 59 14 54
Telefax   0495 59 32 45

E-mail: feijen@feijenmetaaltechniek.nl 

www.feijenmetaaltechniek.nl

Sterk met metaal
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GLASBEWASSING     INTERIEURVERZORGING
BOUWOPLEVERING     GEVELREINIGING

DAKREINIGING     DAKCOATING

Uw personeelszaken
worden de onze!

oranje nassaulaan 7a | Maarheeze | t. 0495 - 843 610 | info@flexiblepayrolling.nl | www.flexiblepayrolling.nl

Horeca Payroll BVPayrolling BV

Wel de lusten, niet de lasten.
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Danscommissie zoekt 
nog leden!

De danscommissie van de Muuzevan-
gers zorgt ervoor dat er ieder jaar een 
aantal spetterende dansoptredens 
kunnen worden uitgevoerd. En daar 
komt het een en ander bij kijken; het 
bedenken en oefenen van de dans, 
zorgen voor kleding, make-up, haar, 
accessoires en de begeleiding van 
de meiden op alle dagen dat er een  
optreden op het programma staat.

Daarnaast zijn de meiden ook aan-
wezig bij andere activiteiten van de 
vereniging, zoals bij de mis en op de 
wagen tijdens de optocht. Een aantal 
leden van de danscommissie zorgt  
ervoor dat de meiden daarbij aan-
wezig zijn in een passende outfit.

Met dit jaar zo’n 30 meiden, is een 
gezellige, georganiseerde ‘bende’  
altijd gegarandeerd! Maar dat maakt 
de lid zijn van de danscommissie 
juist zo leuk. We dragen allemaal 
ons steentje bij in de begeleiding 
en hopen van onze optredens en de  
andere activiteiten een groot succes 
te maken.

We kunnen in onze commissie nog 
versterking gebruiken! Bij ieder  
optreden zorgen een tweetal leden 
- Ine Verhees en Dorien Raemakers – 
dat de kleding op de goede plek staat, 
de schmink klaar is voor gebruik en 
er wat lekkers klaarstaat voor de mei-
den die klaar zijn met dansen. Ine en 
Dorien hebben deze dankbare taak 
al een aantal jaar met veel overgave 
verzorgd en hebben aangegeven te 
stoppen. 

Wie-o-wie komt ons versterken? 
Voor meer info, mail naar:
vera_rozenveld_91@hotmail.com

Wij werken in feite voor alle commis-
sies. Zijn er hand en spandiensten 
nodig, melden ze zich bij ons. Wel 
ruim van tevoren natuurlijk, zodat ik 
de mensen in kan schakelen. Dat kan 
zijn om iets te maken of op te hangen 
of anderszins te installeren, maar ook 
bijvoorbeeld voor het aankleden van 
de zaal.

Wat doen jullie echt niet?
Dat is een lastige. Ik denk dat we  
ergens tegen aan moeten lopen 
waarvan we zeggen, dat doen we niet. 
O ja, de garderobe, dat doen we niet. 
Hebben we geen tijd voor. Wij zijn vaak 
bezig tijdens de evenementen. Er is  
altijd genoeg te doen voor ons.

Kunnen jullie nog mensen gebruiken 
om jullie commissie te versterken?
Ja, altijd. Als iemand zich aan wil 
melden, graag.

Wat moeten die mensen kunnen 
en welke eigenschappen moeten ze 
hebben?
Ze moeten toch wel een beetje han-
dig zijn. Een spijker in de muur slaan, 
moet je toch wel kunnen, alhoewel dat 
in Smeltkroes weer niet mag. Maar je  
begrijpt wat ik bedoel. Een beetje affini-
teit met techniek zou wel fijn zijn.

Waar kunnen vrijwilligers voor de tech-
nische commissie zich aanmelden?
Bij mij.  Ze mogen me aanspreken als 
ze me tegen komen of ze kunnen me 
mailen via de technische commissie: 
tc@muuzevangers.nl

Jan, wat is tot slot jou tip voor een 
geweldige Carnaval?
Feest vieren, gewoon gezellig doen. En 
bij de bonte avonden niet te veel ouwe-
hoeren in de zaal. Vooral achterin. Dan 
komt het volgens mij helemaal goed.

De Technische commissie
Een interview met Jan van Zuiden.

Wie is Jan van Zuiden van de techni-
sche commissie?
Dat ben ik. Ik ben verzocht de kar te 
trekken van de technische commissie 
omdat Willemien er mee gestopt is.

Vanwaar jou affiniteit met het Maar-
heezer Carnaval?
Dat heeft met de technische commis-
sie te maken. Op zich had ik niets met 
Carnaval maar ik vind het leuk dingen 
te maken. Zo ben ik via de technische 
commissie in het Maarheezer Carnaval 
gerold. En dat bevalt me prima.

Hoe ben je dan eigenlijk bij de tech-
nische commissie gekomen?
Toen ik niet meer werkte ben ik er 
voor gevraagd door Hans Vissenberg, 
zo’n 15 jaar geleden. Hans is mijn  
buurman en hij zag me altijd bezig in 
mijn schuur. Ik knapte zeilboten op. Hij 
moet gedacht hebben dat ik wel tech-
nisch ben, wat ook zo is.

En wat doe je precies binnen de tech-
nische commissie? Wat is jouw rol?
Ik trek de kar. Dit jaar voor het eerst. 
Ik probeer er achter te komen wat er 
precies moet gebeuren. Zo heb ik alle 
commissies aangeschreven dat ze, als 
iets willen, ze het me moeten laten 
weten. Bij de prinsbekendmaking moet 
er bijvoorbeeld een fotogalerij opge-
hangen worden. Daar charter ik dan de 
mensen voor om dat te doen.

Wat is het gekste of leukst dat je met 
je commissie hebt meegemaakt?
In het verleden maakte we alle attri-
buten, ook voor de bonte avonden. Op 
een dag kwam er een vraag van 1 pot 
nat. Die hadden een ANWB praatpaal 
nodig. Weet je wel hoe groot die din-
gen zijn? Dat moesten we dan maken 
op een karretje zodat ie het podium 
op geduwd kon worden. Dat is toch 
wel het gekste dat we ooit hebben  
gemaakt.

Wat doen jullie als technische com-
missie voor de Muuzevangers?
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De Balcommissie

Onze commissie bestaat uit ;
Peter & Betsie, Martie & Betty, Piet & 
Loes, Jo en Francien.  

Wat wij doen voor de Muuzevangers: 
Koppienbal organiseren. Voor het 
Carnavalsvierend publiek een ontbijt 
serveren op Carnavaleske wijze.
         
Wat doen we niet: 
Om 4:00 opstaan om deeg te kneden 
en broden te gaan bakken…

Op welk dier lijken wij het meest: 
Pandabeer die lopen ook graag een 
polonaise in een beschermde locatie. 

We lachen het meest om: 
Mensen incognito met flinke dosis 
humor, die zin hebben in … breek de 
dag TIK EEN EITJE.

We worden chagrijnig van: 
Vierhonderdvijftig eieren die hand-
matig genummerd mogen worden 
….Bingo.

Het leukste van het afgelopen 
seizoen was: 
Een geweldige optocht gevolgd door 
fantastisch optochtbal totdat de zon 
weer opkwam.

Bijna niemand weet dat…: 
Wij de leukste commissie zijn, dus wat 
let je en meld je aan!

Later als wij groot zijn worden wij: 
Muuzevanger of schaatser.

Wij eten het liefst: 
Snelle hap anders missen wij te veel 
feestgedruis.

Leukste plek in Maarheeze: 
De Muus het symbool van de Muuze-
vangers. The place to be. Waar ‘t carna-
valsvierend publiek elkaar ontmoet. 

Onze tip voor een geweldige 
Carnaval: Vier feest, GENIET en laat 
je verrassen.

mensen die bezocht worden trou-
wens ook. Als we naderhand terug 
komen bij de mensen om een foto te 
brengen, hoor je hoe ze genoten heb-
ben. Sommige mensen kijken zelfs elk 
jaar reikhalzend uit naar dit bezoek. 
Die wisselwerking maakt het zieken-
bezoek een bijzondere ervaring voor 
iedereen. 

Als Muuzevangers willen we dan ook 
graag nog meer mensen de gele-
genheid geven om een bezoek van 
het Prinsenpaar aan te vragen, voor 
zichzelf of natuurlijk voor een ander. 
Daarom komt het Prinsenpaar dit jaar, 
in de week voor Carnaval, behalve bij 
zieken en mindervaliden ook langs bij 
mensen die om andere redenen geen 
Carnaval kunnen vieren. Denk daarbij 
aan zwangerschap of net bevallen, 
iemand die een speciale leeftijd heeft 
bereikt of gewoon iemand die in put 
zit omdat hij of zij een zwaar verlies 
heeft geleden. Kortom: iedereen die 
wel een opsteker kan gebruiken of 
er van baalt dat hij of zij dit jaar geen 
Carnaval kan vieren.

Ken je mensen die je met een  
bezoekje van het Prinsenpaar kunt 
verblijden, geef ze dan op. Jezelf  
opgeven mag natuurlijk ook!

Dat kan via:
Betty den Dekker
0495-593314
betty.dendekker@hotmail.com

Met Carnaval nemen wij mee: 
Betjak, veul consumptiebonnen, goed 
humeur, en gezellige vrienden.

Onze grootste uitdaging voor  
komend seizoen.
Er samen een fantastisch en onver-
getelijk seizoen van te maken samen 
met de prinsenparen.

Wij zijn nog op zoek naar: 
Verjonging ofwel Botox met frisse 
ideeën. 

Ziekenbezoek wordt 
PRINSENBEZOEK

We gaan het ziekenbezoek breder 
trekken. Hierdoor kunnen we meer 
mensen verblijden met een bezoekje 
door het Prinsenpaar.

Elk jaar bezoekt het Prinsenpaar van 
de Muuzevangers met veel plezier 
de zieken en mindervaliden in Maar-
heeze. Eigenlijk elke inwoner die om 
gezondheidsredenen geen Carnaval 
kon vieren kwam voor een persoon-
lijk bezoek van het Prinsenpaar in 
aanmerking. Desnoods zochten ze de 
mensen op in het ziekenhuis . 

Voor het Prinsenpaar is dit een van 
de mooiste en meest dankbare taken 
van hun functie. Elke Prins of Prinses 
die we er over spreken is onder de 
indruk van deze bezoekjes. De 
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Kinderbontemiddag!

Datum	: Zondag 8 februari 
Tijd: 14:11 uur – ca. 17:00 uur
Plaats	 : De Smeltkroes
Voor wie: Iedereen
Entree	: Gratis

LAAT JE TALENTEN ZIEN!

Zoals ieder jaar is het grote podium 
van de Smeltkroes even helemaal 
voor jou en kun je alleen, of met je 
vriendjes en vriendinnetjes je talenten 
laten zien.

Op zondag, 8 februari is het weer zo 
ver en kun je Maarheeze laten zien 
hoe leuk jij kunt dansen, hoe goed 
jij die artiest kunt nadoen of zelf dat 
stukje ‘live’ muziek laten horen.

We kijken er erg naar uit om al die 
leuke optredens weer te zien dus aan 
alle kinderen die op de basisschool 
zitten: schrijf je in!

En natuurlijk willen al die jonge arties-
ten een volle zaal zien dus hierbij ook 
een uitnodiging aan iedereen om dit 
jong talent te komen aanmoedigen. 

De aanmeldingsbrief zal in januari op 
je basisschool uitgedeeld worden.

Heb je geen brief ontvangen?
Meld je dan aan via
jeugd@muuzevangers.nl 

SCHRIJF JE OP TIJD IN WANT 

VOL = VOL

Feestavond voor de jeugd!

Datum	: Vrijdag, 13 februari
Tijd: 19:30 uur - 22:30 uur
Plaats: JC Harlekyn, De Hoge Weg 3a te Maarheeze
Voor wie: Alle jongens en meisjes van 10 t/m 14 jaar
Entree: Gratis
Consumptie: Euro 1,10
  
Uiteraard wordt er géén alcohol geschonken.

Voor de jeugd van Maarheeze begint de Carnaval op vrijdag: Zoals jullie  
inmiddels van ons gewend zijn gaan we er dan weer een supergezellige fees-
tavond van maken. Alle jongens en meisjes van 10 t/m 14 jaar zijn van harte 
welkom.

Heerlijk toch: een hele avond met elkaar dansen, hossen en springen!

We hebben voor deze avond DJ Ruben weer uitgenodigd dus dat wordt 
zeker swingen! We zien je graag in je mooiste carnavalsoutfit en hopen dat je 
er bij bent!
			 
Jullie zijn van harte welkom!!

Stationsstraat 2 • 6026 CV  Maarheeze
Tel. 0495 - 588030 • Fax 0495 - 588001

www.autoservicemares.nl • info@autoservicemares.nl

ITC Eras Bold

Onderhoud en verkoop van alle merken

APK keuring

Schadeherstel Bandenservice

Aircoservice

Verkoop van occasions
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De Jeugdcommissie 

Onze commissie bestaat uit: 
Kitty, Ilse, Jane, Stefanie, Monique, 
Mahran, Patricia, Willem, Gerard, Rob

Wat wij doen voor de Muuzevangers: 
- Alle activiteiten voor de jeugd;
- Werven van het Jeugdprinsenpaar
- Begeleiden van het Jeugdprinsenpaar
- De Jeugdprinsenwagen 
- De Kinderbontemiddag
- De feestavond voor de jeugd
- De Muuskesralley
- Het scholenbezoek en Kinderoptocht

Wat doen we niet: 
Op vakantie gaan met Carnaval

Later als wij groot zijn worden wij: 
(eigen)wijs

Wij eten het liefst: 
Confetti en bitterballen

Leukste plek in Maarheeze: 
Muus

Onze tip voor een geweldige  
Carnaval: 
Jong geleerd is oud gedaan

Met Carnaval nemen wij mee: 
Het Jeugdprinsenpaar

Onze grootste uitdaging voor  
komend seizoen: 
Later naar bed dan de jeugd

Wij zijn nog op zoek naar: 
Zou jij de jeugd willen begeleiden 
tijdens Carnaval? Vind je het leuk 
om mee te helpen bij activiteiten 
voor de jeugd? Heb je leuke ideeën 
voor de jeugd? Laat het ons weten  
jeugd@muuzevangers.nl  en kom bij 
de leukste commissie!

Op welk dier lijken wij het meest: 
Kipkanariefantje

We lachen het meest om: 
Een kipkanariefantje

We worden chagrijnig van: 
As-woensdag

Het leukste van het afgelopen 
seizoen was: 
Dat Kitty, Ilse en Jane nog niet bij de 
jeugdcommissie waren

Bijna niemand weet dat…: 
Wij de leukste commissie zijn

63



64



65

Optocht Commissie

Onze commissie bestaat uit: 
Bertie, Carlijn, Mies, Rob, Giel, Hilde, Jos en Luc

Wat wij doen voor de Muuzevangers: teveul

Wat doen we niet: teweinig

Op welk dier lijken wij het meest: 
Een goudvis in een rampgebied, altijd in de olie…..

We worden chagrijnig van: Dergelijke vragenlijstjes

Het leukste van het afgelopen seizoen was: as-woensdag

Bijna niemand weet dat…: Mieke Baudoin nog niet gestopt is……

Later als wij groot zijn worden wij:  klein en verrimpeld

Wij eten het liefst: een halve pony met friet bij Tjeu en Hannie

Leukste plek in Maarheeze: achter de kerk

Onze tip voor een geweldige Carnaval: wordt vrienden met 
Geert van Zon, hij brengt je thuis

Onze grootste uitdaging voor komend seizoen: een prijsuitreik-
ing van max 10 minuten.

Wij zijn nog op zoek naar:  naar degene die zich in deze onzin 
kan schikken



REILING

Verantwoord verwerken vanzelfsprekend

• Recycling en transport

• Zand-grind-teelaarde handel

• Weg- en waterbouw 

• Grond- en sloopwerken

• Cultuurtechnische werken

Pa s to o r  P. Th i j s s e n l a a n  4 3 , 6 0 2 9  R L  Ste r k s e l  •  T. 0 4 0  2 2 6 1 5 5 4  •  F. 0 4 0  2 2 6 5 2 2 0  •  w w w. re i l i n g s te r k s e l . n l

66



Muuskesrally 2.0

Datum: Dinsdag 17 februari
Tijd: 14:11 uur – ca. 19:00 uur
Plaats: De Smeltkroes
Voor wie: Kids EN Carnavalsvier-
ders
Entree: Gratis

Muuskesrally 2.0. Ook dit jaar weer 
een gezellige Muuskesrally maar 
net iets anders dan anders. Er kan 
weer deelgenomen worden aan het 
spellencircuit. Natuurlijk is er ook 
weer de speelhoek voor de kleinste 
Muuskes onder ons.

NIEUW! Activiteiten die zorgen 
voor veel plezier en vertier. Dus 
houd je naast de bekende spellen 
ook van dans of tekenen of voetbal, 
dan moet jij er zeker bij zijn!

Ook dit jaar zijn er weer prijzen te 
winnen op verschillende manieren. 
Hierbij zijn behendigheid, inzicht en 
sportiviteit zeker niet onbelangrijk. 
Alle prijzen worden deze middag uit-
gereikt door ons Jeugdprinsenpaar.

Vergeet niet je ouders mee te nemen. 
Want ook voor hun wordt het een 
leuke middag in een leuke Carnavals-
sfeer. Let op: wel verkleed, want voor 
hen valt er ook iets te winnen.

Naast dit alles hebben we dit jaar ook 
een spetterende afsluiting; De Car-
navalsdisco. Deze is aansluitend aan 
de spelletjes.

Heb jij er ook net zoveel zin in als wij? 
Kom dan op dinsdagmiddag 17 feb-
ruari naar de Muuskesrally om deel 
te nemen aan dit feestfestijn. Deze 
gezellige middag vindt plaats in “De 
Smeltkroes” te Maarheeze vanaf 14.11 
uur tot ca. 19.00 uur. Als je jezelf ook 
leuk verkleedt dan maak je nog eens 
extra kans op een mooie prijs!
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Prinsenparen
Prinsenpaar 2014
Prins Twan Bierings
Prinses Bertie Bierings
Adjudant Chris Tonnaer

Prinsenpaar 2013
Prins Bert Kiggen
Prinses Nancy Schonkeren
Adjudant Mark van Zon

Prinsenpaar 2012
Prins Peter van der Linden
Prinses Elly van der Linden
Adjudant Henk Snelders
 
Prinsenpaar 2011
Prins Piet Rutten
Prinses Loes Rutten
Adjudant Dolf Mulder
 
Prinsenpaar 2010
Prins Rob Beerten
Prinses Linda Meulendijk
Adjudant Rudi Hulsen
 
Prinsenpaar 2009
Prins Martie den Dekker
Prinses Betty den Dekker
Adjudant Geert van Zon
 
Prinsenpaar 2008
Prins Erik Hendriks
Prinses Desirée Hendriks
Adjudant Wim Vestjens
 
Prinsenpaar 2007
Prins Mart de Bruijne
Prinses Yvonne Hoeben
Adjudant Edwin van Zuiden
 
Prinsenpaar 2006
Prins Gerrie de Regter
Prinses Ine Verhees
Adjudant Wil Raemakers
 
Prinsenpaar 2005
Prins Ruud van Mierlo
Prinses Yildiz de Koning
Adjudant Liesbeth van Zon
 
Prinsenpaar 2004
Prins Enrico van Gansewinkel
Prinses Joyce van Gansewinkel
Adjudant Luc Dirckx

Prinsenpaar 1997
Prins Wim Franssen
Prinses Emmy Franssen
Adjudant Hans van de Akker
 
Prinsenpaar 1996
Prins Gerard Kirkels
Prinses Anny Kirkels
Adjudant Michel Kirkels
 
Prinsenpaar 1995
Prins Harrie Emmers
Prinses Gerrie Emmers
Adjudant Piet Rutten
 
Prinsenpaar 1994
Prins Jac Beerten
Prinses Agnes Beerten
Adjudant Frans Hulsen
 
Prinsenpaar 1993
Prins Loek Chatrou
Adjudant Math van Himbergen

 
Prinsenpaar 1992
Prins Jan de Laat
Prinses Annelies de Laat	
Adjudant Bertil Baten

Prinsenpaar 2003
Prins Tom Wajon
Prinses Marlie van der Laak
Adjudant Geoffrey Kolijn
 
Prinsenpaar 2002
Prins Michel Feijen
Adjudant Geri Sweegers

 
Prinsenpaar 2001
Prins Ruud van Mensvoort
Prinses Henny Jacobs
Adjudant Miryam Ector
 
Prinsenpaar 2000
Prins Fons Mulder
Prinses Monique Mulder
Adjudant Lianne de Brouwer
 
Prinsenpaar 1999
Prins Bertil Baten
Prinses Mariel Baten
Adjudant Michel van Gansewinkel
 
Prinsenpaar 1998
Prins Marcel Smits
Prinses Barbara Smits
Adjudant Louis Gubbels
 

69

“Voor een compleet overzicht met foto’s van al onze (jeugd)Prinsenparen en Boer-
enbruiloftparen ga naar www.muuzevangers.nl”



70

C.V. de Jeugdbuk

C.V. de Jeugdbuk werd in 1997 opge-
richt en verscheen toen voor het eerst 
in de kinderoptocht van Budel. Er werd 
met man en macht gebouwd in een 
schuurtje op de Buulderberg, waar de 
nodige colaflesjes werden genuttigd. 
Met vier man sterk paradeerden ze vol 
trots door de Budelse kinderoptocht en 
namen mooie prijzen mee naar huis. 
Al snel werd C.V. de Jeugdbuk uitge-
breid, werden kleine mannetjes groot, 
werden colaflesjes bierflesjes en werd 
de kinderoptocht ingeruild voor de  
optocht in Maarheeze. Vol trots en 
spanning stond C.V. de Jeugdbuk in 
2004 in Maarheeze met het thema 
‘Kieet-schuppen’. 

Terug van weggeweest in Maarheeze
Het eerste jaar in Maarheeze (3e 
plaats – grote wagens) is C.V. de Jeugd-
buk nog bijgebleven als de dag van  
gisteren. De avond voor de optocht van 
Maarheeze werd goed ingeluid in Café 
Jansse, waarvan de sporen de dag erna 
nog duidelijk zichtbaar waren. Onze 
toenmalige voorzitter zat vol spanning 
voor deze belangrijke optocht dat hij de 
drank van de avond ervoor  ’s ochtends 
nog een keer over de tong voelde gaan. 
Een ander lid, die destijds als enige zijn 
rijbewijs had, was zo zenuwachtig op 
weg naar de prijsuitreiking van Maar-

pakken met de creatie ‘Surprise Party’. 
Na vele uren doorgebracht te heb-
ben in de schuur voor het realiseren 
van deze wagen(s) kwam enkele uren 
voor de eerste optocht het eind bijna 
in zicht, totdat de vlam in de pan sloeg. 
Het mooie van Carnaval is dat binnen 
een mum van tijd allerlei andere vereni- 
gingen bijspringen om te helpen.  
Super! Ook dit was weer een geweldig 
jaar voor C.V. de Jeugdbuk. 

Het gehele jaar door actief
C.V. de Jeugdbuk is ook buiten het Car-
navalsseizoen, door het jaar heen, een 
actieve vereniging. Zo wordt er jaar-
lijks met zijn alle deelgenomen aan het 
Ledub volleybaltoernooi in Budel, gaat 
er geen jaar voorbij zonder het altijd 
gezellige Jeugdbukweekend, worden 
met z’n alle vele feestjes bezocht en 
wordt elk jaar weer het Carnavals-
seizoen geopend met het veelbespro-
ken Jeugdbuk Palace Feest! 

Carnavalsseizoen 2014 / 2015
Het Carnavalsseizoen 2014/2015 is 
weer begonnen en ook C.V. de Jeugd-
buk is weer actief van start. Vrijdag 7 
november is met het Jeugdbuk Palace 
Feest het Carnavalsseizoen geopend, 
waarna we het de 11e van de 11e nog 
lichtjes over gedaan hebben op het ’t 
get beginnen bal op het Capucijner-
plein in Budel. Zaterdag 29 november 
staat ons het Cranendoncks Verbroed-
eringsbal te wachten, waarvan ook C.V. 
de Jeugdbuk een van de organiserende 
verenigingen is. Het belooft ook dit jaar 
weer een grandioos feest te worden! 

De eerste las van ons wagentje van  
komend jaar is weer gelegd. Wij heb-
ben er met zijn alle heel veel zin in en 
zijn zeker weer van de partij op alle 
Cranendonckse Carnavalsfeestjes. C.V. 
de Jeugdbuk wenst dan ook iedereen 
een super fijne Carnaval! 

heeze dat hij paps wagen achteruit 
tegen de poort van Theo Derks par-
keerde. Was de optocht in Maarheeze 
wel zo’n goed idee? 

Na dat ene jaar deelgenomen te heb-
ben aan de optocht in Maarheeze 
besloot C.V. de Jeugdbuk in 2005 toch 
maar te gaan vissen in Weert. Negen 
jaar later, na een goed bod vanuit 
Maarheeze en de constatering dat het 
viswater in Weert toch niet zo goed was, 
verscheen C.V. de Jeugdbuk vorig jaar 
weer in de optocht van Maarheeze met 
de prachtige creatie ‘Diepgezonken’. 
De vierde prijs werd binnengesleept en 
er is die avond een mooi feest gemaakt 
in de Smeltkroes te Maarheeze. Dit jaar 
is C.V. de Jeugdbuk dan ook weer zeker 
van de partij in Maarheeze!
 
Uitschieters van C.V. de Jeugdbuk
In 2008 vierde C.V. de Jeugdbuk het 
11-jarig bestaan. Dit resulteerde in het 
bouwen van een grote wagen ‘al 11 
jaor goe geboerd’ en een onvergetelijk 
tentfeest op het sportpark in Budel.  
Gelukkig is deze fantastische avond 
vastgelegd op film, want vele leden is 
enkel de receptie nog bijgebleven. 

Vijf jaar later, in 2013, besloot de C.V. 
de Jeugdbuk nogmaals flink uit te  

70



71

Colofon
Muuzeneejs 2015 is een uitgave van 
CV De Muuzevangers

Post adres: 
Puttenstraat 26
6026 XS Maarheeze
Email: pr@muuzevangers.nl

Redactie: PR Commissie
Vormgeving/realisatie: RKD Media

71

Fotografie: Henry Thijssen, Hans 
Sweegers 
Artikelen: iedereen die wat stuurt
Advertentie werving: PR Commissie
Losse nummers: gratis voor inwo-
ners van Maarheeze
Abonnement: onbetaalbaar
Buitenland: niet met de Carnaval

Mocht je nog leuke of interessante 
artikelen of onderwerpen hebben 
neem dan contact met ons op of

stuur een mail naar bovenstaand 
adres.

Artikelen worden geplaats in hun origi-
nele vorm tenzij kwetsend of niet rele-
vant bevonden. De geplaatste artikelen 
hebben de intentie informatief, leuk en 
ludiek te zijn. Mocht dit niet gelukt zijn 
spijt dat ons zeer. Samen maken we er 
iets moois van dus uw bijdrage is zeer 
welkom. © Copyrights 2014/2015
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