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Van de bestuurstafel………

Beste Muuzevangers en Muuzevangerinnekes,

Wat vliegt een mooie zomer soms snel voor-
bij. Zo liep ik ‘stage’ bij het Bestuur van CV de 
Muuzevangers en zo sta ik alweer aan het be-
gin van een nieuw carnavalsseizoen als de voor-
zitter van deze mooie club. Carnaval regelen 
en organiseren is niet niks en komt niet (alleen) 
voort uit de liefde voor de kroeg en drank. De 
Muuzevangers is een goed geoliede organi-
satie dankzij de inzet van vele vrijwilligers en 
commissieleden. Mede door ambitieuze plan-
nen om de vereniging klaar te stomen voor de 
toekomst zijn diverse commissies al heel vroeg 
begonnen; ze hebben eigenlijk geen gebruike-
lijke zomerslaap gehad maar zijn doorgegaan 
om nog betere en mooiere activiteiten neer te 
zetten voor het seizoen 2017. Dus geen herfst- 
of winterbokjes bij de vergaderingen maar de 
BBQ en Radler (voor sommigen althans). 
Namens het bestuur wil ik al onze commissie-
leden en andere betrokken vrijwilligers ontzet-
tend bedanken voor hun steun en toewijding. 

Komend seizoen zal er al het een en ander te 
merken zijn van veranderingen bij de Muuze-
vangers. Zo is het bestuur versterkt met Linda 
Meulendijk en Marcel Smits. Marcel is namens 
het bestuur de contactpersoon voor alle com-
missies, zodat wij hen als bestuur nog beter 
kunnen ondersteunen. Linda heeft de rol van 
Penningmeester op zich genomen in opvolging 
van Peter Kuijken; de Muuzevanger van ut Joar. 
We willen Peter via deze weg bedanken voor 
zijn derde termijn bij de vereniging en zijn kun-
dige bijdrage op veler gebied ook buiten de kas 

en boekhouding. Gelukkig is Peter nog niet 
helemaal van het podium. Zo stond hij achter 
de knoppen bij de Tonpratersavond en zal hij 
ook onderdeel blijven van de Bal Commissie. 

De Raad van 11 bestaat niet meer; hier-
voor in de plaats komt een nieuwe Raad. 
In deze Raad krijgt een aantal personen 
een formele functie. Zij geven leiding 
aan de Raad en vormen de zogenaamde 
Senaat van de Raad.

De Raad begeleidt het volwassen Prinsenpaar 
bij alle activiteiten gedurende het seizoen en 
regelt alles wat hier bij komt kijken. Daarnaast 
zorgt de Raad ervoor dat de tradities en cere-
moniële aspecten van de carnaval bewaard 
blijven en correct worden uitgevoerd. De Raad 
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is niet exclusief voor mannen en daarmee 
bestaat ook de Dames van de Raad niet meer.

Vanaf het moment van oprichting van CV de 
Muuzevanges stond de Jeugd van Mares cen-
traal. We zijn daarom extra blij dat een grote 
groep kinderen uit groep 8 ons Jeugdprinsen-
paar wil vergezellen als het Jeugdgevolg. Dit lijkt 
op de Jeugdraad van weleer maar dan in een 
modern jasje. De toekomst van onze vereni-
ging ligt bij de jeugd en daarom vinden we dit 
geweldig.

Namens het Bestuur is er nog een bedankje op 
zijn plaats richting de Prinsenparen van afgelo-
pen seizoen; Jos, Jolanda en Frank we hebben 
genoten en we weten nu allemaal precies wat 
het JoJo-effect is. Samen met het ex-Jeugdprin-
senpaar Tijs, Joni en Toby zijn jullie het 
carnavalsfeest waardig en gezellig voor gegaan. 
Super bedankt hiervoor. 

Er is nog veel meer te vertellen maar gelukkig 
hebben we hiervoor onder andere dit Muuze-
neejs. Lees alles over de nieuwe Muuzesjop, 
Prinses Rita en haar Gevolg, het Jeugdprinsen-
paar en nog veel meer. Heel veel leesplezier. 

Muuzevangers, Muuzevangerinnekes we wen-
sen jullie een fantastisch carnavalsseizoen en 
we hopen samen met jullie te mogen proosten 
tijdens de vele fantastische activiteiten.
 
Alaaf!

Namens het bestuur,

Bert Kiggen
Voorzitter CV De Muuzevangers
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Voorwoord burgemeester
 
Beste Muuzevangers en Muuzevangerinnekes, 
 
Het nieuwe carnavalsseizoen staat voor de deur. Het Muuzeneejs dat voor u ligt staat 
helemaal in het teken van deze feestelijke periode. U leest er alles over de vele activiteiten 
die de CV De Muuzevangers ook dit jaar weer op de agenda heeft staan.

Bijzonder dit jaar is dat het glazen plafond in Mares is doorbroken! Voor het eerst gaat een 
Prinses met haar Hofdames jullie voorop in de Maarheezer carnaval. Het levert een opval-
lend plaatje op dat ook vast de media niet zal ontgaan. 

Naast een stralende Prinses Rita en haar gevolg, wil ik graag ook de grote groep 
gemotiveerde vrijwilligers noemen. Zij organiseren elk jaar weer met veel enthou-
siasme de activiteiten die jullie van de Muuzevangers gewend zijn, met als hoog-
tepunten de bonte avonden, de optocht en de verschillende feestmiddagen en 
avonden. Zij zorgen ervoor dat het carnaval in Maarheeze ook dit jaar weer bruist! 

Dat doet mij deugd, want het samen vieren van een volksfeest als carnaval 
brengt mensen op een heel speciale manier bij elkaar. Van de voorpret tijdens 
het organiseren van alle festiviteiten, het bouwen van optochtwagens tot de vier 
dagen van carnaval zelf. Het is fijn om even helemaal los te komen van de rea-
liteit en dagelijkse routine, en met volle teugen te genieten van de gezelligheid 
en het plezier. Voor velen is de carnavalstijd dan ook een onvergetelijke tijd.

Ik wens jullie allemaal een fantastische carnaval toe in het Muuzegat. Maak er 
wat moois de komende maanden en tot ziens tijdens een van de activiteiten!

    Alaaf!    Marga Vermue – Vermue (Burgemeester)
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3 Veurproatje
5 Voorwoord Burgemeester
7-9 De Prinses vertelt
11-13 De Hofdames vertellen
15 Jeugdprins Tycho
17 Jeugdprinses Bo & Jeugdadjudant Lana
19 Ex-Prinsenpaar vertelt
21 Ex-Jeugdprinsenpaar vertelt
23 Geheurd in Mares
25 Ingezonden brief
27 Muuzevanger van het Joar
29 C.V. De Bad-apen
31 Carnaval Verbroedert (St. Bouwhallen Carnaval Cranendonck)

33 Consumptiebonnen - Garderobe - Broodjesbar
34-35 Ex Boerenbruidspaar vertelt
39 Boerenbruiloft 2017
40 De Dansmarietjes / Mouse Dancing Team
41 De Dansgarde
42-43 Foto’s optocht

47 Proclamatie
49 Wist je dat... / Woordzoeker
51 Je hebt het niet van mij...
53 Kalender 2017
55 Optocht
57 Het Jeugdgevolg
61 Koppienbal
62 Muuskesrally
63 Mares got Talent
65 Goeie Goulash
67 Verbroederingsbal
69 Beste anti-kater tips
71 Jubilarissen - Prinsbezoek
73 Muuzevangers CarNIXval
75 22 jaar C.V. De Plekkers
79 Prinsenparen 
80-81 Prijzen & Uitslagen optocht
82 Colofon



g a z e u s e c o m m u n i c a t i e . n l

v o o r  é n  n a  c a r n a v a l !

v e r f r i s s e n d e  c o m m u n i c a t i e
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Rita vertelt… of eigenlijk Rita schrijft: 

Allereerst wil ik graag mijn excuses aanbieden, aan 
iedereen tegen wie ik de afgelopen maanden heb 
gelogen. Sorry daarvoor, ik zal het niet meer doen! (Het 
valt ook niet mee hoor, om het ‘Prinsessen/hofdames- 
geheim’ voor je te houden). Maar…. alles wat hieronder 
staat geschreven is NIET gelogen.

Maandagavond 13 juni jl. een gewone late dienst op 
Kempenhaeghe waar ik werkzaam ben als slaapver-
pleegkundige. Rond 23.00 uur thuis en vertelt Pieter 
(munne mens) dat er twee mannen (Luc en Rudi)  langs 
zijn geweest om mij iets te vragen voor/over de Prinse-
danten. Wat natuurlijk kan, aangezien zowel de Prinse-
danten als ondergetekende iets van doen hebben met 
de Bonte Avonden. 

Maar goed, ik dus hard aan het werk die maandag-
avond en werd er afgesproken dat ze donderdag 16 juni 
terug zouden komen. Prima! Maaaaaar … ik ben natuur-
lijk niet helemaal van gekke Jetje (sorry zus!) en WAT als 
ze nou niet namens de Prinsedanten komen? Want ik 
weet dat deze twee heren toevallig ook in de Prinscom-
missie zitten. En stel nou (in het ergste geval) dat ze 
komen vragen of wij (óf ik óf misschien wel Pieter)  
het aankomend seizoen Prins/Prinses willen zijn van de 
Muuzevangers. HAHAHA, nee dat zal toch niet! Maar 
wat als ze het wél komen vragen??? Het is tenslotte dé 
tijd voor veranderingen! Dé tijd voor vernieuwingen! En 
natuurlijk dé tijd voor verjonging (hahaha.. dat laatste 
heb ik er natuurlijk bij verzonnen!)
Tja, in dat geval hadden we (Pieter en ik) vanaf maan-

dag 23.00 uur tot 
donderdag 21.00 uur 
de tijd om daar alvast over 
na te denken. En dat hebben we 
dan ook gedaan. En om een lang 
verhaal kort te maken (want met 
carnaval moet je vooral niet te lang 
van stof zijn!) was dit het eindresul-
taat:  
Komen ze ons vragen als Prinsen-
paar, dan is het antwoord “Sorry, 
maar helaas!” Maar….  als de com-
missie het aandurft om dit jaar 
met iets nieuws te komen en zou 
de vraag komen: “Rita, zou jij het 
zien zitten om dit jaar de Prinses-
senrol te vervullen?” dan zou 
mijn antwoord JA zijn, máár 
alleen samen met mijn 
Sgonnies-maatjes!!!

Donderdag 16 juni, 
klokslag 21.00 uur be-
zoekje van Rudi en Geert 
dit keer. Jajaja, met een 
vraagje van/voor/over 
de Prinsedanten. Maar 
voordat het eerste pilsje 
op tafel stond, was het al 
duidelijk en lag de echte 
vraag op tafel. Tja, en 
het antwoord kwam 
al even snel terug “Ja, 
leuk/zin in/leuk dat 
jullie aan mij denken/
gaaf blablabla maar op 
één voorwaarde: “Ik doe 
het alléén als de andere drie 
‘Sgonnies’ ook van de partij 
zijn!!” En laat dat toevallig 
dan ook het plan zijn van de 
commissie. Dus… op naar de 
volgende alinea!
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Lange of korte versie? Korte versie! 

Zaterdag 17 juli op naar Gent, waar Bep, Jonna en 
Jane het weekend doorbrengen in een blauw tentje. 
Dit omdat er natuurlijk ook iets geslapen moet wor-
den tussen de bezoekjes door aan de Gentse feesten. 
Marga, Rudi, Bertie en ondergetekende al vroeg naar 
Gent (met plastic prinsessenkroontje en een fles 
goedkope bubbels) om de dames te verrassen en te 
overvallen met de volgende vraag: “Zin om dit jaar 
met z’n vieren voorop (of achterop of middenin) de rol 
op ons te nemen van Prinses met drie hofdames?”. De 
reacties van de dames (net uit bed, met een té zware 
avond achter de rug met waarschijnlijk net iets té veel 
alcohol enz..) staat op film. Helaas kunnen we deze 
schokkende beelden niet delen met jullie, alhoewel 
we misschien snel om zijn als er Schrobbelèr 
geschonken wordt! We kunnen er misschien ook een 
prijsvraag in knallen: Wie riep: “Yes, ik heb altijd al een 
pofbroek aan willen hebben met carnaval!”

Het volgende lange verhaal ook weer kort doen? Ook 
Bep, Jane en Jonna meteen (nou ja... meteen?) super 
enthousiast. Eerst nog ff goedkeuring krijgen van hun 
lieftallige echtgenoten, bleek appeltje-eitje! En ook 
zij al snel helemaal blij om er een zéér speciaal, maar 
vooral ook een zéér knallend, supergezellig, niets-is-
te-gek, volop meezingend enz. carnavalsseizoen van 
te maken. En zéker niet onbelangrijk… vooral ook 
een dansend seizoen. Want als de Sgonnies ergens 
van houden… dan is het naast Schrobbelèr, feesten, 
zingen, buurten, koffiedrinken, optocht, (uit) eten, 
chocolade, mosselavonden, etagères (?)  … vooral óók 
dansen!  

Dus jullie zullen ons dan ook zeker veel dansend 
tegenkomen! In polonaise, ‘sjoenkelend’ (of hoe heet 
dat ook alweer?) maar het liefst swingend op gezellige 
feestnummers. En speciaal natuurlijk voor Jane feest/
dansnummers met een lekker Salsa/Merengue-
‘ sausje’ eroverheen. 

Jeetje. Dan wil je dit verhaal kort houden, maar dat 
valt niet mee. Want wie wil nou niet horen of lezen 
hoe de weken vanaf Gent naar 12 november, Prinses-
bekendmaking, zijn gegaan? Hoe onze outfitjes zijn 
geworden vanaf een eerste eigen ontwerp met heel 
veel Brabants bont,  tot het uiteindelijke resultaat 
(met nog maar een beetje Brabants bont) gemaakt 
door Cecile van Atelier Cilhouette uit Eindhoven (www.
ateliercilhouette.nl). Want ja, het moge duidelijk zijn: 

De Sgonnies gaan dit jaar niet in een jute zak (2011), 
gaan niet te dik en te bloot (2013), gaan niet in een 
blauwe plastic vuilniszak (2014) en gaan ook niet in 
een goedkope Chinese trouwjurk á € 35,00 (2015). 
Nee, dit jaar gaan we voor glitter en glamour. Dit jaar 
gaan we een keer echt voor ‘HIEL SGON’! Jammer 
dat we met deze outfitjes dit jaar niet in de race zijn 
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Lien, 25% van de Sgonnies, 25% van Verse Vis en Lin-
gerie (en ja hoor… op 13 mei 2017 komt er weer een 
vrouwenavond, zet het maar vast in je agenda!!!!), al 
jaren actief rondom de Bonte Avonden (van óp het  
podium naar áchter het podium), al jaren in de race 
voor het winnen van de Bronzen Muus, samen met 
Saskia lid van team Concordia (als er getapt moet 
worden!), werkzaam op Kempenhaeghe als slaapver-
pleegkundige en heb ik een rare voorliefde (lees: ver-
zameltic) voor ouderwetse retro schilderijtjes. En last 
but not least (weer Engels): Ik ben ook nog behoorlijk 
druk van mezelf, dus….

dit jaar gaan wíj met carnaval voorop met de leus:

“Roosjes verwelken, 
scheepjes vergaan. 
Nu stoppen met  
buurten, we gaan 

er tegenaan!”
ALAAF!”

voor het winnen van de Bronzen Muus (één van onze 
fantasieën nl.). Maar gelukkig mogen we de Bronzen 
Muus dit jaar wel voor het eerst vasthouden tijdens 
de prijsuitreiking na een spectaculaire en ‘de mooiste 
optocht ever’ (dat laatste is Engels). En wie weet wordt 
onze plek in de optocht dit jaar wel opgevuld door 
Sgonnies-look-a-like’s of Sgonnies-stand-inns….

Goed, ik ga een eind aan mijn verhaaltje breien (kan 
Bep trouwens als de beste). Wij nodigen iedereen dit 
jaar uit om er een super gaaf, gezellig en swingend 
carnavalsseizoen van te maken. Feesten, dansen, 
feesten, dansen en nog meer feesten. En dit natuurlijk 
voor jong én oud!

Voor ons geen vaste residentie dit jaar. Maar we zul-
len met onze ‘mobiele residentie’ overal te vinden zijn. 
Volg ons via het Muuzeneejs, Facebook, Instagram, 
Snapchat (oh nee, die niet). Maar ga vooral af op 
geluid... want  hard (en feestelijk) kakelen dat kunnen 
we!! 

Oeps, zou ik bijna vergeten om me netjes voor te stel-
len: Ik ben Rita van Gansewinkel, geboren en getogen 
in Mares, getrouwd met Pieter, moeder van Kaat en 
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Poppetje gezien 
Cachet dicht!

Tijdens de carnaval zijn we gesloten 

Cachet wenst u ‘n hele fijne carnaval! Cachet maatwerk in hout b.v.
 
Rondven 3a
6026 PX Maarheeze 
T. 06 50677538
info@cachetbv.nl 
cachetbv.nl 

cachet adver2016.pdf   1   17-11-16   10:43



Tja, en dan gaat het kwartje (zó 2001) vallen na het weekendje Gent. Oeps, wat hebben we toch gedaan? “Ja” 
gezegd tegen Rita en dus ook “ja”  tegen de prinsencommissie van de Muuzevangers. En dan vragen ze DAMES  
… en wát hebben dames? Juist ja, stemmingswisselingen. Dus van razend enthousiast tot “OOOOH, waar zijn 
we aan begonnen?” was niet vreemd voor ons! Maar zo trots als wij dames óók zijn, hebben we dat natuurlijk 
noooooit laten merken. Want we komen toch elke keer op hetzelfde uit: “Wat moet het toch gaaf zijn om met 
z’n vieren (de Sgonnies)  én met alle Muuzevangers, Muuzevangerinnekes en alle andere carnavalsvierders zo’n 
super, speciaal en mega gezellig carnavalsseizoen te gaan maken. Wij hebben er zó veel zin in!

Maar wie zijn wij dan eigenlijk? Of misschien nog interessanter WAT zijn wij eigenlijk? Gaan we opsommen? 
Gaan we ieder een eigen klein stukje schrijven? Puur feiten weergeven? Nee, dat gaan we niet doen! We gaan 
het een en ander over ons vertellen n.a.v. ons tweede weekendje ‘samen’ weg. Want jullie voelen het natuurlijk 
al aankomen. Ons Prinsesje kon niet bij het weekendje Gent zijn (tenminste niet toen er gefeest, gedronken, 
gegeten, genoten en geslapen moest worden!). Dus natuurlijk een herkansing voor ons Prinsesje. Ja,  en met 
een Prinses in ons midden moest het natuurlijk allemaal wat luxer en comfortabeler. En dat kreeg ze… toch 
Rita? Geen pop-up tentje maar een echte safari-tent! Geen zonnetje maar een houten kachel waar we zelf 
mochten stoken (best fijn in oktober… als het buiten nog net niet vriest). Niet behelpen onder een soort van 
‘buiten-douche’ maar een ruime douche gemaakt in een oude silo (zo ook de toiletten!). Geen feestende, 
herriemakende campinggasten, maar totale rust (wij waren de enige gasten). Niet raar, want wie gaat er nou  
in oktober nog op een camping in een tent zitten..  Al met al geen gebrek aan ook maar enige luxe voor ons 
Prinsesje! 

We gingen natuurlijk ook met een missie naar Martinus’ Plak in Asten-Heusden.  Er moesten nog wat ‘dingetjes’ 
gedaan worden voor de uiteindelijke bekendmaking van ons op 12 november. En is dit dan het bruggetje om 
over te gaan naar de volgende en beloofde alinea:  WAT zijn wij eigenlijk?

Wat zijn wij? Wij zijn…

• Enthousiast. Want ondanks de kou en de kat 
die elke keer onze tent in klom (Bep en Jonna houden 
niet van katten), bleef iedereen lachen.
 

• Eerlijk. Want er waren toch een paar momenten dat 
er niet gelachen werd. Toen we er achter kwamen dat de 
kat toch de hele nacht in onze tent had geslapen en ons bij 
het ontwaken vrolijk aan keek (ja, die kat wel!). Ook op het 
moment dat we ons dansje een aantal keren achter elkaar 
oefenden ging het lachen over in een soort van gehijg 
(onze conditie verdient nog wel wat extra aandacht).

• Danseressen. Nou ja, danseressen? We houden 
enorm van dansen, laten we het daar op houden! En 
dat gaan we dan ook héél véél doen dit carnavalssei-
zoen. Dansen, dansen en nog meer dansen. We heb-
ben een bekend nummer geleend en vinden dat dit 
voorlopig óns nummer mag zijn. Ondanks onze ‘dance 
dance dance’ talenten, toch gekozen voor een simpel 
dansje. Voor iedereen gemakkelijk om na te doen. Dus 
trek je dansschoenen maar aan, want ook jij/U/jullie gaan 
dit dansje leren en meedansen!!
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Dit brengt ons op het volgende punt:

• Altijd in voor een geintje. Want dan sta 
je daar, in Amsterdam, voor het stoplicht, met z’n 
vieren in een Fiatje gepropt. En wat kwam er naast 
ons staan: Een gapende man (maar dan ook écht 
gapend) in een te dikke BMW die we met de ogen 
uitlokken tot een wedstrijdje Fiatje versus BWM. Doel: 
Wie trekt het snelst op bij de groene stoplicht. We 
hadden op zich best kunnen winnen, misschien iets 
teveel geladen!  Brengt ons op het volgende…

• Rebels. Tranen met tuiten (van het lachen… en JA, 
de onderbroeken bleven droog!) hebben we gelachen 
toen we op de camping mooie witte duiven zagen. We 
zijn benieuwd of we het voor elkaar krijgen: “Beste 
prinscommissie van de Muuzevangers. Wij willen 
graag bij de bekendmaking op 12 november 15 witte 
duiven loslaten in de Smeltkroes. Regelen jullie dat?” 
En dan veranderen we alle m’s in d’s en de z’s in v’s. En 
dan ons nieuwe lijflied: “Tot Duuvevangers bekeerd, 
heb ik hier zoveel geleerd , en op aswoensdag zien we 
wel. Dan wordt het weer chocomel”

Roekoe Roekoe Roekoe. Tja, en nu dan afwachten... 
Hebben we alleen een grote mond die kan bluffen, of 
durven we het echt te doen? Want dat brengt ons dan 
automatisch op het volgende…

• Vernieuwend.  Tenminste dat wordt toch van 
ons verwacht vanuit het bestuur en de prinscommis-
sie?  Speerpunten zijn ‘vernieuwend en eigentijds’  (en 
volgens ons ook verjonging en goed uitziend…. of 
hebben wij dat onszelf wijsgemaakt). Logisch dat je 
dan aan de Sgonnies denkt. Toch? We willen dan ook 
graag meedenken om carnaval in Mares goed op de 
kaart te zetten (staat die natuurlijk al!). Nou, we heb-
ben wat leuke en nieuwe dingen bedacht tijdens het 
weekend op Martinus’ Plak in Asten-Heusden. Vooral 
tijdens het eten van ons jaarlijks terugkerend culinaire 

• Altijd in voor een feestje. 
Lijkt ons duidelijk!

• Twijfelkonten. Want wat voor soort laarzen 
gaan we dragen onder onze gewéldig mooie hofda-
mes outfitjes? We ‘googlen’ ons suf, maken screens-
hotjes, foto’s worden doorgestuurd en afgekeurd, te 
hoge hak, te lage hak, te dunne kuiten, te dikke  
kuiten, niet rood genoeg of dan weer te rood! Dus 
dan toch maar even helemaal naar Amsterdam  
voordat we onze intrek namen in de safari-tent die 
zaterdag in oktober. Speciaal naar een schoenen-
winkel op de Keizersgracht, want we hebben zo onze 
sponsoren (oh nee, die hebben we niet. Liefhebbers?). 
En wat blijkt… te zwart. Dus voor niets naar Amster-
dam? Nee hoor, toch twee paar laarzen rijker 
(gewoon voor erbij) en niet terug voor er koffie en 
gebak genuttigd is (vlaai kennuh ze nie in Amster-
dam). En dan weer allemaal in het gezellige Fiatje van 
Jonna. 
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hoogtepunt… MOSSELEN! (Oh, wacht even… 
dat verklaart natuurlijk dat we die kat continu 
terugkregen in de tent!) Vast geen verrassing, wij 
kunnen eten en kletsen tegelijkertijd! Komen we 
automatisch op het volgende punt:

• Fijnproevers.  Puntje van aandacht voor aankomend seizoen! Het schijnt dat het 
vooral ook heel ‘hendig’ is om voor/tijdens/na de verschillende carnavalsfeestjes fastfood (jaja, een mo-
derne touch. Friet en shoarma staat niet zo vernieuwend) te eten. Maar onze outfitjes moeten natuurlijk 
wel blijven passen (de komende járen trouwens), dus als nou iemand denkt “LAAT IK EENS OF MISSCHIEN 
ZELFS VAKER WAT GEZONDS EN LEKKERS KOKEN VOOR DEZE FIJNPROEVERIGE HOFDAMES (PRINSES MAG 
OOK MEE!), stuur een mail naar secretariaat@muuzevangers.nl. En natuurlijk worden er dan ook foto’s 
gemaakt, of selfies als je wil! Komen we op ons laatste punt.

• Fotogeniek. Zet hier trouwens maar een vraagteken achter. Zijn wij als hofdames fotogeniek? 
Kijkende naar al onze ‘Sgonnies-foto’s’ kunnen we toch niet echt zeggen dat we er als ‘ Natural Beauty’s’ 
opstaan. Natuurlijk moet er dit weekend dan ook besproken worden hoe we zo goed en zo voordelig 
mogelijk op de foto kunnen worden gezet. 

Er is geoefend voor een soort van ‘duck-face’ (lichtjes blazen. Lichtjes Bep, niet zo hard!), geoefend hoe 
zó te staan dat je benen het dunst lijken, er is gesproken over “Konsielor” (of hoe schrijf 
je dat?) Bertie, jij helpt ons wel hè? We kunnen natuurlijk ook gaan voor de ‘Natural 
Look’... dat is ook hip volgens de Linda. Dus, eigenlijk zoals we gewend zijn. Maar of 
dat mooi is op foto’s? We zullen zien. Want ijdel zijn we toch ook wel een beetje hoor!

Tjonge jonge, wat een verhaal weer. Waarom kunnen we het niet kort houden. Is dat 
weer typisch iets van dames… lang van stof zijn? En dan het belangrijkste bijna verge-
ten, WIE zijn we eigenlijk:

Wij zijn Jonna, Jane en Bep. Wij zijn, naast drie goeduitziende hofdames van ons 
Prinsesje Rita, toegewijde echtgenotes, wij zijn lieve en (meestal) consequente 
moeders, wij krijgen elke maand een salarisstrookje (oftewel we hebben al-
lemaal een baan buiten de deur), wij zijn actief in Mares op allerlei gebieden 
(toneel, hockey, school, koken, wandelen, Muuzevangers en nog heel veel meer) 
maar tijdens de carnaval zijn wij vooral ook de Sgonnies! 

Alaaf! (Roekoe hahaha). 
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Hallo, ik ben Tycho, ik ben 10 jaar en dit jaar ben ik 
Jeugdprins carnaval met Bo aan mijn zijde als Jeugd-
prinses en Lana als Jeugdadjudant. 

Ik zit in groep 8 van basisschool de Stapsteen op de 
Muzenberg.  
Mijn hobby’s zijn muziek en ik ga met veel plezier naar 
de scouting. Ik zit nu bij de Scouts van Scouting Kitzo. 
We gaan regelmatig op kamp en hebben daar veel 
leuke activiteiten. 

Daarnaast heb ik als hobby geocachen. 
Dat doe ik sinds kort met mijn ouders. 

Mijn moeder en ik zijn dol op achtbanen en we gaan 
zo vaak als we kunnen naar pretparken. Dat vind ik zo 
ontzettend gaaf! Mijn favoriete achtbaan is de Taron in 
Phantasialand. 

Ik heb enorm veel zin in het carnavalsseizoen, vooral 
nu ik de Jeugdprins ben van het Muuzegat. Je zult 

me zeker voorop in de polonaise zien lopen met 
het hele Jeugdgevolg.

Ik zie jullie graag bij de activiteiten 
tijdens het carnavalsseizoen.

 Alaaaaaaf!
       Jeugdprins Tycho
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HOUTEN RAMEN  

DEUREN 

KOZIJNEN 

SCHUIFPUIEN  

VOUWWANDEN 

GETOOGD WERK 

LICHTSTRATEN 

PREFAB 

DAKKAPELLEN

A. DAMEN
M A C H I N A A L  T I M M E R W E R K E N

Vlassloot 8 | 6027 RS Soerendonk | T 0495 594175 | F 0495 594154 | E info@adamen.nl

Willie weensen 
ullie allemaol 
unne moije 

carnaval! Proost!!

Willie weensen 

Proost!!
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Hoi, ik heet Lana Bax en ik ben 12 jaar oud. Ik heb twee zusjes, Sanne en Kim. Ik vind het leuk om te voetballen en lekker buiten te spelen. Mijn school heet basisschool de Stapsteen. 

Ik vind het leuk als ze elk jaar de carnavalswagens voor mijn huis aan het opbouwen zijn en heb er dit jaar erg veel zin in om carnaval te vieren. Vooral omdat ik dit jaar Jeugdadjudant ben en dan laat op mag blijven.

Alaaf!!
Jeugdadjudant Lana

Hoi allemaal,
Ik zal me even voorstellen, ik heet Bo Klingen en ik woon met mijn 

ouders en mijn broertje Jens in Maarheeze. Ik ben 11 jaar en zit 

op BS de Stapsteen. Mijn hobby’s zijn hockeyen en piano spelen.

Carnaval heb ik altijd leuk gevonden en gevierd. Ook heb ik van 

jongs af aan mee gedaan met de optocht. Ik wist al dat ik Jeugd-

prinses wilde worden, het lijkt me gewoon superleuk en je viert 

nog meer carnaval. 

Sinds vorig jaar stond ik op de Jeugdprinsenwagen met de dans-

marietjes. Voordat de loting begon zag ik heel veel andere meis-

jes die Jeugdprinses wilden worden; het was dus heel spannend. 

Met de loting kreeg ik de allerlaatste envelop. We werden na de 

loting meteen een voor een naar een apart kamertje geroepen en 

kregen de envelop. Ik was als allerlaatste die de envelop mocht 

open maken. Ik maakte de envelop open en ik was helemaal blij, 

ik word Jeugdprinses 2017! 

Ik heb er super veel zin in en met Tycho, Lana en het 

jeugdgevolg gaan we er een superleuk carnavalsjaar 

van maken!!!

Alaaf!! 
Jeugdprinses Bo
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En op een dag is het allemaal voorbij…

Maar wát een jaar is het geweest! Vanaf die allereer-

ste juli-avond in 2015 tot de allerlaatste november-

avond in 2016 hebben wij een avontuur beleefd. 
Nadat de knopen waren doorgehakt over onze deel-

name, begon het grote geheimhouden tijdens de 

voorbereidingen in aanloop naar de avond van de 

officiële bekendmaking. Natuurlijk hadden we geen 

idee wat ons te wachten zou staan, maar zoals kin-

deren uitkijken naar pakjesavond, zo keken wij uit 

naar het moment waarop we als Prins Jos, Prinses 

Jolanda en Adjudant Frank aan de Muuzevangers en 

Muuzevangerinnekes gepresenteerd zouden gaan 

worden. Als was het maar om te kunnen pronken met 

de mooie pakken die we mochten laten maken, en die 

ons zo speciaal deden voelen!

De weken daarna waren nog redelijk rustig, en lang-

zaamaan kon Maarheeze en omgeving wennen aan 

het ”JoJo-effect”. Maar direct ná de feestdagen barstte 

de agenda al snel uit zijn voegen met diverse carna-

vals-gerelateerde activiteiten, zoals de Bonte Avonden 

en prinsenrecepties, heel veel prinsenrecepties – niet 

in de laatste plaats vanwege het korte ‘seizoen’ van 

maar zes weken. We breidden in no-time onze kennis-

senkring flink uit, en dat is zeker één van de erfenis-

sen die we zullen koesteren.

In de week voorafgaande aan het carnavalsfeest was 

er plaats voor een aantal speciale bezoeken. Van de 

dankbaarheid die we voelden bij het bezoeken van 

Maarheezenaren die zélf niet aan het feest konden 

deelnemen, tot het authentieke enthousiasme van de 

basisschoolkinderen van De Muzenberg voorafgaand 

aan de kinderoptocht: wij genoten er nét zo veel van 

als jullie!

En dan carnaval zelf! Op vrijdagavond wat ‘uurkes 

vurraf’ bij JC Harlekyn, ’t Hof en Borgondia, elk met 

hun eigen carnavalsacts. Voor wat de carnavalszater-

dag betreft: pas achteraf realiseerden we ons hoeveel 

geluk we hebben gehad dat er tijdens de prachtige 

optocht door Maarheeze een zonnetje scheen: wel-

iswaar bleek – maar toch. Veel van de andere Cra-
nendonckse kernen moesten helaas met veel minder 

genoegen nemen…  Nadat de uitslag bekend was en 

de prijzen waren uitgereikt, was het tijd voor feest. Op 

zondagochtend natúúrlijk met jullie een eitje getikt en 

een beschuitje gegeten tijdens het Koppienbal, en ’s 

avonds de kelen schor gezongen bij de Biercantus. We 

hebben genoten van het allround muziekcabaret van 

ut Toeternietoe, en héél véél centjes bij elkaar getoept 

(of, eerlijk gezegd, láten toepen) voor het goede doel: 

de speelplaats van De Muzenberg. We hebben naast 

onze eigen Mareser muzikanten genoten van Stads-

hofkapel De Eendracht, die met de Eindhovense Prins 
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Gilbert du Verre een bliksembezoek bracht aan het 

Muuzegat. En als we nog wat langer nadenken, dan 

herinneren we ons er zo nog wel tien memorabele 

momenten bij…

Wat is het nu leukste van het Prins, Prinses en Ad-

judant zijn geweest? Dat is ongetwijfeld de gastvrije 

ontvangst die we overal ervaarden. Het is best speci-

aal dat als je ergens binnenkomt, iedereen verwach-

tingsvol opkijkt en je jezelf zó van harte welkom laat 

voelen. Het zal dan ook nog wennen worden, nu we 

voortaan weer relatief ‘anoniem’ zullen gaan deelne-

men aan het carnavalsfeest!

Deze terugblik willen we graag besluiten met een heel 

groot & gemeend DANKJEWEL aan alle Muuzevangers 

en Muuzevangerinnekes voor de fantastische tijd 

die we hebben gehad. Wij hopen dat we jullie goed 

zijn voorgegaan in de diverse festiviteiten, en dat we 

ware ambassadeurs van en voor dit mooie feest zijn 

geweest. DANKJEWEL ook voor alle begeleiding die 

we vanuit de vereniging kregen, met name van Henry 

Thijssen en Rob Jansen. Wij wensen onze opvolgers 

toe, dat zij nét zo’n fijne carnaval en voorbereiding 

daar naar toe mogen meemaken, én dat zij ook 
mogen ervaren: “het duurt soms wel efkes veur da ge 

’t ontdekt, maar dè wa ge vuult is het jojo-effect!”

Alaaf!

Oud-Prins Jos, oud-Prinses Jolanda en oud-Adjudant 

Frank
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Hoi alle Feestmuuzen,

Het is alweer een jaar geleden dat de bekendmaking was. 

Ooh wat was dat spannend! Vooral het geheim houden!

Het begon allemaal met de Bonte Avonden. Toen we daar 

binnen kwamen met de dansmarietjes was het een en al 

feest. Wij als Jeugdprinsenpaar mochten ook de nieuwe 

presentatoren bekend maken. En we mochten gaan zitten 

op een mooie, versierde tribune. 

Tussendoor waren de recepties, dat was echt super. Met het 

jojo-lied in de polonaise naar het podium en daarna lekker 

feesten. Het leukste was als we met de partybus naar de 

recepties gingen.

Op 17 januari was het tijd voor ons feest…………. onze eigen 

receptie!!!! We kwamen de Smeltkroes binnen en de zaal 

zag er prachtig uit. Toen we op het podium stonden had-

den Prins Jos, Prinses Jolanda en Adjudant Frank voor ons 

3 grote buizen. Daar zat een mega foto van elk van ons in. 

Echt cool. We hebben die dag veel leuke cadeaus en snoep 

gekregen. Een week na de receptie was de Kinderbonte-

middag. Wij waren de jury en het was erg leuk om naar de 

dansende, zingende en grappige kinderen te kijken.

Bij de sleuteloverdracht, was een soort quiz waarbij je de 

sleutel van de Gemeente Cranendonck moest bemachtigen. 

Wij als jeugd moesten ook wat doen. We mochten iemand 

van de Raad van Elf schminken en versieren. Toen ik de sleu-

tel in mijn handen had was ik erg blij.  Het was een gezellig 

feest met alle Prinsenparen van de gemeente bij elkaar.

Op 6 februari was de optocht!!! Wat had ik daar zin in. Ik 

was nog thuis, hoorde getoeter en daar kwam de grote 

Jeugdprinsenwagen aan. Dat was echt vet. Ik klom aan 

boord en feestte door de straten. Echt geweldig om mee 

te maken en wat een mooie wagens hebben we gezien. Na 

de optocht snel door naar het optochtbal voor de uitreiking 

van de prijzen.

Op 9 februari was het alweer de laatste dag. We sloten af 

met een afsluitingsfeest in de residentie, Borgondia. Om 

12 uur gingen we naar het standbeeld van de Muus. Daar 

werd het carnaval officieel afgesloten. Ze deden een doos 

over de Muus en de steek van mij en Toby en 

het kroontje van Joni gingen op de doos. Het 

was afgelopen. Maar het was een geweldig 

jaar, een jaar om nooit te vergeten. Een 

superervaring!

Ik wil Joni, Toby, Jos, Jolanda, Frank, de 

Raad van Elf en de rest van de Muuze-

vangers heel erg bedanken voor dit 

supertoffe jaar. 

Ik wens iedereen veel

plezier met het nieuwe 

carnavalsseizoen. ALAAF!!

Ex-Jeugdprins Tijs  

Wat was het toch een leuk seizoen, 
ik als Jeugdadjudant.Het was echt geweldig, echt superleuk 

met ons allen.
We zijn naar geweldige feesten ge-
weest samen met Tijs, Joni , het grote 
paar en de Raad van 11.
Onze eigen receptie vond ik echt heel 
leuk.
Al met al was het superleuk en dat wens ik het nieuwe Jeugdprinsenpaar ook toe!

Groetjes,
Ex-Jeugdadjudant Toby.

Hallooo, mijn naam is Joni van der Zanden en 

vorig jaar was ik de Jeugdprinses bij de Muuze-

vangers.

Het begon allemaal ongeveer 3 maanden voor 

de bekendmaking. Er waren veel meisjes die 

Prinses wilden worden. Daarom werd er geloot 

met enveloppen. Die envelop mochten we pas

 ‘s avonds thuis open maken, want het moest 

allemaal geheim blijven tot de bekendmaking. 

Het geheim houden was heel spannend en 

soms ook wel moeilijk. 

Het was superleuk om mijn eigen jurk en kroon-

tje te kiezen. Mahran heeft een prachtige jurk 

gemaakt. Na de bekendmaking kon het feest 

beginnen. Toen volgden de recepties. Dat was 

supergezellig met de andere Jeugdprinsenpa-

ren van Cranendonck en omgeving. De bonte 

avonden waren zeer leuk en we hebben veel 

gelachen. 

De optocht vond ik het allerleukste!! Samen met 

de dansmarietjes confetti gooien en na afloop 

naar het optochtbal. 

Na een week lang feesten hadden we ook 

nog een paar leuke activiteiten na de carna-

val. Bijvoorbeeld het Prinsschieten. Jammer 

dat het voorbij is. Ik vond het een prachtig 

jaar en ben heel blij dat ik het mee mocht 

maken!

Ik wens het nieuwe Jeugdprinsenpaar heel 

veel plezier en geniet ervan!

Groetjes,
Ex-Jeugdprinses Joni
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De residentie van Prinses Rita en haar Hofdames Jane, Jonna en Bep is MOBIEL dit jaar. 
D.w.z. geen VASTE residentie. Geen eigen keuze van de dames. De nieuwe voorzitter van 
de Muuzevangers, Bert Kiggen, wilde dolgraag zijn huis aan de Oranje Nassaulaan ver-
huren dit carnavalseizoen aan de Muuzevangers. Hij wilde er dolgraag de residentie van 
de Prinses van maken, hij wilde dolgraag de Biercantus naar zijn huis halen omdat hij dit 
jaar véél méér mensen verwacht bij dat supergezellige meezingfestijn. En ook wilde hij 
het zwembad open gooien tijdens de Muuskesrally op dinsdagmiddag! 

Dit natuurlijk in goed overleg met Prinses Rita en haar Hofdames. Zij zagen dit voorstel 
wel zitten, vooral ook omdat Bert aanbood dat de dames altijd gebruik mochten maken 
van zijn zwembad en sauna. Bert zou zelfs gezegd hebben niet te beroerd te zijn om 
tijdens deze ontspannende momenten (in een zéér hectische periode voor de dames) 
regelmatig een verse salade met verse jus d’orange te serveren tijdens bezoek aan 
zwembad en sauna! Helaas voor alle betrokkenen, dit feest gaat niet door. Geen tijdelijke 
horecavergunning te krijgen op het huis van Bert. Gelukkig heeft Bert deze tegenslag 
goed geaccepteerd. Hij heeft zelfs met de Prinses en haar hofdames nog geprobeerd 
de residentie dit jaar bij Jan van ‘de Statie’ te krijgen. Jan was razend enthousiast, maar 
het was de makelaar die roet in het eten gooide. Hij was bang dat het kakelend geweld 
van de dames teveel potentiële kopers zou afschrikken. Nu dus even afwachten hoe de 
dames het residentie-probleem gaan oplossen?
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Geachtte prinscommissie van de Muuzevangers, 

Hoe ken ik het beste deze brief beginnen? Misschien het beste om gelijk met 
de deur in huis te vallen. Ik ben boos, heel boos. En teleurgestelt. Want wat  
is er gebeurt op 12 november 2016. Jullie als prinscommissie kiezen voor een prinses.  Ja,  dat leest U goed, een prinses met daarbei  ook nog drie hofda-
mes. Waarom geen enkette gehouden? Net als over de wepshop van de Muuze-
vangers? Ik denk dat als er een enkette gehouden zou zijn geweest onder 
de Muuzevangers met de vraag wie mag er aankomend seizoen die skepter 
vasthouden, dan weet ik zeker dat er niet veel Muuzevangers zouden warm 
lopen voor een prinses. Ja, ze mag wel mee, maar wel naast een echte prins! 
Want zeg nou zelf.. het is toch raar alleen een prinses. Ik heb gehoort dat het bestuur van de Muuzevangers vernieuwent willen zijn? Nou,  heb je de prinses al eens goed bekeken. Niet echt nieuw wel? En de hofdames liggen ook niet 
meer in de winkel bij jong belegen. Nee, die zijn ook een rijtje opgeschoven 
naar (ekstra) belegen!

En nee, ik ben niet boos omdat de Prinscommissie weer niet bij mij heeft 
aangebelt. Ook al was er in het begin wel weer een beetje hoop. De eerste hint was op mijn lijf geschreven VOOR ZIJ SLUIT ZIJ ACHTER ZIJ SLUIT ZIJ. Dat 
slaat duidelijk op mij en vooral op mijn vrouw. Waar ik ook ben, daar is ook zij. Voor mij, achter mij, links van mij en ga maar door. ZIJ staat altijd bij 
mij in de weg.  Ik weet niet of jullie haar kennen? Bietje bazig type, maar 
goed genoeg om de bijrol van prinses te gaan doen. En dan die tweede hint. ELEKTRISCH GELADEN. En toevallig heb ik een elektrische fiets en mijn vrouw ook. Ik had de koffie al klaar staan voor jullie.  Zouwen ze dan toch  
eindelijk dit jaar bij mij op de stoep staan? Dikke kans van wel. Toen heb ik zelfs mijn eigen naam ingevuld omdat ik een bon kon winnen van een  
klerenwinkel in Budel. Kan ik dan toch mooi gebruiken bij het kopen van 
mijn prinspak! Jammer dat we daarvoor naar Buul moeten, maar in Mares 
hebben ze geen kleren voor de man. 

Maar onze deurbel niet gegaan dit jaar, alweer niet! Weet u wat ik ook zo 
vervelent vindt. Ook de Prinscommissie gooit mooie tradieties over boord. 
Geen zwarte piet meer, geen negerzoenen, geen kanibalen in de Efteling.  
Allemaal mooie tradieties. Tradieties die omhoog gehouden moeten worden. 
En nou in Mares ook geen grote prins meer. Weg tradieties. Bedankt prins-
commissie! Weet u wat echt stoer zo zijn geweest? Een zwarte Piet als prins 
van Mares. En ik volgent jaar dan alsjeblief. 

Prinses Rita,hofdames Bep, Jane en Jonna, mocht het toch niet goed voelen… zo zonder prins. Bel me. Ik sta altijd klaar om de skepter van jullie over te nemen. Niet schamen, gewoon bellen!

Alaaf, 

(prins Marescarius)
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Songtekst: Wim Kersten - "Woensdagmorgen krijg je rode rozen" 
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Zoals gebruikelijk werd ook dit jaar tijdens het Prins Event 
de titel Muuzevanger van ut Joar uitgereikt. Dit jaar besloot 
het bestuur op voorspraak van de commissies om de titel 
en bijbehorende onderscheiding uit te reiken aan Peter 
Kuijken.

Peter is sinds 1992 betrokken bij de Muuzevangers. Hij 
is 3 perioden penningmeester geweest, de laatste peri-
ode sloot hij op 1 september af. Daarnaast is Peter tot 
op heden te vinden achter de knoppen van het geluid bij 
verschillende activiteiten zoals de Tonpratersavond. Ook 
maakt Peter al sinds 1997 deel uit van de balcommissie, 
die het Koppienbal organiseert.

Dit maakte de keuze niet moeilijk: Peter is komend 
seizoen de Muuzevanger van ut Joar. Hij liet weten de titel 
en onderscheiding met trots te dragen. Peter, langs deze 
weg nogmaals van harte gefeliciteerd!

Peter Kuijken

27





Afgelopen jaar hebben jullie voor het eerst meegedaan met de Carnavalsoptocht in Maarhee-
ze. Jullie hebben toen de eerste plaats gehaald én de aanmoedigingsprijs! Hoe cool is dat? 
“Echt vet. Het bedenken en maken is keileuk, het meedoen met de optocht was spannend 
en gezellig en dan ook nog die prijzen…. Ja echt leuk!”

CV De Bad-apen: wie zijn dat en hoe komen jullie aan die naam? Afgelopen jaar hebben de 
broers Stef (toen 10 jaar) en Stan (6) Groenen en broer en zus Gijs (10) en Anne (12) Toonen 
samen het idee opgepakt om met de optocht mee te gaan doen.  
“Wij zijn neven en nicht van elkaar en we hadden het soms al over leuke carnavalsonder-
werpen. We verzonnen en tekenden dan altijd hele carnavalswagens. Nu wilden we het 
eens echt doen en we wilden iets met “De Minions” doen. Toen we de “Banana remix” hoor-
den wisten we het. We gaan een banaan maken en dansen als Minions. Toen hebben we 
samen de slogan bedacht: “Wil’de un banaan, dan kunde er mej Carnaval tegenaan”. CV De 
Bad-apen zijn we gaan heten, omdat we altijd zo genoemd werden als we wat kattenkwaad 
uithaalden.”

Hoe vonden jullie het om zo’n carnavalswagen te bouwen? 
“Gaaf! Echt kei gaaf!” We waren er alle vrije middagen mee bezig. Die kriebels voor het 
bouwen van een carnavalswagen waren er al heel lang. Als bij ons in de Stationsstraat de 
optocht werd opgebouwd, gingen we er altijd naar kijken. Die grote wagens, de muziek 
waar de ramen van trilden, al die verklede mensen, de grote hijskranen die de koppen op 
de wagens zetten. Als we dat ook eens ooit zouden kunnen doen…. Toen we onze eerste 
tekeningen maakten waren het grote wagens, maar nu merken we wel dat een kleine wa-
gen al veel tijd kost.

Jullie ouders hebben zeker veel gedaan?
Nee hoor (lachen). Ze hebben ons zeker wel geholpen. Het frame lassen konden we nog 
niet (dit jaar misschien?). Maar we hebben zelf het gaas vastgemaakt, papier-maché 
(kranten en behangplak) er overheen gedaan. Dat was wel een knoeiboel. We hebben ook 
geverfd, het bord gemaakt met ons logo, die ons mam gemaakt heeft (zegt Gijs). Stan en 
Stef hadden geld gespaard voor de échte muziekboxen en onze ouders zorgden voor de 
versterker. Bij een andere neef is de muziek gemaakt. 

Hoe kijken jullie er op terug? 
Het was hartstikke leuk. Bouwen was gezellig en ook leerzaam. We hebben een maand 
lang alle tijd samen gewerkt. De optocht was cool. 

En nu?
We gaan dit jaar weer meedoen met…. (Nee, niet zeggen :-)  ) We hebben al weer veel 
ideeën en er veel zin in!

Groetjes, De Bad-apen
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Blijf op de hoogte van al het nieuws!
Kijk op www.muuzevangers.nl

Volg ons op:
 

@muuzevangers

@muuzevangers

@muuzevangers



Stichting Bouwhallen Carnaval Cranendonck

bundelt krachten.

Kijkend naar de toekomst en lerend van het verleden wordt meer dan ooit weer een beroep 

gedaan op samenwerken! Samen aan de slag. Op allerlei gebied. Zorg, veiligheid, werk, 

onderwijs. 

Belangrijk daarbij is ook de constatering dat elke plaats in Cranendonck haar eigen karak-

ter heeft. Parallel daaraan zijn er altijd activiteiten die overal gemeenschappelijk gedragen 

worden en dus belangrijk zijn. Carnaval is er daar een van. Een cultuurhistorisch erfgoed 

dat zorgt voor beleving en onderwijs bij jong en oud, voor het samen doen van werkzaam-

heden, voor verbroedering en niet in de laatste plaats voor veel plezier. Vanuit dat oogpunt 

gezien heeft de Stichting Bouwhallen Carnaval Cranendonck specifiek aandacht gevraagd 

voor de noodzaak en rol van carnavalsbouwhallen.

Steeds vaker werd het geluid gehoord van ruimte tekort voor het bouwen van creaties voor 

de optochten in onze regio. Daarnaast zijn er ook bouwsituaties die in de nabije toekomst 

om andere oplossingen vragen. De prima samenwerking binnen de overkoepelende 

carnavalsverenigingen uit de 6 kerndorpen heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van de 

Stichting. Deze heeft zich ten doel gesteld een structurele oplossing te vinden voor 

genoemd probleem. 

Na verkenning van diverse mogelijkheden is voor het naderend carnavalsseizoen een op-

lossing gevonden op industrieterrein de Kempen waar alle groepen die op dit moment om 

een bouwplaats verlegen zitten terecht kunnen. Dat is mede te danken aan de mensen van 

Lammers Real Estate, het team van Wejje Geet, de Cranendonckse CV’s en de gemeente 

Cranendonck.

Ook voor een oplossing op de lange termijn zijn er al verregaande acties ondernomen door 

de stichting. Met realisatie van 2 bouwhallen willen zij een veilige plaats bieden aan meer-

dere (instromende) carnavalsgroepen. Het onderling delen van kennis zal zorg dragen voor 

kwalitatieve instandhouding van de optochten in de regio. Een belangrijk element vormt 

daarbij ook het toezicht kunnen houden en het overdragen van ervaringen.  

De komende periode zullen wij u in de regionale pers op de hoogte houden van alle ont-

wikkelingen. Heeft u vragen over het project of bent u ook op zoek naar bouwruimte neem 

dan contact op met de mensen van de stichting. 

Wij wensen u een veilig en in alle opzichten plezierig carnaval toe.

John van de Moosdijk en Harrie Staals   De Buulder Buk

Ralph Adams en Jac Umans   De Roesdonkers

Perry Hendriks     De Pintewippers

Rob Beerten     De Muuzevangers

Jos Rademakers en Nico Smits   De Heiknuuters

Jos de Werdt en Noud van Leeuwen  De Toeters
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Ja, ik word vriend van de Muuzevangers!!
Niet twijfelen, gewoon doen. Hiermee ondersteun je het Carnaval in Muuzegat  
en wordt je op de hoogte gehouden van wat er speelt binnen de vereniging.

Meld je aan via www.muuzevangers.nl of het emailadres: 
secretariaat@muuzevangers.nl 

of vul onderstaande machtiging in:
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De Muuzevangers bewaken bij 
veel van hun activiteiten tegen een 
vergoeding van 1 euro je jas. Voor 
jou levert dit een plek op waar je 
met een gerust hart je jas, sjaal 
of paraplu kunt stallen. Voor de 
Muuzevangers zijn dit extra inkom-
sten waarmee we de activiteiten die 
we organiseren ook zoveel mogelijk 
gratis toegankelijk kunnen houden. 

Consumpties zijn tijdens de carnavalsdagen en tijdens 

een door de Muuzevangers georganiseerde activiteit uitsluitend 

te betalen met consumptiebonnen. Deze bonnen zijn tijdens de 

activiteit verkrijgbaar bij de bonnenbar. Je betaalt voor een consump-

tiebon een fractie meer dan wanneer je op andere momenten een 

consumptie nuttigt. Het bedrag dat je per consumptie meer betaalt, 

komt ten goede aan de carnavalsvereniging. De te organiseren acti-

viteiten worden ook hiermee bekostigd. Bijvoorbeeld de optocht. De 

deelnemers aan de optocht ontvangen een onkostenvergoeding en 

ook is er prijzengeld dat van de opbrengst betaald wordt. Hiermee 

kan binnen de vereniging een gezond evenwicht blijven tussen inkom-

sten en uitgaven.

Bij verschillende activiteiten zijn 

broodjes frikandel, broodjes kroket 

of porties bitterballen te koop. Deze 

betaal je met consumptiebonnen. 

Hierdoor kun je lekker een snack 

eten en draag je tevens bij aan de 

vergoeding van de onkosten van de 

activiteit die je bezoekt. 



“Willeke, nog ene Schrobbelèr want Thieu belde dat dat nog mag….” 

Met deze woorden hebben we zondagavond het boerenbruiloftsfeest 2016 afge-

sloten. Wat was dat een feest! 

Begin oktober stonden er, bij ieder van ons, 2 leden van de boerenbruiloftscom-

missie aan de deur met de vraag of we de vacature van boerenbruid en boeren-

bruidegom wilden vervullen. Na ruggespraak met de achterban werd door ons 

beiden volmondig ja gezegd en kon het avontuur beginnen.  

Als eerste opdracht moesten we zorgen voor een getuige. Maar zonder dat we 

het van elkaar wisten vroegen we beiden om 2 getuigen, want op 1 been kun je 

niet staan. Zoals jullie gezien hebben, is er geen van de getuigen afgehaakt en 

stonden we met ons allen in vol ornaat op het podium.

Na 2 weken in spanning te hebben gezeten, en onze mond niet voorbij te 

praten, vond de ‘verloving’ plaats. We werden ieder afzonderlijk opgehaald en 

geblindeerd met een masker op door de omgeving gereden.  Op de plaats delict 

aangekomen werden we naar binnen geloodst en konden we plaatsnemen in 

een zetel. Nog altijd met masker op. Tijdens de ‘verloving’ werden ons vragen 

gesteld en mochten we alleen ja en nee antwoorden. Het publiek, bestaande uit 

de boerenbruiloftscommissie, de getuigen en de partners konden genieten van 

het schouwspel van twee zenuwachtige aanstaanden. Op enig moment werd 

gevraagd of we wisten wie er tegenover ons zat. Ronald raadde het meteen 

goed maar Anke moest nog langer zweten. Na een goede hint van het publiek 

mocht ook Anke zich van het masker bevrijden. Eindelijk was de verloving rond 

en mocht er een borrel op gedronken worden, wat zeker ook gedaan is. 

Het masker moest weer op toen halverwege de avond meneer pastoor binnen 

kwam om te kijken wie hij in het onecht mocht gaan verbinden.  Hij kende zijn 

parochianen niet al te best want ook hij had de nodige hints nodig om tot de 

juiste namen te komen (al was het zijn ‘buurvrouw’).

Nu we eindelijk wisten met wie we in het bootje zouden stappen moesten er nog 

wat afspraken gemaakt worden. De locatie voor de koffietafel, de kleding, de 

fotoshoot en meerdere zaken die een goed huwelijk met zich mee brengt. 

Op een willekeurige doordeweekse avond gingen we met z’n allen in de auto 

(oftewel twee auto’s) om kleding te gaan passen. Ronald was al snel geslaagd en 

kon met de mannen naar de buren van de kledingverhuur, toevallig een café. 

Anke had wat meer tijd nodig en volgde een uurtje later. Na enkele drankjes 

wilden we in de auto stappen en wat bleek…? Het pak van Ronald lag nog op het 

biljart in het café. Toch goed dat Jos nog nuchter genoeg was om hieraan te

denken en terug te gaan.

Nu we van kleding voorzien waren kon de fotoshoot volgen. Gezamenlijk werd 

een mooie locatie gezocht en met hoffotograaf Rudolf en een paardentrailer 

trokken we richting de locatie. Ook hierbij hoopten we dat niemand ons zou 

betrappen. Terwijl Anke het paard zadelde stak Ronald zich in de bossen in het 

goede pak. Klaar voor de foto’s. Na 1,5 uur poseren en veel lol waren de kiekjes 
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geschoten en konden we terug naar huis. Wederom in spanning afwachten want die foto’s kregen we niet te zien. De commissie bepaalde wat er op de kaart zou komen. We waren tevreden met de keuze die ze gemaakt hebben en dus konden de kaar-ten gedrukt worden.  

Twee weken later kregen we de kaarten van de commissie uitgereikt en konden we deze eindelijk gaan rondbrengen. Dit zorgde voor vele leuke reacties, bericht-jes e.d. van familie en vrienden.

Nu nog de laatste voorbereidingen voor de dag zelf; het ontvangst van onze daggasten, nachtgasten  en de koffietafel. De bruidegom had als extra taak het regelen van het vervoer voor zijn bruid. Dit was hem goed gelukt!Op vrijdagavond was de generale repetitie, waarbij wij voor het eerst de tekst van de huwelijksvoltrekking te zien en te horen kregen. Dit was de eerste keer dat de getuigen zenuwachtiger waren dan het bruidspaar. Na twee keer oefenen liep ook dit als gesmeerd en konden we weer wat gaan drinken om de zenuwen voor de dag erna de baas te blijven. 

De huwelijksdag was aangebroken en vanaf 15.00 stonden de daggasten in ge-paste kledij op de stoep. Iedereen had super zijn best gedaan om goed voor de dag te komen. Na de koffie volgden een paar gerstenatjes om de moed erin te houden. Rond 18.00 uur stond Anke nieuwsgierig aan het raam te kijken met wat voor bolide ze naar de koffietafel gereden zou worden. Dit bleek een grote wals te zijn die ze ook zelf mocht besturen. Samen walsten we door de straten van Maarheeze richting Borgondia. Dit alles onder begeleiding van K&D orkest ‘ut Toeternietoe’ en een optocht van de daggasten. Aangekomen bij Borgondia genoten we van een heerlijke koffietafel met soep en broodjes waarna de optocht verder ging naar de Smeltkroes. Daar aangeko-men werden nog enkele foto’s gemaakt van ons als bruidspaar met familie en vrienden waarna de huwelijksvoltrekking kon beginnen. De zaal was vol en onder begeleiding van de ‘oud-boerenbruidsparen’ konden we het podium betreden. Op de bezwaarmakers na was het muisstil tijdens de verbintenis in de onecht dus konden we er echt van genieten!! 
Na een korte pauze volgde de receptie. Ongelooflijk van hoeveel mensen je deze avond de hand schudt en de felicitaties in ontvangst mag nemen.  In een woord fantastisch! Evenals het feest wat hierop volgde. Te snel was het al tijd om richting de eieren te gaan. Gelukkig gingen er vele gasten met ons mee en zijn er de nodige eieren gebakken door Rob en Twan. Na ruim 100 eieren, enkele kratten bier en 9 flessen Schrobbelèr gingen de laatste gasten rond 5.30 naar huis en konden ook wij onze schoenen uittrekken. Enkele uren later, rond 11.00 waren we echter weer paraat voor het nabespreken en opruimen in de Smeltkroes. Natuurlijk waren ook onze getuigen hierbij aanwezig om ons te helpen. Na een paar koppen koffie belandden we toch weer voor aan de bar bij Thieu om de foto’s te bekijken, de dag te evalueren, maar vooral om na te genieten van deze fantastische dag!! De evaluatie heeft nog enige uren geduurd en eindigde met:“Willeke, nog ene Schrobbelèr want Thieu belde dat dat nog mag….”

Boerenbruiloftcommissie en allen die deze dag mogelijk gemaakt hebben, bedankt!Boerenbruidspaar van 2017, geniet van een fantastische dag want het vliegt voorbij!  
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Ronald Rampen
Anke Spoorenberg-Valkenburg

Marc van Zon
Manuela Kiggen

Jan van der Putten
Janny van der Voort

Frans Snelders
Antoinette Meulendijk

Hans van Mierlo
Irmgard van Seggelen
 
Jan Verest
Carla van Gils
 
Gerard de Regter
Jeanne van Maaren
 
Corne Rutjes
Marjo Reinders
 
Jos Maas
Irma Mulder
 
Jan van Zon
Jet Santegoeds
 
Mari Boelens
Maria Valkenburg
 
Harry Maas
Thea van Dijk
 
Huub Timmermans
Elly Rampen
 
Rex Janssen
Liesbeth van Zon
 
Jos van Mierlo
Elly van der Linden
 
Rob van der Krabben
Mien Meulendijk
 
Guus Dirckx
Riek van der Weiden
 
Martie den Dekker
Rinie Meeuwsen
 
Jan Valkenburg
Jet Vos
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De muziek knalt uit de boxen in de Smeltkroes, want… de 
Dansgarde traint. Een enthousiaste groep meiden oefent 

hun dans voor de Bonte Avonden 2017. Een actieve warm-
ing up, diverse attributen, vrolijke muziek en 10 gedreven meiden van 

13 – 16 jaar: de juiste ingrediënten voor de Dansgarde 2017.

Wie staan er op het podium?
De Dansgarde wordt gevormd door Bente, Dominique, Fleur, Isa, Jetske, Joyce, Meike, Renee, 
Sanne, Vivian. Het creatieve en sportieve brein achter de Dansgarde wordt gevormd door Evi 
Rutjes en Simone Thijssen. Elke maandag trainen zij tussen 19.00 en 20.00 uur om in januari 
en februari een aantal heel fraaie optredens te verzorgen. En ook naast het podium komt u de 
meiden van de Dansgarde tegen, want zij helpen mee als vrijwilliger bij diverse activiteiten van de 
Muuzevangers én vieren het feest mee op de wagen bij het Prinsenpaar.

Dansgroepen zijn er klaar voor!
Op maandagavond tussen 18.00 u en 19.00 u wordt er al 
een aantal weken fanatiek getraind door vijftien meiden. 
Trainen? Jazeker, de Dansmarietjes studeren hun dans in 
voor de Bonte Avonden 2017. En….natuurlijk was er al een 
voorproefje bij het Prins Event. De meiden worden ook 
dit jaar weer getraind door Vera van den Dungen en Floor 
Neerhoff. De meiden zijn tussen de 10-13 jaar en heel 
fanatiek! 

De Dansmarietjes treden voor jullie op tijdens de Bonte Avonden, bij het bezoek 
aan Marishof en voor de leerlingen van de Maarheezer scholen bij het Scholencar-
naval. Tijdens de optocht vieren ze het feest mee op de wagen bij het Jeugdprin-
senpaar én op carnavalsdinsdag helpen ze mee bij de Muuskesrally. Dus naast het 
dansen, zijn zij erbij als er iets te feesten is.

Wie staan er op het podium?
In 2017 zijn de volgende meiden te bewonderen op het podium: Fleur, Amber, 
Babette, Maddy, Amber, Meike, Isa, Suze, Nina, Anouk, Bo, Mare, Maud, Josien, 
Ymke en Lara.

En geloof maar dat ze er zin in hebben. De pakjes zijn gepast, de muziek zit in de 
hoofden, de pasjes lukken elke week beter….. Tot snel!
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Woensdagavond is het een levendige boel in het trai-
ningslokaal in ‘Onze School’, want dan trainen de meiden 
(16 jaar en ouder) van het Mouse Dancing Team. Dit jaar 
een groep met negen enthousiaste meiden, een groot 
deel van hen is nieuw bij de groep. Trainster Britt van 
Mensvoort is dit seizoen voor het laatst betrokken bij dans-
groep. Britt woont inmiddels in het westen van het land 
waardoor het niet meer te combineren is. Dit seizoen traint 
ze nog wel, gedeeltelijk samen met Ilonka van Someren. Het Mouse Dancing 
Team bestaat dit jaar uit: Linda, Michelle, Tessa, Nina, Cella, Larissa, Britt, Zenna 
en Ilonka. 

Het thema voor dit jaar…daar willen ze eigenlijk nog helemaal niets over loslaten. 
Maar flink doorvragen levert in ieder geval de hint op dat het iets met ‘vakantie’ te 
maken heeft. Je snapt, de dames hebben er veel zin in. 
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Ik, prinses Rita zal samen met deze geweldige 

uitziende hofdames Bep, Jane en Jonna, dit carna-

valsseizoen samen met jullie állemaal een seizoen 

gaan neerzetten dat zijn weerga niet kent. Er 

zal gefeest, gedanst, gefeest en nog veel meer 

gedanst gaan worden. En, als er ergens veel over 

(na)gepraat zal worden, dan zal het over dit jaar 

zijn. Want…

“Roosjes verwelken, scheepjes 

vergaan. Nu stoppen me buurten, 

we gaan er tegen aan! 

ALAAF!”

Wij proclameren:
Ten 1e dat er veel, maar dan ook héél veel ge-

danst zal gaan worden. Óp, náást en wat ons 

betreft zelfs ónder de tafel..., maar gedanst zal er 

worden!

Ten 2e dat er veel, maar dan ook héél veel goeie 

en gezellige feestnummers gedraaid en gespeeld 

gaan worden. Kunnen we sowieso dus ook heel 

veel dansen!!

Ten 3e dat er náást dansen ook héél veel gezon-

gen gaat worden. Met als hoogtepunt natuurlijk 

het samen uit volle borst zingen tijdens de bier-

cantus op zondagavond (toch wel een beetje één 

van onze favoriete avonden..). Misschien dat we 

dit jaar het aantal tafels, stoelen, banken en mee-

zingboekjes kunnen verdubbelen! Aan ons zal het 

niet liggen!

Ten 4e dat we 3 bomvolle, uitverkochte bonte 

avonden hebben en daarbij NIEUW op de agenda 

… een superleuke Familie Bonte Middag. We-

derom natuurlijk met “Mares lacht met Mares”- 

artiesten uit eigen dorp. En zij hebben beloofd dat 

er heel veel gelachen en genoten gaat worden!

Ten 5e dat elke keer wanneer de partybus moet 

uitrukken, deze alleen vertrekt als deze bus tjok-

vol zit met carnavalsvierders die zin hebben in 

een feestje buiten Maarheeze. Het zou natuurlijk 

helemaal hilarisch zijn als we met twee partybus-

sen op pad zouden moeten gaan.

Ten 6e dat er dit jaar een nóg mooiere (sgonnere) 

optocht voorbij zal trekken op carnavalszaterdag. 

Met grote groepen, kleine groepen, individuelen, 

jong, oud, ervaren maar vooral ook nieuwelingen. 

Voor álle deelnemers alvast veel bouwple-

zier, naaiplezier, plak- en verfplezier enz. De 

Sgonnies weten dat, vooral ook, de voorpret 

hééééééél leuk is!!

Ten 7e dat we iedereen, na carnavalszaterdag, 

ook weer terug zien op het KOPPIENBAL. Waar 

het weer super druk en super gezellig moet 

gaan worden. Want waar kan je het beste 

bijbuurten over de optocht en het carnavalsbal 

van zaterdag, waar kan je het best je evt. ‘lichte 

kater’ weg eten en drinken, waar kun je een 

overheerlijke taart (of misschien dit jaar wel 

iets anders???) winnen door je ludiek te kleden 

of ludiek te zijn én het allerbelangrijkste: Waar 

kun je jezelf het beste weer opladen voor een 

nieuwe carnavalsdag? Door je spieren (jaja, er 

moet weer gedanst worden) en ook je stemban-

den (en ja, er zal ook weer gezongen moeten 

worden) weer op te warmen. En waar kun je 

dit het beste doen?? Juist ja, op het koppienbal, 

zondagochtend.

Ten 8e dat wanneer op dinsdagavond met 

carnaval de Muus wordt ‘neergehaald’, wij daar 

niet alleen staan te ‘tranen’ (van verdriet of van 

de slappe lach). Het moet toch heerlijk zijn om 

daar met z’n allen te staan ‘tranen’ (van ellende, 

van vermoeidheid, van de spierpijn, van op-

luchting, van het verlies van je stem of wat voor 

reden dan ook?) Laten we die emmer ‘tranen’ 

vol krijgen en er met z’n allen op dinsdagavond/

nacht een mooie afsluiting van maken.

Ten 9e dat er naast eerder genoemde carna-

valsactiviteiten, nog veel meer gezellige acti-

viteiten zullen zijn, waar wij een feestje zullen 

gaan bouwen. Niet alleen natuurlijk, maar 

samen met jullie!!! Hang de carnavalsagenda 

op je toilet, op ooghoogte (als je zit, en ja ook 

voor de heren!). We gaan elkaar vast veel tegen 

komen!

Ten 10e dat we dit seizoen een (sgon) voor-

beeld mogen zijn voor veel meer aankomende 

Prinsen, Prinsessen, Hofdames, Hofheren enz. 

voor de komende jaren.

Ten 11e dat er na elk carnavalsfeestje vol-

doende nachtrust moet worden genomen (hier 

spreekt de slaapverpleegkundige).

                ALAAF!!
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…. je nooit dronken bent. Altijd zat. Of ‘zaat’. Of ‘naor de kloete’
…. je nooit één biertje bestelt. Wel meerdere pilsjes.
…. slechts 0,8 % van de carnavalsvierders een clownsneus op heeft?

…. de Muuzevangers dit jaar een jeugdgevolg hebben!
….   Carnaval in Limburg, maar ook in Bergen op Zoom  Vastenavond wordt genoemd?

….   je voor € 11,11 vriend kunt worden van de Muuzevangers
….   de Muuzevangers graag hééél veel vrienden willen
….   13,6 % van de carnavalsvierders vreemd gaat met carnaval?
….   71 % van de carnavalisten de carnavalskleding 6 weken voor de carnaval koopt en 15 % wacht tot  de laatste week !
….   je bij de Muuzevangers tegenwoordig kunt pinnen!
….   in de loop der jaren de roklengte bij vrouwen is afgenomen van net boven de knie tot net onder de billen.
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D E L R A M L L A V A N R A C F A A L A 
E B M E C O P P C L L E J E D L O E S E 
T I U T T S H O P A P S E R E J N M K B 
G E U P I J M L E G R S U E M E D A R O 
E R S E V M G E O D I O G K G U E D O N 
C T K C I E E V R G N H D I V G R F O T 
R J E S T S I N G L S R P N E D S O N E 
Q E S L E U T E L O V E R D R A C H T A 
B I R C I F P S S V L S I E E D H S J V 
E H A O T A E R G E I I N R N J E P E O 
S D L O H N C O O G E D S O Z U I E F N 
T A L O C F E T N D G E T P P D D K A D 
U N E N O A R A N G E N Y T G A I T C S 
U S Y T T R A T I U N T C O R N N A S N 
R G E M P E E N E E T I H C P T G K K E 
P A D O O R Y E S J E E O H N R L E A N 
E R F E D A N S M A R I E T J E I L N N 
E D A T I R S E S N I R P N K Z G N V O 
E E T E P M O R T I A H I E U E G A C B 
L A B N E I P P O K S U U M A R E S W H

Zoek de volgende woorden:

activiteit, alaaf, bestuur, biertje, 

bonnen, bonteavond, cafe, carnaval, 

commissie, dansgarde, dansmarietje, 

envelop, fanfare, geel, groep, hofdame, 

hossen, jeugdadjudant, jeugdgevolg, 

jeugdprinstycho, kinderoptocht, 

koppienbal, kroontje, mares, muus, 

muuskesralley, muziek, onderschei-

ding, ontmoeten, optocht, presentator, 

princh, prinsesrita, prinsvliegen, 

receptie, residentie, rood, scepter, 

sgonnies, sleuteloverdracht, spektakel, 

trompet, veren, vlag, wagen 
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Nachtelijke openingstijden 
Anytime? 

Er is al veel over gesproken in Mares. Maar nog steeds voor velen niet duidelijk waarom 

men ook ’s nachts kan ‘sporten’ bij Anytime. Maar… beetje bij beetje lijken de puzzel-
stukjes in elkaar te passen. Steeds vaker horen en zien we ’s nachts daar dingen gebeu-

ren wat het één en ander verklaart. Misschien toeval dat het nu juist in deze periode 
meer gaat opvallen?

Heeft u zich nooit afgevraagd waar de geheime ontmoetingen zijn van de prinscom-
missie met het nieuw Prinsenpaar of in dit geval een nieuwe Prinses met haar hofda-
mes? 

Vraag het maar aan Rita (ik ben trouwens benieuwd of ze het geheim kan bewaren, 
ze is tenslotte een vrouw). Waar wordt er door “Steekje Buiten” in het geheim gewerkt 
aan een zeer spectaculaire act waar nog heel lang over nagesproken gaat worden? We 

hebben van horen zeggen dat Harold drie meter de lucht in gaat voor een soort van 
dansact in hangende doeken… 

En al ooit ’s nachts door het raam gekeken naar wat er zich rechts achterin afspeelt. Ik 

zeg niets (maar het wordt wel écht een hele mooie grote carnavalswagen, grote kans-
hebber voor de Bronzen Muus). Enrico, je hebt groot gelijk! Open die tent en inderdaad 

24/7 (altijd open dus!) Toch eens navragen aan Enrico en Joyce of paintballen by night 
ook zou kunnen bij Anytime?
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De Raad is een belangrijke groep binnen de Muuzevan-
gers. Ze begeleiden het volwassen Prinsenpaar bij alle 
activiteiten gedurende het seizoen. Hiervoor regelen de 
leden van de Raad alles wat hier bij komt kijken. Denk 
hierbij aan de seizoensplanning, het benodigde vervoer 
naar en van buitendorpse activiteiten (vaak met de par-
tybus) tot en met het beheer van de spullen van de Raad 
en natuurlijk het Prinsenpaar. 

Zij zijn een vaste factor gedurende het carnavalsseizoen, 
maar ook daar buiten. De Raad is daarmee ook het 
perfecte orgaan om ervoor te zorgen dat de tradities en 
ceremoniële aspecten van de carnaval bewaard blijven 
en correct worden uitgevoerd. Zij bewaken het protocol 
dat carnaval maakt tot wat het is en dat is niet gewoon 
een feestje of festival. Om dit nog meer te benadrukken 
hebben we de Raad van 11 opgeheven en een nieuwe 
Raad geïnstalleerd. Behalve dat het getal 11 is komen te 
vervallen, is De Raad ook niet meer exclusief voor man-
nen maar voor iedereen die hier een passende rol in kan 
vervullen. De Dames van de Raad zoals we die tot vorig 
jaar kenden bestaat dus ook niet meer.

Binnen De Raad van 11 bestond er altijd al wel een 
rolverdeling, maar het was voor buitenstaanders niet 
duidelijk wie het aanspreekpunt was. We hebben daar-
om de Senaat in het leven geroepen. Hierin neemt onder 
andere de Grootmeester plaats. Hij heeft leiding aan 
de Raad. De overige leden van de Senaat hebben ook 
formele functies, die uitgevoerd worden met hulp van de 
reguliere raadsleden. We hebben de senaatsleden in een 
nieuw jasje gestoken, zodat het geheel een nog betere 
uitstraling heeft. 

Het lijkt allemaal wat complex en veel maar uiteindelijk 
wordt het eenvoudiger, moderner, met behoud van 
karakter en traditie voor de carnaval in ons Muuzegat. 
Kortom we zijn klaar voor een nieuw seizoen en de toe-
komst.

We bedanken alle mensen die de Raad van 11 gesteund 
hebben en we wensen De Raad en haar Senaat veel 
plezier met de begeleiding van Prinses Rita en haar 
Hofdames en alle royalty’s die nog gaan komen!
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Op zaterdag 25 februari trekt de 
optocht natuurlijk weer door Maar-
heeze. Ook dit jaar willen wij als 
Muuzevangers het publiek weer een 
geweldige optocht presenteren. Dat 
onze optocht van hoge kwaliteit is 
merken wij uit de vele reacties. Wij 
kunnen dit natuurlijk niet alleen. 
Daarvoor hebben wij de steun nodig 
van alle Muuzevangers. Dus meld je 
aan!

Het programma van de optocht op 
25 februari ziet er als volgt uit:

     14.11 uur Start optocht vanaf de
     “Statie”

+/-  16.00 uur Ontbinding optocht in 
       de Smeltkroes, waarna de diverse 
       muziekkapellen zullen optreden

+/-  20.00 uur Prijsuitreiking in de
       Smeltkroes

Na de prijsuitreiking is er weer een 
groot optochtbal, voor alle Muuze-
vangers en Muuzevangerinnekes, in 
de Smeltkroes! Net als de afgelopen 
jaren zal ook dit weer een geweldige 
happening worden. Wij wensen je 
dan ook een gezellige carnaval !

Wil je meedoen aan de optocht? Je 
kunt starten in één van de 5 catego-
rieën:

* Jeugd
* Individueel (1 t/m 3 personen) 
* Kleine groepen (t/m 15 pers.)
* Grote groepen (vanaf 16 pers.)
* Wagens

zijn afgesloten tussen 10.00 uur en 
17.00 uur.

De route is dan als volgt:

• Stationsstraat
• Puttenstraat
• Floralaan
• Smits van Oyenlaan
• Stationsstraat
• Moonslaan
• Vogelsberg
• Kijkakkers 
• Neerlanden

De deelnemende wagens aan de 
optocht zullen na afloop worden 
afgebouwd op de Neerlanden. Dit 
houdt in dat de Neerlanden tussen 
ongeveer 15.30 uur en 19.00 uur zal 
zijn afgesloten voor doorgaand ver-
keer. We vragen aanwonenden van 
de route rekening te houden met de 
optocht bij het parkeren van perso-
nenauto’s.

We zien je graag bij een van 
de mooiste optochten in de 
regio!

De Prijzen
De Bronzen Muus is een prijs die al 
sinds 1982 zijn weerga niet kent. “De 
Muus” zoals de prijs in de volksmond 
genoemd wordt, wordt sinds 2012 
uitgereikt aan de deelnemer met het 
hoogst aantal jurypunten. Voor-
heen betrof dit een publieksprijs. De 
Bronzen Muus kan alleen gewonnen 
worden door Mareser deelnemers.

De Aanmoedigingsprijs is een vrij 
jonge prijs in de historie van de car-
navalsoptocht van CV De Muuzevan-
gers. Speciaal bedoeld om jong aan-
stormend talent zoals gezegd aan te 
moedigen voor hun inzet, creativiteit 
en doorzettingsvermogen om iets 
leuks aan de man te brengen.

De Maffe Muus is in 2005 in het leven 
geroepen voor de degene die het pu-
bliek tijdens de tocht het meest aan 
het lachen, gieren, brullen en hossen 
krijgt. De prijs is door iedereen te 
winnen.

Inschrijven voor de optocht doe je 
via de digitale weg op www.muuze-
vangers.nl en kan uiterlijk tot en met 
17 februari  2017. Let op: inschrijven 
kan pas nadat je akkoord bent ge-
gaan met het deelnemersreglement.

Voor vragen stuur je een e-mail naar 
optocht@muuzevangers.nl of check 
je de website

De deelnemers aan de optocht zullen 
zich opstellen en vervolgens starten 
in de Stationsstraat, het gedeelte tus-
sen de Puttenstraat en het spoor. Dit 
gedeelte zal voor doorgaand verkeer 
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Onder het mom “de jeugd heeft de toekomst” introduceren de Muuzevangers dit jaar het 
Jeugdgevolg. Een ontwikkeling die helemaal past in de vernieuwende weg die we als Muuze-
vangers zijn ingeslagen. Kinderen uit groep 8 hebben zich massaal aangemeld. Ook oud-
Jeugdprins Tijs is van de partij.

Bij het Prins Event deed het jeugdgevolg mee aan een spetterende act waarbij het Jeugdprin-
senpaar bekend werd gemaakt. Hierbij lieten ze zien dat dansen en feesten hen in het bloed 
zit. Natuurlijk hebben we ze die avond in de Smeltkroes aan de aanwezige Muuzevangers en 
Muuzevangerinnekes voorgesteld. Mocht je dat gemist hebben, we hebben het hele stel ook 
op de foto gezet.

Deze enthousiaste groep gaat zeker een vrolijke bijdrage leveren aan carnaval. Je zult ze bij 
veel van onze activiteiten tegenkomen in hun rode polo’s. Zelf verheugen ze zich het meest 
op de partybus, waarmee ze samen met Prinses Rita en haar Hofdames en Jeugdprins Tycho, 
Jeugdprinses Bo en Jeugdadjudant Lana de buitendorpse recepties bezoeken.

Van links naar rechts: Jari, Anouk, Keno, Tijn, Jeugdprins Tycho, Jeugdprinses Bo,  
Jeugdadjudant Lana, Aniek, Maud, Jorn, Mare, Lara, Tijs, Jesse
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Het Koppienbal wordt altijd gehouden op de zondag-

morgen na de carnavalsoptocht, de prijsuitreiking en het 

geweldige feest na afloop op de zaterdag. Het is al de 32e 

keer dat de Muuzevangers zorgen voor een geweldig 

ontbijt, zodat alle carnavalsvierders langzaamaan kunnen 

ontwaken en een goede bodem kunnen leggen voor de 

verdere carnavalsdagen.

Het is altijd weer een verrassing wie er met de felbe-

geerde wisseltrofee aan de haal gaat. De Prinses en haar 

Hofdames kiezen drie prijswinnaars, de meest carnava-

lesk uitgedoste individueel, groep of muziekgezelschap. 

Vorig jaar hadden “de Watjes” de eer om met de ontbijt-

wisseltrofee aan de haal te gaan.

Met medewerking van diverse sponsoren hebben we 

dit jaar wederom kunnen regelen dat het ontbijt gra-

tis is voor alle Koppienbal bezoekers. Er kan worden 

gekozen uit wit-, bruin- of krentenbrood, een gebakken 

of gekookt ei, kaas, ham of zoetbeleg of gewoon een 

heerlijk gebakken pannenkoek. Voor een kopje koffie of 

thee vragen we 1 consumptiebon.

We hopen dat we net als vorig jaar weer meer dan 400 

deelnemers aan het ontbijt mogen begroeten.

Smakelijk eten namens 
de Balcommissie!
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Datum  : Dinsdag 28 februariTijd  : 14:11 uur – ca. 18:30 uurPlaats  : De SmeltkroesVoor wie : Kids EN carnavalsvierdersEntree  : Gratis

Na het daverende succes van vorig jaar, dit carnavalsseizoen wederom een 

spetterende feestmiddag. Er kan weer deelgenomen worden aan nieuwe spel-

len en natuurlijk is er ook weer de speelhoek voor de kleinste Muuskes onder 

ons.

Er zijn veel activiteiten die zorgen voor plezier en vertier. Dus houd je naast 

het bekende spellencircuit ook van dans, tekenen of gewoon feesten met veel 

leuke muziek en vind je het leuk om workshops te volgen, dan moet jij er zeker 

bij zijn! 

Ook dit jaar zijn er weer prijzen te winnen op verschillende manieren. Hierbij 

zijn behendigheid, inzicht en sportiviteit zeker niet onbelangrijk. Alle prijzen 

worden deze middag uitgereikt door ons Jeugdprinsenpaar.Vergeet niet je ouders, vrienden, opa en oma en nog veel meer gezellige  

mensen die je kent, mee te nemen. Want ook voor hun wordt het een leuke 

middag in carnavalssfeer. Let op: wel verkleed, want voor hun valt er ook iets 

te winnen.

Net als vorig jaar, hebben we ook dit jaar een spetterende afsluiting;  

De Carnavalsdisco. Deze is aansluitend op de spelletjes.Heb jij er ook net zoveel zin in als wij? Kom dan op dinsdagmiddag 28 februari 

naar de Muuskesrally om deel te nemen aan dit feest. Deze gezellige middag 

vindt plaats in “De Smeltkroes” te Maarheeze vanaf 14.11 uur tot ca. 18:30 uur. 

Als je jezelf ook leuk verkleedt dan maak je nog eens extra kans op een mooie 

prijs!
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 “Mares got talent!”

Datum  : Zondag 19 februari 2017 

Tijd         
: 14:11 uur – ca. 17:00 uur

Plaats  : De Smeltkroes

Voor wie : Iedereen

Entree  : Gratis

LAAT JE TALENTEN ZIEN!

Zoals ieder jaar is het grote podium van de Smeltkroes even helemaal voor jou 

en kun je alleen, of met je vriendjes en vriendinnetjes je talenten laten zien.

 
Op zondag 19 februari 2017 kun je Maarheeze laten zien hoe leuk jij kunt dan-

sen, hoe goed jij die artiest kunt nadoen of zelf dat stukje ‘live’ muziek kunt 

laten horen. Of misschien ken jij zelfs een leuke goochel-act of kun je samen 

met je huisdier een leuke show weggeven?? 

En natuurlijk willen al die jonge artiesten een volle zaal zien dus hierbij ook 

een uitnodiging aan iedereen om dit jong talent te komen aanmoedigen. 

We kijken er erg naar uit om die leuke optredens weer te zien dus aan alle 

kinderen die op de basisschool zitten de oproep: “schrijf je in en begin met 

oefenen!”

De aanmeldingsbrief zal in januari op je basisschool uitgedeeld worden. Heb 

je geen brief ontvangen? Meld je dan aan via jeugd@muuzevangers.nl Op de 

site vind je ook meer informatie.

 SCHRIJF  JE OP TIJD IN WANT VOL = VOL
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Ingrediënten

700 gr (niet te mager) runderstoofvlees

2-3 rijpe rode paprika’s

3 uien

1 pak (500 ml) gezeefde tomaten (passata)

5 runderbouillonblokjes

2 doosjes kastanjechampignons

peper

paprikapoeder

gerookte paprika poeder (pimentón)

evt. maïzena of allesbinder

Ex-prins Jos en ex-adjudant Frank: “Om van de héle carnavalsperiode te kunnen blijven genie-
ten, en niet na het eerste het beste evenement al als zombie-prins en -adjudant bij de Muuze-
vangers te verschijnen, hadden wij (naast een paracetamolletje en een kop sterke koffie op 
zijn tijd) vooral baat bij één ding: discipline! Dat betekent dus (net) voldoende slaap én… goed 
eten!”

Bereiding

Maak de paprika schoon en snij deze in niet te kleine stukken. Schil de uien en snij deze in partjes 
i.p.v. reepjes, zo blijft de vorm beter behouden. Snij het runderstoofvlees ‘met de draad mee’ in niet 
te kleine stukken, en braad deze aan in een grote braadpan. Voeg hier de paprika en ui aan toe, 
en roer dit goed door de aangebraden vleesblokjes, zodat ze enigszins gegaard zijn. Voeg hier nu 
onder voortdurend roeren (scheutsgewijs)  de passata en water aan toe totdat het vlees- en groen-
tenmengsel net onder staat. Los hier de bouillonblokjes in op. 

Zet de plan op het kleinst mogelijke vuur (gebruik evt. een sudderplaatje) en laat tenminste 4 uur 
stoven, tussentijds af en toe roeren. Naar smaak afkruiden met versgemalen peper, paprikapoeder 
en een beetje pimentón, en indien nodig binden met maïzena of allesbinder. Snij de kastanjecham-
pignons in niet te kleine partjes (dus geen schijfjes), bak deze kort apart en voeg ze toe aan de 
goulash voordat je deze opdient. 

Serveer je goulash met bijv. rijst of pasta en een frisse
komkommersalade.

Alaaf!
Ex-Prins Jos en Ex-Adjudant Frank
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Het Cranendoncks Verbroederingsbal: Een 

groots carnavalsfeest voor iedereen!

Eind november heeft alweer de vierde editie van het Cranendoncks 

Verbroederingsbal plaatsgevonden. Een te gek carnavalsfeest voor 

jong en oud. Ook dit jaar was het Cranendoncks Verbroederingsbal 

weer een groot succes. Ronnie Ruysdael, Partyfriex, DJ Carlo en Frank 

Groenen hebben er samen met de vele feestgangers een geweldig 

feest van gemaakt.

Het Cranendoncks Verbroederingsbal is meer dan alleen een gewel-

dig feest. Het doel is namelijk ook om de optochtdeelnemers elk 

jaar weer een extra steuntje in de rug te geven. Een deel van de 

opbrengst komt in de vorm van extra prijzengeld ten goede aan de 

optochtdeelnemers, die met hun prachtige creaties de Cranendon-

ckse optochten sieren. Zo werd vorig jaar, na de derde editie van het 

Cranendoncks Verbroederingsbal, aan iedere Cranendonckse dorpsk-

ern een symbolische cheque ter waarde van 555,55 euro overhandigd 

aan de lokale optochtorganisatie.

Vele feestgangers uit Cranendonck, maar ook uit verdere omstreken, 

vinden elk jaar weer hun weg naar het feestterrein aan de Hoender-

straat te Budel. Bij vele feestvierders heeft het Cranendoncks Ver-

broederingsbal een vaste plaats in de agenda gekregen. Elk jaar weer 

het laatste weekend van november.

De organisatie van het Cranendoncks Verbroederingsbal kijkt terug 

op een geweldige vierde editie en wenst iedereen een te gekke car-

naval!
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1. WATER!
Goed, ‘t is zo’n inkoppertje, maar toch. Alcohol droogt 
uit, dus dat moet je echt weer aanvullen met water! 
Een gouden tip: neem na ieder glas alcohol een glas 
water. En zodra je thuiskomt drink je nog een halve  
liter met een aspirientje. Dan word je fris wakker, 
hoor!

Komt deze raad te laat?
Hoe beroerd je je ook voelt, drink water. Kan je de 
smaak van ‘gewoon’ water even niet handelen (ja, 
dat heb je weleens als je een kater hebt), stuur dan 
je moeder of vriend(in) naar de winkel voor citroe-
nen en doe wat zuiverend sap in je glas, zodat je het 
lekkerder vindt. En blijf drinken!

2. EET!
Eet voordat je flink aan de borrel gaat zodat je maag 
vol is. Het voedsel in je maag vertraagt de opname 
van alcohol in je bloed. Lekker veel vezels werken 
het beste, dus eet een flink bord pasta of een grote 
banaan.

3. Denk aan de anti-alcohol superfoods!
Als je wakker wordt met een ka-
ter, neem dan voedingsstoffen 
die dat rotte gevoel tegen kun-
nen gaan. Zo zorgt havermout 
voor een stabiele bloedsuiker-
spiegel, verzachten bananen 
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kloppende hoofdpijn, en herstelt je lichaam van 
gember, honing en pepermunt. 

Ook een aanrader: voedsel met veel vocht zoals fruit 
en groenten, je moet immers een tekort aan vocht 
aanvullen!

4. Vermijd pittig eten!
Probeer geen pittig eten te nemen voordat je 
aan de alcohol gaat, je maag moet erg zijn best 
doen om erg spicy food te verwerken, het is 
niet prettig als daar nog eens een dosis drank  
bovenop komt.

5. Drink cola!
Alcohol maakt je slaperig en dizzy (ja, als je er te-
veel van op hebt). Drink af en toe een colaatje als 
je echt een flinke alcoholavond hebt. Het houdt je 
scherper.

Komt deze raad te laat?
Cola kan ook prettig zijn als je misselijk in je bed ligt, 
the day after. Cola kalmeert namelijk de maag en 
laat misselijkheid verdwijnen. Echt! 
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De vereniging heeft verschillende commissies van 

waaruit de verschillende activiteiten ontplooid worden. 

Bijna jaarlijks zijn er commissieleden die 11 jaar als 

commissielid actief binnen de vereniging hun steentje 

bijdragen.

Dit jaar is dat Ron Kuipers

Langs deze weg willen wij hem nogmaals extra 

bedanken voor zijn inzet.

Bestuur C.V. De Muuzevangers
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Zoals elk jaar gaat het Prinsenpaar weer op bezoek bij 

Maarheezenaren die wel een opsteker kunnen gebrui-

ken. Denk aan zieken en eenzame ouderen. Maar ook 

bij vrolijke gebeurtenissen zoals pasgeboren baby´s, 

iemand die een speciale leeftijd heeft bereikt of een 

echtpaar dat een huwelijksjubileum viert, komt het 

Prinsenpaar graag langs om te feliciteren. 

Met veel plezier gaat het Prinsenpaar bij die mensen 

langs. Voor hen is dit een van de mooiste en dankbaar-

ste taken van hun functie. Elke Prins, Prinses, Adjudant 

of Hofdame die we erover spreken is onder de indruk 

van deze bezoekjes. De mensen die bezocht worden 

trouwens ook. Het is best wel indrukwekkend als al die 

pracht en praal en veren ineens je woonkamer of zie-

kenhuiskamer vullen. Als we naderhand een foto van 

het bezoek komen brengen, hoor je hoe ze genoten 

hebben. Dit maakt het Prinsenbezoek een bijzondere 

ervaring voor iedereen.Ken je mensen die je met een bezoek van Prinses Rita 

en haar Hofdames kunt verblijden, geef ze dan op. 

Jezelf opgeven mag natuurlijk ook.
Opgeven kan via:Betty den Dekker0495-593314 of betty.dendekker@hotmail.com
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Datum : Vrijdag, 24 februariTijd  : 19:30 uur - 22:30 uurPlaats : JC Harlekyn, De Hoge Weg 3a te MaarheezeVoor wie : Alle jongens en meisjes van 10 t/m 14 jaarEntree : Gratis

Op vrijdagavond barst de carnaval al los in JC Harlekyn voor de jeugd van Maar-heeze en omstreken.

Ben jij tussen de 10 en 14 jaar dan nodigen we je graag uit om gezellig samen te komen dansen en swingen op de beste carnavalskneiters (en andere lekkere dansmuziek) van nu! 

Dus zorg dat je erbij bent in je gaafste carnavalsoutfit.We gaan er samen met jullie wederom een knalfeest van te maken.

Bij zijn is meemaken!!
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Bontjesoogvoordetail.nl
Brigitte de Bont  |  Beatrixlaan 14  |  6026 BM  Maarheeze 
T +31 (0)6-15065726  |  brigitte@bontjesoogvoordetail.nl

10 jaar!

Creatief en deskundig  
voor uw eigen identiteit  

in reclame- en drukwerk!

Maak  

het Bont!
      ook met Carnaval
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Beste Carnavalsvierders,

Al 22 jaar CV de Plekkers waarvan we ook al vele jaren in Maarheeze meedoen, onze 

eerste optocht van de carnaval. En dat brengt altijd wat stress met zich mee. Want 

hoe gaan we schminken? Hoelang zijn we daar mee bezig? En waar zijn de mannen? 

Want dat was altijd maar de vraag. Zaten ze in de oranje bus, lekker warm bij de 

kachel in het cafeetje aan de Spoorstraat of bij de familie Jaanen aan de frikadellen? 

De dames moesten altijd goed zoeken. 

En als dan iedereen geschminkt was, ging de muziek aan en werd de barbecue 

tevoorschijn gehaald voor een hamburger of een broodje ei. Dat ging er altijd wel 

goed in. En met een pilsje in de hand bouwden we voor de optocht al een feestje.

En dan begon de optocht, iedereen trok zijn pak aan. En honderd meter voor de 

start kwam de vraag. Wat doen we eigenlijk in de groep? Tja geen idee. Dus wat 

doe je dan, je pakt wat instrumenten, gaat ergens staan en nog tijdens de start 

bedenken we wat we gaan doen. Een zooitje ongeregeld is het eigenlijk nog elk 

jaar begin van de optocht geweest. Maar na een paar straten pakte het dan vaak 

toch wel weer leuk uit.

Het terugbrengen van het startnummer is voor sommigen van ons ook een feestje 

op zich. Meteen na de optocht naar de Smeltkroes om daar een paar uur later 

als clown naar buiten te rollen. Die halen de avond dan vaak niet meer. Maar 

gezellig is het wel. En dat al 22 jaar!

En die 22 jaar CV de Plekkers gaan we goed vieren. We geven daarom op 

zaterdag 11 februari 2017 een groot feest in de feesttent in Gastel. We 

starten met een receptie van 18.30 uur tot 20.00 uur waarna het feest kan 

losbarsten! We hopen dat iedereen gezellig met ons mee komt doen zodat 

we er een oergezellig feestje van kunnen maken!

Tot 11 februari!

CV de Plekkers
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Prinsenpaar 2016
Prins Jos Sweens
Prinses Jolanda Kros
Adjudant Frank Bax

Prinsenpaar 2015
Prins Rick van der Linden
Adjudant John Mulder
Hofdame Natasja Ras

Prinsenpaar 2014
Prins Twan Bierings
Prinses Bertie Bierings
Adjudant Chris Tonnaer

Prinsenpaar 2013
Prins Bert Kiggen
Prinses Nancy Schonkeren
Adjudant Mark van Zon

Prinsenpaar 2012
Prins Peter van der Linden
Prinses Elly van der Linden
Adjudant Henk Snelders
 
Prinsenpaar 2011
Prins Piet Rutten
Prinses Loes Rutten
Adjudant Dolf Mulder
 
Prinsenpaar 2010
Prins Rob Beerten
Prinses Linda Meulendijk
Adjudant Rudi Hulsen
 
Prinsenpaar 2009
Prins Martie den Dekker
Prinses Betty den Dekker
Adjudant Geert van Zon
 
Prinsenpaar 2008
Prins Erik Hendriks
Prinses Desirée Hendriks
Adjudant Wim Vestjens

Prinsenpaar 1999
Prins Bertil Baten
Prinses Mariel Baten
Adjudant Michel van Gansewinkel
 
Prinsenpaar 1998
Prins Marcel Smits
Prinses Barbara Smits
Adjudant Louis Gubbels

Prinsenpaar 1997
Prins Wim Franssen
Prinses Emmy Franssen
Adjudant Hans van de Akker
 
Prinsenpaar 1996
Prins Gerard Kirkels
Prinses Anny Kirkels
Adjudant Michel Kirkels
 
Prinsenpaar 1995
Prins Harrie Emmers
Prinses Gerrie Emmers
Adjudant Piet Rutten
 
Prinsenpaar 1994
Prins Jac Beerten
Prinses Agnes Beerten
Adjudant Frans Hulsen
 
Prinsenpaar 1993
Prins Loek Chatrou
Adjudant Math van Himbergen

Prinsenpaar 1992
Prins Jan de Laat
Prinses Annelies de Laat 
Adjudant Bertil Baten

Prinsenpaar 2007
Prins Mart de Bruijne
Prinses Yvonne Hoeben
Adjudant Edwin van Zuiden

Prinsenpaar 2006
Prins Gerrie de Regter
Prinses Ine Verhees
Adjudant Wil Raemakers
 
Prinsenpaar 2005
Prins Ruud van Mierlo
Prinses Yildiz de Koning
Adjudant Liesbeth van Zon

Prinsenpaar 2004
Prins Enrico van Gansewinkel
Prinses Joyce van Gansewinkel
Adjudant Luc Dirckx

Prinsenpaar 2003
Prins Tom Wajon
Prinses Marlie van der Laak
Adjudant Geoffrey Kolijn
 
Prinsenpaar 2002
Prins Michel Feijen
Adjudant Geri Sweegers

Prinsenpaar 2001
Prins Ruud van Mensvoort
Prinses Henny Jacobs
Adjudant Miryam Ector
 
Prinsenpaar 2000
Prins Fons Mulder
Prinses Monique Mulder
Adjudant Lianne de Brouwer
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Voor een compleet overzicht met foto’s van al onze (jeugd)Prinsenparen 
en Boerenbruiloftparen ga naar www.muuzevangers.nl
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Winnaars Bronzen MUUS 

1982-2016

1982 De Laatbloeiers

1983 De Vogelsberg

1984 De Schakel

1985 Maria school

1986 De Schakel

1987 De Schakel

1988 De Schakel

1989 Maria school

1990 Maria school

1991 Meidoornstraat

1992 Meidoornstraat

1993 Meidoornstraat

1994 De “Stroat”

1995 K.D. orkest “ut Toeternietoe”

1996 C.V. De Naamlozen

1997 De “Stroat”

1998 De “Stroat”

1999 K.V. De Knapzakken & Ko

2000 K.V. De Knapzakken & Ko

2001 C.V. De Flappetappers

2002 K.V. De Knapzakken & Ko

2003 K.V. De Knapzakken & Ko

2004 K.V. De Knapzakken & Ko

2005 K.V. De Knapzakken & Ko

2006 C.V. De Taphangers

2007 C.V. De Flappetappers

2008 C.V. De Taphangers

2009 C.V. De Taphangers

2010 C.V. De Taphangers

2011 K.V. De Knapzakken & Ko

2012 Martien & Mariëlle

2013 C.V. De Deurzetters

2014 K.D. orkest “ut Toeternietoe”

2015 C.V. De Deurzetters

2016 Henk & Janet

Winnaars De Maffe Muus 

2005-2016

2005 C.V. De Klippels

2006 C.V. In m’n Uppie

2007 De Pruimedanten

2008 K.D. orkest “ut Toeternietoe”

2009 C.V. De Klippels

2010 C.V. We vatten d’r nog inne

2011 C.V. We vatten d’r nog inne

2012 K.D. orkest “ut Toeternietoe”

2013 C.V.Ôhladjihyeëj

2014 C.V. De Taphangers

2015 C.V. De Duckies

2016 De 3 Kwasten

Winnaars aanmoedi-

gingsprijs 2004-2016

2004 De Deurzetters

2005 C. V. De Taphangers

2006 Tiet Zat

2007 C.V. De Blikvangers

2008 C.V. De Vlegels

2009 De Rockende Rokken

2010 C.V.Krek nie gek

2011 C.V. De Blitzzkikkers

2012 Sgon-nie!

2013 Imke en Bente

2014 Los Zandtos

2015 C.V. De Kom’an doos

2016 CV De Bad-apen

Staan er volgens u 

fouten in dit overzicht, 

neem dan contact op met 

de optochtcommissie via 

optocht@muuzevangers.nl
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Jeugd
Nr.  Naam    Uitvoering       Punten
 1  CV De Bad-apen  Wil’de ‘n banaan ? Dan kunde ‘r mej Carnaval tegen aan ! 285
 2  Maud en Ruud   We zien ze ni vliege      273
 3  De Partyknallers  Geplakt, geverfd en gezagen…maar ja, waar is onze wagen? 272
 

Individueel   
 Nr.  Naam    Uitvoering       Punten
 1  Henk & Janet   Wij hebben een blaosprobleem    328
 2  De 3 Kwasten   De Kop is eraf !!      325
 3  Rob & Mark   Uitzonderlijk !       297
 4  CV ‘t toeter toe   De klok verzetten      283
 5  CV de rare monden  Pad        267
   

Kleine groepen   
 Nr.  Naam    Uitvoering       Punten
 1  CV De Duckies   Schouwspel       313
 2  SGONNIES!   Met dit trio aan de rol, hebben wij de GROOTSTE lol !!!  310
 3  Auw Mikken    Wij staon vur d’n overgang     309
 4  CV We vatte d’r nog inne Stank voor dank      305
 5  CV de Doordraaiers  Goe oetgerust       301
 6  CV ‘t Kos Koijer   Steekproeven       297
 7  CV Nie Likke   De Rollen Omdraaien      287
 8  CV Booeauaaarst  Meej Carnaval halen wi d’n trekker over   279
 9  CV de Pottekiekers  Wij zijn de pottekiekers van Mares    261

Grote groepen   
 Nr.  Naam    Uitvoering       Punten
 1  CV de Dwarsliggers  Scherp Gekruid      327
 2  Ut TOETERNIETOE  Hostie?        321
 3  C.V. de Flierefluiters  De vloek van de farao      320
 4  C.V. de Plekkers  We zijn van de partij      319
 5  C.V. De Gekke Yuppen  Plantzoendienst      309
 6  CV de Doerakkers  Wij zien de toekomst      306
 7  CV de Blikvangers  Kiek mar’es       301
 8  De Flappetappers  Al 22 joaer plek zat      298
 9  C.V. de Taphangers  Inpakken       296
 10  C.V. De Lamballen  De beuk d’r in       295
 11  Los Zandtos   Zonder Frank kunnen wij ut schudden    291
 12  CV De Kom’an Doos  Wij slaan dit jaar over      274
  

Wagens   
 Nr.  Naam    Uitvoering       Punten
 1  CV de Lolmakers  We trekken ten strijde      463
 2  C.V. de Feestbeesten  Mej hakke over de sloot     431
 3  CV op z’n Kantje  We verdiepen ons in carnaval     407
 4  CV de Jeugdbuk  Carnaval Festival      399
 5  C.V. de Deurzetters  Klo(w)nen       391
 6  BS de Plak   Wij maken ons op voor de strijd    380
 7  C.V.Wîtte Wel   We gokken dr op      345
 8  CV Bjorn   Willie komen van de tros     343
 9  C.V. Nie te Houwe  Gas d’r op       328
 10  CV Complete Chaos  We doen nog een rondje     317
 11  C.V. Hatseflats   Da klapt erop       314
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Colofon
Muuzeneejs 2017 is een uitgave van 
CV De Muuzevangers

Post adres: 
Gaffel 34
6026 DG Maarheeze
Email: pr@muuzevangers.nl

Redactie: PR Commissie
Vormgeving/realisatie: RKDmedia
Fotografie: Scala Photography, 
Papillon Fotografie en Henry Thijssen

Artikelen: Iedereen die wat stuurt
Strips: Joris van Buul
Advertentie werving: PR Commissie
Losse nummers: Gratis voor inwo-
ners van Maarheeze
Abonnement: onbetaalbaar
Buitenland: niet met de Carnaval

Mocht je nog leuke of interessante 
artikelen of onderwerpen hebben 
stuur een mail naar pr@muuzevan-
gers.nl. Artikelen worden geplaats in 

hun originele vorm tenzij kwetsend of 
niet relevant bevonden. 

De geplaatste artikelen hebben de 
intentie informatief, leuk en ludiek te 
zijn. Mocht dit niet gelukt zijn dan spijt 
dat ons zeer. Samen maken we er iets 
moois van dus uw bijdrage is zeer wel-
kom. © Copyrights 2016/2017
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