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Van de bestuurstafel………

Beste Muuzevangers en Muuzevangerinnekes,

Wat een mooi jaar hebben we achter de rug. 
Dankzij een geweldig Jeugdprinsenpaar en een 
eigentijdse samenstelling bij de volwassenen 
met een Prinses en 3 Hofdames. Top hoe zij 
allen de carnaval in ons Muuzegat zijn voor-
gegaan en meer nog hoe zij de Muuzevangers 
overal vertegenwoordigd hebben. Stad en land 
is afgereisd om maar niets te missen van wat je 
allemaal mee kan maken als heersers van ons 
Muuzegat. Schitterend!

Het doet ons als bestuur heel veel deugd dat 
deze mensen actief zijn en blijven voor de 
Muuzevangers. Want we kunnen het niet vaak 
genoeg ‘zeggen’: de Muuzevangers bestaan 
alleen door de steun van alle vrijwilligers in 
en rond de commissies. En we kunnen altijd 
mensen gebruiken, al is het maar voor een paar 
uur tijdens de optocht bijvoorbeeld. Natuurlijk 
is ook organisatietalent welkom en alles wat er 
tussen zit. Diverse actieve mensen hebben  
helaas maar begrijpelijk een stapje terug 
gedaan dus is er ook weer volop ruimte voor 
nieuwe aanwas en een frisse kijk op het car-
navalsfeest en de bijbehorende activiteiten. 
Kortom: kom er bij en doe mee!

Afgelopen jaar hebben we kunnen veranderen 
en dat heeft gelukkig veel goede reacties  
gekregen. Kleine dingen zoals digitaal betalen 
en grotere zaken zoals een andere samenstel-
ling van de Raad en nieuwe activiteiten. We 
hebben kunnen genieten van het Jeugdgevolg 
met veel enthousiaste kinderen uit groep 8. 

Dat de carnaval leeft bij de jeugd is een feit 
en dat is fantastisch. Daar ligt de oorsprong 
van de Muuzevangers en ook de toekomst. 
Daarom gaan we ook dit jaar nog meer tijd en 
moeite besteden aan de jeugd. Met name de 

jeugd op de middelbare school. We heb-
ben er te weinig aandacht voor gehad 
en ze vallen doorgaans in een gat qua 
carnaval bij de Muuzevangers. Terwijl ik 
dit schrijf wordt er volop gesproken met 
en over een nieuwe jeugdclub onder de 

vlag van de Muuzevangers. Niet met een vaste 
taak, maar waar iedereen die mee wil doen een 
eigen weg in kan slaan. Wij als Muuzevangers 
bieden begeleiding en ondersteuning waar  
nodig. Hier zullen we de komende tijd nog 
meer over horen!
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Nog iets moois, terug van ver weg geweest: 
de vrouwenavond. Nu onder de titel “Vrouw-
kes Oonlie”. Een fabeltastische avond waarbij 
de rode draad werd verzorgd door Rita, Bep, 
Liesbeth en Yildiz, ondersteund door een breed 
scala aan artiesten en acts. Een topavond en 
boven verwachting. Kleine kanttekening was 
het grote aantal zonnebrillen tijdens de  
braderie op moederdag. Deze bleven zelfs op bij 
gebrek aan de benodigde zonnestralen. Kortom 
genoeg redenen om het ook komend jaar weer 
te organiseren. 

Namens het Bestuur wil ik afsluiten met een be-
dankje in de richting Prinses Rita en haar hofda-
mes Jonna, Jane en Bep. Ze hebben van “Bailar” 
een wereldhit gemaakt en de Muuzevangers 
landelijke bekendheid gegeven. Daarnaast 
natuurlijk ook het Jeugdprinsenpaar bestaande 
uit Tycho, Bo en Lana. Jullie hebben zelfs naast 
deze aanwezige dames je eigen swing gegeven 
aan de carnaval en er samen een groot feest 
van gemaakt. Super bedankt allemaal. 

De geschiedenis van dit seizoen moet nog 
geschreven worden, maar met de Prinsenparen 
van dit jaar wordt dat ongetwijfeld weer een 
heel boekwerk. 

Muuzevangers, Muuzevangerinnekes, we wen-
sen jullie een fantastisch carnavalsseizoen en 
we hopen jullie te zien en met jullie te proosten 
tijdens de vele festiviteiten.

Alaaf!
Namens het bestuur,

Bert Kiggen

Niet op de foto: Marga Thijssen, Marcel Smits
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Voorwoord burgemeester
 
Beste allemaal, 

Het carnavalsseizoen van C.V. De Muuzevangers staat weer op het punt 
om los te barsten. Het Muuzeneejs die nu voor u ligt staat helemaal in 
het teken van wederom een vol en gezellig programma voor de carnaval 
in Maarheeze. 

In het Muuzegat is weer van alles te beleven. Of u nu komt naar de bonte 
avond (20 januari of 27 januari), Mares got Talent (4 februari), de kinder-
optocht of CarNIXval (9 februari), één ding is zeker: overal is het volop 
feest. En er is nog veel meer te bezoeken. 

Het is mijn eerste carnaval als burgemeester van gemeente 
Cranendonck en ik kijk er naar uit om de carnaval in Maar-
heeze mee te maken. Ik hoor dat het ieder jaar toch weer 
een bijzondere tijd is. Waarbij we even uit de waan van de 
dag stappen en samen optrekken tijdens de vele gezel-
lige festiviteiten. Een feest dat alleen mogelijk is door de 
inzet van carnavalsverenigingen als de Muuzevangers en 
de vele vrijwilligers die daarbij betrokken zijn. Daarvoor 
wil ik hen van harte bedanken. Samen maken we er een 
geslaagd carnaval van. 

Ik wens jullie een onvergetelijk feest toe! Geniet van de 
voorbereidingen en graag tot ziens tijdens een van de 
activiteiten.    

Muuzevangers alaaf!

Burgemeester (wnd) van Cranendonck,  
Henri de Wijkerslooth
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5 Voorwoord Burgemeester
7 De Prins en Prinses vertellen
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11 Jeugdprins Mees
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Prins Alex.
Ik zal me even voorstellen: Ik ben Alex van Oosterhout, 
43 jaar jong. Zoon van Gerrie en Pietje van Oosterhout 
(bij de meesten ook wel bekend). Ik ben getrouwd met 
Moniek en we hebben 2 kinderen: Rein (7 jaar) en Jans 
(5 jaar). Ik ben werkzaam bij VTS Constructions te Maar-
heeze als constructiebankwerker.

Voor velen ben ik misschien een bekend gezicht in 
Maarheeze. Ik ben jarenlang actief lid geweest van VV 
Maarheeze, maar nu ben ik steunend lid wat me erg 
goed bevalt. De andere club waar ik lid van ben is CV 
Vergane Glorie, voorheen Knapzakken en Co. In onze 
glorietijd waren we bijna niet te verslaan tijdens de 
optochten, maar goed aan alles komt een eind dus ook 
aan deze glorietocht (tijd). 

Menig weekend ga ik naar de motocross kijken en een 
biertje drinken met mijn maat Dave en onze Rein. Ook 
de TT Assen staat elk jaar op de agenda.
 
Dan het verhaal om Prins te willen worden. Op 12 juli 
ging mijn telefoon, Rudi Hulsen belde, maar ik stond 
middenin het concert van Guns & Roses. Ik nam mijn 
telefoon dus niet op. Volgende dag kreeg ik een app-
je: “Ben je thuis vanavond? Ik moet iets van metaal 
gemaakt hebben,” aldus Rudi. En ja hoor, rond half 
10 stonden Rudi en Geert aan de deur, ik wist meteen 
voldoende.

Moniek was niet thuis, dus het was nog de vraag hoe 
zij zou gaan reageren. Ze had een bedrijfsfeestje gehad 
dus na de nodige biertjes kwam ze eindelijk thuis. 
“Moniek, weet je wie er hier zijn geweest? Rudi en Geert 
met de vraag of ik Prins wil worden!” “Moet dat nóu?” 
zei ze, en daar lag het Prinsesje in bed. Oké, dan gaan 
we het er morgen even over hebben, dacht ik. Uiteinde-
lijk na een paar dagen hebben we besloten dat we deze 
kans niet aan onze neuzen voorbij konden laten gaan 
en wilden we graag het Prinsenpaar van 2017/2018 zijn.
 
Wie vraag je dan als Adjudant? Mijn jongste zus Mil-
lanie en ik hadden toevallig al een afspraak staan, dat 
als één van ons ooit eens Prins of Prinses zou worden, 
dat dan de ander Adjudant zou zijn. Millanie was dus 
mijn 1e keus, maar omdat Jarno (haar man) nogal 

vaak in het buitenland is en 
haar 3 kleine kinderen veel energie kosten, 
zou onze afspraak misschien niet door kun-
nen gaan. Millanie werd gevraagd, en wij wachtten 
in spanning af. Op een vrijdag aan het einde van de 
middag was de tuin al goed gevuld met vrienden. Ook 
Millanie kwam met haar gezin op visite. Mil lachte naar 
me, dus ik wist genoeg. Dat was de start van een mooi 
carnavalsseisoen.
 
Met die van “van Hout”, wordt 
het een carnaval van goud!
 

Prinses Moniek
Ik ben Moniek van Oosterhout-van der Putten, ofte-
wel “Putje”. Ik ben 32 jaar oud en van oorsprong een 
Roesdonker. Moeder van 2 kids: zoon Rein (7 jaar) en 
dochter Jans (5 jaar), en het baasje van kruising Jack 
Russel-Boerenfoxhond Cees (9 jaar). Ik ben de jongste 
dochter van Annie en Wim Put (voorheen postbezorger 
en brandweerman in Mares), Wim is een zoon van de 
witte Jan Put van de Sterkselseweg. 

Ik ben werkzaam in Eindhoven bij verfgroothandel 
Driessen Verf. Ik ben lid van de Stichting Jeugdcomité 
Soerendonk, waar ik op vrijdagavond mijn groepsavond 
heb. Daarnaast maak ik deel uit van vriendinnengroep 
“de durpsgekken”, de naam zegt al genoeg. In mijn 
vrije tijd ga ik graag een rondje 
hardlopen, en schilder/be-
hang ik graag (ik heb 
moeite met stilzitten). 

Ik ben momenteel 
11 jaar woonach-
tig in Mares, een 
mooi carnavals-
getal… ik zeg: 

reden 
voor 
een 
feestje!
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Ook met
een houten

kop!

We gaan
volop!



Het was een vrijdagmiddag in juli. Het was ongelooflijk warm en mijn 
gedachten waren nog niet bij carnaval. Toen stond Bertie Bierings 
ineens achter op de stoep. Was ik een afspraak vergeten dacht ik nog? 
Maar nee, daar werd me de vraag gesteld of ik de Adjudant wilde zijn 
voor het carnavalsseizoen 2018! Poeh dat was even niet niks. “Goh en wie is 
er dan Prins?” vroeg ik. Ja, dat mochten ze natuurlijk nog niet zeggen.

Ik vroeg of ik er nog over mocht nadenken. Dat mocht, als ze het over een 
week of 2 maar zouden weten. Maar wie zou er dan toch Prins zijn? Nu heb-
ben mijn broer en ik (ons Alex) al heel lang geleden de afspraak gemaakt: 
als jij ooit Prins van Mares wordt, ben ik jouw Adjudant. Maar ik wilde stie-
kem toch weten of hij het was.

In de avond besloten we om nog even bij ons Alex op visite te gaan. Ik 
wist zeker, ik hoef hem maar aan te kijken en ik weet genoeg. Moniek 
maakte de deur open, ik keek en door haar blik wist ik ook al genoeg. 
Verder die avond is er niks over gezegd, er was nog meer visite. Dus 
het “geheimpje” was begonnen. Diezelfde avond heb ik Bertie een 
volmondig  JA gestuurd!

Wie is nu die adjudant of adjudante? 
Ik ben Millanie Janssen-van Oosterhout, 35 jaar oud, getrouwd 
met Jarno Janssen, we hebben 3 kinderen Fenne (5) Nouk (2) 
Lenz (1) en sinds 2 jaar ben ik weer woonachtig in Maarheeze. 
Ik ben de jongste zus van de Prins, opgegroeid in Maarheeze en 
van kleins af aan heb ik deelgenomen aan het carnavalsleven. Het 
begon als 4-jarige met de optocht lopen met ons pa: “Alleen op de 
wereld”. Hoppa meteen de eerste prijs! Het jaar daarop liep ik samen met 
ons Alex en ons pa “Heidi en Peter” en zo volgden er nog vele optochten. 

In 1994 was ik Jeugdprinses van de Muuzevangers. Ook zat ik in de dans-
garde en enkele jaren in het Mouse Dancing team. Na zelf enkele jaren actief 
dansen werd ik trainster van de dansgroepen. De afgelopen jaren is het wat 
stiller rondom carnaval. Niet alleen qua carnaval, maar over het algemeen 
met activiteiten en verenigingsleven. Met drie kleine kinderen en een man 
die vaak van huis is voor zijn werk in de motorsport, en zelf parttime werk-
zaam, moet je soms wat dingen laten schieten. 

Maar de kans om samen met mijn broer en schoonzus 
deze ervaring mee te mogen maken heb ik niet aan me 
voorbij laten schieten! 

We gaan er een mooi 
carnavalsjaar van maken! 
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Hallo allemaal,

Mijn naam is Mees Broeren. Ik woon samen met mijn 
mama en mijn hond in Maarheeze.
Ik ben 11 jaar en zit op BS De Stapsteen bij meester 
Bart. Mijn hobby’s zijn hockeyen en samen met mama 
leuke dingen doen. Zoals op vakantie gaan. In de mei-
vakantie zijn we samen naar Legoland in Denemarken 
geweest. Dit was, net als Jeugdprins worden, een grote 
droom van mij. 

Sinds ik klein ben wil ik al Jeugdprins worden. Ik was 
dan ook erg blij toen ik de winnende enveloppe had. 
Wat was het moeilijk om dit geheim te bewaren! Mijn 
vriend Sven de Natris heeft me hier heel goed bij 
geholpen door net te doen of hij gewonnen had. Vorig 
jaar heb ik al even mogen oefenen op BSO De Pretflat. 
Samen met Prinses Rita en de Hofdames hebben we er 
een leuk feestje van gemaakt.

Ik heb enorme zin in carnaval, vooral nu ik Jeugdprins 
ben van het Muuzegat. We gaan er met zijn allen een 
gezellige boel van maken. Want.....

Zonder gezeur knallen Isa, Mees en 
Nanouk de carnaval dur!!!

Alaaaaaaaaf!!!!!!!

Groetjes Mees
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HOUTEN RAMEN  

DEUREN 

KOZIJNEN 

SCHUIFPUIEN  

VOUWWANDEN 

GETOOGD WERK 

LICHTSTRATEN 

PREFAB 

DAKKAPELLEN

A. DAMEN
M A C H I N A A L  T I M M E R W E R K E N

Vlassloot 8 | 6027 RS Soerendonk | T 0495 594175 | F 0495 594154 | E info@adamen.nl

Willie weensen 
ullie allemaol 
unne moije 

carnaval! Proost!!

Willie weensen 

Proost!!
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Hoi, ik ben Isa van Beekveld. Ik ben 12 jaar en heb een broertje Luc. Ik zit op OBS Cranendonck in groep 8 bij juf Els. Mijn hobby’s zijn: hockey, tekenen, piano spelen en scouting.

Carnaval heb ik altijd al leuk gevonden. Eerst langs de straat de optocht lopen en later met carnavalsgroep CV De Kom ’an Doos. Vorig jaar heb ik met de dansmarietjes op de Jeugdprinsenwagen gestaan. Tijdens de loting vond ik het wel heel spannend maar toen ik eindelijk de envelop mocht open maken was ik hele-maal  blij dat ik Jeugdadjudant 2018 word. Maar ik vond het wel heel moeilijk om het geheim te houden omdat 
heel veel kinderen gingen vragen of ik het was.

Ik heb er super veel zin in, en met Mees, 
Nanouk en het Jeugdgevolg gaan we er een 

superleuk carnavalsjaar van maken.

Alaaaaaaf !!!
Jeugdadjudant Isa

Hoi allemaal,

Ik zal me even voorstellen, ik ben Nanouk Roosen en ik woon met 

mijn moeder en konijn in Maarheeze. Ik ben 9 jaar (word op 19 

december 10). Ik zit op BS de Stapsteen. Mijn hobby’s zijn dansen 

en paardrijden.

Carnaval vond ik altijd al leuk. Ik kijk elk jaar naar de optocht met 

plezier. Ik heb nog nooit mee gedaan aan de optocht maar het 

lijkt me wel heel leuk. Vooral omdat ik nu Jeugdprinses ben.

Ik heb er superveel zin in. Samen met Mees en Isa en natuurlijk 

de dansmarietjes en het Jeugdgevolg gaan we er samen voor 

zorgen dat het een super carnavalsseizoen wordt.

Alaaf!!!
Jeugdprinses Nanouk
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Titel klopt eigenlijk niet. Op het moment van typen 
(12 oktober 2017) hoort de EX er eigenlijk nog niet bij. 
Maar het komt wel heel dichtbij, dat wel! 

En wat betreft het schrijven van dit verhaal, eindig ik 
met het schrijven precies hetzelfde als waar ik vorig 
jaar begonnen ben… in de nachtdienst (het is nu nl. 
02.48 uur). Heerlijk was dat! Nachtdiensten 2017: Tek-
sten werden geschreven, ontwerp voor onze jurken 
werd getekend (die tekeningen waren overigens een 
lachertje), onze leus werd in de nachtdienst geboren, 
laarzen werden gezocht en besteld, leggings werden 
gezocht en gekocht en dat állemaal ’s nachts. Er werd 
alleen niet gedanst. Nee, want mijn nachtelijke col-
lega’s mochten natuurlijk niets weten. Nogmaals sorry 
voor al die keren dat ik heb gelogen.

En toen was het zover! De bekendmaking. Wat een 
spanning. Want hoe bleven we ervoor zorgen dat nie-
mand ook maar enig idee had dat wij uiteindelijk op 
het podium terecht zouden komen in een Prinsessen/
Hofdame outfitje? Wederom blijven liegen! Hilarisch 
moment was dat er toch ook verschillende mensen 
dachten dat wij het voorprogramma waren met onze 
dans voor het uiteindelijke nieuwe Prinsenpaar. Maar 
die kwam mooi niet!!! Nee, geen Prins afgelopen jaar, 
maar een Prinses met drie mooie Hofdames. Een 
super-eer om als eerste Prinses van Mares de boeken 
in te gaan. Bedankt Prinscommissie en bestuur van 
de Muuzevangers om deze uitdaging aan te gaan! 
Met hopelijk een supermooi hoofdstuk in het grote 
Muuzevangers Prinsen- en Prinsessengeschiedenis-
boek. 

Zit ik me nu ineens te bedenken dat dit wel een heel 
lang verhaal zou kunnen worden. Als we eenmaal 
helemaal los zouden gaan over álles wat wij hebben 
meegemaakt…. Dan wordt het wel een heel gigantisch 
boekwerk. En zit er iemand te wachten op het Muuze-
neejs 2018 van 753 pagina’s? Lijkt me niet!

En eigenlijk is er al zoveel gezegd en geschreven over 
onze belevenissen. Met hulp van mijn voorganger 
Prinses Jolanda werd een eigen Facebook-pagina aan-
gemaakt en een nieuwe hobby werd geboren. En wat 
voor hobby…. Heerlijk was het om iedereen te laten 
meegenieten van onze uitstapjes, onze belevenissen, 
onze voorbereidingen, onze plannen, onze…. Tja, wat 
hebben we er eigenlijk niet gepost, beschreven en 
gedeeld. En het aantal volgers bleef maar groeien. 
Iedereen die ook via Facebook zo enthousiast met ons 
heeft meegeleefd super bedankt. 

En dan die realitysoap op RTV Horizon... hoe gaaf was 
dat! Helaas door omstandigheden maar 3 afleverin-
gen gemaakt. Het filmmateriaal voor aflevering 4 en 
5 hebben we onlangs ontvangen en natuurlijk direct 
bekeken. Heerlijk om na maanden ons weer eens in 
“functie met Prinsessen/Hofdame-outfitjes” te zien. 
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En wat dacht je van ons dansje op ‘Bailar’. Niet nor-
maal dat dit zo’n hit werd. Super trots op al diegenen 
die altijd met ons hebben meegedanst en dat waren 
er veel… heel veel!!

En zo kwam er altijd wel iets op ons pad waardoor dit 
hele avontuur zo ontzettend onvergetelijk is gewor-
den. Natuurlijk gingen we ook niets uit de weg. Alles 
wilden we meemaken! Met zoveel hoogtepunten! 
Brengt me op een idee… Ik weet al wat ik zo meteen 
ga doen (als mijn nachtdienst rustig blijft tenminste). 
Lekker terugbladeren op Facebook. En ja, het is aan te 
raden om toch nog even een Facebook account aan te 
maken mocht je dat nog niet hebben en onze pagina 
@prinsesritaenhofdames nog eens lekker door te 
lezen. 

En moet je zo’n stuk voor het Muuzeneejs dan eindi-
gen met het bedanken van mensen? (Nee, daar moet 
dit stuk niet mee eindigen). Een dankwoordje? Het 
is natuurlijk onmogelijk om iedereen persoonlijk te 
bedanken dus we houden het kort en krachtig. Ieder-
een maar dan ook echt IEDEREEN bedankt voor het 
mee-feesten, mee-leven, mee-dansen, mee-denken, 
mee-lachen, mee-drinken, mee-eten, mee-denken, 
mee-lallen, mee-kienen, mee-toepen, mee-partybus-
sen, mee-organiseren, mee-filmen, mee-genieten, 
mee-optochten, mee-facebooken… “Stoppen nu Rita, 
we willen echt geen Muuzeneejs van 753 pagina’s!!!”

Nee, we moeten dit stuk eindigen met een speciaal 
woordje voor onze nieuwe Prins en/of Prinses en 
verse Hofdames en/of Adjudanten. In aankomend 
seizoen zijn jullie zijn dít seizoen de gelukkigen!!   
Want reken maar…. dat zijn jullie en daar kom je snel  
genoeg achter!

Wat gaan jullie het leuk krijgen!!! GENIET, GENIET en 
GENIET. En weet je wat het mooie is? Daar hoeven 
jullie niet eens je best voor te doen. Dat gaat gewoon 
allemaal vanzelf!.
 
En dan nog één keertje dan (wel 
wat aangepast!) 

Roosjes verwelken
Scheepjes vergaan
Nu stoppen met 
buurten
Samen met onze 
nieuwe Prins en/
of Prinses gaan 
wij er als exen 
én SGONNIES 
ook dit jaar 
weer te-
genaan.
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Hallo allemaal, ik ben Tycho en ik was in carnavalssei-
zoen 2016-2017 de Jeugdprins van Maarheeze. Dit stukje 
gaat over mijn ervaringen over het seizoen. 

Als eerste werden er lootjes getrokken. Voor mij was het 
anders dan iedereen want ik was namelijk dat weekend 
op vakantie. Ik maakte me al druk dat ik er niet bij kon 
zijn. Daarna kwamen de begeleiders (Mahran, Ilse en 
Ary) naar mijn huis om het laatste lootje dat over was te 
brengen. Omdat ze speciaal naar ons kwamen voor dat 
lootje dachten we dat er een kans was dat ik misschien 
Jeugdprins werd. Toen ik het lootje open maakte zat er 
briefje in waarop stond dat ik Jeugdprins was. Ik was wat 
overrompeld, maar ik vond het wel leuk en grappig dat 
ik het was. 

De eerste paar weken gingen we vooral voor kleding op 
zoek. Een paar dagen voor de bekendmaking kwamen 
de foto’s. Daarna kwam de foto bij Kasteel Cranendonck 
met het de Prinses en de Hofdames, het Jeugdgevolg en 
de Raad.

De Bonte Avond:
De eerste Bonte Avond is leuk, dan zijn alle stukjes nog 
nieuw. De avonden daarna zijn wel hetzelfde maar de 
grapjes snap je steeds beter. En de artiesten komen 
beter in hun rol.

De Party Bus:
Geweldig, de Party Bus is denk ik toch een van de leuk-
ste dingen. Het is een bus met muziek erin en natuurlijk 
disco-verlichting. Je kan overal aan 
hangen en klimmen (en vallen). 

Recepties:
Recepties zijn soms saai en soms 
fantastisch! Je moet er toch zelf ook 
weer iets van maken en met een leuk 
Jeugdgevolg en wij als Jeugdprinsenpaar 
lukte dat wel.

Dingen die ik je aanraad:
- Oordopjes! Soms staat de muziek wel 
hard. 
- Een stevige nek, want je krijgt een 
stuk of twintig medailles om je nek.
- Twee of meer auto’s en kratten, bij 
de receptie krijg je VEEL spullen. 
Echt super leuk wat mensen al-
lemaal meebrengen. 
 
Bedankt Muuzevangers, Rita, 
Jonna, Bep en Jane, Mahran, 
Ilse en Ary, Bo en Lana, 
Jeugdgevolg, mijn ouders 
en iedereen die deze car-
naval onvergetelijk heeft 
gemaakt.

Alaaf Ex-Jeugdprins 
Tycho

Hallo iedereen,

Mijn naam is Bo en ik was 
vorig jaar Jeugdprinses. Ik 
woon met mijn broertje 
(Jens) en mijn ouders in 
Maarheeze, zelf ben ik 12 
jaar en word 13.
Carnaval 2016 
-2017 was echt 
het leukste 
carnavalsseizoen 
dat ik ooit heb 
meegemaakt. 

Eigenlijk het leukste 
wat ik ooit heb mee-
gemaakt!!!! Je doet 
echt alleen maar 
leuke dingen, zoals: 
prinsenbekendmaking, recepties 
en natuurlijk ook je eigen receptie, sleutelover-
dracht en bonte avonden. Na de derde bonte 
avond snap je de grappen echt wel hoor!! Zelf 
hield ik al heel erg van carnaval, en deed ook 
al mee met de dansmarietjes en nu aan de 
dansgarde.

Maar als jij nu in het Jeugdprinsenpaar zit kan 
jouw carnaval echt niet meer stuk. En je hebt 
ook een Jeugdgevolg dat je helpt de carnaval 
veel leuker te maken! Je hebt natuurlijk zoals 
altijd een leuk groot Prinsenpaar. En je hebt 
zoals altijd ook een geweldige begeleiding.

Ik wil een paar mensen even bedanken voor 
het geweldige carnavalsseizoen vorig jaar. 
Als eerste Tycho en Lana voor het geweldige 
carnavalsseizoen. Ik wil ook het groot Prinsen-
paar van vorig jaar bedanken, Rita, Jonna, Bep 
en Jane. En de super leuke begeleiders Mahran, 
Ilse en Ary. 

Ook wil ik het geweldige Jeugdgevolg van vorig 
jaar bedanken. En natuurlijk ook het super-
leuke dansmarietjes team van vorig jaar, en de 
trainers Vera en Floor.

Het nieuwe grote Prinsenpaar, het Jeugdprin-
senpaar en het Jeugdgevolg wil ik heel veel 
plezier wensen met het nieuwe carnavalssei-
zoen! Ik weet zeker dat jullie carnavalsseizoen 
niet meer stuk kan dit jaar.

ALAAF Ex- Jeugdprinses Bo
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Hoe ik het seizoen heb beleefd:
Als eerste kwamen we de Smeltkroes binnen en hadden geen idee van hoe 
of wat er zou gaan gebeuren. Ze stelden eerst allemaal mensen voor en 
wat ze allemaal doen om een gezellige carnaval ervan te maken. We 
trokken de lootjes en werden toen 1 voor 1 naar een andere kamer 
gebracht en werd verteld dat ik adjudante werd. 

Ik vond dat natuurlijk superleuk om te horen dat ik lekker mocht gaan 
feesten, maar ik wist nog niet wie de Prins en Prinses waren met wie ik 
die carnaval gezellig kon delen. We werden toen naar huis gestuurd. 

We moesten het natuurlijk geheim houden voor andere mensen en 
broertjes en zusjes. Maar ik had nog een leuk adjudantenpak nodig, 
daarom namen we contact met Mahran op. Zij maakte mijn pak. 
Het was natuurlijk passen en meten een aantal keer, maar dat 
is wel de moeite waard. We moesten wel een aantal keer wat 
dingen zelf kopen natuurlijk, maar toen mijn outfit helemaal 
klaar was kon ik niet wachten op het seizoen dat voor de deur 
stond. 

We werden bij elkaar geroepen (dus ik en de Prins en Prin-
ses) om de regels en het drukke programma te bespreken. 
Op de dag van de opening van de carnaval mochten we bekend- 
maken dat we de nieuwe Jeugdprins, Jeugdprinses en Jeugd- 
adjudant waren. Er was dit jaar ook iets nieuws: met de kinderen die helaas 
niks geworden waren werd er het Jeugdgevolg opgericht. Bij carnaval heb je natuurlijk de recep-
ties maar we kregen ook een eigen receptie. Daar kregen we allemaal cadeautjes van andere 
verenigen en natuurlijk hun medaille en een hand of een zoen op je wang want ze zeiden name-
lijk: “fijne carnaval”. Maar niet alleen de verenigingen die ons feliciteerden, maar ook natuurlijk 
familie, vrienden, juffen en meesters en zelfs je vrienden van de sportclub. 

Wat ik leuk vond:
- dat je veel met elkaar bezig bent 
- dat ik nieuwe mensen heb leren kennen
- je leert de andere mensen beter kennen  
- weg gaan met de partybus

Wat ik minder leuk vond: 
- dat je lang moest staan bij de receptie en dat je die warme cape de hele tijd moest dragen dat 
was veel te warm 

Wat ik meegeef aan de nieuwe Jeugdprins, Jeugdprinses en Jeugdadjudant:
- dat je veel moet drinken anders krijg je hoofdpijn en als je iets moest zeggen voor een groep 
mensen en je weet het niet meer improviseer maar, maak er je eigen verhaal van.

Wat ik ga missen:
- de gezelligheid van de mensen om je heen en het feesten met de Jeugdprins, Jeugdprinses en 
Jeugdadjudant  en het Jeugdgevolg

Groetjes, Lana Bax
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Geacht bestuur van de Muuzevangers, 

We willen graag deze brief beginnen met de kop uit de Volkskrant van 01 november 2017.

“Drie vrouwelijke gemeenteraadsleden in Tilburg vinden het anno 2017, honderd jaar na de 
invoering van het vrouwenkiesrecht, de hoogste tijd voor een Prinses carnaval in Kruikenstad. 
Het is ‘ouderwets en uit de tijd’ dat alleen mannen het krachtens de statuten en het huishoudelijk 
regelement van de Tilburgse carnavalsstichting kunnen schoppen tot Prins, Adjudant, lijfwacht, 
lèèfarts of lid van de raad van elf.”

Nu hebben we begrepen dat ook Maarheeze het afgelopen jaar voor een Prinses heeft gekozen. 
Dat niet alleen, maar ook nog vergezeld met drie prachtige Hofdames. We zijn al snel op de Face-
bookpagina van deze dames terecht gekomen en kunnen we niet anders concluderen dat deze 
dames het carnaval in Maarheeze naar een ander niveau getild lijken te hebben.

Graag willen wij dan ook uw ervaringen horen zodat we ook in Tilburg een grote groep mensen 
kunnen overtuigen wat de kracht zou kunnen zijn van dames ‘voorop in het carnavalsgebeuren. 
Dit zouden we graag willen doen aan de hand van een aantal enquêtevragen aan de bewoners 
van Uw dorp. Is het mogelijk om deze in Uw carnavalskrant te plaatsen? U begrijpt... “een nee heb-
ben we, een ja kunnen we krijgen”, toch? 
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Vraag 1: 
Beschrijf met een aantal korte woorden hoe het 
is om met een Prinses de carnaval in Maarheeze 
gevierd te hebben.

Vraag 2: 
Zijn er verschillen zijn tussen het carnaval vieren 
met een prinses of met een prins? Zo ja, welke? 

Vraag 3:
Waar gaat uw voorkeur naar uit? Een Prins óf een 
Prinses die met de carnaval voorop gaat? 

Vraag 4: 
Zijn er nadelen op het moment dat een Prinses de 
scepter zwaait binnen het carnavalsgebeuren? 

Vraag 5:  
Beschrijf in het kort uw ervaring met de aanwe-
zigheid van hofdames in plaats van een adjudant? 

Vraag 6: 
Wat zou uw advies zijn aan zowel het gemeen-
tebestuur van Tilburg als de carnavalskoepel in 
Tilburg? 

Mag ik u hartelijk danken voor de moeite die u heeft genomen voor het invullen van deze enquête. 
We zullen zien of ook Tilburg ooit open komt te staan voor een prinses. 

Met vriendelijke groeten, 
N. Kruikenzeiker. 

Antwoord bestuur Muuzevangers:  “Natuurlijk willen wij u deze mogelijkheid bieden. Wij zullen ons mail-
adres beschikbaar stellen voor de reacties van de bewoners van Maarheeze om deze vervolgens naar u toe 
te zenden”. 

De antwoorden kunnen naar het volgende mailadres gestuurd worden: 
postbus11@muuzevangers.nl




 


“”
“”
““

Songtekst: Wim Kersten - "Woensdagmorgen krijg je rode rozen" 
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Zoals gebruikelijk werd ook dit jaar tijdens de Prinsbekend-
making de titel Muuzevanger van ut Joar uitgereikt. Dit 
jaar besloot het bestuur op voorspraak van de commissies 
om de titel en bijbehorende onderscheiding uit te reiken 
aan Truus Verdonk.

Truus is al sinds jaar en dag betrokken bij de Muuzevan-
gers. Weliswaar nooit in een officiële rol, dus weten we 
niet precies hoe lang ze al actief is voor onze vereniging. 
De danscommissie doet nooit tevergeefs een beroep op 
Truus. Door de jaren heen heeft ze heel wat danspakjes 
gemaakt. Onze dansgroepen hebben er dankzij Truus 
altijd perfect opgestaan, en nog steeds!

Het Muuzeneejs dat u nu in uw handen heeft is door Truus 
Verdonk bij u in de bus gedaan. Net als de carnavalskalen-
der die u eind oktober ontving. En dat al vele jaren. Door 
weer en wind. Een aantal jaren heeft het Muuzeneejs een 
groter formaat gehad. Dat was bijzonder lastig te bezor-
gen, maar ook dat gebeurde.

Dit maakte de keuze niet moeilijk: Truus is komend seizoen 
de Muuzevanger van ut Joar. Truus, langs deze weg nog-
maals van harte gefelicteerd. Je hebt het dik verdiend!

Truus Verdonk
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Onze carnavalscarrière begon nog bij de CV De Blikvangers, meer dan 11 jaar geleden. We 
waren een clubje van +/- 10 man van tussen de 12 en 14 jaar en Mark was net één van de 
nieuwste leden. Allebei komen we uit Maarheeze maar we hebben elkaar pas leren ken-
nen op het Philips van Horne. Brainstormend op de fiets naar Weert kregen we de grootste 
plannen met elkaar. We zouden de mooiste en grootste wagens gaan bouwen en ieder jaar 
strijden voor de Bronzen Muus.  

De eerste jaren ging het steeds beter. We bouwden groter en mooier en deden ieder jaar 
mee aan de optochten in Gastel, Budel-Schoot, Budel en natuurlijk Maarheeze. Helaas kwam 
aan dat alles een einde toen onze vaders niet meer meehielpen en de optochten van Gastel, 
Budel-Schoot en Budel naarmate we ouder werden ook steeds langer leken te worden. De 
motivatie was er nog zeker, we wilden het ook graag zelf doen, maar qua handigheid kwam 
het met zijn allen nét wat te kort.

Dus besloten we om alles wat kleiner te houden, om een kleine groep te blijven en te probe-
ren om met originele woordspelingen de prijzen te pakken. We hadden onze naam inmiddels 
veranderd in CV Krek Nie Gek en we gingen er weer een paar jaar tegenaan. Ook hadden we 
onze aspiraties iets bijgesteld: ons doel was ieder jaar vooral om géén laatste te worden (iets 
wat ons overigens is gelukt).

Uiteindelijk verloren over de jaren heen steeds meer Krek nie Gekkers hun motivatie om nog 
mee te lopen met de optocht en zo werd 2014 het laatste jaar. Maar het lijstje met woordspe-
lingen van zowel Rob als Mark werd maar groter en groter en zo hebben wij besloten om als 
duo de komende jaren de optocht van Maarheeze te lopen. 

Inmiddels wordt dit als duo bij de individuelen ons 4e jaar en hebben we het al een aantal 
keer (onder het genot van een pilsje) over de leus van 2018 gehad. Na de 2e plek in 2015: 
Rob & Mark – Genitaliën,  de 3e plek in 2016: Rob  & Mark – Uitzonderlijk volgde in 2017 na al 
die jaren onze allereerste eerste prijs! Rob & Mark – Waarschuwingsschot. Dit jaar mogen we 
onze titel verdedigen en daar gaan we natuurlijk vol voor! 

Maarheeze staat niet bekend om zijn grootse wagenbouwers maar vooral om de goeie 
leuzen en woordgrapjes. Een onderliggend doel van ons is dan ook om anderen te motiveren 
om mee te doen met de individuelen om zo de concurrentie en ‘onze eigen optocht’ nóg 
mooier te maken! Zo kennen we nog een duo, Dirk & Stan, dat (al jaren) op het laatst afhaakt. 
Door middel van dit item hopen we hen toch over de streep te trekken, zodat we in ieder 
geval voor dit jaar een extra deelnemer hebben tijdens de ‘Mareser Optocht’! 

Wij wensen het nieuwe Prinsenpaar en Jeugdprinsenpaar heel veel plezier en geniet 
vooral van deze heerlijke dagen! Wij zijn er in ieder geval de komende –tig jaren bij! 

Rob & Mark 
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Driewerf ALÁÁÁF voor de Muuzevangers!
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Blijf op de hoogte van al het nieuws!
Kijk op www.muuzevangers.nl

Volg ons op:
 

@muuzevangers

@muuzevangers

@muuzevangers



Bouwhallen voor carnaval al vanaf 1 november in  

gebruik : Officiële opening op zaterdag 13 januari !

Goed werk heeft tijd nodig !!!

Een toepasselijk gezegde voor het project bouwhallen voor carnaval in onze gemeente. De 

eerste plannen dateren al van 2010 en nu in 2017 staan er 2 mooie, ruime hallen voor de 

creatieve carnavalsknutselaars. 

16 groepen uit de diverse dorpskernen maken momenteel gebruik van de hallen op sport-

park Budel en sportpark de Braken in Soerendonk. En al deze groepen en wagenbouwers 

zullen hun creaties tonen in nagenoeg alle optochten in onze gemeente en zelfs nog daar-

buiten.

Het proces kreeg uiteindelijk definitief vorm na een overleg op het gemeentehuis eind 

2015. Daar werd toen snel duidelijk dat er een structurele oplossing moest komen voor 

het bouwen in tochtige schuren zonder voorzieningen, bij particulieren in garages, in een 

tuinhuis of in een voormalig schoolgebouw. Het vervolgverhaal mag inmiddels bekend zijn. 

Het project werd breed opgepakt in een samenwerkingsverband tussen de overkoepelende 

carnavalsverenigingen uit de 6 kernen en mede dankzij de voortvarende aanpak en onder-

steuning van gemeente Cranendonck staan er nu 2 prachtige hallen.

Bij het schrijven van dit artikel wordt er, na de ruwbouw oplevering door World Wide Maar-

heeze, nu door de gebruikers zelf veel werk verricht aan het uiteindelijk gebruiksklaar ma-

ken van de hallen. Riolering graven en aanleggen, waterleidingen, lichtbakken en kabels, 

metsel- en tegelwerk! Op alle werkdagen zijn er vele handjes aanwezig waardoor alles mooi 

verdeeld kan worden. De foto’s geven daarvan een impressie.

Al het werk gebeurt door de gebruikers zelf met de hulp van vele bedrijven en sponsoren 

die op de een of andere manier een bijdrage leveren aan het afmaken van de hallen. 

En dan aan de slag met lassen, timmeren, plakken en schilderen in de hal zelf, met zoals 

gezegd op 13 januari in het carnavalsseizoen de officiële opening. Allereerst openen we 

samen om 14.00u de hal in Soerendonk waarna we met zijn allen naar Budel gaan waar we 

de hal daar zullen openen om 15.30u. Over het feestelijke programma houden we u op de 

hoogte in de weekbladen en natuurlijk ook via de sociale media kanalen.

Er zijn nog mogelijkheden om buiten het carnavalsseizoen gebruik te maken van de hallen 

voor zogenaamde “stille activiteiten”. Hoe, in welke periode, op welke manier dat kan en 

wat daar de voorwaarden voor zijn wordt u graag verteld door de leden van de stichting 

BCC.

Zij wensen u uit naam van alle bouwers een fantastisch seizoen toe.

John van de Moosdijk en Harrie Staals   namens De Buulder Buk

Ralph Adams en Jac Umans   namens De Roesdonkers

Perry Hendriks     namens De Pintewippers

Rob Beerten     namens De Muuzevangers

Jos Rademakers en Nico Smits   namens De Heiknuuters

Jos de Werdt en Noud van Leeuwen  namens De Toeters
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De Muuzevangers bewaken bij 
veel van hun activiteiten tegen een 
vergoeding van 1 euro je jas. Voor 
jou levert dit een plek op waar je 
met een gerust hart je jas, sjaal 
of paraplu kunt stallen. Voor de 
Muuzevangers zijn dit extra inkom-
sten waarmee we de activiteiten die 
we organiseren ook zoveel mogelijk 
gratis toegankelijk kunnen houden. 

Consumpties zijn tijdens de carnavalsdagen en tijdens een door de 
Muuzevangers georganiseerde activiteit uitsluitend te betalen met 
consumptiebonnen. Deze bonnen zijn tijdens de activiteit verkrijg-
baar bij de bonnenbar. Je betaalt voor een consumptiebon een fractie 
meer dan wanneer je op andere momenten een consumptie nuttigt. 
Het bedrag dat je per consumptie meer betaalt, komt ten goede aan 
de carnavalsvereniging. De te organiseren activiteiten worden ook 
hiermee bekostigd. Als voorbeeld de optocht. De deelnemers aan de 
optocht ontvangen een onkostenvergoeding en ook is er prijzengeld 
dat hiervan betaald wordt. Hiermee kan binnen de vereniging een 
gezond evenwicht blijven tussen inkomsten en uitgaven.

Bij verschillende activiteiten zijn 

broodjes frikandel, broodjes kroket 

of porties bitterballen te koop. Deze 

betaal je met consumptiebonnen. 

Hierdoor kun je lekker een snack 

eten en draag je tevens bij aan de 

vergoeding van de onkosten van de 

activiteit die je bezoekt. 

CV de Muuzevangers is een stichting. Dat betekent dat we officieel 

geen leden hebben maar begunstigers. Tot nu toe kenden we  

€ 11,11 leden en € 50,50 leden. Vanaf dit seizoen komt daar een 

kleine verandering in. We kennen nu 3 soorten begunstigers:

Muuzemaatje
Voor het symbolische bedrag van € 11,11 ben je Muuzemaatje. Je 

steunt hiermee natuurlijk carnaval in Maarheeze, maar het heeft 

ook voor jou voordelen. Je ontvangt een Muuzevangers polsbandje, 

waarmee je aan heel Maarheeze kunt laten zien dat je een echte 

Muuzevanger bent! Tenslotte heb je ook de mogelijkheid om in een 

speciale voorverkoop kaarten te kopen voor de Bonte Avonden. 

Mensen die tot nu toe € 11,11 lid waren zijn vanaf nu automatisch 

Muuzemaatje.

Muuzenest
Muuzevanger ben je niet alleen! Daarom kun je vanaf nu met het 

hele gezin Muuzemaatje worden. Voor € 33,33 profiteert je hele 

gezin (woonachtig op hetzelfde adres) van de voordelen die een 

Muuzemaatje heeft.

Supermuus
Ook als Supermuus steun je onze vereniging, en wel voor € 50,50.  

Je krijgt hiervoor een echte vetleren Muuzevangersmedaille, een 

collectors item! Ook ontvang je als Supermuus 2 gratis kaarten voor 

de Gala Bonte Avond.

Wil je lid worden? Kijk dan snel op www.muuzevangers.nl/webshop 

of kom langs in de Muuzesjop bij onze activiteiten!



Op een doordeweekse dag, laat in de avond wordt er aangebeld. Er staan twee 

personen aan de deur: Jos Jaanen en zijn dochter. Zelf dacht ik, die komen een prijs 

afgeven van de “Statie fietstocht” omdat we die gefietst hadden en hij er iets mee 

te maken had. Maar toen ik zijn dochter zag toen begon er bij mij iets te dagen. 

Ik zei al, volgens mij weet ik al waarvoor jullie komen en het lijkt me heel leuk om 

te doen. Mijn wederhelft die had helemaal nog niets in de gaten, hij was aan het 

zorgen voor wat te drinken. Nadat hij ging zitten en wat gebuurt te hebben vroeg 

hij waarvoor ze eigenlijk kwamen. Ik heb het hem uitgelegd en meteen verteld dat 

ik meteen ja heb gezegd. Gelukkig vond hij het, zoals altijd, prima. Nog wat na ge-

kletst en datums door gekregen te hebben van de verloving gingen ze huiswaarts. 

Dag van de verloving: je zit je natuurlijk af te vragen wie wordt de gom, want ze 

vragen wel wie wil je niet als gom hebben, maar daar kon ik geen antwoord opge-

ven. Maar ik zou het snel weten want op een vrijdagavond op de geheime locatie 

zouden we worden verloofd. Rond 20.00 uur werd ik opgehaald en geblinddoekt in 

de auto gezet. Na enkele minuten rondgereden te hebben kwamen we op het adres 

aan. En of de blinddoek niet genoeg was werd er ook nog een masker opgezet. Ik 

werd in een stoel gezet. Daar begon het vragenvuurtje, we mochten alleen ja of 

nee zeggen. Na heel veel vragen wisten we het nog niet. En later bleek dat wij jaren 

dicht bij elkaar hadden gewoond. Ik kreeg van mijn gom een mooie bos bloemen 

en het verlovingsfeest kon beginnen. 

Er moet van alles geregeld worden, zoals kleding passen, foto’s maken, getuigen 

vragen, bespreken waar je de koffietafel houdt, kaarten versturen enz. enz. maar 

heel leuk om dit samen te doen.

Dag van de bruiloft: Rond 16.30 uur kwamen de gasten binnengedruppeld, het was 

een gezellige boel met koffie, thee, hapjes en drank. Gezellige feestmuziek stond 

aan, er werden wat foto’s gemaakt. Rond 18.15 uur kwam Mari met zijn gasten aan. 

Het was een hele stoet met tractoren en een platte kar, een mooie rallyvrachtwagen 

en zeker niet vergeten de muziekkapel. We vertrokken naar “Plaats 10” daar hadden 

wij onze koffietafel. Na lekkere soep, broodjes en meerdere drankjes en veel ge-

buurt te hebben vertrokken we naar de Smeltkroes, want daar ging het gebeuren. 

Bij binnenkomst werden we verrast door mijn collega’s en Mans Zat, de blaaskapel 

waar ik in speel. Ze hadden een hele mooie boog voor ons gemaakt waar we onder 

door mochten lopen. Tijdens de plechtigheid werd ik bijgestaan door mijn twee ge-

tuigen Karin en Jacqueline. Ik ben heel blij mee dat ze dit voor mij wilden doen. Na 

eindelijk in de onecht verbonden te zijn kon het feest beginnen. Eerst een geweldi-

ge receptie en daarna het feest. Ik heb mij goed geamuseerd alleen zo jammer dat 

het zo snel afgelopen was. Daarna op de eieren bij Mari, wat heel lekker was.

Dag na de bruiloft: 11.00 uur weer verzamelen bij de Smeltkroes om de cadeaus 

op te halen en te evalueren. Het was geweldig wat we allemaal hadden gekregen. 

Een auto vol. En het evalueren dat heeft ook nog tot zeker 18.00 uur geduurd. Niet 

omdat het niet goed gegaan was, maar omdat het weer gezellig was met de men-

sen die ons avontuur geweldig hebben gemaakt. Ik wil daarom ook het comité van 

de boerenbruiloft, mijn gom, de getuigen, fotografen en mijn familie en vrienden,   

bedanken voor deze hele mooie tijd. Ik had het niet willen missen.

Lia
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Eind september 2016 stonden Rob B. en Jos J. bij ons aan de deur en vroegen of ze even kof-fie konden komen drinken. Ik dacht “ze komen iets vragen over de carnaval” en ja hoor dat was ook zo. Er werd eerst wat omheen gedraaid en uiteindelijk kwam de vraag; of ik boe-renbruidegom wilde zijn. Slik slik, ik keek mijn vrouw aan, en zei “ojee”, maar in mijn hoofd ging het “jaaa kei leuk!” .

Nadat er het een en ander nog werd uitgelegd en telefoonnummers werden uitgewis-seld heb ik, na overleg met mijn vrouw, Jos diezelfde avond nog een bericht gestuurd dat ik wel de Boerenbruidegom wil zijn!

Toen kwam de verloving; toch wel spannend, wie o wie wordt mijn Boerenbruid. Na veel vragen te hebben beantwoord met ja of nee, wist ik nog steeds niet wie mijn bruid zou zijn. De straat waar zij heeft gewoond wist ik wel, maar verder…. Uiteindelijk bleek het Lia Boelens te zijn, die vroeger 50 meter verder woonde. Ik had het niet beter kunnen treffen (behalve dan mijn Anne). Na de verloving ging het snel, passende kledij en foto’s maken. Dan het wachten tot aan de Bruiloft. 

Als Boerenbruidegom moet je het vervoer regelen om de bruid op passende wijze op te halen. Ook voor mijn getuigen, John Coolen en mijn zoon Jelte, was passend vervoer geregeld, een DAKAR-wagen.  Na een mooie rit door het dorp met onze gasten naar de koffietafel bij Plaats 10; keigezellig! En druk. Dan naar de Smeltkroes voor de bruiloft waar we een geweldig ontvangst kregen. 

De bruiloft was leuk mede door pastoor Frans en de mensen die wat te “mauwe” hadden. De receptie, een prachtig feest en na afloop bij ons op de eier; het was GE-WEL-DIG!
‘s Zondags alle kado’s ophalen en nog wat na borrelen, daarna ging het licht toch uit…
Boerenbruiloft Commissie hartelijk dank voor dit geweldige feest!                Mari
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ALAAF
BIER
CARNAVAL
CONFETTI
DWEILEN
JEUGDPRINSMEES
JEUGDGEVOLG
GEZELLIG
HOSSEN
KINDERBONTEMIDDAG
KINDEROPTOCHT
KOPPIENBAL
MOTOR
MUZIEK
MUUSKESRALLEY
MUUZEGAT
ONDERSCHEIDING
OPTOCHTBAL
PRINSALEX
SCEPTER
TONPRATERS

Het woord ‘carnaval’ is origineel ontstaan uit het Latijn en wel uit de volgende twee woorden: 
‘carne’ en ‘vale’. Samen betekent dit: ‘vaarwel aan het vlees’.

De gemiddelde carnavaller uit Brabant viert 3,3 dagen feest en drinkt 31,2 biertjes.

Bijna 13% procent van de Brabantse feestvierders meldt zich daarna ziek .

Als Limburgers niet kunnen dansen, gaan ze ‘sjoenkele’.

Indien het kostuum duurder is dan 200 euro is de kans op vreemd gaan meer dan 38%, bij een 
kostuum van minder dan 30 euro minder dan 13%.

56% van de feestvierders luisteren het liefst naar Nederlandstalige carnavalsmuziek en 30% naar 
carnavalsmuziek in het lokale dialect.

Er bestaan twee lezingen over de betekenis van alaaf:
     Een verbastering van het woord ‘elf’; het ‘gekkengetal’.
     Een woord afkomstig uit oud-Keuls dialect: ‘all af’, wat ‘alles weg’ betekent; alles moest immers  
     opgegeten en opgedronken worden vóór de vastentijd, wat resulteerde in carnaval.

Roep geen alaaf In Bergen op Zoom (ook wel: Krabbegat) en ‘s-Hertogenbosch (Oeteldonk). Daar 
roepen ze nooit alaaf.

In Eindhoven (Lampegat) kunt je voor de integratie beter ‘salaai’ roepen.
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Mari Meijer
Lia Boelens

Ronald Rampen
Anke Spoorenberg-Valkenburg

Marc van Zon
Manuela Kiggen

Jan van der Putten
Janny van der Voort

Frans Snelders
Antoinette Meulendijk

Hans van Mierlo
Irmgard van Seggelen
 
Jan Verest
Carla van Gils
 
Gerard de Regter
Jeanne van Maaren
 
Corne Rutjes
Marjo Reinders
 
Jos Maas
Irma Mulder
 
Jan van Zon
Jet Santegoeds
 
Mari Boelens
Maria Valkenburg
 
Harry Maas
Thea van Dijk
 
Huub Timmermans
Elly Rampen
 
Rex Janssen
Liesbeth van Zon
 
Jos van Mierlo
Elly van der Linden
 
Rob van der Krabben
Mien Meulendijk
 
Guus Dirckx
Riek van der Weiden
 
Martie den Dekker
Rinie Meeuwsen
 
Jan Valkenburg
Jet Vos
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De muziek knalt uit de boxen in de Smeltkroes, want…de 
Dansgarde traint. Een enthousiaste groep meiden oefent 
hun dans tijdens de Bonte Avonden 2018. Een actieve 
warming up, vrolijke muziek en 10 gedreven meiden van 
13 – 16 jaar: de juiste ingrediënten voor de Dansgarde 
2018.

Wie staan er op het podium?
De Dansgarde wordt gevormd door Bo, Mare, Maud, 
Vivian, Bente, Dominique, Isa, Joyce, Meike en Renée. 
Dit seizoen heeft de Dansgarde een ijzersterk team van 

trainsters. Evi Rutjes en Simone Thijssen als ervaren rotten in het vak, krijgen dit seizoen onder-
steuning van Nina Lambers en Linda Weenink. Linda en Nina nemen vanaf volgend jaar het stokje 
over van Evi en Simone en dit seizoen worden zij ingewerkt. Dansen dat kunnen Nina en Linda als 
de beste, beide meiden dansen al vele jaren; van Dansmarietjes, naar Dansgarde en inmiddels al 
weer een aantal jaar bij het Mouse Dancing Team. 

De Dansgarde traint op maandag van 19.00u en 20.00u om in januari een aantal heel spannende 
optredens te verzorgen, waarbij ze over hun eigen schaduw stappen. Nieuwsgierig? Kom naar de 
Bonte Avonden op 19, 20 of 27 januari. 

Ook naast het podium komt u de Dansgarde tegen, want zij helpen mee als vrijwilliger bij diverse 
activiteiten van de Muuzevangers én vieren het feest mee op de wagen bij het Prinsenpaar.

Dansgroepen zijn er klaar voor!
Op maandagavond tussen 18.00u en 19.00u wordt er 
al een aantal weken fanatiek getraind door maar liefst 
zestien meiden. Trainen? Jazeker, de Dansmarietjes 
studeren hun dans in voor de optredens in het carnavals-
seizoen 2017-2018. Tijdens de Prinsbekendmaking staan 
de meiden uit groep 7 en 8 voor het eerst op het podium. 
Bedenkers en trainsters van de Dansmarietjes zijn Vera 
van den Dungen en Floor Neerhoff. 

De Dansmarietjes treden voor u op tijdens de Prinsbekendmaking, Neffe de Muus 
(seizoensopening), de Bonte Avonden, bij het bezoek aan Marishof en voor de 
leerlingen van de Maarheezer scholen bij het Scholencarnaval. Tijdens de optocht 
vieren ze het feest mee op de wagen bij het Jeugdprinsenpaar én op carnavals-
dinsdag helpen ze mee bij de Muuskesrally. Dus naast het dansen, zijn zij erbij als 
er iets te feesten is.

Wie staan er op het podium?
Dit seizoen zijn de volgende meiden te bewonderen op het podium: Fleur, Amber, Ba-
bette, Maddy, Amber, Meike, Isa, Suze, Nina, Jada, Femke, Milou, Britt, Isa, Bo en Sofie.
En geloof maar dat ze er zin in hebben. De pakjes zijn gepast, de muziek zit in de 
hoofden, de pasjes lukken elke week beter….. Tot snel!
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Woensdagavond is het een levendige boel bij Borgondia. 
De zaal naast het café is dan namelijk de trainingslocatie 
van het Mouse Dancing Team. De meiden met de meeste 
danservaring (16 jaar en ouder) bereiden zich voor op 
hun optreden tijdens de Bonte Avonden. De groep staat 
dit jaar voor het eerst onder leiding van de zussen Floor 
en Lotte Neerhoff.  Beide dames hebben veel ervaring met 
dansen. Tijdens het carnavalsseizoen bij de verschillende 
dansgroepen van de Muuzevangers en de rest van het jaar onder meer bij LEF. 
Het Mouse Dancing Team werkt hard aan een mooie show. Het team bestaat dit 
jaar uit: Linda, Michelle, Tessa, Nina, Cella, Fleur, Britt, Zenna, Sanne, Jetske en 
Elena. 

Het thema voor dit jaar… daar willen ze op dit moment nog helemaal niets over 
loslaten. Flink doorvragen levert in ieder geval de hint op, dat er een link is met 
het station, maar meer willen ze echt niet kwijt. De dames hebben er veel zin in 
en hopen jullie allemaal te verrassen tijdens de Bonte Avonden in januari 2018. 
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Ik, Prins Alex d’n urste
Koning van de Evenestraat
Heerser van de hoekbank
Baron van de lastoorts

Verwantschap met Vergane Glorie
Toezichthouder van de tweewielers op het 

zand en asfalt 

Proclameer samen met Prinses Moniek
en Adjudant Millanie:

Met die van “van Hout” 
wordt het een 

carnaval van goud.
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23 & 24 februari 2017… dagen om niet te vergeten. 
Het zieken- & ouderenbezoek stond op ons program-
ma! En wat werden wij overdonderd. En dat niet al-
leen van alle vlaai die we bij iedereen kregen. Ik merk 
nu dat ik even stil val (en dus even niet meer typ). 
Eén van de bezoekjes was namelijk bij Riek, mijn lieve 
overbuurvrouw van ‘vruuger’. Tenminste voor mij van 
‘vruuger’, want altijd heeft ze nog gewoond tegenover 
ons pap (en dus mijn ouderlijk huis.) Zowel zij als ik 
hadden ons enorm verheugd op dit bezoek en wát 
was het leuk. Riek was zo trots dat ‘Rita van Thieu van 
Giele’, haar “ouw buurmegje” prinses van Mares was 
geworden. En ik trots op haar! Wat hebben we gela-
chen…. want Riek kon héérlijk en vol humor vertellen. 
Helaas is Riek afgelopen jaar overleden. Maar wat 
heb ik een mooie laatste herinnering aan ons laatste 
bezoekje!

En een héél mooie herinnering hebben we ook aan 
het bezoek aan André. Zijn vrouw Jo, net als André 
ook een échte Muuzevanger in hart en nieren met 
heel veel vrijwilligersuren op de teller, had het goed 
door. Geen koffie meer voor de dames maar onze 
favoriete borrel kwam op tafel… Schrobbelèr! Wat 
werden we óók daar weer enorm verwend. André leek 
te genieten van ons bezoekje en Jo nog meer. Op 16 
november jl. is André overleden. Lieve Jo en familie, 
nogmaals heel veel sterkte met het verlies van jullie 
André.

Zeker net zo speciaal waren ook al die andere be-
zoekjes. We werden overal met open armen ontvan-
gen, koffie en gebak stond overal klaar maar ook 
de Schrobbelér en de kaas met worst kwamen op 
tafel, we hebben zelfgemaakte kadootjes gekregen, 
we hebben oude foto’s gekeken, tips gekregen, we 
hebben gelachen, we hebben volop over ‘vruuger’ 
gebuurt en we hebben misschien ook geroddeld.

Weet je wat het is… je hebt van te voren geen idee 
wat je te wachten staat… en soms denk je “waarom 
vinden deze mensen het zo speciaal dat jij bij hen 
aan de keukentafel of op het bankstel komt zitten?” 
Ik bedoel, we zijn toch maar gewoon een carnavals-
prinses met carnavalshofdames en echt niemand 
van ons heeft koninklijk bloed hoor. Maar het wordt 
zó enorm gewaardeerd en dat maakt deze bezoek-
jes onbetaalbaar en zoals de titel het al zegt ZO 
SPECIAAL.  

Lieve mensen, bedankt dat wij mochten aanschuiven 
bij jullie aan tafel. Wat een gastvrijheid! En wat een 
calorieën! Momenten om niet te vergeten én momen-
ten die dit hele prinsessenavontuur compleet hebben 
gemaakt. Nogmaals bedankt!

Betsie en Ilse, jullie bedankt voor het taxi-en, voor de 
gezellige en super verzorgde lunch, voor het maken 
van de foto’s én (zeker ook niet onbelangrijk..) voor 
het bewaken van de tijd. Wat een rotklus dat laatste! 
Want het mag duidelijk zijn… als wij eenmaal gezellig 
zitten te buurten, dan weten wij niet van ophouden en 
hebben we een tijdsbesef van niks! Nogmaals super 
bedankt! 

Prins Alex, prinses Moniek en adjudante Millanie, 
hopelijk hebben we niet teveel verklapt en gaan ook 
jullie overdonderd worden van alle gastvrijheid en 
speciale momenten bij deze bezoekjes. Oja, een tip… 
niet ontbijten van te voren Geniet ze!

Groetjes Bep, Jane, 
Jonna en Rita
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Uit de Dikke van Dale…
muu’ze’neejs (het; o) (volkst.) berichten, tijdingen van carnavalsvereniging “De 
   Muuzevangers” uit Maarheeze (N.-Br.), ten tijde van carnaval
   “Muuzegat” geheten

Ons van Muuzeneejs moet wat van het hart. We hebben er lang mee rondgelopen, té lang. Maar we hebben 
het telkens weer geslikt, en opgekropt. We hebben elkaar ondersteund en bemoedigd, door elkaar voor te hou-
den “dat het zo erg niet is” en “dat ze nu eenmaal niet beter weten”. We hebben professionele hulp gezocht en 
gevonden, en zijn in therapie. We hebben toevlucht genomen tot al hetgeen de farmaceutische industrie ons 
aanbiedt op het gebied van het onderdrukken van stress, depressieve gevoelens en overprikkeling.

Maar het MOET er, op doktersadvies, nu maar eens uit. Waar wringt de schoen? Kort samengevat is dat de 
laksheid waarmee met de naam van deze mooie carnavals-glossy wordt omgesprongen! Want wat zijn wij bij 
de samenstelling van deze prachtige editie allemaal weer tegengekomen?

Muuzeneesj 
Waarschijnlijk afkomstig van de mensen die ook weps, raps en spychiater zeggen. En hoe moeilijk is het nou 
helemaal? “Neejs” is dialect voor “nieuws”. En heeft dus éérst de J en dán de S. Zo is het – en niet anders.

Muzeneejs
Het mag fonetisch dan wel kloppend zijn, maar we zijn de Muuzevangers met dubbel-u. Dus dan ligt het voor 
de hand om alle afgeleide zaken met diezelfde dubbel-u te schrijven. En kennen we naast Muuzeneejs ook de 
Muuzesjop, het Muuzelied, de Muuzemaatjes en nog veel meer. Dubbel-u dus!

Muuzenneejs
Ach ja, de tussen-n. Een niet onomstreden ‘verbetering’ van de Nederlandse taal. Officieel “de n die we in 
een aantal gevallen aan de e schrijven tussen de woorddelen in een samenstelling of afleiding als we daar 
een toonloze /ə/ of /ən/ horen.” En die, als we de regels heel strikt zouden toepassen, ook voor Muuzeneejs 
gebruikt zou moeten worden. Waarvan akte, want het ziet er niet uit.

De/Het Muuzeneejs
Officieel is Muuzeneejs zónder lidwoord. Net zoals Albert Heijn, NRC Handelsblad, KLM. Maar zúlke mieren-
neukers (voorheen miereneukers, zie vorige lemma) zijn we ook weer niet. Dé Muuzeneejs, hét Muuzeneejs, 
’t is ons om het even. Zolang je Muuzeneejs maar goed schrijft.

Dâ carnavalskrantje uut Mares
Kun je ons dieper beledigen of harder treffen? Neen beste lezer! Muuzeneejs is een hoogstandje, zowel qua 
inhoud als ook qua vormgeving. Dat geloven wij tenminste oprecht. Door het te vergelijken met de eerste de 
beste gestencilde schoolkrant doe je in onze ogen echt onrecht aan dit mooie medium. Breng je Muuzeneejs 
maar snel naar de buren, die het wél op waarde schatten.

Met vriendelijke groeten (toch),
De redactie van Muuzeneejs
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Op zaterdag 10 februari trekt de  
optocht natuurlijk weer door 
Maarheeze. Ook dit jaar willen wij 
als optochtcommissie het publiek 
dat de laatste jaren massaal naar 
Maarheeze komt, weer een gewel-
dige optocht presenteren. Dat onze 
optocht van hoge kwaliteit is, merken 
wij uit de vele reacties. Wij kunnen 
dit natuurlijk niet alleen. Daarvoor 
hebben wij de steun nodig van alle 
Muuzevangers!
Dus meld u allen aan!

Programma optocht 10 februari:

- 14.11 uur Start optocht vanaf voor-
malig café “De Statie”
- 16.00 uur Ontbinding optocht in de 
Smeltkroes
- 20.00 uur Prijsuitreiking in de 
Smeltkroes

Na de prijsuitreiking is er weer een 
groot optochtbal, voor alle Muuze-
vangers en Muuzevangerinnekes en 
natuurlijk overige carnavalvierende 
mensen, in de Smeltkroes! Evenals 
voorgaande jaren zal ook dit weer 
een geweldige happening worden. 
Wij wensen u dan ook een gezellige 
carnaval!

U kunt in de optocht starten in 5 
categorieën:

* Jeugd
* Individueel    ( 1 t/m 3 personen ) 
* Kleine groepen ( t/m 15 personen )
* Grote groepen  ( vanaf 16 personen )
* Wagens

De deelnemers aan de optocht zullen 
zich opstellen en vervolgens starten 
in de Stationsstraat, het gedeelde 
tussen de Puttenstraat en het spoor. 
Dit gedeelte zal voor doorgaand ver-
keer zijn afgesloten tussen 10.00 uur 
en 17.00 uur.

De route is dan als volgt:

• Stationsstraat
• Puttenstraat
• Floralaan
• Smits van Oyenlaan
• Stationsstraat
• Moonslaan
• Vogelsberg
• Kijkakkers 
• Neerlanden

De deelnemende wagens aan de 
optocht zullen na afloop worden 
afgebouwd op de Neerlanden. Dit 
houdt in dat de Neerlanden tussen 
ongeveer 15.30 uur en 19.00 uur zal 
zijn afgesloten voor doorgaand ver-
keer. Het zou fijn zijn als aanwonen-
den van de route hiermee rekening 
houden, en hun auto ergens anders 
parkeren.

Kom met z’n allen kijken naar één 
van de mooiste optochten in de 
regio!

De Bronzen Muus is een prijs die al 
sinds 1982 bestaat. “De Muus” zoals 
die in de volksmond genoemd wordt, 
is een prijs die sinds 2012 wordt uit-
gereikt aan degene met het hoogst 
aantal jurypunten. Voorheen betrof 
dit een publieksprijs. De Bronzen 
Muus kan alleen maar gewonnen 
worden door Mareser deelnemers.

De Aanmoedigingsprijs is een vrij 
jonge prijs in de historie van de car-
navals optocht van CV De Muuzevan-
gers. Speciaal bedoeld om jong aan-
stormend talent zoals gezegd aan te 
moedigen voor hun inzet, creativiteit 
en doorzettingsvermogen om iets 
leuks aan de man te brengen.

De Maffe Muus is in 2005 in het leven 
geroepen voor de degene die het  
publiek tijdens de tocht het meest 
aan het lachen, gieren, brullen en 
hossen krijgt. De prijs is door ieder-
een te winnen.

Inschrijven voor de optocht doe je 
via de digitale weg op www.muuze-
vangers.nl en kan uiterlijk tot en met 
2 februari  2018. Let op: inschrijven 
kan pas na akkoord te zijn gegaan 
met het deelnemersreglement.

Voor vragen: e-mail naar  
optocht@muuzevangers.nl of check 
de website.
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BAC-ers, wat of wie zijn dat ook alweer? BAC staat 
voor Bonte Avond Commissie en deze bestaat uit 
Huub Borg, Stefan van de Ouden, Luc van Hoorn, 
René Timmermans en Rita van Gansewinkel. Voor 
de oplettende lezer… Er hebben zich inderdaad wat 
wisselingen voorgedaan. Ex-BAC-ers super bedankt 
voor jullie enthousiaste inzet de afgelopen jaren!

Bovengenoemde vijf zullen samen met heel veel 
Mareser artiesten dit jaar een drietal geweldige 
Bonte Avonden gaan neerzetten, waar hopelijk 
lang over nagepraat zal worden!

Maar… er gaat wel het één en ander veranderen 
dit jaar. 

Ten eerste gaan we werken met een vaste setting. 
Oftewel het podium zal worden omgebouwd naar 
een voor ieder bekende plek in Mares. Van daaruit 
zullen de artiesten hun acts laten zien. “Dus één 
podium en geen gewissel tussen alle acts?” Dat zal 
een snelheid in de avond geven. Heerlijk! Niet hele-
maal duidelijk? Komt dat zien, komt dat zien!!

Ten tweede staan er dit jaar niet alleen mensen 
van Mares op het podium, maar komt er ook een 
aantal artiesten van buitenaf. Dus dit jaar geen 
“Mares lacht mé Mares” maar “Mares lacht mé 
Mares én lacht mé omstreken.” Nieuwsgierig welke 
toppers van buitenaf naast onze Mareser toppers 
komen te staan? Komt dat zien komt dat zien!! 

Ten derde gaan we een avondje inleveren. Dit jaar 
geen drie Bonte avonden en een seniorenavond/
familiemiddag. Ons programma ziet er als volgt uit:
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Op vrijdag 19 januari de voorpremière (kaarten 
à €7,50, zónder onze buitendorpse toppers), op 
zaterdag 20 januari de Gala Bonte Avond, en ver-
volgens op zaterdag 27 januari de laatste Bonte 
Avond (kaarten à €12,50). 

En dat is inderdaad één zaterdag minder. En wat 
betekent dat nu precies? Juist ja, “Op is op!” en “Wie 
het eerste komt, die het eerste maalt!” Een nadeel 
is natuurlijk wel dat er een grote drukte wordt ver-
wacht bij de voorverkoop van de kaarten. Zouden 
er dit jaar nog meer caravans en tenten te zien zijn 
in de nacht voorafgaande aan de voorverkoop? 
Hopelijk is het niet zo koud als vorig jaar! Natuurlijk 
kunnen de kaarten ook via de Muuzesjop besteld 
worden, maar “ben er op tijd bij!” 

Nog heel even terugkomend op de eerstgenoemde 
verandering namelijk het gaan werken met een 
vaste setting/vast decor. Zonder nog te verklappen 
wáár het zich allemaal gaat afspelen, is er juist dit 
jaar vooral ook ruimte voor korte en snelle acts. 
Dus droom jij al jaren om óók een keer te schit-
teren op de Bonte Avonden? Heb je een superleuk 
idee, maar heb je altijd gedacht “mijn idee is wel 
een beetje aan de korte kant”? Schroom niet, aarzel 
niet. Het is juist NU het moment om in de Bonte 
Avond trein te stappen en jouw “moment of fame” 
te pakken! Je weet ons te vinden (zie BAC-namen 
bovenaan).

Dus…......
 
Tot op de Bonte Avonden!
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22 jaar geleden waren er wat jongens die het leuk vonden om een eigen c.v. te begin-

nen. Er werd een brief rondgestuurd en er ontstond een kleine groep, c.v. ’t Kos Koijer 

was geboren. 

  
In die 22 jaar zijn er wel een aantal dingen veranderd. De cola is vervangen door bier, 

de assysbitjes door de kruiskop, we bouwen op de maat van bierkratjes en de dames 

maken ieder jaar prachtige pakken. 

In die 22 jaar zijn er ook een aantal dingen niet veranderd. We doen niet mee om de 

prijzen, maar voor de gezelligheid. Dat namen sommigen zo letterlijk dat deze de prijs-

uitreiking soms niet haalden. Gestrand op de trap, de bank of boven de wc met een 

flink promillage gezelligheid in het bloed.

  
Ook hebben we een heus Prinsenpaar met Adjudant in onze groep gehad, wat ons een 

extra feestelijk jaar bracht. Zo’n feestelijk tintje willen we ook op ons 22 jarig jubileum 

wat we dit jaar met jullie willen vieren op zaterdag 27 januari vanaf 20.11uur bij De 

Wielerbaan in Budel. Tot dan! 

É viva ‘t Kos Koijer! 
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Datum  : Dinsdag 13 februari
Tijd  : 14:11 uur – ca. 18:30 uur
Plaats  : De Smeltkroes
Voor wie : Kids EN carnavalsvierders
Entree  : Gratis

Na het daverende succes van vorig jaar, dit carnavalsseizoen wederom een spetteren-
de feestmiddag. Er kan weer deelgenomen worden aan nieuwe spellen en natuurlijk is 
er ook weer de speelhoek voor de kleinste Muuskes onder ons.

Er zijn veel activiteiten die zorgen voor plezier en vertier. Dus houd je naast het beken-
de spellencircuit ook van dans, tekenen of gewoon feesten met veel leuke muziek en 
vind je het leuk om workshops te volgen, dan moet jij er zeker bij zijn! 

Ook dit jaar zijn er weer prijzen te winnen op verschillende manieren. Hierbij zijn 
behendigheid, inzicht en sportiviteit zeker niet onbelangrijk. Alle prijzen worden deze 
middag uitgereikt door ons Jeugdprinsenpaar.

Vergeet niet je ouders, vrienden, opa en oma en nog veel meer gezellige  
mensen die je kent, mee te nemen. Want ook voor hun wordt het een leuke middag in 
carnavalssfeer. Let op: wel verkleed, want voor hun valt er ook iets te winnen.

Net als vorig jaar, hebben we ook dit jaar een spetterende afsluiting;  
De Carnavalsdisco. Deze is aansluitend op de spelletjes.

Heb jij er ook net zoveel zin in als wij? Kom dan op dinsdagmiddag 28 februari naar de 
Muuskesrally om deel te nemen aan dit feest. Deze gezellige middag vindt plaats in 
“De Smeltkroes” te Maarheeze vanaf 14.11 uur tot ca. 18:30 uur. Als je jezelf ook leuk 
verkleedt dan maak je nog eens extra kans op een mooie prijs!
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Vorig jaar hebben we de opzet van het Koppienbal gewijzigd ten opzichte van de 

voorgaande jaren. Deze nieuwe opzet was een groot succes. Het was weer druk-

ker dan de jaren ervoor.

Het thema was vorig jaar “De Huishoudbeurs”. Ook dit jaar hebben we weer een 

thema. 
Wil je weten welk thema het dit jaar wordt? Kom dan op de zondagmorgen van 

carnaval om 11.00 uur naar het Koppienbal van de Muuzevangers.

Bij het ontbijt kunt u kiezen uit wit-, bruin- en krentenbrood, een gekookt ei, ham 

en kaas. Voor de kinderen zal er zoetigheid zijn voor op de boterham. Er is dit 

jaar ook weer een pannenkoek en een gebakken ei en wie weet nog wel meer.

Ook dit jaar hebben we, door de medewerking van onze sponsoren, weer kun-

nen regelen dat het ontbijt gratis is voor carnavalvierend Mares; voor het kopje 

koffie of thee vragen wij 1 consumptiebon. Bij de bon krijgt u een lotje voor de 

loterij. De trekking van de loterij wordt verzorgd door de Prinsenparen.

Onze eigen Prinselijke gezelschappen kiezen weer de prijswinnaar voor 

de wisseltrofee.

Wie weet hebben de ontbijtgangers, net als in voorgaande jaren, weer 

een leuke verrassing voor u in petto.

De Balcommissie.
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 “Mares got talent!”

Datum: Zondag 4 februari 2018 

Tijd: 14:11 uur – ca. 17:00 uur

Plaats: De Smeltkroes

Voor wie: Iedereen

Entree: Gratis

LAAT JE TALENTEN ZIEN!

Zoals ieder jaar is het grote podium van de Smeltkroes even 

helemaal voor jou en kun je alleen, met je vriendjes en vrien-

dinnetjes of met je klasgenootjes je talenten laten zien. 

Op zondag 4 februari 2018 kun je heel Maarheeze laten zien hoe 

leuk jij kunt dansen, hoe goed jij die artiest kunt nadoen of zelf 

muziek kunt maken. We verheugen ons weer erg op die leuke 

optredens dus aan alle kinderen die op de basisschool zitten de 

vraag: “schrijf je in en doe mee!”

Voor deze jonge artiesten is er niets leuker dan een volle zaal met en-

thousiast publiek dus hierbij ook een uitnodiging aan iedereen om dit 

jong talent te komen aanmoedigen. 

De aanmeldingsbrief zal in januari op je basisschool uitgedeeld worden 

maar voor die tijd kun je je al aanmelden via jeugd@muuzevangers.nl.

Graag in ieder geval aanmelden voor 26 januari. Op de site ga je ook meer 

informatie vinden.

We kijken uit naar je inschrijving!
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Ingrediënten

500 gr shoarmavlees

wokolie

1 kleine spitskool

200 gr zilvervliesrijst

200 gr pandan-rijst

1 blokje kippenbouillon

200 gr gezouten cashewnoten

shoarmakruiden

knoflookpoeder

gemberpoeder

cayennepeper

Bereiding

Kook de rijst gaar (eerst de zilvervliesrijst, de pandanrijst hier later aan toevoegen) in water 
waaraan het kippenbouillonblokje is toegevoegd. Verdeel de spitskool kruislings in vieren, en 
verwijder de harde kern. Snij de kool daarna in flinterdunne reepjes. Verhit wat wokolie in een 
wok of hapjespan en bak de shoarma gaar. Voeg hier de in reepjes gesneden spitskool aan toe, 
en roer dit telkens om zodat de spitskool bijtgaar wordt (dus nog steeds een beetje knapperig). 

Voeg op het allerlaatst de cashewnoten toe, deze hoeven alleen mee warm te worden.  
Afkruiden met shoarmakruiden, knoflook- en gemberpoeder en, naar smaak, een beetje  
cayennepeper. Meng hier tot slot de gare rijst door, en serveer als éénpans-gerecht.
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Zaterdag 25 november was het weer tijd voor het grootste  

carnavalsfeest van Cranendonck en omstreken: het Cranen-

doncks Verbroederingsbal. Dit jaar extra groots! Voor alweer 

de 5e keer gingen in het laatste weekend van november alle 

voetjes van de vloer. 

Het Cranendoncks Verbroederingsbal vierde dit jaar het 5-jarig 

jubileum. Behoorde je tot de eerste 100 bezoekers? Dan werd 

je verwelkomd met een leuk presentje! Artiesten als Vieze Jack, 

Snollebollekes, DJ Carlo, DJ Frank Groenen en Knalluhhh heb-

ben samen met vele feestvierders de tent op zijn kop gezet. 

Het Cranendoncks Verbroederingsbal is een te gek carnavalsfeest 

voor jong en oud, met bovendien een geweldig doel. Elk jaar weer 

streeft het Cranendoncks Verbroederingsbal ernaar de optochtdeel-

nemers een extra steuntje in de rug te kunnen geven. Ook dit jaar is 

dat weer gelukt. Een deel van de opbrengst komt als extra prijzengeld 

ten goede aan de optochtdeelnemers, die met hun prachtige creaties 

de optochten in Cranendonck en omgeving sieren. 

Deze speciale editie ‘5 jaar Cranendoncks Verbroederingsbal’ was een 

waar succes. Feestgangers uit Cranendonck en omgeving vonden 

massaal hun weg naar het feestterrein aan de Hoenderstraat te Budel 

en hebben er tezamen een onvergetelijk feest van gemaakt. 

De organisatie van het Cranendoncks Verbroederingsbal blikt met 

plezier terug op het 5-jarig jubileum en wenst iedereen een te gekke 

carnaval!
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Hoe leuk kan je het hebben? 
Nou leuk dus!! 
Natuurlijk zouden we van alle hoogtepunten die op 
ons pad zijn gekomen wel een verhaal willen schrij-
ven. Alles was leuk! Maar zéker ook ons bezoekje 
aan Marishof valt onder de categorie  LEUK… of zeg 
maar ZEER LEUK!

Op zaterdagmiddag met alles en iedereen een héle 
leuke middag gehad met de ouderen van Marishof. 
Na een superenthousiast ontvangst werd al direct 
duidelijk hoe leuk het is om de carnaval naar Maris-
hof te brengen. Klopt trouwens niet helemaal, want 
er was al volop bedrijvigheid rondom de carnaval. 
Er hingen bijvoorbeeld zelfgemaakte ‘schilderijen’. 
Dit waren enorm kleurrijke collages met van alles 
erop geplakt uit o.a. onze Muuzeneejs maar ook uit 
andere carnavalskranten uit de omgeving.

Deze middag zingend, dansend (polonaise vooral 
natuurlijk) en vooral ook volop buurtend doorge-
bracht. De ouderen idem dito. Sommigen in polo-
naise, sommigen volop meezingend en zeker velen 
volop mee buurtend. 

Leuk is om ook te zien dat naast de ouderen ook 
onze kids zich super vermaakten. Natuurlijk in het 
begin even wennen, want “door welke deur begin-
nen we de polonaise en waar gaan we er weer uit”. 
Maar we zagen ze al snel ontdooien waarna ze kilo-

meters polonaise hebben afgelegd. En misschien is 
dát eigenlijk wel het leukste voor de bewoners van 
Marishof, het zien genieten van de jeugd. 

Hoge ogen scoorde natuurlijk het optreden van de 
dansmarietjes. Maar dit was eigenlijk ook het mo-
ment (het enige moment) dat we jaloerse blikken 
zagen vanuit de ouderen (maar zeker ook vanuit de 
prinses met hofdames)… want hoe gaaf zou het zijn 
als wij de souplesse en lenigheid nog hadden. Maar 
goed….

Natuurlijk werd het feesten ook wel erg gemak-
kelijk gemaakt doordat de dames van dweilorkest 
MANS ZAT de ene muzikale carnavalshit na de an-
dere liet horen. Het inzetten van de polonaise was 
daardoor appeltje-eitje. 

Lieve mensen van Marishof en natuurlijk ook álle 
vrijwilligers én personeel van Marishof…. nogmaals 
BEDANKT voor deze mooie en super gezellige mid-
dag. We zouden het zo weer doen… oh nee… dat 
geluk heeft onze nieuwe prins en/of prinses met 
het gevolg!! Alhoewel… misschien sluiten we wel 
stiekem aan, we weten nu door welke deur de polo-
naise start en door welke deur we er weer uit gaan!!

En hele fijne carnaval, 
groetjes Rita, Bep, Jane en 
Jonna
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De optochtcommissie van de Muuzevangers is al weken druk aan het lobbyen om de carnavalsgroe-
pen in Mares die mee lopen met de optocht te motiveren tot het bouwen van een grote wagen. En 
waarom? Ook in Maarheeze schijnt er de mogelijkheid te zijn om een tijdelijke bouwhal in te richten.

Maar er zijn wel een aantal voorwaarden gesteld: 
 
• Wagens mogen niet hoger worden gebouwd dan 2,2 meter in verband met de hoogte van de
   ruimte.  

•  Binnen de groep moeten minimaal 2 personen zijn die ouder zijn dan 18 jaar. Dit vanwege de
    horecavergunning die op het pand zit. Het spuiten van de wagen moet uiteindelijk buiten gebeu-
    ren en niet in de bouwhal zelf. Dit in verband met met verdere plannen voor een ‘Bed & Breakfast’
    in een later stadium.  

• De bouwhal zal zijn doorgang vinden bij een minimale aanmelding van 5 groepen. 

Dus ook nu via het Muuzeneejs een oproep van de optochtcommissie: 

Zijn jullie een enthousiaste groep die misschien al meedoen in de optocht in Maarheeze óf 
misschien héél graag mee willen doen maar je hebt geen ruimte om te bouwen?  Dit is je 
kans! Meld je aan als je dit jaar gaat voor het bouwen van een GROTE wagen!! De optocht zal 
er nog mooier door worden!
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Datum : Vrijdag, 9 februariTijd  : 19:30 uur - 22:30 uurPlaats : JC Harlekyn, De Hoge Weg 3a te MaarheezeVoor wie : Alle jongens en meisjes van 10 t/m 14 jaarEntree : Gratis

Op vrijdagavond barst de carnaval al los in JC Harlekyn voor de jeugd van Maar-heeze en omstreken.

Ben jij tussen de 10 en 14 jaar dan nodigen we je graag uit om gezellig samen te komen dansen en swingen op de beste carnavalskneiters (en andere lekkere dansmuziek) van nu! 

Dus zorg dat je erbij bent in je gaafste carnavalsoutfit.We gaan er samen met jullie wederom een knalfeest van maken.

Erbij zijn is meemaken!!
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Bontjesoogvoordetail.nl
Brigitte de Bont  |  Beatrixlaan 14  |  6026 BM  Maarheeze 
T +31 (0)6-15065726  |  brigitte@bontjesoogvoordetail.nl

10 jaar!

Creatief en deskundig  
voor uw eigen identiteit  

in reclame- en drukwerk!

Maak  

het Bont!
      ook met Carnaval
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Terugkijkend komen veel leuke, grappige en onvergete-
lijke momenten voorbij. Binnen onze groep hebben de 
kinderen een belangrijke rol, dat was ook drijvend uit-
gangspunt bij de oprichting. Carnaval vieren samen met 
de kinderen, te beginnen met het lopen van de optocht in 
het Muuzegat. 5 jaar geleden kwamen we met een aantal 
enthousiaste gezinnen bij elkaar. Al snel werd duidelijk dat 
we een groep wilden zijn waarin meerdere jonge gezinnen 
zich welkom zouden kunnen voelen. Geen verplichtingen, 
ieder jaar opnieuw beslissen of er meegedaan wordt of 
niet. Afgelopen jaar deden 9 gezinnen mee, met in totaal 
35 personen in de leeftijd van 4 tot 45! Zo deden het eerste 
jaar ook een aantal familieleden uit Amerika mee. Zij 
kwamen over om carnaval te vieren en vonden het super 
leuk om zich aan te sluiten bij ons. Wat we toen nog niet 
wisten was dat ze waarschijnlijk een griepvirus met zich 
mee brachten waardoor tijdens de dag van de optocht 
bijna iedereen ziek, zwak of misselijk was. We hebben de 
optocht uitgelopen, maar de meesten van ons zijn daarna 
hun bed in gedoken om te herstellen van de griep. 

Onze outfits zijn altijd zeer kleurrijk, we maken gebruik  
van opvallende pruiken en besteden veel aandacht aan  
de schmink. Hiervoor ontvangen we dan ook veel  
complimenten.

De vergaderingen in de voorbereiding zijn altijd erg gezel-
lig, maar niet altijd even efficiënt. Door ervaring leerden 
we taken te verdelen en met commissies te gaan werken 
binnen onze groep. Zo bedachten we een muziekcom-
missie, een leuzencommissie, een danscommissie en een 
cateringcommissie. Dat laatste, de catering, is ook een 
hele uitdaging gebleken. Eén van onze leden had de taak 
om op de dag van de optocht voor de broodjes te zorgen. 
We hebben daar een bepaald budget voor, maar door de 
broodjes het eerste jaar bij de verse bakker te bestellen 
waren we snel door ons budget heen. Nu eten we ieder 
jaar weer heerlijke kleffe broodjes van de supermarkt… die 
horen er gewoon bij!

Een goede bouwlocatie voor onze “wagen” bleek ook 
een hele uitdaging. Onze eigen garages bleken hiervoor 
minder geschikt. Gelukkig mochten we gebruik maken 
van de prachtige bouwlocatie bij Piet en Netty Rooijakkers. 
We willen graag van de gelegenheid gebruik maken om 
hen hartelijk te bedanken voor alle jaren dat wij mochten 
bouwen in hun schuur. We hebben daar zoveel ruimte 
en de gastvrijheid van Piet en Netty is hartverwarmend. 
Koffie, thee en iets lekkers voor de kinderen, overal wordt 
aan gedacht door hun.

Omdat we een open groep zijn is de samenstelling ervan 
ook ieder jaar weer anders. Dit jaar mochten we weer 
een aantal nieuwe leden verwelkomen. Wat je merkt is 
dat hierdoor steeds weer nieuwe ideeën komen. Als we 
terugkijken zijn we in creativiteit en uitbeelding gegroeid. 73

Je ziet ook een stijgende lijn in de behaalde prijzen, al is het 
ons om dat laatste niet te doen. We doen echt mee voor 
de gezelligheid. En toch, het behalen van de Bronzen Muus 
dit jaar met onze leus ‘HARTKOOR’ was een geweldig gaaf 
en niet te vergeten moment!

We beginnen de dag van de optocht om 10.00 uur ’s mor-
gens met schminken. Vaak wordt daar, na een kopje koffie, 
het eerste biertje al gedronken. Zo rond de tijd van de prijs-
uitreiking (22.00 uur) zijn dan niet alleen de kinderen moe 
maar ook de papa’s en mama’s. De prijsuitreiking wordt 
meestal dan ook niet door iedereen meer bijgewoond. Zo 
ook dit jaar. Na de bekendmaking van de uitslag van de 
grote groepen bleef er nog maar een kleine afvaardiging 
achter in de Smeltkroes. Een optochtcommissielid had 
aan sommigen van ons gevraagd waarom we naar huis 
gingen. Hij kon natuurlijk niets vertellen. Achteraf gaf hij 
een hint die door de meesten pas de volgende dag werd 
begrepen.  De afvaardiging probeerden natuurlijk de rest 
die naar huis was gegaan te bereiken toen we naar voren 
werden geroepen als prijswinnaars van de Bronzen Muus. 
Helaas…de meesten waren onderweg, lagen net in bed en 
gaven geen gehoor. Gelukkig werd alles op beeld en  
geluid vastgelegd. ’s Morgens werden we met een  
mobieltje vol apps en filmpjes over de prijsuitreiking  
wakker. “WE HEBBEN DE MUUS”!!!

Tot slot willen wij aankomende Prins(es) Prinses en 
Adjudant, Jeugdprins, -Prinses en -Adjudant en alle 
Muuzevangers en Muuzevangerinnekes een 
geweldig carnavalsseizoen toewensen. 

Alaaf!
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Wat is de Muuzesjop?
De Muuzesjop is de winkel van de Muuzevangers, die je in twee vormen tegenkomt: 
op de website tref je de Muuzesjop als de virtuele winkel, waar je online toegangs-
kaarten en consumptiebonnen voor Muuzevangers-activiteiten kunt kopen. Hiermee 
ben je zeker van je kaartje, vermijd je wachtrijen bij de kassa, en hoef je met minder 
contant geld op stap. Daarnaast kun je ook Muuzevangers fan-artikelen aanschaffen, 
waarmee je kunt laten zien dat je een échte Muuzevanger of écht Muuzevangerin-
neke bent. En ze zijn voor de carnavalsperiode vaak nog nuttig ook! Vanzelfsprekend 
komt de meeropbrengst van je aankoop ten goede aan De Muuzevangers, zodat hier 
weer leuke carnavalsactiviteiten van georganiseerd kunnen worden.

Daarnaast kom je een Muuzesjop-verkooppunt in de Smeltkroes tegen bij diverse 
Muuzevangers-activiteiten zoals de Bonte Avonden, de Prinsreceptie en de Boeren-
bruiloft. Hier worden de meeste Muuzevangers fan-artikelen verkocht, die je ver-
volgens meteen mee kunt nemen. Ook kun je je hier inschrijven als Muuzemaatje, 
Muuzenest of Supermuus (zie elders in Muuzeneejs).

Hoe werkt de online Muuzesjop?
Maak een keuze uit de artikelen en plaats deze in je winkelmandje. Geef daarna aan 
hoe je je artikelen wilt ontvangen: toezending tegen vergoeding van de verzendkos-
ten, of afhalen bij het Muuzevangers-afhaalpunt; dit is gevestigd bij BL3ND, Smits van 
Oyenlaan 1, 6026 CN Maarheeze (BL3ND is geopend op de reguliere winkelopenings-
tijden, en maandag gesloten). Reken je bestelling af met iDeal. Je krijgt een (geauto-
matiseerde) bevestiging wanneer je order en betaling in goede orde zijn ontvangen. 
Je ontvangt daarna een mailbericht van de voorraadhouder vanaf wanneer de bestel-
ling kan worden opgehaald c.q. wanneer deze wordt verzonden. Als je ervoor geko-
zen hebt om je bestelling af te halen, vergeet dan niet een kopie mee te nemen van 
de bevestiging die je eerder ontving!

En het Muuzesjop verkooppunt?
Omdat de Muuzesjop in De Smeltkroes geen eigen kassa heeft, krijg je als je je keuze 
hebt gemaakt, een formuliertje waar op staat wat je gekozen hebt. Hiermee ga je 
naar de bonnenbar, waar je het verschuldigde bedrag betaalt. Je formuliertje wordt 
afgetekend, en hiermee ga je terug naar de Muuzesjop. Tegen inlevering van je for-
muliertje ontvang je de artikelen die je gekozen hebt.

Veel plezier van je Muuzesjop-aankopen!
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Prinsenpaar 2017
Prinses Rita van Gansewinkel
Hofdames Bep van Buul, Jane 
Versluis en Jonna Jonker 

Prinsenpaar 2016
Prins Jos Sweens
Prinses Jolanda Kros
Adjudant Frank Bax

Prinsenpaar 2015
Prins Rick van der Linden
Adjudant John Mulder
Hofdame Natasja Ras

Prinsenpaar 2014
Prins Twan Bierings
Prinses Bertie Bierings
Adjudant Chris Tonnaer

Prinsenpaar 2013
Prins Bert Kiggen
Prinses Nancy Schonkeren
Adjudant Mark van Zon

Prinsenpaar 2012
Prins Peter van der Linden
Prinses Elly van der Linden
Adjudant Henk Snelders
 
Prinsenpaar 2011
Prins Piet Rutten
Prinses Loes Rutten
Adjudant Dolf Mulder
 
Prinsenpaar 2010
Prins Rob Beerten
Prinses Linda Meulendijk
Adjudant Rudi Hulsen
 
Prinsenpaar 2009
Prins Martie den Dekker
Prinses Betty den Dekker
Adjudant Geert van Zon

Prinsenpaar 1999
Prins Bertil Baten
Prinses Mariel Baten
Adjudant Michel van Gansewinkel
 
Prinsenpaar 1998
Prins Marcel Smits
Prinses Barbara Smits
Adjudant Louis Gubbels

Prinsenpaar 1997
Prins Wim Franssen
Prinses Emmy Franssen
Adjudant Hans van de Akker
 
Prinsenpaar 1996
Prins Gerard Kirkels
Prinses Anny Kirkels
Adjudant Michel Kirkels
 
Prinsenpaar 1995
Prins Harrie Emmers
Prinses Gerrie Emmers
Adjudant Piet Rutten
 
Prinsenpaar 1994
Prins Jac Beerten
Prinses Agnes Beerten
Adjudant Frans Hulsen
 
Prinsenpaar 1993
Prins Loek Chatrou
Adjudant Math van Himbergen

Prinsenpaar 1992
Prins Jan de Laat
Prinses Annelies de Laat 
Adjudant Bertil Baten

Prinsenpaar 2008
Prins Erik Hendriks
Prinses Desirée Hendriks
Adjudant Wim Vestjens

Prinsenpaar 2007
Prins Mart de Bruijne
Prinses Yvonne Hoeben
Adjudant Edwin van Zuiden

Prinsenpaar 2006
Prins Gerrie de Regter
Prinses Ine Verhees
Adjudant Wil Raemakers
 
Prinsenpaar 2005
Prins Ruud van Mierlo
Prinses Yildiz de Koning
Adjudant Liesbeth van Zon

Prinsenpaar 2004
Prins Enrico van Gansewinkel
Prinses Joyce van Gansewinkel
Adjudant Luc Dirckx

Prinsenpaar 2003
Prins Tom Wajon
Prinses Marlie van der Laak
Adjudant Geoffrey Kolijn
 
Prinsenpaar 2002
Prins Michel Feijen
Adjudant Geri Sweegers

Prinsenpaar 2001
Prins Ruud van Mensvoort
Prinses Henny Jacobs
Adjudant Miryam Ector
 
Prinsenpaar 2000
Prins Fons Mulder
Prinses Monique Mulder
Adjudant Lianne de Brouwer
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Voor een compleet overzicht met 
foto’s van al onze (jeugd)Prinsenpa-
ren en Boerenbruiloftparen ga naar 
www.muuzevangers.nl



78

Winnaars Bronzen MUUS 

1982-2017

1982 De Laatbloeiers

1983 De Vogelsberg

1984 De Schakel

1985 Maria school

1986 De Schakel

1987 De Schakel

1988 De Schakel

1989 Maria school

1990 Maria school

1991 Meidoornstraat

1992 Meidoornstraat

1993 Meidoornstraat

1994 De “Stroat”

1995 K.D. orkest “ut Toeternietoe”

1996 C.V. De Naamlozen

1997 De “Stroat”

1998 De “Stroat”

1999 K.V. De Knapzakken & Ko

2000 K.V. De Knapzakken & Ko

2001 C.V. De Flappetappers

2002 K.V. De Knapzakken & Ko

2003 K.V. De Knapzakken & Ko

2004 K.V. De Knapzakken & Ko

2005 K.V. De Knapzakken & Ko

2006 C.V. De Taphangers

2007 C.V. De Flappetappers

2008 C.V. De Taphangers

2009 C.V. De Taphangers

2010 C.V. De Taphangers

2011 K.V. De Knapzakken & Ko

2012 Martien & Mariëlle

2013 C.V. De Deurzetters

2014 K.D. orkest “ut Toeternietoe”

2015 C.V. De Deurzetters

2016 Henk & Janet

2017 C.V. De Blikvangers

Winnaars De Maffe Muus 

2005-2017

2005 C.V. De Klippels

2006 C.V. In m’n Uppie

2007 De Pruimedanten

2008 K.D. orkest “ut Toeternietoe”

2009 C.V. De Klippels

2010 C.V. We vatten d’r nog inne

2011 C.V. We vatten d’r nog inne

2012 K.D. orkest “ut Toeternietoe”

2013 C.V.Ôhladjihyeëj

2014 C.V. De Taphangers

2015 C.V. De Duckies

2016 De 3 Kwasten

2017 C.V. De Duckies

Winnaars aanmoedi-

gingsprijs 2004-2017

2004 De Deurzetters

2005 C. V. De Taphangers

2006 Tiet Zat

2007 C.V. De Blikvangers

2008 C.V. De Vlegels

2009 De Rockende Rokken

2010 C.V.Krek nie gek

2011 C.V. De Blitzzkikkers

2012 Sgon-nie!

2013 Imke en Bente

2014 Los Zandtos

2015 C.V. De Kom’an doos

2016 CV De Bad-apen

2017  3 op ‘n rij
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Jeugd
Nr.  Naam    Uitvoering       Punten
1 CV de Badapen   Pompen of Ver-zuipen      317
2 CV de Batraven   We sparen energie, we moeten nog lang genoeg werken 267

Individueel   
 Nr.  Naam    Uitvoering       Punten
1 Rob & Mark   Waarschuwingsschot      319
2 CV ‘t toeter toe   Netjes voorstellen      316
3 3 op ‘n rij   We zitten op 1 lijn      315
4 VV Vis    Vastzittende hoest      301
5 Panfluiter   Als je niet fluiten kan, probeer het dan op een p…..  287
 

Kleine groepen   
 Nr.  Naam    Uitvoering       Punten
1 CV de Duckies   Geweldig-(g)e-noten      341
2 CV de Doordraaiers   Willie kukelen van de trap     328
3 CV Nie Likke   Na Goed Snoeien Gaat alles Lekker Bloeien   327
4 CV ‘t Kos Koijer   Waarschuwingsschot      324
5 CV we vatte d’r nog inne Echte Plekkers       323
6 Girl Power   Mares met kracht, Dames aan de macht   306
7 De Pottekiekers  Geen Gezicht       282
8 CV Willie    Willie vier(en) carnaval in ‘t klei(n)    277

Grote groepen   
 Nr.  Naam    Uitvoering       Punten
1 CV de Dwarsliggers  Dreigende lucht      360
2 CV De Doerakkers  Posten        351
3 CV de Flierefluiters  Limbo        350
4 CV de Blikvangers  Hartkoor       340
5 CV de Lamballen  Shakespier       334
6 CV De Gekke Yuppen  De vliegende hollander     328
7 CV de Kom’an doos  Wij hebben de poppen aan ‘t dansen    326
8 ut Toeternietoe  SLAGERIJ…..de VONKEN vliegen ervan af   325
9 CV de Rauwdauwers  Wij spelen onder een hoedje     320
10 Los Zandtos   Als de Poes van hoos is dansen de…….    299

Wagens   
 Nr.  Naam    Uitvoering       Punten
1 CV de Plekkers   Carnaval, ‘n oeroude traditie     496
2 CV de Feestbeesten  Toren van Pizza      474
3 CV de Plak   De Franse slag!       447
4 CV de Jeugdbuk  Echte krijgers       443
5 CV de Deurzetters  Platte-Grond       427
6 CV op zun Kantje  We ligen op koers      426
7 CV Bjorn   Bere gezellig       392
8 CV Witte Wel   Anders geaard       379
9 CV Complete chaos  D’r zit pit in       355
10 CV Hatseflats   We breien Lind uit      321
11 CV de Lolmakers  Stapelgek       0
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Na een super leuk seizoen te hebben gehad met prinses Rita en haar 
hofdames Bep, Jane en Jonna leek hun sprookje bijna te eindigen in 
een nachtmerrie. Een breuk tussen deze dames en het bestuur van 
de Muuzevangers leek bijna onvermijdelijk.

Want wat zag deze fanatieke Marktplaats-bezoeker? Buiten medewe-
ten van de dames zijn blijkbaar de outfitjes van hen op Marktplaats 
gezet. En zoals ik al zei: dit zeker niet door de dames zelf. De reden 
waarom blijft vooralsnog onduidelijk. Uit betrouwbare bronnen 
weten we dat er vanuit de carnavalsvereniging een budget is voor de 
kleding. Zijn de uitgaves gedaan door deze dames ver over het afge-
sproken budget gegaan? Feit blijft dat het vier zéér mooie jurken met 
bijpassende jassen en mutsen waren/zijn. Gemaakt met veel zorg en 
vooral ook veel tijd door Cecile van Mierlo uit Eindhoven. Een echte 
naaister, dus waarschijnlijk geen outfitjes voor ‘een appel en een ei”. 
Dit laatste werd bij navraag ook bevestigd door de dames “kosten 
noch moeite werden bespaard om als moeders mooiste voor de dag 
te komen”. 

En toen kwam de advertentie op Marktplaats. En waarom? Financiële 
tekorten bij de vereniging? Hadden de dames zich misdragen in deze 
pakjes en werden ze zo afgestraft? Oké, protocollen werden soms 
niet altijd even serieus genomen door de dames, maar zijn er geen 
duidelijke misstappen geweest (op dat ene voorval in Lieshout na, 
toen de foto van de krant gemaakt moest worden. Dat kon natuur-
lijk echt niet!). Maar goed spijt werd betuigd en ‘na op de blaren te 
hebben gezeten’ leek dit voorval vergeten en vergeven. Bang dat de 
dames elders zouden ‘solliciteren’ als Prinses en Hofdames? Het blijft 
onduidelijk. De reactie van het bestuur is dat ze helemaal niets met 
deze advertentie maken hebben. De dames geven aan zeker wel een 
vermoeden te hebben, maar willen verder ook niets loslaten.

Ik blijf de advertentie op Marktplaats volgen. Gelukkig zien we dat 
er weinig tot geen animo is voor deze jurken. Het hoogste bod van 
€25,00 is onlangs verwijderd. Ik ben toch benieuwd of deze jurken 
uiteindelijk verkocht zullen gaan worden. Ik hoop dat de jurken terug 
komen bij de dames en dat ze de jurken mogen houden. Ze stonden 
hen nu eenmaal geweldig!

Met vriendelijke groeten, 
John
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Colofon
Muuzeneejs 2018 is een uitgave van 
CV De Muuzevangers

Post adres: 
Gaffel 34
6026 DG Maarheeze
Email: pr@muuzevangers.nl

Redactie: PR Commissie
Vormgeving/realisatie: RKDmedia
Fotografie: Scala Photography, 
Papillon Fotografie, Henry Thijssen, 

Edwin van Zuiden, Henk Brouwer
Artikelen: Iedereen die wat stuurt
Advertentie werving: PR Commissie
Losse nummers: Gratis voor inwo-
ners van Maarheeze
Abonnement: onbetaalbaar
Buitenland: niet met de carnaval

Mocht je nog leuke of interessante 
artikelen of onderwerpen hebben 
stuur een mail naar pr@muuzevan-
gers.nl. Artikelen worden geplaats in 

hun originele vorm tenzij kwetsend of 
niet relevant bevonden. 

De geplaatste artikelen hebben de 
intentie informatief, leuk en ludiek te 
zijn. Mocht dit niet gelukt zijn dan spijt 
dat ons zeer. Samen maken we er iets 
moois van dus uw bijdrage is zeer wel-
kom. © Copyrights 2017/2018
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