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Beste Muuzevangers en Muuzevangerinnekes,

Wederom kijken we met een trots en tevreden 
gevoel terug op een fantastisch seizoen met een 
geweldig Prinsenpaar en dito jeugdig koninklijk 
gezelschap. Niet alleen zij, maar ook hun gevolg, 
hun familieleden en vrienden werden onderge-
dompeld in een periode vol drukte en hectiek. “Een 
ervaring voor het leven,” was ook dit jaar weer veel 
te horen. Het is ieder jaar weer prachtig om te zien 
dat zowel de jeugd als het volwassen Prinsenpaar 
er met heel veel enthousisame een eigen draai 
aan weten te geven. We zijn niet alleen trots op de 
kartrekkers van afgelopen jaar, maar ook blij dat er 
weer diverse personen uit beide Prinsenparen zijn 
blijven ‘plakken’ door zich aan te sluiten bij bijvoor-
beeld een Jeugddivisie of als commissielid.

Daarnaast ook een diepe buiging en een welge-
meende ‘dankjewel’ voor al die mensen die er ieder 
jaar weer voor zorgen dat we carnaval kunnen 
vieren in Maarheeze. Zonder deze vrijwillgers stelt 
het verenigingsleven in Maarheeze niets voor. Ook 
wij moeten, net als veel andere verenigingen, jam-
mer genoeg vaststellen dat ontwikkelingen in de 
maatschappij het voor ons steeds moeilijker maken 
om nieuwe vrijwilligers aan ons te binden. Nieuwe 
vrijwilligers die we broodnodig hebben om ener-
zijds nieuwe initiatieven te kunnen blijven ontplooi-
en en anderzijds om vrijwilligers die na een (niet 

zelden groot) aantal jaren afscheid nemen, te kun-
nen vervangen. Enorm jammer! Actieve vereni-
gingen als de onze zorgen voor de leefbaarheid 
en sociale verbondenheid in een dorp. Fysiek en 
concreet dingen tot stand brengen kan alléén 
door je handen uit de mouwen te steken, dat 
gaat niet via WhatsApp of Facebook… 

Kan en wil jij voor het Muuzegats 
carnaval iets betekenen? Laat het 
ons dan weten! We kunnen alle vormen 
van hulp gebruiken: een paar uurtjes 
ondersteuning tijdens een evenement, 
meedenken en -helpen bij het organi-

seren ervan of meebeslissen over de koers van de 
vereniging in het bestuur. Omdat veel handen licht 
werk maken, wens ik voor het komende seizoen de 
Muuzevangers, een goed ‘vrijwilligers-jaar’ toe.
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Ook moet me van het hart dat we ons als bestuur 
afgelopen jaar enorm boos hebben gemaakt 
over een paar jeugdige raddraaiers tijdens ons 
Optochtbal. Het heeft ons behoorlijk gestoord dat 
sommige mensen denken dat alles maar geoor-
loofd is, zonder rekening te houden met hun 
omgeving of met andere feestgangers. Om met 
meerderen zelfs het bewakingspersoneel aan te 
vallen, gaat alle perken te buiten! Deze mensen 
zijn er juist om de goedwillende feestgangers te 
beschermen en eventuele overlast te beperken, 
zodat we ongestoord met z’n allen het carna-
valsfeest kunnen vieren en kunnen proosten op 
behaalde optochtprestaties. Om nu juist déze 
mensen aan te vallen is ronduit stuitend! Laten 
we elkaar er daarom op aanspreken: behandel 
elkaar respectvol - en de carnaval wordt voor 
iedereen gezelliger. 

Zo, mijn hart is gelucht: terug naar waar het écht 
om gaat. Een nieuw seizoen staat weer voor de 
deur en we hebben er weer heel veel zin in! Met 
opnieuw twee Prinsenparen waar heel veel car-
navalsliefde door de aderen stroomt en met een 
ongekend groot aantal jeugdige deelnemers via 
de dansgroepen, het Jeugdgevolg en de Jeugd- 
divisie. Kortom de toekomst van de Muuzevan-
gers ziet er veelbelovend uit!

Aangezien ikzelf Maarheeze in de komende 
maanden helaas ga verlaten, leg ik de voorzit-
tershamer binnenkort neer. Hopelijk zal deze 
snel door een goede opvolger ter hand worden 
genomen. Ik wil iedereen bedanken voor de ge-
weldige bijdragen en het mogelijk maken van een 
vernieuwde kijk op carnaval in ons Muuzegat. Blijf 
je vooral inzetten voor dit mooie dorp en feest; 
het loont de moeite.

Muuzevangers en Muuzevangerinnekes, 
bedankt voor alles en een geweldig seizoen 
gewenst!

Alaaf!
Namens het bestuur,

Bert Kiggen
Voorzitter CV De Muuzevangers
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BOKKENFÈST
2&3 MEI

EVENEMENTENTERREIN
IN DE POELDERSTRAAT

MEER INFO KIJK OP WWW.BUULDERBUK.NL

2 MEI
19.11 FEESTAVOND
3 MEI
10.33 BEGINNEN MET ONTBIJT

GRATIS ENTREE
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Voorwoord burgemeester
 
Dit jaar aan mij als burgemeester van Cranendonck de eer om een voorwoord 
te schrijven voor het Muuzeneejs. Afgelopen jaar mocht ik als kersverse bur-
gemeester kennis maken met carnaval in Cranendonck. In het Muuzegat heb 
ik genoten van de Bonte Avond en ook de sleuteloverdracht was dankzij jullie 
aanwezigheid een mooie avond.

Carnaval is een prachtige traditie die het meer dan waard is om te behouden. 
In iedere stad, elk dorp of kern met eigen gewoontes, tradities en manieren. 
Wat echter overal gelijk is, is dat het gaat om samen zijn, het loskomen van de 
waan van alledag. Carnaval biedt het podium om elkaar te leren kennen, om 
elkaar op de hak te nemen en om elkaar te ontmoeten. Een traditie 
die niet verloren mag gaan. Vernieuwen? Jazeker, mits met 
respect voor het verleden, biedt het ook de kans om nieuwe 
tradities geboren te laten worden.

In het Muuzegat is er veel aandacht voor de jeugd en met 
succes. Complimenten, want het voortbestaan van tradi-
ties kan alleen als we ze doorgeven. Als we zorgen dat 
jongeren de tradities leren kennen en leren waarderen. 
Hoe mooi is het dat de Muuzevangers een Jeugd Prinsen-
paar, een Jeugdgevolg en Jeugddivisie en maar liefst vier 
dansgroepen hebben. Doorgeven en vernieuwen, dat is 
wat in Maarheeze volop gebeurt.

Komend carnavalsseizoen draag ik met plezier tijdens 
de overdracht de sleutel over aan de carnavalshooghe-
den. De Carnavalsdagen zelf staan voor mij in het teken 
van vieren. Feest vieren met familie, vrienden én carna-
valsvierders in Maarheeze en daarbuiten. Even geen werk 
en verplichtingen, weg van de waan van de dag. Ik kijk uit 
naar een muzikaal, vrolijk en gezellig carnavalsseizoen en 
hoop jullie tijdens het seizoen te ontmoeten. Alaaf!
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•  s o c i a l  m e d i a  i n z e t  e n  b e g e l e i d i n g
•  c o m m u n i c a t i e a d v i e s
•  o n t w i k k e l i n g  /  v e r n i e u w i n g  w e b s i t e
•  t e k s t s c h r ij v e n
•   o r g a n i s e r e n  e n  b e g e l e i d e n  

v a n  z a k e l ij k e  e v e n e m e n t e n

g a z e u s e c o m m u n i c a t i e . n l

c o m m u n i c a t i e  
e n  e v e n e m e n t e n 

w a a r  m u z i e k  
i n  z i t !
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Cachet maatwerk in hout b.v.
Rondven 3a - 6026 PX Maarheeze  - T. 06 50677538  - cachetbv.nl 

Ook met
een houten

kop!
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Meer dan alleen asperges

Wij wensen iedereen een top carnaval
met dit top prinsenpaar!
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Het is 12 juni 2019, voor ons geen andere woensdag dan 
alle andere, en is het tijd voor onze ‘vaste prik’. Samen met 
Teun Linders zitten we op de bank voetbal te kijken, terwijl 
oud-Prins Jochem al meermaals voorbij is komen fietsen. 
We hadden dit wel gezien, maar nog niet verder nagedacht, 
totdat om 21:45 u de bel ging. Lars liep naar de garage om te 
kijken wie er aan de deur stond, en jawel hoor: Rudi Hulsen 
samen met Jochem Maas. In de garage vertelde Lars ze al: 
“Als jullie hier vanuit de Muuzevangers komen, kun je gelijk 
omdraaien, want dat ga ik écht niet doen!” Rudi en Jochem 
leken erg vastberaden, dus hebben we ze toch maar binnen 
gelaten. Dat Teun op de bank zat, hadden ze niet verwacht. 
Voor ons was het vrij logisch, dat als ze ons zouden vragen, 
Teun onderdeel van het geheel zou moeten zijn. 

Na een gesprek van twee uur, waarbij we allerlei informatie 
kregen, waren we behoorlijk van ons à propos gebracht. Wat 
is ons zojuist toch overkomen? Is dit serieus? Zijn we hier wel 
geschikt voor? Wat zouden onze ouders hiervan vinden? En: 
zijn we wel compleet met drie? Nee, die laatste vraag was 
snel beantwoord: áls we het doen, dan moet Frank Valken-
burg er ook bij. We moeten het eerst maar eens even laten 
bezinken… Op de zaterdag daarop zeiden we tegen elkaar: 
“We doen het, maar alleen als Teun én Frank ja zeggen.”

Een week later, weer op woensdag, is het weer tijd voor onze 
‘vaste prik’. Deze keer met Marloes (de partner van Teun) en 
Frank erbij. Zogenaamd nietsvermoedend zitten we onder 
de overkapping, terwijl Rudi (deze keer wél gepland), komt 
binnenvallen. Na even gekletst te hebben over het wielren-
nen, geeft Rudi aan dáár niet voor gekomen te zijn, maar 
speciaal voor Frank. Op dat moment schiet Frank overeind 
en roept meteen: “Ik ga niks presenteren!”. “Nee Frank,
dat is ook niet de vraag…” Na een korte uitleg begint
het wat te zakken en komt de volgende uitschieter. 
Wijzend richting Lars roept Frank: “En wie ben 
jij dan??!!” Na Frank wat meer informatie te heb-
ben gegeven, is het tijd om het ook bij Frank even te laten 
bezinken, en spreken we met Rudi af dat we er zaterdag op 
terugkomen. 

Zaterdag 22 juni, we bellen Rudi op met het verlossende be-
richt: “We doen het!”. En dan begint vanaf nu het grote geheim 
met steeds de gedachte, hoe kunnen we onopvallend blijven….

-   Stiekem naar Marjolein gaan om de pakken te laten maken 
     (“Gaan we met de auto of met de fiets?”)
-   Medailles ontwerpen (“Wie kan ons helpen?!”)
-   Naar de Prinscommissie-vergaderingen (“Zou niemand 
    ons zien fietsen?”)
-   Muusjes bedenken (“Wat kunnen we verzinnen wat wel met 
    ons gelinkt is, maar wat niemand in de gaten heeft?”)
-   Afspraak maken met de laarzenman (“Kunnen we wel tege-
    lijk met z’n vieren in een auto, of zou iemand ons zien?”) 
-   Bedenken hoe we bekend gemaakt willen worden (“Kunnen
    We het tot de laatste minuten geheim houden?”), 
-   En ga zo maar door...

Ondanks dat we het het liefst uit zouden willen schreeuwen, 
mogen we met niemand delen waar we nou zo enthousiast 
over zijn. Dat is nog wel het moeilijkste van alles, niks mogen 
zeggen tegen onze ouders, vrienden, collega’s en andere 
bekenden. 
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Ondertussen komen we elkaar natuurlijk continu tegen en 
hebben we steeds kleine ‘onderonsjes’ waar niemand weet 
van heeft, maar wat het voor ons erg leuk maakt. Stiekem een 
alaaf-teken, een opmerking maken met de link naar carnaval 
of anderen uithoren over wie de Prins zal worden.

Wie is die Prins nou eigenlijk? Ik ben Lars van Maaren, 30 jaar 
en al heel mijn leven woonachtig in Maarheeze. Opgegroeid 
tussen de aspergebedden op de Vogelsberg, samen met mij 
broer Don en zusje Vera. Ik ben al enkele jaren werkzaam 
bij Brabob in Sterksel, waar ik verantwoordelijk ben voor de 
grondstromen bij de grondbank. Hier nemen we o.a. schone 
grond in en kunnen we eigenlijk alle soorten verontreinigde 
grond accepteren en verwerken, zolang het maar niet radio-
actief is of licht geeft. Zo zijn wij o.a. betrokken bij de herin-
richting van de Stationsstraat-Sterkselseweg. Dit hebben we 
in samenspraak met de burgemeester gedaan, aangezien 
hoogheden een goed wegdek nodig hebben om bij de kroeg 
te komen! Wij zijn zelfs al gevraagd de officiële opening te 
doen in plaats van de wethouder! Daarnaast gaan we op korte 
termijn beginnen met het aanleggen van een wal in het Tipke. 

Van jongs af aan ben ik lid van VV Maarheeze en al vele jaren 
speler bij het vierde. Als trouwe verenigingsman ben ik ook lid 
van de Poort van Brabant, de Trepkesband en de Tierepkes, 
waar ik bij alle drie de bas speel. Daarnaast hebben ze mij 
weten te porren om pastoor te spelen bij de Boerenbruiloft, 
waar ik alvast kan oefenen om uiteindelijk een keer in de ton 
te staan. Omdat het in de zomer rustig is, probeer ik ook nog 
mijn steentje bij te dragen in de werkploeg van de Mijl van 
Mares, naar mijn idee een van de mooiste feesten van ‘t dorp! 
In de zomer probeer ik zoveel mogelijk te fietsen samen met 
mijn vrienden op de wielrenfiets. 

Sinds 2017 woon ik samen met mijn Prinses op de 
Bruine Akkers, en dit jaar zijn we verloofd na een 
vakantie in Peru. Het heeft even geduurd en ik 
heb moeten wennen aan het idee, maar 
ook ik heb er ondertussen 
heel veel zin in om er een 
geweldig carnavalssei-
zoen van te maken! 
Alaaf!
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Ik ben Simone Thijssen, 27 jaar en net als Lars al mijn hele 
leven woonachtig in Maarheeze. 

In het dagelijks leven ben ik docent op Het Kwadrant in Weert, 
en verzorg ik de Zorg en Welzijn lessen in alle leerjaren, maar 
voornamelijk in de bovenbouw. In mijn vrije tijd ren ik graag 
een rondje met onze hond Jaxx, vind ik het leuk om te wiel-
rennen en spreek ik af met vriendinnen om te genieten van 
een goed gesprek, te schateren van het lachen of een lekker 
biertje/wijntje te drinken. Sinds enkele jaren ben ik lid van VV 
Maarheeze en aanvoerster van het vrouwenelftal. Van jongs 
af aan speel ik al bugel: eerst bij de fanfare in Leende, maar 
inmiddels al heel wat jaren bij de Poort van Brabant in Maar-
heeze. Net als Lars ben ik ook lid van de Trepkesband en de 
Tierepkes, die dit jaar voor het eerst de Bonte Avonden van 
muziek gaan verzorgen vanuit de bak. 

Als jongste dochter van Henry en Marga Thijssen en het zusje 
van Irma (zeker ook geen onbekenden binnen de Muuze-
vangers) ben ik al lang verbonden aan de Muuzevangers. In 
2004 ben ik Jeugdadjudant geweest en heb ik het al eens mee 
mogen maken om voorop in de polonaise te lopen. Samen 
met het toenmalige grote Prinsenpaar Enrico en Joyce van 
Gansewinkel, en niet te vergeten Luc Dirckx alias “Adje” - een 
begrip dat op dat moment is geboren. In 2005 werd ik lid bij 
de Dansgarde en later het Mouse Dancing Team. In 2014 ben 

ik samen met Evi Rutjes trainster geworden van de 
Dansgarde en hebben we na de carnaval van 2018 het 
stokje overgedragen. 

Dit carnavalsseizoen mag ik samen met Prins Lars en  
adjudanten Teun en Frank gaan genieten van het  
vervullen van de hoofdrol van de Muuzevangers. 

Ik heb er kei veel zin in, en  
hoop samen met jullie 

carnaval 2020 
onvergetelijk te 

maken! Alaaf!
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Ik ben adjudant Teun Linders, 27 jaar oud en heel mijn leven woon-
achtig in Mares. Jullie kunnen mij kennen als ramenwasser bij Raam-
heeze, waar ik overigens per 1 oktober mee ben gestopt (is ook 
moeilijk te combineren met de carnaval). Ook ik ben speler van VV 
Maarheeze 4, waar ik sinds vorig seizoen voetbal, na acht jaar in de 
selectie gevoetbald te hebben. 

In het dagelijks leven werk ik als fysiotherapeut bij het Medisch  
Beweegcentrum in Budel en ik ben dit jaar bezig met mijn thesis voor 
de master Geriatrie Fysiotherapie (speciaal voor de ouderen). Ik heb 
een verleden bij de slagwerkgroep van de Poort van Brabant en heb 
daarmee ook vele jaren meegedaan aan de Bonte Avonden. Tussen-
door ben ik nog twee jaar toneelmeester geweest samen met Stein 
Vuegen. Mochten jullie me daar nog niet van kennen, dan zou het 
kunnen dat je me kent als zoon van de dokter. Het medische bloed 
komt van beide kanten, want mijn vader is ook fysiotherapeut. 

Ik ben al tien jaar samen met “Buulder Gètje” Marloes. Omdat Marloes 
in Hoofddorp werkt en doordeweeks in Amsterdam bivakkeert, is 
het vaste prik, of een ongeschreven regel dat ik bij Lars en 
Simone eet, de hond mee uitlaat en een potje voetbal kijk 
met een pilske en wat chips. Uiteraard zorg ik óók wel 
ooit voor het eten en een biertje. 

De vaste prik zal deze carnaval misschien af en toe 
moeten wijken voor andere Prinselijke activiteiten, 
maar daar heb ik vooral heel veel zin in. 

Ik kijk er naar uit om een groot feest 
van de carnaval te maken samen met 
alle Muuzevangers, de raad van elf, 
het jeugdPrinsenpaar en hun 
gevolg en uiteraard Prins Lars, 
Prinses Simone en adjudant Frank.
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Mijn naam is Frank Valkenburg, zoon en kleinzoon van Fransje en Frenske Val-
leke. Ik ben 30 jaar en woon al mijn hele leven in ‘t mooie Mares. Oké vooruit, 
ik heb een uitstapje gemaakt naar Zurrik voor 3 jaar, omdat ik samen met mijn 
vriendin Lieke van Happen een huis kon huren daar. Maar stiekem wist ik dat 
ik terug naar Mares wilde en heb ik haar kunnen overhalen om hier samen 
iets te kopen. Er staat een ingelijst plattegrondje van Zurrik in onze woon-
kamer ter compensatie ;-)

Na mijn studie ben ik bij ASML als Proto Engineer gaan 
werken en dat doe ik, na 7 jaar, nog steeds. Als Proto Engi-
neer houd ik me bezig met het integreren en testen van 
nieuwe hard- en software op al bestaande machines. 
Veel van mijn collega’s zijn niet-Nederlands, daarom ben 

ik benieuwd hoe ze gaan reageren als ik ze vertel dat ik 
adjudant ben.

Van jongs af aan heb ik me altijd betrokken gevoeld bij de 
carnaval. Ons pap en mam spelen bij Ut Toeternietoe en hun 
allereerste optocht heb ik al onbewust meegemaakt. Een paar 
dagen later werd ik geboren. Ik ben dus tijdens of rond de 

carnaval jarig en dat is eigenlijk heel gezel-
lig: bier en bitterballen na de optocht is een 
goede gewoonte geworden. Bij de optoch-
ten die daarop volgden was ik altijd van de 

partij: eerst met Ut Toeternietoe, toen met 
C.V. de Deurzetters, de slagwerkgroep en nu met de 

fanfare. Optochten heb ik altijd mooi gevonden, 
vooral de derde helft was mijn favoriete onder-
deel.

Muziek en carnaval gaan overigens goed samen; 
we hebben ook een mooie tijd gehad met de Trep-

kesband, waarbij een hoog feestgehalte vaak de norm 
was. Daarmee hebben we heel wat jaren op de bonte 

avonden gestaan, maar dit jaar is het de beurt aan de 
Tierepkes (lees: tai-repkes)!

Kortom: ik hou wel van een feestje 
en dit jaar wordt een extra bijzonder 
feest. Ik hoop dat jullie gezellig met 
ons mee doen, alaaf!

13





15

Mijn naam is Stan Groenen. Ik ben tien jaar en ik word op 
carnavalsdinsdag elf!!!! Ik woon in Budel-Schoot en zit op basis-
school de Stapsteen. Mijn hobby’s zijn scouting, badminton en 
musicalles. Ik heb ook twee broers: Jorn en Stef. Het zijn leuke 
broers en we hebben vaak veel lol met elkaar.

Vroeger hadden wij altijd leuke ideeën om met de optocht 
mee te doen. Sinds 2016 zit ik bij carnavalsvereniging 
CV de Bad-apen. Toen hadden we al een goede start, want we 
hadden de eerste prijs en de aanmoedigingsprijs. 

We kregen veel complimenten en de mensen waren enthousiast. 
Onze slogan was: “Wil’de un banaan, dan kunde er mej Carnaval 
tegenaan”. We bouwden altijd thuis maar nu zijn we verhuisd en 
bouwen we bij mijn oma in de schuur.

Ik vond het al meteen leuk om met de optocht mee 
te doen en verheugde me er toen al op om ooit 
op die mooi versierde Prinsenwagen te staan. Nu 
wordt het ook nog eens werkelijkheid!!!

Ik heb er keiveel zin in om er 
met JeugdPrinses Abby, 

Jeugdadjudant Jayden en het 
Jeugdgevolg een superleuk 
carnavalsseizoen van te 

maken.

Alaaaaaaf!
JeugdPrins Stan
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ALTIED KEI GEZELLIG!

4
DAOG

MEEJ CARNAVAL
FREEK

Randweg Zuid 8  |  Budel  |  0495-430920

www.vancranenbroek.com

Het grootste assortiment carnavalsartikelen tegen 
de scherpste prijzen vind je bij Van Cranenbroek!



17

Ik ben dit jaar Jeugdprinses geworden! Mijn naam is Abby Wolter 

ik ben 11 jaar oud en ik ben op 12 september jarig. Ik woon in 

Maarheeze in de Puttenstraat.

Ik vind kleurrijke spullen wel leuk en feesten soms ook, 
dus ik denk dat carnaval wel bij mij past. Mijn hobby’s 
zijn vooral tekenen, met klei iets maken en animaties maken, 

maar actieve dingen zoals zwemmen of basketbal vind ik 
ook leuk.

Mijn favoriete kleur is oranje en mijn favoriete dier is een 
vos. Mijn favoriete eten is vooral: paprika’s, chips, bana-
nen en kersen. Mijn minst favoriete eten is: pizza, sushi, 
aardappelen en kippenpoten.

Ik ben best goed in tekenen (digitaal of niet) en ik kan 
goed Engels spreken. Ik kan niet het hardste rennen van 
iedereen, maar ik ben ook niet de langzaamste.

Ik vind spellen zoals Pokémon en Minecraft leuk. Ik vind 
veel soorten liedjes fijn om te luisteren, maar vooral kalme 

muziek vind ik fijn. Ik speel soms op de computer, maar ik 

kijk meestal filmpjes op het internet.

Carnaval is leuk om te vieren, vooral als je het gezellig 
hebt met elkaar! Fijne carnaval!

Jeugdprinses Abby
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Mijn naam is Jayden Stokx en ik woon samen met mijn 

oudere zus Isa en mijn ouders in Maarheeze. Ik zit op 

basisschool De Stapsteen. Mijn hobby’s zijn voetbal en tennis. 

Ik voetbal bij VV Maarheeze in het team JO12-1 en op 

zondagochtend speel ik tenniscompetitie bij 

TC Maarheeze.

Ik heb carnaval altijd al leuk gevonden, dus ben ik 

extra blij dat ik Jeugdadjudant ben geworden dit 

jaar. Ik heb veel zin in het carnavalsseizoen, en het 

meeste zin heb ik in de receptie, het Prinsenvliegen 

en de optochten. 

Mijn zus was vorig jaar in het Jeugdgevolg en vond 

dat keileuk. Toen ze vroeg of ik me ging opgeven, 

zei ik meteen ja.

Toen ik bij de loting zat, waren er heel veel kinde-

ren. Dus was er een hele kleine kans om ingeloot 

te worden. Ik was dus keiblij toen ik de 

envelop opende en er in stond: 

“Gefeliciteerd, je bent Jeugdadjudant 

van CV de Muuzevangers”.

Ik vond het toen heel moeilijk om dit ge-

heim te houden, maar gelukkig is dat goed 

gelukt.

Ik heb er superveel zin in om er samen met 

Stan en Abby een leuke carnaval van te maken.

Alaaaf!!!
Jeugdadjudant Jayden 
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Muuzevangers en 
Muuzevangerinnekes, 

wat hebben wij een 
geweldige carnaval gehad!

Na de bekendmaking op zaterdag 17 november kwamen wij in 
de rollercoaster van carnaval terecht. In nog geen vier maanden 
tijd hebben we zoveel meegemaakt en andere mensen leren 
kennen…

Bij de bekendmaking werden we verwelkomd door een zeer 
enthousiast publiek en waren we heel blij met zo’n leuk jeugd-
Prinsenpaar, waar we samen carnaval mee mochten vieren. De 
volgende dag direct door: foto’s maken, de onthulling van de 
Muus en aansluitend Neffe de Muus. Ons optreden het weekend 
daarna bij het Muuzegewiéek met onze carnavalshit “Blij dat 
we hier zijn” was een groot succes. Het lied hebben we nog op 
de vele recepties daarna ten gehore gebracht, samen met onze 
grote achterban.

Het Verbroederingsbal was grandioos! Maar we mogen ook ze-
ker het bezoek aan het Provinciehuis in Den Bosch niet vergeten, 
waar we samen kwamen met vele andere Prinsenparen uit Bra-
bant. Onze eigen Bonte Avonden waren leuk om eens vanuit de 
“bak” te aanschouwen, en het Muuzegat vanuit de lucht tijdens 
het jaarlijkse Prinsenvliegen. Al met al zo’n 50 activiteiten!

Onze leus:
 

Lekker los, zingen, zwaaien, zwieren
We gaan samen carnaval vieren 

werd werkelijkheid!

Nog nooit hebben we met zoveel mensen samen carnaval  
gevierd. Samen met het JeugdPrinsenpaar, de Raad, andere  
Prinsenparen, de Flappentappers, familie, vrienden en álle 
Muuzevangers.

Wat kunnen we nog meer zeggen.... 
We hebben met volle teugen genoten. 
We willen alle Muuzevangers dan ook bedanken en hopen ook 
volgend seizoen samen met jullie carnaval te mogen vieren! We 
wensen de nieuwe Prinsenparen een heel fijne carnaval toe!

We zijn blij dat we 
erbij waren….
Jochem, Karin, Anke en Frank
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feijen@feijenmetaaltechniek.nl

feijenmetaaltechniek.nl

M E T A A L T E C H N I E K  B.V.

STERK IN METAAL,
STERK IN KWALITEIT,
STERK IN SERVICE.
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Terwijl het eind oktober 2019 nog gonsde van de nieuwe geruchten over wie de nieuwe Prinsenparen zouden zijn, had-
den Edwin en Jos een interview met oud-JeugdPrins Tomas, oud-JeugdPrinses Fleur en oud-Jeugdadjudant Jens. Samen 
blikten ze terug op seizoen 2018-2029.

Natuurlijk openen we met de vraag “hoe gaat het nu met jullie?” Maar als je nu verwacht dat ze wat verdrietig zouden 
zijn, omdat het einde van hun Prins(es)-zijn er aan zat te komen, dan moeten we je teleurstellen: er kwam een vrij eens-
gezind en overtuigend “ja!” op de vraag of ze blij waren dat het erop zat. Of zoals Fleur aanvulde: “Het is ook wel fijn om 
weer een normaal leven te hebben!”. Maar het deed niets af aan het feit dat ze ervan genoten hebben, en dat het alle-
maal zo veel sneller is gegaan dan ze verwacht hadden.

Hun leven als Jeugdprins, -Prinses en -Adjudant begon natuurlijk al een beetje toen bij de loting duidelijk werd, dat zij de-
genen waren die in zo’n speciale rol carnaval zouden gaan vieren. Het werd helemaal speciaal toen Jens en Tomas, ook in 
het dagelijks leven beste vrienden, er achter kwamen dat ze samen jeugdPrins en -adjudant waren. Maar dan begint het 
grote geheimhouden… Jens en Tomas werden nooit ‘verdacht’, maar hun klasgenoten wel. Fleur gaf aan dat aan haar wel 
heel wat keren werd gevraagd of ze jeugdPrinses ging worden, maar dat ze stug volgehouden heeft om “nee” te zeggen.
Hoe ging de bekendmaking ook alweer? We moesten even terugbladeren in de foto’s, maar al snel kwamen de herin-
neringen naar boven. In een groot Ravelijn-achtig decor kregen Tomas en Rens een pak aan waardoor niemand kon zien 
wie ze waren, waarna ze een zwaardgevecht aangingen. Hierna trokken ze hun pakken uit, gingen achter het toneel en 
kwamen in hun Prinsenpakken samen met Fleur tevoorschijn. En wát voor een pakken! Mahran had hele nieuwe outfits 
bedacht en gemaakt voor ze, en ze waren er maar wat trots op, de pakken pasten ook heel goed bij die van het grote 
Prinsenpaar.

Na de bekendmaking begint het seizoen pas echt, en ga je naar allerlei evenementen, zoals het Muuzegewiéek, de Bonte 
Avonden, recepties van andere carnavalsverenigingen én je eigen receptie natuurlijk. Hoe was die eigenlijk? “Saai!” zei 
Tomas, toen hij terugdacht aan al het wachten. Maar even later herinneren ze zich toch ook alle cadeaus die ze gekregen 
hadden, zoals een bioscoopbon, een bon van Family, een powerbank en… héél veel snoep! Ook het Prinsvliegen vanaf 
het vliegveld in Budel was een toppertje: het was mooi weer, ze zijn allemaal boven hun eigen huis gevlogen en er werd 
gelukkig niemand misselijk.

Van de Bonte Avonden had het drietal echt genoten, hoewel ze het wel moeilijk
vonden om de aandacht er nog bij te houden bij de derde keer dat ze de acts
zagen. Ze vonden de acts van de Slagwerkgroep van de Poort van Brabant
en die van de oud-Prinsessen het leukst, en Fleur had natuurlijk extra geno-
ten van de dansgroepen.

De carnavalsdagen zelf waren natuurlijk het hoogtepunt voor ze. Op vrijdag 
waren zij hoofdgasten bij de Kinderoptocht, waarbij (ondanks het slechte 
weer) veel publiek langs de kant stond. De dag erna, de dag van de Grote 
Optocht, sloeg voor Jens het noodlot toe: “ik was ziek!”. Maar ja, hij kon 
natuurlijk niet verzaken, dus hij werd extra warm aangekleed en heeft 
zo toch de hele dag meegedaan. Van de dagen erna herinnert Tomas 
zich vooral nog de rodeo-stier tijdens de drukbezochte Muuskesrally, 
die héél populair was en waar je dus lang moest wachten op je beurt. 
Ook de afsluiting op dinsdagavond was voor hem speciaal, echter niet 
om de reden die je misschien zou denken, maar vooral vanwege de 
wedstrijd Ajax – Real Madrid!

Inmiddels zitten Tomas en Jens op het BRAVO College in Budel, en 
Tomas zit bij maar liefst twéé oud-jeugdPrinsessen in de klas. “Niks 
speciaals hoor,” aldus Tomas wanneer we vragen of dat een ‘band’ 
schept - hoewel er plotseling wel érg veelbetekend gegniffeld 
wordt…. 

Fleur is naar het WereDi in Valkenswaard gegaan, heeft in de klas 
verteld dat ze jeugdPrinses was en foto’s laten zien. “Hebben jullie 
nog tips voor het nieuwe jeugdPrinsenpaar?” vroegen we de heren 
en dame na afloop nog. Even kort als doeltreffend antwoorden zij 
eensgezind:

 “Maak plezier!” 
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De aller-, aller-, allerleukste commissie is toch wel de Jeugd-
commissie van Carnavalsvereniging de Muuzevangers. 

Ieder jaar hebben wij het geluk om de jeugd van Maarheeze te mogen begeleiden: Het 
jeugdgevolg en natuurlijk het Jeugdprinsenpaar. Maar dat is lang niet alles wat we doen. Wil 
je meer weten over wat we allemaal doen? Vraag het ons gerust!

Met een gezellige club van 13 creatievelingen, carnavalisten en enthousiastelingen komen 
we minimaal 4 keer per jaar bij elkaar om overleg te hebben en alles af te stemmen. Via onze 
WhatsApp-groep houden we elkaar op de hoogte. Waar we kunnen, ondersteunen we elkaar. 
Die onderlinge ondersteuning werkt prima! De één heeft meer tijd dan de ander, maar juist 
door die combinaties loopt het als een gesmeerde locomotief!

Wij zijn wel altijd op zoek naar verse input, dus heb je interesse om je aan te sluiten, of  
heb je een geweldig idee voor carnaval voor de jeugd van Mares, meld je dan 
bij één van de jeugdcommissieleden. Ook als je ons een enkele keer wilt helpen bij een 
activiteit, ben je natuurlijk van harte welkom. Vele handen maken licht werk.

We hopen jullie allemaal te zien op de activiteiten van CV de Muuzevangers.

Fijne carnaval namens de jeugdcommissie!
 

Baukje, Cindy, Heidi, Jane, Karin, Mahran, Marcel, Mark, Natalie, Niels,  
Peter, Yvonne en Danoesha
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Songtekst: Wim Kersten - "Woensdagmorgen krijg je rode rozen" 
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Hallo Muuzevangers!
Wat een eer om dit jaar een stukje te mogen schrijven voor het Muuzeneejs! Wij lopen natuurlijk 
al heel wat jaren mee in jullie optocht en dat is altijd een groot feest! Voordat we hierover gaan 
vertellen zullen we ons eerst even kort voorstellen. 

Wij zijn CV de Lamballen, een grote (vrienden)groep uit Budel-Schoot. Onze groep is opgericht in 
2009. Dat betekent dat wij dit jaar 11 jaar bestaan! Feest! Wat begon als een idee van een basis-
schoolklas van BS de Wereldwijzer, om een carnavalsgroep te beginnen en mee te doen aan de 
optocht, is uitgegroeid tot een grote groep die inmiddels alweer 23 leden telt.

Terug naar ons 11-jarig bestaan, want wie jarig is, viert feest! Dit hebben wij dan ook zeker ge-
daan. De Reinder kleurde namelijk op 16 november paars en groen! Handjes werden geschud, 
cadeaus werden uitgereikt en het spa goud heeft rijkelijk mogen vloeien. Het was een geslaagd 
feest dat nog tot in de late uurtjes werd doorgezet. We willen dan ook iedereen bedanken die 
deze avond tot een succes heeft gemaakt!

De carnavalsmaanden komen eraan en niet te vergeten de eerste optocht van het seizoen. Op 
22 februari 2020 trappen we namelijk af met jullie optocht! Na het openingsfeest op de vrijdag, 
vertrekken we zaterdagochtend vol goede moed en een beetje gezonde spanning met de wagen 
naar Maarheeze. CV de Lamballen zou zichzelf niet zijn als daar niet de benodigde 
probleempjes en stukken bij komen kijken. Maar al met al lopen we gelukkig 
ieder jaar mee, onder de mentale leus: “Meedoen is belangrijker dan win-
nen!” Gelukkig weten jullie onze creatie altijd te waarderen en gaan we 
met een voldaan gevoel weer richting Budel-Schoot. Ook dit jaar zijn we 
weer van de partij en zullen jullie ons zien verschijnen in het thema van 
ons 11-jarig bestaan. Het belooft weer een geweldig carnavalssei-
zoen te worden!

We wensen iedereen een 
geweldig carnavalsseizoen 

toe en tot in Maarheeze!
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Al jaren zet Hans Vissenberg zich in voor de Muuzevangers. We moeten een 
heel eind terug in de tijd om te zien vanaf wanneer Hans nou eigenlijk, officieel, 
betrokken is. Maar hij doet al heel veel jaren te veel om op te noemen. Te veel 
om in dit artikel allemaal op te sommen in elk geval!

Hans begon in 1995 bij de Bonte Avond Commissie. Dit deed hij enkele jaren. Al 
vrij snel is hij zich gaan bemoeien met de Technische Zaken. Tussendoor heeft hij 
ook nog in de Muuzegewiéek-commissie gezeten, want muziek is óók een passie 
van hem.

Al 22 jaar is Hans één van de drijvende krachten van de Technische commissie. Jaren 
heeft hij attributen gemaakt voor deelnemers van de Bonte Avonden. Hans’ garage was 
in die tijd het middelpunt van de Muuzevangers. Als je iets nodig had dan had Hans het wel. Zo 
ook de diverse houten Muusjes en de Muus die elk jaar bij de residentie hangt. 

Het carnavalsklaar maken van Maarheeze is een taak waar Hans zich ook mee bezig houdt. Het ophangen van de 
borden Muuzegat bij alle toegangswegen, het plaatsen van de banners bij de Prinsenparen na hun bekendma-
king, samen met een club vrijwilligers zorgt hij dat dit netjes en op tijd gebeurt.

Jaren geleden kregen de Prinsenparen nog een bord met geschilderde letters in de tuin. Soms betekende dat, 
dat er nieuwe letters moeten worden gemaakt. Als Hans deze kreeg kon hij soms al raden wie de nieuwe Prins 
werd. De Prinscommissie gaf daarom ook altijd wat extra letters. 

Nog steeds is Hans betrokken bij de technische ondersteuning van onze activiteiten. Het inrichten van de zaal 
voor de Bonte Avonden, het in elkaar zetten van de “Prinsenbak” en de orkestbak, het ophangen van alle jaar-
gangen van de foto’s, Hans heeft hier altijd veel bij betekend. Hij heeft zelf een vrijwilligerspool, want zonder hen 
zou Hans dit niet allemaal kunnen doen. Deze mensen werken vaak op de achtergrond, maar via deze weg ook 
aan hen een dik compliment. 

Hans, van harte gefeliciteerd! Dik verdiend en we hopen nog jaren van 
jouw betrokkenheid, bevlogenheid en ondersteuning te mogen genieten!

Hans Vissenberg
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Laat onderwijs spreken

We wensen iedereen
een fi jne carnaval!

prowise.com

Blijf op de hoogte van al het nieuws!
Kijk op www.muuzevangers.nl

Volg ons op:
 

@muuzevangers

@muuzevangers Wij verkleden ook uw trap!
w w w. u p s t a i r s . c o m
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Beste Muuzevangers en Muuzevangerinnekes!

Aan ons de eer om jullie eens in onze keuken te laten 
kijken! 

Eerst gaan we een stukje terug in de tijd. Carnaval in 
Someren-Eind werd vroeger opgedeeld in 12 buurt-
schappen. Hierdoor is onze naam ook ontstaan. De 
jaren vorderden en uiteindelijk zijn er helaas maar 
enkele buurtschappen doorgegaan met het bouwen 
van wagens. Er kwam steeds meer jeugd vanuit andere buurten overwaaien omdat zij toch
fanatieke wagenbouwers bleken te zijn. Hierdoor is onze ‘club’ flink gegroeid en bestaan wij uit 
ongeveer 35 actieve leden.

Sinds 2012 zijn wij serieuze wagens gaan bouwen. Toen we in de zomer met enkele leden bij elkaar 
kwamen, werd er destijds een (master)plan gesmeed. Voor het eerst werd er een wagen met vier 
grote poppen gebouwd. Het resultaat mocht er zijn. We werden voor het eerst in ons bestaan 
kampioen in ons eigen dorp. Jaren vorderden en het niveau van de wagens steeg. Hier werden ook 
verschillende veranderingen doorgemaakt, het welgekende ‘gazen’ verdween en werd door foam 
vervangen. Ook werd meer gebruik gemaakt van tempex. De fanatieke bouwers onder ons keken 
altijd op tegen de “grote mannen uit Cranendonck” en omstreken. Wij hebben verschillende tech-
nieken overgenomen en de resultaten mogen er zijn.

Voorheen reden wij alleen mee met de optocht in ons eigen dorp en in Asten. Dit vonden wij zonde 
en hebben we besloten om ons in te schrijven voor de optocht in Budel. Vanaf 2013 zijn wij hier mee 
begonnen en zijn wij inmiddels niet meer weg te denken. Sinds 2016 hebben we besloten om op 
zaterdag in Maarheeze deel te nemen en dat is dan ook een goede keuze geweest, aangezien wij dit 
altijd met veel plezier doen.

Na een aantal jaren van schuur naar schuur te zijn verhuisd, hebben wij besloten om zelf een nishut 
te bouwen. Deze kochten we in de zomer van 2017 en bouwden deze zelf terug op in Someren-
Eind. Dit blijkt een gouden formule te zijn. We besteden namelijk de nodige uren aan onze parel. In 
de afgelopen jaren is ons niveau gestegen en werden de resultaten een stuk beter. Afgelopen  
carnavalsseizoen was de kers op de taart. Na een geweldige optocht op zaterdag, werden wij tij-
dens de prijsuitreiking 1e in Maarheeze. Zoals menigeen zich nog kan herinneren, ging het dak eraf 
bij de Smeltkroes! Carnavalsseizoen 2019 bleek er eentje voor in de boeken: voor het eerst in onze 
geschiedenis wisten wij al onze optochten te winnen: vijf keer werden wij eerste en wonnen wij voor 
het eerst ‘t Gouwe Gètje in Budel.

Ook voor 2020 zijn we alweer bezig. We hopen dan ook dat er weer veel mensen komen kijken naar 
de prachtige optocht van de Muuzevangers en dat jullie nog vele jaren van ons mogen genieten!

Mares alaaf, en een dikke carnavalsgroet van CV DE PLAK !
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Carnaval in Maarheeze wordt mogelijk gemaakt door enerzijds de inzet van heel veel 

vrijwilligers, en anderzijds de financiële ondersteuning van gemeente, sponsoren, adverteer-

ders én… begunstigers!

Wie zijn die begunstigers? Meestal individuele liefhebbers van het carnavalsfeest, die daar 

door een jaarlijkse financiële bijdrage blijk van geven. Of gewoon mensen die de sociale bin-

ding van een vereniging als de onze een warm hart toedragen.

Help jij ons mee om carnaval ook in de toekomst te kunnen blijven realiseren? Er zijn een 

aantal manieren:

    Je ondersteunt ons als Muuzemaatje al voor € 11,11 per jaar. Je ontvangt als dank een 

polsbandje waarop “Ik ben een echte Muuzevanger…” staat, de eerste zin van het Muuze-

vangerslied. Natuurlijk hopen dat je hem met trots zult dragen! Door het jaar heen houden 

we je op de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen de vereniging en profiteer je van diverse 

voordeeltjes.

   Ben je (onderdeel van) een échte carnavalsfamilie? Overweeg dan om als Muuzenest de ver-

eniging te ondersteunen voor €33,33 per jaar! Je ontvangt voor elk familielid één polsbandje, 

zodat iedereen kan zien uit wat voor een ‘nest’ je komt… Klik hier om je familie te registreren, 

en vergeet niet om aan te geven hoeveel heren-, dames- of kinderbandjes je wilt ontvangen!

    De ‘die-hard’ carnavalsliefhebber én fan van de Muuzevangers kan zichzelf ook als Super-

muus laten registreren voor € 50,50. Je ontvangt naast een polsbandje óók een onderschei-

ding, waarmee je als XL-begunstiger zichtbaar bent. En om het helemaal af te maken leggen 

we elk seizoen twee vrijkaartjes voor de Bonte Avond voor je apart. 

Jezelf als begunstiger registreren kan het eenvoudigst door naar 

de Muuzesjop te gaan, het webshop-gedeelte van de site van de 

Muuzevangers, of door een mailbericht te sturen naar 

secretariaat@muuzevangers.nl. Met je registratie machtig je CV 

de Muuzevangers om tot (eenzijdige) opzegging het bevestigde 

bedrag daarna via automatische incasso één maal per jaar af te 

schrijven.
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Boer Huub en boerin Kitty blikken terug…
Op een koude oktoberavond (er zou die avond voor het eerst op grote schaal 
nachtvorst komen) spraken Edwin en Jos namens Muuzeneejs het Boerenbruids-
paar van het vorige carnavalsseizoen, Huub van der Linden en Kitty Klingen. En 
omdat we die dag nét te maken hadden met boerenprotesten op het Malieveld 
barstten we maar meteen los: “Hoe staan júllie als boerenbruidspaar in de stik-
stofproblematiek?” Helaas blijkt op zo’n moment dat het agrarische laagje maar 
flinterdun is: “Dat hadden wij toen niet, daar weten wij niks van!”

Na deze kennelijk wat onverwachte openingsvraag informeren wij maar wat 
veiliger naar hoe het met Huub en Kitty gaat, en of ze niet wat melancholiek 
gestemd zijn nu het einde er aan zit te komen. “Neuh,” zegt Kitty, “ik vond het 
hartstikke leuk, maar vind het ook niet erg dat het nu voorbij is. Ik merk wel 
dat ik nu nieuwsgíeriger dan anders ben naar het nieuwe boerenbruidspaar!” 
Huub onderschrijft dit: “Het jaar is omgevlogen, maar terugkijkend op het jaar 
realiseer ik me ook hoe véél we ook meegemaakt hebben. Het was meer dan 
ik van te voren verwachtte.” Voor Kitty gold dat mogelijk nog meer dan voor 
Huub, omdat ze naast boerenbruid óók nog als moeder van Jeugdadjudant Jens 
betrokken was bij diverse carnavalsactiviteiten. Was dat niet pittig? “Ik vond het 
juist heel prettig, om op die manier als gezin ondergedompeld te worden in het 
carnavalsgebeuren, dus voor mij was het een extra reden om ‘ja’ te zeggen toen 
ik gevraagd werd”, aldus Kitty. Of Jens er ook zo over dacht? “Viel mee. Hij was 
alleen wat teleurgesteld toe bleek dat hij niet alléén meer een bord in de tuin 
kreeg, maar het mijne naast zich moest dulden…”

Hoe zijn jullie gevraagd? Huub: “Als je Jos Jaanen en Giel van Gansewinkel op  
een dag aan je deur hebt staan, nou, dan weet je eigenlijk wel al hoe laat het 
is. “Maores hèt uch noëdig”, zei Jos op z’n Buuls – dus zeg dán maar ‘ns nee!. 
Ik moest er wel even over nadenken, maar ik heb het altijd al een mooi Mare-
ser feestje gevonden. En ik dacht er ook veel minder tijd mee kwijt te zijn dan 
bijvoorbeeld een Prins, hoewel dat uiteindelijk toch anders uitpakte dan ik 
verwachtte.” Bij Kitty duurde het iets langer voor de dames van de Boerenbrui-
loftcommissie beet hadden, omdat bij haar afwezigheid dochter Bo al een paar 
keer de deur voor ze had open gedaan, en later tegen Kitty zei “dat er telkens 
twee vrouwen voor jou aan de deur waren geweest.” Vast Jehova’s-getuigen, 
dacht Kitty.

Werd er in jullie omgeving ‘gevist’ naar de namen van het boerenbruidspaar? 
“Nee, niet echt”, volgens Huub, “totdat werd gecommuniceerd dat er een  
officiële bekendmaking op de voetbalclub plaats zou gaan vinden. Ik heb me  
bijzonder vermaakt met alles rondom die bekendmaking, het was een super  
leuke dag samen met het Prinsenpaar”. Voorafgaand aan die bekendmaking 

was er natuurlijk de ceremonie rondom het aan elkaar voorgesteld 
worden, want boerenbruid en -bruidegom  

kennen elkaar niet van te voren. 
Hiervoor worden ze geblinddoekt 
in een ruimte bij elkaar gezet, en 
krijgen ze hints over elkaar. Kitty 
was er vrij snel uit, maar voor Huub 
duurde het langer – ondanks het feit 
dat hij Kitty al kende als de moeder 

34



3535

van Bo, een vriendinnetje van zijn dochter Maud. Er bleek een prima ‘klik’ te zijn tussen beiden, zodat ze op de foto’s die daarna werden gemaakt bij Atelier Grenier, er ook als een heel gelukkig boerenbruidspaar uit kwamen te zien.
Naast de bekendmaking, werd begin december ook het plan opgevat om in samenwerking met Ons Lieske een speciaal verlovingsfeest te organiseren. Doel: geld verzamelen om mee te kunnen geven aan het Serious Request-team dat Maarheeze zou bezoeken. “Een heel gezellige vrijdagavond,” luidde het eensge-zinde commentaar van Huub en Kitty. Eén van de hoogtepunten voor Kitty was de ‘ondervraging’ waaraan Huub werd onderworpen door haar vader Hans, “want je wil wel weten wat je in huis haalt!” Met allerlei ludieke acties werd best een mooi bedrag opgehaald.

En dan komt de huwelijksdag zelf! Eerst zijn Huub en Kitty naar Jos Heesakkers geweest, die helaas zelf te ziek was om er bij te kunnen zijn. 
Daarna ontvingen ze de getuigen, waarbij deze samen met Kitty het plannetje opvatten om het script van de huwelijksmis iets aan te passen en daarmee Huub op de kast te jagen. Hoe dan? “Door op het moment suprême de pastoor bij Huub te laten vragen naar de ringen – terwijl er in het script helemaal niets over ringen vermeld stond!” aldus Kitty, die met zichtbaar genoegen terug-denkt aan de lichte paniek die zich toen van Huub meester maakte. ’s Middags werden ook door de commissie de nodige voorbereidingen getroffen om ’s avond ‘op de eier te kunnen gaan’ bij Kitty, die wel een beetje stil werd toen ze de hoe-veelheid eieren zag die naar binnengedragen werd én dat er een dixie op de oprit kwam te staan…

Huub had voor het ophalen van zijn bruid een oplegger geregeld en had zo’n 50 medereizigers. De reis verliep niet zonder slag of stoot, omdat deze met de vele parasols op de oplegger in eerste instantie nét iets te hoog bleek om onder het viaduct door te kunnen. Gelukkig kon er een tussenstop gemaakt worden bij Borgondia (“we moesten van ver komen!”), dus werd er maar van de nood een deugd gemaakt. ’s Avonds een afgeladen volle ‘kerkdienst’ en een dito receptie. 

Wat herinner je je van die feestavond? “Vooral de creativiteit in de cadeaus! We hebben heel veel grappige cadeaus gekregen, zoals een grote ham, vogelhuisjes en een bijzettafeltje gemaakt van een riek.” Kitty had ook nog een massage cadeau gekregen, die ze recent heeft verzilverd (Huub bleek daarbij overigens niet wel-kom). De receptie was druk, maar vlóóg om en eigenlijk veel te vroeg naar Kitty’s zin was het weer tijd om naar huis te gaan voor de ‘afterparty’. Maar daar bleek alles nog ‘ns een keertje dunnetjes overgedaan te worden, en werd het al licht toen de laatste gasten naar huis gingen. In de dagen daarna kregen ze nog veel reacties van men-sen die het een heel gezellige Boerenbruiloft hadden gevonden.
Hebben jullie nog tips voor het nieuwe boerenbruidspaar? “Jazeker! Geniet van ALLE momenten tussen kennismaken en de bruiloftsdag zelf, want de periode is maar kort. En laat de dag zélf vooral over je heen komen, dat kán ook omdat Jos, Giel, Lia en Kitty samen met anderen je alles uit handen nemen.”
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De Muuzevangers bewaken bij veel van hun activiteiten tegen 
een vergoeding van 1 euro je jas. Voor jou levert dit een plek op 
waar je met een gerust hart je jas, sjaal of paraplu kunt stallen. 
Voor de Muuzevangers zijn dit extra inkomsten waarmee we de 
activiteiten die we organiseren ook zoveel mogelijk gratis toegan-
kelijk kunnen houden. 

Consumpties zijn tijdens de carnavalsdagen en tijdens door de Muuzevangers georganiseerde activiteiten 
uitsluitend te betalen met consumptiebonnen. Deze bonnen zijn tijdens de activiteiten verkrijgbaar bij de 
bonnenbar. Je betaalt voor een consumptiebon een fractie meer dan wanneer je op andere momenten 
een consumptie nuttigt. Het bedrag dat je per consumptie meer betaalt, komt ten goede aan de carna-
valsvereniging. De te organiseren activiteiten worden ook hiermee bekostigd. Als voorbeeld de optocht: 
de deelnemers aan de optocht ontvangen een onkostenvergoeding en ook is er prijzengeld dat hiervan 
betaald wordt. Hiermee kan binnen de vereniging een gezond evenwicht blijven tussen inkomsten en 
uitgaven.

Bij verschillende activiteiten zijn broodjes frikandel, 
broodjes kroket of porties bitterballen te koop. Deze 
betaal je met consumptiebonnen. Hierdoor kun je lekker 
een snack eten en draag je tevens bij aan de vergoeding 
van de onkosten van de activiteit die je bezoekt. 



U bent van harte welkom in ons gezellige restaurant.
1 oktober t/m 31 maart zijn wij dagelijks

vanaf 15.00 uur geopend voor een heerlijk diner.
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Een podium vol

Voordat de jongens trainen is het al een drukte van belang in De 
Smeltkroes, want dan trainen de Dansmarietjes. En dat is me wat, 
want dit jaar staan er maar liefst 16 meiden in de vrolijke wit/rode 
pakjes op het podium. 

Samen met trainsters Vera van den Dungen en Floor Neerhoff 
oefenen ze fanatiek hun dans voor de optredens in het carnavals-
seizoen 2019-2020. Ook zij lieten tijdens de Prinsbekendmaking 
alvast een voorproefje zien. Daarna wordt er flink doorgetraind om te stralen tijdens de 
Bonte Avonden en de vele optredens die nog volgen tijdens het seizoen. 
Tijdens de optocht vieren ze – net als de Muuzedansers - het feest mee op de wagen bij het Jeugdprinsenpaar 

én op carnavalsdinsdag helpen ze mee bij de Muuskesrally. Dus naast het dansen, zijn zij erbij als er iets te fees-

ten is.

Wie staan er op het podium?
Dit seizoen zijn de volgende meiden te bewonderen op het podium: Vera Jonker, Taetske Stelma, Jasmijn Dijk-

huis, Janne van der Palen, Maike Janssen, Indy Janssen, Lize van Hees, Anouk van der Putten, Nikki van Galen, 

Lynn Sluijsmans, Anne van den Groenendaal, Philo Cox, Renée Verweerden, Sara de Jong, Isa van Hoorn en 

Daphne Wensink. En geloof maar dat ze er zin in hebben. De pakjes zijn gepast, de muziek zit in de hoofden, de 

pasjes lukken elke week beter….. Tot snel!

Stoere Primeur!
Kay Verweerden, Aldemar Bertinus en Sven Suijkerbuijk lieten 
weten dat ze het leuk zouden vinden om ook te dansen. Na een korte 
vergadering waren we het er al snel over eens. Een vrolijke dans met 
een stoere moves en flink wat actie. Trainster Vera ging aan de slag met 
muziek en sinds half september trainen de jongens wekelijks met veel 
plezier en bedachten ze ook zelf leuke moves. Tijdens de Prinsbekend-
making lieten ze het aanwezige publiek alvast een stukje zien van wat er 
tijdens de Bonte Avonden te verwachten is. Nog niets gezien? Koop snel 
kaarten voor de Bonte Avond!

Met trots stellen we dit jaar maar liefst vier dansgroepen aan u voor, die zich inzetten tijdens het carna-
valsseizoen. Naast de vertrouwde Dansmarietjes, Dansgarde en het Mouse Dancing Team is er dit jaar 
een primeur: de eerste jongensdansgroep van de Muuzevangers is namelijk een feit. Drie enthousiaste, 
vrolijke jongens meldden zich aan en trainden afgelopen weken heel hard om een stoere, vrolijke dans op 
het podium te laten zien. Het eerste optreden tijdens de Prinsbekendmaking was veelbelovend. 
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De muziek knalt uit de boxen in de Smeltkroes, want…de 
Dansgarde traint. Een enthousiaste groep meiden oefent hun 
dans voor de Bonte Avonden van 2020. En dit jaar staat de muziek 
nog iets harder. Waarom? Er staan maar liefst 17 meiden op het 
podium. Dansgarde XXL dus. 

Wie staan er op het podium?
De Dansgarde wordt dit seizoen wederom getraind door Linda 

Weenink en Nina Lambers en bestaat uit: Bo Klingen, Mare Immers, Maud van der Linden, Amber van 
Zuiden, Amber Daudey, Bo van der Donk, Babette van Eeuwijk, Lara Jonker, Britt van Gansewinkel, Nika 
Smolders, Britt Borgers, Lynn Noten, Isis Lamers, Yali van Montfort, Fleur van den Groenendaal, Maud 
Thomasse en Meike van Mierlo. Dit jaar was de Dansgarde ook al tijdens de Prinsbekendmaking te zien. 
Ook naast het podium komt u de meiden van de Dansgarde tegen, want zij helpen mee als vrijwilliger bij 
diverse activiteiten van de Muuzevangers én vieren het feest mee op de wagen bij het Prinsenpaar.
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Nieuwe samenstelling
Het Mouse Dancing Team staat dit jaar in bijna hele nieuwe 
samenstelling op het podium. Een flink aantal meiden is name-
lijk aan het studeren en kan niet meer wekelijks in Maarheeze 
zijn om te trainen. Het Mouse Dancing Team bestaat uit meiden 
vanaf 16 jaar (4e jaar voortgezet onderwijs). Vaak zijn ze begonnen bij de Dansmarietjes en stromen ze via 
de Dansgarde vanaf het jaar dat ze 16 worden door naar de Mouse. Dit jaar krijgen het Mouse Dancing 
Team versterking van een aantal dames uit de Dansgarde, zodat er toch een fraaie dans getoond kan wor-
den. 

Wie staan er op het podium?
De groep staat weer onder leiding van de zussen Floor en Lotte Neerhoff.  Beide dames hebben veel erva-
ring met dansen. Het Mouse Dancing Team bestaat dit jaar uit: Vivian Westerweele, Isa Versluis, Meike van 
den Groenendaal, Cella van Seggelen, Meike Böhmer, Lara Jonker, Maud van der Linde, Bregje van Hooft, 
Lien Meulendijks en Anouk van der Zanden. Het thema voor dit jaar… daar willen ze echt nog niets over 
loslaten. Floor en Lotte zijn echter overtuigd dat de Mouse ook dit jaar straalt op het podium. De dames 
hebben er veel zin in en hopen jullie allemaal te verrassen tijdens de Bonte Avonden in 2020.
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Al sinds 1969 staan wij bekend als De Muuzevangers en sinds 2013 staan wij aan het 
begin en eind van carnaval naast het beeld van de muis op de hoek van de Smits van 
Oyenlaan en de Stationsstraat. Maar waar komt die naam ‘Muuzevangers’ nu eigenlijk 
vandaan? Bij veel mensen is wel bekend dat de naam te maken heeft met St. Gertru-
dis, de patroonheilige van de kerk in Mares, zoals ook staat te lezen op onze website, 
maar is dat werkelijk de enige reden? Wij doken in de archieven en deden enkele 
verrassende ontdekkingen. 

Rond 1260 leefde in onze regio Willem I van Cranendonck, de eerste Heer van 
Cranendunc. De dorpen hadden toen nog namen als Maarhees, Zoerendonk en 
Buijl. Deze heer van Cranendunc was een zoon van Engelbert van Cranendonck, 
die Kasteel Cranendonck had laten bouwen, en een afstammeling van het adellijk 
geslacht Van Hurne, later bekend als Horne. Tot zover allemaal bekende informatie. 
In de het zogeheten Verbaalarchief, onderdeel van het Nationaal Archief, lazen wij 
echter een interessante passage in een document over Willem I van Cranendonck. 
Deze passage luidde: “thi Guillaume afrio lito olla vogala ‘Mosu’ grande ora’. Deze 
zin in het Oudnederlands betekent vrij vertaald iets als: “Ik Willem, vind ‘De Muis’ 
een vreemde vogel met grote oren”. Blijkbaar leefde er een persoon in de omgeving 
van Willem I die de bijnaam De Muis had. Dit werd nog eens bevestigd toen we bij 
het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in het archief van de lokale krant ‘Den Courant van 
Maarhees’ een artikel uit 1863 vonden over ene Antoon van Wonckel, die onderzoek had gedaan naar zijn 
familiegeschiedenis. Het bleek dat de man een afstammeling was van deze ‘De Muis’ en in de familie ging 
al eeuwenlang het verhaal dat De Muis geen lieverdje was geweest. 

Nu we een naam hadden om verder mee te gaan zoeken troffen we al gauw meer aan in het Verbaal- 
archief. ‘De Muis’ bleek een struikrover, genaamd Sjef van Wonckel, die meerdere keren voor de ‘Dros-
saard van Buijl’, destijds een hoge bestuursfunctie, terecht had gestaan voor zijn misdaden. Een in die tijd 
veel opgelegde, en naar huidige maatstaven wrede, straf was dat men met een zware metalen bal aan 
een ketting om het rechterbeen vanuit een boot in het Tipke werd gegooid, en dan zelf de kant maar weer 
moest bereiken. Weinig mensen hadden destijds zwemles gevolgd en het mag dan ook geen verrassing 
zijn dat veel van de veroordeelden deze straf niet overleefden. Dit bleek ook te gelden voor Van Wonckel. 
In 1267 kwam hij niet meer boven na van een galjoen te zijn gegooid, precies in het diepste punt van het 
Tipke.
  
Met alle informatie die we over De Muis hadden verzameld vonden we het tijd voor wat veldonderzoek. 
Wellicht konden we op de bodem van het Tipke nog iets terugvinden als bewijs voor deze duistere periode 
in de roemruchte geschiedenis van deze waterplas. Op een mooie zomerdag togen we dan ook naar de 
waterkant waar enkele duikliefhebbers al stonden te wachten voor het bodemonderzoek, dat onder meer 
met metaaldetectoren uitgevoerd zou gaan worden. Al na korte tijd kwam de eerste duiker naar boven 
met een rond object, vol algen, mosselen en koraal. Voorzichtig maakten wij het object schoon en groot 
was onze vreugde toen het bleek te gaan om een metalen bal die waarschijnlijk was gebruikt bij de straf-
opleggingen in de 13e eeuw. 

Aan het eind van de middag hadden we elf van deze ballen boven water gehaald, was de locatie van een 
gezonken VOC schip eindelijk ontdekt, en hadden we drie kisten vol goudstaven gelokaliseerd in de Ma-
reser Trog, het diepste punt van het Tipke. Net op het moment dat we een eind wilden maken aan onze 
zoektocht kwam een duiker melden dat er vermoedelijk een skelet was aangetroffen. We namen direct 
contact op met de autoriteiten en keken toe hoe specialisten van het NFI inderdaad een skelet uit het wa-
ter haalden. In de weken daarna werd door het NFI een reconstructie gemaakt van het gezicht. Het bleek 
te gaan om een man met een vrij spits gezicht, ronde ‘kraalogen’, een lichte overbeet met grote voortan-
den en waarschijnlijk ook opvallend grote oren. 

Lees verder op pagina 47
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VOOR EEN MUUZENHUUS GROOT OF KLEIN 
MOET JE BIJ  ARCHITECTENBURO ZIJN  ZIJN!
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Met de huidige geavanceerde onderzoeksmethoden bleek het mogelijk DNA veilig te stellen uit het 
beenmerg van het skelet en dit werd vergeleken met het DNA van Marieke van Wonckel, een achter-
nicht van Antoon van Wonckel. In spanning wachtten we de uitslag af, hoe groot kon de kans zijn dat 
we uitgerekend Sjef van Wonckel gevonden zouden hebben? Op 31 juni van dit jaar kregen we de 
uitslag en het onvoorstelbare bleek waarheid te zijn: we hadden het skelet van ‘De Muis’ gevonden! En 
uit het bijgesloten rapport van het DNA-onderzoek bleek dat De Muis ook een voorvader was enkele 
bekende Nederlanders. Zo bleken twee voormalige keepers uit het betaalde voetbal af te stammen 
van De Muis uit Maarheeze. De een had hetzelfde gebit als De Muis en stond bekend als Het Konijn, 
terwijl de andere de grote oren van zijn verre voorvader had geërfd en bekend stond onder de naam 
Flappie. Ook een bekende Nederlandse schilder bleek af te stammen van De Muis. Naar verluidt 
schaamde hij zich zó om zijn grote oren, dat hij er zelfs één van afsneed. 

Al met al waren wij zeer verrast met onze bevindingen en de uitkomsten van de onderzoeken. Moge-
lijk zal dit opmerkelijk verhaal later nog in boekvorm verschijnen en er wordt al gesproken met enkele 
sponsoren en projectontwikkelaars om te komen tot een Muismuseum in de omgeving van het Tipke, 
waarin de geschiedenis van deze persoon en ook van zijn nazaten zal worden verteld. Mogelijk komt 
er ook nog een excursie naar de vindplaats van het skelet in de omgeving van het VOC-wrak. Houdt 
dan ook de Facebookpagina van de Historisch Commissie van de Muuzevangers in de gaten voor 
meer nieuws!
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Daar sta je dan, trillend achter de gordijnen om je eerste 
act op een podium neer te zetten. Eenmaal op het podium 
hoop je dat je grappen en je tekst leuk genoeg zijn om een 
lach uit de zaal te peuteren. Wellicht heb je al op feestjes 
of verjaardagen iets ludieks gedaan en heb je ontdekt dat 
je iets op een leuke manier kan brengen. De lach wellicht 
‘aan je kont’, zoals ze zeggen. Met wat hulp van mensen 
die je graag willen zien shinen heb je je eerste tonpraters-
act, je eerste buut, in elkaar gedraaid. Pas dan ontdek je, 
met het zweet op je rug, dat het niet alleen aan je grappen 
en je tekst ligt of je “goed” bent. Nee, het ligt aan jou, aan 
de wijze waarop jij je tekst de zaal in slingert.

De tonpraters die tijdens de Tonpratersavond op het 
podium van De Smeltkroes staan of gestaan hebben, 
hebben bovenstaande allemaal jaren geleden doorge-
maakt. Gepokt en gemazeld, door de wol geverfd en 
soms zelfs gevallen en opgestaan. Inmiddels stuk voor 
stuk kanonnen die jaarlijks meedraaien in de top van 
de tonpraterswereld. Over alles wordt nagedacht, elke 
grap wordt afgewogen, uitgekristalliseerd en de timing 
wordt geperfectioneerd. Gaat het goed bij het optre-
den, pikt het publiek in de zaal de act op, dan komen 
er grappen bij en wordt de act op dat moment met 
wat extra improvisatie nog sterker en mooier. Voor het 
publiek in de zaal genieten geblazen!

Afhankelijk van het publiek in de zaal en de sfeer van 
de locatie, wint een tonprater aan vertrouwen. De 
Smeltkroes is zo’n zaal die voelt als een warme deken. 
Tonpraters geníeten echt op het Maarheezer podium. 
En als een tonprater geniet, dan geniet jij als toeschou-
wer dubbel en dwars. De sfeer geeft saamhorigheid, 
geborgenheid en vertrouwen. Tussen publiek en 
tonprater ontstaat een ‘verbond’, en dat voelen beiden. 
Dát maakt de tonpratersavond in Maarheeze zo uniek 
en speciaal.

Al 11 jaar is de Tonpratersavond niet weg te denken uit 
het veelzijdige aanbod aan activiteiten dat de Muuze-
vangers voor jong en oud organiseren. De tonpraters-
avond was 11 jaar geleden voor de regio een nieuwe 
‘formule’ De stoelen staan in theateropstelling en dat 
was voor het carnavalspubliek wel even wennen, niet 
iedereen was het hier mee eens. Bij een carnavals

avond hoort toch een glas bier aan een lange tafel, was 
de beleving. Samen met de Smeltkroes heeft de ton-
praterscommissie daarom de eerste jaren gezocht naar 
de juiste afstemming. Wel of geen drank in de zaal? 
Wel of geen bediening in de zaal? Alleen een drankje 
tijdens de pauze? In de pauze het publiek weer zo snel 
mogelijk de zaal in ‘proppen’? Welke muzikale omlijs-
ting is de beste match?

De formule staat inmiddels al jaren en is nu vertrouwd. 
Gekozen wordt voor de hoogste kwaliteit tonpraters en 
dito muziek. Gemiddeld zitten er tussen de 300 en 350 
mensen in de zaal, die daarmee al jaren zo goed als 
vol is. Maar er is wel concurrentie bijgekomen: er zijn 
proms-concerten, er zijn Oktoberfesten en er zijn in-
middels meerdere tonpratersavonden in de regio. Dus 
mensen moeten kiezen: wat willen ze en waar willen 
ze naar toe gaan? Wij als Muuzevangers zijn er maar 
wat trots op dat elk jaar toch zoveel mensen de keuze 
maken om naar de Tonpratersavond te komen. “Een 
avondje ongecompliceerde lol” krijg je ervoor terug! Er 
zijn mensen die geen jaar missen, er zijn mensen die af 
en toe komen en nog steeds zijn er mensen die voor de 
eerste keer komen. Jaarlijks weer een mooie mix van 
bezoekers.

Belangrijk is om een goede opbouw in acts neer te 
zetten (welke tonprater opent de avond en welke sluit 
af) zodat elke tonprater gewaardeerd wordt en de 
bezoekers geboeid blijven. Dat is best moeilijk en lukt 
het ene jaar beter dan het andere, maar de 11e tonpra-
tersavond van de Muuzevangers was een geslaagde 
editie met een goede opbouw en met de crème de la 
crème qua artiesten en acts! Op naar de volgende 11 
edities en het in stand houden van deze traditie! Komt 
u ook weer?

De Tonpraterscommissie.
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TWAN BIERINGS TRANSPORT
DYNAMISCH, INNOVATIEF EN FLEXIBEL

INTERNATIONAAL TRANSPORT
met talrijke logistieke diensten 

•  EXCEPTIONEEL TRANSPORT/

DIEPLADERTRANSPORT

• HUIFTRANSPORT

• KLEINTRANSPORT

• KOERIERSDIENSTEN

RONDVEN 25  MAARHEEZE  +31 (0)6 50 21 51 08 
TWANBIERINGSTRANSPORT.NL

Een huis bouwen 
of verbouwen? 

Bel 040 - 206 26 74 

of kijk op stempelbv.nl

Aandacht en zorg

Korte communicatielijnen

Gewoon zoals het is
Niet moeilijker, mooier of sterker.

Samen houden we grip op de planning en het budget.

We bouwen projecten alsof ze van onszelf zijn.

Strijperstraat 1a   |   5595 GA Leende   |   040 - 206 26 74

info@stempelbv.nl   |   stempelbv.nl

50



51



52



5353



54



Op zaterdag 2 maart trekt de 
optocht natuurlijk weer door 
Maarheeze. Ook dit jaar willen wij 
als optochtcommissie het publiek 
dat de laatste jaren massaal naar 
Maarheeze komt, weer een gewel-
dige optocht presenteren. Dat onze 
optocht van hoge kwaliteit is merken 
wij uit de vele reacties. Wij kunnen 
dit natuurlijk niet alleen. Daarvoor 
hebben wij de steun nodig van alle 
Muuzevangers. Dus meld je aan!

Programma optocht 22 februari:

- 14.11 uur Start optocht vanaf voor-
malig café “De Statie”
- 16.00 uur Ontbinding optocht in de 
Smeltkroes
- 20.00 uur Prijsuitreiking in de 
Smeltkroes

Na de prijsuitreiking is er weer een 
groot optochtbal, voor alle Muuze-
vangers en Muuzevangerinnekes en 
alle carnavalsvierders die we jaarlijks 
mogen begroeten, in de Smeltkroes! 
Evenals voorafgaande jaren zal ook 
dit weer een geweldige happening 
worden. Wij wensen je dan ook een 
gezellige carnaval!

U kunt in de optocht starten in 5 
categorieën:

* Jeugd
* Individueel    ( 1 t/m 3 personen ) 
* Kleine groepen ( t/m 15 personen )
* Grote groepen  ( vanaf 16 personen )
* Wagens

De deelnemers aan de optocht zullen 
zich opstellen en vervolgens starten 
in de Stationsstraat, het gedeelte tus-
sen de Puttenstraat en het spoor. Dit 
gedeelte zal voor doorgaand verkeer 
zijn afgesloten tussen 10.00 uur en 
17.00 uur.

In verband met de werkzaam-
heden op de Stationsstraat is de 
route nog niet helemaal bekend. 
Houdt de media in de gaten voor 
de actuele route van dit jaar.

De deelnemende wagens aan de  
optocht zullen na afloop worden 
afgebouwd op de Neerlanden. Dit 
houdt in dat de Neerlanden tussen 
ongeveer 15.30 uur en 19.00 uur 
zal zijn afgesloten voor doorgaand 
verkeer. We vragen aanwonenden 
van de route hun auto elders te 
parkeren.

Kom met z’n allen kijken naar één 
van de mooiste optochten in de 
regio!

De Bronzen muus is een prijs die al 
sinds 1982 bestaat. “De Muus”, zoals 
die in de volksmond genoemd wordt, 
is een prijs die wordt uitgereikt aan 
degene met het hoogst aantal jury-
punten. De Bronzen Muus kan alleen 
gewonnen worden door Mareser 
deelnemers.

De Aanmoedigingsprijs is een vrij 
jonge prijs in de historie van de 
carnavalsoptocht van CV De Muuze-
vangers. Speciaal bedoeld om jong 
aanstormend talent aan te moedigen 
voor hun inzet, creativiteit en door-
zettingsvermogen om iets leuks aan 
de man te brengen.

De Maffe Muus is in 2005 in het 
leven geroepen voor de degene 
die het publiek tijdens de tocht het 
meest aan het lachen, gieren, brul-
len en hossen krijgt. De prijs is door 
iedereen te winnen.

Inschrijven voor de optocht kan 
via de digitale weg op 
www.muuzevangers.nl.

Let op; inschrijven kan pas na 
akkoord te zijn gegaan met het 
deelnemersreglement.

Voor vragen: e-mail naar optocht@
muuzevangers.nl of check de website
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En voor je het weet liggen de pepernoten alweer 
in de winkels, kerstartikelen in de schappen en 
mogen wij weer een stukje schrijven voor de glossy 
Muuzeneejs. Dat doen wij graag natuurlijk, want 
het mag gezegd worden… wat krijgen we elk jaar 
toch een waanzinnig mooie ‘carnavalskrant’ in de 
bus. Daar wil je wel in staan!!

Natuurlijk zijn we alweer volop bezig met de 
voorbereidingen voor de Bonte Avonden 2020! En 
we hebben er weer zin in! Niet alleen wij (Frank 
Bax, Henk Versluis, René Timmermans en Rita van 
Gansewinkel), maar vooral ook de artiesten. Net als 
vorig jaar gaan we weer werken met een thema. 
En ineens moeten we denken aan het Sinterklaas-
liedje “Hoort wie klopt daar kinderen…” Niet schrik-
ken! Het thema heeft zeker niets met Sinterklaas te 
maken. Maar er kan weldegelijk geklopt worden! 
Het thema van de Bonte Avonden 2020 is namelijk 
“ACHTER DE VOORDEUR VAN…”. 

Bij het bedenken van het thema zijn we er vanuit 
gegaan dat we de artiesten voldoende kunnen 
prikkelen om superleuke acts te verzinnen. Niet al-
leen leuk, maar misschien ook wel spannend, want 
wie wil nu niet weten wat er zich achter bepaalde 
voordeuren afspeelt? En heeft niet ieder huisje 
(lees: voordeur) z’n eigen kruisje? Oeps… zouden 
er ook dorpsgenoten zijn die zich nu ineens wat 
benauwd gaan voelen? Dat ze nu denken “sla mijn 
voordeur maar over”? 

We weten van de artiesten dat er in ieder geval al 
verschillende voordeuren ‘gereserveerd’ zijn. Tipje 
van de sluier? Nee, dat doen we (nog) niet. Maar 
het belooft weer wat!
 
Dus komt dat zien, komt dat zien! 

En dan nog iets. Aangezien we van veranderingen 
houden en omdat veranderingen soms ook nodig 
zijn, zien de komende Bonte Avonden 2020 er als 
volgt uit:

•   vrijdag 17 januari 2020: “MARES LACHT OM MA-
RES” . Zoals de titel al zegt, een avond die exclusief 
gevuld wordt met en door onze eigen Mareser 
artiesten. En natuurlijk dé mogelijkheid om hun 
acts als eerste te zien, “want beter uit eerste hand, 
dan te lezen in de krant”!

•   zaterdag 18 januari 2020: “VIP BONTE AVOND”. 
Op deze speciale avond bedanken we onze spon-
soren en nodigen we ze uit samen met de burge-
meester en wethouders, de pers etc. En natuurlijk 
hopen we (al jaren) op de aanwezigheid van 
koningin Máxima (vandaar de titel “VIP Bonte 
Avond” ). Er is natuurlijk wel een kleine kans dat 
Máxima wederom gaat bedanken voor onze 
uitnodiging. Maar… hoop doet leven! Mocht de 
Bonte Avond XL (lees verder) uitverkocht zijn, dan 
zetten we er stoelen en tafels bij, en is er nog de 
mogelijkheid om bij deze avond aan te sluiten.

•   zaterdag 25 januari 2020 : “BONTE AVOND XL”. 
De Bonte Avond waarop we natuurlijk eXtra eXtra 
knallen, onder andere door enkele tonpraat-acts 
aan de avond toe te voegen. Vandaar XL… dé 
avond dat onze artiesten er altijd een eXtra schepje 
bovenop doen, ofwel ALLES NOG ÉÉNMAAL UIT DE 
KAST (ook een leuk thema voor de Bonte Avon-
den trouwens)! Na deze avond wordt het voor de 
meeste artiesten namelijk ‘weer een stuk rustiger’. 
Klaar met repeteren, zenuwen weg, schmink weer 
in de doos op zolder en wachtend op de aanbiedin-
gen die misschien gaan komen. 

En ‘last but not least’, ook in de muzikale onder-
steuning heeft de verandering toegeslagen. Met 
dezelfde energie en toewijding als voorheen wordt 
er dit jaar een nieuwe draai aan de live muziek 
gegeven. Maar hoe dan en wie dan en wat dan?? 
Hou je van iets nieuws, iets verrassends en ben je 
nieuwsgierig? Komt dat zien, komt dat zien….of 
eigenlijk: komt dat horen, komt dat horen!!

Tot 17, 18 of 25 januari 2020 op één van 
onze Bonte Avonden!

De Bonte Avond Commissie (BAC)
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Ik, Prins Lars,

Heerser van de aspergebedden,
Keizer van de grondbank,

Muzikaal wonder van de fanfare,
Vedette van het vierde,

Pastoor van de boerenbruiloft,

zal alle Muuzevangers en Muuzevangerinnekes voorgaan in het carnaval, 
en proclameer, vergezeld van Prinses Simone en Adjudanten Teun en 

Frank:

De eerste Prins van de Wolfpack…een hele eer,
Daarom doen we regelmatig een adje voor de sfeer!

VV Maarheeze zal het af toe zonder ons moeten doen,
maar dat maakt niet uit, we worden toch geen kampioen

Hacka tjakka iets te weinig 
bonnen in onze zakken,

Maar kom op, het is tijd om een 
pilske te pakken!

Het is een feit,
Gezelligheid kent geen spijt!

Dus……

Iedereen klaar?
Knallen maar!



heb jij 
de mazzel

        < 25   
te worden 
 geschat?

toon dan wel even je ID

095 WT_Nix_poster_594x841.indd   1 22-07-14   14:37

YYiinn  YYooggaa,,    
PPoowweerrYYooggaa,,    

PPoowweerrFFlloowwYYooggaa,,    
YYiinn--YYaannggYYooggaa,,      

SSttooeell  YYooggaa,,  YYooggaa  NNiiddrraa,,    
HHeerrsstteell  YYooggaa,,    

SSttrreessss  rreelleeaassee,,      
BBuuiitteennYYooggaa    

INUKSHUK YOGA,  
Stress Release & Coaching 

IInn  hhaarrttjjee  MMaaaarrhheeeezzee,,    
oopp  eeeenn  eeiiggeenntitijjddssee  wwiijjzzee  mmeett  eeeenn  ffrriiss  kkaarraakktteerr    

 

BBeewwuusstt  aaaann  ddee  ssllaagg  mmeett  jjee  lliicchhaaaamm  eenn  aaddeemm  
iinn  eeeenn  oonnttssppaannnneenn  oommggeevviinngg..    

MMiisssscchhiieenn  mmooeett  jjee  hheett  ggeewwoooonn  eeeennss  pprroobbeerreenn!!  
  

JJee  bbeenntt  vvaann  HHaarrttee  WWeellkkoomm!!  
  wwwwww..iinnuukksshhuukkyyooggaa..nnll  --  iinnffoo@@iinnuukksshhuukkyyooggaa..nnll  

0066  5544  6688  4499  4422 
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Datum:  dinsdag 25 februari
Tijd:   14:11 uur – ca. 18:00 uur
Plaats:   De Smeltkroes
Voor wie:  kids EN andere carnavalsvierders

Na het daverende succes van afgelopen jaren, dit carnavalsseizoen wederom een 
spetterende feestmiddag. Er kan weer deelgenomen worden aan nieuwe spellen en 
natuurlijk is er ook weer de speelhoek voor de kleinste Muuskes onder ons.

Er zijn veel activiteiten die zorgen voor veel plezier en vertier. Dus hou je naast het 
bekende spellencircuit ook van dansen, tekenen of gewoon feesten met veel leuke 
muziek, dan moet jij er zeker bij zijn! 

Ook dit jaar zijn er weer prijzen te winnen op verschillende manieren. Hierbij zijn 
behendigheid, inzicht en sportiviteit zeker niet onbelangrijk. Alle prijzen worden deze 
middag uitgereikt door ons JeugdPrinsenpaar.

Vergeet niet je ouders, vrienden, opa en oma en nog veel meer gezellige mensen die je 
kent, mee te nemen. Want ook voor hun wordt het een leuke middag in carnavalssfeer. 
Let op: ook zij moeten verkleed komen, want voor hun valt er óók iets te winnen.

Net als voorgaande jaren, hebben we ook dit jaar een spetterende afsluiting: De Carna-
valsdisco. Deze is aansluitend aan de spelletjes.

Heb jij er ook net zoveel zin in als wij? Kom dan op dinsdagmiddag 25 februari naar 
de Muuskesrally om deel te nemen aan dit feest. Deze gezellige middag vindt plaats 
in “De Smeltkroes” te Maarheeze vanaf 14.11 uur tot ca. 18:00 uur. Als je jezelf leuk 
verkleedt dan maak je nog eens extra kans op een mooie prijs!
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Our part in
every solution

Kijk op stafa.nl

Bevestigingsmaterialen
Special parts
Private label
Montagesets

Den Engelsman 18 
6026 RB Maarheeze
Nederland

+31 (0)495 599 888
info@stafa.nl
stafa.nl

Assemblage
Containerimport
Coatings
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Leverancier en producent van transportoplossingen 
- - - autolaadkranen, opleggers, kippers & containersystemen - - -  

JKB Transporttechniek b.v.            JKB Nieuwegein b.v. 
Fabrieksstraat 106a            Van Mussenbroekbaan 3c 
6021 RE Budel                      3439 MX Nieuwegein 
Nederland                                        Nederland 
+31 (0)495 492573    info@jkb-handling.com   +31 (0)30 6045488 
        www.jkb-handling.com 

Onze merken: 



HOUTEN RAMEN  

DEUREN 

KOZIJNEN 

SCHUIFPUIEN  

VOUWWANDEN 

GETOOGD WERK 

LICHTSTRATEN 

PREFAB 

DAKKAPELLEN

A. DAMEN
M A C H I N A A L  T I M M E R W E R K E N

Vlassloot 8 | 6027 RS Soerendonk | T 0495 594175 | F 0495 594154 | E info@adamen.nl

Willie weensen 
ullie allemaol 
unne moije 

carnaval! Proost!!

Willie weensen 

Proost!!
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 “Mares got talent!”

Datum: Zondag 2 februari 2020 

Tijd: 14:11 uur – ca. 17:00 uur

Plaats: De Smeltkroes

Voor wie: Iedereen

Entree: Gratis

LAAT JE TALENTEN ZIEN!

Ieder jaar laten de kinderen in Maarheeze op het grote 

podium in de Smeltkroes zien hoeveel talent er in 

Maarheeze is. Dit jaar wordt dit evenement gehouden 

op zondag 2 februari vanaf 14:11 uur in de Smeltkroes.

Als jij het leuk vindt om op te treden kun je ook mee-

doen. Je mag dansen, zingen, playbacken of wat je 

maar wil! Dat mag je in je eentje doen maar je kunt 

ook je vrienden of vriendinnen vragen om samen een 

groepje te vormen.

Er is geen jury die je beoordeelt, dus daar hoef je niet bang 

voor te zijn. Je mag verkleed komen (en je ouders ook) maar 

dit is niet noodzakelijk. Het is ook geen probleem als je het 

niet leuk vindt om op te treden, je kunt natuurlijk ook ko-

men kijken naar de optredens op deze fantastische mid-

dag!

Als je nog vragen hebt, mag je altijd contact op nemen met 

Mark Kneepkens (06-12203990) of Cindy Stienen 

(06-81093105), of je kunt mailen naar 

jeugd@muuzevangers.nl

Wij hebben er al zin in!
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Het Cranendoncks Verbroederingsbal heeft dit jaar alweer voor de 

zevende keer plaatsgevonden. Op zaterdag 30 november barstte 

het gezelligste carnavalsfeest van Brabant los in de grote feesttent 

aan de Maarheezerweg te Budel. 

Het was een daverend succes. Met artiesten als Lampegastuh, 

Snollebollekes, Lamme Frans, René Schuurmans en DJ Hardy kon 

het niet anders dan een fantastisch feest worden. Vele feestvier-

ders uit Cranendonck én omstreken stonden stipt 19.00 uur voor 

de deur om een kaartje te bemachtigen. 

De organisatie van het Cranendoncks Verbroederingsbal bestaat 

uit een grote groep fanatieke carnavalsvierders die elk jaar weer 

hard werken om een fantastisch feest neer te zetten. Het doel 

is om de optochtdeelnemers in de gemeente Cranendonck te 

ondersteunen in de vorm van extra prijzengeld en startgeld. 

Vorig jaar heeft het Cranendoncks Verbroederingsbal meer dan € 5.000,- 

gedoneerd aan de diverse optochten. Ook worden meewerkende vereni-

gingen beloond voor hun hulp bij het feest. Zo plukken vele verenigingen, 

binnen en buiten de carnavalswereld, de vruchten van het Cranendoncks 

Verbroederingsbal. Ook dit jaar heeft het feest weer gezorgd voor een 

mooie opbrengst, wat terugvloeit naar de (carnavals-)verenigingen in de 

omgeving. 

De organisatie kijkt terug op een geweldige zevende editie van het Cra-

nendoncks Verbroederingsbal. ‘’We hopen dit feest nog vele jaren op deze 

manier te kunnen voortzetten’’, aldus de organisatie. Dus zet het alvast in 

je agenda voor volgend jaar, 28 november 2020: Cranendoncks Verbroede-

ringsbal. De organisatie van het Cranendoncks 

Verbroederingsbal wenst iedereen 

een te gekke Carnaval! 
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Een jaarlijks terugkerende, maar niet zo in het oog springende, activiteit van het Prinsenpaar 
en gevolg is het bezoeken van ouderen en zieken in Maarheeze. We hadden niet echt een 
idee wat ons te wachten stond en we wisten zeker niet aan wie we een bezoekje zouden gaan 
brengen. Wat we wél wisten was dat we de hele donderdag en ook vrijdagmiddag in de week 
voor carnaval vrij moesten houden voor deze activiteit. We werden opgehaald en begeleid 
door twee enthousiaste dames die een mooie route voor ons uitgestippeld hadden. Dank aan 
Truus Verdonk en Karin Janssen!

Wat ons van deze dagen is bijgebleven, is dat de inwoners van Maarheeze die we bezocht 
hebben oprecht blij waren dat de Prins van Maarheeze en zijn gevolg op bezoek kwamen. 
Velen van hen waren ooit actief met carnaval nu wegens omstandigheden die mogelijkheid 
niet meer. Foto’s werden tevoorschijn gehaald, presentjes uitgedeeld, verhalen verteld en 
grappen gemaakt. Vele kopjes koffie, thee en andere drank, maar ook menig gebakje hebben 
we tijdens de bezoeken gekregen. 

Ook voor ons is het heel bijzonder geweest, om in de hectiek van carnaval deze momenten 
van rust te mogen beleven en aandacht aan je medemens te kunnen geven. Dankjewel aan 
iedereen die ons zo hartelijk ontving!

Oud-hofdame

Anke
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In het drukke schema van het Prinselijk gezelschap is er 
één activiteit waarvoor alles moet wijken: het in de 
week vóór carnaval bezoeken van Maarheezenaren 
die een hart onder de riem verdienen omdat ze ziek, 
aan huis gebonden of eenzaam zijn. Hoe speciaal 
zo’n bezoek is voor zowel de mensen die bezocht 
worden als voor het bezoekende Prinsenpaar, lees je 
hier wel. Het is ook niet niks als alle ‘pracht en praal’ van de carnaval er speciaal voor jóu is! Om dat 
moment onvergetelijk te maken, zorgen we er altijd voor dat een mooie foto van het bezoek wordt 
nagebracht.
 
Ken jij iemand die we blij zouden maken met een bezoekje van het Prinsenpaar, of zou je het zélf wel 
leuk vinden? Zij maken graag tijd vrij om langs te komen! 

Stuur hiervoor een berichtje naar ziekenbezoek@muuzevangers.nl met naam, 
adres en telefoonnummer van degene die bezocht wil worden, en we nemen 
contact met je op. Bellen kan ook via 06 - 23 17 27 76 (Karin Janssen).





71 71

Het zijn vaak opvallende gasten bij de Prinsenrecepties in de regio: de gildebroeders of -zusters van 
het Sint Jorisgilde Budel in hun kleurrijke geel-rood-groene uniformen of groene polo’s. De kleuren 
die dan niet persé voor de carnaval staan, maar een betekenis hebben in de rijke historie van het 
Budelse gilde. Al zes jaren zie je ze verschijnen op de recepties om de Prinselijke hoogheden per-
soonlijk uit te nodigen om samen met hun jeugdige collega’s op de eerste zaterdag van september 
naar Budel te komen. 

Ook afgelopen jaren waren ze van de partij en gingen ze op pad met uitnodiging en gipsen vogel. 
Fijn is dat de meeste hoogheden ook daadwerkelijk in de gelegenheid zijn om dan te komen. Het 
was dus al snel een gezellige boel op zaterdag 7 september 2019 bij het clubhuis De Vaandrig aan 
de Poelderstraat in Budel. Na een gastvrije ontvangst met koffie, thee en een bokkenpootje werd 
om 14:15 uur de foto gemaakt met burgemeester Roland van Kessel en de dan aanwezige carna-
valshoogheden. Daarna werd er fanatiek geschoten met de kruisboog op de gipsen vogel. 

Buiten de openingsschoten door de burgemeester en gildekoning Rens van Hunsel waren er acht 
volle ronden met schietbeurten door de Prinsen en Prinsessen. In de negende ronde was het 
meteen al Prins Jochem van de Muuzevangers die de titel kon pakken door het laatste stuk naar 
beneden te schieten na 116 schoten op de vogel. Na de Heiknuuters en Buulder Buk is het nu ook 
aan de Muuzevangers om de titel een jaar mee te nemen naar Maarheeze. De jeugdige hoogheden 
schoten tegen elkaar op de vlakbaan. Daar ging de titel dit jaar naar JeugdPrinses Milou van De Pin-
tenwippers. De overige aanwezigen konden ook een poging wagen met de kruisboog op de gipsen 
vogels. De eerste vogel die viel na het Prinsenschieten had het al vlug gezien op zijn hoge post. Al 
na 11 schoten wist Marian Sentjens deze vogel los te schieten. Bij de andere vogel ging het er wat 
taaier aan toe. Na 92 schoten werd daar het laatste stukje geschoten door Tom van der Kruijs die 
aanwezig was met de Pintenwippers. 

Dankzij de ondersteuning van Van Hunsel & Govers, van Horne Brandstoffen, Beerten Bouwmate-
rialen, Multi-Service en Adviesburo J. Duisters komt er ook in 2020 weer een zevende editie van het 
Prinsenschieten op de zaterdag 5 september 2020. De Prinselijke hoogheden mogen weer rekenen 
op aanwezigheid van een gildeafvaardiging met uitnodiging op de receptie. Iedereen die wil kijken 
hoe hun hoogheid het er van af gaat brengen is natuurlijk ook van harte welkom deze middag. 
Belangstellenden voor het kruisboogschieten hoeven zo lang echter niet te wachten. Er wordt elke 
maandagavond geschoten met de kruisboog bij de Vaandrig. Voor meer informatie kijk op de web-
site van het Sint Jorisgilde Budel. 

www.sintjorisgildebudel.nl. 
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Soms is typen echt fijner dan buurten. Ergens is deze schrijver haar stem kwijt geraakt. Waar? Gisteravond 
(23-11-2019) in het Muziekhuis bij de Muuzegewiéek. (moment van typen van dit stuk 24-11-2019).

De tweede editie van het Muuzegewiéek zit er helaas weer op. En wat voor editie!! Het was GE-WEL-DIG!!! In 
eerste instantie natuurlijk ‘veroorzaakt’ door de deelnemers. Acht optredens dit jaar!! Zij stonden daar alle-
maal hun stinkende best te doen om het winnende carnavalsliedje ten gehore te brengen. Alhoewel voor de 
meesten is het meedoen belangrijker dan het winnen.

Wie stonden er allemaal ‘te shinen’ op het podium van het Muziekhuis? De jeugddivisie met een heerlijk up 
tempo nummer, wat een enthousiasme, wat een plezier. En dit werd uiteindelijk dan ook beloond met de 
derde prijs!!
Meezingen en je stem verliezen was vooral bij de optredens van Aspirine & Co, Dik d’r Neffe, de Brallende 
Ballen en de Veugelkesfamilie aan de orde. Zij brachten heerlijke meezingers. Ook was er een gastoptreden 
van Jeroen Vullinghs met zijn carnavalshit ‘De Boerenpartij’, helaas zonder zijn zangmaat Johan Vlemmings. 
Gelukkig kon Johan Jeroen en alle anderen in het Muziekhuis heel veel carnavalsplezier toewensen via een 
soort van live verbinding op groot scherm.

Tussen deze meezingers zat de grote winnaar van deze avond. Aspirine & Co van harte gefeliciteerd met 
jullie overwinning. Terecht ... wat een heerlijke meezinger (en ook nog eens super goed gezongen!!). En dit 
allemaal over dat héérlijke drankje Schrobbelér (18+). Niet getreurd, mocht je dit nummer deze avond gemist 
hebben, dit winnende liedje gaan we zeker nog vaker horen, sowieso op de Bonte Avonden 2020.

De Ties waren ook van de partij. En niet zomaar... in hun band regerend Prins Lars, Prinses Simone en  
Adjudant Frank (ook allen prachtig strak in hun pak!). Tja.. zóvéél muzikaal talent op dat podium, en dat is nog 
niet alles... een nummer waarvan niet alleen de tekst maar ook de muziek zelf geschreven was. Jelle chapeau, 
grote klasse!! Hopelijk gaan we ook hun nummer nog vaak horen! Naast het meezingen was er ook nog een 
nummer waarbij niet werd verwacht dat je meezong, er werd van het publiek verwacht dat er getrommeld 
en gedanst werd. “Drumstokjes’ werden uitgedeeld en het dak mocht eraf. De Sgonnies behaalde met dit op-
treden de tweede prijs met het liedje “Fiel de Biet’. Naast de bak herrie die werd gemaakt... mag ook gezegd 
worden.... wat zagen de dames er fantastisch uit!

Bedankt Everard voor je eerlijke reacties na elk optreden. Bedankt Ashraf, bedankt Sinterklaas met zijn Jos-
piet en bedankt burgemeester Roland van Kessel voor jullie punten via Tele-Voting. Dit perfect in strakke 
banen geleid door Mart, onze notaris

De jury live aanwezig: Prins Lars, Prinses Simone, adjudanten Frank en Teun, soms ingefluisterd door Jeugd-
Prins Stan, Jeugdprinses Abby en Jeugdadjudant Jayden. Zij gaven na de verschillende optredens hun gezou-
ten en ongezouten mening. Dit vooral met een knipoog. Top gedaan!

En door dit alles wat je inmiddels al hebt gelezen kon deze avond niet meer stuk en werd er nog gefeest tot in 
de kleine uurtjes in het Muziekhuis bij Stefan.

Ps. Er is ergens nog een filmpje in omloop waaruit duidelijk wordt dat er een nieuw duo geboren is om vol-
gend jaar ook mee te gaan doen aan het Muuzegewiéek.... Prinses Simone en Adjudant Teun. We zien jullie 
graag op het podium bij de derde editie van het Muuzegewiéek 2020! Tot dan.
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Datum : Vrijdag, 21 FebruariTijd  : 19:30 uur - 22:30 uurPlaats : JC Harlekyn, De Hoge Weg 3a te MaarheezeVoor wie : Alle jongens en meisjes van 10 t/m 14 jaarEntree : Gratis

Op vrijdagavond barst carnaval al los in JC Harlekyn voor de jeugd van Maar-heeze en omstreken.

Ben jij tussen de 10 en 14 jaar dan nodigen we je graag uit om gezellig samen te komen dansen en swingen op de beste carnavalskneiters (en andere lekkere dansmuziek) van nu! 

Dus zorg dat je erbij bent in je gaafste carnavalsoutfit.We gaan er samen met jullie wederom een knalfeest van maken.
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Creatief en deskundig  
voor uw eigen identiteit  

in reclame- en drukwerk!

Maak  

het Bont!
      ook met Carnaval

Bontjesoogvoordetail.nl
Brigitte de Bont  |  Beatrixlaan 14  |  6026 BM  Maarheeze 
T +31 (0)6-15065726  |  brigitte@bontjesoogvoordetail.nl
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Goed verzekerd
de polonaise in?
We kijken graag met u mee.

Assurantiekantoor Van Hunsel en Govers B.V.
Capucijnerplein 20, 6021 CB Budel
mail@vanhunselengovers.nl

Loop gerust even binnen,
of bel (0495) 49 12 26
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Of ik mijn avontuur van vorig jaar wilde delen hier in het 
Muuzeneejs? Nou dat wil ik wel!! Want wat een ellende 
vorig jaar! 

Wacht, ik zal even bij het begin beginnen. In 2018 wonnen de 
Sgonnies de Maffe Muus. Heb je ze gezien? LELIJK!! Iets met 
“Ronde Miss… wij hebben er de kop voor!”. Heb ik al gezegd 
LELIJK? Blijkbaar hebben de Sgonnies wel wat fans tussen de 
juryleden, maar als het aan mij had gelegen… Tja, wat zal ik 
er van zeggen, best leuk hoor… vier van die blije dames, doen 
toch elk jaar hun best om geinig voor de dag te komen voor 
de optocht in Mares. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb uit betrou-
wbare bronnen vernomen dat het vooral om de voorberei-
dingen gaat vóór die optocht. Daar doen ze het vooral voor, 
en dus staat het lopen van de optocht misschien wel op de 
tweede plaats. Veel vergaderen (lees “ouwehoeren”, onder 
genot van een drankje). En dat begint dan al op tijd in sep-
tember en dan is het ineens januari en dan moet er meestal 
nog van alles geregeld worden. Waar ‘vergaderen’ die dames 
dan eigenlijk over? Oké… met de optocht zijn ze er al jaren bij. 
En maar roepen: “wij gaan voor de Bronzen Muus!”. Nooit in 
al die jaren heb ik ze horen roepen: “wij gaan voor de Maffe 
Muus!”

En dan is het zover, 2018. De dames winnen mij!! Niet te 
begrijpen. Want had ik al gezegd hoe LELIJK ze eruit zagen? 
En dat heb ik ze dan ook meteen duidelijk gemaakt. Tjonge-
jongejonge zeg… wat waren ze beledigd. Luister Sgonnies, 
“eerlijk duurt het langst”, hoor. 

Vervolgens mag je dan een héééél jaar lang (en een jaar is 
lang, hè) bij die dames op de kast. Luister eens… er kon nog 
geen stofdoek langs af! Maar goed, deze Maffe Muus onderg-
ing alles gelaten, mondje dicht gehouden, geen commentaar 
meer geleverd en de dagen afgeteld tot ik weer naar de 
Optochtcommissie terug mocht. Want daar zou ik natuurlijk 
weer opgepoetst, gepamperd enz. worden, met veel liefde 
om mij heen. 

Dan denk je in februari 2019: “De laatste uurtjes en dan mag 
ik eindelijk terug.” Tenminste dat dacht ik. Bleken de Sgon-
nies nog iets anders in petto te hebben. Waarschijnlijk door 
één van mijn laatste opmerkingen. Iets in de trant van  
“No way dat deze Maffe Muus nog één keer door de Sgonnies 
mee naar huis genomen wil worden.” Dat ze maar mooi voor 
de Bronzen MUUS gaan! Ze weten niet eens dat die MUUS 
niet te sjouwen is… ZWÁÁÁR!!! Daar zitten dus echt wat kilo’s 
te veel aan. Maar goed… dat zal dan wel een band scheppen 
met de Sgonnies (hahaha). 
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Wat gebeurde er? Eén week voorafgaande aan de optocht 
besloten de Sgonnies mij te kidnappen. Naar Aruba ‘of all 
places’. Je kan natuurlijk overdrijven, Zandvoort was ook al 
ver genoeg geweest hoor! Geheel tegen mijn wil werd ik in 
een rugzak gepropt en daar ging ik. Naar Schiphol. In een 
donkere tas, onwetend over mijn lot. Op Schiphol mocht ik 
er voor het eerst even uit, niet van de Sgonnies hoor. Nee, 
de meneer van de douane wilden weten wat er in de rugzak 
verstopt zat. Zó spannend. En tegelijkertijd hoop je dat ze je 
eruit pikken en terugsturen naar het dorp waar je vandaan 
komt en thuis hoort. Maar helaas. En wat dóen die bitches 
(sorry voor mijn taalgebruik) dan óók nog? Ze maken een 
foto van mij, met angstdruppels over mijn hele lijf, op die 
lopende band. Overal staat VERBODEN FOTO’S TE MAKEN. En 
dan toch doen hè! Wat een …. (mag ik ‘trutten’ schrijven, mak-
ers van deze Muuzeneejs?)

De eerste appjes, telefoontjes e.d. van de Optochtcommissie 
komen vervolgens binnen en houden niet meer op. On-
geloof, boosheid, frustraties, onmacht. Die Maffe Muus móet 
terug voor de prijsuitreiking. Maar ja, als je dinsdag 26 feb-
ruari naar Aruba vliegt en je vier dagen later op het podium 
wordt verwacht in de Smeltkroes… dat wordt krapjes.

Maar zon, zee en witte stranden deed iets met de Sgonnies 
(sowieso verbranden), ze kregen namelijk spijt. Oké, oké… 
het nuttigen van teveel Arubaanse cocktailtjes maakt het 
vlees ook zwak. De Sgonnies hebben hun fout ingezien en 
mij teruggestuurd. En gelukkig, op zaterdag 2 maart jl. tegen 
de avond werd ik door een koerier terugbezorgd op de plek 
waar ik die dag ook thuis hoorde: bij de prijsuitreiking van de 
Grote Optocht Maarheeze 2019 in de Smeltkroes. 

Lieve… ik bedoel béste Sgonnies. Wat kan ik nog zeggen? 
In Aruba heb ik jullie kunnen vergeven. Ik begrijp dat door 
jullie leeftijd (en 20+ is al écht lang geleden) je rare dingen 
kunt doen, zoals het kidnappen van deze Maffe Muus. Toch 
bedankt voor de paar dagen in Aruba. Ik heb stiekem toch 
wel even mee kunnen genieten van jullie carnavalsreisje. 
Hopelijk komt jullie droom voor het winnen van de Bronzen 
Muus nog een keer uit (… “keep dreaming”, hahaha). 

Met vriendelijke groeten, dé MAFFE MUUS XX



NIEUW IN BUDEL!
sinds kort beschikken wij over een gloednieuwe eigen

TextieLdrukkerij &
Borduurstudio

Vertrouwd onderhoud bij 
Autovakmeester Schepens

SCHEPENS

Rondven 15, Maarheeze, 0495-593345
info@autobedrijfschepens.nl
www.autobedrijfschepens.nl

•  24 maanden garantie 
op onderdelen en 
reparaties

• APK-keuringen

•  Onderhoud en 
reparatie van 
alle merken

•  24/7 Europese 
pechhulp

•  Schade herstel

•  Bandenservice

•  Uitleesapparatuur

•  Gratis leen auto
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De Raad is al sinds jaar en dag naast de Prins het boegbeeld van de vereniging. Van oudsher 
was het net als bij de meeste andere carnavalsverenigingen ook bij de Muuzevangers een 
echte mannenclub, die de Prins, Prinses en Adjudant begeleidde tijdens allerlei activiteiten in 
het carnavalsseizoen.

We merkten dat dit concept op de lange termijn niet meer houdbaar was, en het enthou- 
siasme afnam om lid van de Raad te zijn. Na een oproep in zowel het ED als Muuzeneejs van 
vorig jaar, is een aantal enthousiaste heren én dames opgestaan. Zij hebben zich gebogen 
over de vraag “hoe maken we van de Raad een volwaardige en toekomstbestendige club?” 
Eén van de conclusies: de Raad moet geen bolwerk meer zijn van uitsluitend mannen.

Vorig seizoen al verwelkomden we een aantal dames bij de Raad. Vanaf dit jaar vormen zij 
een structureel onderdeel daarvan. Zo wordt de Raad een mooie mix van enthousiaste heren 
én dames waarmee wij, samen met het Prinsenpaar, Jeugdgevolg en Jeugddivisie een onge-
twijfeld geweldig seizoen tegemoet gaan.

Een aantal dames is druk bezig geweest om mooie bijpassende outfits te regelen, met een 
eigen identiteit en goed passend bij de traditionele kleding van de heren. Zo wordt de Raad  
een mooie ‘blend’ van traditie en nieuwe stijl.

We zien je graag bij de 
diverse carnavalsactiviteiten!



GEDREVEN DOOR 
PASSIE VOOR 
AANDRIJFTECHNIEK

Machinebouwers over de hele wereld vertrouwen 
op de rupsonderstellen, powerpacks en  
rijmotoren van VTS Track Solutions. Wat ons drijft 
is úw machines in beweging zetten. 

Topkwaliteit uit Nederland, de betrokkenheid  
van een familie bedrijf en de drive om het  
elke dag weer nét iets beter te doen!

Track solutions for machinery. Den Engelsman 1  |  6026 RB  Maarheeze  |  WWW.VTSTRACKSOLUTIONS.COM
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Winnaars Bronzen MUUS 

1982-2019

1982 De Laatbloeiers

1983 De Vogelsberg

1984 De Schakel

1985 Maria school

1986 De Schakel

1987 De Schakel

1988 De Schakel

1989 Maria school

1990 Maria school

1991 Meidoornstraat

1992 Meidoornstraat

1993 Meidoornstraat

1994 De “Stroat”

1995 K.D. orkest “ut Toeternietoe”

1996 C.V. De Naamlozen

1997 De “Stroat”

1998 De “Stroat”

1999 K.V. De Knapzakken & Ko

2000 K.V. De Knapzakken & Ko

2001 C.V. De Flappetappers

2002 K.V. De Knapzakken & Ko

2003 K.V. De Knapzakken & Ko

2004 K.V. De Knapzakken & Ko

2005 K.V. De Knapzakken & Ko

2006 C.V. De Taphangers

2007 C.V. De Flappetappers

2008 C.V. De Taphangers

2009 C.V. De Taphangers

2010 C.V. De Taphangers

2011 K.V. De Knapzakken & Ko

2012 Martien & Mariëlle

2013 C.V. De Deurzetters

2014 K.D. orkest “ut Toeternietoe”

2015 C.V. De Deurzetters

2016 Henk & Janet

2017 C.V. De Blikvangers

2018  C.V. De Blikvangers

2019 C.V. De Deurzetters

Winnaars De Maffe

Muus 2005-2019

2005 C.V. De Klippels

2006 C.V. In m’n Uppie

2007 De Pruimedanten

2008 K.D. orkest “ut Toeternietoe”

2009 C.V. De Klippels

2010 C.V. We vatten d’r nog inne

2011 C.V. We vatten d’r nog inne

2012 K.D. orkest “ut Toeternietoe”

2013 C.V.Ôhladjihyeëj

2014 C.V. De Taphangers

2015 C.V. De Duckies

2016 De 3 Kwasten

2017 C.V. De Duckies

2018 Sgonnies

2019 C.V. ‘t Toeter toe

Winnaars Aanmoedi-

gingsprijs 2004-2019

2004 De Deurzetters

2005 C. V. De Taphangers

2006 Tiet Zat

2007 C.V. De Blikvangers

2008 C.V. De Vlegels

2009 De Rockende Rokken

2010 C.V.Krek nie gek

2011 C.V. De Blitzzkikkers

2012 Sgon-nie!

2013 Imke en Bente

2014 Los Zandtos

2015 C.V. De Kom’an doos

2016 CV De Bad-apen

2017  3 op ‘n rij

2018 Diversen groepen zijn 

          aangemoedigd

2019 Diversen groepen

          zijn aangemoedigd

Staan er volgens u fouten in dit overzicht, neem dan contact op 
met de optochtcommissie via optocht@muuzevangers.nl 80
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JEUGD   
Nr. Naam    Uitvoering      Punten
1 CV De Badapen  Wij gooien hoge ogen     290
2 De Ranjadrinkers  Jong ‘en’ lui      259
3 CV de Bankhangers  Generatie Z gaat met carnavalsverlet   258
4 MCV Spring maar door (2019) Wei ijsen eis !      242
   
INDIVIDUELEN   
Nr. Naam     Uitvoering     Punten
1 CV Roderick-Jan & ConstanStijn AANMOEDIGINGSPREIS   317
2 CV ‘t toeter toe    Mojjer kan t nè     316
3 Rob & Mark    Spreekkoren     311
4 CV de Blökers    Ballikken     305
5 Henk & Janet    Misselikke Mennekes    304
6 De Fratsenmakers   Skout hè !     299
7 VV Vis     Leverproblemen    295
8 Underkoffer     Hedde gij ook de carnaval in de kop  294
   
KLEINE GROEPEN   
Nr. Naam    Uitvoering      Punten
1 CV de Doordraaiers  We doen ze wat aan     326
2 CV Gek Genoeg  Vierrussen      323
3 C.V. Nie Likke   Aan de lijn      315
4 CV we vatte d’r nog inne Kano(n) zingen      314
5 CV De Pretmakers  Van ‘T padje af      307
6 CV de DURPSGEKKEN  Drop de Biet      303
7 CV Schôts & Schèf  De trekker overhalen     300
8 De Auw Mikken  De Auw Mikken ontdekken een UNIEKE vlinder 298
9 Aan lager wal   Fanvare      293
10 De Scheurneuzen  Barbie(que)      260

   
GROTE GROEPEN   
Nr. Naam    Uitvoering      Punten
1 CV De Dwarsliggers  Schapendrijven     364
2 CV De Doerakkers  Vertrouwen      348
3 CV de Blikvangers  Grand dessert      335
4 C.V. De Lamballen  Uitstapje      333
5 Ut Toeternietoe  Wi vuule os opgelaote     325
6 Cv ‘t valt nè mej  Stripfiguren      318
7 Komandoos   VissenKom      280
8 Flappetappers & Familie Lekker los, zingen, zwaaien, zwieren,    273
     wij gaan samen carnaval vieren 
   
WAGENS   
Nr. Naam    Uitvoering      Punten
1 CV de Plak   De Malledieven     492
2 CV de Lolmakers  nog eend(t)je dan !     482
3 CV De Jeugdbuk  Willie hebben wat te vieren    429
4 CV Op z’un Kantje  Disney te filmen     415
5 CV de Deurzetters  Coupletten      405
6 CV De Rauwdauwers  Hof-kapel      361
7 CV De Keijepaol  Blaasproblemen     337
8 CV Hatseflats   Ik weet niet waar ik naar toekan   334
9 CV Complete Chaos  Kindercrèche      327
10 CV Bjorn   Lekker knus in onze party bus    293
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Colofon
Muuzeneejs 2020 is een uitgave van 
CV De Muuzevangers

Post adres: 
Gaffel 34
6026 DG Maarheeze
Email: pr@muuzevangers.nl

Redactie: PR Commissie
Vormgeving/realisatie: RKDmedia
Fotografie: Scala Photography, 
Papillon Fotografie, Edwin van Zuiden, 

Henk Brouwer, deMeus, René van 
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Artikelen: Iedereen die wat stuurt
Advertentie werving: PR Commissie
Losse nummers: Gratis voor inwo-
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Mocht je nog leuke of interessante 
artikelen of onderwerpen hebben 
stuur een mail naar pr@muuzevan-

gers.nl. Artikelen worden geplaatst in 
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De geplaatste artikelen hebben de 
intentie informatief, leuk en ludiek te 
zijn. Mocht dit niet gelukt zijn dan spijt 
dat ons zeer. Samen maken we er iets 
moois van dus uw bijdrage is zeer wel-
kom. © Copyrights 2019/2020
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