


Voorwoordje van de bijna-ex-maar-nu-nog-ad-
interim-voorzitter….

Inderdaad! Je leest het goed, eindelijk kunnen we 
mededelen dat we in de persoon van Henk Luijmes 
een fantastische nieuwe voorzitter hebben gevon-
den. Hij zal na het einde van dit ‘carnavalsseizoen’ 
het stokje van mij overnemen. Henk mag dan niet 
direct uit de vereniging zelf komen, maar tijdens 
carnaval is Henk vooral actief bij Los Zandtos en we 
denken in hem een bekwame opvolger gevonden 
te hebben.

Ik schrijf dit stukje eind januari, veel later dan 
normaal, omdat van een ‘normale’ editie van het 
Muuzeneejs geen sprake kon zijn door het weg-
vallen van vele carnavalsactiviteiten door corona, 
en er daardoor wel heel weinig overbleef om een 
leuke carnavalskrant van te maken. Helaas heeft 
het bestuur, in overleg met de andere carnavalsver-
enigingen moeten besluiten om bijna alle andere 
activiteiten ook af te lassen.

Geen grote Prins dus, geen installatie, geen  
afscheid van het huidige Prinsenpaar, geen Bonte 

Avonden, geen Prinsreceptie, geen Tonpraat-
avond, geen Grote Optocht... 

MAAR WAT HEBBEN WE WÉL!?

We hebben wél een zeer actieve Jeugdcom-
missie, en hebben dus wél Jeugdprins Jamie, 
wél Jeugdprinses Isa en wél jeugdadjudant 
Fanfan! 

Zij zijn online geïnstalleerd op een hilarische 
manier en creatief in elkaar gezet door onze 
Jeugdcommissie. Het bestuur heeft er voor 
gekozen om vooral de jeugdactiviteiten toch 
zoveel mogelijk door te laten gaan, omdat jullie 
door corona toch al veel moeten missen. 
We hopen dan ook dat er voor het Jeugdprin-
senpaar voldoende lichtpuntjes overblijven om 
er dit jaar toch een leuk seizoen van te maken. 
Vandaar ook deze Muuzeneejs Junior editie!

Zoals het er nu uitziet kunnen jullie vólgend jaar 
weer helemaal los tijdens de carnaval!

Hopelijk ziet het er over een maand, als deze 
Muuzeneejs klaar is en carnaval voor de deur 
staat, al zoveel beter uit dat grotere groepen 
mensen ook weer bij elkaar mogen komen. Dan 
kunnen we tijdens de carnavalsdagen toch nog 
met zijn allen in de polonaise! 

Om met de woorden van het jeugdprinsenpaar 
te eindigen: GA MET VEEL GESPRING EN 
GESWING GEZELLIG DE CARNAVAL IN! 

Marcel Smits
Voorzitter a.i.
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Prijsvraag groep 1: tot 5 jaar
Lever de kleurplaat op de volgende pagina zo mooi ingekleurd mogelijk in bij D. Boven, Floralaan 
4, Maarheeze.

Prijsvraag groep 2: onderbouw groep 1-2-3-4
Hoeveel muizen tel je in het Muuzeneejs Junior? Geef je antwoord uiterlijk  
zondag 27 februari 2022 door, via jeugd@muuzevangers.nl. Je krijgt een bevestigingsmail als 
we je bericht hebben ontvangen! 

Vermeld daarbij je naam, je leeftijd, je groep van school en een telefoonnummer zodat we je kun-
nen bellen als je gewonnen hebt!

Prijsvraag groep 3: bovenbouw 5-6-7-8 
Knutsel je eigen carnavalswagen, dat mag met LEGO, dozen, of andere  
materialen. Hij mag mini zijn of groot. 

Maak er een foto van, en stuur die in naar: jeugd@muuzevangers.nl, doe dit uiterlijk zondag 
27 februari 2022! Je krijgt een mail ter bevestiging als we de foto hebben ontvangen en je mee 
doet.  Vermeld je naam, je leeftijd en je groep van school, en ook een telefoonnummer zodat we 
je kunnen bellen als je gewonnen hebt!
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Hallo Muuzevangers,

Mijn naam is Jamie Swinkels. Ik ben 11 jaar en ik woon in Maar-
heeze met mijn broertje Lucas en mijn ouders. Ik zit in groep 8 
van basisschool de Stapsteen bij juf Monique en Juf Lotte. Mijn 
hobby’s zijn buiten spelen, chillen met vrienden, gamen en 
voetballen. Ik speel in team JO13-1 van VV Maarheeze. Ik vind 

carnaval super leuk. 

Mijn tante en oma maken de kleding voor 
het Jeugdprinsenpaar. Toen ik 6 jaar was 
lag de cape en de steek bij mijn tante thuis. 
Ik mocht toen de steek op en vanaf toen 
wilde ik zelf ook ooit Jeugdprins zijn. 

Bij de loting zag ik dat nog 3 andere jongens 
zich hadden opgegeven voor Jeugdprins. Het was heel 

gezellig. Eerst gingen we met elkaar kletsen en mochten 
we aan de bar wat gaan drinken. Daarna mochten we allemaal 
een envelop kiezen. Ik was de laatste die een envelop mocht 
pakken dus ik kon er geen kiezen, maar ik kreeg de envelop die 
nog over was. Dat was nummer 3 en dat is mijn geluksgetal, 
dus daar was ik blij mee. Daarna gingen we één voor één een 
kamertje in. Het duurde lang en het was heel spannend. In het 
kamertje mocht ik mijn envelop open maken. In de envelop zat 
een kaartje met “Gefeliciteerd” er op! Ik was echt suuuuuper 
blij!!!

Net zoals vorig jaar is het door Corona een heel ander carna-
valsjaar. De carnavalsvereniging doet heel erg veel moeite om 
te bedenken wat allemaal wel of niet kan doorgaan met Coro-
na. De bekendmaking werd uitgesteld. Ik vond het heel moeilijk 
om het zo lang geheim te houden, maar het is gelukt.
Nu mag iedereen het weten!

   Ik ben Jeugdprins Carnaval van de Muuzevangers en samen 
   met Jeugdadjudant Fanfan, Jeugdprinses Isa, de Dansmariet- 
   jes, het Jeugdgevolg en alle andere carnavalsvierders gaan  
   we er een leuke carnaval van maken!

 ALAAAAAF!!! 
  Jeugdprins Jamie
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Hallo allemaal,

Ik ben Isa de Natris, ik ben 12 jaar en ik woon samen 

met mijn papa, mama en twee broers in Maarheeze. 

We hebben super veel vogels een paar vissen en drie 

kippen. Mijn hobby’s zijn viool spelen, ook zit ik in 

twee bandjes, zwemmen, scouting, tekenen, carna-

val vieren en spelletjes spelen. Ik zit op basisschool 

de Stapsteen bij juf Monique.

Ik vind het super leuk dat ik dit jaar Jeugdprinses 

carnaval ben geworden. Ik heb carnaval altijd leuk 

gevonden. Het was moeilijk geheim te houden. 

Uiteindelijk zijn alleen mijn twee beste vrien-

dinnen erachter gekomen, Aniek en Emma 

(ze wisten het al na de eerste dag). Ik heb 

super veel zin in dit jaar en we gaan er 

met z’n allen een knallende carnaval van 

maken.

Alaaaaaaf!!!!!

Jeugdprinses Isa
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Hallo allemaal,

Ik ben Fanfan Borremans, 

Ik ben 25 januari 12 jaar geworden en heb twee jon-

gere broertjes, een hond, een kat, slakken en vissen.

Mijn hobby’s zijn vooral gamen en badmintonnen 

en mijn huisdieren. Mijn lievelingsdieren zijn katten, 

honden en slakken.

Ik houd van: koken, Parijs, Lego en natuurlijk  

Carnaval.

Toen ik hoorde dat ik Jeugdadjudant was, dacht 

ik dat ik droomde. Pas bij de eerste bijeen-

komst geloofde ik het echt!

Ik hoop dat ik samen met iedereen een fijne 

carnaval ga vieren dit jaar!

Alaaaaf!!! 

Jeugdadjudant Fanfan
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Het Jeugdprinsenpaar gaat dit avontuur natuurlijk niet alleen aan. Ze worden bijgestaan 
door een mooie club jongens en meiden. Het Jeugdgevolg, de Jeugddivisie en de Dansma-
rietjes zullenl hun altijd bijstaan om er een zo’n groot mogelijk feest van te maken.

Met zo’n mooie club moet deze Carnaval wel één 
groot feest worden!
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Wat krijg je als je 

een slang met een egel 
kruist? 

Drie mannen gaan allem
aal op een heel 

rare plek slapen.
 De eerste man slaapt 

op een bed met rode mieren. De tweede
 

man slaapt op een
 bed gemaakt van 

schroeven en de 
derde man in een kamer 

met veel muggen. De volgen
de ochtend 

vraagt de man die op het be
d met rode 

mieren heeft gesla
pen: ‘Hebben jul

lie 

lekker geslapen?’
 ‘Nee, jij wel?’ ‘Ja’

, 

zegt de man. ‘Weet je waarom? Ik sloeg 

een mier dood en de a
ndere gingen naa

r 

zijn begrafenis!’

Wat is het toppunt van 
onhandigheid?

Een man loopt in de woestijn en heeft heel erge dorst. Dan komt hij een meneer tegen en zegt: ‘Verkoopt u water?’ ‘Nee sorry meneer, ik verkoop alleen maar stropdassen.’ Even later komt hij nog een man tegen en hij vraagt weer: ‘Verkoopt u water?’ Ook deze man zegt: ‘Nee sorry meneer, ik verkoop alleen maar stropdassen.’ Dan komt hij een restaurant tegen en zegt: ‘Eindelijk drinken!’ ‘Sorry meneer,’ zegt de ober, ‘maar zonder stropdas mag u hier niet naar binnen!’

‘s Ochtends gaat Yolanthe uit rijden 
met de spiksplinternieuwe auto van 
Wesley. Als Wesley ‘s avonds thuis-
komt, zegt Yolanthe: ‘Ik heb goed 
en slecht nieuws. Ik begin maar met 
het goede nieuws: de airbag in onze 

nieuwe auto doet het prima...’ 

Twee vissen kijken naar 
buiten. Zegt de ene vis 
tegen de andere: ‘Het 

regent!’ Zegt de andere: 
‘Gelukkig zitten wij lekker 

droog!’

Twee paarden s
taan in de wei.

 

Bij eentje staan
 z’n haren 

rechtovereind. 
‘Heb jij je win-

tervacht nog?’ 
zegt het ene 

paard verbaasd.
 Antwoordt de

 

ander: ‘Nee, ik beet net
 per 

ongeluk in het 
schrikkeldraad.’

Over draadloos internet struikelen!

Prikkeldraad!

Wat is groen en kan 
ontploffen?

Een sperziebom!
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150 Gram Boter Of margarine

150 Gram Suiker

1 Pakje vanille suiker

1 Theelepeltje zout

3 Eieren

150 Gram Bloem of cakemeel

15 cup cakevormpjes

1 pakje gele fondant

1 pakje rode fondant

1 pakje groene fondant

1 Roer in een beslagkom de boter, suiker vanillesuiker en het zout tot een romige

   massa.

2 Voeg een voor een de eieren toe en roer net zo lang tot het ei door het deeg is 

   opgenomen voor het volgende ei erbij komt.

3 Roer de gezeefde bloem in gedeelten door het deeg.

4 Vul de 15 cup cakevormpjes voor 2/3 met deeg en zet ze op de bakplaat. Bak ze in 

    20 min. gaar in een voorverwarmde oven van 170 graden (ovenstand 3).

5 Intussen kun je van de fondant, serpetines maken en confetti. En gekleurde rondjes.

6 Als de cakjes klaar zijn kun je de rondjes van de fondant erop doen en de serpetines

   en de confetti.

Onze prinses vindt ze heerlijk.
Smullen maar!!
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Dit zijn Willy en Mahran, moeder en dochter. 
En al jaren maken zij de kleding voor het jeugd-
prinsenpaar.  De dames doen het al 11 jaar! Het 
is destijds begonnen met alleen een jurkje voor 
de prinses, en inmiddels uitgebouwd tot hele 
outfits voor alle 3. 

Hoe zijn ze erin gerold?                                     
Het begon toen de dochter van Mahran jeugd-
prinses werd. Dat was in 2010. De jurk moest 
nog afgewerkt worden, dus Mahran sprong bij. 
Ze had al ervaring als coupeuse, dus dat kwam 
goed uit. Het jaar erop is ook Willy aangehaakt. 
En zo kwam er nog meer ervaring bij, want Willy 
heeft altijd bruidsjurken gemaakt. Vanaf 2011 
werd de jurk van de jeugdprinses hun taak. In 
2012 kwam daar ook de kleding van de jeugd-
prins en jeugdadjudant bij.  

Maatwerk!
In de eerste jaren heeft Jannie Harks hen nog 
ondersteund met de patronen voor de jurk. Later 
hebben de dames het helemaal zelf opgepakt. 
Elk jaar wordt opnieuw gekeken hoe het jeugd-
prinsenpaar eruit moet komen te zien. Dus geen 
standaard pakjes bij de Muuzevangers!
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Waarom rood? 
De jurk wordt altijd samen met de jeugdprinses ontworpen. 
Wat wil zij graag aan, en welke kleur vindt ze mooi. Vanaf 
2019 is aangesloten bij de kleur van de Muuzevangers, en 
het grote prinsenpaar. Toen werden ook de pakken van de 
jeugd hoofdzakelijk rood. Dit jaar is gekozen voor Rood-Wit-
Goud. Dit was de wens van prinses Isa, want dat past goed 
bij de kleding van de dansmarietjes. 

Van begin tot eind
Het seizoen begint met het zoeken naar geschikte patronen, 
meten, stof bestellen, uittekenen, knippen en naaien, en 
tot slot passen en afwerken. En bij de onthulling staat daar 
dan weer een super mooi aangekleed jeugdprinsenpaar. 
De kleding wordt altijd afgemaakt met een mooi bijpassend 
boeketje voor de jeugdprinses. Met dank aan Maria Soers en 
Pimpernel!

Familie van
Het hoogtepunt van de afgelopen 11 jaar was voor beiden 
toch wel dit seizoen. Omdat het het 11e jaar is, maar ook 
omdat de jeugdprins de kleinzoon is van Willy en het neefje 
van Mahran. En ook een beetje omdat het hun laatste jaar is. 
Want de dames gaan stoppen! 

Neem jij de schaar over? 
Na 11 jaar is het tijd om het stokje, of in dit geval de 
schaar en  naaimachine, over te geven. In de sport zeg-
gen ze dat je moet stoppen op je hoogtepunt, en dat 
geldt ook voor moeder en dochter. 

Dus vindt je het leuk om kleding te maken? Draai je je 
hand niet om voor glitters en design? Meldt je dan aan 
bij de Muuzevangers! We hebben jou nodig om ook onze 
toekomstige jeugdprinsenparen net zo te laten stralen in 
hun pakken als afgelopen jaren het geval was!
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Het is de donderdag ná de bekendmaking van 
Jeugdprins Jamie, Jeugdprinses Isa en Jeugdadju-
dant Fanfan. De herinneringen aan de dag waarop 
die plaatsvond, zijn dus nog supervers. Maar wat 
het nog extra speciaal maakt, is dat de dag ervoor 
is bekendgemaakt dat de horeca weer open mag. 
En dat dus ook de Smeltkroes weer open is! De re-
dactie van Muuzeneejs spreekt daarom af, dat we 
elkaar dáár treffen voor een interview. Met twee 
glazen fris en Fanfan op de laptop (hij zit nog in 
quarantaine) vragen we dit drietal het hemd van 
het lijf...

Allereerst even officieel: van harte gefeliciteerd! 
Jullie zijn natuurlijk hartstikke blij en zo, maar hoe 
gaat het nu met jou, Fanfan?
Fafan: “Op zich ook goed hoor, maar ik kan er helaas 
niet bij zijn omdat mijn moeder positief is, en ze niet 
in isolatie kan. Dus tja...”

Mmh, dat is niet zo leuk nee. Maar een andere 
vraag: jouw naam hoor je niet zo vaak. Waar komt 
die vandaan?
Fafan: “Uit Frankrijk. Niet dat ik Franse ouders heb, 
maar mijn vader en moeder vonden dat gewoon een 
mooie naam.”

Op een andere plek in deze Muuzeneejs stellen 
jullie je voor, maar de redactie heeft nog een paar 
extra vragen voor jullie. Jamie, jij voetbalt graag, 
op welke positie in het elftal voetbal je?
Jamie: “Meestal linksvoor of linksmidden, ik ben ook 
een linkspoot. Ik ben vrij groot voor mijn leeftijd en 
dan ligt een plek in de verdediging misschien iets 
meer voor de hand, maar ik speel een elftal hoger 
met wat oudere en dus ook grotere jongens.”

Isa, jij bent heel actief met muziek en zit in twee 
bandjes. Wat voor ’n muziek maak je daar mee? 
Isa: “Inderdaad, ik speel viool en zit in de bandjes 
“Punt Uit” en “Spotlight” van Muziekhuis Maarheeze. 
We spelen allerlei liedjes die je ook op de radio hoort. 
Overigens zoeken we voor één van deze bandjes 
nog een drummer, daar zit verder al een zangeres, 
een bassist, een gitarist en een toetsenist in. In het 
andere bandje zit ik samen met een zangeres die ook 
gitaar speelt en een drumster. 

Of ik dan nog tijd heb voor andere hobby’s? Jawel 
hoor, het past allemaal precies én ik kan nog af en 
toe gewoon afspreken.”

Bij jouw Fanfan viel ons meteen één ding op, name-
lijk dat je slakken als huisdier hebt. Dat is niet zo 
alledaags... waarom heb je daar voor gekozen?
Fanfan: “Vroeger haalde ik ze altijd uit de heg om ons 
tuin heen, en ooit kreeg ik een doos vol met slakken. 
Beetje sla erbij, en ze zijn tevreden. Inmiddels heb ik 
er zo’n honderd, inclusief deze joekel!” (Fafan laat ons 
een slak zien die zo groot is als z’n hand!)

Je schrijft ook dat je graag kookt. Wat is het lek-
kerste dat je kunt klaarmaken?
Fafan: “Ik maak vooral graag soep, de lekkerste soep 
die ik maak is de courgettesoep.”

Een vraag voor jullie alledrie: zijn jullie nu, een 
paar dagen na de bekendmaking, opgelucht dat 
het bekend is en je het niet meer geheim hoeft te 
houden?
Allen: “Ja, écht wel!” Jamie legt uit: “Het was vooral in 
de weken na de loting moeilijk, omdat iedereen dan 
gaat proberen uit te zoeken wie het nieuwe Jeugd-
prinsenpaar is, en je allerlei lastige vragen stelt waar 
je telkens maar weer antwoorden op moet verzinnen. 
Daarna werd het rustiger, totdat het filmpje werd 
gepubliceerd over de zoektocht. En probeer dan nog 
maar eens te onthouden wat voor smoesjes je weken 
terug verteld hebt! Kennelijk was dat goed gelukt, 
want op de bekendmakingsavond zelf, toen ik op 
de bank met een paar vrienden zat en de laatste 10 
seconden wegtikten, lukte het me nog om ze te over-
tuigen dat een ander het was. Was wel heel grappig 
hoe ze reageerden toen ik uit die doos tevoorschijn 
kwam!”
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Jullie hebben het geheim destijds met een paar 
mensen moeten delen, maar is het díe mensen 
ook gelukt om het geheim te houden?
Jamie: “De juf wist het, en mijn vriendin. Maar mijn juf 
heeft het nooit doorverteld en mijn vriendin zei ge-
woon “hoe kan ik dat nou weten?” als ze vroegen of ik 
Jeugdprins was geworden”. Isa: “Ik had het aan Aniek 
en Emma verteld, mijn twee beste vriendinnen, maar 
die hebben volgens mij wel hun mond gehouden. 
Voor Aniek was het wel lastig, want zij was ook super-
graag Jeugdprinses geworden.” Fanfan: “We hadden 
ook afgesproken om rond te vertellen dat Ruben van 
de OBS het was, samen met Saar en nog iemand. Dat 
werkte prima!”

Van Jamie weten we, dat hij al vanaf zijn 6e Jeugd-
prins wilde worden, toen hij eenmaal stiekem de 
steek van de Jeugdprins een keer opgezet had. 
Maar hoe zit dat met jullie?
Isa: “Toen ik kleiner was wilde ik het graag vanwege 
de mooie medailles en het Prinsvliegen, maar vanaf 
groep 6 of 7 leek het me ook echt leuk om carnaval 
eens mee te maken als Jeugdprinses.” Fanfan: ”Nou, 
ik heb me pas op de allerlaatste dag aangemeld 
waarop je je nog in kon schrijven, en eigenlijk meer 
voor de grap. Maar de brief die we aan het begin van 
het jaar kregen had me er vooral over aan het naden-
ken gezet. En nu ik het ben geworden ben ik natuur-
lijk hartstikke blij!”

Hoe was het voor jullie, direct na de loting in ok-
tober?
Jamie: “De loting was in De Smeltkroes, en papa zei 
dat ik bij het weggaan aan niemand mocht laten mer-
ken dat ik het was geworden, omdat ze misschien wel 
aan het spioneren waren. Dus ik heb net gedaan of ik 
heel verdrietig was, want ik geloofde dat. Isa: “Later 
zijn we naar de oma van Jamie geweest om de maten 
op te nemen voor de pakken. Toen die gemaakt wer-
den moesten we wel een paar keer terugkomen om 
te passen en af en toe wat te veranderen.”

Jullie hebben niet alleen jullie eigen pakken, dit 
jaar zijn ook de steken helemaal vernieuwd. Jullie 
zijn dus de eersten die ze mogen dragen!
Jamie: “De kleuren zijn mooier, hiervoor was de steek 
zwart-wit, maar nu is er rood en donkerrood bijge-
komen. Het staat ook 
hartstikke mooi bij 
de pakken die we 
hebben!”

En de leus die jullie hebben, hebben jullie die hele-
maal zelf bedacht?
Isa: “Jazeker! We waren met z’n allen “Wilco en de 
leugendetector” aan het kijken en gek genoeg gingen 
we toen brainstormen – en kwamen we op het idee!”

Nou, en dan ben je lekker op weg naar de carna-
val, en dan krijg je te horen: de optocht gaat niet 
door. Wat vond je daar van?
Fanfan: “Écht niet fijn, natuurlijk! Van alle dingen had 
ik me dáár namelijk het meest op verheugd!” Isa 
vult aan: “Anderzijds is het natuurlijk wel zo, dat wij 
als groep 8 leerlingen in ieder geval íets gaan mee-
maken van carnaval. Vorig jaar was er niet eens een 
Jeugdprinsenpaar.”

Jullie hebben voor de bekendmaking meegewerkt 
aan een filmpje, omdat er in De Smeltkroes helaas 
niets georganiseerd kon worden. Vertel eens hoe 
dat gegaan is?
Isa: “We hadden afgesproken bij de McDonalds in 
Nederweert en zijn van daaruit naar Thorn gereden, 
ver weg van Maarheeze dus zodat niemand ons zou 
kunnen zien. Daar heeft Tijs nog snel geregeld dat we 
totaal onverwachts een ritje met een paardenkoets 
konden maken, zoals je in het filmpje kon zien.” Ja-
mie: “Dat we uit die dozen kwamen is gefilmd vlakbij 
een kasteel, waar we ook nog mooie foto’s gemaakt 
hebben. Dat had Tijs óók nog even snel geregeld. Het 
was wel lastig om te acteren dat we heel blij waren, 
want het was heel koud en we stonden daar op een 
groot leeg veld, zonder harde muziek of zo. Dat is 
natuurlijk heel anders dan in een volle Smeltkroes.” 
Isa: “Ik deed tenminste nog een raar dansje toen ik 
de doos uitkwam, maar de jongens bleven gewoon 
staan en keken mij een beetje glazig aan...”
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En wat vond je van het filmpje dat ging over hoe 
De Muuzevangers aan het nieuwe Jeugdprinsen-
paar waren gekomen?
Isa: “Daar wisten wij eigenlijk niks van, maar het was 
wel een keileuk filmpje met een echte cliffhanger op 
het eind! Iedereen in de klas vroeg aan elkaar: wie 
zou het toch zijn?”

Op de dag van de bekendmaking zelf, was je toen 
zenuwachtig?
Allen: “Nou en of!” Jamie: “Ik wil wel graag nog even 
zeggen: respect voor degenen die de filmpjes ge-
maakt hebben, want ze waren leuk én spannend, ook 
met die muziek en zo. De hele klas vond ze ook leuk, 
en we hebben het de makers ook niet altijd even 
makkelijk gemaakt eerlijk gezegd.”

Met wie hebben jullie de bekendmaking gekeken?
Isa: “Bij ons waren opa en oma langsgekomen om 
mee te kijken” Fanfan: “Omi en de tantes waren 
bij ons, en oma keek vanaf haar thuis mee.” Jamie: 
“Ik zat thuis met een paar vrienden op de bank. Bij 
één van hen zou ik gaan logeren, en ik was daar al 
naar toegegaan en had mijn spulletjes daar al uitge-
pakt toen mama kwam om te zeggen dat het grote 
Prinsenpaar op bezoek was gekomen om mij te 
feliciteren. Ben ik dus weer terug naar huis gegaan 
en hebben we daar nog een beetje gekletst, snoep 
gekregen en een feestpakket. Én de polonaise ge-
lopen!” Fanfan: “Ja, dat was echt wel een verrassing, 
dat het Prinsenpaar nog langs kwam. En gelukkig nét 
voordat ik in quarantaine moest!”

Hebben jullie veel reactie gekregen?
Jamie: “Pffff... mijn telefoon ontplofte en ik denk dat 
ik op maandag toen ik naar school ging wel vijftig 
felicitaties in het eerste uur kreeg. En natuurlijk had 
ik van familie ook veel felicitaties gekregen.” Isa: “Bij 
mij kreeg vooral mijn moeder heel veel felicitaties, ik 
kreeg zelfs van een collega van mama een brief!”  

Fafan: “Ja, en ik heb dat dus allemaal gemist want toen 
zat ik al in quarantaine. Ik heb wel al veel  
berichtjes gehad, en de felicitaties komen dan wel als ik 
weer naar school mag.”

En nu, wat staat er op het programma?
Jamie: “Dat weten we nu dus nog niet precies, we wach-
ten het af. Hopelijk kan er iets van een Kinderoptocht 
komen, of iets op school georganiseerd worden. Het 
hangt allemaal een beetje af van de versoepelingen die 
er hopelijk nog gaan komen, en anders komt er mis-
schien iets in de zomer?” Isa: “Ik heb gehoord dat het 
Prinsvliegen in ieder geval wél doorgaat! En verder is 
het ook heel gezellig als er overlegd moet worden, dan 
gaan onze ouders overleggen en gaan wij lekker mario-
karten.”

Alle vragen zijn eigenlijk wel zo’n beetje gesteld. 
Hebben jullie nog iets tot slot te melden?
Jamie: “Nou, vooral dat iedereen de Instagram van de 
Muuzevangers in de gaten moet houden om te zien 
wat er wel of niet doorgaat.” Isa vult aan: “En dat we 
met groep 8 Mark Rutte gaan omkopen met een frikan-
del en een Focus Drink om alle maatregelen te laten 
vervallen!” Jamie: “Ja, want het zou toch wel supertof 
zijn als we, nu de grote optocht niet doorgaat, in ieder 
geval binnen iets kunnen gaan vieren met zijn allen.”
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Bouwbedrijf Jos Maas
Autobedrijf Schepens
A. Damen BV
Assurantiekantoor van Hunsel & Govers
Autobedrijf Twan van Mierlo
Autobedrijf van den Dungen
Autoservice Mares
Bakkerij Rooymans
Bart Hut Makelaardij
Beerten Bouwmaterialen
Bl3nd
Bloembinderij De Pimpernel
Boek- en Kantoorvakhandel Sprankenis
Bontjes’ Oog voor Detail
Borrelbar Kikkerop
Bouw- en doe-het-zelfmarkt Claassen
BraBoB
Café De Bout
Cafe Roothans
Ceelen Security
CreAtelier D8
DAP Budel-Maarheeze
De Laat Auto’s Budel
Feijen Metaaltechniek B.V.
Fransen Holding
Friet Inc.
Heuvelmans Taxi & Groepsvervoer
Hondenpension Luilekkerland
Houtkrullenhandel J. van Meijl
Ine Verhees Administratie
Inukshuk
JKB Budel
Joep Peeters B.V. Installatiebedrijf
Jumbo Frank Simonis Maarheeze
Kalders Optiek
Kapsalon Iets Anders
Lust

Martinique Lingerie
P en B Elektrotecniek
PeDe
Peeters Tweewielers
Pieter Roefs Graszoden
PreSention
Prowise
Raamheeze
R & H Techniek
RevanDo Verhuur
Rik Interieurbouw
Riks de Jong Reisburo Budel
Roefs Montage Techniek BV
Schoonheidssalon Élégance
Schrurs Autoschadebedrijf
Slaapcenter Verweijen
Slagerij Hugo Vonken
Slagerij Poelier v.d. Linden & Hendriks
Slagerij Twan Ras
Sophisticated Beauty-PMU
Staalcentrum de Regter
Stempel BVStevens Televisies
Storage World
Syan Lin Garden
Taverne ‘t Hof
Tegel en Badkamer Studio
Thijssen Compleet Wonen
Traprenovatie Upstairs
v.d. Kruis Vakschilders
Van Cranenbroek ELC BV
Van Horne Brandstoffen
van Meijl stoffering
Verhoeven Grondverzetmachines BV
Verhoeven Oppervlaktebewerking
VTC Verwarmings-techniek Cranendonck
Winters Groothandel-Drankenspeciaalzaak

26



2727



2828



2929

Onze commissie is er speciaal voor alle Jeugdactivi-
teiten binnen de carnavalsvereniging. 
We zorgen er voor dat er elk jaar een Jeugdprins, 
Jeugdprinses en Jeugdadjudant gekozen worden. 
Dat ze weer strak in een mooi carnavalspak gehe-
sen worden. En dat zij carnaval kunnen vieren met 
hun leeftijdsgenoten! 

De jongens en meiden van groep 8 komen bij het 
Jeugdgevolg. En ook als je op de middelbare zit, 
kan je meedoen. Dan kom je bij de Jeugddivisie. 
Samen met de dansmarietjes en de dansgarde 
vieren onze jongeren dan een leuk feestje tijdens 
het carnavalsseizoen. 

Zij treden op bij de bekendmaking, zijn erbij tijdens 
de Bonte avonden, gaan mee naar de recepties bij 
de verenigingen in de regio én vieren samen een 
feestje op onze eigen receptie. 

De Jeugdcommissie zorgt ook voor de begeleiding 
tijdens het hele carnavalsseizoen. Wij zijn dus ook 
altijd van de partij!

En tijdens de carnaval organiseren we allerlei 
activiteiten vóór en dóór de jeugd in Maar-
heeze. Denk aan CarNIXval, Mares got Talent 
en de Muuskesrally. 

Dit doen we met een gezellige groep vrijwilli-
gers. Begint in oktober ook al jouw Carnavals-
bloed te kriebelen? En lijkt het je leuk om te 
helpen en voor de jeugd van Maarheeze een 
geweldige carnaval te organiseren? 

Trek één van ons aan de mouw tijdens carna-
val, of meld je aan via www.muuzevangers.nl, 
onder het kopje ‘vrijwilligers’.  

Danoesha Boven, Cindy Stienen,  Mahran 
Parthesius,  Mark Kneepkens,  Natalie van Zui-
den,  Peter Stoter,  Jane Versluis,  Karin Maas,  
Niels te Boekhorst, Susan Ras, Tijs Stoter, Yvonne 
Hoeben 



3030

INGREDIËNTEN
8 grote tortilla’s (of 12 kleine)
500 gram gehakt
4 grote tomaten
3 paprika’s (ik gebruik natuurlijk alleen rode 
en gele, want dat zijn de kleuren van de 
Muuzevangers)
150 gram maïs
zakje Mexicaanse kruiden
125 gram zure room
100 gram geraspte kaas

INSTRUCTIES
Rul het gehakt en snij ondertussen de paprika’s 
en tomaten fijn. Als het gehakt bijna gaar is, 
voeg je paprika, tomaat, maïs en kruiden toe. 
Roer regelmatig door en laat zo nog een paar 
minuutjes pruttelen.
Ondertussen smeer je de tortilla’s in met een 
beetje zure room. Verdeel het gehaktmengsel 
over de tortilla’s, vouw ze dicht en leg ze in een 
ovenschaal. Strooi er een beetje geraspte kaas 
overheen en schuif de ovenschaal in de oven.
Bak de burrito’s in 10-12 minuten op 200 °C

INGREDIËNTEN
2 middelgrote rijpe avocado’s
2 el crème fraîche
sap van een halve limoen
1 tomaat
1 teentje knoflook
1 sjalot
rood pepertje (of een halve als je 
niet van heel pittig houdt)
peper en zout naar smaak

INSTRUCTIES
Snij de avocado’s doormidden en lepel het vruchtvlees er 
uit. Je kunt het met een vork prakken, dan krijg je een wat 
grovere guacamole of je gebruikt een staafmixer voor een 
wat gladdere versie. Voeg de crème fraîche en het sap van 
de limoen toe en meng door de gepureerde avocado.
Verwijder de zaadlijsten uit de tomaat en snij deze in fijne 
blokjes. Snij ook de knoflook, sjalot en het pepertje fijn. 
Meng dit door het avocado mengsel en breng op smaak 
met peper en zout.
That’s it. In een kleine 10 minuten staat jouw zelfgemaakte 
guacamole op tafel!

INGREDIËNTEN
1 blik tomatenblokjes (400 gram)
teentje knoflook
rode peper
ui
sap van 1 limoen
handje verse koriander

INSTRUCTIES
Pers het teentje knoflook, snij de peper (zonder zaadjes) 
fijn, de ui in blokjes, pers de limoen uit en hak de koriander 
grof. Doe alle ingrediënten in een kom en roer door elkaar.
Nu is het aan jou de keus of je houdt van een grove toma-
ten salsa of dat je er liever iets meer een saus van maakt. 
Met een staafmixer wordt het een soort dikke, grove saus. 
Als je langer mixt  wordt de saus egaal.
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Het klinkt als een oneliner uit een slechte B-
film, “De jeugd heeft de toekomst!” En toch 
halen wij daar onze energie uit om ons bezig te 
houden met dit zooitje ongeregeld. En ja, dat is 
het af en toe.
Waar hebben we het over? Natuurlijk over het 
Jeugdgevolg en de Jeugddivisie!

Al jaren werd er binnen de Muuzevangers en zeker 
ook binnen de jeugdcommissie gesproken over het 
terughalen van de Jeugdraad. Ooit zijn de Muuze-
vangers begonnen met een jaarlijks terugkerend 
Jeugdprinsenpaar en hun gevolg, de Jeugdraad van 
Elf. Hoe mooi zou het zijn, wanneer de Jeugdprins, 
Prinses en Adjudant, kortweg het JPPA, weer als 
vanouds konden feesten en lol maken met leef-
tijdsgenoten, samen op dat podium, naar recep-
ties, optochten kijken enzovoorts.
Er komt heel wat bij kijken en je kunt vervolgens 
alles uitpluizen waar je mee te maken gaat krij-
gen. Of je kiest de andere weg en dat hebben we 
gedaan: Gewoon doen! 
Het eerste Jeugdgevolg was in seizoen 2016/2017 
een feit.

Met hulp van de vele andere vrijwilligers van de 
vereniging werd het al snel een succes. Naast 
hulp was ook zeker af en toe geduld nodig. Zooitje 
ongeregeld werd bij de eerste receptie zeker wel 
waargemaakt. Maar wat wil je? Zet een willekeu-
rige groep 11-jarigen in een feestbus en meen dat 
ze direct daarna in het gelid gaan staan om hand-
jes te schudden. Wat denk je zelf? Het geduld en 
de hulp van de ‘grote’ Raad was echter dusdanig, 
dat we binnen de kortste keren een goed geoliede 
samenwerking hadden en een geweldig seizoen 
hebben beleefd.

Het terugbrengen van een Jeugdraad was één, we 
wilden echter heel graag meer. Juist voor de jeugd 
van de middelbare school en met name de onder-
bouw viel er weinig te beleven met Carnaval. Voor 
én door deze groep jongeren werd de Jeugddivisie 
opgericht. Een eigen groep, eigen polo’s en ook 
eigen ideeën over de invulling van hun Carnavals-
seizoen. 

Inmiddels zijn deze twee jeugdgroepen niet meer 
weg te denken uit het Carnavalsbeeld. De rode en 
blauwe polo’s zijn goed vertegenwoordigd. Tijdens 
recepties lijkt er soms geen eind te komen aan 
de polonaise die onze Prinsenparen het podium 
op begeleidt. Niet alleen om te feesten zijn ze van 
de partij. Onze jeugd draagt inmiddels ook een 
belangrijk steentje bij als helpende handjes tijdens 
allerlei activiteiten van de Muuzevangers. En voor 
wie meer wil, biedt de vereniging alle ruimte om te 
ontdekken wat je leuk vindt. 

Oh ja, we moesten ook onszelf nog even voorstel-
len. Peter, Tijs en Mark. Met trots de begeleiding 
van dat “zooitje ongeregeld” en een speciale ver-
melding voor Heidi en Niels. Heidi heeft weliswaar 
een stapje teruggedaan binnen de begeleiding, 
maar is op de achtergrond als vliegende keep nog 
altijd aanwezig. En natuurlijk Niels, ook jaren lid 
van de Jeugddivisie, hulp in de begeleiding van de 
jeugd en nu onder andere actief als begeleiding 
van het JPPA en Raadslid. Peter en Mark vanuit 
ons enthousiasme voor Carnaval en de rol van de 
jeugd daarin. En natuurlijk Tijs, net zoals Niels als 
Jeugdprins begonnen, actief lid van het Gevolg en 
de Divisie en met die tomeloze energie doorge-
stroomd in allerlei activiteiten, waaronder als bege-
leider van de jeugd.

Natuurlijk kunnen we jullie bestoken met verhalen 
en avonturen over alles wat we als begeleiders en 
jeugdleden hebben meegemaakt. Veel mooier is 
het echter om die verhalen zelf te schrijven. Heb je 
dus interesse in het Jeugdgevolg of de Jeugddivisie, 
of wil je meer weten over de taak als begeleider? 
Spreek ons gerust eens aan. Je bent van harte 
welkom!

Groeten en hopelijk tot binnenkort. Tijs, Peter en 
Mark. Alaaf!



3232


