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Danoesha Boven is de stabiele factor in het da-
gelijks bestuur en neemt de fi nanciën voor haar 
rekening. 

Het dagelijks bestuur zorgt er samen met de 
coördinatoren van de verschillende commis-
sies voor dat alle Muuzevangers en Muuze-
vangerinnekes kunnen genieten van vele 
activiteiten.

Binnen het bestuur zijn wij niet alleen bezig 
met (de voorbereidingen van) carnavalssei-
zoen 2022-2023. Ook seizoen 2024 heeft al 
onze aandacht. Dan bestaat carnavalsvereni-
ging De Muuzevangers namelijk 55 jaar. Re-
den voor een jubileumfeest! Sinds september 
2022 is er al een werkgroep bezig om de eerste 
plannen te maken. De komende tijd houden wij 
je hiervan op de hoogte.

Wij wensen jullie allemaal een 
heel fi jn carnavalsseizoen!

Muuzevangers ALAAF!

Het is begin november 2022 wanneer wij dit Veur-
proatje schrijven. We zijn nog niet vrij van corona, 
maar zoals het er nu naar uitziet, gooit het geen 
roet meer in het eten voor het caranavalsseizoen 
2022-2023. Een hele opluchting want de laatste 
twee jaar stond een aantal activiteiten in de stei-
gers (o.a. Muuzegewièek en de Tonpratersavond), 
maar moesten we toch op het laatste moment deze 
activiteiten afgelasten door de coronamaatregelen. 
Dit alles in goed overleg met de carnavalsverenigin-
gen uit de regio, maar niets frustrerender dan dat. 

Toch was het niet allemaal kommer en kwel. Het 
Jeugdprinsenpaar Jamie en Isa en Jeugdadju-
dant Fanfan hebben er een top (jeugd)carnaval 
2022 van gemaakt. 

Voor 2023 staat er weer een mooi program-
ma voor je klaar, in deze editie van de Muuze-
neejs lees je daar alles over.

In Marcel Smits’ Veurproatje van de laatste 
reguliere versie van de Muuzeneejs uit 2021, 

schreef hij dat carnavalsvereniging De Muuze-
vangers staat als een huis. Daar is geen woord 

van gelogen. Sterker nog: aan zijn toenmalige 
oproep voor jong bloed is gehoor gegeven. Het 
dagelijks bestuur is op twee plaatsen gewijzigd en 
full swing aan de slag gegaan. Edwin van Zuiden 

heeft de secretariaatszaken aan Jolanda Kros over-
gedragen en Marcel Smits heeft de voorzitters-
hamer aan Henk Luijmes overgedragen. 
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Voorwoord burgemeester
 
Als het over carnaval gaat, zie je bij veel inwoners van Cranendonck een 
sprankeling in hun ogen. Carnaval zit hier in de genen. 

Hoop doet leven. Vorig seizoen stond carnaval meer dan ooit in het 
teken van dat thema.

Nadat we een jaar noodgedwongen online en thuis carnaval vier-
den, was vorig seizoen weer meer mogelijk. We hebben in beide 
gevallen laten zien, dat carnaval een feest is van hoop, verbinding 
en natuurlijk plezier.

Nee, vorig seizoen kon en mocht nog lang niet alles. Versoepe-
ling van sommige overheidsmaatregelen kwam daarvoor ook 
té kort voor de drie dolle dagen. Maar het traditionele feest 
heeft daardoor ook vernieuwende elementen gekregen.

Toch spreek ik hier de hoop uit dat er het komende seizoen 
weer meer mag. Of, beter nog, dat carnaval weer gevierd 
kan en mag worden zoals voorheen. En dat is met veel 
plezier en oog voor de traditie, maar dan zonder belem-
meringen. En als carnavalist vier ik dan graag met jullie 
mee.

Heel veel plezier tijdens het komende 
carnavalsseizoen!
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Meer dan alleen asperges

Wij wensen iedereen een top carnaval
met dit top prinsenpaar!

www.upstairs.com

  val niet 
van de trap!

    val niet 
van de trap!

Carna
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Grootschoterweg 105-107
BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16
www.stevensbudelschoot.nl

Open: ma: 10-18u • di: gesloten
wo/do: 10-18u • vr: 10-20u • za: 10-17u

In 95% de goedkoopste!! 
Persoonlijke service / Deskundig advies 

 Prijs-info niet telefonisch/per e-mail

ACTIEPRIJZEN!! 

STEVENS
TELEVISIES

LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV

Kijk op onze

 internetsite!

uw (O)led-tv
adres!

De Televisie Specialist
met een verrassend lage prijs!
LED TV, 4K/8K TV, QLED TV, OLED TV 

Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105
BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16
www.stevensbudelschoot.nl

8



9

Woensdagmiddag, 6 oktober 2021. Ik zat midden in 
een college over ontwikkelingspsychologie, toen de 
telefoon ging. De naam Rudi Hulsen verscheen op mijn 
telefoon. Ik het college uitgelopen, om de telefoon op 
te nemen. Aan de ander kant van de lijn stelde Rudi de 
vraag of ik diezelfde avond even op de koffie kon komen 
om over het jubileum van de Deurzetters te praten. Dat 
was prima, snel een tijd afgesproken, want ik moest 
terug de les in. Even later ging mijn aandacht niet 
meer uit naar wat de docent allemaal zei, maar ik 
had de indruk dat het gesprek vanavond wel eens 
een andere wending zou kunnen gaan krijgen…

’s Avonds was het dan zo ver, het gesprek over 
de Deurzetters bij Rudi aan de keukentafel. 
Toen ik binnenkwam, zag ik echter dat niet 
alleen Rudi, maar ook Jochem aan tafel zat. 
Waardoor mijn twijfels over de inhoud van 
het gesprek toch sterk veranderden. Na, toch 
nog, een half uur over de Deurzetters gepraat 
te hebben, kwam inderdaad de wending in 
het verhaal: 

“Dirk, zou jij het leuk vinden om prins 
van de Muuzevangers te worden?”

Zonder enige twijfel zei ik ‘ja’, maar ik wilde het er toch 
eerst even met ons pap over hebben. Hij weet ten slotte wat 
het inhoudt om zo’n avontuur aan te gaan. Toen ook een dag 
later de definitieve ‘ja’ richting de prinscommissie gegeven 
werd, begon het balletje te rollen. Wie wordt de adjudant? 
Waar gaan we de pakken laten maken? Hoe gaan de onder-
scheidingen eruitzien? Allemaal vragen die in korte tijd beant-
woord moesten worden. 

9



10
DORDRECHT  HELMOND  HILVERSUM UDEN  aswakeukens.nl

Zet je keukendromen om in 
werkelijkheid met een adviesgesprek 
bij ASWA Keukens.

Aandacht voor 
goed advies
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Alles was in volle gang, tot het toen nog ondenkbare 
gebeurde. Corona maakte wéér zijn opmars en van 
een volledig carnavalsseizoen was geen sprake meer. 
Dus alle plannen konden weer de kast in en afwach-
ten tot na de zomer. Een jaar heeft in mijn ogen nog 
nooit zo lang geduurd, wetende dat er een leuke 
periode aan zit te komen in 2023.
 
En nu is het dan eindelijk zo ver!

Maar wie is die Prins dan? Nou, ik ben Dirk Kolijn, 
24 lentes jong, zoon van Geoffrey en Germien, en 
de jongere broer van adjudant Maarten. Van jongs 
af aan heb ik al de droom gehad om ooit Prins van 
het Muuzegat te worden. Zeker toen pap twintig jaar 
geleden Adjudant was en ons Maarten vroeger ook 
Jeugdadjudant is geweest. 

Het jaar na ons Maarten zou ik aan de beurt zijn om 
Jeugdprins of -adjudant te kunnen worden, maar  
helaas ging voor mij die kans voorbij. Echter heeft mij 
dit niet tegengehouden om van jongs af aan al veel-
vuldig carnaval te vieren. 

Vanaf de basisschool doe ik al mee met de optocht in 
Muuzegat. Eerst met de ‘Mini Muuskes’, daarna met 
‘de Blitzzkikkers’, toen een paar jaar met de fanfare 
en tot op heden ben ik lid van CV de Deurzetters. Ook 
heb ik al verschillende jaren op het podium gestaan 
met The Ties tijdens de Bonte Avonden. 

Was het nou als muzikant, soldaat of Zurrikse dochter, 
niks was mij te gek. Sinds de laatste Bonte Avonden 
maak ik ook deel uit van de Tierepkes. Met deze groep 
krijgen we steeds vaker de voetjes van de vloer. 

Daarnaast ben ik sinds een aantal jaar lid van de 
Raad, dus ik heb al een beetje mogen proeven hoe 
een carnavalsseizoen in z’n werk gaat. Maar dit jaar 
mag ik de scepter zwaaien en neem hem met alle 
liefde over van mijn voorganger Lars.

Verder maak ik niet alleen muziek bij de Tierepkes, 
maar speel ik ook de bas bij de Poort van Brabant. 
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Elke donderdag hebben we in Huize Kolijn een  
familie-uitje naar het repetitielokaal in De Smeltkroes, 
wat deze hobby extra bijzonder maakt.

Ook ben ik lid van VV Maarheeze. Na jaren in 
de goal gestaan te hebben, ben ik nu trouwe 
supporter geworden van ‘t 3e.

In het dagelijks leven werk ik in het onder-
wijs. Ik sta in de bovenbouw van het voort-
gezet speciaal onderwijs in Weert. Hier werk 
ik dagelijks met jongeren die kampen met 
gedragsproblematieken. Daarnaast volg ik 
nog een opleiding tot docent D&P. Dus ik 
hoef me niet te vervelen!

Goed, genoeg gezeverd. Laten we er een 
mooie carnaval van gaan maken, het is 
even geleden, maar hopelijk weet je nog 
hoe het gaat? Dus kom van die bank af 
en LEKKER UIT JE PLAAT!

ALAAF!

DORDRECHT  HELMOND  HILVERSUM  UDEN  aswakeukens.nl

Zet je keukendromen om in 
werkelijkheid met een adviesgesprek 
bij ASWA Keukens.

Aandacht voor 
goed advies
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Al vanaf jongs af aan is het vieren van carnaval bij mij, en ons, met de paple-
pel ingegoten. Een van de eerste carnavalsseizoenen die mij bij is gebleven 
is het seizoen waarin ‘ons pap’, adjudant is geweest. Vanaf toen wilde ik ook 
onderdeel uitmaken van de carnavalsgekte. Elk jaar meegaan naar de Bonte 
Avond, meedoen in de kinderoptocht als de ‘Mini Muuskes’ en na een aantal 
jaar werd ik ingeloot om in 2009-2010 Jeugd Adjudant te zijn. Dit was ten 
tijde van Prins Martie den Dekker. 

Uiteraard een fantastische tijd en sindsdien is de betrokkenheid met de 
carnaval alleen maar toegenomen. Na het adjudantschap hebben we met 
onze vriendgroep een aantal jaar in de optocht meegelopen als CV De Blitzz-
kikkers. Dan wordt je wat ouder en wil je wat meer gaan stappen. Minder 
tijd voor het bedenken en bouwen van een leuke act voor de optocht. Een 
logisch alternatief is dan om met de fanfare mee te spelen. 

Altijd gezellig!  

Wellicht ken je ons ook van de optredens met The Ties op de Bonte 
Avonden, waar wij tot 2020 aan mee hebben gedaan. Begin september, 
altijd net wat te laat, beginnen met het bedenken van een act. Muziek 
staat altijd op de voorgrond. Vele avonden samen gezellig repeteren, 
spanning voor de generale repetitie en dan de Bonte Avonden zelf. 
Uiteraard dit allemaal ook samen met ‘onze Dirk’. Vervolgens is dat 
heel geleidelijk overgegaan met het blazen in De Tierepkes, waar 
we een samenwerking zijn aangegaan tussen De Trepkes en De 
Ties. Een nieuwe blaaskapel was geboren die nog voor veel mooie 
muziek gaat zorgen in de toekomst. 

Naast het carnaval ben ik actief in Maarheeze bij de voet-
balclub, de hockeyclub en Muziekvereniging De Poort van 
Brabant. Verder werk ik sinds 2020 als fysiotherapeut bij 
Fysiotherapie Van de Ven-Verest (Nic en Maja), waardoor ik 
weer helemaal gericht ben op Maarheeze. 

Tot slot kan ik alleen maar zeggen dat ik onwijs veel zin heb in dit  
carnavalsseizoen. We hebben er toch wat langer op mogen wachten. 

		  We gaan er een leuk feest van maken!

					     ALAAF! 
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Misschien ben ik zelf wel het meest verrast dat 
ik ooit nog eens een artikel voor in de Muuze-
neejs zou schrijven. Want zeg nu zelf wat: moet 
een in 1963 geboren Utrechter die 24 jaar gele-
den, na 12 jaar Goes, in het Brabantse Maarhee-
ze neerstreek, met carnaval? Maar de wonderen 
zijn de wereld niet uit, blijkt maar weer! Ik geef 
toe, het is wel geleidelijk gegaan.

Onze eerste ervaring met het Maarheezer  
carnaval was de optocht. De daaropvolgende 
jaren werden wij langzaam het carnaval in-
gezogen. Echtgenote Monique was vanaf het 
begin al over de streep. Bij onze kinderen Jorim, 
Thirsa, Chananja en Chaïm ging het door school  
eigenlijk automatisch. Maar ook via de Poort 
van Brabant, de Dansmarietjes en de Dans-
garde.

En toen was het voorjaar 2012, Loszandtos zag 
het levenslicht. Ik werd gevraagd om de surdo 
(basdrum) te gaan spelen. Wat ontstaan is uit 
een geintje is inmiddels uitgegroeid tot een 
wereldbekende Sambaband in Maarheeze e.o., 
niet meer weg te denken tijdens het carnaval in 
Muuzegat.

Deelname aan Loszandtos was het laatste 
zetje wat ik nodig had om mij voor 100% in het 
carnavalsgedruis te storten. Toen Jolanda Kros 
begin zomer 2021 na een AK-voorstelling op de 
man af voorstelde om later in de week eens een 
kop koffie te drinken, had ik nog geen idee waar 
het over zou moeten gaan. Tijdens de koffie 
ging het al gauw over de carnavalsvereniging.  
Uiteindelijk kwam het hoge woord eruit: of ik 
de voorzittershamer van Marcel Smits wilde 
overnemen? 

Die vraag had ik niet zien aankomen. Maar zeg 
nu zelf: om samen met Danoesha Boven en 
Jolanda het dagelijks bestuur te vormen, daar 
hoef je toch niet lang over na te denken? Daar-
naast vind ik het belangrijk dat oude tradities 
in stand worden gehouden. Vrijwilligers spe-
len hierin een belangrijke rol. Samen met de 
verschillende werkgroepen wil ik graag mijn 
steentje bijdragen aan het in stand houden van 
de carnavalstraditie in Maarheeze.

Na twee jaar corona ellende staan nu alle lich-
ten op groen om er een mooi carnavals seizoen 
van te maken. Ik heb er zin in, jullie toch ook?

ALAAF!

Henk Luijmes
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Hallo allemaal!!
Mijn naam is Jasper van Gansewinkel en ik ben 11 jaar, 
ik zit nu in groep 8 op de stapsteen. Ik woon samen met 
mijn mijn zus Britt, mijn moeder Joyce en mijn vader 
Enrico in Maarheeze. En ik heb nog een hele leuke hond, 
Gijsje. Papa en mama zijn héééél lang geleden ook al 
Prins en Prinses geweest maar dan bij de volwassenen 
en ome Luc (Dirckx) was toen hun adjudant. En nu mag ik 
jeugdprins zijn… supergaaf!!!!

Mijn hobby’s zijn scouting, feesten en gamen. Fortnite 
is mijn favoriete spel. Ook vind ik op vakantie gaan erg 
leuk. Deze zomervakantie zijn we naar Centerparcs in 
Flevoland geweest waar we gingen paintballen, raften, 

varen met een eigen boot en naar de Gamer 
Hal. Het was een erg leuke vakantie. Helemaal 

omdat ik toen al wist dat ik dit jaar de Prins 
zou worden. Maar dan zóóóó lang je mond 

moeten houden is wel erg moeilijk.

Sinds mijn vierde wilde ik al jeugd-
prins worden, maar ik vond het ook 
wel eng om voor zoveel mensen te 
staan. Maar carnaval is dus hele-
maal mijn ding, en natuurlijk heb ik 
er dit seizoen keiveel zin in! Ik had 
meteen de juiste envelop gepakt 
en nu ben ik Jeugdprins….YEAH!! Ik 
ben ook erg blij en verrast dat ik 
met 2 keileuke adjudanten, Fabian 
en Rein, carnaval mag gaan vie-

ren! We zijn al veel samengekomen 
om alle ideeën uit te werken en dat was elke keer al erg 
gezellig, dus dat gaat deze carnaval helemaal goedkomen. 

Dit seizoen maken we er met zijn 
allen een leuk feestje van!

Alaaaaaaf!!!
Jeugdprins Jasper
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ALTIED KEI GEZELLIG!

4
DAOG

MEEJ CARNAVAL
FREEKGrote collectie!

Kleine prijzen!

Randweg Zuid 8  |  Budel  |  0495-430920

www.vancranenbroek.com
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Hey mensen, 
Mijn naam is Fabian Richters. 
Ik ben 11 jaar en woon met 
mijn moeder en kat Chica in 
Soerendonk. 

Ik zit op BS De Stapsteen bij 
meester Bart.

Ik houd van mountainbiken en 
wandelen in Oostenrijk. Het is 
mijn favoriete vakantieland, ik ga daar graag 
heen met mijn vader. Badmintonnen vind ik 
ook heel leuk. En Technic Lego bouwen!

Bij de bekendmaking wie de Jeugdprins en Jeugd-
adjudant zou zijn kreeg ik twee enveloppen. 

Bij de eerste stond “HELAAS”, bij de tweede 
envelop… “Gefeliciteerd je bent jeugdadjudant!” 
Toen was ik HEEL erg blij! 

Waar ik het meeste naar uit kijk is de optocht. Eerst 
liep ik altijd in de optocht met mijn vader en nu sta ik 
op de Jeugdprinsenwagen! Ik heb er ontzettend veel 
zin in ! 

ALAAF!!!
Jeugdadjudant Fabian
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Dag Muuzevangers,
Ik ben Rein van Oosterhout en ik woon in Maarheeze samen 
met mijn ouders Alex en Moniek, mijn zusje Jans en hond 
Moos.

Carnaval is mij met de paplepel in gegoten. Mijn ouders  
waren Prinsenpaar in 2017-2018 en vanaf dat moment vond 
ik carnaval al superleuk. Ik heb al meerdere keren met de 
vriendengroep meegedaan aan de optocht. Dit was super-
gaaf!
 
Ik zit in groep 8 van Basisschool De Stapsteen en mijn  
lievelingseten is pizza, friet en Chinees. 

Mijn hobby’s zijn voetbal en ik speel in JO12-1. Verder zijn 
mijn hobby’s motocross, gamen, muziek luisteren en met 
mijn vrienden naar buiten.
     

Ik vind het dit carnavalsseizoen super leuk omdat ik  
Jeugdadjudant mag zijn samen met Jeugdprins Jasper en 
adjudant Fabian (Fa). 

Je krijgt de groeten van
Jeugdadjudant Rein (JOE JOE)
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Eindelijk is het dan zover! Wij zijn onttroond en 
hebben ons op laten volgen door Prins Dirk en zijn 
Adjudant Maarten. Niet dat wij niet genoten hebben 
van drie jaar heerschap over het Muuzegat, maar het 
werd toch wel echt tijd voor een nieuwe prins.

Over ons geweldige seizoen in 2019-2020, toen we 
nog een ‘normale’ carnaval hadden, hebben we jullie 
al verteld in de laatste Muuzeneejs. Het jaar daarna 
was er eigenlijk geen voorseizoen, maar was er wel 
een klein beetje carnaval gevierd op carnavalszater-
dag en carnavalszondag. Adjudanten Frank en Teun 
hebben op zaterdag Prins Lars en Prinses Simone  
verrast met een ‘mini-optocht’ per bakfiets. De bak-
fietsen waren voorzien van speakers waaruit knal-
lende carnavalskneiters pompten. Verder hadden  
Frank en Teun meer dan honderd flessen bier beplakt 
met eigen etiketten met de tekst “Carnaval heeft dit 
jaar een raar smaakje, laat het beter smaken met dit 
biertje!”. In onze eigen fietsoptocht hebben we deze 
biertjes uitgedeeld aan vrienden en bekenden waar 
we normaal gesproken zo graag carnaval mee zouden 
vieren. De biertjes werden her en der natuurlijk ook 
open getrokken om de nare smaak te doen vergeten.

De volgende ochtend, op Valentijnsdag, stond in het 
teken van Valentijnsontbijtjes. De echt romantische 
Muuzevangers en Muuzevangerinnekes konden 
zich opgeven voor dit ontbijt. Dit werd dan ook door 
verschillende bekende Muuzevangers op ludieke wijze 
rondgebracht. Daar konden wij natuurlijk als Prinsen-
paar niet bij ontbreken. 

Vorig jaar hadden wij al de hoop dat een opvolger 
ons zou onttronen. Deze stond al wel te popelen om 
in actie te komen, maar helaas werd een groot deel 
van het carnavalsseizoen beperkt. Uiteindelijk hebben 
we een carnaval gehad waarbij de jeugd voorop ging 
met Jeugdprins Jamie, samen met Jeugdprinses Isa 
en Jeugdadjudant Fanfan. Geweldig om te zien dat zij 
ondanks de beperkingen zich niet hebben laten  
beteugelen en nog veel activiteiten mee hebben  
mogen maken. Zelfs activiteiten die normaal gespro-
ken voor de grote Prins zijn! Een enkele keer hebben 
we de het Jeugdprinsenpaar kunnen ondersteunen, 
maar dat werd steeds lastiger met de naderende be-
valling van (de misschien wel toekomstig Jeugdprins) 
Joep, de zoon van Simone en Lars. Dat is niet het 
enige wat er veranderd is voor ons als prinsenpaar in 
de afgelopen 3 jaar. De tekst van ons nummer “Viva 
Maarheeze” is dan ook niet meer echt actueel…

“Prins Lars die in het 4e een gevaar is”? Het 4e is  
tegenwoordig het 3e, een promotie dus!

“Teun zit in de fysio, houdt iedereen in vorm.”? Teun is 
tegenwoordig niet meer werkzaam als fysiotherapeut, 
maar werkt als Adviseur Zorgadministratie in het 
Elkerliek ziekenhuis in Helmond.

Buiten deze veranderingen, zijn er nog wel een aantal 
op te noemen. Hoe is het nu eigenlijk met Lars en 
Simone? Zoals al benoemd zijn ze op 17 maart 2022 
trotse ouders geworden van hun zoon Joep. Het enige 
prinsenpaar dat tijdens hun periode is getrouwd en 
een kind heeft gekregen! Het is trouwens geen aanra-
der om zwanger te zijn tijdens carnavalsfestiviteiten. 
Als we Joep’s ontwikkeling volgen, zal hij minimaal net 
zoveel moeite hebben als zijn vader om schoenen te 
kunnen kopen (maat 48 is lastig verkrijgbaar), moeten 
hij bukken bij sommige deurstijlen en zal hij ook wel 
richting maatje XL gaan. Lars is verder geen koning 
van de grondbank meer, maar tegenwoordig werk-
zaam bij Renewi (voorheen Van Gansewinkel) in Eind-
hoven, dat net als Lars zijn oorsprong in Maarheeze 
heeft. Simone is nog steeds werkzaam als docent op 
het Kwadrant na een carnavalsvakantie die vanwege 
haar zwangerschapsverlof, met uitzondering van 2 
weken, tot september liep. Simone zet zich tegen-
woordig ook in binnen de Prinscommissie.

En Frank? Frank is nog steeds werkzaam bij ASML, 
maar nu in een andere functie waarbij hij niet meer 
gebonden zit aan afwisselende diensten. Wel mak-
kelijk voor zijn hobby’s, maar die waren afgelopen jaar 
wel wat lastiger uit te voeren omdat hij samen met 
Lieke het huis van zijn opa op de Moonslaan kocht. 
Van november 2020 tot mei 2022 heeft hij elke avond 
en elke zaterdag samen met Lieke en zijn schoonva-
der hard gewerkt om uiteindelijk hun droomhuis op 
te bouwen. Ongeveer 9 maanden lang kreeg hij op 
zaterdag hulp van Teun. Inmiddels is het huis klaar en 
kon zelfs het Commissiefeest voor de Muuzevangers 
in de tuin georganiseerd worden.

Teun woont tot slot inmiddels niet meer op de Ane-
monenstraat, maar op de Anjerstraat. Na de ‘klus-sta-
ge’ bij Frank heeft hij samen met Sjoske en de nodige 
hulp van de (schoon)ouders, hun huis verbouwd. Hij 
heeft dus, net als Lars, sinds kort een andere baan. 
Verder is hij toegetreden tot de fanfare en speelt hij 
grote trom bij de Tierepkes. Ook zet hij zich sinds kort 
in binnen de PR-commissie van de Muuzevangers, 
waarin hij zich met name richt op de social media.

Wij hebben van onze geweldige seizoenen geno-
ten en dragen met alle liefde de scepter over aan 
Prins Dirk en Adjudant Maarten! Alaaf!
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In verband met de toen geldende corona-regels werd 
begin 2022 door de Muuzevangers gekozen voor het  
organiseren van een carnavals-editie, enkel voor de 
jeugd. Als onderdeel daarvan werden op 22 januari 
door middel van een YouTube-filmpje Jeugdprins Jamie, 
Jeugdprinses Isa en Jeugdadjudant Fanfan bekend-
gemaakt. Een kleine maand vóór hun aftreden sprak 
Muuzeneejs met ze, en keek samen met hen terug op 
een gedenkwaardige periode…

Toen we de vorige keer bij elkaar zaten, waren nét 
jullie filmpjes gepubliceerd, waarmee jullie bekend 
waren gemaakt. Maar het was óók nog in de tijd, dat 
we nog helemaal niet wisten of er überhaupt iets 
georganiseerd zou kúnnen worden. Waren jullie niet 
bang, dat jullie bekendmaking voor niks zou zijn?
“Ik had er eigenlijk wel vertrouwen in dat er in ieder 
geval iets zou doorgaan, want anders had de vereni-
ging die hele bekendmaking voor niets gedaan”, aldus 
Isa. “Alles wat er zou gaan gebeuren, zou mooi mee-
genomen zijn, en zouden ze ons sowieso niet meer 

afnemen,” vult Jamie aan, “dus we waren vastbesloten 
er zoveel mogelijk van te gaan genieten”. “Voor mij 
was carnaval sowieso al niet zo vanzelfsprekend, dus ik 
liet het gewoon allemaal maar op me af komen,” sluit 
Fanfan af.

En dat werd ook nog eens ‘bekroond’ met een hele 
eigen Muuzeneejs Junior, met jullie – en alléén jullie 
– stralend op de voorkant!
Isa: “Wat het nog extra leuk maakte, was dat het ook 
een editie was die speciaal voor kinderen was gemaakt! 
Eigenlijk zou er altijd een apart gedeelte voor kinderen 
in de Muuzeneejs moeten zitten, vind ik.” Jamie: “Ook 
stonden wij er super uitgebreid in, met een stuk waarin 
we onszelf voorstelden én een uitgebreid interview.

Toen begon carnaval 2022! Wat hebben jullie zoal 
ondernomen?
Jamie: “Nou, voor ons begon carnaval eigenlijk al met 
het maken van dat bekendmakingsfilmpje. Dat was echt 
een supertoffe ervaring! Dat we in een kasteel waren en 
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dat Tijs toen óók nog eens spontaan een koets voor ons 
regelde, maakte het onvergetelijk.” Isa: “Maar de eerste 
échte activiteit voor ons als Jeugdprinsenpaar was het 
onthullen van de Muus. Er mochten toen maar weinig 
mensen bij zijn, en da’s misschien maar goed ook, want 
toen we de vlag gehesen hadden was die niet goed vast-
gemaakt en gleed hij ook zo weer naar beneden…”

Daarna werd onthuld wat de residentie was, en dat 
was voor het allereerst Muziekhuis Maarheeze. Hoe 
beviel jullie dat?
“Een hele leuke en gezellige residentie, en omdat ik er 
toch al vaker kwam omdat ik er muziekles heb, kende ik 
Stefan ook goed,” zegt Isa, “maar voor de receptie was 
het wel aan de krappe kant.” Jamie: “Toch fijn dat Stefan 
dit wilde doen, want je moet al die kinderen én alle slin-
gers en confetti maar in je zaal willen hebben!”

Jullie receptie was er ook. Wie is jullie allemaal ko-
men feliciteren?
“We hadden allemaal vrienden en familie uitgenodigd, 
en iedereen die we uitgenodigd hadden is ook wel geko-
men. Maar er waren ook mensen bij die we eigenlijk alle 
drie niet kenden.”

De vader en broers van Isa hadden een soort schip 
gebouwd op een trailer, om mee te nemen naar 
diverse activiteiten. Wisten jullie daarvan?
“Nee, dat was echt een verrassing! We hebben hem best 
vaak gebruikt, ook buiten de kinderoptocht waarvoor 
die in eerste instantie was bedoeld. Superleuk ook dat 
het Jeugdgevolg dan met ons mee kon, en we hadden 
een mooie plek om een feestje op te kunnen vieren.”

Wat vond je van de Kinderoptocht?
Isa: “Het is echt heel anders om het op deze manier te 
beleven, zeker om als Jeugdprinses op het schip te  
mogen staan en zélf de hele optocht te kunnen bekij-
ken, in plaats van zelf mee te lopen.” Jamie: “Ik rea-
liseerde me toen ook pas goed, dat ik vroeger altijd 
gedroomd had om Jeugdprins te zijn – en het nu ook 
echt wás!”

En de spellenmiddag, hebben jullie die ook gedaan?
“Jazeker, wij hebben alle spelletjes gedaan! Het was 
mooi weer, en soms was het bij een spelletje wel druk 
en moest iedereen wachten, maar dat kwam ook een 
beetje omdat we een nogal grote groep hadden. Van 
Freddy kregen we gelukkig veel chips!”

Op carnavalsdinsdag sloten jullie carnaval ook af. 
Was je verdrietig?
“Ja, natuurlijk, we hebben wel moeten huilen. Maar we 
waren de enige niet, hoor! Ook Niels en Tijs hebben een 
traantje gelaten, en we waren ook eigenlijk wel keimoe.”

Terugkijkend: wat waren voor jullie de hoogtepun-
ten van carnaval?
Jamie: “Voor mij was dat de optocht in Budel, dat was 
wel heel gaaf. En het Prinsenvliegen natuurlijk, zeker 
omdat mijn vriendin Evi allemaal spandoeken in de tuin 

had neergelegd met teksten daarop – wel jammer dat 
die van die hoogte alleen niet te lezen waren…”. Isa: 
“Heel eerlijk? Ik vond álles eigenlijk wel leuk!” 

Nu zijn jullie allemaal brugklassers! Waar zitten jul-
lie op school en weten je klasgenoten dat je Jeugd-
prins, -prinses of adjudant bent geweest?
Jamie en Isa zitten op het BRAVO College in Budel (maar 
niet bij elkaar in de klas), Fanfan zit op SG Were Di in 
Valkenswaard. “Jazeker,” zegt Jamie, “zeker de helft van 
mijn klas komt uit Budel maar heb ik al leren kennen 
tijdens carnaval!” Ook Fanfan heeft een aantal klasgeno-
ten die hij al kende van carnaval. “In mijn klas zitten veel 
kinderen uit Maarheeze, dus die wisten het sowieso al,” 
aldus Isa.

Hebben jullie tips voor de nieuwe Jeugdprins en 
Jeugdadjudanten?
Jamie: “Er 100% voor gáán! Dus ook al ben je soms wel 
moe, ga dan toch door, want op een of andere manier 
eindigt een avond nóóit saai en is er altijd weer wat 
te beleven. En genieten natuurlijk, want het is voorbij 
voor je er erg in hebt.” Isa vult aan: “Het feestje maak je 
ook zélf! Dus als je op een stoel gaat zitten en zelf niks 
onderneemt, tja, dán wordt het precies zo saai als je zelf 
denkt dat het is.” Fanfan sluit zich er volmondig bij aan: 
“Ik ben af en toe wel naar huis gegaan voordat het afge-
lopen was, maar daar had ik dan achteraf wel een eentje 
spijt van eerlijk gezegd.”

En, zitten jullie nu bij de Jeugddivisie?
Eensgezind: “Jazeker!” 

Nog een slotwoordje?
“Ja, we willen iedereen bedanken die geholpen heeft om 
de afgelopen ‘rare’ carnavalsperiode toch een succes te 
maken, en dan met name Niels en Tijs die ons zo goed 
begeleid hebben daarbij!”
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Na een uit nood geboren met toch hele geslaagde 
eerste editie vorig jaar, gaan De Muuzevangers ook 
dit jaar weer een Jeugdboerenbruiloft organiseren. 
Jeugdboerenbruidegom Maxin Borremans gaat 
jeugdboerenbruid Jans van Oosterhout ’s middag 
in een gepast voertuig (welke, dat is nog een ver-
rassing) ophalen. Daarna gaat ze, gevolgd door een 
hele stoet familie en vrienden en de TieRepkes naar 
het Jan Verheesplein, waar om 14:11 u de ceremonie 
begint en de verbintenis in de onecht zal plaatsvin-
den. Mocht het weer daartoe aanleiding geven, dan 
wijken we uit naar een binnenlocatie; hou in dat 
geval de website en social media extra in de gaten!

Na de ceremonie vertrekt het gezelschap gezamen-
lijk richting Muziekhuis Maarheeze. Hier vindt de 
receptie en een aansluitend feest plaats, en in en om 
het Muziekhuis zullen er diverse spellen zijn met een 
boerenthema. De middag eindigt om ± 17:00 u.

Wie zijn de Jeugdboerenbruid en -bruidegom waar 
we het over hebben? We laten ze zelf aan het woord, 
het spits wordt afgebeten door de Jeugdboerenbrui-
degom:

“Hallo Muuzevangers en Muuzevangerinnekes,

Ik, Maxin, ofwel Maxi van Stephan Cornelis 
van Cor van Koos Borremans, ben dit jaar 
Mares’ jeugdboerenbruidegom. Als echte die-
renvriend voel ik me prima thuis tussen de 
kippen, paarden, koeien enzovoorts, en kan 
ik enorm genieten van de frisse buitenlucht 
en een lekker spruitje met kruimige piepers 
en een speklappie op zijn tijd. Mijn beste 
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vrienden Quirijn d’n Urste en Jules de Gro-
te zijn mijn getuigen op deze fantastische 
gebeurtenis! Ik kijk er erg naar uit om met 
mijn Jansje in de onecht te worden verbon-
den en hoop dat iedereen komt kijken! 

Groeten van Maxin, ofwel Maxi van Stephan 
Cornelis van Cor van Koos Borremans.”

En dit is ‘zijn Jansje’:

“Hallo, ik ben Jans van Lex van Pietje en 
Gerrie van Oosterhout en Putje (Moniek) van 
Wim en Annie Put (van der Putten) uut Zur-
rik. Ik ben 10 jaar oud en zit op basis-
school De Stapsteen. Mijn hobby’s zijn voet-
bal, scouting en de dansmarietjes. Ik teken 
en schilder ook graag, ben graag creatief 
bezig. Mijn getuigen zijn mijn vriendin 
Nienke van der Palen, en mijn broer (ook 
Jeugdadjudant) Rein.

Ik heb er heel veel zin in!

Groetjes, Jans.”
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Als we even vergeten wat er allemaal gebeurd is in de 
afgelopen tweeëneenhalf jaar en terugkijken, dan zien 
we voor ons het geweldige carnavalsjaar 2020. Dit gran-
dioze feest stak voor ons dat jaar echt van wal op de 
zaterdag in Maarheeze.

Omdat wij niet zo goed zijn in ingestudeerde acts en 
dansjes hebben wij het dat jaar iets anders aangepakt 
dan de jaren daarvoor. Geen muziek, jingle en act maar 
met zijn allen in een klein bootje en we hebben de chaos 
gewoon laten gebeuren. Onze leus “Teveel kapiteins op 
één schip” leende zich daar perfect voor. Deze onbestuur-
bare boot strandde uiteindelijk door een afgebroken wiel, 
met de veilige haven genaamd De Smeltkroes in zicht. Maar 
dat mocht de pret niet drukken want wat hadden we een lol 
gehad onderweg!

Die avond in De Smeltkroes gebeurde iets wat wij nooit voor 
mogelijk hadden gehouden. Wij staken de andere kleine groe-
pen de loef af en we hadden een eerste plaats in de optocht 
van de Muuzevangers! Maar dat bleek nog niet alles te zijn. We 
wonnen ook nog de mooiste prijs die je kan winnen: de Maffe 
Muus! We vinden het echt geweldig mooi dat het publiek net 
zoveel lol aan ons heeft beleefd, als wij zelf ook hebben gehad. 
Want daar draait het voor ons om!

Daarna lag carnaval zoals we allemaal weten twee jaar voor  
pampus. We hebben het toewerken naar carnaval heel erg 

gemist. Dat gaan we dit jaar weer helemaal goed maken 
en we zien jullie dit jaar weer allemaal graag terug 

langs de kant van de optocht in 
Maarheeze in februari 2023!

Alaaf en tot snel!
C.V. Nie Likke
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Fijne carnaval!

MUUZEGAT

KikkerOp
borrelbar

Voorafgaand aan de Prinsbekendmaking van 12 november 2022 werd 
ook bekend gemaakt wie zich een jaar lang de “Muuzevanger van ut 
Joar” mag noemen. Hij of zij onderscheidt zich of heeft zich onderschei-
den door grote betrokkenheid bij en inzet voor de vereniging, en wordt 
genomineerd en daarna verkozen door de commissieleden.

Dit jaar viel de eer te beurt aan Marcel Smits. Marcel is, nadat hij Prins was geweest 
in 1998, altijd heel nauw betrokken gebleven bij De Muuzevangers, en heeft ze met 
raad en daad ondersteund - ook toen hij als een in Soerendonk geboren Muuzevanger 
naar Leende verhuisde en daarmee óók een Blaospieper werd. Jarenlang heeft hij als 
voorman van de Prinsedanten gezorgd voor spectaculaire acts op de Bonte Avonden 
en was hij bestuurslid. 

In de periode tussen het moment dat de vorige voorzitter Bert Kiggen afscheid nam 
van de vereniging en de aanstelling van Henk Luijmes als nieuwe voorzitter, heeft hij 
de voorzittershamer gehanteerd en De Muuzevangers onder andere door de lastige 
coronaperiode geleid. Bij de Muuzevangers is hij nu daarom want minder zichtbaar in 
de ‘frontlinie’. Dat hij desondanks ook nú nog verbonden wil blijven aan de Muuzevan-
gers mag blijken uit het feit dat hij recent heeft plaatsgenomen in de commissie die 
het 55-jarig jubileum van De Muuzevangers voorbereid.

Marcel Smits
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Laat onderwijs spreken

We mogen 
weer los! Of in 
de polonaise ;)

prowise.com

Blijf op de hoogte van al het nieuws!
Kijk op www.muuzevangers.nl

Volg ons op:

@muuzevangers

@muuzevangers
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22 jaar bestaan de Deurzetters! Een getal wat 
voor veel groepen met trots een reden is om 
groots uit te pakken met een feest. Iets wat 
we in 2010 bij ons 11-jarig bestaan ook gedaan 
hebben in De Smeltkroes en wat losbarstte 
ineen geweldige feestavond. Helaas hebben 
we de viering van ons 22-jarig bestaan nog 
even in de ijskast geplaatst vanwege onze-
kerheden door het welbekende virus. We zijn 
wel gevraagd om een stukje te schrijven voor 
Muuzeneejs waarin we graag vertellen hoe 
we de afgelopen 22 jaar fantastisch hebben 
genoten van carnaval in en rondom Mares. 

Het begon allemaal in 2001. Een aantal klasge-
noten uit groep 8 van de St Josephschool besloot 
om de stoute schoenen aan te trekken en mee 
te doen aan de optocht. Zonder enige erva-
ring of idee wat dat allemaal inhield, zijn we bij 
familie Maas in de schuur terechtgekomen. Dat 
jaar was ons thema “Mooi man!”, en zo werd de 
eerste ervaring ook beleefd, heel mooi man! Dat 
smaakte zeker naar meer en met “Barkeeper” 
het jaar daarop kwamen we goed uit de verf, ons 
thema voor het derde jaar “Willie komen goe oet 
de verf”. Tijdens deze eerste jaren deelden we 
onze schuur met CV de Flappetappers, waardoor 
we de basis hebben geleerd om door te bouwen. 
De uitdagingen werden groter en de stap naar 
wagens werd al snel genomen.  Deze stap werd 
beloond met de Aanmoedigingsprijs in 2004. 
Het thema was “Houwe zo” en dat hebben wat 
wagens betreft dan ook maar gedaan. 

Onze eerste echte grote wagen was een paar 
jaar later in 2006, “Held op Suk”. We waren  
gigantisch trots dat we met zo’n jonge groep 
zo’n grote wagen ten toon konden stellen. Het 
heeft bloed, zweet en tranen, maar ook veel bier, 
frikandellen, korte nachten en wat spijbeluurtjes 
gekost. 

De jaren daarna hebben we het toch iets kleiner 
aangepakt, ook doordat de groep op dat  

moment een stuk kleiner was. 

In 2011 en 2012 hebben we 2 jaar met de grote 
groepen meegelopen. Iets wat eigenlijk niet echt 
in ons bloed zit. Toen we later in 2012 extra aan-
sluiting kregen van een jonge, enthousiaste groep, 
en een nieuwe bouwlocatie bij familie Snelders, 
zijn we direct weer achter de tekentafel gekropen. 
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en binnen 
no-time waren de plannen klaar. Die nieuwe aan-
was was fantastisch, extra ideeën, extra energie, 
maar ook de verjonging tijdens het stappen was 
een perfecte aanvulling - wat voor veel plezier 
heeft gezorgd. De jonge garde en de oude garde 
werd het wel eens genoemd, maar op stap was 
het een gezamenlijke chaos, altijd gekleed in het 
Deurzetters-geel. Met deze groep kwamen we in 
2013 met “Grof geschut” meteen goed voor de 
dag. De Bronzen Muus werd gewonnen, waar 
we de jaren daarvoor vaak net naast grepen. De 
groep is door de jaren nauwelijks veranderd en de 
jonge garde is wat ouder geworden, maar de oude 
garde uiteraard ook.  Daarnaast zijn er ook wat 
leden uit de groep ouders geworden, en daarmee 
is een nieuwe generatie Deurzetters ontstaan.

Het blijft fantastisch om als carnavalsgroep met 
een idee, een lasapparaat en een oud onderstel, 
een dosis doorzettingsvermogen en een heleboel 
materiaal een wagen in elkaar te zetten. De druk is 
soms hoog maar dat versterkt de band. De sfeer in 
de bouwschuur is onbeschrijfelijk. 

Ondanks dat de lat hier in de omgeving erg hoog 
ligt, hebben we altijd met trots deelgenomen aan 
optochten, maar ook zeker deelgenomen aan de 
feesten achteraf. We staan dan qua wagens niet 
aan de top maar qua plezier in de groep steken we 
er ver bovenuit, en dat is genieten. Door de jaren 
heen hebben we de Bronzen Muus nog drie keer 
meer mogen winnen, iets waar we trots op zijn. 

We wensen iedereen een fijne carnaval en  
hopen dit feest in Mares nog vaak met jullie  

te mogen vieren. Proost en blijf gezond!
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Het Muuzegwiéek Liedjesfestival was in vervlogen 
tijden een evenement in het voorseizoen waarbij lokale 
carnavalsliedjes ten gehore werden gebracht, en die 
vervolgens in het daaropvolgende seizoen in cafés en 
zalen te horen waren. Maar aan dat evenement kwam 
een eind… tót het bij de start van het seizoen 2018-
2019 weer nieuw leven ingeblazen werd. En hoé! Een 
hernieuwde traditie leek goed op stoom te komen, toen 
de Muuzegewiéek-commissie na de tweede editie in het 
daaropvolgende seizoen klaarstond om de derde te 
organiseren. Om voor iedereen bekende redenen heb-
ben we tot november 2022 moeten wachten, voordat 
die ook daadwerkelijk plaats kon vinden. Maar, beste 
Muuzevangers, het bleek het wachten meer dan waard!

Op 25 november opende het presentatieduo, dat  
bestond uit ‘eminence grise’ Gradje Kirkels met  
Bertie Bierings aan zijn zijde, de avond. De Jeugd-
prins verrichtte de loting voor wat betreft de volg-
orde waarin de acts zouden plaatsvinden, en nam 
vervolgens plaats in de jury. Die werd vervolgens 
aangevuld met Adjudant Maarten, Jan Valkenburg 
als voorman van het laatst overgebleven Mareser 
dweilorkest “Ut Toeternietoe” en Martijn Meeuwes-
sen, die zich als geluidsman in de Smeltkroes de 
“Heerser van de Volumeknop” mag noemen, en 
carnavalsnummers dus kan máken of breken…

Maarliefs zeven acts stonden op het programma, en 
daar werden ook nog twee acts aan toegevoegd die 
buiten mededingen ten gehore werden gebracht. 
De openingsact was er daar een van:  op melodie 
van “Drie daag oet de plaat” van zangeres Fiorenza 
zongen Prins Dirk en Adjudant Maarten onder lei-
ding van Bas Bouwman hun eigen versie daarvan, 
getiteld “Lekker uit je plaat!”. Het spits werd vervol-
gens afgebeten door het Jeugdgevolg, die weer in 
groten getale op het podium stonden in hun overbe-
kende blauwe JD-polo’s, en daar vol overtuiging 
het nummer “Prat op Muuzegat” ten gehore 
brachten. Nadat zij een groot applaus daarvoor 
ontvingen was het de beurt aan de Veugelkes-
familie die hun liefde voor de barbecueworst 
bezongen – en wat minder gesteld bleken op 
de vega-alternatieven daarvoor. Het gedeelte 
voor de pauze werd afgesloten door de Bral-
len Ballen en Een Hertje, die op de melodie 
van “Disko Partizani” een Oost-Europees 
getinte lofzang op Maarheeze brachten,  
getiteld “Hier in Mares”.

Gedurende de pauze kon het publiek alvast 
kennismaken met een nummer, dat straks bij 
het einde van carnaval als afscheidslied ten 
gehore gebracht gaat worden. “Het is voorbij” 
werd al snel door de aanwezigen opgepakt en 
meegezongen, de dinsdagavond bij De Muus 

zal dus waarschijnlijk nooit meer hetzelfde zijn. Het 
podium was daarna aan Blue Band, een gelegen-
heidsformatie bestaande uit Teun Linders, Erwin 
Lemmens en Dirk Kolijn, onze prins. Zij beklaagden 
zich in een eigen versie van Goldband’s “Alles kapot” 
over hun lauwe bier, en zongen “Ik pak nog maar 
een shot!”. De Sgonnies, vaste waarde op het Muuze-
gewiéek, brachten in hun outfit van (voornamelijk) 
Brabants Bont een ode aan de goede oude kiel in 
“De kiel aan”. De winnaars van de vorige editie,  
Aspirine & Co, hadden natuurlijk een titel te verde-
digen en deden dat zéér bekwaam met hun lied “Ik 
kan niet wachten”. De avond werd afgesloten door 
Henk & De Man Van Jane, die het overbekende “Feliz 
Navidad” op zeer humoristische wijze hadden omge-
zet naar het aanstekelijke “Waar is munne jas?”

Na minutenlang beraad van de jury, die het met al 
deze goede inzendingen steeds moeilijker werd  
gemaakt, kwam Blue Band als winnaar van  
Muuzegewiéek 2022 uit de bus! Gefeliciteerd Teun, 
Erwin en Dirk – en hopelijk horen we jullie geweldige 
nummer nog heel vaak in het komende seizoen. De 
Muuzevangers zijn er klaar voor!



In de zomer van 2021 leek het nog zo veelbe-

lovend te beginnen…

Nadat alle carnavalsactiviteiten eerder dat 

jaar geannuleerd moesten worden en we 

noodgedwongen een speciale editie van 

Muuzeneejs uitbrachten zónder veel carna-

valsactiviteiten in het vooruitzicht, werden 

voorbereidingen getroffen voor de opstart 

van het seizoen 2021-2022. De diverse com-

missies kwamen bij elkaar en overlegden 

wat er op hun to-do-lijstjes stond. De Prins-

commissie besloot om, enkel ‘voor het geval 

dat’, de Prinsbekendmaking geheel tegen 

de gewoonte in niet te laten plaatsvinden 

op de eerste zaterdag ná de 11e van de 11e, 

maar de eerste zaterdag ná Nieuwjaar – wat 

in 2022 zou betekenen dat deze op 8 janu-

ari plaats zou vinden. De Tonpratersavond 

zou het seizoen daarom plaatsvervangend 

aftrappen (in plaats van op de laatste zater-

dag van de herfstvakantie), maar alsof het 

ongeluk al in die datum besloten lag, werd 

de dag ervoor door de overheid besloten 

dat in verband met het sterk stijgend aantal 

corona-besmettingen alle horeca per direct 

vroegtijdig zou moeten sluiten. En een Ton-

praatavond zonder een biertje tussendoor, 

nee, dát ging ‘m niet worden... Het alterna-

tief, een Tonpraatmiddag in het weekend 

daarop, kon op weinig enthousiasme van 

de kaarthouders rekenen – en werd daarom 

afgelast. 

Jos Sweens
Meidoornstraat 9
6026 XG  Maarheeze
06 51 98 99 74 | info@ameliore.nl | www.ameliore.nl

“Je hoeft niet ziek te zijn, om beter te worden ! ”
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Het Muuzegewiéek Liedjesfestival mocht 

enkel nog als ‘geplaceerd evenement’ (ken-

nen jullie die uitdrukking nog?) overdág 

plaats gaan vinden, wat voor de organisatie 

en de deelnemers aanleiding was om ook 

daar van af te zien.

Intussen ging het ‘van kwaad tot erger’. Op 

10 december 2021 hakten bestuur en com-

missies van De Muuzevangers de knoop 

door: er zouden door de vereniging géén 

activiteiten georganiseerd gaan worden voor 

in ieder geval de maand januari, en er zou 

dus ook geen nieuw Prinsenpaar bekend 

gemaakt gaan worden. Twee weken later 

volgde de regionale beslissing dat ook de 

carnavalsoptochten in Maarheeze en omge-

ving niet plaats zou vinden. Toch was er bij 

al die onheilstijding ook goed nieuws te 

melden! Omdat de spreekwoordelijke 

carnavalsdeur op een kier stond voor het 

organiseren van met name jeugdactiviteiten, 

werd besloten om in ieder geval het Jeugd-

prinsenpaar wél bekend te maken. Daar-

naast ging de redactie aan de slag om een 

speciale Muuzeneejs Junior samen te stellen.

Omdat toen dit besluit genomen werd het 

nog niet toegestaan was om met grote 

groepen bij elkaar te komen, werd van de 

Jeugdcommissie veel creativiteit gevraagd 

rondom de bekendmaking van Jeugdprins 

Jamie, Jeugdprinses Isa en Jeugdadjudant 

Lees verder op pagina 37



Zaterdag 19 februari stond het ‘grote’  
Boerenbruidspaar voor onze deuren om te 
vertellen dat wij het jeugdboerenbruidspaar 
werden. We hadden allebei geen idee met 
wie we zouden gaan ‘trouwen’! Donderdag 24 
februari kregen we te horen en te zien met wie 
we deze spannende uitdaging aan gingen. Het 
was een hoop gelach op het eerste gezicht. Ook 
de getuigen waren erbij, voor de bruid waren 
dat Aniek Spoorenberg en Lynn Aarts en voor 
de bruidegom was dat Nienke van der Palen. 

Tijdens Mares Got Talent werden we bekend  
gemaakt. We waren verstopt in een kruiwagen en op 
het podium kwamen we tevoorschijn. En toen kon 
iedereen zien dat wij het allereerste Jeugdboeren-
bruidspaar van het Muuzegat waren!

Maandag 28 februari was het zover. We werden thuis 
helemaal opgedoft en mooi aangekleed als een echt 
boerenbruidspaar. De meiden van het Jeugdgevolg 
waren bij de bruid en de jongens bij de bruidegom. 
Bruidegom Rens vertrok vanuit huis met een mooie 
rode tractor op weg naar de bruid. Het was een 
mooie optocht daarnaar toe. We werden gezellig ont-
haald en met het mooie weer kon het niet meer stuk. 

De optocht trok vanuit de bruid naar Onze School. 
In de tuin werd de plechtigheid gehouden, pastoor 
Tijs voltrok het huwelijk. Er was genoeg publiek om 
getuige te zijn van onze trouwerij. De optocht met 
de tractor met ons erop ging toen verder naar het 
Muziekhuis. Onderweg was er voor de kinderen gele-
genheid om boerenspelletjes te spelen. Bij het Mu-
ziekhuis was de receptie, waarbij wij lekker verwend 
werden met cadeautjes van onze gasten. Ook daar 
waren er boerenspellen te spelen. 
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Wij, Sofie van Peer en Marie Soers ut de Ratelaar en 
Rens van Peer en Peet Stoter van de Neerlanden ut 
het Muuzegat hebben samen een leuke voorberei-
ding en supervette dag gehad.
Jammer dat het zo snel voorbij ging!

Nog even voorstellen, voor wie ons ‘gemist’ heeft:

Ik ben Rens Stoter, ik ben 13 jaar ik zat toen op BS De 
Stapsteen, en nu zit ik op het BRAVO College in Budel. 
Mijn hobby’s zijn badminton, gamen, auto-kennis 
en tekenen. Ik heb me destijds opgegeven voor de 
Jeugdboerenbruiloft want ik wou mijn vader Peter 
achterna. Hij was bruidegom bij het grote Boeren-
bruidspaar. Ik vond het een superleuke dag en erva-
ring ik zou iedereen adviseren om het ook te doen.

Ik ben Sofie Soers, ik ben 12 jaar en ik zat op de Zon-
newijzer in Valkenswaard. Ik zit nu ook op het BRAVO 
College in Budel. Mijn hobby’s zijn dansen , theater en 
tekenen. Ondanks dat ik niet in Maarheeze op school 
zat, heb ik me toch kunnen opgeven. Ik heb als boe-
renbruid veel vrienden kunnen maken en dat vond ik 
cool. Ik vond het echt een superleuke dag en het ging 
mij te snel voorbij, ik zou je zeker opgeven!
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Tussen Kerst en Oud & Nieuw valt-ie op de deurmat 
van de meeste huishoudens in Maarheeze: de nieu-
we Muuzeneejs-editie. Ook dit jaar weer heeft de 
PR-commissie die hier verantwoordelijk voor is, zijn 
uiterste best gedaan om er een ‘bewarenswaardig’ 
exemplaar van te maken. In ieder geval tot en met 
de carnavalsdagen – maar liefst ook nog daarna! 
Het was ook prettig om weer te mogen werken aan 
een ‘gewone’ editie, hoe tevreden we uiteindelijk 
ook waren met de speciale corona-editie van 2021 
boordevol foto’s en verhalen uit het Muuzegat, en 
de Muuzeneejs Junior editie van vorig jaar, een mix 
van een doe-boek en diverse redactionele artikelen 
met focus op ‘de jeugd’.

Bij de totstandkoming van Muuzeneejs komt heel 
wat kijken. Dat begint, hoe gek dat misschien ook 
klinkt, met het inventariseren van de bedrijven en 
organisaties die in Muuzeneejs willen adverteren. 
Zij zijn belangrijk bij het genereren van opbrengsten 
voor De Muuzevangers, hun advertenties moeten 
daarom netjes en volgens de afgesproken spe-
cificaties geplaatst kunnen worden. Het bepaalt 
vervolgens óók hoeveel ruimte er is om redactio-
nele artikelen toe te voegen, zodat het geheel een 
prettig te lezen blad blijft. Niet snel daarna wordt er 
dus gebrainstormd over de inhoud: wat komt er dít 
seizoen allemaal in Muuzeneejs?

Die inhoud bestaat onder andere uit artikelen die 
vanzelfsprekend elk jaar terugkomen, en die be-
trekking hebben op de carnavalsactiviteiten van De 
Muuzevangers in de weken die volgen. Na een voor-
woordje van de burgemeester en van het bestuur 
volgt meestal een nadere kennismaking met de 
nieuwe carnavalshoogheden en met de Muuzevan-
ger van ut Joar. Er worden wat (al dan niet jubileren-
de) carnavalsverenigingen uit de regio voorgesteld 
die meedoen in de Muuzegatse optocht, we kijken 
in de keuken van sommige commissies, we lezen 
wat het Koppienbal-thema is en we zien bijvoor-
beeld wie er allemaal in de diverse dansgroepen 
zitten. Enzovoort, enzovoort…

Daarnaast wordt er teruggeblikt op het voorbije  
carnavalsseizoen. Niet alleen vertellen de ‘oude’ 
(Jeugd)prinsen, (Jeugd)prinsessen en (Jeugd)adju-
danten over hun ervaringen, maar ook het  
Boerenbruidspaar haalt herinneringen op en er 
wordt nog even stilgestaan bij de winnaars van de 
Grote Optocht bijvoorbeeld. Daarbij is ook plaats 
voor foto’s – heel, héél véél foto’s!

Natuurlijk kan een Muuzeneejs niet zonder de aan-
kondiging en het overzicht van de activiteiten die er 
op stapel staan. Weliswaar ontvangt iedereen begin 
november een compact overzicht daarvan in de 
brievenbus én staat dit op de site, maar in Muuze-
neejs hebben we de gelegenheid om iets méér te 
vertellen over de inhoud ervan, zodat je zelf kunt 
bepalen wanneer je allemaal waar bij wilt zijn.

Tenslotte: er worden ook artikelen geplaatst die 
vooral carnavalesk bedoeld zijn, ‘met een knipoog’ 
zogezegd en waarvan de inhoud dus niet al te 
serieus genomen moet worden – hoewel we óók 
wel eens oppikken dat dit niet als zodanig ervaren 
wordt… Kom op mensen, carnaval is het feest van 
de scherts, waarbij we elkaar eens niet al te serieus 
nemen! Zeker in tijden waarin van een zekere ver-
harding in de omgang sprake is, willen we gewoon 
graag wat onbekommerde vrolijkheid brengen; niet 
voor niks is dat de kern van het carnavalsfeest!

Gelukkig worden niet al die artikelen door de PR-
commissie zelf geschreven. Ook de diverse commis-
sies leveren kopij aan bij de redactie, die vervolgens 
in november samen met de vormgever aan het 
samenstellen slaat. Begin december gaat vervol-
gens de drukproef naar de drukker, die er bijna 
2500 exemplaren van drukt. Vlak voor Kerst worden 
ze dan geleverd, om in de laatste week van het jaar 
weer huis-aan-huis te kunnen worden bezorgd. Dit 
was jarenlang in handen van oud-Muuzevanger van 
ut Joar Truus Verdonk, die dit jaar net als in 2021 
daarbij hulp gaat krijgen van de Jeugddivisie.

Zo! Nu heb je enig idee wat er allemaal gebeurt 
‘tussen brainstorm en brievenbus’… Wij wensen je 
weer veel leesplezier toe en tot ziens bij carnaval in 
Muuzegat! ALAAF!



bevestigingsmaterialen  ׀  diamantgereedschap  ׀  machines  ׀  accessoires  
handgereedschap  ׀  bedrijfskleding en PBM ׀  klimmaterialen  ׀  reparaties

www.roefsmontage.nl   |   info@roefsmontage.nl   |   +31 (0)495 588 218
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Fanfan. Door middel van de publicatie van twee 
online filmpjes werd het verhaal verteld van de 
zoektocht naar en de uiteindelijke online ‘aanschaf’ 
van het Jeugdprinsenpaar op www.besteleenjeugd-
prinsenpaar.nl, waarbij ze op 22 januari ’22 (!) uit drie 
grote kartonnen dozen stapten. De volgende dag 
verzorgden zij – helaas zonder publiek – de  officiële 
opening van het seizoen tijdens Neffe de Muus.

Langzaamaan werden de coronaregels gefaseerd 
versoepeld. Op 6 februari werd Muziekhuis Maar-
heeze als Residentie bekend gemaakt en binnen de 
toen nog geldende beperkingen ingehuldigd. Een 
week later was er een speciale carnavalstraining bij 
VV Maarheeze, en omdat die buiten was, werd die 
extra druk bezocht. Voor de Jeugdprinsreceptie gold 
alleen nog dat die niet té druk mocht zijn op enig 
moment, en daarom werd er in ‘shifts’ en met QR-
code gerecipieerd. In de week voor carnaval werd 
de Muuzeneejs Junior uitgedeeld op de scholen en 
op vrijdag 25 februari trokken alle kinderen van De 
Muzenberg onder een stralende zon in optocht door 
de straten van Muuzegat. Op carnavalszaterdag 
deed het Jeugdprinsenpaar mee aan de Jeugdop-
tocht in Budel, de dag erna vonden in plaats van het 
Koppienbal de Kids Only Skittles Lunch én Mares 
Got Talent plaats! Op maandag kwam er een noviteit 
op de agenda: de allereerste Jeugdboerenbruiloft, 
gevolgd door een Boerenspellentocht met tiental-
len leuke spelletjes op diverse locaties in het dorp 
en een receptie van het Jeugdboerenbruidspaar na 
afloop. Op carnavalsdinsdag tenslotte vond, geheel 
volgens traditie, ’s middags de Muuskesrally plaats 
en sloten we carnaval ’s avond met zijn allen bij De 
Muus weer af.

Iedereen keek na afloop met een zekere mate van 
tevredenheid terug op de periode die voorbij was. 
De focus is al die tijd geweest op dat wat er wél 
mogelijk was, en om niet te lang te blijven ‘hangen’ 
bij wat níet mogelijk bleek. Op de valreep toonde 
iedereen de inzet, de flexibiliteit en de motivatie om 
ervan te maken wat er van te maken viel. Het bleek 
gelukkig ook het voorlopige einde van een periode 
waarin corona zó’n grote impact op ons leven zou 
hebben. Met veel vertrouwen in de toekomst gaan 
de Muuzevangers daarom aan de slag om er straks 
voor iedereen weer een ‘normale’ carnaval van te 
maken.

Nou ja, ‘normáál’…



Wij zijn dagelijks geopend vanaf 15.00uur 
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Peter Stoter
Germa Jeucken

Huub van der Linden
Kitty Klingen

Gerard Reiling
Lizet Snoeijen

Mari Meijer
Lia Boelens

Ronald Rampen
Anke Spoorenberg-Valkenburg

Marc van Zon
Manuela Kiggen

Jan van der Putten
Janny van der Voort

Frans Snelders
Antoinette Meulendijk

Hans van Mierlo
Irmgard van Seggelen
 
Jan Verest
Carla van Gils
 
Gerard de Regter
Jeanne van Maaren
 
Corne Rutjes
Marjo Reinders
 
Jos Maas
Irma Mulder
 
Jan van Zon
Jet Santegoeds
 
Mari Boelens
Maria Valkenburg
 
Harry Maas
Thea van Dijk
 
Huub Timmermans
Elly Rampen
 
Rex Janssen
Liesbeth van Zon
 
Jos van Mierlo
Elly van der Linden
 
Rob van der Krabben
Mien Meulendijk
 
Guus Dirckx
Riek van der Weiden
 
Martie den Dekker
Rinie Meeuwsen
 
Jan Valkenburg
Jet Vos
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Dansmarietjes werken hard

Op maandagavond is het een drukte van belang op het podium in De Smeltkroes. Er wordt veel gegie-

beld en gekletst én hard gewerkt. Op het podium staan namelijk 14 vrolijke meiden die samen de Dans-

marietjes vormen. Samen met trainsters Floor Neerhoff en Lien Meulendijks oefenen ze fanatiek hun 

dans voor de optredens in het carnavalsseizoen 2022-2023. Tijdens de Prinsbekendmaking hebben ze 

alvast een voorproefje laten zien. Nu wordt er flink doorgetraind om te stralen tijdens de Bonte Avonden 

en de vele optredens die nog volgen tijdens het seizoen. 

De Dansmarietjes treden regelmatig op tijdens het carnavalsseizoen en ze vinden het heel leuk als er 

veel publiek is. Zo zijn ze onder meer te zien op tijdens de Prinsbekendmaking, de Bonte avonden, bij het 

bezoek aan Marishof en Mares Got Talent en ook tijdens de carnavalsvieringen op school zijn ze van de 

partij. Tijdens de optocht vieren ze het feest mee op de wagen bij het Jeugdprinsenpaar én op carnavals-

dinsdag helpen ze mee bij de Muuskesrally. Dus naast het dansen zijn zij erbij als er iets te feesten is!

Wie staan er op het podium?
Dit seizoen zijn de volgende meiden te bewonderen op het podium: Pien van Dijk, Laura van den Boom, 

Veerle Moons, Jinte van Dijk, Lyana van Asten, Lise-Sophie Looijmans, Sofiya Grigoryan, Danique Clijsen, 

Saar Wijnhoven, Evelien de Jong, Indy Achten, Nienke van der Palen, Jans van Oosterhout en Fenne Jans-

sen.

En geloof maar dat ze er zin in hebben. De pakjes hangen klaar, de muziek zit in de hoofden, de 
pasjes lukken elke week beter….. Tot snel!
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Swingen en plezier maken: Dansgarde in aktie
Op vrijdagavond knalt de muziek uit de boxen in de Smeltkroes, want… de Dansgarde traint! Een 
enthousiaste groep meiden oefent hun dans voor de Bonte Avonden van 2023. Een actieve warming 
up, vrolijke muziek en maar liefst 13 gedreven meiden van 12 – 15 jaar: de juiste ingrediënten voor de 
Dansgarde 2022-2023.

Wie staan er op het podium?
De Dansgarde wordt gevormd door Vera Jonker, Taetske Stelma, Jasmijn Dijkhuis, Lize van Hees, Sofie 
de Bruijne, Saar van Dijk, Puck van Mierlo, Emma Maas, Emma Dijkhuis, Evi Beenders, Yfke Lamers, 
Lynn Aarts en Anouk van der Putten

Ook dit jaar worden de meiden weer getraind door Linda Weenink en Nina Lambers. Samen 
bedachten ze de choreografie en de muziek en leerden ze de dans stap voor stap aan. Ook naast het 
podium kom je de meiden van de Dansgarde tegen, want zij helpen mee als vrijwilliger bij diverse 
activiteiten van de Muuzevangers.
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Sprankelend optreden Mouse Dancing Team 
Ook het Mouse Dancing Team werkt hard. In het Mouse Dancing Team zitten de meest ervaren danse-
ressen. Vaak begonnen bij de Dansmarietjes en via de Dansgarde vanaf het jaar dat ze 16 worden, bij 
‘de Mouse’.  

De groep wordt getraind door Floor Neerhoff. Haar zus Lotte Neerhoff ondersteunt op de achtergrond, 
om een en ander te kunnen combineren met haar jonge gezin. Beide dames hebben veel ervaring met 
dansen. 

Dit jaar zijn er weer een aantal nieuwe meiden erbij. En ondanks hun volle agenda (werken, studeren 
elders in het land, sporten) lukt het ze om een prachtige dans in te studeren. Het belooft dan ook weer 
een mooie show te worden. Het Mouse Dancing Team bestaat dit jaar uit: Anouk van de Sanden, Lien 
Meulendijks, Isa Versluis, Meike Böhmer, Amber van Zuiden, Britt van Gansewinkel, Lara Jonker, Fleur 
van de Groenendaal, Britt Borgers, Vera Jonker, Taetske Stelma en Yali van Montfort

De dans van dit jaar… daar willen ze nog niets over loslaten. Floor en Lotte zijn echter overtuigd dat 
het weer van het podium afspat. De dames hebben er veel zin in en hopen jullie allemaal te verrassen 
tijdens de Bonte Avonden in 2023. 
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Carnaval 2021: een volledig lege carnavalsa-
genda… Of nee, toch niet helemáál… Er was één 
activiteit die gewoon doorging op die van corona 
vergeven carnavals-editie. Nou ja, ‘gewoon’, 
dat toch ook weer niet helemaal… Tijd voor een 
terugblik op 

CUPIDO’s CORONAPROOF
COPPIENBAL

Bij de voorbereidingen op carnaval 2021 werd al 
vroeg duidelijk, dat we een hele sobere carnaval 
tegemoet zouden gaan. Lockdowns beheersten ons 
land, en áls er al wat door zou kunnen gaan, dan 
vielen de voorbereidingen daarvan behoorlijk in 
duigen.

Eén commissie weerhield het niet om na te den-
ken over een volledig andere opzet van één van de 
bekende Muuzevangers-activiteiten, namelijk de 
Koppienbalcommissie bestaande uit Willeke van 
Gils, Jonna Jonker, Frank Bax, Rita van Gansewinkel, 
Jos Sweens en Jolanda Kros. Welke mogelijkheden 
zouden er zijn om tóch wat te gaan organiseren? En 
hoe zouden we die kunnen koppelen aan de datum 
waarop dat jaar carnavalszondag zou vallen, te  
weten 14 februari, ofwel Valentijnsdag?

Al snel ontstond het idee om de carnavalsvierders 
niet naar één plek te laten komen, maar om naar de 
carnavalsvierders zelf te gaan. En in de traditie van 
het Koppienbal moest dat natuurlijk met een lekker 
ontbijtje zijn: het ontbijtje dat normaliter de ‘koppien’ 
moest verdrijven van de carnavalszaterdag ervoor, 
was nu vooral bestemd om de ‘koppien’ van het ge-
mis aan carnaval te doen vergeten. Daarnaast moest 
het dé start zijn van een dag waarop we de liefde 
wilde vieren!

Voor dat laatste werd álles uit de kast getrokken. 
Naast de samenstelling van maarliefst 150 ontbijtjes 
mocht iedereen die zich aanmeldde suggesties doen 
voor de begeleidende C. C. Coppienbal-playlist én 
men kon aangeven of er door onze Cupido-teams 
een aubade gebracht moest/mocht worden aan een 
geliefde. De teams die daarvoor op deze hele zon-
nige, maar flink koude winterdag op pad gingen, 
bestonden uit het Prinsenpaar en hun adjudanten, 
Millanie Janssen en Guus Dirckx, de Sgonnies en Duo 
Ambiance, ofwel Stefan den Ouden met Bram van 
Goch. Enkele van de Cupido-teams waren daarbij 

uitgerust met een ontroerend Valentijnsgedicht, 
dat zij – op anderhalve meter van de voordeur – ten 
gehore brachten. De Sgonnies zongen daar ook nog 
een hart- en trommelvliesverscheurend liefdesliedje 
bij (een door RTV Horizon gemaakte reportage met 
o.a. deze dames in een hoofdrol is nog op YouTube 
terug te vinden, typ maar eens “muuzevangers 
cupido’s” als zoekterm). Maar met name Stefan 
en Bram wisten de harten van de toegezongen 
Muuzevanger(inneke)s écht te raken met een zelfge-
maakt en -gezongen nummer, waarbij een meege-
nomen paard uiteindelijk ook daadwerkelijk de gang 
in werd geduwd…

Wij ontvingen tientallen foto’s van ontbijtende 
Muuzevangers en Muuzevangerinnekes, enkele 
daarvan vind je terug op deze pagina. Hier was een 
wedstrijd aan verbonden: welke ontbijttafel was het 
gezelligst en het mooist versierd? Op hun ‘scooter’ 
kwamen Zanger Rinus en Romana bij de familie 
Spoorenberg op de Meidoornstraat het “Gouden 
Ei” brengen, de wisseltrofee die na twee jaar op de 
schoorsteenmantel van iemand anders zal komen te 
staan. Wie dat gaat zijn? Op 19 februari 2023 weten 
we het…
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Advertenties, we kunnen niet zonder. Ze zorgen immers voor inkomsten, waarmee De Muuzevangers 
elk jaar weer leuke carnavalsactiviteiten kunnen organiseren voor iedereen in Maarheeze. En hoewel 
voor veel adverteerders het ondersteunen van een vereniging als de onze de belangrijkste reden is 
om een advertentie in Muuzeneejs te plaatsen, is het toch ook ‘mooi meegenomen’ dat bijna 2.500 
exemplaren ervan huis-aan-huis bezorgd worden in het Muuzegat – en vervolgens goed gelezen wor-
den! Niet alleen je bedrijfsnaam komt dan weer ‘ns prominent in beeld, maar als adverteerder word je 
ook (h)erkend als een maatschappelijk betrokken organisatie. Twéé keer winst dus!

Nu kún je er voor kiezen om het gewoon bij een naamsvermelding te houden, of om aan je standaard 
advertentie niets te veranderen en deze gewoon te laten plaatsen. Niks mis mee. Maar wat óók kan 
is inspelen op de aard en inhoud van Muuzeneejs, en er een speciaal op carnaval toegesneden versie 
van maken. Dat kan door middel van ‘aankleding’ van je advertentie met slingers, confetti, maskers en 
wat dies meer zijn, maar ook door een nieuwe, pakkende carnavals-slagzin, een carnavaleske woord-
speling of een grappige afbeelding.

Voor díe adverteerders is er een speciale onderscheiding in het leven geroepen:

Het bedrijf of de ondernemer met de meest ‘catchy’  
advertentie in Muuzeneejs wordt dat jaar onderscheiden 

met De Vergulde Muuzeval!
Niet alleen mag deze onderscheiding daarna pronken op de directiekamer, in de kantine of op de  
receptiebalie, maar de sponsorcommissie trakteert ook op een doos tompouces – of in het geval van 
de Muuzevangers natuurlijk tompoezen! Daarnaast besteden we er extra aandacht aan op onze web-
site én op de social media, voor een beetje extra ‘exposure’. Hoe leuk is dat?

Onze Sponsorcommissie heeft de adverteerders van dit jaar vooraf al op de hoogte gesteld, en zoals 
je kunt zien hebben heel wat van hen de handschoen al opgepakt. De vraag is dus: wie gaat er dit  
seizoen met die allereerste Vergulde Muuzeval vandoor? De Sponsorcommissie gaat zich hier nog 
over buigen, maar laat zich daarbij graag adviseren door jóu, beste Muuzeneejs-lezer!

Heb jij een advertentie gezien waarvan je dacht “nou zeg, wat een leuke, toepasselijke en  
‘catchy’ advertentie is dit!”, stuur dan een mailtje met de naam van de adverteerder naar  
sponsor@muuzevangers.nl en doe mee!
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Lees verder op pagina 47

Voor het historische verhaal van dit jaar zijn 
we weer diep in de geschiedenisboeken gedo-
ken om informatie te vinden over het moment 
waarop de eerste carnavalsoptochten door de 
straten trokken.

Zoals bekend werden feesten die grote gelijke-
nis vertonen met het huidige carnaval al zo’n 
5000 jaar geleden gevierd in Mesopotamië. Op 
bewaarde kleitabletten hebben we echter geen 
informatie kunnen vinden over optochten. Het 
ging destijds toch meer om de gelijkheid tussen 
ondergeschikten en meesters en tussen man-
nen en vrouwen. Wel werd een Bonte Avond  
georganiseerd en werd melding gemaakt van 
ene Ibalpiel d’n Twidde die zich rond 1770 v. 
Chr. Verkleedde, in een koperen ketel ging 
staan en humoristische verhalen vertelde. Dat 
hij ter dood was veroordeeld en na zijn optre-
den in de ketel werd gekookt, mocht de pret 
niet drukken.

Een eerste verwijzing naar een optocht komen 
we pas veel later tegen. Het zou Titus Flavius 
Caesar Vespasianus Augustus zijn geweest die 
in het jaar 80 voor het eerst een ‘carnavalsop-
tocht’ zou hebben georganiseerd tijdens het 
Romeinse saturnaliën, een feest dat ook veel 
overeenkomsten vertoond met het heden-
daagse carnaval. De leden van zijn vereniging 
hadden zich voor de gelegenheid uitgedost als 
legionairs en als overwonnen Germanen, en 
zo trokken ze door de straten van Rome terwijl 
de lokale bard Meretrix Agricola het publiek 
vermaakte met zijn hits ‘A sinistra ad dextram’, 
‘Feminae’ en ‘Saliendo damnare!’. 

 Germaanse stammen langs de grenzen van het 
Romeinse Rijk hoorden ook van dit uitbundige 
feest met optocht, en al gauw werden ook door 
deze volken optochten gehouden tijdens hun 
lentefeesten. In een boek over de Germanen 
beschrijft de Romeinse geschiedschrijver Taci-
tus hoe er op een bosrijk eiland in de oceaan 
een gewijde wagen stond in de vorm van een 
schip. Deze wagen was bedekt met kleden en  
in de vroege lente leidde de hogepriester de 
wagen, getrokken door 4 ossen, door het land. 
De wagens die de Germanen bouwden waren 
door gebrek aan bouwmaterialen niet te ver-
gelijken met die van de Romeinen. Waar de Ro-
meinen de wagen bouwden van ijzer en hout en 
deze daarna versierden met onder meer goud 
en ivoor, moesten de Germanen het doen met 
hout, modder en riet. De opbouw werd van riet 
gemaakt waar de modder op werd gesmeerd. 
Ze lieten het dan drogen en kregen zo toch een 
redelijk stevige wagen. 

Tijdens het bewind van keizer Marcus Opel-
lius Antoninus Diadumeniasus werden in het 
hele Romeinse keizerrijk dergelijke optochten 
gehouden. In het hele Romeinse rijk? Nee, in 
één dorpje bleef men dapper weerstand bieden 
tegen de optochten en werden feesten gevierd 
zoals ze al eeuwen gevierd werden. Met z’n  
allen aan een lange tafel, gebraden everzwijnen 
en bier in overvloed en de lokale zanger vastge-
bonden aan een boom. Het wagenbouwen nam 
in de jaren daarna toe en al gauw had elk dorp 
minimaal één eigen wagen. Deze wilden ze ook 
graag laten zien in andere dorpen en zo ont-
stond het gebruik om met de wagens ook mee te 
doen aan optochten in de naastgelegen dorpen. 
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De eerste optocht in onze omgeving waarvan 
bewijs teruggevonden is, vond zeer waarschijn-
lijk plaats in Hugten. Hugten is tegenwoordig 
een buurtschap in Cranendonck, maar in de 
eerste helft van de 13e eeuw was het nog hét 
fl orerende handelscentrum van de regio. Het 
was Dirk van Altena III persoonlijk, die de eerste 
optocht in onze regio organiseerde in 1222. In 
documenten die zijn bewaard door monniken 
van de Munsterabdij in Roermond valt te lezen 
dat Dirk van Altena na de optocht zo dronken 
was dat hij een van de monniken zou hebben 
toegezegd dat die zijn eigendomsrechten over 
Hugten zou krijgen als hij Dirk van Altena een 
vat eigen gebrouwen Munster Abdij bier zou 
leveren. De monnik liet snel een vat komen uit 
het gruithuis van Roermond en een jaar later, 
in 1223, droeg Dirk van Altena de eigendoms-
rechten over Hugten over, zoals hij beloofd had. 
Sinds de optocht in Hugten werd er vrijwel elk 
jaar minimaal 1 optocht georganiseerd tijdens 
carnaval.

Een laatste opmerkelijk feit over optochten in 
onze regio is het volgende: tijdens de 80-jarige 
oorlog werd een optocht in Maarheeze door 
de prinsen Lodewijk en Hendrik van Nassau 
gebruikt om wapens en mannen richting de 
Mookerheide te smokkelen. Een deel van de 
troepen, huurlingen uit Schotland, moesten in 
maart 1574 vanuit België via Maarheeze, dat 
nog stevig in Spaanse handen was, naar Hel-
mond gesmokkeld worden om daar aansluiting 
te vinden bij de troepenmacht van de prinsen. 

Het kostte lokale gidsen de nodige moeite om 
de Schotse huurlingen duidelijk te maken dat ze 
in een lange rij, met de handen op de schouders 
van de voorganger, naast de versierde wagens 
moesten lopen. De mannen bereikten uiteinde-
lijk Helmond en vochten op 14 april mee met de 
troepen van Lodewijk en Hendrik. 

De wegen rond Budel die de Schotten gebruik-
ten tijdens hun tocht vanuit Hamont naar Maar-
heeze, werden in de volksmond daarna de Grote 
Schotseweg  en de Kleine Schotseweg genoemd. 

Later, na het ontstaan van Budel-Schoot wer-
den de namen van deze wegen aangepast en 
na enkele generaties wist niemand meer dat ze 
oorspronkelijk vernoemd waren naar de Schotse 
huurlingen.   
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De Tonpratersavond is, samen met Muuzege-
wiéek één van de weinige activiteiten waarvan 
in het Muuzeneejs al een terugblik kan worden 
gegeven, puur en alleen omdat de meeste andere 
activiteiten nog plaats moeten vinden.

En het is fantastisch om terug te mogen blikken op 
deze activiteit, want wat is dit jaar in jaar uit toch 
een super avond, zo ook dit jaar weer. Het lijkt een 
eenvoudig recept – en eigenlijk is het dat ook. Regel 
vijf tonpraters en laat mensen lachen, samen met 
een bandje dat de zaak opfleurt. Maar in de praktijk 
is de invulling natuurlijk anders. Het is van wezenlijk 
belang om de juiste tonpraters te charteren, en om 
de juiste opbouw neer te zetten. 

Daarnaast is de entourage en sfeer juist dat wat de 
extra swing geeft voor het publiek. Het publiek moet 
zich op zijn gemak voelen en echt ervaren dat het 
een avond voor hen is. 

Dat lukt als alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Naast 
toppers in de ton en de juiste opbouw, is de mu-
zikale omlijsting dan ook nog eens “de kers op de 
taart”. Feestband PIAS - Play It Again Sam - is van 
vaste waarde. Zij genieten om hun muziek aan ons 
te mogen laten horen en gooien enorm veel energie 
in het geheel, zodat de tonpraters er samen met hen 
een dijk van een avond van maken. 

En deze editie was toch echt een van de betere 
edities! De avond werd geopend door Arian Com-
pen, die als De Invaller zijn beroep had gemaakt van 
het invallen voor andere mensen – en daar allerlei 
doldwaze avonturen door meemaakte, waarmee hij 

de hele Smeltkroes in mum van tijd ‘warmgedraaid’ 
kreeg. Hierna was de ton aan Berry ‘onzen Harrie’ 
Knapen. Berry is een veel gelauwerde en vaak terug-
kerende tonprater in de Mareser ton, en ook dit jaar 
bewees hij opnieuw waarom. De derde tonprater 
was Andy Marcelissen, die ons als wielrenner Bram 
Fetamine weergaloos grappig meenam in de wereld 
van de wielerkoersen en het fenomeen doping. Na 
de pauze vertelde tonpraat-veteraan Frans Bevers 
over hoe hij door zijn vrouw overgehaald werd om 
een carrièreswitch te maken van SRV-man naar 
eigenaar van een buurtsuper – en hoe hij daar mee 
worstelt. Verrassing van de avond was de slotact van 
Joep de Wildt, die als kleinzoon een hilarisch eer-
betoon brengt aan zijn opa. Waarom Joep met zijn 
allereerste buut diverse prijzen in de wacht sleepte, 
snapten alle aanwezigen.

Tevredenheid alom na deze avond, wat wil een mens 
nog meer! Fijn was het ook om te ervaren dat we als 
carnavalsvereniging ook weer eens in volle glorie 
‘los’ konden. Tjonge zeg, wat waren we dáár aan 
toe! In aanvulling daarop willen we natuurlijk alle 
Muuzevangers en Muuzevangerinnekes voor meer 
tonpraatplezier uitnodigen om naar de Bonte Avon-
den te komen en met elkaar te genieten van deze 
avonden en van het aanlsuitende carnaval!

En oh ja, SAVE THE DATE! Want de volgende Tonpra-
tersavond staat ook alweer in de agenda geprikt: 
zaterdag 21 oktober 2023...

Alaaf!

De Tonpraterscommissie
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Het zal jullie vast al zijn opgevallen, beste Muuze-
vangers en Muuzevangerinnekes, dat (vooral) de 
linkerpagina’s van deze Muuzeneejs ingenomen 
worden door adverteerders uit Maarheeze en 
omgeving. 

Misschien hangt ook de carnavalskalender wel bij 
je thuis op een prikbord, en viel je op dat daar een 
adverteerder bij stond. En als je goed opgelet hebt, 
dan zag je óók dat de entreekaarten voor de Tonpra-
tersavond en trouwens straks ook voor die van de 
Bonte Avonden op de achterkant zijn bedrukt met 
een advertentie. Op diezelfde Bonte Avonden wor-
den er advertenties geprojecteerd en bij de optocht 
zijn de borden met de optochtnummers voorzien 
van een bedrijfsnaam. Een bezoekje aan de website? 
Niet zonder een online advertentie… Kortom: als je 
de Muuzevangers volgt en er oog voor hebt, dan 
zie je hoe veel en hoe vaak ondernemers zich aan je 
presenteren door middel van een advertentie.

En daar is de vereniging blij 
mee!
Wan hoewel misschien niet iedereen altijd die adver-
tenties waardeert, maken ze het wél mogelijk om  
activiteiten te organiseren. De Muuzevangers heb-
ben maar beperkte mogelijkheden om financiële 
middelen te genereren, omdat voor deze activiteiten 
de toegang meestal gratis is. Ongeveer één derde 
van de inkomsten is afkomstig van begunstigers 
(bijv. van de “Muuzemaatjes”), sponsors en adver-
teerders, één derde komt van de verkoop van 
consumptiebonnen, de rest komt uit overige 
 bronnen, waaronder een gemeentelijke subsidie. Het 
laat zien hoe belangrijk adverteerders voor ons zijn!

Verantwoordelijk voor het werven en onderhouden 
van de relaties met onze adverteerders is de Spon-
sorcommissie. Of nou ja, commissie… Het betreft 

een aantal mensen binnen de PR-commissie, die zich 
vooral hier mee bezig houden, te weten Jonna Jonker, 
Mark van Zon en Esther Böhmer. Heel veel jaren heeft 
ook Irma Thijssen dit gedaan, die vooral de ‘buiten-
dorpse’ adverteerders benaderde, maar zij is helaas 
gestopt omdat zij plaatsnam in de gemeenteraad én 
onlangs moeder is geworden. Jonna, Mark en Esther 
worden daarbij ondersteund door een geautomati-
seerd systeem dat het eenvoudig maakt voor adver-
teerders om aan te geven of en hoe ze De Muuze-
vangers willen ondersteunen, maar een persoonlijk 
bezoekje of telefoongesprekje gaan ze evengoed niet 
uit de weg. 

Deze werkzaamheden vinden vooral in de maanden 
september, oktober en november plaats. In januari zijn 
zij ook de gastheren en -vrouwen voor de sponsoren 
met wie afspraken zijn gemaakt voor Bonte Avondkaar-
ten. Vlak voor carnaval zelf organiseren zij bovendien 
een supergezellige sponsorborrel. Hierop presenteert 
één van de sponsoren zijn of haar bedrijf én gunt een 
Muuzevangers-commissie de aanwezigen een kijkje in 
de keuken. Vanzelfsprekend wordt daarbij de catering 
zo veel mogelijk verzorgd én gesponsord door de spon-
soren en adverteerders zelf…

Het vertrek van Irma heeft er toe geleid dat de Spon-
sorcommissie behoorlijk aan slagkracht heeft moeten 
inboeten. En als één ding wel duidelijk is, dan is het dat 
we die slagkracht keihard nodig hebben als we carna-
val in zijn huidige vorm stand willen houden!

Wil jij jouw steentje daarin 
bijdragen?
 
De Sponsorcommissie komt graag met je in contact! 
Mocht je Jonna, Mark of Esther kennen – aarzel dan 
niet ze even aan te spreken als je ze treft. Maar je kunt 
ze ook mailen via sponsor@muuzevangers.nl, en dan 
nemen ze contact met jóu op.



Hallo, ik ben Anke Spoorenberg-

Valkenburg, getrouwd met 
Antoon en samen hebben we 2 

kinderen Aniek en Arjen. Ik ga 

verder niets over mezelf vertel-

len want dan kunnen jullie beter 

het Muuzeneejs van 2016 (Boe-

renbruid) of 2018 (Hofdame) erbij 

pakken. Behalve dat de kinderen 

ouder geworden zijn en we nu een 

hond hebben, is er niets veranderd. 

In het jaar dat ik Hofdame was van Prins Jochem en 

Prinses Karin heb ik ervaren, dat het als prinsenpaar 

ontzettend fi jn is om met een groot gevolg naar de 

verschillende activiteiten in de regio te kunnen gaan. 

Het was voor mij dan ook vanzelfsprekend om na 

het mooie jaar dat wij beleefd hebben, aan te sluiten 

bij de Raad. Tevens is het een mooie gelegenheid om 

nog een paar EXTRA dagen carnaval te vieren met 

een enthousiaste club Muuzevangers. Want carnaval 

vieren, dat doe ik toch wel: of het nu gaat om mee-

lopen met de optocht, een bijdrage leveren aan het 

Koppienbal of Muuzegewiéek, aanwezigheid op de 

(jeugd)boerenbruiloft, het organiseren of presente-

ren van een jeugdactiviteit… als het maar CARNAVAL 

heet.  

Wij zijn Edwin en Nata-lie van Zuiden, beiden 45 jaar jong. We wonen samen met onze kinde-ren Amber (16) en Luuk (14). In het dagelijkse leven is Edwin coördinator van het Team Gegevensbeheer bij Samenwerking A2-gemeenten en Natalie is administratief medewerkster bij Ad-ministratiekantoor Weert.com. Edwin’s hobby’s zijn wielrennen en muziek maken, en die van Natalie wielrennen kijken en sinds kort ook kleding maken. 
Wij zijn na het seizoen 2007 (Edwin was toen Adju-dant) bij de Raad gegaan. We vonden het erg ge-zellig om mee te gaan en zo als groep carnaval te vieren. Edwin als offi  cieel Raadslid en Natalie nog als “Dame van de Raad”. Sinds een paar jaar is ook Natalie offi  cieel Raadslid. Onze kinderen zijn beiden lid van de Jeugddivisie van de Muuzevangers. Het leukste is om zo als gezin gezellig mee te gaan met diverse activiteiten en ook om zo een steentje bij te dragen bij het organiseren van activiteiten. De leuk-ste activiteiten zijn volgens ons de Tonpraters-avond en de Bonte Avond.Hoi, ik ben Frank van Weert, 43 jaar 

oud. Ik woon op de Wetsteen en 

ben vrijgezel. Ik ben productie-

planner bij VDL-ETG. Mijn hobby 

is badminton.

Toen ik in 2019 Adjudant was, 

vond ik het leuk om na alle ac-

tiviteiten die we dat seizoen had-

den gehad, nog betrokken te blijven. 

Heb me toen aangemeld om bij de Raad 

te komen! Ik vind het leuk om Raadslid te zijn van-

wege alle activiteiten waar we naar toe gaan: leuk en 

gezellig.

Toen carnaval vorig jaar niet doorging, heb ik mijn 

nieuwe huis maar verbouwd...
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Op zaterdag 18 februari trekt 
de optocht natuurlijk weer door 
Maarheeze. Ook dit jaar willen wij 
als optochtcommissie het publiek 
dat de laatste jaren massaal naar 
Maarheeze komt, weer een gewel-
dige optocht presenteren. Dat onze 
optocht van hoge kwaliteit is merken 
wij uit de vele reacties. Wij kunnen 
dit natuurlijk niet alleen. Daarvoor 
hebben wij de steun nodig van alle 
Muuzevangers. Dus meld je aan!

Programma optocht 18 februari:

- 14.11 uur Start optocht vanaf voor-
malig café “De Statie”
- 16.00 uur Ontbinding optocht in de 
Smeltkroes
- 20.00 uur Prijsuitreiking in de 
Smeltkroes

Na de prijsuitreiking is er weer een 
groot optochtbal, voor alle Muuze-
vangers en Muuzevangerinnekes en 
alle carnavalsvierders die we jaarlijks 
mogen begroeten, in de Smeltkroes! 
Evenals voorafgaande jaren zal ook 
dit weer een geweldige happening 
worden. Wij wensen je dan ook een 
gezellige carnaval!

U kunt in de optocht starten in 5 
categorieën:

* Jeugd
* Individueel 	   ( 1 t/m 3 personen ) 
* Kleine groepen ( t/m 15 personen )
* Grote groepen  ( vanaf 16 personen )
* Wagens

De deelnemers aan de optocht zullen 
zich opstellen en vervolgens starten 
in de Stationsstraat, het gedeelte tus-
sen de Puttenstraat en het spoor. Dit 
gedeelte zal voor doorgaand verkeer 
zijn afgesloten tussen 10.00 uur en 
17.00 uur.

In verband met de werkzaam-
heden op de Stationsstraat is de 
route nog niet helemaal bekend. 
Houdt de media in de gaten voor 
de actuele route van dit jaar.

De deelnemende wagens aan de  
optocht zullen na afloop worden 
afgebouwd op de Neerlanden. Dit 
houdt in dat de Neerlanden tussen 
ongeveer 15.30 uur en 19.00 uur 
zal zijn afgesloten voor doorgaand 
verkeer. We vragen aanwonenden 
van de route hun auto elders te 
parkeren.

Kom met z’n allen kijken naar één 
van de mooiste optochten in de 
regio!

De Bronzen muus is een prijs die al 
sinds 1982 bestaat. “De Muus”, zoals 
die in de volksmond genoemd wordt, 
is een prijs die wordt uitgereikt aan 
degene met het hoogst aantal jury-
punten. De Bronzen Muus kan alleen 
gewonnen worden door Mareser 
deelnemers.

De Aanmoedigingsprijs is een vrij 
jonge prijs in de historie van de 
carnavalsoptocht van CV De Muuze-
vangers. Speciaal bedoeld om jong 
aanstormend talent aan te moedigen 
voor hun inzet, creativiteit en door-
zettingsvermogen om iets leuks aan 
de man te brengen.

De Maffe Muus is in 2005 in het 
leven geroepen voor de degene 
die het publiek tijdens de tocht het 
meest aan het lachen, gieren, brul-
len en hossen krijgt. De prijs is door 
iedereen te winnen.

Inschrijven voor de optocht kan 
via de digitale weg op 
www.muuzevangers.nl.

Let op; inschrijven kan pas na 
akkoord te zijn gegaan met het 
deelnemersreglement.

Voor vragen: e-mail naar optocht@
muuzevangers.nl of check de website
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“Eindelijk uit de wachtstand” - want nu moet het 
wel heel raar lopen willen de Bonte Avonden niet 
doorgaan. Geen restricties, geen afstanden, de 
scripts kunnen van de plank en de creativiteit heeft 
ruim baan, daar gaan we tenminste van uit.

Na een Bonte-Avonden-loos jaar zijn we er dit sei-
zoen weer vol enthousiasme tegenaan gegaan. En 
met ‘we’ bedoelen we de in ieder geval ook de BAC-
ers, Frank Bax, René Timmermans en Henk Ver-
sluis. Ja ja, het staat er goed, en inderdaad, er mist 
een naam: Rita van Gansewinkel. Na jaren volle 
overgave en inspanning vond zij het tijd om het 
stokje door te geven en de nieuwe generatie de 
kans te geven. We missen haar inzet nu al. Dus… 
mail, bel, reageer, roep of fax desnoods, en sluit je 
aan om in de  commissie mee te denken en orga-
niseren.  En even voor de duidelijkheid… je wordt 
echt niet meteen voor de leeuwen geworpen hoor. 
Het programma van de Bonte Avonden dit jaar (op 
20, 21 en 28 januari 2023) is alweer een tijdje  
bekend en goed gevuld. Het belooft ook dit jaar 
weer een hoop goeds! EN WE HEBBEN ER ZIN IN!!!

De eerste vergaderingen zijn al weer even achtaer 
de rug, het thema is bepaald en vervolgens zijn 
onze Mareser artiesten benaderd om weer te gaan 
‘shinen’ op het grote podium in De Smeltkroes.
En die laatste groep, onze Mareser artiesten, kent 
dit jaar ook weer nieuwe aanwinsten. Ze hebben 
er extra zin in… dat snappen we natuurlijk: een 
tijd van wachten, wachten en nog eens wachten is 
voorbij. Dansjes en liedjes worden al weer weken 
ingestudeerd, teksten worden geschreven, toneel-
stukjes worden geoefend enz. Enz., het belooft 
weer een top-avond te worden.

Ook dit jaar staat er weer een thema centraal, “IN 
DE WACHTKAMER VAN …” En waarom die puntjes? 
Omdat we de artiesten willen prikkelen om zelf te 
bedenken in welke wachtkamer ze te vinden zijn. 
De acts zijn hier dus aan opgehangen en worden 
afgewisseld met dans van Mareser bodem. Wel 
hopen we dat het podium groot genoeg is, want de 
aanmeldingen voor de dansgroepen zijn overwel-
digend. Naast de acts en dans worden de lachspie-
ren getraind: maarliefst 3 tonpraters van heel jong 
tot oud komen hun kunsten vertonen. En ‘last but 
not least’ plakken we er een knallend einde aan. 
Maar wat dat is, dat blijft nog een verrassing.

Het is toch MACHTIG dat we in Mares elk jaar weer 
zo’n avond gevuld kunnen krijgen. Het zijn  enthou-
siaste mensen die zin hebben om het publiek in 
Mares goed te vermaken. Want het mag  gezegd 
worden: dit gaat niet altijd van een ‘leien dakje’. 
Ooit wil ook een clubje fanatiekelingen het stokje 
overdragen, en staan ze klaar om hun geliefde 
podiumplek aan een ander over te dragen.
Dus… stap eens uit je comfortzone, zet optreden 
met de Bonte Avonden op je bucketlist en streep 
die er ook weer af door gewoon méé te doen. Wil 
je al jarenlang het podium op MAAR… is er altijd 
een MAAR?… weg met die MAAR! Je zal zien dat ook 
jij besmet wordt met dat Bonte Avondvirus! 

DUS…… datums Bonte Avonden zijn vastgelegd, 
oefenavonden zijn vastgelegd, generale repetitie is 
vastgelegd, de nodige appjes zijn verstuurd, hulp-
troepen zijn ingeschakeld (kleding, licht, geluid, 
decor, muziek, accessoires, schminck ….), er wordt 
volop gerepeteerd en zorgt iedereen er voor dat 
de acts er straks weer picobello uitzien. 

De Bonte Avonden worden gemaakt dóór de 
artiesten,en de krachten achter het podium. Ze 
worden beoordeeld, besproken én worden her-
innerd dóór de acts van de artiesten… allemaal 
vrijwilligers. Zonder hen geen Bonte Avonden. Dus 
een vette ‘chapeau’ voor die grote en gezellige 
groep vrijwilligers die elk jaar weer zorgen dat er 
Bonte Avonden op het programma staan!

Groetjes van de BAC-ers

P.S. Natuurlijk willen we een foto aanleveren voor  
het Muuzeneejs. Een soort van profielfoto? Geen pro-
bleem! Verschillende profielen in één commissie met 
ieder hun eigen taken en met ‘halve zolen’ kunnen wel 
zeker ook uit de voeten hoor!
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Ik, Prins Dirk d’n Urste, 
Heerser van de 3e helft

Opperplakker van de Deurzetters
Fundament van de Poort van Brabant

Eerste Tubist van De Tierepkes
En Koning van de Slechte Woordgrap

zal komend jaar met mijn Adjudant en 
tevens broer voorgaan tijdens de Mareser feesten, 

en daarom proclameer ik:

Komend jaar weer 
ouderwets carnaval,

dus haal ow pekske 
weer van stal.

Het wordt een feest 
van ongekend formaat, 

dus lekker uit je plaat! 

ALAAF!



heb jij 
de mazzel

        < 25   
te worden 
 geschat?

toon dan wel even je ID

095 WT_Nix_poster_594x841.indd   1 22-07-14   14:37

YYiinn  YYooggaa,,    
PPoowweerrYYooggaa,,    

PPoowweerrFFlloowwYYooggaa,,    
YYiinn--YYaannggYYooggaa,,      

SSttooeell  YYooggaa,,  YYooggaa  NNiiddrraa,,    
HHeerrsstteell  YYooggaa,,    

SSttrreessss  rreelleeaassee,,      
BBuuiitteennYYooggaa    

INUKSHUK YOGA,  
Stress Release & Coaching 

IInn  hhaarrttjjee  MMaaaarrhheeeezzee,,    
oopp  eeeenn  eeiiggeenntitijjddssee  wwiijjzzee  mmeett  eeeenn  ffrriiss  kkaarraakktteerr    

 

BBeewwuusstt  aaaann  ddee  ssllaagg  mmeett  jjee  lliicchhaaaamm  eenn  aaddeemm  
iinn  eeeenn  oonnttssppaannnneenn  oommggeevviinngg..    

MMiisssscchhiieenn  mmooeett  jjee  hheett  ggeewwoooonn  eeeennss  pprroobbeerreenn!!  
  

JJee  bbeenntt  vvaann  HHaarrttee  WWeellkkoomm!!  
  wwwwww..iinnuukksshhuukkyyooggaa..nnll  --  iinnffoo@@iinnuukksshhuukkyyooggaa..nnll  

0066  5544  6688  4499  4422 
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Datum: 	 dinsdag 21 februari
Tijd: 		  14:11 uur – ca. 18:00 uur
Plaats: 		 De Smeltkroes
Voor wie: 	 kids EN andere carnavalsvierders

Na het daverende succes van afgelopen jaren, dit carnavalsseizoen wederom een 
spetterende feestmiddag. Er kan weer deelgenomen worden aan nieuwe spellen en 
natuurlijk is er ook weer een speelhoek voor de kleinste Muuskes onder ons.

Er zijn veel activiteiten die zorgen voor veel pezier en vertier. Dus hou je naast het 
bekende spellencircuit ook van dansen, tekenen of gewoon feesten met veel leuke 
muziek, dan moet je er zeker bij zijn!

Ook dit jaar zijn er tijdens deze middag weer prijzen te winnen op verschillende  
manieren. Hierbij zijn behendigheid, inzicht en sportiviteit zeker niet onbelangrijk.  
Al deze prijzen worden natuurlijk uitgereikt door ons Jeugdprinsenpaar!

Vergeet niet je ouders, vrienden, opa’s en oma’s en nog veel meer gezellige  
mensen die je kent, mee te nemen, want ook voor hen wordt het een leuke middag 
in carnavalssfeer!

Net als voorgaande jaren hebben we ook dit jaar bovendien een spetterende  
afsluiting: de carnavalsdisco. Deze is aansluitend aan de spelletjes.

Heb jij er ook net zoveel zin in als wij? Kom dan dinsdagmiddag 21 februari naar de 
Muuskesrally om deel te nemen aan dit feest. 
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Our part in
every solution

Kijk op stafa.nl

Bevestigingsmaterialen
Special parts
Private label
Montagesets

Den Engelsman 18 
6026 RB Maarheeze
Nederland

+31 (0)495 599 888
info@stafa.nl
stafa.nl

Assemblage
Containerimport
Coatings
Kanban

Rondven 26
6026PX Maarheeze

Mobiel Joep: 0653279114
Mobiel Kevin: 0647773281

info@peeters-installatietechniek.nl
www.peeters-installatietechniek.nl
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Dag, carnavalist! Ik zal me even voorstellen. Mijn naam 
is Jelle Biemans en sinds het carnavalsseizoen 2019-2020 
ben ik Raadslid. Momenteel bevind ik me in de eindfase 

van een master Fiscaal Recht in Maastricht, terwijl ik een 
master Fiscale Economie in Tilburg heb afgerond, maar al 

26 jaar woon ik ‘gewoon’ in Maarheeze. Met trots noem ik 
mezelf, als geboren en getogen Maarheezenaar, 

dan ook een echte Muuzevanger.

Mijn liefde voor carnaval begon in 2008-2009, toen ik het geluk had om Jeugdprins te 
zijn. Voor het eerst kwam ik in aanraking met De Raad en 11 jaar later mocht ik zelf in die 
hoedanigheid opnieuw een steek op. In de tussentijd betraden we met The Ties jarenlang 
steevast het podium van de Bonte Avonden met uiteenlopende muzikale acts. Samen met 
leden van de Trepkesband zijn we inmiddels in ‘de bak’ terechtgekomen. Wie niet weet 
dat dit betekent dat we verantwoordelijk zijn voor de muzikale omlijsting van de Bonte 
Avonden, kan begin januari een kaartje kopen, zodat wij met de Tierepkes iedereen omver 
kunnen blazen.

Maar goed, genoeg over mij. Graag hoor ik wat over jou tijdens een van de Mareser 
carnavalsactiviteiten!

Ik ben Martijn Meeuwessen, 27 jaar en 

met veel plezier lid van de Raad. Samen 

met mijn vriend, Krijn Sta, woon ik in 

het Muuzegat waar we hard klussen aan 

ons eigen huis. Verder ben ik werkzaam 

in de Industriële Automatisering, doe ik 

voor vele verenigingen het licht en geluid in 

de Smeltkroes en help ik daar regelmatig mee 

achter de bar.

Wat er leuk is aan bij de Raad zijn? Eigenlijk alles 

wel, maar vooral de gezelligheid van de vele feest-

jes maakt het af. Het mee regelen en organiseren 

hiervan is ook een van de redenen dat ik erbij zit. 

Een van de leukste activiteiten in de aanloop naar 

carnaval is voor mij de Sleuteloverdracht van Cra-

nendonck, die we dit jaar als Muuzevangers mogen 

organiseren.

Na een paar jaar is het nu wel weer tijd voor een 

knallende carnaval: Alaaf!

Hallo, ik ben Willeke! De 
meeste van jullie zullen mij 
kennen van De Smeltkroes. 
Ondertussen werk ik hier 
niet meer, maar ben ik aan 
de slag als secretaresse. Dat 
was ook de tijd dat de vraag 
kwam… Ik werkte niet meer bij 

De Smeltkroes – en had nu dus tijd 

om zélf naar feestjes te gaan. Hoe leuk 

vond ik het om gevraagd te worden bij de Raad en 

dan ook nog als eerste vrouw waarvan de man/

vriend hier geen lid van is! En ik vind het superleuk!

Het afgelopen carnavalsjaar viel tegen, maar aan 

de andere kant was het leuk om de uitdaging aan te 

gaan om toch nog niets mee te kunnen organiseren 

dat wel door kon gaan. Het jaar dáárvoor was mijn 

favoriete carnavalsactiviteit van het Koppienbal, 

waarbij er veel mensen blij zijn geworden van een 

vrolijk bezorgd Valentijns-ontbijtje. Hopelijk zien we 

elkaar snel weer!



Hallo Muuzevangers 
en Muuzevangerin-

nekes, mijn naam is Jos 
Sweens en nadat ik in 2015-

2016 als Prins mocht voorgaan 
in het feest, heb ik – na één jaar aarze-
len – besloten om in het seizoen 2017-2018 jate zeggen tegen de Raad ‘nieuwe stijl’. 

Als 56-jarige hoor ik bij de (iets) oudere helft van de Raad, dus hou ik die druistige jongens en meisjes maar een beetje in de gaten (grapje). Ik woon in dé carnavalsstraat van Mares, nl. de Meidoornstraat. Daar woon ik samen met Jolanda, die zich in deze Muuzeneejs óók als lid van de Raad voorstelt, onze kippen en onze kat Blik (wiens broertje Stoffer een paar jaar geleden de Stationsstraat helaas iets té onvoorzichtig overstak).

In 2021 ben ik begonnen als zzp’er; met Ameliore begeleid ik nu bedrijven in projecten die erop zijn gericht om hun processen te verbeteren, effi  ciënter te maken. Ik doe in de vrije tijd die overblijft o.a. de PR voor zowel de carnavalsvereniging als AK de Smeltkroes, maar ben ook nauw betrokken bij initiatieven als “Zeg ’t Mares!”. Heel veel tijd voor andere hobby’s blijft er de laatste tijd daarom niet meer over…

Ik ben bij de Raad actief omdat ik vind dat de Prins en zijn gevolg een gezellige en actieve be-geleiding verdienen, zodat ze ‘ontzorgd’ worden en daarmee volop kunnen schitteren námens ons al-lemaal – zij zijn immers de échte ambassadeurs van de Muuzevangers! Ik kan er zo geen favoriete acti-viteit uit pikken, ik vind het gewoon een supergezel-lige groep mensen, elk met hun eigen achtergrond en motivatie, maar vastbesloten er elk jaar weer een mooi feest van te maken.

in het feest, heb ik – na één jaar aarze-
len – besloten om in het seizoen 2017-2018 jate zeggen tegen de Raad ‘nieuwe stijl’. 

Als 56-jarige hoor ik bij de (iets) oudere helft van de Raad, dus hou ik die druistige jongens en meisjes maar een beetje in de gaten (grapje). Ik woon in dé carnavalsstraat van Mares, nl. de Meidoornstraat. Daar woon ik samen met Jolanda, die zich in deze Muuzeneejs óók als lid van de Raad voorstelt, onze kippen en onze kat Blik (wiens broertje Stoffer een paar jaar geleden de Stationsstraat helaas iets té onvoorzichtig overstak).

In 2021 ben ik begonnen als zzp’er; met Ameliore begeleid ik nu bedrijven in projecten die erop zijn gericht om hun processen te verbeteren, effi  ciënter te maken. Ik doe in de vrije tijd die overblijft o.a. de PR voor zowel de carnavalsvereniging als AK de Smeltkroes, maar ben ook nauw betrokken bij initiatieven als “Zeg ’t Mares!”. Heel veel tijd voor andere hobby’s blijft er de laatste tijd daarom niet meer over…

Ik ben bij de Raad actief omdat ik vind dat de 

geleiding verdienen, zodat ze ‘ontzorgd’ worden en daarmee volop kunnen schitteren námens ons al-

Alaaf Muuzevangers en Muuzevan-

gerinnekes, ik ben Jolanda, 51 jaar 

en ben - net als Jos - een jaartje 

na het bijkomen van ons Jo-Jo-

schap, aangehaakt bij de Raad. 

Wil je iets meer weten over waar 

en met wie ik woon? Lees dan 

efkes ’t stukje van Jos, met als aan-

vulling daarbij dat onze Hester ook 

nog parttime deel uit maakt van ‘de gezel-

ligste straat van ’t Muuzegat’ (voor ’t overige woont 

en studeert ze in Den Haag). 

Leukste van Raadslid zijn vind ik het feit dat je het 

prinsenpaar steunt en samen met hen er telkens een 

feestje van mag maken. En nee, geen echte voorkeur 

wat ik dan de leukste activiteit vindt. Het is onderling 

heel gezellig en ook de contacten met andere vereni-

gingen en carnavalsvierders maken dat er altijd iets 

te beleven is. En als ik dan toch iets moet noemen, 

dan vind ik het Muuzegewíeek wel heel leuk, omdat 

dat de muzikale creativiteit prikkelt. 

In het dagelijks leven hou ik me – als één van de 

eigenaren van Gazeuse – bezig met communicatie 

en het organiseren van zakelijke evenementen. En in 

mijn vrije tijd maak je me blij met naald en draad (en 

ja ook met naai- en lockmachine), een potje padel-

len, trek ik regelmatig de wandelschoenen aan en 

zet ik me in voor een aantal lokale verenigingen en 

initiatieven. Zo kom je me onder meer tegen als le-

denraadslid van Rabobank Midden- Limburg, bij het 

pr-team van De Mijl van Mares en als secretaris van 

De Muuzevangers. 

Ik ben Stan Valkenburg, 26 jaar en dit wordt (als het goed is) mijn eerste volledige carnavals-
seizoen! Ik zit momenteel in de laatste fase van mijn opleiding Applied Science en daar-
naast ben ik mede-eigenaar van Glansrijk Glasbewassing, die in Maarheeze en omstreken 
langskomen om bij bedrijven en particulieren de ramen te wassen.

Als zoon van Jan en Mieke Valkenburg is van jongs af aan carnaval bij mij er met de pap-
lepel ingegoten. Als klein jochie deed ik met Ut Toeternietoe al mee aan de optocht van de 
Muuzevangers, later met de Blitzzkikkers en tegenwoordig loop ik vooraan met de muziek-
vereniging. Daarnaast heb ik ook verschillende jaren als The Ties meegedaan met Bonte Avond 
en tegenwoordig zit ik samen met de Tierepkes in de bak om een muzikale avond te verzorgen.

Ik heb er zin in dit jaar en hopelijk kunnen we er met zijn allen een leuke carnaval van maken!
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 ‘’Mares Got Talent 2023!’’

Datum: zondag 12 februari 

Tijd: 14:11 uur

Plaats: De Smeltkroes

Voor wie: iedereen

Entree: Gratis

Laat jouw talenten zien!

Ieder jaar laten de kinderen in Maarheeze op het grote 

podium van De Smeltkroes zien hoeveel talent er in dit 

dorp zit. Dit jaar wordt dit evenement gehouden op  

zondag 12 februari om 14:11 uur in De Smeltkroes.

Als jij het leuk vindt om op te treden kun je ook mee-

doen met deze talentenmiddag. Kun jij dansen, zin-

gen, goochelen, playbacken, tonpraten of iets anders? 

Je kunt dit alleen doen, of met je beste vriend(en)/

vriend(innen) samen een groep te vormen.

Er is geen jury die je zal beoordelen, dus daar hoef  

je niet bang voor te zijn. Je mag verkleed komen (en je  

ouders natuurlijk ook) maar dat is niet verplicht. Het is geen  

probleem als je niet op wilt treden, want je kunt natuurlijk 

ook gewoon komen kijken naar al het talent op deze fantas-

tische middag! Zien we jullie daar?

Als je nog vragen hebt, mag je altijd contact opnemen met Tijs 

Stoter (06-49207019) of Susan Ras (06- 10867841), of je kunt 

mailen naar jeugd@muuzevangers.nl 

Wij hebben er al zin in!
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Na twee jaar afwezigheid kon dit jaar dan eindelijk het 

Cranendoncks Verbroederingsbal weer plaatsvinden. En hoe! 

Duizenden feestgangers genoten van het gezelligste 

tcarnavalsfeest van Brabant.

 
Zaterdag 26 november was het tijd voor de 8e editie van het Cra-

nendoncks Verbroederingsbal. Het was weer een grandioos feest. 

DJ Hardy opende op 19.00 uur het feest, waarna artiesten als Frans 

Duijts, PartyfrieX, Vieze Jack, Lamme Frans en Buren van de Brand-

weer de avond vulden. De avond werd om 01.00 uur afgesloten 

met een spectaculaire eindshow.

 
Dit jaar werd er voor het eerst feest gevierd in een nieuwe festival-

tent van wel 32,5 x 80 meter. Dit kan natuurlijk niet waargemaakt 

worden zonder vele helpende handen. Diverse verenigingen uit 

de omgeving helpen bij de opbouw van dit evenement en krijgen 

hiervoor natuurlijk ook een mooie vergoeding. Zo helpen we elkaar!

 
Het Cranendoncks Verbroederingsbal heeft als doel om de diverse carna-

valsverenigingen in de omgeving te ondersteunen in de vorm van extra 

prijzen- en startgeld. Vorig jaar kon er helaas geen Cranendoncks Verbroede-

ringsbal plaatsvinden, maar alsnog heeft de organisatie een cheque t.w.v.  € 

555 uitgereikt aan de Jeugdoptocht in Budel. ‘’We vinden het geweldig om de 

(jeugd-)groepen te kunnen steunen en we hopen dit jaar weer alle optochten 

in de omgeving een extraatje te kunnen geven’’, aldus de organisatie.

 
De organisatie kijkt terug op een geweldig 

Cranendoncks Verbroederingsbal en wenst 

iedereen een heel fijn carnavalsseizoen!
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HOUTEN RAMEN  

DEUREN 

KOZIJNEN 

SCHUIFPUIEN  

VOUWWANDEN 

GETOOGD WERK 

LICHTSTRATEN 

PREFAB 

DAKKAPELLEN

A. DAMEN
M A C H I N A A L  T I M M E R W E R K E N

Vlassloot 8 | 6027 RS Soerendonk | T 0495 594175 | F 0495 594154 | E info@adamen.nl

Willie weensen 
ullie allemaol 
unne moije 

carnaval! Proost!!

Willie weensen 

Proost!!
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Ga je níet naar een Franse camping, maar is Italië jouw vakantieland, dan is het thema 
natuurlijk “Benvenuto al Campeggio dell’Asprina”. Ben je ’s zomers liever te gast bij onze 
oosterburen? “Willkommen auf dem Aspirin Campingplatz”! Ben je fan van sangria en paella, 
dan klinkt “Bienvenido al Camping de las Aspirinas” je waarschijnlijk als muziek in de oren. 
Kortom…

We gaan dit seizoen tijdens het Koppienbal de Smeltkroes omtoveren in een heuse camping!

Wat betekent dat voor jou als carnavalsvierder? Je wordt op de zondagochtend na de zater-
dagavond van carnaval vanaf 11:00 u welkom geheten voor een gezamenlijk Koppienbal-
ontbijt op het ‘camping-terrein’ waarin De Smeltkroes omgetoverd zal worden. Natuurlijk kan, 
mag, nee liever nog móet dat in een outfit die past bij het thema. Er is zelf een hoekje voor de 
nudisten onder ons gereserveerd!

Vanzelfsprekend is er onder leiding van het animatieteam daarnaast allerlei camping-vertier 
te beleven, dat we al járen kennen en zo waarderen. En natuurlijk gaan we ook met z’n allen 
zingen om het kampvuur, of tijdens het karaoke-uurtje. Maar denk eraan… hou je wél aan de 
campingregels, want de beheerders zijn nogal streng! Zo word je wel geacht je éigen toiletrol 
mee te nemen en ook een éigen campingstoeltje!

Zie we jou dan ook? Á bientôt, bis bald, 
a presto en hasta pronto!

De Balcommissie
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In het drukke schema van het Prinselijk gezelschap is er één activiteit waarvoor alles moet wijken: het 
in de week vóór carnaval bezoeken van Maarheezenaren die een hart onder de riem verdienen omdat 
ze ziek, aan huis gebonden of eenzaam zijn. Zo’n bezoek is vaak heel speciaal voor zowel de mensen 
die bezocht worden als voor het bezoekende Prinsenpaar. Het is ook niet niks als alle ‘pracht en praal’ 
van de carnaval er speciaal voor jóu is! Om dat moment onvergetelijk te maken, zorgen we er altijd 
voor dat een mooie foto van het bezoek wordt nagebracht.
 
Ken jij iemand die we blij zouden maken met een bezoekje van het Prinsenpaar, of zou je het zélf wel 
leuk vinden? Zij maken graag tijd vrij om langs te komen! 

Stuur hiervoor een berichtje naar ziekenbezoek@muuzevangers.nl met naam, 
adres en telefoonnummer van degene die bezocht wil worden, en we nemen 
contact met je op. Bellen kan ook via 06 - 23 17 27 76 (Karin Janssen).



Een huis bouwen 
of verbouwen? 

Bel 040 - 206 26 74 

of kijk op stempelbv.nl

Aandacht en zorg

Korte communicatielijnen

Gewoon zoals het is
Niet moeilijker, mooier of sterker.

Samen houden we grip op de planning en het budget.

We bouwen projecten alsof ze van onszelf zijn.

Strijperstraat 1a   |   5595 GA Leende   |   040 - 206 26 74

info@stempelbv.nl   |   stempelbv.nl
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Op 13 maart vond in MFC De Borgh in Budel de aller-
eerste Cranendonckse Carnavals Cup (CCC) plaats, een 
tonpraatwedstrijd waarin de beste jeugdtonpraters uit 
de diverse kernen van Cranendonck elkaar troffen.  
Namens Maarheeze nam Maxime Corbey hier aan deel. 
Muuzeneejs sprak met haar en blikte hier op terug.

Maxime, jij vertegenwoordigde Maarheeze 
tijdens deze eerste CCC. Maar dat was éigenlijk 
het slotstuk van een heel traject dat daar via de 
basisscholen aan voorafging. Vertel eens hoe 
dat ging?
“Juf Jane vertelde ons op een gegeven moment 
dat er een cursus Tonpraten zou komen, bij ons in 
de klas. Dat leek me eerlijk gezegd heel saai, dáár 
geef ik me niet voor op, dat is niks voor mij. Maar 
toen niemand zich wilde opgeven bedacht ik me, en 
daar heb ik geen spijt van gehad! Tijdens de eerste 
‘les’ moesten we onder leiding van Arian (Compen, 
red.) en Tom (van Osch, red.) vooral oefenen hoe 
we moesten toneelspelen en emoties moesten 
laten zien aan het publiek. Zo moest ik spelen dat ik 
boos was, en dat ging zó goed dat ik mijn bril toen 
kapot gegooid heb... De keer erop, in de tweede 
les, moesten we moppen verzamelen om te kunnen 
vertellen en in de derde les moest dat eigenlijk bij 
elkaar komen in een stukje.”

Had je bij de tweede les al bedacht welk typetje 
je zou gaan spelen?
“Nee, ik dacht eerst om als vampier te gaan tonpra-
ten, maar ik vond als oma Maud uiteindelijk toch 
leuker. Ik werd een beetje geïnspireerd door het 

Belgische tv-programma “Oma en oma” op Ketnet. 
Nou ja, in eerste instantie had ik zelfs het idee om 
alleen maar mee te doen om te kúnnen tonpraten, 
maar niet per se om er ook nog mee op te treden. 
Maar Jeugdprinses Isa van vorig jaar is een vriendin 
van mij, en die heeft me overtuigd.”

Waren er meer kinderen die wilden gaan?
“Uiteindelijk bleven er maar drie over, en één daar-
van was Isa, die ‘ineens’ eigenlijk niet meer mee 
wilde doen… Achteraf snapte ik dus wel waarom! 
Ik was natuurlijk hartstikke blij toe ik van Arian en 
Tom bericht kreeg dat ik het was geworden, en de 
volgende dag werd ik meteen gepresenteerd in de 
feesttent bij de Buulder Buk.”

Dat was in november, en éigenlijk zou je 
optreden in januari, maar dat werd verzet naar 
maart. Wat heb je in de tussentijd gedaan?
“Ik ben gaan schrijven aan mijn buut, en ben 
daarbij heel goed geholpen door Erik (Mulder, red.) 
en Rita (van Gansewinkel, red.). Dat doen ze nog 
stééds overigens, want ik wil ‘m nog iets verder per-
fectioneren. Hoe dat gaat? Je begint met een hele 
lijst van moppen die er bij passen, daar selecteer 
je samen de beste uit en daar maak je dan met z’n 
drieën een verhaaltje om heen.”

Hebben zij je ook nog iets geleerd over hóe je 
moet tonpraten?
“Jazeker, ik moest het op een gegeven moment 
doen zoals ik het écht wilde doen, en vond het toen 
bijvoorbeeld heel moeilijk om rustig te praten. Daar 
hebben ze me echt goed in begeleid, want ze gaven 

aan dat je de mensen ook de tijd moet geven 
om om je moppen te kunnen lachen natuurlijk, 
zónder dat ze het beginstuk van de volgende 
missen…”

Wat deed je, als 11-jarige, om jezelf in te 
leven in je rol?
“Nou eigenlijk niet heel veel bijzonder, gewoon 
een beetje kromlopen, langzaam zijn en bib-
beren. En met een krakende stem de hele tijd 
over vroeger praten.”

Lees verder op pagina 72
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Wat vond je het moeilijkste van tonpraten?
“Dat was eigenlijk niet zozeer het uit mijn hoofd  
leren van de teksten, dat ging eigenlijk vrij makke-
lijk door gewoon heel vaak te herhalen en bijvoor-
beeld op de fiets het in m’n hoofd ‘af te spelen’. 
Het zat ‘m meer dat je de volgorde van de grappen 
in de gaten houden. Hoewel niemand het merkte 
toen ik me daar een keer in vergist had.”

Is het wel eens gebeurd dat er niet gelachen 
werd om je grappen?
“Eigenlijk alleen maar bij oefenoptredens op school, 
maar dan zijn de omstandigheden ook heel anders 
en ik denk dat soms niet iedereen de grappen hele-
maal begreep.”

Werden ze thuis niet gek van je geoefen?
“Nee hoor, want iedereen moest uit mijn buurt als 
ik ging oefenen. Pap en mam hebben de act dus 
ook in De Borgh uiteindelijk pas voor de eerste keer 
gezien! Dat was natuurlijk veel leuker voor ze dan 
als ze alles al hadden geweten.”

En toen was het 13 maart, de dag van je optre-
den. Was je zenuwachtig? Er waren immers zo’n 
400 mensen op afgekomen…

“Dat viel in eerste instantie wel 
mee, maar vijf minuten van 

tevoren werd ik toch wel knap zenuwachtig. En toen 
ik net op het podium stond moest ik mezelf ook wel 
wat moed inpraten. Maar toen ik de eerste regels 
uitgesproken had, viel de spanning wel weg.”

Wat vond je zélf de leukste act?
“Ze waren allemáál eigenlijk best goed, maar die van 
Job die als de bloemist Piet Margriet optrad vond ik 
de leukste. Wat ik van de winnaar vond?” Lachend: 
”Oók goed, maar ja, hij komt wel uit Zurrik…”

Nu ga je ook optreden op de Bonte Avonden in 
Maarheeze!
“Jazeker, en dat is natuurlijk het állerleukst! Daar kijk 
ik wel naar uit!”

Er gaan nu nieuwe achtste-groepers aan de slag 
hiermee. Heb je nog tips voor ze?
“Het wordt op het einde best pittig, wat je gaat het 
steeds serieuzer nemen. Maar als je rustig blijft en 
goed oefent, dan valt het eigenlijk allemaal wel mee. 
Het uit je hoofd leren van de tekst is niet het moeilijk-
ste, dat is veel meer het reageren op de zaal.”

Laatste vraag: ben jij de leukste thuis?
“Bij ons thuis zijn we allemaal even leuk!”
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Datum	 : Vrijdag, 17 februariTijd		  : 19:30 uur - 22:00 uurPlaats	 : Muziekhuis Maarheeze, De Hoge Weg 10Voor wie	 : kinderen vanaf groep 6 t/m 14 jaarEntree	 : Gratis

Op vrijdagavond barst het carnavalsfeest voor de kids los! Voor alle kin-deren van groep 6 t/m 14 jaar zal het Muziekhuis Maarheeze op z’n kop worden gezet.

We nodigen je van harte uit om samen met je vrienden, vriendinnen, klasgenoten en andere Muuzevangers en Muuzevangerinnekes te komen dansen en swingen op de gezelligste carnavalsmuziek en muz-iek van nu!

Zorg wel voor een kneiter van een carnavalsoutfit want er vallen prijzen te winnen op deze feestelijke avond. We hopen jullie 17 februari te ontvangen voor één groot knalfeest!
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Datum	 : Vrijdag, 17 februari

Tijd		  : 22:15 uur – 01:30 uur

Plaats	 : Muziekhuis Maarheeze, De Hoge Weg 10

Voor wie	 : Jeugd vanaf 15 jaar

Entree	 : Gratis

Na afloop van CarNIXval zal in Muziekhuis Maarheeze wordt het 

startschot gelost voor de jeugd van 15 jaar en ouder. Voor het eerst 

zal dit jaar De Foute Party het begin van vier dagen carnaval inluiden.

Kom gezellig meezingen op de meest foute nummers aller tijden. Bij deze avond horen 

natuurlijk ook foute outfits. Trek dus je allerfoutste pakje aan! Iedereen is deze avond 

welkom, dus neem je vrienden of vriendinnen gezellig mee. 

Zien we jullie daar? 
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 vertrouwd, verzekerd, Veldsink. 

 Capucijnerplein 20, Budel     |     0495 - 491 226     |     budel@veldsink.nl     |     veldsink.nl 

  Hypotheken   |  
  Verzekeringen   |  

  Pensioenen   |  
  Betalen   |  

  Sparen  

  Loop gerust 
   even binnen 
of bel naar
0495 - 491 226     

  
    

 Goed verzekerd de polonaise in.  
   Ook dan zijn we er voor jou. 

 Goed verzekerd de polonaise in. 
   Ook dan zijn we er voor jou. 
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In 2018 werden Alex, Moniek en Millanie prinsenpaar van de Muuzevangers. Toen 
konden wij het als vriendengroep natuurlijk niet laten om mee te doen met de optocht. 
Wij deden toen samen met de mannen en kinderen mee in de categorie grote groepen 
met de leus: “Wij gaan voor goud met Van Oosterhout!” We werden toen vijfde van 
negen. Het optochtvirus werd toen voornamelijk bij de jeugd aangewakkerd.

Het jaar daarop konden de moeders het natuurlijk niet laten om samen met de  
kinderen met de optocht mee te doen. Het brainstormen kon beginnen en na veel 
wikken en wegen was de leus “Drop de Biet” ontstaan. Omdat er toch nog 
wat mensen waren afgehaakt, deden we dat jaar mee met de kleine groe-
pen en eindigde we als zesde van de tien.

In 2020 waren de kleinste kinderen inmiddels ook groter geworden, en kon-
den ze ook meedoen. We werden daarmee ingedeeld bij de grote groepen. 
Met de leus: “Al zwierend en zwaaiend houden wij Carnaval in Mares draaiend” 
werden we achtste van elf...  Maar wát fleurden wij de optocht op met onze 
knallende kostuums!

Kort samengevat: 
Hopelijk winnen we ooit de eerste plaats, zo niet dan zal dat onze pret  
niet bederven, want Carnaval in Maarheeze is altijd een groot feest!!!

Leverancier en producent van transportoplossingen 
- - - autolaadkranen, opleggers, kippers & containersystemen - - -  

JKB Transporttechniek b.v.            JKB Nieuwegein b.v. 
Fabrieksstraat 106a            Van Mussenbroekbaan 3c 
6021 RE Budel                      3439 MX Nieuwegein 
Nederland                                        Nederland 
+31 (0)495 492573    info@jkb-handling.com   +31 (0)30 6045488 
        www.jkb-handling.com 

Onze merken: 
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Hoi ! 

Even voorstellen: Jörgen de 
Natris. Op tweede paasdag 
1972 ben ik in Mares aangeland. 

Getogen in de Sleedoornstraat 

nabij het schoolplein van `t 
Sneppennest. Op zeventienjarige 

leeftijd, verruilde ik Mares voor 

Amsterdam en later Den Helder. Sinds 

1996 woon ik weer in Mares en sinds 2000 

met mijn grote liefde, steun en toeverlaat Susan 

aan de Anjerstraat. Samen hebben wij drie schatjes 

(uiteraard) van kinderen: Sven, Niels en Isa.

Eind 2017 heeft helaas mijn gezondheid mijn on-

dernemerschap veranderd, hierdoor heb ik mijn 

toenmalige werkzaamheden moeten beëindigen, 

maar gelukkig is de gezondheid weer aardig onder 

controle. Hobby’s? Veel, gewoon wat hobbyen is de 

hobby, stilzitten is pas echt vermoeiend.

In de zomermaanden ben ik als startmeester lid van 

de wedstrijdcommissie van de Thorner Zeilvereni-

ging. Of ga ik graag eens vliegeren. Spelen met de 

wind blijft altijd een verrassing.

Afgelopen carnavalsseizoen was mijn dochter Isa 

Jeugdprinses van de Muuzevangers, hierdoor maak-

te ik na vele jaren weer van dichtbij kennis met de 

Muuzevangers. Ondanks de nasleep van corona was 

het fantastisch! Tja, zo kan het gaan, intussen ben ik 

lid van de Technisch Commissie en maak ik ook deel 

uit van de Raad.

Hallo, ik Ben Susan 
Ras. Geboren op 15 juli 
1978, getogen aan De 
Rutjens in Roesdonk.

Samen met mijn oudere zus 
heb ik daar altijd veel plezier be-
leefd. Op mijn twaalfde ben ik in Weert naar school 
gegaan, eerst het VMBO en daarna heb ik de zorg-
opleiding gedaan. Toen ik veertien was leerde ik mijn ware liefde Jörgen kennen op mijn oppas-adres.

In 2000 ben ik samen met hem in het Muuzegat 
komen wonen en geloof me, het bevalt me prima. 
Samen hebben we drie kinderen: mijn mannen Sven en Niels en mijn prinsesje Isa. Stichting Valkenhof is 
waar ik werk, op een afdeling voor dementerende 
ouderen. Samen met de kinderen ben ik lid van de 
reddingsbrigade en wordt er wekelijks getraind en 
gesport.

Sinds 2019 zit ik bij de Jeugdcommissie van de 
Muuzevangers. Toen afgelopen jaar onze Isa Jeugd-
prinses mocht zijn, won het carnaval-virus het van 
corona en laaide op. We hebben geweldig genoten, 
en eruit gehaald wat er in zat. Als Raadslid en als be-
geleider van het Jeugdgevolg en de Jeugddivisie ga 
ik minstens zoveel plezier beleven als afgelopen jaar!  

Hallo, wij zijn Frits en Karin Janssen. Frits geboren en getogen in het Muuzegat en 

Karin woont ook al sinds 1987 in Maarheeze, samen wonen we in de Bruine Akkers.

Wij zijn sinds 2010 lid van de Muuzevangers, denken wij (we zijn de tel een beetje 

kwijt). Onze zoon Erwin was in 2008 Jeugdprins, samen met Jeugdprinses Lisanne 

en Jeugdadjudant Jesper. Na deze gezellige tijd hebben we een jaar overgeslagen, 

daarna hebben we besloten om bij de toenmalige Raad van 11 te gaan. Van 

november tot aan carnaval is een drukke maar gezellige tijd met leuke recepties 

en activiteiten. De leukste activiteiten vinden wij wel de Bonte Avonden, de optocht 

en de Biercantus.

In het dagelijks leven rijd Frits de bus van Nederland naar Maaseik in België om 

kinderen naar school te brengen en op te halen. Karin werkt als verzorgende in 

Zorgcentrum Marishof in Maarheeze.
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Wil jij niet iedere dag
in de file staan voor 

je werk of stage?

Solliciteer bij Verhoeven in Maarheeze! 
Bekijk de uiteenlopende vacatures op
W W W.V E R H O E V E N B V. C O M / VA CAT U R E S

Ik ben Niels te Boekhorst, met 21 jaar de jongste binnen de Raad. Ik 
woon in Maarheeze aan de Evenestraat met mijn ouders en broer, in 
het dagelijkse leven ben ik BBL-student en doe de opleiding Werkvoor-
bereider in de interieurbouw, daarvan zit ik nu in het tweede en hopelijk 
laatste jaar. Ik geniet van het leven, want zeg nou zelf: een toets kun je her-
kansen - maar een feestje niet! Ook vind ik het leuk om met vrienden rond te 
reizen en daar foto’s te maken. Maar mijn grootste hobby is zeker wel carnaval!

Ik ben lid van de Raad geworden omdat ik het leuk vind om mijn steentje bij te dragen aan carnaval in 
Maarheeze, maar zeker ook omdat ik na mijn Jeugdprinsschap (2012-2013) altijd bij de Muuzevangers 
ben blijven hangen. Het leukste aan Raadslid zijn is dat je vrijwel overal mee naar toe mag en carnaval 
van een andere kant beleeft. ‘Buitendorps’ vind ik de recepties bij onze collega-carnavalsverenigen de 
Heiknuuters (Budel-Dorplein) en de Pintewippers (Gastel) het leukste. Máár onze eigen receptie is ook 
altijd een feest!

Nummer 1 activiteit vind ik de Prinsbekendmaking: elk jaar weer opnieuw de spanning beleven wie de 
nieuwe heersers worden van Muuzegat. Sinds ongeveer 5 jaar zit ik nu in de Jeugdcommissie: eerst 
als lid, nu als aanspreekpunt. Naast de Raad ben ik momenteel actief bij de Technische Commissie, de 
Sleuteloverdracht-commissie, de Jubileumcommissie én in de begeleiding van het Jeugdprinsenpaar.  
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Winnaars Bronzen MUUS 

1982-2019

1982 De Laatbloeiers

1983 De Vogelsberg

1984 De Schakel

1985 Maria school

1986 De Schakel

1987 De Schakel

1988 De Schakel

1989 Maria school

1990 Maria school

1991 Meidoornstraat

1992 Meidoornstraat

1993 Meidoornstraat

1994 De “Stroat”

1995 K.D. orkest “ut Toeternietoe”

1996 C.V. De Naamlozen

1997 De “Stroat”

1998 De “Stroat”

1999 K.V. De Knapzakken & Ko

2000 K.V. De Knapzakken & Ko

2001 C.V. De Flappetappers

2002 K.V. De Knapzakken & Ko

2003 K.V. De Knapzakken & Ko

2004 K.V. De Knapzakken & Ko

2005 K.V. De Knapzakken & Ko

2006 C.V. De Taphangers

2007 C.V. De Flappetappers

2008 C.V. De Taphangers

2009 C.V. De Taphangers

2010 C.V. De Taphangers

2011 K.V. De Knapzakken & Ko

2012 Martien & Mariëlle

2013 C.V. De Deurzetters

2014 K.D. orkest “ut Toeternietoe”

2015 C.V. De Deurzetters

2016 Henk & Janet

2017 C.V. De Blikvangers

2018  C.V. De Blikvangers

2019 C.V. De Deurzetters

2020 C.V. De Deurzetters

Winnaars De Maffe

Muus 2005-2019

2005 C.V. De Klippels

2006 C.V. In m’n Uppie

2007 De Pruimedanten

2008 K.D. orkest “ut Toeternietoe”

2009 C.V. De Klippels

2010 C.V. We vatten d’r nog inne

2011 C.V. We vatten d’r nog inne

2012 K.D. orkest “ut Toeternietoe”

2013 C.V.Ôhladjihyeëj

2014 C.V. De Taphangers

2015 C.V. De Duckies

2016 De 3 Kwasten

2017 C.V. De Duckies

2018 Sgonnies

2019 C.V. ‘t Toeter toe

2020 C.V. Nie Likke

Winnaars Aanmoedi-

gingsprijs 2004-2019

2004 De Deurzetters

2005 C. V. De Taphangers

2006 Tiet Zat

2007 C.V. De Blikvangers

2008 C.V. De Vlegels

2009 De Rockende Rokken

2010 C.V.Krek nie gek

2011 C.V. De Blitzzkikkers

2012 Sgon-nie!

2013 Imke en Bente

2014 Los Zandtos

2015 C.V. De Kom’an doos

2016 CV De Bad-apen

2017  3 op ‘n rij

2018 Diversen groepen zijn 

          aangemoedigd

2019 Diversen groepen

          zijn aangemoedigd

2020 Diversen groepen

          zijn aangemoedigd

Staan er volgens u fouten in dit overzicht, neem dan contact op 
met de optochtcommissie via optocht@muuzevangers.nl 80
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U bent bij ons aan 
het juiste adres voor:

APK

Onderhoud & Reparatie

Lease (Onderhoud)

Schadeherstel

Occasions

Banden

Uitleesapparatuur

Rondven 15  |  6026 PX Maarheeze  |  T 0495 - 593 345  |  info@vakgarageschepens.nl  |  www.vakgarageschepens.nl

SCHEPENS
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De carnavalspret spát er van af: de foto’s die je in ruime mate 
aantreft in deze Muuzeneejs. En dan zijn er ook nog die ándere 
foto’s die je kunt zien op onze website en die worden verspreid 
via de sociale media. En hoeveel foto’s zullen er wel niet circule-
ren in privécollecties en op telefoons, die eigenlijk óók keileuk 
zijn? Negen van de tien keer betreft het immers mensen die 
plezier hebben met en om elkaar, of die opmerkelijk zijn in 
hun verschijning. 

Goede fotografen herkennen zulke momenten, en leggen 
die vast. Soms om te dienen als geregistreerde herin-
nering, soms om enkel een sfeerbeeld te schetsen. De 
carnavalsvereniging prijst zich gelukkig, dat enkele 
fotografen elk jaar weer bereid zijn om hun camera 
tevoorschijn te halen en zulke momenten voor ons 
vast te leggen. En elk jaar zijn er weer prachtige, 
kleurige foto’s bij die éigenlijk meer aandacht 
verdienen dan ze krijgen. Net al jullie, lezers van 
Muuzeneejs, zulke foto’s óók wel zullen hebben…

Wij van Muuzeneejs willen daar wat aan doen! Daarom deze oproep:

Iedereen die één of meer foto’s heeft gemaakt waarvan hij of zij denkt dat die het 
waard is/zijn om met anderen te delen, kunnen meedoen aan de Muuzevangers Fotowedstrijd!

Of je ze nou met een professionele camera maakt of met je telefoon, stuur je favoriete foto(‘s) naar 
pr@muuzevangers.nl o.v.v. “Inzending Muuzevangers Fotowedstrijd” én je naam en het telefoon-
nummer waaronder we je kunnen bereiken. Een deskundige jury zal je foto beoordelen en voor de 
winnaars hebben we, naast Eeuwige Roem natuurlijk, ook een leuke verrassing in petto!

Fotografen klaar?
Fotograferen maar!



82

Colofon
Muuzeneejs 2023 is een uitgave van 
CV De Muuzevangers

Post adres: 
Meidoornstraat 9
6026 XG Maarheeze
Email: pr@muuzevangers.nl

Redactie: PR Commissie
Vormgeving/realisatie: RKDmedia
Fotografie: Smile Fotografie,  
Rudolf van de Nieuwenhof, Edwin van 

Zuiden, Annemien Evers, Jos Meusen, 
Henk Brouwer
Artikelen: Iedereen die wat stuurt
Advertentie werving: PR Commissie
Losse nummers: Gratis voor inwo-
ners van Maarheeze
Abonnement: onbetaalbaar
Buitenland: niet met de carnaval

Mocht je nog leuke of interessante 
artikelen of onderwerpen hebben 
stuur een mail naar pr@muuzevan-

gers.nl. Artikelen worden geplaatst in 
hun originele vorm tenzij kwetsend of 
niet relevant bevonden. 

De geplaatste artikelen hebben de 
intentie informatief, leuk en ludiek te 
zijn. Mocht dit niet gelukt zijn dan spijt 
dat ons zeer. Samen maken we er iets 
moois van dus uw bijdrage is zeer wel-
kom. © Copyrights 2022/2023
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