




Het dagelijks bestuur is op één plaats gewijzigd. 
Danoesha Graafstra heeft haar penningmeesters-
taken aan Linda Meulendijk overgedragen. 
Gelukkig blijft Danoesha samen met Frits 
Janssen beschikbaar voor ondersteuning bij 
fi nanciële zaken tijdens de diverse activiteiten.

Het dagelijks bestuur en alle verschillende com-
missies zijn klaar voor het komende seizoen en 
hebben er weer veel zin in.  

Wij wensen jullie allemaal 
een heel fi jn jubileum 

carnavalsseizoen!
Namens het dagelijks bestuur,

Henk Luijmes
voorzitter

Muuzevangers en Muuzevangerinnekes,

Het is eind oktober wanneer wij dit Veurproatje 
schrijven. De kop is er al af want de eerste carna-
valsactiviteit hebben wij alweer achter de rug. Wij 
kunnen terugkijken op een goed georganiseerde 
en geslaagde Tonpratersavond.

Omdat Pasen in 2024 ‘vroeg valt’, betekent dit dat 
het carnavalsseizoen relatief kort is en alle activitei-
ten kort op elkaar volgen. Daarom ligt er voor dit 

seizoen een mooi en compact programma voor 
jullie klaar. Zo’n programma komt niet vanzelf 
tot stand, heel veel vrijwilligers (van jong tot 
oud) zijn hier al tijden druk mee bezig. Zij 
staan vaak niet in de spotlights, maar ze zijn 
wel de basis waarop onze vereniging drijft. 
Hulde aan de vrijwilligers! In deze editie van 
de Muuzeneejs lees je alles over de verschil-
lende activiteiten. 

Het is bovendien een bijzonder seizoen. Het 
staat namelijk in het teken van ons 55-jarig 

jubileum. Gedurende het seizoen staan wij hier-
bij stil, maar de apotheose zal in het weekend van 
vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juni 2024
plaatsvinden. Drie dagen lang vieren wij het 55-jarig 
bestaan. Goed om deze data vast in jullie agenda te 

zetten. 
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feijen@feijenmetaaltechniek.nl

feijenmetaaltechniek.nlM E T A A L T E C H N I E K  B.V.

STERK IN METAAL,
STERK IN KWALITEIT,
STERK IN SERVICE.

Wij wensen iedereen
een fijne carnaval!
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Voorwoord burgemeester
 
Carnaval is een tijd van vreugde, samenzijn én traditie. Het verheugt 
me om te zien hoe onze gemeenschappen elk jaar weer deze traditie 
omarmen.

De bekendmaking van de Prinsen en Prinsessen, de Sleutelover-
dracht, Bonte Avonden en natuurlijk de mooie optochten.
Al deze vrolijke onderdelen keren jaarlijks terug en geven kleur 
aan onze gemeenschap. Sterker nog, het zorgt dat we extra ver-
bonden zijn met elkaar.

Onze Cranendonckse verenigingen hebben door de jaren heen 
een belangrijke rol gespeeld in het behouden en vieren van deze 
tradities. Dankzij de inzet van velen lukt het ieder jaar weer om er 
een fantastisch feest van te maken waar jong en oud van geniet.

Tijdens mijn rondje langs de bouwhallen verbaas ik me iedere keer 
weer over de mooie, kleurrijke creaties waar met veel enthousiasme 
aan wordt gewerkt. Maar dank ook aan al die inwoners die weken-
lang oefenen om een mooie sketch of dans te vertonen tijdens 
de drukbezochte Bonte Avonden. Het laat ieder jaar zien hoeveel 
talent er in onze gemeenschappen schuilt.

Ik wil dan ook graag mijn dank uitspreken aan alle leden en 
vrijwilligers die zich inzetten om dat ook dit jaar weer moge-
lijk te maken. Zonder jullie hulp zou dat niet lukken.

Ik wens iedereen een mooie tijd 
toe, vol vreugde en plezier!

Alaaf, Burgemeester Roland van Kessel
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Hallo Muuzevangers en 
Muuzevangerinnekes!
 
Als nieuw Prinsenpaar zijn Jolanda en ik enorm ver-
eerd dat wij dit (jubileum)jaar voorop mogen gaan 
in ons Muuzegat. Hoe dit zover heeft kunnen komen 
en wie wij nou eigenlijk zijn, zullen we hierna ‘even’ 
vertellen…
 
Het was een aantal jaar geleden: ik werkte nog als 
ontbijtkok bij Koningshof en moest elke dag om 5 
uur mijn bed uit, dus ging op tijd naar bed. Terwijl ik 
de gordijnen dichttrok, zag ik Bertie en Alex de oprit 
opschieten. De deurbel ging en ik liep de trap af, 
deed de voordeur open en zei meteen bij het open-
doen: “Nee, ik doe het niet!”. Uiteraard vroeg ik ze 
wel binnen om niet teveel aandacht te trekken. Een-
maal binnen vroegen ze inderdaad of wij dat jaar als 
Prinsenpaar van CV de Muuzevangers voorop wilde 
gaan. Aangezien ik toen nog volle bak in de horeca 
werkte, elke ochtend en in de weekends vroeg op 
moest staan, en Jolanda in de zorg werkte (dus ook 
elk weekend) zag ik het totaal niet zitten. Sowieso 
wist ik niet of ik wel de persoon was die voorop wilde 
gaan. Jolanda voegde zich bij het gesprek, Bertie 
en Alex deden hun best om ons bij te praten en te 
voorzien van de nodige informatie. Ondanks hun 
goede pogingen om ons over te halen, bleef ik voet 
bij stuk houden, Jolanda twijfelde wel maar ik zag 
het gewoon niet voor me hoe dit te combineren met 
het werk en de kinderen. Waarschijnlijk was dit het 
kortste gesprek ooit geweest van de Prinscommissie 
(alsnog: sorry Alex en Bertie!)

De weken daarna liet het ons niet los en hebben we 
het er nog regelmatig over gehad, maar dit veran-
derde niks aan mijn beslissing. Op de avond van de 
Prinsbekendmaking hadden Jolanda en ik gemengde 

gevoelens: “hadden we dan toch…?”. “Nee het past niet 
in ons leven… en wie weet wat de toekomst brengt”. 
Het bleef toch wel kriebelen en heel stiekem heb-
ben we het toch wel een keer laten vallen bij Peter en 
Petra, want stél dat wij ‘ja’ zouden zeggen, dan zouden 
we dit sowieso samen met hen willen vieren.

Afgelopen jaar stonden we weer traditiegetrouw in 
de Smeltkroes voor de bekendmaking van de nieuwe 
Prins. Onze namen gonsden weer door de zaal als 
potentieel Prinsenpaar, zo erg  zelfs dat ik twijfelde of 
ik het dan echt niet was zonder het zelf te weten! Na 
de installatie kwam ik bij Jochem aan een hangtafel 
te staan, en deze vroeg mij heel subtiel of wij nu na al 
die jaren toch geen spijt hadden van de beslissing het 
niet te doen. Ik kon niet anders dan toegeven dat de 
kaarten nu anders geschud waren en doordat ik ander 
werk had, voor mij het grootste obstakel uit de weg 
was. Stiekem waren we er misschien wel aan toe.  
’s Avonds bij ons aan tafel tijdens ‘de eier’ hebben 
Jolanda en ik het weer ter sprake gebracht bij Peter 
en Petra, ik vertelde ze van het gesprekje met Jochem, 
maar we gingen vrij snel weer door met de orde van 
de dag, want zo’n vaart zal het wel niet lopen... toch?

Met Prins Dirk en Adjudant Maarten voorop hebben 
we vorig jaar regelmatig samen met de Muuzevangers 
een  feestje mogen vieren en werden we zo langza-
merhand steeds meer meegenomen in de carnavals-
sfeer van CV de Muuzevangers. Tijdens de receptie 
kreeg ik van Dirk een medaille omgehangen met de 
lachende mededeling dat hij er volgend jaar dan ook 
een terug wilde van mij. We lachten dit weg en legden 
voor alle zekerheid alvast een snoepketting in de kast.

Toen werd het een maandag avond ergens in mei,  
toevallig of niet ging ik weer net naar bed, toen 
Jolanda vroeg of ik even naar beneden wilde komen 
want er was bezoek.
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Aan de tafel zaten Jochem en Geert, niet heel veel 
later vulden we zelf de reden van het bezoek in. 
Onder het genot van een pilsje werden de details 
doorgesproken en besloten we dat we het graag 
wilden doen, maar dan alleen met Peter en Petra 
aan onze zijde.

Toen kwam het moeilijkste moment, wanneer gaan 
we het vragen, want met 4 kinderen die altijd wel 
ergens rondlopen en zeer betrokken zijn bij de 
carnaval is het  niet erg makkelijk om dit discreet te 
bespreken. Bij toeval was er donderdag een moment 
dat we zouden gaan borrelen bij KikkerOp, en alsof 
het zo moest zijn wilden de kids niet mee.

Met knikkende knieën en bonzend hart, verzochten 
we Peter en Petra om eerst even bij ons aan tafel 
plaats te nemen en vooral te gaan zitten. Met schrik 
in de ogen hoorden ze ons vertellen dat we DE vraag 
hadden gekregen... Binnen een seconde sprong 

 Petra op en riep meteen: 
“Tuurlijk doen we dit!”. 
Voor Peter was er toen geen 
uitweg meer ;-).

Zijn eerste reactie was: “Ja, 
dat raadt toch iedereen 
meteen?”. Maar ja, dat is 
geen reden om het niet te 
doen.

De commissie werd op 
de hoogte gesteld en 
het balletje kon gaan 
rollen… De spannende 
tijd van dingen regelen 
in het grootste geheim 
kon beginnen, de 
eerste vergadering, 
de pakken aanme-
ten en doorspreken 
bij Marjolein, het 
passen van schoe-
nen,  ontwerpen en 

bestellen van de onder-
scheidingen en weer vergaderen, het 

zijn maar een paar dingen die we in het diepste 
geheim en zonder kinderen hebben moeten rege-
len. Sorry voor de leugentjes (om bestwil), maar we 
denken dat dit het waard is!!

Maar wie zijn wij nu eigenlijk?
Wij zijn Dave en Jolanda van der Palen, wonen al 
twintig jaar aan de Stationsstraat in Maarheeze en 
zijn de trotse ouders van Janne en Nienke, onze twee 
dochters die met de Dansmarietjes, Jeugddivisie 
en Jeugdgevolg al een paar jaar meelopen met de 
jeugd van de Muuzevangers. Dat ze ons carnavals-

bloed hebben mee 
gekregen is wel 
duidelijk, zeker 
omdat ze een paar 
jaar mee hebben 
gelopen in diver-
se optochten met 
CV De Badapen.

Prins 
Dave
Ik, Dave, ben 44 
jaar, geboren 
en getogen in 
Maarheeze. Zoals 
hiervoor te lezen valt ben ik jarenlang kok geweest, 
maar sinds 4 jaar ben ik huismeester bij de GGZE, dit 
wil zeggen dat ik samen met een aantal collega’s  
verantwoordelijk ben voor alle facilitaire processen 
binnen de Woenselse poort, zoals het in en uitvoeren 
van de voeding, de was, alle kleine technische proble-
men komen bij ons voorbij en zijn we een vraagbaak 
voor iedereen, kortom een manusje van alles.

In mijn vrije tijd ga ik graag met de mountainbike de 
bossen in en hebben we (samen met Peter en Petra) 
dit jaar al heel wat kilometers gewandeld. Tussen  
oktober en maart ben ik graag in de bossen om  
samen met ANV Land van Cranendonck bomen te 
zagen en zo mee te helpen aan een stukje bosonder-
houd. Vrijwel iedere dinsdag ben ik verder te vinden 
bij het Gilde St. Joris – St. Barbara. Hier speel ik bazuin 
en ben ik fanatiek schutter, sinds vorig jaar ben ik er 
wapenmeester, ook bij de organisatie van het middel-
eeuws feest probeer ik mijn steentje bij te dragen. Om 
het koken niet te veel te hoeven missen sta ik graag 
thuis voor mijn gezin of vrienden achter de BBQ. 
Samen met een lekker glas bier of een goede whisky 
maakt dit dat ik wel durf te zeggen dat ik een echte 
Bourgondiër ben.

Tijdens de carnaval kon je me vroeger tegenkomen 
samen met CV de Flappetappers en tegenwoordig bij 
het Muuzegewiéek waar ik samen met Mark, Tom, en 
Peter al diverse jaren tweede ben geworden met de 
Veugelkesfamilie. Samen met Peter en Petra zijn we  
altijd graag aanwezig bij de Boerenbruiloft, Bonte 
Avonden, de Mareser optocht, de Biercantus, en na 
een paar grandioze optre-
dens op het Koppienbal 
deins ik haast nergens meer 
voor terug. Dit jaar ga ik 
graag met mijn Prinses 
Jolanda voorop in de 
polonaise en bekijken we 
de optocht vanuit een 
andere hoek!
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Prinses Jolanda
Ik ben Jolanda, 40 jaar, geboren als Ossedrijvertje in Sterksel, en was als kleine 
uk al trouw lid van de Dansmarietjes daar. Rond mijn zevende werd ik een Toe-
terinneke omdat we verhuisden naar Budel-Schoot . Vanaf dat moment liepen 
we samen met het hele gezin mee met buurtvereniging De Poel in de Schoter 
optocht. Toen ik ouder werd, werd dit verruild voor CV de Prutsers, en nadat 
ik Dave leerde kennen kwam ik bij CV de Flappetappers. Als kind was ik veel te 
vinden bij Jong Nederland Budel-Schoot waar ik ook nog een paar jaar leiding 
ben geweest.

Ik werk bij Kempenhaeghe als woonbegeleider bij mensen met een handicap 
gecombineerd met epilepsie. Dit doe ik al 20 jaar met veel liefde en plezier. In 
mijn vrije uren ben ik ‘bezig bijtje’, zowel in huis als in de tuin en wandel ik 
graag met onze hond Banjer.

Met het Dickensfestijn van de Poort van Brabant help ik mee in de 
figurantencommissie. 

Vanaf dit jaar ben ik samen met onze twee dochters ook op dins-
dag te vinden bij het Gilde St. Joris – St. Barbara, ik als bazuin blazer, 
Janne als tamboer, en Nienke als vendelier. De naaimachine staat 
regelmatig op onze tafel om o.a. de dassen van de Scouting Kizito te 
maken en in de carnavalsperiode vind ik het leuk om samen met Petra 
onze eigen outfit te maken. Afgelopen jaar werd ik door CV de Muuze-
vangers benaderd of ik mee wilde doen met begeleiden van het  
ziekenbezoek van de Prins en Adjudant, en ben ik de dagen voor carna-
val samen met Prins Dirk en Adjudant Maarten trotse getuige geweest 
van een aantal mooie en bijzondere momenten tijdens deze bezoekjes. 

Zoals Dave al beschreven heeft, ben ook ik graag aanwezig bij alle carna-
vals activiteiten in Cranendonck. Dat we van een feestje houden blijkt ook 
wel uit dat we met onze vriendengroep al jaren trouwe bezoekers zijn 
van de Zwarte Cross, en “Groots met een zachte G” van Guus Meeuwis. 
Komend jaar valt dit helaas samen met het jubileumweekend, dus heeft 
Guus er een flinke concurrent bij – want ook dáár gaan we een mooi 
feest van maken!

We hopen er met jullie allemaal een geweldig mooi en feestelijk jubi-
leum seizoen van te maken en zien jullie graag terug bij één van de 
vele mooie evenementen in Maarheeze!

Deze carnaval laten we niks schieten….
Nog eentje dan, en volle bak genieten.
ALAAF!!!
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Wij zijn super vereerd dat Dave en Jolanda ons heb-
ben gevraagd als Adjudant en Hofdame. We moes-
ten eerst even van de schrik en emotie bekomen 
maar hebben er erg veel zin in om samen met hen 
het jubileumjaar van de Muuzevangers te vieren. De 
afgelopen jaren werkten we samen de carnavalska-
lender trouw af van boven tot beneden, dit is ons 
zo goed bevallen dat we jullie beloven het dit jaar 
nog eens dubbel en dwars over te doen! Hierdoor 
hebben we met zijn allen veel lol en gezelligheid 
meegemaakt, vaak eindigt dit in de kleine uurtjes bij 
iemand op ‘de eier’…

We hebben elkaar leren kennen via de oppas van 
onze kinderen. Daar merkten we al dat we meteen 
een goede klik hadden samen, Dave en Peter  
lagen meteen op één lijn wat (flauwe) humor betreft. 
Aangezien Jolanda en Petra dus hetzelfde moesten 
ondergaan, vonden ze elkaar al snel als lotgenoten. 
Wie had toen durven denken dat we nu als Prinselijk 
viertal voorop gaan deze carnaval.

Wie zijn wij?
Wij zijn Peter en Petra, de trotse ouders van Tijs en 
Rens, en wonen 19 jaar aan De Neerlanden 11 in 
Maarheeze. Tijs is in 2015-2016 Jeugdprins geweest 
van CV De Muuzevangers en is nu nog steeds erg 
betrokken bij carnaval als begeleider van het Jeugd-
gevolg en de Jeugddivisie. Tijdens de periode dat Tijs 
jeugdprins was, hebben we de carnaval in Maarheeze 
van dichtbij mogen meemaken, en dit heeft er voor 
gezorgd dat we allebei de jaren daarna betrokken 
zijn geraakt bij de Muuzevangers.

In de corona-jaren dat de carnaval iets kleiner 
gevierd werd en er met name voor de jeugd een 
programma was, is onze Rens de eerste Jeugdboe-
renbruidegom geweest, inmiddels is hij lid van de 
Jeugddivisie.

Adjudant Peter
Ik, Peter, ben 55 jaar en dus even oud als onze  
jubilerende vereniging. Ben geboren in Weert en  
heb dan ook in mijn paspoort staan dat ik tot de 
bevolkingsgroep der Limburgers behoor. Omdat ik 
al 92% van mijn leven in Mares woon, voel ik mij toch 
meer Brabander en draag dit graag uit door te pas 
en te onpas HOUDOE te roepen!

Na 21 jaar bij Hoechst/Klockner-Pentaplast in Weert 
te hebben gewerkt heb ik nu bij Mars in Veghel een 
baan om van te smullen, als hoofd Oempa Loempa 
zorg ik er samen met mijn collega’s voor dat de 
schappen in de winkels gevuld blijven met de lek-
kerste chocoladerepen zoals Mars, Snickers, Twix 
enzovoorts...

In mijn vrije tijd speel ik op de woensdag- en vrijdag-
avond graag in de sporthal een badmintonwedstrijdje 
bij Badminton Club Maarheeze. Natuurlijk sluit ook 
ik de avond graag af aan de bar van De Smeltkroes 
om het verloren vocht snel weer aan te vullen of om 
de hete bitterbal te blussen. Als vrijwilliger draag ik 
graag mijn steentje bij aan activiteiten in het dorp, 
zoals de jaarlijkse Avond4Daagse of als verkeersbe-
geleider bij de schooloptocht en Sinterklaasintocht.

Carnaval is eigenlijk druppelsgewijs in mijn bloed  
gekomen, voordat Tijs Jeugdprins werd, stond dit 
niet op mijn bucketlist. Bij Petra daarentegen is het 
altijd een onderdeel geweest van haar leven, maar 
daar vertelt ze graag straks zelf over.

In het jaar 2016 is er veel veranderd. Zo was Tijs 
Jeugdprins van de Muuzevangers en had ik mijn 
eerste carnavalsfeestje, de Boerenbruiloft van Anke 
(Spoorenberg – red.) en Roland (Rampen – red.). 
Dave had mij vanuit de keuken bij de familie  
Verweerden meegetrokken om dit feestje te gaan 
vieren. Nog voor sluitingstijd bij de Boerenbond te 
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krappe klompen gekocht (spijt van) en wat boeren-
kleding bij Dave & Jolanda uit de kast getrokken en 
op naar De Smeltkroes. Daar is de vriendschap tus-
sen mij en Dave ontstaan. Natuurlijk kende ik ‘kleine’ 
Dave wel vanuit de Weigeliastraat waar we beiden 
onze jeugd hebben doorgebracht, ik op nummer 22 
(2x11!) en Dave op nummer 14.
Door het leeftijdsverschil, wat nu even niet belangrijk 
is, hebben we elkaar nooit als vriendjes gezien, laat 
staan dat ik met hem later nog eens op een podium 
zou gaan staan, ÉCHT NIE…

Toch belandde ik naast Dave, Tom en Mark op het 
podium als onderdeel van De Veugelkesfamilie.  
Helaas hebben we als Veugelkesfamilie bij het 
Muuzegewiéek nooit de eerste prijs mogen ontvan-
gen (hint) ondanks de kneiterhit “Wij zijn Veugelkes-
familie, wij verkopen ginne zwets!” Wat voor mij per-
soonlijk veel goed heeft gedaan is dat ik samen met 
Mark Kneepkens de onderscheiding Muuzevanger van 
ut Joar in ontvangst heb mogen nemen. Samen zijn we 
het Jeugdgevolg en Jeugddivisie gestart en hebben we 
jarenlang de begeleiding op ons genomen.

Inmiddels heeft Tijs met zijn kluppie mensen de 
begeleiding overgenomen, en ik moet zeggen: dat 
doen ze super. Kijk verderop in dit Muuzeneejs maar 
eens wat een mooie groep jongeren we hebben. Als 
Muuzevangers kan je hier alleen maar trots op zijn, 
want zeg nu zelf: “de jeugd is de toekomst”.

In 2020 ben ik in het Boerenhuwelijksbootje gestapt 
met mijn lieftallige Bruid Germa, waarschijnlijk met 
een jaloerse blik van Petra want dit Boerenhuwelijk 

heeft door Corona 3 jaar stand gehouden. Dave is als 
getuige bij de huwelijksvoltrekking geweest en we heb-
ben na het feest op de eier bij Germa menig maal “NOG 
EENTJE DAN!” geroepen, voordat er weer een schrob-
belèrtje naar binnen gleed.

Dat ik vol trost met Petra naast dit geweldige Prinsen-
paar mag staan is een feit. We gaan er dan ook alles 
aan doen om met zijn allen, samen met het fantasti-
sche Jeugdprinsenpaar en hun gevolg, er een knallend 
feest van te maken!

Nog eentje dan……. Alaaf!

Hofdame Petra
Ik, Petra, ben 50 jaar, geboren in Breda en als echte 
(West-)Brabantse heb ik het niet getroffen met een 
Limburger naast mij, zonder gevoel voor carnaval. 
Gelukkig heb ik dit in onze 23-jarige relatie kunnen 
ombuigen en genieten we samen met ons gezin van de 
carnavalstijd.

Carnaval is mij met de spreekwoordelijke paplepel 
ingegeven. Gelukkig zijn er geen foto’s van, maar uit 
verhalen blijkt dat ik al verkleed ter wereld kwam, 
volgens mijn vader dan… Met onze vader, een echte 
carnavalsvierder uit Bergen op Zoom, gingen mijn zusje 
en ik, volgens Bergse traditie verkleed met een gordijn 
om, mee naar de kindercarnaval en de grote optocht. 
Op het marktplein wordt in Berge het kindercarnaval 
geopend door een verklede en pratende kerktoren 
genaamd de Peperbus, dit heeft op mij als kind al een 
diepe indruk gemaakt. De grote optocht is de kers op 
de taart, waarbij vaak naar elkaar “Agge mar leut et” 
werd geroepen – ondanks dat iedereen stond te vernik-
kelen van de kou.
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Met mijn zus, moeders alleen op stap, hebben we in 
Etten-Leur op carnavalszondag menig kroeg onveilig 
gemaakt. We hebben veel gelachen, ook toen mijn 
zus ineens was ‘verkleed’ als gele ambulance, onge-
luk zit namelijk in een klein hoekje. Dat carnaval bij 
ons in de familie zit, blijkt uit het feit dat mijn twee 
neven Bas (Bergen op Zoom) 8 jaar lang, en Den-
nis (Steenbergen) 11 jaar lang in hun stad als Prins 
voorgegaan zijn. Ik ben blij dat ik de familietraditie 
op deze manier kan voortzetten maar dit wel voor 1 
jaar.

In mijn werk als juf maak ik kinderen in de klas en-
thousiast voor het carnavalsfeest. 

Dit jaar sta ik al 25 jaar met veel passie voor de klas, 
nu in groep 3, op Basisschool De Ontmoeting in 
Eindhoven. Ik ben blij dat we sinds vorig jaar een ei-
gen Prins, Prinses en Raad binnen onze school heb-
ben, met dank aan onze carnavalsgezinde conciërge 
René. 

Elk jaar ben ik carnavalsvrijdag op het Stratum-
seind te vinden met mijn collega’s bij het ‘beruchte’ 
lerarenbal, waarbij menig pilsje wordt gedronken. 
Leuk om te zien dat diverse schoolteams zich in een 
thema uitdossen, niets is te gek.

Ik vind het erg fijn om creatief bezig te zijn zowel in 
mijn werk als privé. Zo ook met carnaval samen met 
Jolanda elk jaar weer een ludieke outfit bedenken en 
maken. 

Vooral de voorpret hiervan heeft ons vaak de slappe 
lach bezorgd. Dit jaar hebben we de kleding uit 
handen gegeven. Het maken van kleding voor een 
Prinsenpaar is toch echt een andere tak van sport, 
dit ga je niet redden met een LOI-cursusje naaien.  
Bij de rest van de voorbereidingen hebben we toch 
al voorpret genoeg. Als onze heren met ‘hun’  
Veugelkesfamilie druk bezig zijn met een lied voor 
het Muuzegewiéek, zijn wij druk met het zoeken naar 
een leuk idee voor de carnavalskleding van komend 
seizoen. 

Afgelopen jaar ben ik lid geworden van de Jeugd-
commissie en draag ik mijn steentje bij aan het 
organiseren van de Jeugdboerenbruiloft. 

Ook kan je mij tegenkomen als vrijwilliger bij o.a. 
Koningsdag en de Avond4Daagse.
Daarnaast geniet ik van het jaarlijkse sloepje 
varen met ons gezin. En vind ik het erg gezellig 
om een avondje naar het cabaret te gaan samen 
met Peet en ‘ons cabaretgroepje’. Op zijn tijd een 
gezellig avondje of weekendje-weg met vriendin-
nen is ook iets wat ik niet laat schieten. 

Met dit mooie Prinsenpaar, mijn lieftallige Adju-
dant, het leuke Jeugdprinsenpaar en hun gevolg 
zal ik samen met alle Muuzevangers vol enthousi-
asme het carnaval vieren……..

Om op z’n Bergs af te  
sluiten, AGGE MAR LEUT ET!
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Hallo mijn naam is Tiebe Polman.
Ik ben 11 jaar oud en ik word op 18 februari 12 jaar. Ik woon 
in Maarheeze samen met mijn broer Jelmer, zusje Jikke, 
vader Sander en moeder Rigtje en onze superlieve hond 
Loeba. Ik zit op Basisschool De Stapsteen in groep 7/8 met 
juf Jane (die hofdame is geweest) en juf Rianne.

Ik ben Jeugdprins carnaval 2023-2024!
Ik vond het SUPER leuk toen ik was gekozen, ook al was het 
op een rare locatie. Ik kon niet bij de trekking aanwezig zijn: 
ik was met mijn familie in een vakantiehuisje in Friesland 
omdat mijn opa en oma hun 50-jarig huwelijk vierden. 
Via een videoverbinding met  
de jeugdcommissie werden de  
enveloppen getrokken. In de 
eerste envelop zat een briefje met 
“Helaas, je bent geen adjudant” 
maar in de tweede envelop zat een 
briefje met “Jij bent JeugdPrins!”… 
supergaaf!

Ik heb mezelf opgegeven omdat ik carnaval superleuk vind 
én omdat het de enige keer is dat ik Jeugdprins kan worden. 
Mijn hobby’s zijn voetballen (JO13-1 bij v.v. Maarheeze), 
gamen, spelen met vrienden en carnaval vieren! Ik heb 
vroeger ook al met optochten meegedaan, eerst met De 
Flappetappers en daarna met CV Pauwerrrr. In de categorie 
jeugd hadden we de eerste prijs gewonnen en toen vond ik 
het echt cool om op het podium te staan.

Het geheimhouden voor mijn broer en zusje was soms  
best moeilijk. Maar omdat mijn moeder tegen ze gezegd 
had dat ze er niet om mochten vragen, was het wat  
makkelijker. In het begin had ik nog niet het gevoel dat  
ik Jeugdprins was, maar sinds de laatste 2 weken van de 
zomervakantie begon de spanning te stijgen.

Ik kijk het meest uit naar het Prinsenvliegen, dat lijkt me 
heel cool! Ik hoop dat jullie net zoveel genieten  
van deze carnaval als Jaleesa, Mette en ik!

DOEI & ALAAF!
Jeugdprins Tiebe
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Hoi allemaal,
Eindelijk mag iedereen het weten: ik ben dit jaar Jeugdprin-

ses carnaval voor de Muuzevangers!! Mijn naam is Jaleesa. 
Ik ben 11 jaar en ik woon in Maarheeze met mijn ouders 
Shari en Brahim, en mijn broertje Thiago en zusje  
Serena. Ik zit in groep 8 van basisschool OBS Cranen-
donck met juf Charlotte, juf Els, juf Kylie en stagiaire 
meester Kay. 

Ik houd van creatief bezig zijn, zoals diamond painting, 
schilderen of sieraden maken. Ik weet eigenlijk overal wel 
iets leuks van te creëren. Ook TikTok filmpjes maak (en kijk) ik 

graag. Ik zit op scouting, turnen en krav maga. Dat laatste is 

een vorm van zelfverdediging en vind ik heel erg leuk om te 

doen! 

Ik wilde graag meedoen met de loting om jeugdprinses 
te worden, omdat er al lang niemand van de OBS jeugd-
prinses is geweest. Ook vind ik carnaval superleuk! Dus 
toen ik gevraagd werd of ik me op wilde geven heb ik 
meteen ‘ja’ gezegd - en toen werd ik het ook nog!!! 
Dat was een heel bijzonder moment.

Ik heb er heel erg veel zin in om dit jubileumjaar 
Jeugdprinses te zijn voor de Muuzevangers. Ik vond 
het daardoor superlastig om mijn mond te houden! Ik 
ben blij dat het is gelukt.

Het meest kijk ik uit naar de optocht, op de grote wagen staan en 

het feest daarna. Samen met Jeugdprins Tiebe en Jeugd- 
adjudant Mette maken we er een knallend jaar van! 

Alaaf!
Jeugdprinses Jaleesa 
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Hallo, 
ik ben Mette Rampen.

Ik ben 11 jaar en zit in groep 8 van de Stapsteen.

Ik woon samen met mijn ouders Ronald en An, onze kat Mia 
en de kippen en konijnen op de Stationsstraat in Maarheeze.

Carnaval zit altijd al in mijn genen, ik ben met Carnaval gebo-
ren. Mijn vader was bruidegom bij de Boerenbruiloft. En mijn 
opa zat bij de fanfare en optochtcommissie. En ik heb zelf al 
meerdere keren de optocht meegelopen.

Mijn lievelingseten is friet met kipnuggets en tagliatelle met 
zalm. Mijn hobby’s zijn paardrijden, dansen en gitaarspelen.

De loting voor de bekendmaking 
vond ik heel spannend. Bij “Prin-
ses” stond “helaas” op het papier, 

maar de tweede envelop voor de 
“Adjudant(e)” stond “gefeliciteerd!”. 

Hier moest ik een tijdje mijn mond over dicht houden en dat 
was sommige momenten wel moeilijk!

Ik kijk erg uit naar de optocht en de vele activiteiten waar 
we naartoe mogen! Ik heb er zin in en met Prins Tiebe en 
prinses Jaleesa gaat dat zeker lukken!

Alaaf!!!!! 

Jeugdadjudante Mette
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Zo, het seizoen 23-24 
staat voor de deur, wat 

wil zeggen dat inmiddels een 
nieuwe prins het stokje van me heeft overgenomen. 
Dus het moment voor mij is aangekomen terug te 
blikken op het afgelopen jaar.

Op 12 november 2022 begon het avontuur, ik mocht 
eindelijk vertellen dat ik de nieuwe prins was. In 
november mochten we al een beetje proeven aan de 
sfeer met het Muuzegewiéek en het Verbroederings-
bal. Hierbij kwamen we ook voor het eerst in contact 
met onze mede-prinsen binnen de gemeente.  Deze 
activiteiten smaakten al snel naar meer. Voordat 
het nieuwe jaar begon en het carnavalsseizoen de 
overhand in de agenda zou nemen, zijn we op 4 
december nog op bezoek geweest bij de voetbal-
club. Samen met jeugdadjudant Rein mocht ik de 
aftrap verzorgen bij ‘het eerste’. Dit nadat we in de 
ochtend ‘het derde’ van Mares al naar de 3 punten 
toegejuicht hadden. Na deze dag hadden we tijd om 
ons zowel fysiek als mentaal voor te bereiden op de 
weken die zouden volgen in het nieuwe jaar.

Al vanaf het eerste weekend in januari zijn we  
begonnen met het bezoeken van de verschillende 
carnavalsactiviteiten in de regio. Alle weekenden 
waren nu overgenomen door carnaval. Iets waar ik 
stiekem toch al jaren van droomde.  Elke activiteit 
was er een om van na te genieten. Maar om ze hier 
nu allemaal te gaan vertellen is wat veel van het goe-
de. Toch zijn er een paar om toch wel te vermelden. 

Een van de hoogtepunten, voor mij tenminste, van 
de carnaval blijft altijd de Bonte Avonden. Dit na-
tuurlijk ook om dat ik hier al jaren m’n steentje aan 
bijdraag op en naast het podium. Het was daarom 
extra bijzonder om samen met m’n vrienden van De 
Tierepkes in de bak te zitten en muziek te mogen 
maken tijdens de avonden. En dat als Prins! Ik heb 
hier het voorbeeld van Prins Lars mogen volgen en 
er samen met hen, en natuurlijk alle andere deel-
nemers, onvergetelijke avonden van gemaakt. Ook 
heb ik zelf nog mogen optreden met Blue Band. We 
mochten ons nummer waar we het Muuzegewiéek 
mee gewonnen hadden, nog eens ten gehore bren-
gen, wat de avond voor mij natuurlijk extra speciaal 
maakte. 

Dit jaar hebben we niet alleen de Bonte Avonden 
in Mares bezocht, maar we hebben ook een kijkje 
genomen bij onze buren in Lind. Door de goede klik 
met het prinsenpaar van Lind werden we uitgeno-
digd om samen met de raad te komen kijken hoe het 
er in Lind aan toegaat. Dit was een activiteit die pas 
op de dag zelf op de agenda kwam, want we hadden 

het nog niet druk genoeg natuurlijk, maar het was 
zeker de moeite waard. We hebben daar een top-
avond mogen meemaken!

Natuurlijk zijn alle recepties en andere activiteiten al-
lemaal om nooit meer te vergeten. Dan is de carnaval 
zelf een toetje op alle weken die er aan vooraf gegaan 
zijn. Waarbij de carnaval dit jaar al op de donderdag 
begon voor ons en op dinsdag laat pas stopte. We 
begonnen met de Sleuteloverdracht en vanuit daar 
was het hek van de dam en waren we niet meer te 
stoppen.  Met op zaterdag letterlijk en figuurlijk het 
hoogtepunt van de carnaval met onze eigen optocht 
in Muuzegat. Niet alleen dat ik nu op de prinsenwa-
gen mocht staan, maar ook dat CV de Deurzetters er 
met de Bronzen Muus vandoor gingen - wat we uiter-
aard tot diep in de nacht gevierd hebben. 

Verder heb ik nog zoveel verhalen te vertellen, maar 
ja, dan wordt dit boekje te lang. Dus ik zal het hier 
maar bij houden.

Via deze weg wil ik iedereen van CV de Muuze-
vangers, alle andere prinsenparen uit de regio, de 
Tierepkes, de Deurzetters en natuurlijk ons pap en 
mam bedanken voor het mede mogelijk maken van 
deze prachtige periode.

Het was een feest van ongekend formaat, we 
gingen lekker uit ons plaat! Alaaf!

Oud-prins 
Dirk



2121

Terugblikken op 
een onvergetelijk 

carnavalsseizoen: 
wat een opgave. Zelf ben 

ik meer van het vooruit kijken, dus dit werd een 
lastige taak. Gelukkig kwamen de herinneringen 
snel naar boven. 

Voor ons begon het seizoen anders dan verwacht, 
want het ‘pekske’ mocht vanwege het uitstellen van 
de carnaval nog een jaartje langer in de kast hangen. 
Ik stel mij zo voor dat wij het prinsenpaar zijn ge-
weest dat het langste hun geheim moest bewaren. 
En dat was niet altijd gemakkelijk! Af en toe stiekem 
in de kast kijken ‘of het jasje nog past’. Dan weer 
fantaseren over wat de toekomst gaat brengen en 
vooral je mond niet voorbijpraten tijdens de nodige 
uithoor-sessies op de donderdagavond.   

Dan is het moment daar en stap je in een denderen-
de hogesnelheidstrein met als eindpunt Aswoens-
dag’ Het lijkt op dat moment nog erg ver, maar ook 
dit cliché is waar: “het gaat allemaal zó snel voor-
bij…”.   

Een tijd van: drukte, stilte voor de storm, voorop 
in de polonaise, een praatje hier en daar, “mag die 
steek nou eindelijk af?”, nog ééntje om het ‘af te 
leren’, dan écht het allerlaatste biertje en daarna 
richting huis om de volgende dag weer door te gaan. 
Wat mij betreft hebben wij elke seconde optimaal 
benut, want ik realiseerde me maar al te vaak: “deze 
tijd komt nóóit meer terug”.  

Ik vind het dan ook moeilijk om een aantal hoogte-
punten uit te kiezen, want de échte mooie momen-
ten zitten in de kleine dingen. ‘s Ochtends vroeg alle 
onderscheidingen uit de knoop halen, opgehaald 
worden door de leden van de Raadskern, met het 
Gevolg verzamelen bij Ons Lieske en jezelf afvragen 
of het ‘al tijd is voor bier’. Muziek maken met de 
TieRepkes, genoemd worden op de Bonte Avonden 
en de vriendschappen die ontstaan met de verschil-
lende Prinsenparen. Deze kleine dingen maken dat 
je carnaval anders beleeft dan normaal.  

Al met al kan ik maar één conclusie trekken: wat heb-
ben wij genoten!  

Ik heb het idee dat onze Dirk en ik er geen genoeg 
van konden krijgen en wat mij betreft had het nog 
langer mogen duren, maar het mooie is dat je het 
stokje met gerust hart mag overdragen aan de vol-
gende.   

Graag wil ik alle betrokkenen vanuit de Muuze-
vangers, Muziekvereniging De Poort van Brabant, 
TieRepkes en andere verenigingen bedanken voor 
het enthousiasme. Zonder jullie was het nooit zo’n 
fantastisch feest geworden. Want carnaval vier je 
samen.  

Tot slot wil ik mijn eigen ‘hofdame’ Sem het meest 
bedanken, want zij stond altijd naast ons en zonder 
haar steun was het voor mij niet doorgegaan. Zij 
heeft van alle momenten genoten, is door de vereni-
ging volledig omarmd, maar was stiekem toch blij 
dat ik na Aswoensdag gewoon weer Maarten kon 
zijn.  

Muuzevangers en Muuzevangerinnekes, jullie 
hebben voor altijd een speciaal plekje in mijn 
hart gekregen! Carnaval zal voor mij op een  
positieve manier nooit meer hetzelfde zijn. 

ALAAF!

Ex-Adjudant 
Maarten
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Al enkele Muuzeneejs-edities nemen we afscheid 
van het Jeugdprinsenpaar door met ze in gesprek 
te gaan en samen terug te blikken op het jaar dat 
achter ze ligt. Als we elkaar hiervoor treffen, hebben 
Jasper, Fabian en Rein nog enkele weken te gaan als 
Jeugdprins en Jeugdadjudanten. 

Allereerst jongens, hoe gaat het met jullie? Zijn 
jullie niet een beetje verdrietig dat het straks al-
lemaal weer afgelopen is?
Jasper: “Nee hoor, want ik ga het komende seizoen 
toch weer feesten en met m’n vrienden op stap.” 
Rein: “Nou ik vind het wel jammer hoor, liefst zou ik 
dit wel een paar jaar achter elkaar doen maar dat 
kan helaas niet.” Fabian: “Ik vind het ook wel jam-
mer, maar heb anderzijds toch weer een heleboel 
leuke activiteiten op het programma staan omdat ik 
ook nog bezig ben met tonpraten.”

Hoe hebben jullie het afgelopen jaar ervaren?
Rein: “In één woord: geweldig! Het is wel superdruk 
maar met wat je allemaal meemaakt… ik heb er geen 
seconde spijt van gehad.” Jasper: “Ik heb het tot nog 
toe het leukste jaar van mijn hele leven gevonden.” 
Fabian: “Een fantastische en unieke belevenis, die 
maak je natuurlijk ook maar één keer in je leven 
mee. Je leert ook heel veel nieuwe mensen kennen, 
ineens word je aangesproken door voor jou onbe-
kende mensen die wel weten wie jij bent.”

Even terug naar de zomer van vorig jaar, en dat 
jullie wisten dat jullie Jeugdprins en Jeugdad-
judant gingen worden. Voor jou Rein, was dat 
natuurlijk wel apart: jij werd in tweede instantie 
pas gekozen.
Rein: “Ja, dat was wel bijzonder. Er was eerst wel 
een Jeugdprinses, maar die trok zich bij nader inzien 
terug. Er moest toen snel een oplossing verzonnen 
worden en toen werd ik alsnog door Niels en ook 
namens Rein en Fabian gevraagd om als tweede 
Jeugdajudant met ze mee te gaan.”

Je mag dan natuurlijk niks vertellen aan anderen 
tot de Prinsbekendmaking. Lukte dat een beetje? 
Rein: “Jawel hoor, ook al gingen kinderen in de klas 
er wel naar ons bij vragen. Maar we hebben gewoon 
altijd ‘nee’ gezegd, en zoveel mogelijk een strak  
gezicht gehouden.” Jasper: “Ik ging gewoon aan 
andere kinderen vragen of zij misschien Jeugdprins of 
-adjudant waren, dan leek het net alsof ik het niet was.”

Waren er mensen die het van te voren wisten, 
buiten je eigen gezin?
Rein: “Mijn voetbaltrainer! Ik moest me zó vaak af-
melden dat die er zelf naar begon te gissen en ik heb 
het toen aan ‘m verteld.” Jasper: “Ik had het ook nog 
aan mijn opa en oma en aan mijn tante verteld, maar 
verder aan niemand.” Fabian: “Ik had het ook aan 
mijn oma verteld, die was hartstikke trots!”
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Hoe was jullie bekendmakingsact ook al weer?
“We waren coureurs in een F1-auto en deden een 
parcours door de zaal. Omdat we een helm op had-
den kon niemand ons natuurlijk herkennen.” Rein: 
“Hoewel iemand mij achteraf vertelde dat-ie aan 
mijn schoenen gezien had dat ik het was…” Fabian: 
“Vervolgens gingen we het podium op en ‘finishten’ 
we daar als één, twee en drie. Wel jammer dat ik 
Hamilton moet zijn.”

OK, toen was je bekendgemaakt, en hoe reageer-
den de mensen toen naar jullie? 
Jasper: “Mijn opa en oma moesten huilen, maar ze 
vonden het natuurlijk hartstikke tof.” Fabian: “Heel 
eerlijk? Ik heb er niet zo op gelet die avond.” Rein: 
“Maar als je daarna je telefoon weer aanzet, dan 
ontploft die natuurlijk van alle berichtjes en snaps en 
zo!”

Wat heb je allemaal gedaan voordat de carnavals-
week begon?
“We zijn bij de wagenbouwers langs geweest en 
hebben een heleboel recepties bezocht. De leukste, 
buiten onze eigen receptie natuurlijk, vonden we die 
in Gastel in de tent. Hoe we het prinsvliegen vonden? 
Leuk natuurlijk, Fabian heeft continu foto’s gemaakt, 
alleen Rein was wel flink misselijk geworden.”

Wat vond je van de Bonte Avonden?
“Superleuk!” Rein vertelt dat hij tonprater Tom van 
Osch als bruidje het allergrappigst vond, voor Fabian 
was dat de slotact van Bram van Goch en Stefan den 
Ouden. Jasper: “Eigenlijk was er maar één ding min-
der prettig voor ons: dat getrompetter vlakbij je oor. 
Had een keer mijn oordopjes niet in, nou, dat heb ik 
geweten!”

Hebben jullie veel cadeaus gekregen tijden de 
Prinsreceptie?
“Natuurlijk hebben we een hoop snoep gekregen, 
maar die is nu wel op.” Van Fabian’s familie kregen 
Jasper en Rein een speciale mok, bij Rein is die  
helaas gesneuveld maar bij Jasper staat deze nog op 
zijn kamer. Rein heeft ook nog een speciale ballon 
gekregen die het nog steeds ‘doet’. Jasper benoemt 
ook nog de knuffelmuis die ze gekregen hebben, en 
die hij goed bewaard heeft.

Bij carnaval zelf is de vrijdag altijd de dag waarin 
de schoolkinderen centraal staan. Wat was jullie 
taak?
“ ’s Ochtends zijn we begonnen bij de scholen zelf. 
We hebben de hele klas een onderscheiding gege-
ven. Daarna zijn we de optocht gaan lopen, wij voor-
aan met de muziek mee.”

Hoe was het op de Jeudprinsenwagen tijdens de 
optocht?
“Qua hoogte viel het op zich wel mee, maar hij 
schudt nogal als hij gaat rijden en er op gedanst 
wordt. Er was gelukkig een hoop confetti en we had-
den bussen met van die spuitserpentine.“

En de rest van de carnaval?
“Op zondag zijn we nog naar het Koppienbal gegaan 
en op dinsdag was er de Muuskesrally natuurlijk, dat 
laatste was keidruk.”

En dan wordt het elf uur op dinsdagavond, en 
komt er een einde aan bij het beeld van De Muus. 
Hoe voelde dat?
“Wij hebben niet gehuild – voor je ’t weet staat het op 
internet – maar we waren natuurlijk wel een beetje 
verdrietig, ook omdat alle ándere mensen zo verdrie-
tig leken te zijn.

Jullie zitten nu alle drie op de brugklas van het 
BRAVO-college in Budel. Weten jullie klasgenoten 
dat jullie jeugdprins en jeugdadjudant zijn  
geweest?
Fabian: “Bij mij zitten vrijwel geen kinderen uit Maar-
heeze in de klas, dus dat valt mee. Maar ze kennen 
mij dan vaak wel weer van het tonpraten.” Jasper: “Bij 
mij in de klas hadden ze een keer allerlei foto’s op 
het digibord opgehaald, dus ja, toen wist iedereen 
het wel.”

Jullie gaan nu verder als leden van de Jeugddivi-
sie. Hebben jullie nog een advies voor de nieuwe 
Jeugdprins, Jeugdprinses en Jeugdadjudant? 
Jasper: “Altijd meedoen! Ook als je even geen zin 
hebt, dan blijkt het altijd toch wel weer leuk en gezel-
lig. Anders krijg je er toch spijt van, en vraag je jezelf 
af: heb ik er wel genoeg van genoten?” Rein valt ‘m 
bij: “Je moet pakken wat je pakken kan en niets laten 
liggen”. Fabian vult aan: “Ook als je dan even zin 
moet máken!”
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“Hallo Muuzevangers en Muuzevangerin-
nekes! Ik ben boer Maxin en vorig jaar 
in de onecht verbonden met mijn Jansje. 
Hoe was die dag eigenlijk? We gingen 
eerst Jansje ophalen met de trekker, fan-
tastisch om door het Muuzegat te karren 
met het boerengevolg achter ons. Daarna 
mocht ik een boeket overhandigen aan 
mijn aanstaande en onder het vallen van 
de sneeuw hebben we elkaar de ringen 
omgedaan. Onze getuigen spraken prach-
tige woorden en daarna werd het feest 
voortgezet in het Muziekhuis. Het was in 
één woord fantastisch! Voor het nieuwe 
bruidspaar heel veel plezier en een fijne 
carnaval gewenst!

Groetjes – Boer Maxin”

“Het was een super leuke dag, maar ging 
snel voorbij. Maxin verraste me met een 
mooi gedicht. 

En erg leuk, maar ook spannend dat er 
zoveel mensen naar onze mini-Boeren-
bruiloft waren gekomen. Ik had deze dag 
zeker niet willen missen.

Tip: Geef je op!  

Groetjes – Jans
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Herinneren jullie het je nog? Twee jaar 
geleden hielden we een spetterende  
bekendmaking van het Jeugdboeren-
bruidspaar. Dat willen we dit jaar nog 
een keer overdoen! Dus ben jij ook zo 
benieuwd wie het nieuwe Jeugdboeren-
bruidspaar zal worden?

Kom dan zondag 28 januari naar Mares 
Got Talent! Tijdens deze gezellige jeugd-
middag word het nieuwe Jeugdboeren-
bruidspaar bekend gemaakt.

Een week later, op zondag 4 februari, 
worden ze in de onecht met elkaar ver-
bonden. Wat kun je die dag verwachten? 

We beginnen met een tocht door het 
Muuzegat op boerse wijze, daarna een 
onecht huwelijk op het Jan Verheesplein, 
dan een receptie bij het Muziekhuis en 
aansluitend een feestje…

Kortom een gezellige middag voor jong 
en oud!

Jij komt toch ook?
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Of we nog even een stukje konden schrijven  
voor het Muuzeneejs… Het is de eerste week van 
november en deze vraag kregen we van Harm van 
Og – was ie vergeten te vragen.
“Ja natuurlijk, doen we wel!” 
Wat een eer! 

We weten niet beter dan dat de carnaval wordt afge-
trapt met de optocht van Maarheeze. Meelopend wel 
te verstaan. Rob werd vanaf 1994 al meegetrokken 
met Ut Toeternietoe en Mark loopt al ieder jaar mee 
sinds 2007 met onze jeugdgroep ‘de Blikvangers’. 
Hoe vaker we met z’n tweeën de optocht liepen, hoe 
meer we soms met jaloezie keken naar de individuen. 
Met name Henk & Janet, of Martien en Mariëlle waren 
goede voorbeelden voor ons. “Deze grap zou echt tof 
zijn om met z’n tweeën uit te beelden.” Met sommige 
leuzen kan je simpelweg niets als je in een kleine 
groep loopt, daar leent ‘individueel’ zich veel beter 
voor!

Vanaf 2015 hebben we dan ook besloten om dat te 
doen, we doen met z’n tweeën mee als Rob & Mark in 
de categorie Individueel. We doen dit ondertussen al 
zo lang, we zien onszelf ook gewoon niet meer langs 
de kant staan. Uiteraard proberen we ieder jaar weer 
mee te doen voor de prijzen, maar het meedoen is 
voor ons echt belangrijker. Of onze grap aanslaat, 
maakt ons niet eens zo heel veel uit, zolang wij zelf 
maar lol hebben van de droge humor, de woord-
spelingen of kunnen genieten van het lopen van de 
optocht!

Het hele jaar door letten we op of we leuke woord-
spelingen tegenkomen die we in de optocht kun-
nen gebruiken. Zodra we er eentje tegenkomen of 
verzonnen hebben appen we hem door naar elkaar 
en komt-ie bij Mark op z’n lijst (momenteel hebben 
we nog materiaal voor de komende 36 optochten). 
Ieder jaar pikken we weer een leus uit de lijst en gaan 
we een paar weken van te voren wat voorbereidingen 
treffen.

Dan de dag van de optocht. Mark haalt het start-
nummer op bij de familie Jaanen, dat gaat niet altijd 
zonder slag of stoot want we hebben dé verkeersre-
gelaar van Maarheeze en omstreken die alles perfect 
controleert en er op toeziet of je er wel voorbij mag; 
meneer Snoeijen. We gunnen echt ieder dorp een 
verkeersregelaar die zijn werk zó ontzettend serieus 
neemt! Daarna zetten we nog wat puntjes op de i 
en gaan bij Ut Toeternietoe schminken (dat gaat nu 
niet meer want die zijn na 44 jaar helaas gestopt, dus 
mochten mensen nog graag twee extra knappe kop-
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pies willen schminken, neem dan gerust contact 
met ons op). We dronken daar een kop koffie, 
eten bij Rob thuis even wat soep en een broodje, 
we oefenen een keer onze routine (al gaat dat 
in de optocht toch altijd anders) en gaan dan in 
kostuum, in de schmink, met ons bouwwerk en 
een kratje bier richting de Stationsstraat. Daar 
drinken we met alle andere deelnemers een 
biertje, buurten wat met iedereen en kijken welke 
leuzen de rest van de groepen allemaal bedacht 
hebben. Overigens vinden we dat wel heel tof om 
te zien, het lijkt er op dat steeds meer mensen 
zich aanmelden voor individueel en die ‘concur-
rentie’ is wel heel mooi. Denk aan Roderick-Jan 
& ConstanStijn, Underkoffer, CV Ruck of CV We 
vatte d’r nog inne. Dat doet het niveau stijgen en 
maakt de optocht van Mares nóg mooier dan dat 
ie al is. De interesse naar elkaar, we proosten met 
elkaar, we lachen met elkaar en ’s avonds felicite-
ren ze ons, uhhh, feliciteren we elkaar…

Deze hele voorbereiding, die weg daarnaartoe en 
dan daarna de optocht om 14:11 u, dat vinden wij 
eigenlijk het leukste van de hele carnaval. Als dan 
onze grap vervolgens aanslaat (daar kom je altijd 
pas achter in die bocht bij de St. Josephschool) 
maakt het de optocht, de carnaval, helemaal áf! 
En óf die grap aanslaat, dat is van te voren steeds 
echt niet te zeggen. Na een kwart van de optocht 
kijken we vaak elkaar aan en kunnen we onszelf 
een eerste oordeel geven: “oh, dit is echt een 
goed jaar!”.  

Vorig jaar was zo’n jaar en hebben we voor het 
eerst de Maffe Muus gewonnen, de grap sloeg 
aan en die Muus is voor ons toch wel een hoofd-
prijs! Die andere Muus staat nog op ons te wach-
ten, maar ook die komt vanzelf een 
keer op ons pad want ook dit jaar 
zijn we er weer bij, welke leus 
het wordt, dat weten we zelf 
ook nog niet, maar Rob & 
Mark gaan jullie met de 
optocht in 2024 ook zéker 
weer zien!

mede namens Rob,
Mark Madou



Yin Yoga, PowerFlow Yoga,  
Hatha Yoga, Mindful Yoga,  

Stoel Yoga,  
Stress release,   

Prive Yoga 
Holistic Pulsing  

& Coaching 

 
Je bent van Harte Welkom! 

 www.inukshukyoga.nl Ͳ  
info@inukshukyoga.nl 

06 54 68 49 42 

Bewust aan de slag  
met je lichaam  

en adem 
 in hartje Maarheeze
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Voorafgaand aan de Prinsbekendmaking van 18 november 2023 werd 
door voorzitter Henk Luijmes ook bekend gemaakt wie zich een jaar 
lang de “Muuzevanger van ut Joar” mag noemen. Hij of zij onderscheidt 
zich of heeft zich onderscheiden door grote betrokkenheid bij en inzet 
voor de vereniging, en wordt genomineerd en daarna verkozen door de 
commissieleden.

Dit jaar valt de eer te beurt aan Luc Dirckx, die hiervoor de speciale Muuzevanger van 
ut Joar onderscheiding omgehangen heeft gekregen. 

Luc heeft als wijkagent in Deurne natuurlijk een blauw hart, maar daarnaast ook een 
rood-geel hart. Van kindsaf aan was hij betrokken bij carnaval, en het wekte dan ook 
geen verbazing toen hij in 2004 als Adjudant naast Prins Enrico en Prinses Joyce stond.
Ook daarná bleef hij zeer actief binnen de vereniging. Hij droeg zijn steentje bij aan 
de organisatie van de Boerenbruiloften en was jarenlang onderdeel van de Optocht-
commissie, waarbij hij altijd speciaal oog had voor de veiligheid van de deelnemers 
én de toeschouwers. Hij was regelmatig op het podium van De Smeltkroes te vinden 
als ‘spreekstalmeester’ bij evenementen als de Prinsbekendmaking, de Prinsrecep-
tie en de prijsuitreiking na de optocht. Daarnaast is hij de huidige voorzitter van de 
Prinsedanten, met wie hij ook jaarlijks weer opnieuw meedenkt én deelneemt aan de 
Prinsedanten-act tijdens de Bonte Avonden.

Luc Dirckx
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www.prowise.com

Wij wensen iedereen
een fijne carnaval!

Blijf op de hoogte van al het nieuws!
Kijk op www.muuzevangers.nl

Volg ons op:

@muuzevangers

@muuzevangers
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Op 1 januari nemen Jeroen 
en Mieke Veldkamp het 
exploitatie-stokje van De 
Smeltkroes over van John 
de Greef. In dit artikel 
stellen zij zich voor.

Wij gaan de uitdaging 
aan: samen hebben we De 
Smeltkroes in Maarheeze 
overgenomen. Wij zien kansen 
om deze plek nieuw leven in te 
blazen!

Mieke Veldkamp-Boskeljon (39), moeder van 
Charlie Joy en Jimmie Jones, is geboren en 
getogen in Maarheeze én oud-Jeugdprinses 
van de Muuzevangers. Na haar opleiding aan 
de Hotelschool werkte zij ruim 9 jaar als horeca 
accountmanager door heel het land. De afge-
lopen 8 jaar kennen jullie haar vooral als eige-
naresse van BL3ND, waar ze per 23 december 
mee stopt.

Ik ben Jeroen Veldkamp (52), een geboren 
en getogen Enkhuizer en vader van Sil, Noa, 
Charlie Joy en Jimmie Jones, begon mijn reis in 
de horeca op twaalfjarige leeftijd. Een pad vol 
keuzes: ondernemen of werknemer blijven. 
Mijn affiniteit met koffie ontstond bij restaurant 
Het Rosarium in Amsterdam, en in 2003 en 
2004 werd ik tot Nederlands Barista-kampioen 
gekroond.

Na vijftien jaar wereldwijd kennis te hebben  
verspreid voor Douwe Egberts, besloot ik me 
voor de liefde te vestigen in Maarheeze. 

Het ondernemersavontuur begon met  
CoffeeLab, een concept dat uitgroeide tot een 
succes in steden als Eindhoven, Den Bosch, 
Breda en Nijmegen. Daarna aangevuld met 
drie vestigingen van The Villy in Amster-
dam, Rotterdam en Den Haag. Nu Cof-
feeLab en The Villy zijn ondergebracht bij 
de Hanex Hospitality Group, richt ik mijn 
blik de komende jaren graag op de lokale 
gemeenschap.

Als creatieve, onderne-
mende verbinders zien 
we in de Smeltkroes 
de perfecte kans om 
onze missie en visie 
vorm te geven. 

De komende tien jaar 
staan in het teken van 

betrokkenheid bij de omge-
ving waarin wij leven en onze 

kinderen opgroeien.

We hebben de ambitie om het verenigingsleven 
te ondersteunen en te faciliteren waar nodig. 
Maar ondernemers als we zijn, zien we in de 
Smeltkroes óók een geweldige aanvulling op het 
huidige Maarheezer horecalandschap. We willen 
graag een toevoeging zijn – en niet de Maarhee-
zer collega’s voor de voeten lopen.

De Smeltkroes biedt met het podium, de zalen, 
de bar en de overige publieke ruimten oneindig 
veel mogelijkheden. Sport en cultuur vormen de 
rode draad in de Smeltkroes. De verenigingen en 
de gebruikers zijn de kern en die komen abso-
luut op de eerste plaats. Maar we zien heel veel 
mogelijkheden om de Smeltkroes ook spannend 
en aantrekkelijk te maken op de momenten dat 
de verenigingen er niet zijn. 

We hebben er zin in!



THUIS JOUW NIEUWE 
BADKAMER, TOILET 

OF TEGELS UITZOEKEN

www.badkamerwinkelaanhuis.nl

• Advies aan huis

•   Ontwerp, levering
en montage

• Ook ‘s avonds 
of in het weekend

• Snel, praktisch 
en efficiënt
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Dit artikeltje gaat NIET over hoe je 
begunstiger van De Muuzevangers kunt 
worden, en met een kleine fi nanciële 
bijdrage er voor zorgt dat je jouw aan-
deel levert in het mogelijk maken van 
allerlei leuke carnavalsactiviteiten…

Het artikel gaat ook NIET over hoe we als 
Muuzevangers het werk dat achter de 
schermen gedaan moet worden, verde-
len over diverse commissies – en dat een 
aantal van die commissie hard op zoek is 
naar meer ondersteuning van mensen die 
het leuk vinden om een gedeelte van hun 
vrije tijd daarin te investeren… 

Waar dit artikel WEL over gaat, is over hoe 
je niet alleen als carnavalsvierder onder-
deel kunt zijn van een gezellig en verbin-
dend feest voor iedereen, maar ook door 
je heel praktisch in te zetten bij de reali-
satie daarvan. Ook zónder in het bestuur 
te zitten, zónder lid van een commissie 
te worden of zónder structureel deel te 
nemen aan een werkgroep.
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Het organiseren laat je daarbij over aan 
anderen, maar als ‘helpend handje’ spring 
je bij als er om je hulp gevraagd wordt. 
Voor een klus die nog gedaan moet wor-
den of een taak die nog niet is ingevuld. 
Vóór of achter de schermen. Afgekaderd, 
overzichtelijk en zonder verdere verplich-
tingen – maar evengoed belangrijk. En 
waarbij “nee, dat gaat nu even niet” óók 
een antwoord is!

DRAAG JIJ BIJ?
Zie je een dergelijk vorm van onder-
steuning wel zitten? Stuur dan even een 
mailtje naar info@muuzevangers.nl en we 
nemen contact met je op om jouw inzet 
en onze behoeften op elkaar af te stem-
men. We horen graag van je!

Rondven 42A, Maarheeze   |   0495-59 33 44   |   info@smitsisolatie.nl   |   www.smitsisolatie.nl

     FIJNE
CARNAVAL



Het jarenlange succes van Boer Zoekt Vrouw toont 
wel aan dat de belangstelling voor de combinatie van 
liefde en het boerenbestaan nog springlevend is. Wij 
bij de Muuzevangers geven daar onze eigen draai 
aan, en organiseerden vorig jaar voor de 24e keer 
een Boerenbruiloft. Met boerenbruidegom André en 
boerenbruid Ellen blikken we daar op terug

Je begint eraan, je knippert drie keer met je ogen, 
en dan is het alweer gedaan, of niet?
André: “Voorafgaand daaraan valt dat wel mee, dan is 
het spannend en dan kan het niet snel genoeg gaan. 
Maar nu, op alles terugkijkend, heb je wel gelijk ja.” 
Ellen: “De dag van de bruiloft zelf vliegt ook voorbij. 
Er gebeurt dan van alles, je gaat van hot naar her en 
iedereen is er zo druk mee bezig…”

Jullie waren het eerste boerenbruidspaar na een 
pauze van twee jaar. Was dat anders, merkte je 
daar iets van?
André: “Ik had het idee dat het wat minder druk was, 
dat men weer een beetje moest ‘wennen’ aan dat het 
allemaal weer kon.” Ellen: “Ja, ik denk dat je dat overal 
wel hebt gezien. Ook bij voorstellingen van de AK 
bijvoorbeeld was het in het begin echt wel rustiger. 
Maar anderzijds weet ik niet helemaal waar ik het 
mee moet vergelijken, eerlijk gezegd.” André: “Dat 
kan ik dan weer wel, want best wat mensen bij ons 
uit de buurt zijn boerenbruidspaar geweest en daar 
was ik er dan gedurende de dag bij. Toen was alles 
nog in de grote zaal, en nu niet meer bijvoorbeeld. 
Mijn nichtje Lizet was boerenbruid in 2018, toen was 
het voor het eerst met de Mis in de theaterzaal en de 
receptie na afloop in de kleine zaal en in het voorste 
gedeelte van De Smeltkroes.”
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OK, dan ben je boerenbruidspaar en daar heb je 
dan een beeld van. Klopte dat beeld ook met hoe 
het heeft uitgepakt?
André: “Ja, ik denk dat mijn beeld al aardig klopte met 
de werkelijkheid, omdat ik het dus al een aantal malen 
had meegemaakt. Ik wist wel ongeveer wat ik kon 
verwachten. Ellen: “Mijn vriendin en getuige Irmgard 
van Seggelen was in 2012 zelf boerenbruid geweest, 
dus die heb ik vooraf wel om wat informatie gevraagd. 
Germa en Anne stonden destijds bij mij aan de deur, 
en die hebben het ook wel heel goed en heel enthousi-
ast uitgelegd allemaal, hoor.” André: “Wat eraan vooráf 
gaat, dat was natuurlijk wel vrij nieuw voor me. En dat 
is eigenlijk zeker net zo leuk als de dag zelf!”

Dat begint met je te vragen… Had je door waar ze 
voor aan je deur kwamen, toen ze aanbelden?  
Ellen: “John was naar de repetitie, en er werd ’s avonds 
aangebeld. Normaal doe ik dan niet meer open, maar 
ik zag door het raampje Germa en Anne staan en ik 
dacht hè, wat komen die nou doen, lotjes verkopen of 
zo? Toen ze binnen waren vertelden ze wel dat ze van 
de boerenbruiloftcommissie waren, maar zelfs tóen 
dacht ik als eerste dat ze John zouden gaan vragen. 
Als snel kwam de aap uit de mouw en vertelden ze 
dat ze voor mij kwamen. Da’s toch niks voor mij, dacht 
ik nog – hoe enthousiast ze ook waren hoor. Maar ja, 
hoe langer ik erover nadacht, hoe positiever ik erover 
was. ’t Is toch een eer dat ze je vragen, en bovendien: 
wat kan er nou mis gaan? Alles, maar dan ook echt 
alles wordt voor je geregeld. Dus uiteindelijk heb ik 
die knoop doorgehakt. Ik merkte wel dat John er even 
aan moest wennen, ik sta normaal liever op de achter-
grond.” André: “Toen ze bij mij aan de deur kwamen 
wist ik wel dat er iets ‘loos’ was, maar wat precies dat 
wist ik niet. Uiteindelijk heb ik er een nachtje over ge-
slapen en toen ‘ja’ gezegd. De rest van de familie vond 
het ook wel lachen. Van tevoren had ik trouwens altijd 
geroepen dat ik het nooit zou doen, ik ben in prin-

cipe ook niet iemand die graag op de voorgrond 
staat. Maar goed, ’t is maar voor een paar dagen 
en dan is het toch wel leuk.”
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Hebben jullie het makkelijk stil kunnen houden?
André: “Geen moeite mee gehad, nee.” Ellen: “Het 
grappige is dat wij elkaar eigenlijk helemaal niet ken-
den, maar als we elkaar in die periode tegenkwamen, 
dan groetten we elkaar heel besmuikt, om maar niks 
te laten blijken.”

Jullie kenden elkaar dus niet, hoe ben je er achter 
gekomen met wie je ging ‘trouwen’ dan?
Ellen: “Dat gebeurt op de zogenaamde verlovings-
avond. Je wordt dan ‘in vol ornaat’ alle twee geblind-
doekt naar een geheime locatie gebracht, en moet 
door middel van het stellen van vragen erachter 
komen wie de ander is. Daar had ik een heleboel 
vragen voor nodig! Pas toen bleek dat mijn zoon én 
zijn zoon in het eerste van VV Maarheeze speelden 
en dat mijn bruidegom een beetje buiten Maarheeze 
bleek te wonen, kwam ik ergens.” André: “Met vragen 
stellen lukte het mij niet, ik kende Ellen gewoon niet!” 
Ellen: “Evengoed hadden we een hele gezellige avond 
daarna hoor, de wederzijds families konden het goed 
met elkaar vinden, het was een keileuk verlovings-
feestje!

En dan is je huwelijksdag daar… nou, vertel maar!
André: “Het begon bij mij in de schuur, waar iedereen 
zich onder het genot van een hapje en een drankje 
verzamelde: mijn familie, de begeleiding en een 
muziekgezelschap. Met een mooie oldtimer ben ik 
vervolgens naar Ellen gereden, de rest moest op de 
platte kar volgen. Helaas voor hun, was het weer niet 
best die dag…”. Ellen: “Ik had de Blue Notes, waar ik in 
speel, gevraagd om muziek te komen maken, vrien-
den en familie uitgenodigd, en toen kwam André aan 
de deur met een mooi groentenboeket. Van te voren 
had hij nog geappt of ik wel een regenpak had, want 
hij zou voornemens zijn om me met de brommer op 
te komen halen, maar dat viel voor mij gelukkig mee. 
Wel jammer hoor dat het zo’n slecht weer was, dan 
trek je ook geen volk onderweg natuurlijk.” André: 
“Met z’n allen toen naar Ons Lieske, koffietafel gehad. 
Ut Toeternietoe heeft er ook nog muziek gemaakt en 
daarna gingen we gezamenlijk naar De Smeltkroes.” 
Ellen: “Ik vond het wel heel speciaal om te zien wat 
voor een moeite er allemaal in gestoken was en ook 
hoe m’n vrienden die daarvóór helemaal niks met een 
boerenbruiloft hadden, toch allemaal in een prachtige 
outfit waren komen opdagen.”

Het plechtige gedeelte – nou ja… – is natuurlijk de 
Mis, onder leiding van pastoor Roan, misdienaar 
Tijs en twee nonnen. Liep alles volgens verwach-
ting en het draaiboek?
André: “Een aangetrouwde neef van me had vooraf 
de druk erop gezet dat ik ‘nee’ zou zeggen. Zou ik dat 
doen, dan zou ik een tonnetje bier van ‘m krijgen, zo 
zeker was hij ervan dat ik dat niet zou durven. Dat 
heeft ’m dus een tonnetje bier gekost! Ik had Ellen 
en de pastoor wel even ingelicht hoor, en uiteindelijk 
toch wel het ja-woord gegeven.”

Gelukkig maar, want anders was deel twee, de 
receptie, een fiasco geworden!
André: “De receptie was uiteindelijk hartstikke leuk 
hoor, en het voordeel van dat het niet zó superdruk 
was, was dat er tenminste nog tijd genoeg was om 
het feest zelf mee te maken. Leuke cadeau’s gehad, 
kilo’s worst en kaas natuurlijk, maar ook een heel 
mooi glas-in-lood beeldje van Guus Dirckx. Die heb ik 
nog steeds op de schouw staan als herinnering! Ellen: 
“Ook hebben we een joekel van een Milka-reep gekre-
gen, met een wikkel erom waar onze foto op staat. 
Heb ik nog niet durven aanbreken, eerlijk gezegd.”

Na afloop ‘op de eier’ geweest?
André: “Inderdaad, dat was bij mij. Ook weer tot in de 
puntjes geregeld door de commissie. Laat geworden? 
Nou, viel wel mee. Om een uur of drie, half vier ging 
iedereen weer naar huis.”

Het volgende boerenbruidspaar staat nu te trap-
pelen van ongeduld natuurlijk. Hebben jullie nog 
tips voor een goede ‘huwelijksdag’ voor ze?
André: “Laat het gewoon over je heen komen, laat 
maar gebeuren wat er gebeurt, geef je er gewoon 
maar aan over. En niet te bang zijn dus, gewoon 
meedoen.” Ellen: “Geniet er vooral van! Het komt 
waarschijnlijk nooit meer voor dat je zó’n feest mee-
maakt waarbij je zelf dus niets hoeft te regelen en 
alles voor je gedaan wordt. Het wordt helemaal jóuw 
feest, maar je hoeft er vrijwel niks zelf aan te doen. 
Hoe bijzonder is dat?”
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vdkruisvakschilders.nl
schilder- en spuitwerk, Maarheeze

bevestigingsmaterialen  ׀  diamantgereedschap  ׀  machines  ׀  accessoires  
handgereedschap  ׀  bedrijfskleding en PBM ׀  klimmaterialen  ׀  reparaties

www.roefsmontage.nl   |   info@roefsmontage.nl   |   +31 (0)495 588 218
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Het zal je vast niet zijn ontgaan: toen corona 
éindelijk voorbij was, werden we geconfronteerd 
met het feit dat veel zaken in een ongekend tempo 
tientallen procenten duurder werden. Helaas gold 
dat ook voor Muuzeneejs. De productiekosten hier-
van stegen veel harder dan de opbrengsten van 
advertenties, waar vaak al afspraken over waren 
gemaakt vóór corona begon. Ook op andere gebie-
den werden de Muuzevangers geconfronteerd met 
sterk stijgende kosten en gelijkblijvende of zelf iets 
teruglopende opbrengsten. Een onwenselijke situ-
atie, waar wat aan gedaan wordt.

Omdat CV de Muuzevangers het belangrijk vindt 
om de te organiseren activiteiten zo laagdrempelig 
mogelijk te houden, wordt met name gezocht naar 
mogelijkheden om kosten te reduceren. Tegelij-
kertijd willen we daarbij zo min mogelijk inboeten 
aan de algehele ‘kwaliteit’ van het carnavalsfeest. 
Eén van de maatregelen waartoe besloten is, is 
om te stoppen met de huis-aan-huis verspreiding 
van Muuzeneejs. Want hoewel we graag onder de 
aandacht komen van élk Muuzegats gezin, is de 
realiteit ook dat niet iedereen in Maarheeze een 
even fervente carnavalsvierder is. Als dit betekent 
dat een substantieel deel van de bezorgde Muuze-
neejs-en ongelezen met het oud papier meegaat, 
dan is deze maatregel gerechtvaardigd.

Toch vinden we het belangrijk dat iedereen die wél 
over carnaval in Maarheeze geïnformeerd wil wor-
den, dat op een makkelijke manier kan. Niet enkel 
online, zoals ook mogelijk zou zijn, maar met een 
volwaardige papieren Muuzeneejs. Er is daarom 
besloten om de Muuzeneejs kosteloos beschikbaar 
te stellen via distributie-units op openbaar toegan-
kelijk plekken zoals winkels en gemeenschapshui-
zen. Iedereen die er in geïnteresseerd is, kan daar 
dan zelf één of meerdere exemplaren ophalen.

De thuisbezorging van Muuzeneejs gaat toch niet 
helemáál overboord. Sponsors en adverteerders 
ontvangen een exemplaar op hun bedrijfsadres. 
Daarnaast ontvangen ook de begunstigers van De 
Muuzevangers een exemplaar op het adres waarmee 
zij bij onze ledenadministratie zijn ingeschreven.

Wellicht een goede reden om 
begunstiger te worden?
Dit zijn de mogelijkheden:

Je ondersteunt ons als Muuzemaatje voor € 11,11 
per jaar. Je ontvangt als dank een polsbandje waar-
op “Ik ben een echte Muuzevanger…” staat,  
de eerste zin van het Muuzevangerslied. Natuurlijk 
hopen we dat je hem met trots zult dragen! Door 
het jaar heen houden we je op de hoogte van wat 
er reilt en zeilt binnen de vereniging, en profiteer je 
van diverse voordeeltjes – waaronder de thuisbezor-
ging van Muuzeneejs!

Ben je (onderdeel van) een échte carnavalsfamilie? 
Overweeg dan om als Muuzenest de vereniging te 
ondersteunen voor €33,33 per jaar! Je ontvangt voor 
elk familielid één polsbandje, zodat iedereen kan 
zien uit wat voor een ‘nest’ je komt… Vanzelfspre-
kend krijg je een Muuzeneejs thuisbezorgd.

De ‘die-hard’ carnavalsliefhebber én fan van de Muuze-
vangers kan zichzelf ook als Supermuus laten registre-
ren voor € 50,50. Je ontvangt naast een polsbandje 
óók een onderscheiding, waarmee je als XL-begun-
stiger zichtbaar bent. En om het helemaal af te maken 
leggen we als welkomstcadeau éénmalig twee vrij-
kaartjes voor de VIP Bonte Avond voor je apart.

Begunstiger worden kan eenvoudig en snel online! 
Ga naar de Muuzesjop op muuzevangers.nl/webshop  
en kies welke vorm van begunstiging  
jou het beste past.
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Daar stonden ze dan aan mijn deur…”Wil je boerenbruid worden dit jaar?”
Compleet overvallen en nieuwsgierig naar mijn toekomstige bruidegom ben 
ik dit avontuur ingestapt! Ik zal me even voorstellen voor degenen die me 
niet kennen: 

Ik ben Yvonne Reiling van Gradje Reiling en Berty de Kievit uut de Stations-
straot en dus geboren en getogen in Mares. Werkzaam bij Kempenhaeghe. 
Ook ben ik trotse mama van Duuk en Liv en verloofde van Sander. Tot ik 
werd gevraagd om me in (de onecht) nogmaals te verloven met Twan….
De langverwachte bruiloft kwam er dan toch! Na anderhalf jaar ben ik dan 
ook helemaal klaar om in het huwelijksbootje te stappen. 

Op een avond stonden Andre en Mari aan de deur. Ik dacht in eerste 
instantie: die zullen wel iets nodig of gemaakt moeten hebben. Maar na 
een kop koffie kwam het eruit: of ik bruidegom van de Boerenbruiloft 
wilde worden.

Ze gaven aan dat ik eigenlijk niet kon weigeren, want os mam was het 
ook al eens geweest, dus maar gewoon ‘ja’ gezegd! Hierna wachten op 
de avond dat we aan elkaar voorgesteld werden. Dit was al een gezel-
lige avond! 

Ik ben dus Twan Meulendijk en woon met mijn vrouw Sanne en kinde-
ren Dieke, Silke en Ties op de Vogelsberg. In het dagelijks leven heb ik 
een metaalbewerkingsbedrijf op Den Engelsman hier in Mares. We heb-
ben er superveel zin in om er samen een mooi feest van te maken!
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Dansmarietjes werken hard

Op maandagavond is het een drukte van belang op het podium in De Smeltkroes. Er wordt veel  

gegiebeld, gekletst én gedanst. Op het podium staan 13 vrolijke meiden uit groep 7 en 8 die samen de 

Dansmarietjes vormen. Samen met trainsters Floor Neerhoff en Lien Meulendijks oefenen ze fanatiek 

hun dans voor de optredens in het carnavalsseizoen 2023-2024. Tijdens de Prinsbekendmaking hebben 

ze alvast een voorproefje laten zien. Nu wordt er flink doorgetraind om te stralen tijdens de Bonte Avon-

den en de vele optredens die nog volgen tijdens het seizoen. 

De Dansmarietjes treden regelmatig op tijdens het carnavalsseizoen en ze vinden het heel leuk als er veel 

publiek is. Zo zijn ze onder meer te zien tijdens de Prinsbekendmaking, de Bonte Avonden, Mares Got 

Talent en de carnavalsvieringen op school. Ook dansen ze voor de ouderen in Marishof en vrolijken ze 

carnaval bij Kiekeboe/Pretflat op. Tijdens de optocht vieren ze het feest mee op de wagen bij het Jeugd-

prinsenpaar én op carnavalsdinsdag helpen ze mee bij de Muuskesrally. Dus naast het dansen zijn zij 

erbij als er iets te feesten is!

Wie staan er op het podium?
Dit seizoen zijn de volgende meiden te bewonderen op het podium: Indy Achten, Nienke van der Palen, 

Jans van Oosterhout, Fenne Janssen, Lisa van Dijk, Faye Roelen, Nora Doorenbosch, Mette Rampen, Jikke 

Polman, Anne van Hees, Charlie Joy Veldkamp, Lana van Alphen en Pien van Mierlo.

En geloof maar dat ze er zin in hebben. De pakjes hangen klaar, de muziek zit in de hoofden en de 
pasjes lukken elke week beter. De meiden hebben nog slechts één wens: komen jullie allemaal 
kijken als ze optreden?

Mouse Dancing Team
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Swingen en plezier maken: Dansgarde in aktie
Maandagavond van 19.00 tot 20.00 knalt de muziek uit de boxen in de Smeltkroes, want… de 
Dansgarde traint! Een enthousiaste groep meiden oefent hun dans voor de Bonte Avonden van 2024. 
Een actieve warming up, stoere muziek, 16 gedreven meiden van 12 – 15 jaar én een nieuwe train-
ster: de juiste ingrediënten voor de Dansgarde 2023-2024. Sinds dit jaar wordt de Dansgarde namelijk 
getraind door Meike Böhmer. Meike is een ervaren danseres, fanatieke hockeyster en vertrouwd  
op het podium; ze danst namelijk al vele jaren mee tijdens carnaval. En dit jaar traint Meike dus voor 
het eerst de Dansgarde, waarbij ze op steun van voormalig trainsters Linda Weenink en Nina Lambers  
kan rekenen.

Wie staan er op het podium?
De Dansgarde wordt gevormd door Jasmijn Dijkhuis, Danique Clijsen, Lize van Hees, Sofie de Bruine, 
Saar van Dijk, Puck van Mierlo, Emma Maas, Emma Dijkhuis, Evi Beenders, Yfke Lamers, Lynn Aarts, 
Anouk van der Putten, Pien van Dijk, Jinte van Dijk, Sofiya Grigoryan en Evelien de Jong. Ook naast het 
podium komt u de meiden van de Dansgarde tegen, want zij helpen mee als vrijwilliger bij diverse 
activiteiten van de Muuzevangers.

43

Sprankelend optreden Mouse Dancing Team 
De laatste groep die op maandag het podium in beslag neemt is het Mouse Dancing Team. In het 
Mouse Dancing Team zitten de meest ervaren danseressen. Vaak begonnen bij de Dansmarietjes en via 
de Dansgarde vanaf het jaar dat ze 16 worden, bij de Mouse.  

De groep wordt dit jaar voor het eerst getraind door Lien Meulendijks en Anouk van der Sanden. Beide 
dames hebben veel ervaring met dansen en Anouk danst ook nog mee met de Mouse. En ondanks de 
volle agenda van de meiden (werken, studeren elders in het land, sporten) lukt het ze om een prachtige 
dans in te studeren. Het belooft dan ook weer een mooie show te worden. 

Het Mouse Dancing Team bestaat dit jaar uit: Anouk van der Sanden, Isa versluis, Meike Böhmer, 
Amber van Zuiden, Britt Borgers, Vera Jonker, Taetske Stelma en Sofie de Bruine. Tijdens de Prinsbe-
kendmaking hebben de dames al een tipje van de sluier opgelicht. Komende weken wordt er nog hard 
getraind, zodat er tijdens de Bonte Avonden weer een gevarieerd optreden verzorgd kan worden. De 
dames hebben er veel zin in en hopen jullie allemaal te verrassen tijdens de Bonte Avonden in 2024. 
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Zoals De Elfde van de Elfde, Aswoensdag en zelfs de 
Derde Dinsdag van September vaste begrippen zijn 
op vele kalenders, zo is ook de Eerste Zaterdag in 
September een vast begrip. Zeker voor de Prinselijke 
Hoogheden binnen de regio rondom Cranendonck! 
Want op deze vaste dag in het jaar organiseert het 
Budelse Sint Jorisgilde het jaarlijkse Prinsenschieten. 
Voor de achtste keer alweer verzamelden de Hoog-
heden van Budel, Budel-Schoot, Budel-Dorplein, 
Soerendonk, Gastel, Maarheeze, Leende en zelfs van-
uit Hamont zich op zaterdag 2 september 2023 op 
de schietweide bij het Budelse gilde. Het gilde had 
groots uitgepakt bij deze editie, want ze hadden zelf 
ook een heuglijk feit te vieren. Zij vierden dit week-
end ook het feest vanwege de heroprichting van het 
gilde 70 jaar geleden. Er was een feesttent gezet, de 
vlaggen hingen uit en wethouder Lemmen was er 
namens de Gemeente Cranendonck.

Het gilde en de carnaval zijn altijd al verweven met 
tal van tradities en vaste gebruiken. Het maken 
van de groepsfoto met de Gildekoning hoort daar 
natuurlijk bij alsmede het lossen van de Ereschoten 
met de Kruisboog. Als alle plichtplegingen gedaan 
zijn en Koning Annelie Horst aan de Prinsen heeft 
laten zien hoe het moet, is het de beurt aan alle 
Prinsessen en Prinsen. Een beetje onwennig zoekt 
iedereen naar de gipsen vogel in het vizier. En als de 
pijl vanuit de kruisboog doel raakt, is het opletten 
geblazen dat je zelf niet geraakt wordt door de pijl 
of een van de brokstukken die van 12 meter hoogte 
naar beneden komen. En er komen veel stukken 
naar beneden tot er uiteindelijk nog maar een klein 
brokje gips boven in schutsboom blijft hangen. Nu 
komt het er echt op aan! Nu speelt behalve een gro-
te dosis geluk ook de schietvaardigheid en doeltref-
fendheid een belangrijke rol. Het is uiteindelijk Prins 
Ivo van CV de Toeters uit Schoot die de felbegeerde 
titel Koning der Prinsen voor de eerste keer veroverd 
voor het Toeterrijk. Gelukkig is er nog tijd voor een 
tweede vogel waarop dan adjudanten, vorsten en 

andere raadsleden een poging mogen wagen om 
deze naar beneden te schieten. Wat Prins Ivo kon, 
lukt ook Prinses Rian van de Toeters: de tweede 
vogel is voor haar.

De jeugdige hoogheden met hun vorsten en adju-
danten hebben inmiddels de strijd met elkaar ge-
streden op de vlakbaan 10 meter binnen. Zij ervaren 
een heel andere manier van schieten en zien wel wat 
ze geraakt hebben, maar hebben geen flauw idee 
hoe het uiteindelijk met de punten staat. Dat is elk 
jaar opnieuw een verrassing omdat er een verbor-
gen geheime roos wordt aangebracht op een zoge-
naamde masterkaart. En als je die roos zonder het te 
weten geraakt hebt is de kans wel heel erg groot dat 
de titel bij de jeugd je niet kan ontgaan. Jeugdadju-
dant Nikki van de Toeters had goed geschoten maar 
moest Jeugdprins Jasper van de Muuzevangers met 
nóg meer punten voor laten gaan. De absolute win-
naar bij de jeugd was echter Jeugdvorst Saar van de 
Roesdonkers. Koning Annelie van het gilde mocht de 
beide Jorismedailles behorende bij de Koningstitel 
voor de prinsen omhangen bij de beide winnaars.

De Wisselketting mag dus een jaar met Koning Ivo 
mee naar Schoot. In 2024 mag hij op De Eerste 
Zaterdag in September, dat is dan op 7 september, 
samen met Koning Annelie, de burgemeester of wet-
houder van de Gemeente Cranendonck de erescho-
ten komen lossen.
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Advertenties, we kunnen niet zonder. Ze zorgen immers voor inkomsten, waarmee De Muuzevangers elk 
jaar weer leuke carnavalsactiviteiten kunnen organiseren voor iedereen in Maarheeze. En hoewel voor 
veel adverteerders het ondersteunen van een vereniging als de onze de belangrijkste reden is om een 
advertentie in Muuzeneejs te plaatsen, is het toch ook ‘mooi meegenomen’ dat je bedrijf op die manier 
breed onder de aandacht komt. Niet alleen je bedrijfsnaam komt prominent in beeld, maar als adverteer-
der word je ook (h)erkend als een maatschappelijk betrokken organisatie. Twéé keer winst dus! 

Nu kún je er voor kiezen om het gewoon bij een naamsvermelding te houden, of om aan je standaard ad-
vertentie niets te veranderen en deze gewoon te laten plaatsen. Niks mis mee. Maar wat óók kan is inspe-
len op de aard en inhoud van Muuzeneejs, en er een speciaal op carnaval toegesneden versie van maken. 
Dat kan door middel van ‘aankleding’ van je advertentie met slingers, confetti, maskers, etc zijn, maar ook 
door een nieuwe, pakkende carnavals-slagzin, een carnavaleske woordspeling of een grappige afbeelding. 

Voor díe adverteerders is er een speciale onderscheiding in het leven geroepen: het bedrijf of de onder-
nemer met de meest ‘catchy’ advertentie in Muuzeneejs wordt dat jaar onderscheiden met de Vergulde 
Muuzeval!  Niet alleen mag deze onderscheiding daarna pronken op de directiekamer, in de kantine of op 
de receptiebalie, maar de sponsorcommissie trakteert ook op een doos tompouces – of in het geval van 
de Muuzevangers natuurlijk tompoezen! Daarnaast besteden we er extra aandacht aan op onze website 
én op de social media, voor een beetje extra ‘exposure’. Hoe leuk is dat? 

Vorig jaar was Forma Verde het bedrijf dat er vandoor ging met de allereerste Vergulde Muuzeval. Dit  
hoveniersbedrijf, dat is gevestigd op het Rondven, plaatste een advertentie die op z’n kop én in spie-
gelbeeld stond, met als tekst “wij wensen u een verdraaid goede carnaval!”. Heel wat lezers zullen hun 
Muuzeneejs daadwerkelijk omgedraaid hebben om erachter te komen wat er nu stond, dus: doel bereikt! 
Tijdens de jaarlijkse sponsorborrel werd de winnaar bekend gemaakt, die hierover vanzelfsprekend aan-
genaam verrast was.

Onze Sponsorcommissie heeft de adverteerders van dit jaar weer vooraf op de hoogte gesteld, en zoals 
je kunt zien hebben heel wat van hen de handschoen al opgepakt. Maar de vraag is natuurlijk: wie gaat 
er met de Vergulde Muuzeval 2024 vandoor? De Sponsorcommissie gaat zich hier nog over buigen, maar 
laat zich graag adviseren door jou, Muuzeneejs-lezer! Heb jij een advertentie gezien waarvan je dacht “wat 
een leuke, toepasselijke en ‘catchy’ is dit!”, stuur dan een mailtje met de naam van de adverteerder naar 
sponsor@muuzevangers.nl en doe mee! Voor elke inzender ligt er een leuke Muuzevangers-attentie klaar, 
dus vergeet ook niet je naam en adres daarbij te vermelden.
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Lees verder op pagina 49

In 1969, 55 jaar geleden dus, werd de “Stich-
ting Kinderkarnaval de Muuzevangers” 
opgericht. Het doel was het om de Maarhee-
zenaren uit ‘oud-Mares’ en die uit ‘de wijk’ 
(de toen net gebouwde nieuwbouwwoningen 
buiten het centrum) bij elkaar te brengen.

Begonnen werd met jeugdcarnaval, en daarmee 
de installatie van een Jeugdprins. Hierna volgde 
de Optocht en een feestavond. Deze laatste is er 
vandaag de dag nog steeds, nu onder de naam 
van Bonte Avond. De eerste Bonte Avonden 
werden gehouden in zaal “Hof van Holland”, 
waar nu Anytime Fitness is gevestigd. Deze wer-
den zo’n groot succes dat werd uitgezien naar 
een ruimer onderkomen. Dit werd gevonden 
met de plaatsing van een tent, achter het toen-
malige café Noord-Brabant (tegenover Borrel-
bar Kikkerop) en later op ’t Bergske. Dit duurde 
tot 1982, toen De Smeltkroes klaar was en de 
Muuzevangers hier hun definitieve onderkomen 
vonden.

Jaren ging het voorspoedig met de Muuzevan-
gers, tot een zekere verzadiging op trad. Met 
name de roep om een ‘grote’ Prins werd van-
uit het dorp steeds luider. Er trad een nieuw 
bestuur aan en om carnaval weer nieuw leven 
in te blazen verscheen op 2 februari 1992 Prins 
Marescarius I op het voormalige station van 
Mares aan de Stationsstraat. De eerste volwas-
sen Prins!

Velen Prinsen, Prinsessen, Adjudanten en Hof-
dames volgden bij zowel de jeugd als de volwas-
senen. Voor deze editie van Muuzeneejs zijn 
we 30 jaar teruggegaan in de tijd. Jac Beerten 
zwaaide dat seizoen de scepter, bijgestaan door 
zijn vrouw én Prinses Agnes en vriend en Adju-
dant Frans Hulsen. Hieronder volgt Jac’s verhaal:

“In 1993 werden wij gevraagd om Prinsenpaar 
voor de Muuzevangers te willen zijn, voor het 
carnavals seizoen van 1994. De prinscommissie 
bestond toen nog uit de heren Johnny Lam-
mers, Ad van de Weiden, Andre Beimans en 
Harrie Rampen. Deze heren komen met heel 
veel mooie verhalen dat het geweldig is om als 
prinsenpaar voor te mogen gaan in het carna-
valsseizoen. Na er samen goed over nagedacht 
te hebben werd door ons besloten om de gok te 
wagen en in te stemmen om een jaar als Prins 
en Prinses voor de Muuzevangers door het 
leven te gaan.

Om ons als Prinsenpaar te begeleiden werd ons 
ook gevraagd om een Adjudant te kiezen, die 
ons tijdens het seizoen zou gaan ondersteunen, 
iemand waar we alles samen mee zouden willen 
beleven. Agnes en ik waren er snel over eens 
dat Frans Hulsen de juiste persoon zou zijn die 
als Adjudant samen met ons als Prins en Prinses 
het seizoen zouden gaan draaien. Wij waren 
toen pas het derde ‘grote’ Prinsenpaar dat sa-
men met Adjudant Frans Hulsen het voortouw 
ging nemen.

Carnaval vieren deden we al altijd samen, maar 
om dat als Prinsenpaar te vieren met een Raad 
van Elf erbij is toch echt even heel anders. We 
kwamen al snel tot de conclusie dat de carna-
valsvereniging samen met alle commissies er 
keihard aan werkten om er een mooi seizoen 
van te maken. We hebben er destijds volop van 
genoten! Het begon met de Prinsinstallatie: 
die was toen nog op de zondagmiddag in een 
bomvolle Smeltkroes. Dan de bezoeken aan de 
zusterverenigingen in de regio, om hun Prin-
senpaar te feliciteren: er met de bus naar toe en 
daarna weer naar Jan Broods om in de Residen-
tie de dag te evalueren.
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De Bonte Avonden met de Maarheezer cabaret-
groepen zoals Nasmaak en De Klippels waren 
feestavonden waar het dorp over sprak, en 
waar je bij geweest móest zijn. De receptie was 
toen nog in Hof van Holland, waar we vele han-
den mochten schudden. Het bezoek brengen 
aan de zieke Maarheezenaren waar je overal 
werd ontvangen als of je een écht prinsenpaar 
was, en de gesprekken die we daar voerden 
waren allemaal even warm. De Bonte Kinder-
middag, waar we als groot Prinsenpaar achter 
in de zaal alles mochten gadeslaan was ook 
een belevenis. Het carnavalsweekend begon al 
op donderdagavond met een bezoek aan Café 
de Ark, waar we waren uitgenodigd om aan te 
schuiven voor een heerlijk buffet dat zij voor 
ons hadden klaar gemaakt. De vrijdag stond in 
het teken van voorbereidingen voor de zater-
dag. In 1994 was het die dag heel koud, en de 
optocht trok toen nog helemaal door tot aan 
de Sleedoornstraat om zo terug via de Willem 
Alexanderlaan, Everard Winterslaan, Oranje 
Nassaulaan, Moonslaan en Vogelsberg  weer 
naar De Smeltkroes te trekken.

De prijsuitreiking was in Hof van Holland, met 
toen een bijna complete Limburgse jury. Grote 
wagens waren er toen nog niet, het waren 
allemaal buurtgemeenschappen en groepen 

die de optocht opfleurde. Het frühschoppen 
op zondag met de fanfare en alle Maarheezer 
muziekkapellen was een waar volksfeest. Op 
maandag de kroegentocht waarbij ieder café 
werd bezocht en bij het Prinsenpaar werd gege-
ten. Toepen was toen op dinsdag, en De Muus 
werd aan het eind van de dag neergehaald. ‘s 
Woensdags gingen we nog naar de kerk om een 
askruisje te halen, daarna haring happen en het 
seizoen zat er op.

Wij hebben kunnen terugkijken op een gewel-
dige mooie tijd die we als het Prinsenpaar van 
Maarheeze hadden in 1994. Om iets terug te 
doen voor de vereniging hebben we ons toen 
aangemeld bij de optochtcommissie en dat 
hebben we beiden (Jac en Frans – red.) tot 2006 
gedaan. We dragen de carnavalsvereniging nog 
altijd een warm hart toe, bezoeken nog steeds 
de Bonte Avond en de Boerenbruiloft en drin-
ken tijdens het carnavalsweekend nog graag 
ons biertje.

Samen vieren we carnaval in Maarheeze en 
samen houden we dit feest in stand!

Prinsenpaar 1994: Jac en Agnes Beerten, 
Frans Hulsen”  
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Industrieel ontwerp
Machinebouw
Automatisering
CNC verspaning
Service

www.impressiv-engineering.nl
@impressivEng

Wij zoeken een nieuwe Service Engineer en een
Afstudeerstagiair Werktuigbouwkunde/Mechatronica

Kom jij ons versterken?!
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Ons team
wenst u een 
gezellige

carnaval toe!

  Rondven 59, 6026 PX  MAARHEEZE    ✉ info@roycon.nl    💻💻 roycon.nl



Na de zomervakantie begint CV de Muuzevangers 
weer tot leven te komen met de voorbereidin-
gen voor het nieuwe seizoen. De officiële aftrap 
voor het nieuwe seizoen is in november tijdens 
de Prinsenbekendmaking, maar om alvast de 
“carnavalstrigger” weer te voelen staat elk jaar 
rond de herfstvakantie de Tonpratersavond op de 
agenda. Inmiddels een traditie!

De afgelopen editie
De soldaat van Napoleons garnizoen (Robert van 
Dijk), De Skiër (Tom van Osch), Joost Nuissl (Hans 
Keeris) als de Geheelonthouder, Roodkapje (Dirk van 
de Kouwenberg) en Robertje Matte (Rizza Tisserand) 
hebben op 21 oktober 2023 het publiek in de Smelt-
kroes weer de nodige lachsalvo’s bezorgd. Stuk voor 
stuk prijswinnaars en toppers stonden er op het 
toneel, muzikaal ondersteund door feestband PIAS. 
De Maarheeze Waldorf en Statler (ome Jos en ome 
Henk) hebben ervoor gezorgd dat de artiesten aan- 
en afgekondigd werden en deden dit op hun eigen, 
eigenzinnige manier! 

Jaar in jaar uit zorgt de Tonpratersavond bij het 
publiek gegarandeerd voor enkele dagen buikpijn. 
Door het lachen welteverstaan! 

Thuis blijven of toch naar de tonpratersavond 
komen?
‘Geen bekende namen’, is een argument voor men-
sen om thuis te blijven. Niet wetende dat ze zichzelf 
daarmee enorm tekort doen. De kwaliteit van de 
Tonpratersavond hangt namelijk niet samen met 
bekende of onbekende namen. Door het jaar heen 
worden tonpraters ‘gevolgd’ door Erik Mulder (zelf 
succesvol tonprater en actief in het circuit), om  
vervolgens vastgelegd te worden voor de Tonpra-
tersavond van CV de Muuzevangers. Vaak hebben 
we dan te maken met (publieks)winnaars of finalis-
ten van gerenommeerde toernooien. Ook dit jaar 
weer hadden we winnaars van De Goeie To(o)n, de 
Brabantse én de Zuid-Nederlandse Kamioenschap-
pen in huis. Juist die manier van aantrekken van 
tonpraters maakt doorgaans het niveau van de ton-
pratersavond kneitergoed. 

Volgend jaar zal waarschijnlijk zaterdag 26 oktober 
de Tonpratersavond 2024 plaatsvinden. 
Omcirkel deze datum alvast in je agenda en geniet 
van de komende carnavalsactiviteiten!

De Tonpraterscommissie.
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Jaarlijks worden er nog maar zo’n 600 mensen  
geboren als clown. Hun aantal daalt snel. Clowns 
zijn een vergeten minderheid. Ze worden stelsel-
matig uitgelachen, bespot, en gediscrimineerd. 
Hoe het is om als clown te moeten leven?  
Wij spraken met clown M.B. (51) uit gemeente 
Cranendonck.

M.B. werd drie weken te vroeg geboren. “Toen mijn 
moeder hoorde dat ik een clown ben, wilde ze niets 
meer van we weten. Ik ben opgegroeid bij pleeg-
ouders,” vertelt M. “en op school werd ik ermee 
gepest. Later belandde ik, zoals zoveel clowns, in 
het circus en mocht ik met carnaval de straat op.” 
Door zijn ervaringen als clown in het circus ontwik-
kelde M. een posttraumatische stressstoornis. En 
M.B. is niet de enige met psychische problemen. 
De meeste clowns durven de straat niet eens op. 
Hooguit met carnaval. Dan mogen ze een paar 
dagen zichzelf zijn.

M. vreest dat clowns over vijftig jaar alleen nog 
maar in het circus te zien zijn.  “Sommige clowns 
belanden uiteindelijk bij de CliniClowns, om te 
 worden uitgelachen door zieke kinderen. Of ze 
raken aan de drank. Maar meestal allebei”. 

Laten we deze uitstervende clowns, en zeker  
ook M.B. een hart onder de riem steken. Laat hen 
zien dat ze er niet alleen voor staan. Kom massaal 
met carnaval verkleed als clown en geef de échte 
clown een carnaval die hij/zij/het niet snel meer  
zal vergeten. 

“LIEVE M. JIJ STAAT ER NIET ALLEEN VOOR“
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Met het overlijden van Ad verliezen de Muuze-
vangers een veelzijdig en betrokken vereni-
gingsmens. Ad was heel veel jaren actief bij  
de carnavalsvereniging. Ad’s creativiteit en  
muzikaal talent schitterde tijdens vele Bonte 
avonden en Muuzegewieék-avonden. Als schrij-
ver en bedenker leverde hij zijn bijdrage aan 
vele acts en ook zelf stond hij regelmatig op het 
podium. Ad zette zich ook vele jaren als be-
stuurder in. Hij was meerdere periodes lid van 
het bestuur en van 2000 tot 2003 hanteerde hij 
de voorzittershamer.

Na een moeilijke periode voor De Muuzevan-
gers werd Stg Muuzebelang opgericht. Een 
stichting die tot doel had het carnaval nog vele 
jaren mogelijk te maken door de continuïteit 
van alle carnavalsactiviteiten te bewaken. Dit 
onder meer door sponsorgelden en bijdragen 
van vrienden te verwerven en deze gelden in 
bewaring te nemen en garanties af te geven ten 
gunste van de Muuzevangers. Grotere uitgaven 
worden sinds de oprichting van Stg. Muuzebe-
lang door het bestuur van de Muuzevangers 
altijd voorgelegd en afgestemd met Stg. Muuze-
belang. Ad was het oudste bestuurslid van de 
stichting en naam deze taak serieus. Ad was 
een zeer betrokken, kritisch en opbouwend 
verenigingsmens met de kwaliteit om op zijn 
eigen, ludieke manier de waarheid te zeggen. 
Bij voorkeur niet zelf voorop, maar vanuit de 
achtergrond zorgen dat zaken opgepakt en 
gerealiseerd werden.

Tijdens carnaval was één van de hoogtepunten 
voor Ad het jaarlijkse Prinstoepen en regelma-
tig streed hij mee om de prijzen. En als lid van 
de Prinscommissie zorgde hij vele jaren dat er 
een volwassen Prins voorop ging. Vele prinsen 
herinneren zich Ad als een van de mannen die 

langs kwam met dé vraag der vragen. Bij het 
44-jarig jubileum was Ad - samen met Michel  
Feijen - de initiator voor De Muus die sinds 2013 
in het centrum staat. Dit fraaie beeld is sinds-
dien het start- en eindpunt van het jaarlijkse 
carnaval in het Muuzegat. 

En nadat het beeld op zijn plek stond, waakte 
Ad over de Muus. Als er eens iets mis was met 
het beeld of de onderscheidingen die de Muus 
droeg of het perkje was niet in orde, dan duur-
de het nooit lang voor er een belletje kwam van 
Ad met de vraag of het al bekend was dat er iets 
niet helemaal in orde was. En als het dan even 
iets langer duurde voor de oneffenheid hersteld 
werd, dan belde Ad net zo vaak tot het opgelost 
was.  
 
C.V. De Muuzevangers bedankt Ad voor zijn inzet al 
die jaren. Hij zal gemist worden op alle activiteiten 
waar hij zo graag aanwezig was.
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Vrijdag 24 november vond er weer een nieuwe 
editie plaats van het Muuzegewiéek. Tegen acht 
uur ’s avonds stroomde Muziekhuis Maarheeze 
langzaam vol met deelnemers en belangstellen-
den die konden zien hoe Bertie Bierings en Gradje 
Kirkels de presentatie op zich namen. Zij stelden 
de jury voor die dit jaar bestond uit burgemeester 
Roland van Kessel en wethouder Karel Boonen. 
Zij werden bijgestaan door prinses Jolanda en 
Hofdame Petra.
 
Prins Dave en adjudant Peter waren uiteraard 
ook aanwezig en ze presenteerden samen met de 
jeugd-PPA hun eigen carnavalslied voor dit jaar 
‘D’n Dave’. 
 
Jeugdprins Tiebe, prinses Jaleesa en adjudant 
Mette verzorgden de loting die de volgorde van 
de acts bepaalde. Daar kwam uit dat Blue Band, 
de oud-winnaar van vorig jaar, mocht aftrappen. 
Met hun lied ‘Barmeisje’ waagden ze een stevige 
poging de prijs te prolongeren. Mede door hun 
dynamische presentatie en een humoristische 
videoclip werd het meteen lastig voor de andere 
deelnemers de jury te overtuigen. 
De Veugelkesfamilie volgde met een lied over de 
tap van de toog. Met prins Dave en adjudant Peter 
in de gelederen zorgen de mannen altijd voor 
sfeer en gezelligheid.
 
Één van de nieuwe deelnemers dit jaar was Plan C. 
Dit muzikaal collectief, ondersteund door een pi-
ano, basgitaar, trompet, bongo en saxofoon, had 
weinig tekst nodig om de kern van het carnaval 
samen te vatten in hun song ‘Biertje’. 
Voordat de korte pauze ingelast werd kwam de 
Jeugddivisie met hun lied Ya Ya Yippie, waarin toch 
duidelijk werd gemaakt dat ze er niet van gediend 
waren dat hun moeder ze zo vroeg komt ophalen 
wanneer het zo gezellig is met de carnaval. 
 

Na de pauze betraden de Brallende Ballen en een 
hertje het podium. Dit jaar stonden ze met z’n 
drieën op het podium en zongen hun pakkende 
lied ‘Met z’n allen hier in Mares’.

De groep Aspirine en Co is er al een keer eerder 
met de hoofdprijs vandoor gegaan en ze wilden 
dit jaar ook weer een gooi naar de prijzen doen. 
Hun lied ‘Feest’ had een tekst over de verbroede-
ring van de wijken van Maarheeze. Dit had ook 
een stevige knipoog naar het 800-jarig bestaan 
van het dorp dat in september nog uitgebreid 
gevierd werd.
Zoals ieder jaar zou het Muuzegewiéek zichzelf 
niet zijn als de Sgonnies er niet bij waren. Ze wer-
den dit jaar via een unieke videoclip ondersteund 
door zichzelf als mini-blaaskapel. Hun lied ‘Nie 
tegen te houwe’ bracht de stemming er flink in.
 
De laatste act van de avond was Steekje Buiten. 
Deze bekende naam in Maarheeze trad jarenlang 
op tijdens de Bonte Avonden in het dorp en staan 
daardoor bekend om hun muzikaliteit. Hun lied 
‘Muuzevangers 55 jaar’ was een ode aan het jubi-
leumjaar van onze carnavalsvereniging.  
 
De vakjury ging na deze acts meteen in beraad 
en ondertussen werd er overgeschakeld via een 
livestream naar de Smeltkroes waar Bram van 
Goch verslag deed van de publieke stemming. Hij 
legde op zijn beurt weer contact met de St. Gertru-
disparochie, de Kruidvat en bs. De Stapsteen waar 
ook meegekeken werd naar het Muuzegewiéek. 
Helaas kwamen ze er allemaal niet uit en ston-
den de acts in de eindstand gebroederlijk op een 
gedeelde eerste plek met 82 punten.
 
De vakjury bood soelaas. Ze benoemden de Bral-
lende Ballen en een hertje als winnaar en gaven 
de Jeugddivisie een ereplek vanwege hun sponta-
niteit en inzet.
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Ik, Prins Dave,

Park- en bosonderhouder bij het ANV voor de  
gemeente Cranendonck

Regelmatig klusjesman en sleuteldrager van de  
Woenselse Poort

Intensieve gebruiker en tevens beheerder van het 
Groene Ei

Natuurlijk altijd trouw aanwezig bij onder andere het 
Muuzegewiéek, de Boerenbruiloft, de Bonte Avond, de 
Mareser optocht en uiteraard de Biercantus

Schutter, wapenmeester en trouwe bazuinblazer van 
het Gilde St. Joris – St. Barbara te Maarheeze

De Koning van de Stationsstraat 

Altijd in voor een goed feestje

Voorzanger, tweede stem én achtergrondkoor ineen 
bij de Veugelkesfamilie

En natuurlijk niet alleen, maar met ondersteuning van 
Prinses Jolanda, Adjudant Peter en Hofdame Petra

proclameer:
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Geen zin om op de A2
in de polonaise

te staan?

Solliciteer bij Verhoeven in Maarheeze! 
Bekijk de uiteenlopende vacatures op
W E R K E N B I J V E R H O E V E N . C O M



Datum: 	 dinsdag 13 februari
Tijd: 		  14:11 uur – ca. 18:00 uur
Plaats: 	 De Smeltkroes
Voor wie: 	 kids EN andere carnavalsvierders

Na het daverende succes van afgelopen jaren, dit carnavalsseizoen wederom een 
spetterende feestmiddag. Er kan weer deelgenomen worden aan nieuwe spellen en 
natuurlijk is er ook weer een speelhoek voor de kleinste Muuskes onder ons.

Er zijn veel activiteiten die zorgen voor plezier en vertier. Dus houd je naast het beken-
de spellencircuit ook van dansen, tekenen of gewoon feesten met veel leuke muziek, 
dan moet je er zeker bij zijn!

Ook dit jaar zijn er tijdens deze middag weer prijzen te winnen op verschillende ma-
nieren. Hierbij zijn behendigheid, inzicht en sportiviteit zeker niet onbelangrijk. Al deze 
prijzen worden natuurlijk uitgereikt door ons Jeugdprinsenpaar! Vergeet niet je ou-
ders, vrienden, opa’s en oma’s en nog veel meer gezellige mensen die je kent, mee te 
nemen, want ook voor hen wordt het een leuke middag in carnavalssfeer.
 
Net als voorgaande jaren hebben we ook dit jaar bovendien een spetterende afslui-
ting: de carnavalsdisco. Deze is aansluitend aan de spelletjes.
 
Heb jij er ook net zoveel zin in als wij? Kom dan dinsdagmiddag 13 februari naar de 
Muuskesrally om deel te nemen aan dit feest.
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Rondven 26
6026PX Maarheeze

Mobiel Joep: 0653279114
Mobiel Kevin: 0647773281
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Specialist in garagedeuren op maat
Different Doors B.V. | T: +31 (0)495 470 000

E: info@differentdoors.nl | www.differentdoors.nl

Op zoek naar een garagedeur?
Bezoek onze showroomBezoek onze showroom
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U bent bij ons aan 
het juiste adres voor:

 APK

 Onderhoud & Reparatie

 Uitlijnen

 Schadeherstel

 Occasions

 Banden

 Onderhoud electrische   
 auto’s

Rondven 15  |  6026 PX Maarheeze  |  T 0495 - 593 345  |  info@vakgarageschepens.nl  |  www.vakgarageschepens.nl

SCHEPENS
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 ‘’Mares Got Talent 2024!’’

Datum: zondag 28 januari

Tijd: 14:11 uur
Plaats: De Smeltkroes

Voor wie: iedereen
Entree: Gratis

Kom aan boord van
onze talenten-’jacht’!

Ieder jaar laten de basisschool kinderen in Maarheeze op het grote podium 

van De Smeltkroes zien hoeveel talent er in dit dorp aanwezig is. Dit jaar 

wordt dit evenement gehouden op zondag 28 januari om 14:11 uur op de 

Smeltkroes Talenten-’jacht’!

Als jij het leuk vindt om op te treden kun je ook meedoen met deze talen-

tenmiddag. Kun jij dansen, zingen, goochelen, playbacken, tonpraten of 

iets anders? Je kunt dit alleen doen of met je beste vriend(en)/vriend(innen) 

en samen een groep te vormen.

Er is geen jury die je zal beoordelen, dus daar hoef je niet bang voor te 

zijn. Je mag verkleed komen (en je ouders natuurlijk ook) maar dat is niet 

verplicht. Het is geen probleem als je niet wilt optreden, je kunt natuurlijk 

ook komen kijken naar al het talent op deze fantastische middag! Vaar je 

met ons mee?
Als je nog vragen hebt, mag je altijd contact opnemen met Tijs Stoter (06-

49207019) of je kunt mailen naar jeugd@muuzevangers.nl 

Wij hebben er al zin! Ahoy en Alaaf!
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   www.vedacom.nl

Uw zakelijke ICT
perfect geregeld
VedaCom biedt alles wat uw bedrijf nodig heeft op het
gebied van ICT met een snelle en persoonlijke service.

Systeembeheer
Cloud diensten
Telefonie
Beveiliging
Internet en Wifi

VedaCom B.V.
Willem de Zwijgerstraat 36A

6021 HM  Budel
0495 - 237000

info@vedacom.nl
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Het was geweldig om te zien dat de Bouwhallen in Cranendonck in 2023 

weer een succes zijn geworden. Ondanks de moeizame start werd er 

keihard gewerkt aan de creaties.

In december 2022 leek er nog weinig van de grond te komen in de bouw-

hallen, hier en daar begonnen de eerste groepen weer met het bij elkaar 

rapen van de materialen waar ze het jaar daarvoor alles in één keer moes-

ten achterlaten omdat de bouwhallen moesteh sluiten in verband met 

corona.

Vanaf begin januari tot carnaval gingen de remmen echter los en werd 

er volop gewerkt aan de creaties. Als stichting zijn we er trots op om 

onderdak te kunnen bieden aan maarliefst 17 carnavalsgroepen in de 

Bouwhallen van Budel en Soerendonk. Hierdoor kunnen we het aantal deel-

nemers in de Cranendonckse optochten op niveau houden. Zónder deze bouwplaat-

sen in Cranendonck is het maar de vraag of de verenigingen, en zeker de startende 

groepen, allemaal een geschikte bouwplek ter beschikking zouden hebben.

Ook dit seizoen zijn er twee nieuwe jonge groepen in de hal gaan bouwen CV de 

Flappies en CV Non Stop Vol d’r Op. Het is geweldig om te zien dat de ervaren bou-

wers hun kennis en inspiratie delen met de jongere generatie, en dat er ruimte is 

voor nieuwe groepen om te leren van de al aanwezige ervaring. Qua ruimte was het 

in beide hallen voor de groepen passen en meten om alle creaties te kunnen realise-

ren. Alles stond knetsvol, maar het resultaat mocht er naar zijn.

Burgemeesters en wethouders van de A2-gemeenten zijn een bezoek komen bren-

gen aan de bouwhallen Budel en Soerendonk, wat zeer gewaardeerd werd. Wakker 

Nederland (WNL) kwam bovendien een reportage maken over de voorbereidingen 

voor carnaval samen met Prinsen, Prinsessen, Raden, bouwgroepen en Burgemees-

ter van Kessel. Ook al was het 7:00 u ‘s ochtends, het was een gezellige bijeenkomst.

We kijken weer uit naar een plezierig  

carnavalsseizoen!

Stichting Bouwhallen Carnaval Cranendonck
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HOUTEN RAMEN  

DEUREN 

KOZIJNEN 

SCHUIFPUIEN  

VOUWWANDEN 

GETOOGD WERK 

LICHTSTRATEN 

PREFAB 

DAKKAPELLEN

A. DAMEN
M A C H I N A A L  T I M M E R W E R K E N

Vlassloot 8 | 6027 RS Soerendonk | T 0495 594175 | F 0495 594154 | E info@adamen.nl

Willie weensen 
ullie allemaol 
unne moije 

carnaval! Proost!!

Willie weensen 

Proost!!
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Wat een vrolijke boel was het vorig jaar! Ondanks het 
(relatief) vroege tijdstip stroomde op carnavalszondag De 
Smeltkroes vol. Voor de gelegenheid was deze omgetoverd 
naar Camping l’Aspirine, en (bijna) alle Muuzevangers en 

Muuzevangerinnekes checkten in met een eigen toiletrol en camping-
stoeltje… Het reglement was wel wat streng en het toezicht daarop ook, maar het animatieteam 

zorgde ervoor dat iedereen snel weer fit was door de ochtend te starten met een lesje aquajoggen. 
Hierna was er de onvermijdelijke bingo, waarbij de winnaars dolgelukkig naar hun kampeerplekje 
teruggingen met prachtige, maar vooral hele ludieke prijzen. Een beetje rust in de spreekwoordelijke 
tent brachten Stefan en Bram tijdens de Kampvuur-sessies, waarbij de echte kampvuurklassiekers 
als “Kumbaya My Lord” en “Bloemetjesgordijn” unplugged ten gehore werden gebracht. De ochtend 
werd afgesloten door een optreden van de neef van René Le Blanc (in wie de meesten toch echt 
Edwin van Zuiden meenden te herkennen), die met Hollandse Hits een echte ‘Stimmungma-
cher’ was! De gasten konden ondertussen genieten van een heerlijk ontbijtbuffet vanuit het 
campingwinkeltje, of besloten gebruik te maken van het luxueuze sanitair dat op de camping 
was opengesteld. Ook het nudistenhoekje kon rekenen op de warme belangstelling van 
mening campinggast. Het was dan ook pas laat in de middag, toen de campingbe-
heerder de laatste gasten uitzwaaide: au revoir!

Natuurlijk staat er ook voor dit jaar weer een Koppienbal op de agenda. Het thema 
grijpt deze keer terug naar het oprichtingsjaar van de jubilerende carnavalsvereniging 
die De Muuzevanger dit jaar is. Het thema is dan ook:

ANNO 1969
Als carnavalsvierder word je welkom geheten op zondag 11 februari vanaf 11:00 u. Je kunt 
dan aanschuiven voor een lekker en voedzaam ontbijt, waarmee je de carnavalsdag goed 
start. Natuurlijk bij voorkeur in een outfit en/of met een act die past bij het thema! Dus trek 
je hippie-outfit uit de kast, geef je schoenen met plateauzolen een likje schoensmeer, poets je 
waterpijp op, toupeer je afro, stem je sitar, hang dat peace-teken aan je ketting – en kom naar 
het Koppienbal 2024! Meer details vind je op de website van De Muuzevangers en via onze de 
social mediakanalen. De toegang is, als alle andere jaren, weer gratis. Gebruikmaking van het 
ontbijtbuffet ook, met uitzondering van de koffie of thee.
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In het drukke schema van het prinselijk gezelschap is er één activiteit waarvoor alles moet wijken:
het in de week vóór carnaval bezoeken van Maarheezenaren die een hart onder de riem verdienen
omdat ze ziek, aan huis gebonden of eenzaam zijn. Zo’n bezoek is heel speciaal voor zowel de
mensen die bezocht worden als voor het bezoekende Prinsenpaar. Het is ook niet niks als alle ‘pracht 
en praal’ van de carnaval er speciaal voor jóu is! Om dat moment onvergetelijk te maken, zorgen we 
er ook altijd voor dat een mooie foto van het bezoek wordt gemaakt.

Ken jij iemand die we blij zouden maken met een bezoekje van het Prinsenpaar, of zou je het 
zélf wel leuk vinden? Zij maken graag tijd vrij om langs te komen! Stuur hiervoor een berichtje 
naar ziekenbezoek@muuzevangers.nl met naam, adres en telefoonnummer van degene die 
bezocht wil worden, en we nemen contact met je op. Bellen kan ook via  06-21857148 (Truus 
Verdonk).



Een huis bouwen 
of verbouwen? 

Bel 040 - 206 26 74 

of kijk op stempelbv.nl

Aandacht en zorg

Korte communicatielijnen

Gewoon zoals het is
Niet moeilijker, mooier of sterker.

Samen houden we grip op de planning en het budget.

We bouwen projecten alsof ze van onszelf zijn.

Strijperstraat 1a   |   5595 GA Leende   |   040 - 206 26 74

info@stempelbv.nl   |   stempelbv.nl
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Fabian Richters was het afgelopen seizoen niet al-
leen actief als Jeugdadjudant, maar óók als tonpra-
ter-in-opleiding. Hoe goed die opleiding verliep, 
werd wel duidelijk op 12 maart 2023, toen hij met 
de beker in de handen stond die hoorde bij het 
winnen van de Cranendonckse Carnavals Cup. En 
het zaadje heeft geplant om ook in het tonpraten 
dóór te gaan. De Muuzevangers zijn blij hem vast-
gelegd te hebben voor optredens tijdens de Bonte 
Avonden, want als het straks ‘een grote mijnheer’ 
wordt, wie weet of we dan nog van zijn buuts zullen 
kunnen genieten? We stelden hem een paar extra 
vragen, na afloop van het interview met zijn colle-
ga-carnavalshoogheden.

Allereerst: ben jij de leukste thuis?
“Hahaha, ik ben de enige thuis, dus ja, dan ben je 
al snel de leukste! Mamma is niet zo grappig, en 
pappa maakt alleen maar flauwe grappen, dus…”

Nou ja, net zo flauw als deze vraag dus eigen-
lijk… Maar even serieus: jij was de afgevaardig-
de op de Cranendonckse Carnavals Cup namens 
BS De Stapsteen, daar is een heel traject aan 
voorafgegaan, niet?
“Eerst vroeg de meester het bij ons in de klas en 
wilden Jasper en Rein meedoen. Ik dacht aanvanke-

lijk dat dat niet zou gaan lukken, om-
dat we toen al wisten dat we 

Jeugdprins en Jeugdadju-
dant gingen wor-

den. Maar 

omdat zij hun vinger opstaken heb ik het ook maar 
gedaan. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet eens wist 
wat tonpraten wás! Tijdens de eerste les maakten 
we allemaal kennis met Arjan Compen en Tom van 
Osch, die er meer over uitlegden. De tweede les 
moest je twee grappen voorbereiden, maar eigen-
lijk waren we dat allemaal vergeten en hebben we 
wat geïmproviseerd. Voor de derde les moest je een 
mini-verhaaltje vertellen als typetje met drie grap-
pen erin, én een outfitje. Was wel spannend toen, 
maar uiteindelijk werd me verteld dat ik als soort 
van klassewinnaar mee mocht doen!”

Je zei net dat je niet eens wist wat tonpraten 
was, dus je zal je niet van te voren bedacht heb-
ben dat je dit wilde gaan doen. Dat heb je dus 
pas tijdens deze lessen ontdekt?
“Inderdaad, ik had ook nog nooit iemand anders 
dat zien doen, dus dan heb je daar ook geen idee 
van.”

En je typetje, Mathieu van de Modderpoel? Had 
je die al vanaf het begin af aan in gedachten of 
is die later pas ontstaan?
“Op school had ik al wel ‘de wielrenner’ in gedach-
ten en had ik ook zo’n wielrenpakje aan. De eerste 
keer dat mijn begeleiders Tom van Osch en Bram 
van Goch en ik samenkwamen hadden zij gevraagd 
of ik daar op door wilde gaan. En ja, dat leek me wel 
een leuk typetje, dus daar ben ik inderdaad mee 
verder gegaan.”

Wat deed je dan om je in te leven in je typetje? 
Want je moet dan grappen gaan verzamelen 
die dáárover gaan. Dan moet je er wel wat van 
weten, lijkt me.
“Pappa is wel fan van wielrennen en veldrijden, 
dus die wist wel een paar grappen en als ik die niet 
snapte dan legde hij ze uit. Mijn outfit, met het 
losse wiel en zo, dat is er later bijgekomen. Pas bij 
de eerste proefronde voor publiek in het Muziek-
huis had ik alles compleet.”

Was je zenuwachting toen?
“Ja, ik ben eigenlijk altijd wel zenuwachtig dan, 
maar dat is ook goed want dan ben je zelf ook 
scherp.”

Lees verder op pagina 70
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Wat vind je het moeilijkste van tonpraten?
“Ten eerste: de buut onthouden! Maar wat ook 
lastig is, is om te gaan met momenten waarop 
mensen weinig lachen. Dan word je een beetje ze-
nuwachtig en vergeet je sommige stukjes wel eens. 
Anderzijds: je publiek heeft dat natuurlijk niet in de 
gaten, die kunnen niet weten wat jij op dat moment 
vergeet…”

Deed je alles uit je hoofd?
“Ik kende mijn buut wel helemaal, maar had in het 
begin toch een blaadje met wat steekwoorden om 
me te helpen. Later had ik die niet meer nodig.”

Hoe heb je je begeleiding ervaren?
“Bram en Tom hebben mij echt geweldig begeleid! 
Ik heb ook echt goeie tips van ze gehad, bijvoor-
beeld dat je niet telkens ‘hè?’ moet zeggen na een 
mop om bevestiging te krijgen dat het publiek 
het gesnapt heeft. Wat ik ook moeilijk vond, was 
om niet te snel te gaan. Dus niet te snel praten en 
wachten tot het publiek uitgelachen is, voordat je 
weer verder gaat.

En op ‘de grote dag’ zelf, 12 maart, toen het om 
de Cranendonckse Carnavals Cup zelf ging? Was 
je toen niet zenuwachtig?
“’s Ochtends viel dat nog mee, we hebben mee-
geholpen met de zaal klaarzetten en zo, dus dan 
heb je wel veel afleiding. Maar ’s middags liep de 
spanning wel op ja, maar ja wat wil je, met een 
uitverkochte zaal! Ik was de tweede tonprater, maar 
vond het allerspannendste moment als je staat te 

wachten bij de deur om naar binnen te gaan. Als je 
daarna naar binnen loopt en de muziek gaat spelen, 
dan zakt die spanning al heel snel weer terug. En als 
de eerste grap dan ook nog eens goed valt, dan ben 
je de zenuwen wel kwijt.”

Goed, en dan zijn alle andere tonpraters ook ge-
weest en volgt de uitslag… met jou als winnaar! 
Om de clichévraag maar te stellen: wat ging er 
door je heen?
“Nou, eigenlijk helemaal niet zo veel, ik dacht ge-
woon: gaaf, ik heb ‘m! Ik wist eigenlijk niet zo goed 
wat er van me verwacht werd, dus ik heb maar een 
beetje voor de camera geposeerd. En voor de rest de 
beker goed vasthouden, want het is nogal een joekel 
en als die valt dan sta je natuurlijk behoorlijk voor 
schut!”

Naast de Wiel Peerlings bokaal kreeg je ook nog 
een wildcard om mee te doen met de Brabantse 
Kampioenschappen Jeugdtonpraten in Hilvaren-
beek. Hoe was dát?
“Héél anders! Het was om te beginnen maar een heel 
klein zaaltje, zeker in verhouding tot De Borgh. Daar-
naast kende ik natuurlijk niemand van de andere 
deelnemers, dus was het eigenlijk minder gezellig. 
Bovendien was ik eigenlijk bij de verkeerde categorie 
ingedeeld, dus die kinderen waren ook nog eens een 
stuk jonger dan ik. Er was ook een kinderjury, en die 
vinden nu eenmaal andere dingen leuk. Maar goed, 
ik heb daar volgens mij een prima buut gedaan, dus 
dat ik niet gewonnen heb is niet erg.”

Je hebt daarna ook nog opgetreden tijdens de 
Mijl van Mares, wat natuurlijk prima paste bij je 
typetje…
“Inderdaad, dat was superleuk om te doen en ik denk 
dat ik toen ook misschien wel mijn beste buut heb 
gedaan.”

Wil je er mee doorgaan, Fabian?
“Jazeker, sowieso! Ik ben nu al bezig met een nieuwe 
buut, De Wandelaar. Ik ben ‘m met pappa samen aan 
het schrijven en later ga ik dan nog eens aan Bram 
en Tom vragen of zij ernaar willen kijken. De Bonte 
Avonden ga ik overigens nog wel met Mathieu van 
de Modderpoel doen. Heb ik echt zin in, want spelen 
voor Maarheezer publiek is het leukste wat er is!”

Heb je nog tips voor wie volgende editie weer 
mee gaat doen?
“Goed oefenen, goed de tekst uit je hoofd leren, 
beng het met veel energie en laat ook zien hoe leuk 
je het zelf vindt. Maar vooral: DOEN!”
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Datum	 : Vrijdag, 9 februariTijd		  : 19:30 uur - 22:00 uurPlaats	 : Muziekhuis Maarheeze, De Hoge Weg 10Voor wie	 : kinderen vanaf groep 6 t/m 14 jaarEntree	 : Gratis

Op vrijdagavond barst het carnavalsfeest voor de jeugd los! Voor alle kinderen van groep 6 t/m 14 jaar zal het Muziekhuis op z’n kop worden gezet.

We nodigen je van harte uit om samen met je vrienden, vriendinnen, klasgenoten en andere Muuzevangers/Muuzevangerinnekes te komen dansen en swingen op de gezelligste carnavalsmuziek en muziek van nu!

Zorg wel voor een kneiter van een carnavalsoutfit want er vallen prijzen te winnen op deze feestelijke avond. We hopen jullie 9 februari te ontvangen voor één groot knalfeest!

71

Datum	 : Vrijdag, 9 februari

Tijd		  : 22:15 uur – 01:30 uur

Plaats	 : Muziekhuis Maarheeze, De Hoge Weg 10

Voor wie	 : Jeugd vanaf 15 jaar

Entree	 : Gratis

Op de vrijdagavond voor carnaval barst het feest los en zal “De 

Foute Party’’ het begin van vier dagen carnaval inluiden.

Kom gezellig meezingen op de meest foute nummers aller tijden. Bij deze avond 

horen natuurlijk ook foute outfits. Trek dus je allerfoutste pakje aan! Iedereen is deze 

avond welkom, dus neem je vrienden of vriendinnen gezellig mee. 

Zien we jullie daar? 
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BEDRIJFSKLEDING
SPORT/TEAM KLEDING
VERENIGINGSKLEDING

 

INSTRAAT 22 | 6021 AC BUDEL | 
T  (0)495 595074 | WWW.PRESENTION.NL                                

EIGEN TEXTIELDRUKKERIJ EN 
BORDUURSTUDIO IN BUDEL

Huis verkopen?

Bel voor jouw gratis verkoopadvies
0495-588888
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 vertrouwd, verzekerd, Veldsink. 

 Capucijnerplein 20, Budel     |     0495 - 491 226     |     budel@veldsink.nl     |     veldsink.nl 

  Hypotheken   |  
  Verzekeringen   |  

  Pensioenen   |  
  Betalen   |  

  Sparen  

  Loop gerust 
   even binnen 
of bel naar
0495 - 491 226     

  
    

 Goed verzekerd de polonaise in.  
   Ook dan zijn we er voor jou. 

 Goed verzekerd de polonaise in. 
   Ook dan zijn we er voor jou. 

20221024115305_2661.adpro.indd   1 10/24/2022   11:53:24 AM
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Heel carnavalminnend Cranendonck en omgeving kijkt 
er reikhalzend naar uit: Carnavals Cup Cranendonck. 
Voor het derde jaar alweer is er door een groot deel 
van de Cranendonckse tonpraters, onder leiding van 
Tom van Osch, Arian Compen, Frank Stevens en Johnny 
Govers iets ongekends neergezet:

de Carnavals Cup Cranendonck (CCC)

Workshops Tonpraten worden gegeven op alle deelne-
mende scholen in de gemeente, zodat de jeugd ervaart 
hoe leuk tonpraten is. Daarna is er begeleiding van de 
kinderen die voor hun school meedoen met de wed-
strijd door maarliefst 14 tonpraters van Cranendonck 
en tenslotte als klap op de vuurpijl een heuse wedstrijd 
waarin de beste tonprater van elke school het opneemt 
tegen de besten van de andere scholen. Zo wordt het 
tonpraten en de aanvoer van nieuwe tonpraters veilig 
gesteld voor de toekomst. Natuurlijk kan dat pas na 
vele jaren gezegd worden, maar iedereen is nog altijd 
enthousiast en daarmee zijn we op de goede weg!

De workshops zijn inmiddels achter de rug. Wekenlang 
zijn de Meesters van de Lach van school naar school 
getrokken met hun ton en hun verhalen. Er is met veel 
plezier en enthousiasme geproefd van het fenomeen 
tonpraten. Ook is er aandacht besteed aan dialect. Op 
een laagdrempelige manier werden leerlingen van de 
groepen 7 en 8 over de streep gehaald om zich voor 
publiek te presenteren en daarbij allerlei emoties te ge-
bruiken om hun verhaal kracht bij te zetten. Opnieuw 
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is het verbazend om te zien hoe snel deze methode 
kinderen van hun schroom afhelpt en ervoor zorgt dat 
ze iets meepikken waar ze ook later in hun leven profijt 
van hebben.

Na deze workshops is er een (vaak moeilijke) keuze 
gemaakt uit de vele aanmeldingen, zodat er van elke 
deelnemende school weer een kandidaat is voor de 
wedstrijd. Deze tonpratertjes en hun begeleiders zijn 
inmiddels al flink aan de slag om goed beslagen ten ijs 
te komen.

Uiteindelijk maken we er met z’n allen natuurlijk weer 
een gigantisch gezellige en leuke wedstrijd van. De 
Carnavals Cup Cranendonck, oftewel CCC, is de strijd 
om de Wiel Peerlings wisselbokaal. Hierbij zullen maar 
liefst 7 tonpratertjes acte de présence geven om hun 
school te vertegenwoordigen.

De datum om met een hele dikke stift te markeren in 
je agenda is zondagmiddag 3 maart 2024, waarop de 
deelnemers in MFC De Borgh in Budel iedereen gaat 
laten horen hoeveel tonpraat-talent zij in huis hebben. 
Vorige keer was de zaal in een mum van tijd uitver-
kocht en de verwachting is dat het nu nóg sneller gaat: 
via de link www.theaterdeborgh.nl/programma/carna-
vals-cup-cranendonck kunnen er daarom nú al kaarten 
besteld worden!

WEES ER SNEL BIJ! De zaal kan maar één keer vol!
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Afgelopen september is er een voorlichtingscam-
pagne gestart die automobilisten moet overhalen 
om hun auto vaker te duwen naar de plek van 
bestemming.  
 
Uit onderzoek van de Universiteit Meppel blijkt dat 
het duwen van de auto milieuvriendelijker is dan 
erin rijden. 

Dit heeft het bestuur van de Muuzevangers aan 
het denken gezet. Het is milieuvriendelijker, maar 
vooral ook kostenbesparend om vaker te gaan 
duwen.  
 
Gedurende het carnavalsseizoen wordt er regel-
matig gebruik gemaakt van een touringcar met 
chauffeur Frits. Al jaren geeft dit veel plezier, veel 
gezelligheid en veel veiligheid. Maar de huidige 
prijzen voor brandstof en de klimaatcrisis heeft 
het bestuur doen besluiten maatregelen te treffen 
rondom gebruik van een touringcar naar omlig-
gende dorpen. De boodschap is duidelijk: “Als je 
de bus gebruikt: motor uit en duwen!” Een bus die 
door de motor wordt voortbewogen, stoot CO2, 
stikstof én koolmonoxide uit.  

Wordt de bus geduwd, dan is de uitstoot nagenoeg 
nul. Als de weg bergafwaarts loopt, accelereert een 
geduwde bus zelfs sneller dan chauffeur Frits. Dat 
voordeel heb je niet als je erin zit!

Omdat we natuurlijk in een overgangsfase zitten 
hoeven nog niet álle ritten geduwd te worden. 
Afspraak is dat in dit eerste jaar de eerste 5 kilo-
meters geduwd gaan worden, zowel op heen- als 
terugweg. Gele veiligheidsvestjes zijn inmiddels 
beschikbaar en gesponsord door Jumbo Maar-
heeze. 

Daarnaast is er dit jaar een vrijstelling voor het  
duwen van de bus gegeven voor Prins Dave en 
Adjudant Peter met Hofdame Petra. Het zou zonde 
zijn als hun mooie warme pakken teveel naar 
zweet zouden gaan stinken. Prinses Jolanda is 
eveneens vrijgesteld van haar duwtaken.

Wij hopen op voldoende  
medewerking en mankracht!
Bestuur CV de Muuzevangers
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Colofon
Muuzeneejs 2024 is een uitgave van 
CV De Muuzevangers
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Mocht je nog leuke of interessante 
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Artikelen worden geplaatst in hun 
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intentie informatief, leuk en ludiek te 
zijn. Mocht dit niet gelukt zijn dan spijt 
dat ons zeer. Samen maken we er iets 
moois van dus uw bijdrage is zeer wel-
kom. © Copyrights 2023/2024
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Langzaamaan begon je aan www.muuzevangers.nl, de website van de 
Muuzevangers, de jaartjes wel wat af te lezen. Niet alleen de ‘look & feel’ 
werd een beetje gedateerd, de techniek erachter was ook niet meer van 
de allernieuwste snit - en werd daarom steeds lastiger te onderhouden. 
Het 55-jarig jubileum hebben we daarom aangegrepen om onszelf ook 
digitaal weer eens opnieuw op de kaart te zetten. Na afloop van de Prins-
bekendmaking ging, om precies elf over elf (23:11 u), de nieuwe website 
‘live’. En hoewel er her en der nog wel wat aanvul- en bijschaafwerk ge-
daan moe(s)t worden, kunnen we nu al spreken van een hele geslaagde 
opfrisbeurt!

Allereerst is het mes gegaan in de enorme hoeveelheid informatie die 
(in alle eerlijkheid soms ook een beetje gedateerd) beschikbaar was via 
uitgebreide menu’s en submenu’s dáár weer onder. De indeling moest 
helderder worden: de homepage moet vooral over ‘nu’ gaan, en die mag 
vervolgens geflankeerd worden door een pagina die over ‘vroeger’ gaat. 
Onder “Nu” vind je de agenda, de nieuwsberichten, de profielschetsen 
van de carnavalshoogheden en van de Muuzevanger van ut Joar. De 
pagina sluit af met de namen en gezichten van het gevolg (Raad en 
Jeugdgevolg). “Vruuger…” is dé digitale archiefkamer van De Muuze-
vangers: hier vind je de staatsiefoto’s van alle hoogheden door de jaren 
heen, samen met die van de boerenbruidsparen en sinds kort ook de 
jeugdboerenbruidsparen. Ook de optochtuitslagen van vele jaren terug 
kun je er raadplegen en het Muuzeneejs-archief heeft er een plekje 
gevonden.

De pagina “Inschrijven” bevat alle online inschrijf- en aanmeldfor-
mulieren die voorheen her en der op de site te vinden waren, wel zo 
handig! De “Muuzesjop” is grotendeels onveranderd gebleven, alleen 
de artikelen zelf zijn handiger ingedeeld in categorieën. Ook “Foto-
albums” bevat de fotoreportages zoals jullie die eerder ook kenden. 
Onder “Praktische info” staan met name zaken die handig zijn om 
te weten als je carnaval gaat vieren in het Muuzegat. “Begunstiger 
worden” legt in het kort uit welke mogelijkheden er zijn om als parti-
culiere carnavalsvierder ook jóuw financiële steentje bij te dragen aan 
de vitaliteit van carnaval in Maarheeze. En elke zichzelf respecterende 
website heeft ter afsluiting natúúrlijk een pagina “Contact”, waarmee 
je ons rechtstreeks kunt benaderen met vragen en/of op- en aanmer-
kingen van diverse aard. Daar horen dus óók ideeën bij over hoe de 
site wellicht nog beter, mooier of functioneler kan worden: we horen 
graag van je!
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